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Teşekkür 


Benim gibi deneyimli bir yazar için bile bu kitabı yazmak epey güç oldu. Meseleler tartışmalı ve girift, konudan sapma olasılığı yüksekti. Farkı yaratan, bana bu konuda verilen destek oldu. Pam Benton ve Kylie Benton-Connell'in tavsiyeleri ve sevgileri, ilk baskı sırasında benim için hayati öneme sahipti. 
Ne yazık ki Pam'in ömrü ikinci baskıyı görmeye vefa etmedi. 
Kyle'ın desteği ise devam etti ve daha sonra yapacağım çalışmaları da olanaklı kıldı. 

Norm Radican ve Pip Martin İkinci Kısımda yer alan vaka çalışmaları için görüşmeci olarak çalıştılar. Onlara ve bu projede yer alan tüm erkeklere teşekkür borçluyum. Tim Carrigan ve John Lee, Birinci Kısmın dayanağını oluşturan projede araştırma görevlisiydiler ve bu süreçte onlardan çok şey öğrendim. Mark Davis, sınıf ve cinsellik konularına bakış açımu etkileyen, daha ileri tarihli bir mülakat projesinde araştırma görevlisiydi. Yaptıkları bitmek tükenmek bilmeyen tapaj için Marie O'Brien, Yvonne Roberts ve Alice Mellian'a minnettarım. Araştırmanın finansmarnındaki en büyük kalem Avustralya Araştırma Yardımları Komitesi tarafından, ek bütçe ise Macguarie Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve Santa Cruz'daki California Üniversitesi tarafından sağlandı. 

Meslektaşlarıma, özellikle de Mike Donaldson, Gary Dowsett, Osttein Holter, Heinz Kindler, Ilse Lenz, Jim Mes- 


serschmidt, Mike Messner, Ulla Müller, Rosemary Pringle, Lynne Segal, Barrie Thorne, Steve Tomsen ve Linley Walker'a, dostlukları ve entelektüel anlamda kitaba yaptıkları katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Bu insanlar toplumsal cinsiyet araştırmalarında yeni bir çağın yaratıcıları arasındalar. Çalışmalarımızın pratikte bu yeni çağa katkı sağlamasını umuyorum. 
Bu kitabın bölümleri daha önce farklı yerlerde yayımlandılar. Bunlar: Birinci Bölümdeki klinik bilgi kısmı, “Erkeklik üzerine Psikanaliz”, Michael Kaufman ve Harry Brod, Theorizing Masculinity, Sage Yayınları, 1994; “Hızlı yaşa, genç öl: işgücü piyasasının kıyısındaki genç işçi sınıfı erkekler arasında erkekliğin yapılanması” başlığıyla Dördüncü Bölüm, Australiand an New Zealand Journal of Sociology (şimdiki adıyla Journal of Sociology), 1991, sayı 27, no. 2; “Yepyeni bir dünya: çevresel hareket bağlamında erkekliğin yeniden inşası” adıyla Beşinci Bölüm, Gender and Society, 1990, sayı 4, no. 4; “Dümdüz Gey: erkeklik, homoseksüel deneyim ve toplumsal cinsiyet dinamikleri” başlıklı Altıncı Bölüm, American Sociological Review, 1992, sayı 57, no. 6; Sekizinci Bölümün “Büyük resim: yeni dünya tarihinde erkeklikler”, Theory and Society, 1993, sayı 22, no. 5; Önsözün “Erkeklikler, küresel toplumda değişim ve çatışma: erkek çalışmalarının geleceğine dair düşünmek”in bölümü kısmen, Journal of Men's Studiesi, 2003, sayı 11, no. 3; Sonsözün “Ataerkinin yıkıntılannda ilerlemek: neoliberalizm ve cinsiyet değişiminde erkeklerin bölünmüş çkarları“nın bir bölümü, Ursula Pasero, vd., Gender — Costs and Benefits, Westdeutscher Verlag, 2003. Bu yayıncılara ve dergilere, bu çalışmayı yeniden basmamuza izin verdikleri için minnettanm. 


İkinci Baskıya Önsöz 


Erkeklikler'i Sunuş 


Erkeklikler'in ilk baskısının yayımlanmasından bu yana on yıl geçti. Bu arada konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapıldı, toplumsal tartışmalar yaşandı ve siyasalar oluşturuldu. Yeni baskıda özgün metni değiştirmeden korurken bir yandan da bu yeni çalışmaları betimliyorum ve bu bilgi alanının bir bütün olarak ne anlama geldiğini irdeliyorum. Bu önsözde, elinizdeki kitabın nasıl doğduğunu ana hatlarıyla ele alıp kitabın ortaya çıkışından bu yana yapılan araştırmaları daha ayrıntılı biçimde tartışacağım. Sonsöz kısmında ise erkeklik siyasetleri hakkında yürütülen güncel tartışmaların izini sürüp dünyanın güncel meselelerinin anlaşılması konusunda erkeklik çalışmalarının bize ne gibi fırsatlar sunduğunu değerlendireceğim. 


Erkeklikler, tek bir kavramsal çerçeve dâhilinde beş şeyi yapmaya çalışıyor: 


e modern Batı'da erkeklik çalışmalarının tarihinin izini sürmek; 

e toplumsal cinsiyet kuramını takviye edecek bir erkeklik kuramı sunmak; 

e değişim süreci içindeki dört grup erkeğin yaşamlarını betimlemek; 


e Batılı erkeklikler ile bu erkekliklerin siyasi dışavurumlarının tarihini bir araya getirmek; 

e toplumsal cinsiyet eşitliği siyaseti için stratejiler önermek. 


Elinizdeki kitap birden çok kaynaktan besleniyordu ve tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi, yazarın yanı sıra çok sayıda insanın katkısına da dayanıyordu. Kadınların Özgürleşme Hareketinin ortaya çıkışının ardından erkekler ve toplumsal cinsiyet hakkında da bir tartışma başlamıştı; Hatta 1970'lerde "erkek cinsiyet rolü"nü yeniden düzenlemeye çalışan küçük çaplı bir Erkeklerin Özgürleşme Hareketi bile vardı. Bu hareket erkekler, iktidar ve değişim konusunda bazı ilginç siyasi tartışmaların fitilini ateşledi. Fakat sonraları erkeklerin ve erkek çocukların gerçekte ne yaptıklarıyla ilgili pek fazla çalışma yürütmedi ve toplumsal cinsiyet kavramı konusunda o sıralar var olan ciddi kafa karışıklıklarından mustaripti. 

1970'lerin sonlarında eğitim alanındaki eşitsizlikler üzerine çalışan bir araştırma grubunda yer almıştık. Orta dereceli okullardaki toplumsal ilişkileri mercek altına aldığımız o empirik çalışmada, ergenler arasında erkekliğin ve kadınlığın muhtelif anlamlarını belirlemeye çalışmıştık (Connell, Ashenden, Kessler ve Dowsett 1982). 1980'lerin başlarında ise her ikisi de eşcinsel eylemciler ve kuramcılar olan iki erkekle birlikte “yeni bir erkeklik sosyolojisi"nin ana hatlarını çizen bir kavramlaştırma projesinde yer aldım (Carrigan, Connell ve Lee 1985). Bundan kısa süre sonraysa AIDS'in toplumsal boyutlarını -daha ziyade eşcinsel erkeklerin yaşamlarında- ele alan bir araştırma programına katıldım. Bu beni erkekler arasındaki ilişkilerin şekli hakkında olduğu kadar cinsellik kuramları hakkında da yeniden ve derinden düşünmeye itti (Connell ve Dowsett 1992, Kippax, Connell, Dowsett ve Crawford 1993). 

1980'lerin ortalarına geldiğimizde erkeklikler hakkında var olan empirik bilgilerin yetersizliği üzerine kafa yormaya 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başlamıştım. Bu nedenle yaşamöyküsü görüşmelerinden yola çıkarak, yaşanan değişimler sırasında erkeklerin cinsiyet pratiklerinin ve bilinçlerinin nasıl işlediğine dair bir çalışma başlattım. Norm Radican'ın ve Pip Martin'in yardımlarıyla yürüttüğüm bu çalışma zaman içinde Erkeklikler'in Dördüncü ve Yedinci Bölümü arasında kalan kısmının bel kemiği haline geldi. 

Daha geniş bir çerçeveden baktığımızdaysa bu kitap cinsiyeti bir toplumsal yapı olarak ele alan kuramsal çalışmalardan doğdu diyebiliriz. Yıllardır toplumsal cinsiyet ilişkilerinin bütünlüklü bir sosyolojik betimlemesini yapmaya çalışıyordum. Bunu nihayet Toplumsal Cinsiyet ve İktidar'da (1987) gerçekleştirebilmiştim. O inceleme, erkekliklerin çokluğu üzerine eğilmenin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyarken, beni de erkekler hakkında bilinmeyenleri açığa çıkarmam gerektiği konusunda büyük ölçüde güdülüyordu. Böylece, toplumsal cinsiyete ilişkin bu kuramsal çalışma, işimde ve özellikle de eşim ve ortağım Pam Benton vesilesiyle özel hayatımızda feminizm ile temas halinde olmam sayesinde daha da olgunlaştı. Pam, toplumsal cinsiyet meselelerinin hiçbir zaman sadece üzerinde düşünülecek meseleler olmadıkları, toplumsal eylemlerle birlikte ele alınmalarının şart olduğu yollu görüşüyle zihnimdekileri açıklığa kavuşturdu. 

Tüm parçalar işte bu şekilde bir araya geldi. Fakat o sıralarda bu fikirleri kitaplaştırmak konusunda isteksizdim çünkü hâlihazırda büyük ölçüde popüler olmuş bir “erkekler hakkında kitaplar” literatürü vardı. Bu literatür popüler psikoloji, amatör tarih ve sinir bozucu bir mit üretiminin karışımıydı ve ondan düpedüz nefret ediyordum. Gerici, benmerkezci erkeklik kalipyargilan ihtiyacımız olan son şeydi ve ben de bu literatüre özgü kitapların türemesiyle ortaya çıkan hayali bir “erkek” kimliğini pekiştirmek istemiyordum. 

Erkekler arasında var olan cinsiyet kalıplarının çeşitliliğini anlatan ve belgeleyen bir kitaba harcanacak emeğe değeceğine nihayet ikna olmuştum. Değersiz bir şeyin yerine değerli bir şeyi pekâlâ koyabilirdik. Yazmak kolay değildi. Önsöze 
1994 yılının Haziran ayının tarihini atmıştım. Bu tarih Pam'in 
kanserle uzun soluklu mücadelesi başladıktan iki ay sonraydı. 
Kitap üzerinde çalışmaya başladığım günden bu yana ailece üç kez bir ülkeden diğerine taşındık. Bu süre zarfında iki ülkede, üç ayn üniversitede dersler verdim ve kızımız Kylie bu arada dört farklı okula gitmek zorunda kaldı. Kitabın yazılma sürecini etkileyen tüm bu çalkantılara rağmen kitabın tüm bölümleri arasında tutarlı bir yaklaşım oturtmayı başarabildigimi düşünüyorum. Elinizdeki kitaba gücünü veren şey belki de budur. 

Erkeklikler'in ilk baskısı 1995 yılında Avustralya'da, Britanya'da ve ABD'de aynı anda yayımlandı. Geniş çevrelerce incelenip eleştirildi ve düşünce dünyasında gündem yaratıp çalışma alaruna katkıda bulunmakta da kesinlikle başarılı oldu. 
Tanınmış bir Alman eleştirmen çalışmamı cömertçe “erkekliği, çağdaş toplumsal eşitsizliğin kurucu unsurlarından biri olarak ele alan temel bir çalışma ve aynı zamanda son yıllarda sosyal bilimler alanında yayımlanan en önemli kitaplardan biri” diye nitelemişti. 2003 yılında kitabım, Avustralya Sosyoloji Derneği'nin üyeleri tarafından Avustralya sosyoloji literatüründe en etkili on kitaptan biri seçildi. Kitabın diğer dillerde de yayımlanmasına da çok sevindim. İsveççe (1996), İtalyanca (1996), Almanca (1999 ve 2000), İspanyolca (2003) ve Çince (2003) dillerine çevrildi, Japoncaya da ilerleyen günlerde çevrilecek. 

Erkeklikler'de yapmayı umduğum şeylerden biri, erkeklik çalışmalarının ve erkeklerin toplumsal cinsiyet pratiklerinin özerk bir bilim olamazsa bile kavranabilir bir bilgi alanı oldugunu göstermekti. Erkekliklerin tarihini, bağlamlarını, banndırdıkları kavramsal ikilemleri ve pratik sonuçlarının bir kısmını bu kitapta ortaya koymaya çalıştım. Bu alan elbette kitabın yazıldığı günden bu yana gelişmeye devam etti. Ben de alana katkıda bulunmaya devam ettim. Bunlar arasında küre- 


selleşme, bedenlenme, eğitim, sağlık ve değişim üzerine kaleme alıp daha sonraları The Men and the Boys (2000) başlıklı kitabımda derlediğim metinler de bulunuyordu. Bu alanda çalışmaya başlayan araştırmacıların sayısının gittikçe artmasıyla birlikte bu bilgi alanı hayli ilginç biçimde gelişti. Şimdi size bu sürecin hikâyesini anlatacağım. 


Çalışma Alanının Gelişimi 
Uluslararası Çeşitlilik 


Erkeklikler'in savı, büyük ölçüde,1980'lerde ve 1990'ların başında geliştirilen ve birçoğu erkekliklerin belirli çevrelerde nasıl inşa edildiğini ele alan empirik çalışmalara dayanıyordu. Bu çalışmalar işyeri ve okul araştırmalarını (örneğin Cockburn 1983, Heward 1988), cinsellik ve spor kariyeri üzerine yapılmış araştırmaları (örneğin Messner ve Sabo 1990, Connell 1992a) ve değişen erkeklik anlayışlarını tarihsel bir bakışla açıklayan (Phillips 1987) araştırmaları kapsıyordu. Bu çalışmalar erkeğin toplumsal cinsiyet ilişkileri içindeki yerine ilişkin daha ayrıntılı, belirli ve ayrıksı bir bakış açısı sundular. Böylece o güne dek alana egemen olagelmiş soyut “cinsiyet rolü” çerçevesinin ötesine geçmemize izin verdiler. 

Bu etnografik milat ilk olarak Avustralya, ABD ve Britanya olmak üzere İngilizce konuşulan ülkelerde yapılan araştırmalarla yaşandı. Orta ve Kuzey Avrupa'da feminist çalışmalar ve eşcinsellik araştırmaları da erkeklerin toplumsal cinsiyet pratikleriyle erkenden ilgilenmeye başlamışlardı. 
Fakat o bölgede, anket çalışmalarına ağırlık veren ve erkeklerin, devletin toplumsal cinsiyet eşitliği siyasaları çerçevesinde nerede konumlandırıldığı meselesine eğilen daha farklı bir yaklaşım tarzı benimsenmişti (Metz-Geckel ve Müller 1985, Bengtsson ve Frykman 1988, Holter 1989). Yine de birtakım ortak izlekler yok değildi. Her iki araştırmacı grubu da erkekler arasında yaşanan değişimin çağdaş feminizmle ilgisinin ne olduğuna eğiliyor ve şiddeti anlamak ve onunla 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mücadele etmek için erkeklik araştırmalarının nasıl kullanılabileceğiyle ilgileniyordu. 

Erkeklikler ilk kez yayımlandığı sıralarda erkekler ve erkeklikler üzerine yapılan araştırmalar da uluslararası anlamda gitgide çeşitlilik kazanmaya başlamıştı. Yıllar içinde bu eğilim daha da güçlendi. Alanın dünya çapında ilerleme kaydettiği- nin göstergelerinden biri de beylik bireysel monografilerin yanı sıra son birkaç yıl içinde bölge ve ülke odaklı çok sayıda araştırma külliyatının ortaya çıkışıdır. Ağırlıklı olarak ABD ve Britanya ile ilgili ciltler dolusu çalışmanın halen yayımlanmasının yanı sıra (Kimmel ve Messner 2001, Whitehead ve Barrett 2001 en iyileri arasındadır), şu bölgelerle ilgili çalışmalar da bunlara dâhil edilebilir: 


Japonya (Roberson ve Suzuki 2003) 

Avustralya (Tomsen ve Donaldson 2003) 

Yeni Zelanda (Worth vd. 2002, Law vd. 1999) 

Güney Afrika (Morrell 2001b) 

Latin Amerika (Olavarria ve Moletto 2002, Gutmann 

2001) 

İskandinavya (Fronesis 2001, Kvinder Kon & 

Forskning 1999) 

Orta Doğu (Ghoussoub ve Sinclair- Webb 2000) 

Fransa (Weller-Lang 2000) 

Almanya (Bosse ve King 2000, Widersprüche 1998) 

kalkınmış ülkelerin kırsal bölgeleri (Campbell ve Bell 

2000) 

e sömürgeleştirme sonrası dünya (Ouzgane ve Coleman 
1998) 

e Brezilya (Arilha vd. 1998). 


Yukarıda sıraladığımız çalışmalar erkekliğin toplumda inşa ediliş biçimlerinin etnografik açıdan belgelenmesi konusunda büyük bir çeşitlilik sağladılar. Üstelik küresel farklılık, bütünleşme ve eşitsizlik konusunda, ilerleyen sayfalarda degineceğim yeni sorunları da görünür hale getirdiler. 2000 yılında, erkekler ve erkeklik üzerine ilk büyük çaplı, çokuluslu araştırma tasarısı olan ve gelecekteki çalışmalar için de son derece önemli bir emsal teşkil eden “CROME” tasarısı Avrupa'da hayata geçirildi (Hearn vd. 2002a, 2002b). 


Uygulamalı Araştırma 


Değişimin bir diğer önemli kanadı da uygulamalı araştırmalann, siyasa çalışmalarının ve mesleki pratiğin gelişimidir. Erkekliğin inşasına dair yeni bilgiler geniş bir yelpazede yer alan meselelerde devreye sokuluyorlar. Bu bilgilerin son zamanlarda uygulandıkları başlıca çalışma alanları şunlardır: 


e Eğitim. Bu alanda yapılan çalışmalar okullarda erkekliğin inşasını, ergenlikte kimlik oluşumunu, okul disipliniyle ilgili sorunları, taciz vakalarını ve erkek çocukların yaşadıkları öğrenme güçlüklerini irdeliyorlar (Lingard ve Douglas 1999, Martino ve Pallotta— Chiarolli 2003). 

e Sağlık. Toplumsal cinsiyetin inşası sağlık, oğlanların ve erkeklerin güvenliği, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında erkeklerin rolü ile ilgilidir (Schofield vd. 
2000, Hurrelmann ve Kolip 2002). 

e Şiddet. Erkekliğin bilgisi, aile içi cinsel saldırıdan tutun da kurumsal şiddet ve savaşa varasıya her türlü erkek şiddetinin önlenmesiyle ilgilidir (Breines vd. 2000, Kaufman 2001, Wölfl 2001). 

e Babalık. Bu alanda, erkeklerin özellikle birer baba olarak çocuklarla kurdukları ilişkiler, geleneksel erkekliklerin bu konuda barındırdıkları güçlükler ve babalık ile aile ilişkileri konularında yeni yaklaşımların geliştirilmesiyle ilgileniliyor (Olavarria 2001, McKeown vd. 
1999, Kindler 2002). 

e Danışmanlık. Erkekliğin inşasını anlamak hem erkek bireylere hem de erkek gruplarına toplumsal cinsiyet ilişkileri ve toplumsal cinsiyetin muayyenliği gözetilerek verilecek danışmanlık ve psikoterapi hizmetinin etkililiği açısından önem taşımaktadır (Kupers 1993, Brandes ve Bullinger 1996). 


Düşünsel Uygulamalar 


Bazı bilgi alanlarında erkekliğin inşasını kavramak (bazen birden bire) bir başka sorunu ya da kuramı anlamakla bağlantılı görülegelmiştir. Uluslararası diplomasi ve iktidar ilişkileri bunun iyi bir örneğidir. Bu durum Zalewski ve Parpart'ın The ‘Man’ Question in International Relations (1998) başlıklı çalışmalarında ortaya konmaktadır. Uluslararası ilişkiler pratiğinde ve araştırmalarında, belli başlı tüm liderlerin diplomatların, bakanların, ordu komutanlarının, kurumsal şirketlerin yöneticilerinin- erkek oldukları baştan varsayılmaktadır. Bu fiili durum, görüş alanımıza artık bir sorun olarak girmiş durumdadır. Uluslararası iktidar siyasetinde neden çoğunlukla erkeklerin yer aldığı ve bu olgunun diplomasi, savaş ve barış adına ne gibi sonuçlar doğurduğu, bugün hararetli şekilde tartışılıyor. 

Bir diğer örnekse hem milliyetçiliğin ve ulusal kimliklerinin inşasının hem de emperyalizm kültürünün bir erkeklik boyutu barındırdığının her geçen gün biraz daha ikrar edilmesidir (Gittings 1996). ABD'nin ulusal marşı “Yıldızlarla Bezeli Sancak”ta, Avustralya'nın “Anzak Günü” törenlerinde ve "Zafer Takı”nda kutsanan şey düpedüz erkek kahramanhğıdır; bu da bize uluslaşma süreci ve inşa edilen toplumun yapısı hakkında önemli ipuçları vermektedir. 


Tartışmalar ve Zorluklar 


Erkeklikler hakkındaki bilgilerimiz son yirmi yıl içinde büyük bir süratle arttı. Bu alanda araştırmacıların yeni yöntemlerle, yeni araştırma konuları üzerinde ve yeni gruplarla çalışarak sağladıkları başarılar kayda değer niteliktedir. Doğaldır ki bu 


durum bazı yeni sorunların ortaya çıkmasına, kavramsal ve pratik tartışmaların kızışmasına da neden oluyor. 


Erkeklere ve Erkekliğe Odaklanmak 


Erkeklik araştırmalarının her uygulanışı elbette sorunsuz değildir. Odaklanılması gereken noktanın erkekler mi yoksa erkeklik mi olduğu konusunda özellikle iki alanda hararetli tartışmalar yaşanmıştır: aile içi cinsel şiddet ve yoksul ülkelerde ekonomik kalkınma. Her iki meselede merkeze erkeklerin alınmasının, kaynakların kadınlardan, özellikle de dezavantajlı kadınlardan alınarak başka yerlere kaydırılmasına yol açabileceği yönünde bir kaygı var. White (2000), erkeklik literatürünü hedef alan incelikli bir eleştirisinde, yoksul ülkelerde uygulanan “toplumsal cinsiyet ve kalkınma” siyasalarının bu tür tehlikeleri barındırdığından bahseder. Erkekler ve onların pratikleri, yardım, eğitim ve güçlendirme gibi alanlarda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri sorununun birer parçasıdırlar; bu nedenle çözümün de birer parçası olmalıdırlar. 
Fakat bugün kadınların yön verdiği tek alan olan kalkınma gündeminde erkeklerin de yer almasına izin vermek demek geri tepmeye davetiye çıkarmak demektir. 


Yöntem Sorunları 


1985-1995 yılları arasındaki erkeklik çalışmaları deryasında yıldızı parlayan betimleyici araştırma yöntemleri bugün birçok yeni çalışmada kullanılıyorlar. Bu yöntemler, yukarıda sıraladığım araştırmalara ilişkin toplu eserlerin ve aynı zamanda ergenlik (Olavarria 2001) ve şiddet (örneğin Hearn 1998) hakkında yapılan son monografilerin gösterdiğine göre, hâlâ iş görüyorlar. Fakat bu yöntemler yeni bir anlayış sunmakta artık eskisi kadar tatmin edici değiller. Özel koşulları ve sorunları büyük ölçüde kavramamızı sağlayan ve durmadan büyüyen bir betimleyici araştırmalar kütüphanesine kavuşuyoruz ama erkekler ve erkeklikler hakkında genel fikirlerimiz ayru oranda büyümüş görünmüyor. 

Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar erkekliğin farklı biçimlerini belgelemiş olmakla birlikte bunların nüfusa göre nasıl dağılım gösterdiklerini ortaya koymakta fazla başarılı olamamışlardır. Örneğin etnografya çalışmaları (mesela Poynting vd. 1998), çokkültürlü Batı Sidney gibi bir çevrede erkekliğin inşasında rol oynayan etnik farklılıkların toplumsal çatışmada da önemli bir rol oynadıkları yönünde kuvvetli bulgular ortaya koyuyorlar. Fakat bu tür çalışmalar söz konusu farklılıkları ölçebilecek konumda değiller. Farklı erkekliklerin, etnik topluluklar, bölgeler ya da toplumsal sınıflar gibi çeşitli toplumsal gruplar arasında nasıl dağılım gösterdiğinin bilgisine ihtiyacımız var. Kesit araştırmaları bu bilgiyi bize sağlayabilir. Bu çalışmalardan en etkileyici olanları Almanya'dan gelmekle beraber, aslında bunlar birçok ülkede yapılmışlardır (Zulehner ve Volz 1998). Norveç'te yapılan bir çalışmayı (Holter ve Aarseth 1993) saymazsak bu çalışmalar özleri itibarıyla toplumsal cinsiyet tutumları üzerine yapılmış anketlerdir. Bu kitapta açıklamaya çalıştığım üzere, bu çalışmalar erkekliklerin pratik tertibatları olarak kavranışıyla henüz bütünleştirilmemişlerdir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet pratikleri modeline dayalı özgün bir nicel araştırmanın yapılması şart görünüyor. 


Hegemonyayı Anlamak 


1980'lerde alana dâhil edilen ve bu kitapta biçimselleştirilen hegemonik erkeklik kavramı, büyük bir araştırmalar yığınına da rehberlik etti. Gelgelelim bugün birçok cepheden meydan okumalarla karşı karşıya. (Petersen 1998, Demetriou 2001, Jefferson 2002). Bu kavramın genel çerçevesini belirleyen toplumsal cinsiyet kuramında birtakım değişikliklere gidildiği için (Connell 2002) ve artık hem erkekler hem de erkeklikler hakkında daha fazla empirik veriye ulaşılabildiğine göre, hegemonik erkeklik kavramını gözden geçirmenin zamanının 


geldiği kanısındayım. Fakat hegemonik erkeklik kavramı ister devre dışı bırakılmak için olsun, ister yeniden inşa edilmek veya onaylanmak için olsun, bugün keskin tartışmaların konusu olmayı sürdürüyor. Erkekler arasında cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerini kuramlaştırmaya ve toplumsal cinsiyet düzeninin meşruiyetinin sağlanmasında erkekliklerin ne derece etkili olduklarını anlamaya hâlâ ihtiyacımız var. Erkeklik kuramları, daha geniş kapsamlı cinsiyet kuramlarıyla bağlantı kurabilmek ve şiddetin önlenmesi gibi çözüm bekleyen sorunları denetim altında tutabilmek için gerekliler. Bu kitapta da izah ettiğim üzere, işte bu yüzden hegemonik erkeklik kavramının hâlâ gerekli olduğunu düşünüyorum. 


Söylemsel Yaklaşımlar 


Son zamanlarda erkekliğe söylemsel bir yapı muamelesi yapan etkili bir yaklaşım ortaya çıktı. Bu yaklaşım Foucaultcu postyapısalcılıktan, postmodernizmden ve söylemsel psikolojiden ilham alıyor (Petersen 1998, Wetherell ve Edley 1999). 
Söylemsel çalışmalar erkeklerin belirli bir erkeklik kalıbına ilelebet bağlı kalmadıklarını, bunun yerine kültürlerin erkek davranışı dağarcığı içinden duruma ve şartlara göre belirli birtakım tercihler yaptıklarını öne sürüyorlar (Wetherell ve Edlay 1999). 

Bu anlayışı yansıtan en iyi çalışmalardan birinde Collier (1998), kriminolojide bir süredir var olan “erkekliğe dönüş” eğilimini, erkekliğin toplumsal inşaa açıklanışından hareketle sorguluyor. Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasında yapılan ikili ayrımın da tıpkı diğer ikililer —örneğin erkek/kadın, heteroseksüel/homoseksüel- gibi erkeklik araştırmalarına nüfuz ettiğini ve bu durumun ortadan kaldırılması gerektiği görüşünü savunuyor. 

Erkeklik söylemleriyle ilgili araştırmalar hâlihazırda dikkate değer deneysel çalışmalar da üretiyorlar; Feminism and Psychology'nin (2001) yeni sayısında derlenen psikolojik araştırmaları bunun örnekleri arasında sayabiliriz. Başka bir örnek 


ise erkekliğin temsillerindeki eksikliklere dair ilginç saptamalarda bulunan Buchbinder'in (1998) yaptığı ince kültürel çözümlemedir. 

Yine de söylemsel yaklaşımların belirgin birtakım sırurları var. Örneğin bu yaklaşımlar Segal'in (1997) erkeklik tarzlarında meydana gelen değişikliklerde hayati rol oynadığını ileri sürdüğü ekonomik eşitsizlik ve devlet meseleleriyle ilgili herhangi bir ipucu vermezler. Erkeklik rolünün bir erkeklikler dağarcığından taktik icabı seçildiği fikrinin, toplumsal cinsiyet kimliklerinin insarın ömrü boyunca nasıl geliştiğini inceleyen, psikanalizden etkilenmiş çalışmalarla uzlaştırılması epey zordur (örneğin Chodorow 1994). İşte bu yüzden doğrudan doğruya pratik sorunlarla bağlantılı kuramsal bir çıkmaza girilmiştir. Bu çıkmaz, erkeklerin işlediği suçları ele alan gelişimsel/psikanalitik yaklaşımlar (Hayslett-McCall & Bernard 2002) ile söylemsel yaklaşımlar arasındaki çarpıcı farklılıklarda görülebilir. Keza bu çıkmaz, erkeklik kuramlarından herhangi birini yoksulluk, devlet iktidarı ve küresel çatışmalar gibi meselelerle ilişkilendirmekte çekilen güçlükte de kendini göstermektedir ki El Kaide'nin palazlandığı ve Irak'ın ABD tarafından işgal edildiği şu dönemde erkekliğin çağdaş şiddet olaylarındaki rolü aslında gün gibi ortadadır. 


Yeni Yönelimler 


Pease (2000), erkeklik çalışmalarının toplumsal değişim hakkında yapılan daha genel çözümlemelerle bütünlenmesi gerektiğini savunmaktadır ve bu bağlamda özellikle postmodemlik kuramlarını vurgulamaktadır. Ben metalaşma, neoliberalizm ve piyasa toplumu hakkındaki analizleri de vurgulardim. Erkeklikler'de, çalışma alarunin tümüne yayılan tanıklıkları bir araya getirmeye çalıştım. Bugün bunu yapmak güç olsa da denemek bile önemlidir. Erkekliğe ilişkin yeni kavramsal tartışmalarda, toplumsal cinsiyet ayrımı hakkında yapılan nicel araştırmalardan nadiren söz ediliyor. Yine de “cinsiyet ayrımı” çalışmalarıyla ilgili meta analizler, herhangi 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bir söylemsel ya da psikanalitik modelle tam olarak açıklanamayan toplumsal cinsiyet aynmlanrun (Connell 2002, 3. bölüm), belirli durumlara özgü olarak üretildiklerine dikkat çekiyorlar. 

Erkekliklerin durumlara ve şartlara özgü olmaları meselesiyle yakından ilgilenmek gerekiyor. Söylemsel psikolojinin bu konuda başvurulacak doğru adres olduğu kanısındayım. 
Kriminoloji alanında yapılan belli başlı araştırmalar da erkeklikler üzerine yapılan durum analizlerinin gücünü ortaya koyuyor. Tomsen'in (1997) alkol etkisinde uygulanan şiddet hakkında yaptığı araştırma bu bakımdan ibret vericidir. Kanımca -aşağıda da göreceğimiz üzere- Gutmann ve Morrell'in çalışmaları gibi bilinçli tarihsel araştırmalar üzerine geliştirilecek durumsal bir yaklaşım, erkeklik hakkındaki söylemsel yaklaşımlar ile yapısal yaklaşımları uzlaştırmanın yolunu bize açabilir. 

Erkekler ve erkeklikler ile ilgili nasıl araştırma yapılabileceği konusunda kafa yorarken, bu alana diğer alanlardan yalıtılmış bir alan gibi yaklaşmamalıyız. Nitekim bu meseleler sosyal bilimlerdeki diğer sorunlar için de stratejik öneme sahipler. Örneğin erkeklerin şiddete daha meyilli oluşları, erkeklerin devlet otoritesinde ve kurumsal şirketlerin yönetiminde ezici hâkimiyetlerini de kapsayan toplumsal cinsiyete dayalı iktidarın sadece bir yüzüdür. Bu iktidara bugün özellikle feminizm tarafından ve toplumsal cinsiyet eşitliği tedbirleriyle meydan okunuyor. Buna karşılık eril otorite, “geri tepme” siyasetiyle savunuluyor ve askeri çatışmalar aracılığıyla belki de yeniden tesis ediliyor. Bu sırada genel olarak toplumsal otorite biçimleri de bir piyasa toplumuna doğru gidiş ve bu gidişe eşlik eden iktisadi yeniden yapılanmanın yarattığı toplumsal kargaşalarla beraber değişerek yeni duruma uyarlanıyorlar. Yeni oluşan erkeklilerin ve şiddet meselesinin mercek altına alınması “yeni zamanlarda” iktidar konusunda var olan belli başlı sorunlara ışık tutabilmeli. 
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Küresel Boyut 


Artık dünyanın birçok bölgesinde ve ülkesinde erkeklik üzerine çalışmalarımız var. Gelgelelim küresel boyutta bir erkeklik algısına ulaşmak için sadece bunları bir araya getirmemiz yetmez. Erkeklikleri küresel ölçekte anlamak istiyorsak onların birer parçası oldukları küresel ilişkileri de kavramalıyız. 

Erkeklik üzerine son zamanlarda yapılan empirik araştırmaların en kuvvetli yönü yerele odaklanmaları ve birçok ayrıntıyı içermeleriydi. Bizi “cinsiyet rolü” çalışmalarının ötesine taşıyan da işte bu yaklaşım değişikliği oldu. Gelgelelim gittikçe küreselleşen dünyada yerel algıların saptanması artık yeterli değildir. Büyük ölçekli toplumsal süreçler —küresel piyasa ilişkileri, göç olgusu ve etnik veya kültürel çatışma— toplumsal cinsiyet meselelerinin genel olarak anlaşılmasında gittikçe daha fazla önem kazanıyorlar (Marchland ve Runyan 
2000). 

Bu bakımdan Gutmann ve Morrell'in çalışmaları, ilerlenmesi gereken istikameti işaret etmektedir. Gutmann'ın (1996, 2002) erkeklerin yaşamların betimleyen ve New Mexico şehri- nin kenar mahallelerinde yer alan bir işçi sınıfı yerleşiminde erkekliklerin nasıl şekillendiklerini ortaya koyan çalışması, elimizdeki erkeklik etnografyalarının en iyileri arasındadır. Fakat Guttmann'ın çalışmasının önemi, bu işçi topluluğunun ve bu erkeklerin, onların hayatlarını şekillendiren ve iyi kötü bir şekilde tepki verdikleri daha geniş kapsamlı iktisadi ve toplumsal süreçlerle kurdukları ilişkiler ile bu analizini birleştirmesinden ileri gelmektedir. 

Morrell'in (2001a) Güney Afrika'daki Natal'da beyaz erkek çocukların gittikleri okullarda yürütülen erkekleştirme siyasetini ayrıntılı biçimde yeniden kurduğu çalışması da iyi bir etnografik toplumsal tarih çalışması örneğidir. Fakat bu çalışmada bundan daha fazlası saklıdır: Morrell erkekliğin belli bir biçimde inşasını, jeopolitik fetih ve sömürgeleştirme süreci ve dünya ekonomisinde varılan belirli bir aşamanın getirdiği iktisadi zorunluluklarla ilişkilendirir. 
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Bu yaklaşımı genelleştirebilmek için toplumsal cinsiyetin küreselleşme sürecini anlamak gerekiyor. Çoğu küreselleşme kuramı toplumsal cinsiyet hakkında ya çok az şey söyler ya da hiçbir şey söylemez. Neyse ki Sklair'in (1995) geliştirdiği “ulusaşırı pratikler” kavramı bu soruna nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bize bir ipucu vermektedir. Smith'in (1998) uluslararası siyaset açısından ileri sürdüğü gibi, çözüm, dikkatimizi bireysel düzeydeki'toplumsal cinsiyet farklılıklarından “toplumsal olarak inşa edilmiş cinsiyet ilişkileri kalıpları”na kaydırmaktır. Devletler ve kurumsal şirketler gibi büyük kurumların cinsiyetçi olduklarını ve uluslararası ilişkilerin, uluslararası ticaretin ve küresel piyasaların doğaları gereği birer toplumsal cinsiyet siyaseti alanı olduklarını bir kez kabul edersek, toplumsal cinsiyet düzenine sahip bir dünyanın varlığını da ikrar edebiliriz (Connell 2002). 

Toplumsal cinsiyetli dünya düzeni, dünyanın dört bir yanında kurumların cinsiyet rejimleri ile yerel toplumların cinsiyet düzenlerini birbirine bağlayan bir ilişkiler yapısı olarak tanımlanabilir. Bu cinsiyet düzeni daha büyük bir gerçeklik olan küresel toplumun sadece bir veçhesidir. Bugünkü “küreselleşme” tartışmaları —özellikle de zengin ülkelerin basın yayın organlarında— dünyayı önüne katan bir fetih dalgası gibi resmediliyor. Yeni teknolojiler sayesinde bu değişim dalgası, hepsi eşit koşullarda birbiriyle rekabet eden engin serbest küresel pazarlar, dünya müzikleri, küresel reklamlar ve dünya haberleri üretiyor. Oysa gerçekte küresel ekonomi büyük ölçüde eşitsizdir ve onun iktisadi ve kültürel homojenleştirme düzeyi de çoğunlukla abartılmaktadır (Hirst ve Thompson 1996, Bauman 1998). 

Küresel toplumu üreten tarihsel süreçler en başından beri toplumsal cinsiyetliydiler. Erkeklikler'in Sekizinci Bölümünde tartışacağımız bu sav bugüne kadar çok sayıda araştırmayla da desteklenmiştir. İmparatorluk fetihleri, yeni sömürgecilik ve günümüzün iktidar ilişkilerinin düzeni, ticaret ve iletişim, çok farklı toplumlann birbirleriyle temas kurmalarını sağladı. 


23 


Bu toplumların toplumsal cinsiyet düzenleri de bu sayede birbiriyle temasa geçti. Bu temasların sonucunda ortaya çıkan yeni cinsiyet sistemleri yine yerel kalıplar olmakla birlikte bir yandan küresel toplumu yaratan kuvvetlerin izlerini de taşımaktadırlar. 

Bunun çarpıcı bir örneğini Morrell'in (2001b) günümüzde Güney Afrika'da yaşayan erkeklerin durumunu mercek altına alan analizinde görmemiz mümkün. Sömürgelere özgü ırk ilişkilerini kalıcı hale getirmek üzere kalkışılan kanlı ve başarısızlığa uğramış bir girişim olan Apartheid'dan çıkış süreci olagandışı bir toplum manzarası yarattı. Küresel toplum ve küresel ekonomi ile yeniden bütünleşme, yükselen işsizlik oranları, süregiden şiddet olayları ve artan HIV/AIDS salgınları nedeniyle farklı etnik gruplar içinde rakip ataerkleri tesis etmeye yönelik birtakım girişimlerin var olduğunu görüyoruz. Bu girişimler, erkekliğin modernleştirilme gündemiyle, Güney Afrika feminizmiyle ve ANC hükümetinin “insan hakları” söylemiyle çatışıyorlar. Yine de toplumsal cinsiyet ayrımlarına yapılan vurguyu hafifletmeyi amaçlayan bir “Afrika felsefesi” teşvik edilerek ve yerli toplulukların geleneklerinde temel bulan siyasalar aracılığıyla bu görüşlerden bazılarına meydan okunuyor. 

Nüfus hareketleri, sömürgeciliğin ve sömürgecilik sonrası küreselleşmenin etkisi altındaki kültürlerin birbirleriyle etkileşimi, erkekliğin inşası ile ırksal ve etnik hiyerarşilerin inşasını ilişkilendirdi. Nitekim etnik ve ırksal çatışmalar son yıllarda dünyanın birçok yerinde önemli ölçüde artmış görünüyor. Klein'ın (2000) İsrail, Tillner'ın (2000) ise Avusturya örneği üzerinden savundukları üzere bu durum tahakküme ve şiddete meyilli erkekliklerin üretilmesi için bulunmaz bir ortam yaratmaktadır. Avustralya'daki Lübnanlı bir göçmen topluluğuna mensup genç erkeklerle görüşen Poynting, Noble ve Tabar (1998), bu grupta çelişkili bir toplumsal cinsiyet bilinci ve ırkçılık karşısında klişelere sığınan stratejik bir yaklaşım ile karşılaşmışlardır. İngiliz toplumundan gelen ırkçı aşağılamalar bir namus meselesi olarak görülmektedir fakat Lübnanlı erkek çocukları için bu, özellikle kadınların madunluğunu ifade eder nitelikte bir erkek namusudur. 

Bununla beraber toplumsal cinsiyete dayalı bir dünya düzeninin inşası, var olan toplumsal cinsiyet düzenlerinin etkileşiminden daha fazlasını içermektedir. Tek tek ülkelerin ve bölgelerin yanı sıra yeni toplumsal cinsiyet ilişkileri alanlanmin oluşturulmasını da kapsamaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlar gibi görünüyor: (1) İşgücü konusunda ağır bir cinsiyet ayrımalığı uygulayan ulusaşırı ve çokuluslu şirketler ile son derece erilleşmiş bir yöneticilik kültürü (Wajcman 1999). (2) Diplomasi kurumlarını ve BM temsilciliklerini kapsayan uluslararası devlet yapıları. Bu yapılar son derece cinsiyetçidirler, genellikle erkekler tarafından yönetilirler ve çokuluslu kurumsal şirketlere kıyasla daha fazla kültürel karmaşıklığa sahiptirler (Gierycz 1999). (3) İşgücü konusunda ağır bir cinsiyet aynmaligi uygulayan ve eğlence, reklamcılık ve haber alma alanında toplumsal cinsiyetli içerikleri etkili biçimde dolaşıma sokan uluslararası medya. Yeni medya, kadınların metalaştırılmasına eşlerin ve cinsel partnerlerin uluslararası ticaretini yaparak katkıda bulunmaktadır (Cunneen ve Stubbs 2000). (4) Küresel piyasaların sermaye, ticari ürünler, hizmetler ve işgücü alanlarında yerel ekonomilere erişimi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Büyük ölçüde toplumsal cinsiyetli yapılanmışlardır (örneğin Chang ve Ling 2000) ve bugün göç yolları üzerindeki sıkı sınır denetimleri saymazaak çok gevşek biçimde denetlenmektedirler. 

İşte bugün böyle bir bağlam içinde erkeklerin yaşamları, erkekliklerin inşası ve icrası üzerine düşünmek zorundayız. 
Burada yanıtlanması gereken can alıcı soru, bu küresel alanlarda hangi erkeklik kalıbının egemen olduğudur. 

Sovyet komünizminin çöküşü, sömürgecilik sonrası sosyalizmin gerileyişi ve Avrupa ile Kuzey Amerika'da yeni sağın yükselişiyle birlikte dünya siyaseti de sermayenin gereksinimleri ve küresel piyasaların oluşumu etrafında daha fazla 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örgütlenmeye başladı. Açıkçası neoliberal piyasanın toplumsal cinsiyet hakkında söyleyecek pek az sözü vardır. Fakat neoliberalizmin egemen olduğu dünya hâlâ cinsiyetçi bir dünyadır ve bizatihi neoliberalizmin de örtük bir cinsiyet siyaseti vardır. 
Ekonominin kuralsızlaşması stratejik iktidarın belirli erkek gruplarının (şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin) ellerinde toplanmasına neden olmaktadır. Bu grupların, “ulusaşırı iş dünyası erkekliği” diye nitelediğim ve çağdaş küresel ekonomide görünür hale gelen bir egemen erkeklik kalıbının taşıyıaları olduklarını öne sürdüm (Connell 1998). 

İş dünyasının erkeklikleri üzerine hâlihazırda yapılmış çalışmalar bize birbiriyle çelişen göstergeler sunuyorlar. Donaldson'ın (2003), zenginlerin yaşamöykülerinden hareketle “egemenin erkekliği” üzerine yaptığı eşsiz çalışması duygusal soyutlanma olgusuna dikkat çekiyor. Donaldson büyüme sürecinde oğlanlarda kasıtlı bir katılaşmanın izini sürüyor; kitlelere karşı toplumsal bir mesafe duygusunun yanı sıra hak ve üstünlük duygusuyla iç içe geçmiş, maddi bolluk içinde sürdürülen bir yaşamı belgeliyor. Hooper'ın (2000) neoliberalizme yakın çizgide yer alan İngiliz iş dünyası dergisi The Economist'te 1990'larda kullanılan erkek dili ve imgelemi üzerine yaptığı çalışma da eski tip ataerkil iş dünyası erkekliğinde belirgin bir kırılmanın gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. The Economist küresel olanı, teknokratik ve yeni çizgide imgelerle ilişkilendirip işbirlikçi, takım çalışmasına dayalı bir şirket yönetimi anlayışının önemini vurgulamaktadır. 

Gee, Hull ve Lankhear'ın (1996) işletme ders kitapları üzerine yaptıkları çalışma, daha bireyci bir tablo ortaya koyuyor. 
“Hızlı kapitalizm”de yönetici, kurumuna karşı bağlılığı bile çok sırurlı olan biri tarafından temsil edilir. Onun mesleki dünyası, sınırlı bir teknik akılcılık, keskin hatlarla derecelendirilmiş ödül hiyerarşileri, ani kariyer değişiklikleri ve kurumlar arası geçişlerle tarımlanmaktadır. Wajcınan'ın (1999) araştırması ise bunun yerine geleneksel burjuva erkekliğine yakın, uzun çalışma saatleriyle ıralanan, eşlerin hâkimiyetindeki ev hayatına hem 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bağlılık duymakla hem de onu tekelleştirmekle yaftalanan, daha istikrarlı bir şirket yöneticileri dünyasının varlığına dikkat çekiyor. 

Bir meslektaşımla beraber Avustralyalı yöneticilerin yaşamöyküleri üzerine yaptığımız ufak çaplı bir çalışmada, “ulusaşırı iş dünyası erkekliği” felsefesini keşfettik (Connell ve Wood 2004). Onların dünyası erkeklerin egemen olduğu bir dünyadır ve fakat güçlü bir değişim bilincine de sahiptir. Yoğun ve stresli bir çalışma süreci, yöneticiler arasında güçlü bir bağlantılar ağı yaratır ve onları birbirlerini denetim altında tutmaya ve toplumsal cinsiyet konusunda muhafazakâr davranmaya mecbur bırakır. Servetleri ve kaygıları söz konusu olduğunda şirket yöneticileri yaşamlarından bir tasanymış gibi söz etmeye meyilli olmaktadırlar ve mali durumlarının yanı sıra bedenlerini ve duygularını da özbilinçle “yönetmektedirler”. İktisadi küreselleşme onların giivensizliklerini arttırmış ve eski çalışma tarzlanm değiştirmiştir. Yönetici erkekliği hâlâ temelde iktidarla ilgilidir fakat eski burjuva erkekliğinden ayrıldıkları noktalar hemen görülebilir: Farklılıklara karşı hoşgörülüdürler, dünyadaki ve toplumsal cinsiyet düzeni içindeki yerlerinin ne olduğuna dair giderek artan bir belirsizlik algısına sahiptirler. 

Küreselleşme meselesi erkekler üzerine yapılan çalışmaların odağı haline gelmeye kısa süre önce başladı (Pease ve Pringle 2001). Bugün ulusaşırı alanlarda erkekliğin oluşumu üzerine sadece bir avuç çalışma var. Yine de bu bile araştırmalarda çok önemli bir sınıra gelindiğini gösteriyor; özellikle de küresel çatışma ve şiddete ışık tutabilmesi açısından. Bu sorulara Sonsözde geri döneceğim. 


Sonuç 


Bu kitapta ayrıntılı bir haritasını çizmeye çalıştığım araştırma, kuram ve pratik tartışma alanı, zaman içinde gelişmeye devam etti. Erkeklikler'in sunduğu düşünsel çerçevenin, bu gelişime katkı sağlamak noktasında kendi değerini ortaya koyduğu ve kitabın empirik bölümlerinin, sonraki çalışmalara referans noktası sağladığı görülüyor. Bilime sağlanan her katkı gibi bu da geçici ve kusurlu, tartışmaya ve geliştirilmeye açıktır. Kitabın hem bir düşünceler bütünü hem de deneysel bir bilgi kaynağı olarak değerini koruyacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu ikinci İngilizce baskıyı okurlara sunmaktan mutluluk duyuyorum. 
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1. Kısım 
Bilgi ve Sorunları 


1 
Erkekliğin Bilimi 


Rakip Bilgiler 


Freud'un melankoli hakkında düştüğü bir dipnotta dikkat çektiği üzere “eril” ve “dişil” kavramları, en karmaşık bilimsel kavramlar arasında yer alırlar.! Pratikte çoğu zaman ne “eril” ne de “dişil” dil bir şüphe uyandırır. Bu karşıtlığı günlük hayatta hem konuşurken hem de eylerken üzerine pek de düşünmeden sık sık kullanırız. Oysa aynı terimler mantıksal bir sorgulamaya tabi tutulduklarında, tan ağanrken Tuna Nehri üzerinde oluşan sis gibi çabucak dağılıverirler. Tanımlanmaya direnir, ele avuca sığmaz hale gelirler. 

Peki, bunun nedeni nedir? Bu kitapta bunun altında toplumsal cinsiyetin tarihsel olarak değişen ve siyasi açıdan yüklü doğasının yattığını ileri süreceğim. Gündelik yaşam, toplumsal cinsiyet siyasetinin hüküm sürdüğü bir alandır, ondan kaçılabilecek bir sığınak değildir. 

Toplumsal cinsiyetle bağlantılı terimler tartışmaya ve rekabete açıktırlar çünkü birbiriyle çatışan söylemler ve bilgi sistemleri dinsiyeti açıklama iddiasında bulunmaktadırlar. 


1 Freud 1953 [1905]: 219-220. 
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Bu durumu en incelikli kuramda görebileceğimiz gibi gündelik yaşamda da görebiliriz. Örneğin önümdeki çalışma masasının üzerinde, Sidney'in iç bölgelerinde basılan yerel bir gazete olan The Glebe duruyor. Gazetenin bir kupürünün başlığı şöyle: 


Neden Kadınlar Yol Sorar? 


Kadınların yolda birilerini durdurup yön sormaları erkeklere göre daha olasıdır. Bunun nedeni cinslerin birbirlerinden farklı düşünmeleridir. 


Amanda Park'ın imzasını taşıyan haber, cinslerin konuşurken farklı amaçlar taşıdıklarını ileri süren psikolog ve danışman Mary Beth Longmore'dan bir alıntıyla devam ediyor: 


Kadınlar erkeklerin bilgi sahibi olmayı bir hiyerarşi biçimi olarak gördüklerini anlamıyorlar. Yani daha fazla bilgi sahibi olan insanlar hiyerarşinin daha üst basamaklarında yer alıyorlar. Bayan Longmore erkeklerin işte bu nedenle bir yabancıya yol sormaktan çekindiklerini çünkü bunun, onlar için bir bakıma hiyerarşinin alt basamaklarında olduklarını itiraf etmeleri anlamına geldiğini ifade ediyor. 


Kadınlar ile erkeklerin konuştukları farklı dilleri anlamayı arzu eden okurlar, önümüzdeki Cuma günü Bayan Longmore'un yürüttüğü atölyeye davetlilermis. ? 

Yerel gazetelerde haber namuna bir şeye rastlamak zordur. Fakat doğruyu söylemek gerekirse bu haber zihnimde toplumsal cinsiyete ilişkin bilgi türlerine bir açıklık getirmeme epey yardıma oldu. Yazı önce sağduyu bilgisine başvuruyor: Erkekler ve kadınlar farklı davranırlar (“Kadınlann yolda birilerini durdurup yön sormalan erkeklere göre daha olasıdır”). Farklı davranırlar çünkü gerçekten farklıdırlar (“Bunun 


2 The Glebe ve Western Weekly (Sidney), 7 Temmuz 1993. 
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nedeni cinslerin birbirlerinden farklı düşünürler”). Yaygın kabul gören bu karşıtlığa daha baştan başvurulmamış olsaydı yazının anlattığı hikâye de amacına ulaşamazdı. 

Bununla beraber yazıda sağduyuya eleştiri de yöneltiliyor. 
“Erkekler ve kadınlar (konuşurlarken) çoğu zaman birbirlerinin amaam anlamıyorlar... Kadınlar bile [birbirlerini] anlamıyorlar...” Burada eleştiri bilimin penceresinden bakılarak yapılıyor. 
Bayan Longmore bir psikolog olarak sahip olduğu bilgiden “bulguları” diye söz ediyor ve yazının sonunda tipik bir bilimsel uyarıyı yineliyor (“Longmore'un bulguları kadınlar ve erkeklerin çoğunluğu için geçerli olmakla birlikte istisnasız hepsi için geçerli değil”). Bilim böylelikle toplumsal cinsiyet ayrımına ilişkin sağduyu bilgimizi gözden geçiriyor. Bu gözden geçirme ise ancak atölyede öğrenilebilecek bir pratiği temin ediyor. Bu bilimin doğası yazıda açıkça belirtilmemiş fakat anlaşıldığı kadarıyla Bayan Longmore'un savları, bir danışman sıfatıyla edindiğini ifade ettiği deneyimlere dayanıyor. 

Bu kısa haberde erkeklik ve kadınlık hakkında iki bilgi türünün ortaya konduğunu görüyoruz: sağduyu bilgisi ve psikoloji biliminin sağladığı bilgi. Bunlar yer yer birbirini desteklerken yer yer birbiriyle çatışıyor. Ayrıca yazıda psikolojik bilginin üretildiği ve uygulandığı iki pratiği de —bireysel danışma hizmeti ve toplu atölyeler- kısaca görüyoruz. 

Bu yazı bizi dolaylı bir yoldan, erkeklik ile kadınlık hakkındaki diğer bilgi biçimlerine de götürmektedir. Atölyeler, genellikle “erkekler hareketi”ni (bu hareketi kitabın Dokuzuncu Bölümünde ele alacağız) doğuran toplumsal çevrede iş gören terapistler tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu hareket hem bilimsel bilginin hem de sağduyu bilgisinin ötesinde kalan başka bir bilgi biçiminin daha var olduğunu ileri sürmektedir: "derindeki erkekliğin" sezgisel bilgisi.3 

Fakat cinsiyet farklılıkları meselesinin üzerine biraz gidilecek olursa psikologumuz ve gazetecimiz bu kez büyük olası- 


3 Buiddialarailişkin yararlı bir derleme için K. Thompson 1991. 
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lıkla biyolojiye başvurmak zorunda kalacaklardır. Cinsiyet farklarının bedende ve davranışlarda tezahürü, beynin cinsiyeti, erkekler ile kadınlar arasındaki hormon farklılıkları ve genetik özellikler konusunda yapılan çeşitli araştırmalara atıfta bulunacaklardır. Nitekim bu araştırmalar da medya haberlerinin demirbaşları haline gelmişlerdir. 

The Glebe eğer gerçekten araştırmacı gazetecilikle ilgilenseydi ve muhabirimiz, Parramatta Yolu'ndan geçip Sidney Üniversitesi'nin kapısından içeri adım atma zahmetine girseydi, erkeklik ve dişilik anlayışlarının biyoloji bilimlerinde tartışma götürmez olgular olarak ele alınmalarına rağmen toplum bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında kıyasıya eleştirildiklerini görebilirdi. Üniversitenin o bölümlerinde akademisyenler “cinsiyet rolleri”ni veya “cinsiyet ilişkileri”ni tartışıyorlar; erkeklikten ve kadınlıktan “toplumda inşa edilen” veya “söylemde kurulan” olgular olarak söz ediyorlar. 

Biyologlar ve sosyal bilimciler de benzer şekilde, Sidney Üniversitesi'nden ayrılıp Parramatta Yolu'na doğru kıvrıldıktan sonra is lekeli bir kilisenin önünden geçerler. Aziz Barnabas kilisesi, sahip olduğu ünlü reklam panosu aracılığıyla toplumsal cinsiyet düzeninin Tann'nın takdirinde olduğunu ve onu kurcalamanın, ahlaki düzenin diğer parçalarına müda- hale etmek kadar tehlikeli bir davranış cümle âleme ilan eder. 
Bu dinsel reklam panosuna gelince, o da otoyolun karşı tarafındaki otelin meyhanecisinin o panoda yazılanlara cevaben meyhanenin girişine astığı tabelalardan nasibini almaktadır. 
Meyhaneci, işçi sınıfırın dünyevi zevklerini gözeten bakış açısıyla kutsal kitapta geçen söylemleri sık sık kendince eleştirmektedir 4 

Daha fazla örnek sunabilirdim fakat sanınm bunlar yeterli. Anlamak, açıklamak ve değerlendirmek söz konusu oldu- 


4 Bölgede nam salmış bu karşılıklı atışmaların efsaneleşmiş bir versiyonu, 
meyhaneci tarafından yayımlanmıştır: Elliott 1992. 
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ğunda toplumsal cinsiyete ilişkin gündelik bilgimiz, birbiriyle çelişen iddialarla karşı karşıya kalıyor. 

The Glebe'de yer alan makalenin de gösterdiği gibi, bilginin bu biçimleri belirli toplumsal pratiklerle bağlantılıdırlar. 
Her ne kadar entelektüel tartışmalar genellikle fikirler sanki gökten zembille inmiş şeylermiş gibi yürütülüyorlarsa da bu durum aslında genel anlamda bilgi için de çoğu zaman geçerlidir. Nitekim bilgi sosyolojisi daha iki kuşak önce, kuşatıcı dünya görüşlerinin nasıl büyük toplumsal grupların çıkarlarına ve deneyimlerine dayandığını gösterdi. Laboratuvar ortamına ve bilim insanları arasında var olan itibar hiyerarşilerine ışık tutan bilim sosyolojisi çalışmaları ise doğa bilimlerinin sunduğu bilgi tipine dayanak teşkil eden toplumsal ilişkileri açığa çıkardı. Michel Foucault'nun, yeni bilimlerin (tıp, krimonoloji ve seksoloji gibi) yeni kurumlar ve toplumsal denetim biçimleriyle (klinikler, hapishaneler, fabrikalar, psikoterapi) iç içe geçtiği “bilgi-iktidar” düzenekleri üzerine yaptığı ünlü çalışmaları da bu alanı takviye etmektedir. 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyetle ilgili çelişkili bilgi biçimleri, toplumsal cinsiyete yön veren farklı pratiklerin var oldugunu ele vermektedir. Erkekliğin hem gündelik yaşamda hem de bilim alanında nelere tekabül ettiğini anlamak istiyorsak soyut fikrilerle sınırlı kalmayıp bu fikirlerin pratik zeminlerine de bakmalıyız. Örneğin toplumsal cinsiyete ilişkin sağduyu bilgisi değişmez, sabit bir bilgi türü değildir. Bu bilgi türü gündelik yaşamda toplumsal cinsiyetin “yapılmış” ya da “tamamlanmış” olmasıyla değişen pratiklerle gerekçelendirilir ki bunlar da etnometodologlar tarafından yapılan derli toplu araştırmalarla açığa çıkarılmaktadır.* Sigmund Freud ve Mary 


5 Mannheim 1985 [1929] bilgi sosyolojisinin klasik yapıtlanndan biridir. 
Bilim insanları hakkında yapılan bir alan araştırması örneği için bkz. 
Charlesworth vd. 1989. Foucault 1977, bilginin pratik bağlamına ilişkin zengin bir tarihsel çalışmadır. 

6 Kessler ve McKenna 1978; West ve Zimmerman 1987. 
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Beth Longmore tarafından etkili biçimde kullanılan cinsiyet bilgisi ise mesleki bir pratik olarak psikoterapiyle yakından bağlantılıdır. Sosyal bilime katkıda bulunanların ortaya koydukları bilgi, feminizm ve eşcinsellerin özgürleşmesinin muhalif siyaseti ve akademik toplumsal araştırma teknikleri gibi iki farklı kaynaktan gelen bir soykütüğüne sahiptir. 

Bu doğrultuda erkekliğin bilgisini inşa etmeye yönelik temel çabaları tartışırken ne tür pratiklerin bu bilgiyi gün yüzüne çıkarmakta etkili olacağı üzerine kafa yoracağım. Ayrıca mevcut pratiklerin, bilgi biçimlerini nasıl şekillendirdiğini ve sınırladığını da ele alacağım. 

Bilginin farklı biçimlerini aynı kefeye koyamayız. Birçok durumda, bilimsel savların inkâr edilemez bir üstünlüğü vardır. Nitekim Glebe'nin haberinde, sağduyu bilgisini eleştirme hakkırı kendimizde görebilmemiz için bir nebze de olsa bilimsellik yeterli oluyordu; çünkü sağduyu bilime bir eleştiri yöneltemiyordu. Bu bakımdan bilimin eğitim sistemimizde ve basınımızda belirli bir egemenliği vardır. 

Bu durum yirminci yüzyıl boyunca erkeklikle ilgili yaklaşımların gelişim sürecini de belirlemiştir. Piyasadaki başlıca söylemlerin hemen hepsi -son derece sığ olanları bile- ya bilimsellik iddiası taşımaktadır ya da bilimsel “bulgular”dan faydalandığını ileri sürmektedir. Robert Bly bile Iron John başlıklı çok satan kitabında beynimizin üçte birinin “savaşçı beyin” olduğu ve DNA'mızın savaşçı içgüdülerini taşıdığı yollu ilginç fikirlerini dile getirirken bilimin dilinden yararlanmaktadır. 

Gelgelelim bu konularda doğa bilimlerine başvurmak bizi bir kısır döngüye hapsetmektedir. Çünkü yapılan kimi tarih çalışmaları doğa bilimlerinin de toplumsal cinsiyetten nasiplerini ziyadesiyle aldıklarını en ince ayrıntılarına kadar göstermiştir. Batı'nın bilimi ve teknolojisi kültürel anlamda erilleştirilmiştir. Bilim insanlannın ve teknoloji uzmanlarının büyük bölümünün erkek olduğu gerçeği bir yana, bunun yalnızca bir 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kadro sorunundan ibaret olmadığı da aşikârdır. Bilimsel araştırmalara kılavuzluk eden eğretilemeler, bilimsel söylemin gayrişahsiliği, bilim alanında var olan iktidar ve iletişim yapıları ve bilimin kendi iç kültürünü yeniden üretiş biçimi ve benzeri unsurlar; tüm bunlar cinsiyete dayalı bir dünyada erkeğin toplumdaki egemen konumundan paylarına düşeni alırlar. Dolayısıyla erkeklik tartışmalarında doğa biliminin ağırlığı toplumsal cinsiyet ilişkilerinde erkekliğin —ya da belirli erkekliklerin— konumunu yansıtır.” 

Şu halde erkekliğin bilimi, incelemeye çalıştığı iktidarın ta kendisinin ürünüyse böyle bir bilgi biçiminden ne beklenebilir? Böyle bir bilgi etik açıdan emperyalistlerin icat ettikleri ırk bilimi veya kapitalistlerin icat ettikleri kapitalizmin bilimi kadar kusurlu olacaktır. Nitekim gerçekten de erkeklikler hakkında, baskın çıkarlara hizmet eden ve bu bakımdan bilimsel ırkçılık veya yeni muhafazakâr ekonomi ile aynı çizgide yer alan birtakım bilimsel söylemler de yok değildir. Yine de illa böyle olmak zorunda değil. Başka olanaklar da mevcut. 
Doğa bilimi eleştiriden doğmuştur. Copernicus Güneş'in Yerküre etrafında döndüğü varsayımını eleştiriyordu. Darwin ise canlı türlerinin Tanrı tarafından tek tek yaratıldıkları ve ezelden beri aynı oldukları fikrine karşı çıkıyordu. Gerçekleştirilen her büyük bilimsel devrimde empirik veriler ile imgelemin çarpıa bir işbirliği söz konusuydu. Gündelik bilimsel çalışmalarda hipotezlerin sınanıp genelleştirilme çabası verili olanın ötesine geçmeye izin verir. Buysa bilimi var olanın temsili olmaktan daha fazlası haline getirir. 


7 Savaşçı DNA'sı için bkz. Bly 1990: 150. Bugün toplumsal cinsiyet ve bilim 
üzerine zengin bir kaynak için bkz. Keller 1985, Harding 1991; özellikle erkeklik üzerine, bkz. Easlea 1983. 

9 Evrim biliminin toplumsal eleştiri ile bağlantısına, Desmond ve Moore 
tarafından hazırlanan 1992 tarihli Darwin biyografisinde açıklık getirilmiştir. Bilimin sürekli olarak yeniden kurucu karakterine ilişkin klasik bir açıklama için Lakatos 1970. 
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Peki, bir adım daha ileri gidip bu eleştiri öğesini erkeklik çözümlemelerinin barındırdığı toplumsal eleştiriyle ilişkilendiremez miyiz? Yahut bilimsel genellemelere ulaşma çabasını, toplumda genelleştirilebilir birtakım çıkarların bulunduğu anlayışıyla, yani adalet kavramıyla ilişkilendiremez miyiz? Bu tür öneriler postmodemizmin “büyük anlatılar” konusundaki kuşkuculuğundan ve iktisadi-akılcı kuşkuculuktan nasibini ziyadesiyle almışlardır.” Kitabın son bölümünde erkekliğin eleştirisine geri döneceğim fakat şimdilik yalnızca bilimsel bilginin siyasi belirsizliklerine değinmek istiyorum. Erkeklik bilimleri özgürlükçü olabildikleri gibi denetleyici de olabilirler. 
Hatta aynı anda ikisi birden olabilirler. 

Yirminci yüzyılda bir erkeklik bilimi kurmaya yönelik üç temel tasarı sunuldu. Bunlardan birincisi terapistler tarafından edinilmiş klinik bilgiye dayanıyordu ve bu konudaki belli başlı görüşler Freudcu kuramdan geliyordu. İkincisi sosyal psikolojiye dayanıyordu ve epey rağbet gören “cinsiyet rolü” düşüncesi üzerinde yoğunlaşıyordu. Üçüncüsü ise antropoloji, tarih ve sosyolojideki son gelişmeleri kapsıyordu. Bu bölümde bu araştırma alanlarının her birinde üretilen erkeklik bilgisinin ayıncı özelliklerini inceleyeceğim. Ardından, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet siyaseti alanlarında ortaya çıkan direniş hareketlerinin ürettikleri çeşitli bilgileri mercek altına alacagum. Bu tasarılar arasındaki uyumsuzluklar, erkekliğin bilgisinin tam olarak neyin bilgisi olduğu sorusunu da gündeme getiriyor. Bu soruya bölümün son kısmında bir yarut vermeye çalışacağım. 


Klinik Bilgi 
Oedipus Kompleksi 


Erkekliğe bilimsel bir açıklama getirmeye yönelik ilk kararlı adım, yüzyılın başında Freud'un kurucusu olduğu devrim 


9 Büyük anlatılar için Lyotard 1984, iktisadi akılcılık için Pusey 1991. 
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niteliğindeki derinlik psikolojisi çerçevesinde atıldı. Psikanalizin gelişim süreci çok karışık, modem kültür üzerindeki etkileri o kadar büyüktür ki bu disiplinin köklerinin aslında tıbbi pratikte bulunduğu kolaylıkla unutulmaktadır. Nitekim psikanalizi kuran kişi, yani Freud'un ta kendisi bile, psikanalizin sağladığı bilginin klinik gözlemlere dayandığı ve pratik tedaviler aracılığıyla sınandığı konusunda sarihti. 

Psikanaliz tıpla bağlantısı nedeniyle tarihi boyunca normalleştirme ve toplumu denetim altına alma çabalarıyla ilişkilendirilmiştir. Oysa psikanaliz en başından itibaren birtakım radikal olanakları da bünyesinde barındırıyordu." Freud'un ilk çalışmaları da modernist edebiyatı, avangart resim sanatını ve müziği, radikal toplumsal düşünceleri, ateşli feminist ve sosyalist hareketleri ve ilk eşcinsel hakları hareketini ortaya çıkaran, Avrupa aydınlar sınıfı içinde yaşanan düşünsel bir mayalanma dönemine rastliyordu. Freud -sahip olduğu klinik deneyimi onu mesleki tutuculuktan uzak tuttuğu için- Avrupa kültürünün cinsiyet konusunda kanıksadığı her şeyi sorgulamak üzere bu rüzgârı arkasına almaya hevesliydi. Onun çalışmalarını -daha sonraları erkeklik üzerine araştırma yapanlar Freud'u çok az tanımalarına ve onun fikirlerinin ardında yatan ayrıntılara yeterince ilgi göstermemelerine rağmenmodem düşüncenin başlangıç noktası haline getiren şey de işte budur. Çünkü baklayı ağzından ilk çıkaran Freud olmuştur. Görünüşte doğal bir nesne olan “erkekliği” oluşturan unsurları ele alan bir sorgulamaya girişmenin hem mümkün hem de bir anlamda şart olduğunu ilk kez Freud ortaya koymuştur. Meslek yaşamı boyunca erkekliği sistematik biçimde ele almamış olsa da erkeklik meselesi otuz yılı aşkın bir süre boyunca onun çalışmalarının değişmez izleklerinden birini teşkil etmiştir. Onun bu mesele konusunda görüşleri üç aşamada olgunlaşmıştır. 


0  Savunusu için bkz. Marcuse 1955, Mitchell 1975 
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Freud'un erkeklik meselesi konusunda ilk görüşleri psikanalizin ilkelerinde -nevrotik ve normal ruhsal yaşam arasında bir süreklilik olduğu fikrinde; bastırma ve bilinçdışı kavramlarında; rüyalarda, 'şakalarda, dil sürçmelerinde ve semptomlarda su yüzüne çıktığına kanaat getirdiği bilinçdışı zihinsel süreçlerin “okunmasına” izin veren yöntem anlayışında- karşımıza çıkar. Freud yetişkin cinselliğinin ve cinsiyetin doğuştan gelen, değişmez şeyler olmadıklarını, uzun ve çatışmalarla dolu bir sürecin sonunda inşa edildiklerini savunuyordu. Zamanla, çocukluk döneminin ortalarında ortaya çıkan ve çocuğun ebeveynlerinden birine arzu, diğerine nefret duyduğu bir duygu karmaşası hali olan “Oedipus Kompleksi”ni bu gelişim sürecinde bir dönüm noktası olarak görmeye başladı. Oğlanlarda ödipal karmaşaya zemin hazırlayan şey [anneleri konusunda] babalarıyla rekabete girmeleri ve bu rekabet nedeniyle babaları tarafından iğdiş edilmekten korkmalarıydı. Freud'un bu fikirleri onun 1909 yılında yayımlanan “Küçük Hans” ve “Fare Adam” başlıklı iki ünlü vaka incelemesinde ifade bulur. Freud bu vaka incelemelerinde erkekliğin kurulduğu uğrağı saptamış ve bu kurucu ilişkinin dinamiklerini betimlemistir." 

Gerçi Freud bu kuramsal metinlerde sadece bu ilişkiyi saptamakla kalmıyor, çizdiği tablonun göründüğünden daha karmaşık olduğunu da ortaya koyuyordu. Eşcinselliğin basit bir cinsiyet değiştirme olgusundan ibaret olmadığını savunuyor ve “Eşcinsel erkeklerin büyük bölümü erkek zihniyetini muhafaza ederler” diyordu. Eşcinselliğe ilişkin gerçeklerle karşı karşıya gelen Freud, insanların yapıları gereği biseksüel olduklarına, eril ve dişil eğilimlerin her insanda bir arada bulunduğuna kanaat getirdi. Bu ise yetişkin erkekliğinin karmaşık ve bazı ağlardan istikrarsız bir inşa olması gerektiğini işaret ediyordu. 


1 Freud 1953 (1900), 1955[1909a], 1955 (1909b). 


Freud'un erkeklik analizinde ikinci adım, onun cinsiyete dair bu inşac yaklaşımını geliştirmesiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan ve onun en uzun vaka incelemesi olan “Kurt Adam” bu yaklaşımın en yetkin ifadesiydi. Bu çalışmasında Freud, iğdiş edilme kaygısına neden olduğunu ve ödipal evreyi öncelediğini düşündüğü narsistik erkekliğe ulaşabilmek için Oedipus Kompleksi'nin temelinde yatan etkenleri irdeliyordu. Bu doğrultuda vaka incelemesine konu olan erkek çocuğun bu ilkel duygusu ile babasıyla ilgili arzusu, hizmetçilerle ilişkileri, kendini kadınlarla özdeşleştirmesi ve annesini kıskanması arasında var olan etkileşimlerin izlerini sürdü. Freud bu çelişkileri Kurt Adam'ın ergenlikten yetişkinliğe geçişi sırasında sığ bir heteroseksüel hovardalıktan nevrotik bir duygusuzluğa doğru geçirdiği değişimi açıklamak için kullandı.'2 

Freud, yaptığı vaka çalışmalarının bu en parlak olanında, duyguları katmanlarına ayırıp bu katmanlar arasında var olan değişken ilişkileri ele almak konusunda klinik yöntemin gücünü ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ortaya koyduğu veriler bugün bile genellikle psikanalizin “bulguları” diye sunulan basmakalıp, yavan formüllerden herhalde daha uzak olamazlar. Nitekim Kurt Adam vaka incelemesi daha sonra yapılan tüm erkeklik araştırmalanna meydan okumaktadır. Erkek kişiliğinin iç gerilimlerle dolu olduğunu ve hayatın akışı içinde çeşitli değişimler geçirdiğini ortaya koyan bu dersi özümsememiş hiçbir yaklaşım, -nesnesini hakkıyla ele alamaz, yeterli olamaz. 

Freud kişiliğin yapısına ilişkin fikirlerini, özellikle de bireyin düşüncelerini yargılayan, sansürleyen ve sunan bilingdişı bir fail olarak “üstbenlik” kavramını, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda geliştirdi. Bu kavram erkeklik çalış- 


2 Freud 1955 [1905], 1955 [1917]. Bu vaka üzerine bir şeyler okumak 
isteyenler, Freud'un Kurt Adam vakası üzerine yazdığı çarpıcı belgeyi de okumalı: Pankejeff 1971. 
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maları alanında onun attığı üçüncü adımı temsil ediyordu. 
Üstbenlik, Oedipus Kompleksi'nin ardından ebeveynlerin çocuğa dayattıkları yasakların çocuk tarafından içselleştirilmesiyle şekilleniyordu. Freud zamanla üstbenliğin bir cinsiyetinin bulunduğuna, aslen çocuğun babasıyla kurduğu ilişkinin bir ürünü olduğuna ve oğlanlarda kızlardan daha belirgin olduğuna ikna oldu. Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları ile kültür üzerine kaleme aldığı diğer metinlerinde üstbenliğin sosyolojik bir boyutunun da bulunduğuna dikkat çekiyordu. Freud bu metinlerde üstbenliği, kültür tarafından özellikle saldırganlık gibi bireysel arzuları dizginlemek amacıyla kullanılan bir araç olarak ele alıyordu.!3 

Bu düşünce hatları kurgulayıcı ve eksik kalmış olsalar da esaslı içermelere sahiplerdi. Nitekim kültürün ataerkil biçimde örgütlendiğine, bunun da bir erkekliğin inşa edilip kuşaktan kuşağa aktarılması suretiyle sağlandığına ilişkin bir kuramın tohumlarını burada görmek mümkündür. Bu kuramı geliştirmek, psikanalizle toplumsal çözümlemeyi, Freud ve onun ardillannin hevesli olduklarından bile daha fazla birbirine yaklaştırmak anlamına gelecekti. Nitekim radikal psikanaliz tam olarak bu yönde ilerledi. 

Böylece Freud aslında girdiği kapılardan daha fazlasını açtı diyebiliriz. Fakat onun erkeklik çalışmaları için sağladığı açılımlar bile tek başına yeterince dikkat çekiciydi. Freud bir araştırma yöntemi —“psikanaliz”— sundu; yol gösterici bir kavram -dinamik bilinçdışı- tanımladı; erkekliğin gelişiminin ilk haritasını çıkardı; ayrıca bu fikrin kaçınılmaz karmaşıklığı ve sınırları konusunda bize uyarılarda bulundu. Erkekliğin asla saf halde bulunmadığı gerçeği üzerinde ısrarla durdu. Duygu katmanlarının bir arada var olduklarını ve bu katmanlar arasında çatışmaların yaşandığını ifade etti. Her kişilik karanlık 


3 Freud 1961 [1930]. Laplanche ve Pontalis 1973: 435-8 üstbenlik kuramını 
özetler; erkekliğe ilişkin kullanımı için, bkz. Silverman 1986. 
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noktalarla doluydu, karmaşık bir yapıydı, saydam ve yekpare bir birim değildi. Freud kullandığı kuramsal dili meslek hayatı boyunca değiştirmediyse de cinsiyetin empirik açıdan karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve dişiliğin çeşitli yollardan bir erkeğin kişiliğinin daima parçası olduğu görüşünde ısrar etti. 
Sonraları daha tutucu psikanalistler Freud'un biseksüellik kuramını terk ettiklerinde onun bu eleştirel ve rahatsız edici içgörüsü de kurunun yanında yakılan yaş oldu. 

Freud'un bir erkeklik bilimi inşa etmek üzere yaptığı çalışmaların barındırdığı potansiyel nerdeyse ilk andan itibaren aşikârdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, kısa bir süre “eril protesto” kuramıyla gündeme gelmiş olan Alfred Adler, bu potansiyeli ilk fark edenlerden biriydi. 1920'li ve 1930'lu yıllara gelindiğinde ise daha gelenekçi anlayıştan gelen psikanalistler dişilik üzerine ateşli bir tartışmaya tutuştular. Bu tartışmalar erkeklik hakkında, çocukluğun ilk yıllarına odaklanan küçük çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Tartışmayı ilk başlatanlar, erkek çocuklarda anneyle özdeşleşmeden ileri gelen ve ona yönelik kıskançlıkla pekişen ödipal öncesi dişilik ile ilgili klinik bulgular karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. 

Bu sav Karen Horney'nin "Kadın Korkusu” (1932) başlıklı makalesiyle birlikte daha feminist bir renge kavuştu. Horney'ye göre anne korkusu, baba tarafından iğdiş edilme korkusundan daha köklü ve daha kuvvetli biçimde bastırılmış bir duyguydu. Vajina bu sürecin simgesel merkeziydi. Erkek çocukların yetersizlik hisleri onları, duygusal enerjiyi annelerinden çekip almaya ve iğdiş edilme kaygısına da zemin hazırlayacak şekilde annelerine ve onların cinsel organlarına odaklanmaya sevk ediyordu. Erkeklerin sonraları kadınlara verdikleri görülen bazı tepkiler -örneğin toplumda kendilerinden aşağı konumda bulunan kadınlara âşık olmak ve “ortalama erkeğin” kırılgan özsaygısını korumak adına kadınların özsaygısını yok etmeye çalışmak gibi— işte bu duygular tarafından tetikleniyorlardı.14 

Homey'nin makalesi, klasik psikanalizin çatısı altında yapılan erkeklik eleştirisinin zirve noktasını temsil ediyordu. 
Bu makale iki önemli noktayı açığa kavuşturuyordu: yetişkin erkekliğin kadınlığa verilen abartılı tepkiler üzerine hangi ölçüde inşa edildiği ve erkekliğin inşası ile kadınların madunlaştırılışı arasındaki bağlantı. Gelgelelim ana akım psikanaliz açısından bu bir başlangıç değildi, sondu. Nitekim 1930 
ve 1960 yıllan arasında psikanaliz çoğu meselede olduğu gibi cinsiyet kuramı konusunda da sağa kaydı. 1950'lerde Theodor Reik gibi psikanalistler toplumsal cinsiyet sorunlarına eğilen popüler yazarlar haline geldiler. Bu yazarlar toplumsal cinsiyetin çelişkili ırasını ya da toplum düzeni ile arzu arasındaki çatışmayı vurgulamıyorlardı. Onlar bunun yerine ruh sağlığıru cinsel tutuculukla, özellikle de geleneksel heteroseksüel ilişki ve evlilik ile özdeşleştiren söylemlere sahiplerdi. Bu yazarlar Freud'un karmaşık ve kırılgan bir kurgu olarak gördüğü yetişkin heteroseksüelliğini sanki sorunsuz bir olguymuş ve cinsel gelişimin doğal seyriymiş gibi sunmaya başladılar. 
Geri kalan her şey, özellikle de eşcinsellik, bir hastalık belirtisi olarak görülmeye başlandı. Hatta 1962 yılında Irving Bieber'in başını çektiği New Yorklu psikanalistlerden oluşan bir ekip, bu ilişki tipinin doğası gereği patolojik olduğunu, yani “ebeveynler ile çocukları arasındaki travmatik ilişkilerin” bir ürünü olduğunu ilan etti. Böylece psikanaliz pratiği zamanla hastaları yerleşik cinsiyet düzenine uymaya teşvik eden bir normalleştirme tekniğine dönüştü." 


14 Dişilik tartışması hakkında yapılan açıklamalar için, bkz. Chodorow 1978 
ve Garrison 1981. Erkeklik üzerine özgün metinler için bkz. Klein 1928, Boehm 1930, Horney 1932. 

15 Reik 1967 [1957]; Bieber vd. 1962; tedavi amaçlı normalleştirmeye örnek 
için, bkz. Dolto 1974. 


Kenneth Lewes'in, erkek eşcinselliğine ilişkin psikanalitik fikirlerin tarihi hakkındaki görkemli çalışmasının da gösterdiği üzere, bu dönemde cinsel gelişim sürecinin izlediği yollardan sadece birinin sağlıklı sayılıp kayınlması Oedipus Kompleksi kavramında köklü bir değişikliğe gidilmesini de zorunlu hale getirmişti.“ Freud ve onun ilk takipçilerine göre Oedipus Kompleksi'nin travmatik olması kaçınılmazdı ve bu kompleksin aşıldığı süreç ister istemez yıkıa etkilere sahipti. Bu onların yetişkin erkekliğinin kırılganlığı anlayışlannın özünü teşkil ediyordu ve yetişkin erkekliğinin arzu ile kültür arasındaki trajik temasla kurulduğu fikrine dayanıyordu. 1940'ların ve sonrasının trajik olmayan, normalleştirici psikanalizi böylece klasik psikanaliz kuramının sahip olduğu, erkekliği eleştirme kabiliyetini kaybetti. Bu kabiliyeti ancak dolambaçlı yollardan geri kazanabilecekti. 


Arketip ve Kimlik 


Klinik deneyim öylesine karmaşıktır ki farklı şekillerde yorumlanmaya daima açık olmuştur. Vakaların farklı şekillerde yorumlanmaları ise muhtelif kuramsal çerçevelerin ortaya konmasına yol açmıştır. Nitekim psikanalizin tarihi, duygusal yaşamı anlamamıza yarayan alternatif anlayış sistemleri konusunda epey zengindir. Bugüne kadar birçok erkeklik kuramı oluşturuldu fakat bunlardan en bilineni Carl Jung'un çalışmalarıydı. 

Jung'un Freud ile yollarını ayırdıktan sonra geliştirmeye başladığı sistemin merkezinde toplumsal cinsiyet meselesi yer alıyordu. Jung, “persona” adını verdiği ve toplumsal çevre ile girilen etkileşimler aracılığıyla kurulan benlik ile “anima” adını verdiği ve bastırılan öğeler aracılığıyla bilinçdışında kurulan benlik arasında bir ayrım yapıyordu. Jung'a göre bu 


16 Lewes 1988 
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iki benlik birbiriyle çatışmaya meyilliydi ve bu çatışmaya neden olan karşıtlık büyük ölçüde cinsiyetten kaynaklanıyordu: 


Dişil özelliklerin ve eğilimlerin bastınlması, bu zıtcinsel taleplerin bilinçdışında birikmesine neden olur.” 


Freud ve Klein gibi Jung da erkeklerde var olan dişilik üzerinde duruyordu. Fakat onun konuya getirdiği açıklama, bastırma sürecinin kendisi yerine bu sürecin sonunda eril bir persona ile dişil bir anima arasında oluşan dengeye odaklanması itibarıyla daha farklı bir renge sahipti. Dahası Jung zaman içinde, erkeğin içindeki dişiliğin, şu veya bu erkeğin kendi şahsi geçmişinden kaynaklanan yarunin yanı sıra kadınlara ilişkin ortak “arketip” imgeler tarafından belirlenen kalıtsal bir yarının olduğunu da ileri sürmeye başladı. Ortak bilinçdışında var olan arketipler anlayışı, ilk kez, duygusal yaşamın çelişkilerini açıklamak üzere yürütülen bu gibi tartışmalarda devreye sokuldu. Bununla birlikte arketipler yaklaşımı zaman içinde klinik bilgiyle yollarını ayırdı ve ilerleyen süreçte toplumsal cinsiyete ilişkin Jungçu tartışmaların ana izleği haline geldi. 
Jung anima gibi kavramları hünerli biçimde işleyip ataerkil evliliklerin duygusal dinamikleri hakkında ilginç bir kuram geliştirdi. Eril/dişil kutuplaşması fikrini kullanarak ruhsal ve toplumsal hayatta bu iki cinsiyet arasında bir dengenin kurulması çağrısında bulundu ki bu çağrı 1920'ler için aslında ilerici bir tutumu yansıtıyordu. Hatta “belli bir modern erkek tipinin” zayıflıklarını bastırmayı alışkanlık haline getirdiğini ama artık bu davranışın sürdürülemeyeceğini savunarak bir çeşit erkeklik terapisi bile geliştirdi. Jung, elli yıl sonra popüler hale gelecek terapi tekniklerinin habercisi olan çarpıcı bir metninde, kişinin kendi anima’siyla sanki başka 


17 Jung 1953 [1928]: 187. Burada belirtilen temalar, bir dizi makale ve kitapta 
çok temel değişikliklere uğramaksızın oluşturuldu, örneğin e.g., Jung 1982. Jung'un Freud'tan kopuşu üzerine, bkz. Wehr 1987. 


biriyle konuşuyormuş gibi konuşmasına ve bı yolla anima'sını ıslah etmesine izin verecek yöntemler sunuyordu.!8 

Gelgelelim Jung'un analizi zamanla başka açılardan son derece şematik ve kurgulayıcı hale geldi. Freud erkek ile dişi arasındaki kutuplaşmayı aşmaya çalışırken Jung bu kutuplaşmayı olduğu gibi kabullenmekle kalmıyor, ayrıca bu karşıtlığı, kökleri insan ruhuna ilişkin ebedi hakikatlerde bulunan değişmez bir durum gibi sunuyordu. 

Klinik vaka çalışmalarının bildik disiplininden uzaklaşıldığında “arketiplere” ulaşmak da tehlikeli ölçüde kolay hale gelmektedir. Nitekim Jung daha sonraki yıllarda kaleme aldığı kitaplarında arketipleri içrek sanatlarda ve dünya dinlerinde bulmuştur. Onun takipçileri de arketipler bulmak umuduyla diğer mitolojik sistemleri baştan sona taramışlardır. Bu çaba son derece kafası karışık bazı metinlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Örneğin Marshall Bethal'ın “Mitsel Erkek”i bunlardan biridir. Yazar bu metinde Yunan ve Roma mitlerini bağlamlarından koparıp “eril bilincin tarzlarını” kişileştiriyor olabileceğini düşündüğü erkek tannların arayışına girmiştir ki bu hatalı bir yaklaşımdır. Robert Bly'ın Iron John başlıklı eseri de aynı damardan beslenen bir başka Jungcu çalışma olmakla birlikte Bly aradığı arketipleri Ovidius'un eserinin sayfaları yerine Grimm Kardeşler tarafından yorumlanarak anlatılan bir halk masalında bulur. O da ele aldığı masalın kültürel kökenlerini göz ardı eder ve masalı “Zeus enerjisi” ve hatta sözlü kültürlerden devşirdiği daha ipe sapa gelmez alıntılar ve atıflarla harmanlayarak yorumlar. 

Jung'un eril ile dişil arasındaki kutuplaşmayı insan ruhunun evrensel bir yapısı olarak ele alması da bir çıkmaza neden olur. Çünkü bu evrensel eril ve dişil varlıkların yapılarında herhangi bir tarihsel değişimin meydana gelmesi mümkün 


8 Jung 1953: 199-208. 
9 Betha) 1985, Bly 1990 vd. söz edilemeyecek kadar fazla. 
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değildir; ancak aralarındaki dengede birtakım değişimler meydana gelebilir. 

Modern Jungçu literatürdeki bu söylem, feminizm hareketinin kadınların bastırılmasına karşı bir direniş olarak değil, arketipik kadının yeniden üretilişi olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Buna göre geçmişte, kadınlar üzerinde tahakküm kuran erkeklerden ziyade, dişil olan üzerinde tahakküm kuram bir eril yapı vardı. Jungçu kuramın neden eskiden ilerici olan erkekler arasında bugün görülen ters tepkinin kaynağı haline geldiğini buradan anlayabiliriz: Bu yaklaşım feminizmin cinsiyetler arasındaki hassas dengeyi dişil olan lehine fazlasıyla bozarak eril olanı sindirdiği fikrini doğurmaktadır. Nitekim Bly'ın, “yumuşak erkekler”in feminizme teslim oldukları ve bu nedenle “derindeki erkeği” yitirdikleri yollu eleştirisi bariz şekilde Jung'un arketipler arası denge formülüne dayanmaktadır. 

Jung'un kendi metinleri bugün artık pek az irdelendiğinden, psikanalizin ilk dönemlerinde yürütülen bu tartışmanın asıl kaynağı unutuldu ama unutulanı burada hatırlamakta fayda var: Jung toplumsal cinsiyete ilişkin analizini, soyut bir erkeklik ile dişilik arasındaki karşıtlığa dayandırırken, Freud bu soyut karşıtlığı zamanla aşmaya başlamıştı. Jung'un saptamaları Freud'un psikoseksüel gelişim haritasının sahip olduğu karmaşıklığın ve hassasiyetin çoğunu kaybetmişti. Aynca Jung, toplumsal cinsiyeti belirleyen asıl unsuru ırkların bilinçdışında, yani arketiplerin muhafaza edildiği varsayılan bir ortak dağarcıkta aradığı için, Adler ile Horney'nin işaret ettikleri türden, toplumsal etkileri de hesaba katacak bir psikanalize baştan sırtını dönmüş oluyordu. 

Erkekliği konu edinen yakın tarihli popüler psikoloji çalışmalarında cinsiyet arketipleri görüşüne karşı sunulan başlıca alternatif, “cinsiyet kimliği” kavramı olmuştur. Bu durum Freud ve Jung’dan sonra gelen kuşağın muhtemelen en etkili 


» Örnekler, Kaufman ve Timmers 1983, K. Thompson 1991. 
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psikanalisti olan Erik Erikson'un çalışmasından ileri geliyor. 
Erikson Chilhood and Society başlıklı eserinde, yirminci yüzyılın ortalarında duygusal gelişimde karşımıza çıkan hayati meselelerin benliğin bir kimlik olarak inşası ile bağlantılı olduklarını ileri sürüyordu. Böylece “kimlik” terimi her kapıyı açan bir anahtar muamelesi görmeye başladı ve Erikson'un kimliğin gelişim aşamaları modeli son derece popüler hale geldi.?! 
Kimlik ve onunla bağlantılı diğer kavramları cinsiyet olgusuna uygulayanların başında ABD'li psikiyatr Robert Stoller geliyordu. Stoller'ın çalışmaları, cinsiyet pratiğinde yaşanan dikkate değer gelişmelerden biri olan transseksüelin icadı üzerinde yoğunlaşıyordu. “Cinsiyet değiştirme” ameliyatları için yeni cerrahi tekniklerinin icat edilmesi, kimlerin bıçak altına yatabileceğinin belirlenmesi ihtiyaam doğurdu. Bu durumsa kendini bir cinsiyete ait hissetme iddialannin araştırılmasının önünü açtı. Bu bağlamda Stoller, kadın olmak isteyen yetişkin erkekler ile kadınlığa giden yola girmiş görünen oğlanlar -ki o bu yolu “erkek çocukluk çağı transseksüelliği, habis sonuçlara yol açma ihtimali barındıran katıksız bir kişilik bozukluğudur” diye niteliyordu— üzerine klinik çalışmalar yaptı. Fakat bu çalışmaları onu, cinsiyeti çelişkiler barındıran bir yapı olarak ele alan klasik Freudcu yaklaşıma vardırmadı. 
Stoller bunun yerine insan ömrünün ilk yıllarında şekillenen, bölünmez, yekpare bir “cinsiyet kimliği nüvesi” keşfettiğini düşünüyordu. Cinsiyet kimliği ebeveynler ile çocukları arasındaki duygusal etkileşimler aracılığıyla kurulmuştu -Stoller'ın anneler hakkında söylenecek sert sözleri vardı— ve bedenle ilgili fiziksel gerçekleri hükümsüz kılmaya yetecek denli güçlüydü. 
Transseksüellik, erkekler için kadın olma arzusu değil, zaten öyle oldukları inancı diye tanımlanmaktadır. Olağan koşullarda elbette bir oğlan, erkek cinsiyeti kimliği edinir ve bu durum herhangi bir soruna yol açmaz. Cinsiyet kimliği kuramı, cinsiyetin gelişimini açıklamak için yaygın biçimde kullanılmıştır. 


1 Erikson 1950. 
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Kuram, çocuk gelişimi ve eşcinsellik konusunda, son dönemin psikanalitik literatürü da en az erkeklikle ilgili antropoloji tartışmalarını etkilediği kadar etkilemiştir.2 

Bu kuram transseksüel yaşamların renkli çelişkileri üzerine kurulu olmasına rağmen elbette bir normalleştirme kuramıdır. Bütün erkeklerin bilinçdışında değil ama erkekler içindeki muayyen bir sapkın grupta kadınlarla özdeşleşme davranışı saptar. (Sosyolog Anne Bolin'in dikkat çektiği üzere, cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmak isteyen erkeklerin, ameliyatı gerçekleştirecek hekimlerin kadın giyimine ve davranışlarına dair inançlarına uygun davranmaya büyük bir özen göstermeleri şaşırtıcı değildir.) Robert May iğneleyici bir eleştirisinde bu kuramın gerçekten bir psikanalitik kuram olup olmadığını sorgulamıştır. May, Erikson'un yaklaşımının aslında tedaviye yönelik bir benlik psikolojisi olduğunu ve Stoller'ın “cinsel kimlik nüvesi” kavramının çatışma, fantezi ve bilinçdışı hakkında alanda edinilegelmiş psikanalitik içgörüleri tamamen hiçe saydığını öne sürüyordu. Bu görüşe katılmamak elde değil. Jung cinsiyet çelişkilerini insan ruhunda var olan evrensel nitelikli bir ikili karşıtlığa indirgemişti; cinsiyet kimliği kuramı ise bu çelişkiyi tamamen ortadan kaldırarak ondan bir adım daha ileri gitmiştir. 

Böylece Kurt Adam vakasını takip eden yarım yüzyıl boyunca Freudcu psikanaliz ve ona karşı sunulan en etkili iki alternatif yaklaşım, muhafazakâr erkeklik pratikleri ve normalleştirici erkeklik kuramları -ruh sağlığını dar ve geleneksel cinsel ve duygusal kalıplarla özdeşleştiren kuramlar- geliştirdiler. Fakat Freud'un fikirlerinin varabileceği tek menzil bura 


2 Cinsel kimlik nüvesi için, Stoller 1968, 1976. Çocuk gelişimi üzerine, 
Tyson 1986; eşcinsellik üzerine, Friedman 1988; antropolojik kullanımı için, Stoller ve Herdt 1982. Transeksüel ifadesinin bulunuşu üzerine, bkz. 
King 1981, dikkat çekici bir topluluk çalışması için, Bolin 1988. 

3 May 1986. May'in toplumsal cinsiyet üzerine kendi çalışması (1980) 
fanteziye vurgu yapar ancak fakat ilginç biçimde katı bir ikileme dayanmaktadır. 
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değildi. Tıp dünyasının sınırlarında, psikanalizin muhalif biçimleri ve beklenmedik uygulamaları türüyordu. Hatta bunlardan birkaçı, cinsiyet konusunda özgün fikirler bile üretmişti. 


Radikal Psikanaliz 


İlk muhalif psikanalist, hastalıklarda toplumsal etkenlerin önemli bir rol oynadığına inanan ve sosyalist bir hekim olan Alfred Adler'di. Adler ile Freud 1911 yılında yollannı ayırdıklarında Adler Viyana Psikanaliz Derneği'nin başkanıydı. 
Freud ile yaşadıkları anlaşmazlığın nedeni Adler'in dernekte okuduğu bir dizi bildiriydi ve çarpıcı olan nokta şu ki bu tartışmanın merkezinde bir erkeklik kuramı bulunuyordu. 

Adler'in savı, erkeklik ile dişilik arasındaki bildik kutuplaşmadan yola çıkıyordu fakat bu kutuplaşmada taraflardan birinin lehine diğer tarafın kültürel olarak değersiz hale getirildiğini ve zayıflıkla ilişkilendirildiğini savunan feminist savı da vurgulaması itibarıyla yeni bir noktaya parmak basıyordu. 
Yetişkinlerle yüz yüze geldiklerinde kendilerini güçsüz ve çaresiz hisseden oğlanlar ve kızlar bir dişilik duygusu geliştiriyorlar ve dişil konumda var olmaya zorlanıyorlardı. Erkek ile dişinin zıt kutuplar olduğu yollu “çocukça değer yargıları” ilerde onların hayatlarında birer güdüleyici olarak varlıklarını devam ettiriyordu. 

İtaat ve bağımsızlık arayışı, çocuğun yaşamında erkeklik ile dişilik arasında bir çelişki yaratacak biçimde birlikte var olurlar. Normal gelişim sürecinde bunlar arasında bir çeşit denge kurulur. Yetişkin kişiliği bu iki taraf arasında verilen tavizlerden doğar ama taraflar arasındaki gerilimi daima bünyesinde barındırır. Fakat zayıflık varsa -ki Adler nevrozun sıklıkla bedensel bir zayıflık ve aşağılık hissi tarafından tetiklendiği görüşündeydi— şeylerin eril yanının abartılı biçimde vurgulanmasına yol açan bir kaygı da ortaya çıkacaktır. Adler'e göre nevrozun temelinde onun ünlü deyişiyle işte bu “eril protesto” yatar. Eril protesto, hissedilen zayıflığın saldırganlığa varan ve sonu gelmez bir kazanma hırsıyla ıralanan bir tutumla giderilmesi anlamuna gelir. Adler eril protestonun, nevrotik ruhsal yaşamda olduğu kadar normal ruhsal yaşamda da‘etkili olduğu görüşündeydi. Bu görüş ile geleneksel erkekliğin eleştirisi arasındaki mesafe uzak değildi. Eril protesto, kadın psikolojisinin bir özelliği olduğu kadar erkek psikolojisinin de bir özelliğiydi fakat bilhassa kadınların toplum içinde madun konumu tarafından belirlenmişti. Erkeklerde ise kamu hayatına yönelik ciddi bir tehdit haline gelebilirdi. Adler, egemen konumdaki erkekliklere son derece eleştirel bir gözle bakarak şu ifadeyi kullanıyordu: “Kültürümüzün baş şeytanı, erkekliğin aşırı egemenliğidir.” 

Adler Birinci Dünya Savaşı süresince Avusturya'nın askeri hastanelerinde çalıştı ve bu süreçte erkeklik, iktidar ve kamusal şiddet arasında bağlantılar olduğu konusunda hiçbir şüphesi kalmadı. 1927 tarihli kitabı İnsan Doğası, feminizm için daha açık bir psikanalitik gerekçe sunuyordu. Aynı gerekçe başkaları tarafından ancak 1970'lerde ortaya konacaktı.2* 

Adler'in nevrozun kökenlerine getirdiği bu açıklama Freud'un libido kuramından epey uzaklaşmıştı. Adler, bastırma kuramını mekanik olduğu gerekçesiyle eleştiriyor ve Oedipus Kompleksi'ni daha büyük bir dinamiğin tezahürlerinden sadece biri, yani “eril protestonun bir aşaması” olarak görüyordu. Her iki noktada da Adler aslında gelecekte geliştirilecek kuramları öngörmüş oluyordu. Freud ise Adler'in gö- 


# Adler 1956: 55; 1992 (1927), 1928. Adler'in psikanalize olan ilgisinin yakın zamanda canlanışı fazlasıyla göz ardı edilmiştir. Öyküsünün ana hatları Ellenberger tarafından çizilmiştir (1970). Freud'la olan ilişkilerine dair en ayrıntılı açıklamalar, bu bozuşma konusundaki görüşünü takip ettiğim Stepansky'den (1983) gelmiştir. Bununla birlikte Stepansky, Adler'in toplumsal cinsiyet üzerine yaptığı gözlemlerin ne "siyasi" ne de "toplumsal" bir analiz oluşturduğunu ve toplumsal meseleler üzerine kaleme aldığı kayda değer yazılarının sırf psikolojik düşüncelerini geliştirmesine "vesile" olduğunu göz önünde bulundurmaktadır. 
Stepansky'nin Adler'in çevresindeki feminizmi tamamen yok sayması ise bakış açısının darlığını açığa vurmaktadır. 
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rüşünü, nevrozun dayanaksız biçimde basitleştirilmesi olarak görüp reddetti (ve elbette bu konuda haklıydı). Freud artık onun desteğine ihtiyaçları kalmadığına karar vererek, Adler'i ve takipçilerini geleneksel psikanalitik hareketin dışına çıkmaya zorladı. 

Bu kinlma her iki taraf için de bir kayıptı. Adler, Freud'un ruhsal yaşamın karmaşasını anlamlandırmaya izin veren olağanüstü yaklaşımıyla temasını kaybetti ve bir daha asla bu nitelikte bir kuram ortaya koyamadı. Geleneksel psikanaliz ise tam da Adler'in tartıştığı toplumsal iktidar meselelerine girmemekte direndiği için zamanla dışa kapalı bir sisteme dönüştü. Gelgelelim bu meseleler başka düşünsel hareketlerin -Marksist psikanalizin, varoluşçuluğun ve feminist psikanalizin- görüş alaruna çoktan girmişlerdi bile. 

Marksizm ile psikanalizi birbirine bağlamaya yönelik çok sayıda girişim vardı. Bunların çoğu doğrudan doğruya erkeklik meselesine değinmiyorduysa bile onun etrafında dönüp duruyordu. Belki de iki dünya savaşı arasında Freudcu yaklaşıma sadık kalırış tek özgün anlayışın sahibi olan Wilhelm Reich bu doğrultuda dikkatini tek tek semptomlardan kişilik bütünlüğüne çevirdiği bir “kişilik analizi” yöntemi geliştirdi. 
Reich'ın Marksist iktisadi analiz ile Freudcu cinsiyet bilimini kaynaştırma çabası, parlak bir ideoloji analizinin önünü açtı. 
Bu analiz “otoriter aile”yi sınıflı toplumun ve ataerkinin başanyla yeniden üretildiği yer olarak öne çıkarıyordu. Reich’in, Freud'un Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları'ndan sadece üç yıl sonra yayımlanan Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı eseri, içerdiği sosyal bilimin derinliği itibarıyla zamarunun fersah fersah ilerisindeydi. Reich'ın, büyük otorite yapılarının ailenin psikodinamiği içinde billurlaştığı yollu kavrayışı, tam olarak, erkeklige ilişkin Freudcu ve Jungçu kurgulamaların eksik bıraktığı toplumsal gerçekçilik boyutunu temin ediyordu.” 


3 Reich 1970 [1933], 1972. 
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Fakat Reich, Adler'in çalışmasına ışık tutan feminizme itibar etmedi; dolayısıyla erkekliğin kendisini bir sorun olarak görmedi. Reich'ın kişilik analizi yaklaşımını, otoriterliği anlamak için sergilediği çabayı ve Freud ile Marx'ı uzlaştırma tasarısını kavramış olan, sonraki yirmi yılın Frankfurt Okulu kuramcıları da bunu yapmadılar. Nitekim Max Horkheimer'ın, Eric Fromm'un ve Theodor Adomo’nun çalışmalarında, “otoriterlik” yavaş yavaş ayrıksı bir kişilik tipi —ya da feminist gözle bakıldığında, bir erkeklik tipi- olarak ortaya çıktı. 

Frankfurt Okulu'nun psikoloji alanındaki en ünlü çalışmaları, Fromm'un Özgürlük Korkusu (1942) ve ortak: eserleri Otoriter Kişilik (1950), aslında erkeklikleri ve onları üreten koşulları tasnif ediyordu. Fromm'un çalışması yüzyıllara yayılan bir tarihsel süreçte belirli kişilik tiplerinin birbirini izlediğini savunuyordu. Otoriter Kişilik ise çok daha dar kapsamlıydı. Bu kitap, erkekliklerin içinde doğdukları iktisadi ve kültürel şartlarla dikkatli biçimde ilişkilendirilmesiyle oluşturulmuş ilk ayrıntılı klirik tablosunu sunan “Mack” ve “Larry” başlıklı iki ünlü vaka incelemesini barındırıyordu. “Otoriter” tip, özellikle ataerkini muhafaza etmekten sorumlu bir erkeklik tipiydi: Bu erkekliğin alâmetifarikaları, eşcinsellere yönelik nefret ve kadınlara yönelik aşağılama; tepeden dayatmaa bir tutum; otoriteye itaat ve kendinden zayıf olana zulmetmekti. Çalışmada bu davranışlar katı ebeveynlik, ailede babanın üstünlüğü, cinsel baskı ve muhafazakâr ahlak gibi unsurlara baglaruyordu. “Demokrat” kişilik tipi ise yeterince açık betimlenmiyordu fakat bu tip daha fazla hoşgörü sahibiydi, daha esnek ve şefkatli aile ilişkilerinden doğuyordu.” 

Psikoseksüel kişiliğin aynı genişlikteki toplumsal çevrelerde bile çeşitlilik sergilediğinin empirik kanıtı işte buradaydı. 
Psikanalizden etkilenen büyük etnograf Bronislaw Malinowski gibi kimi antropologlar, kültürlerin cinselliği ele alış ve 


æ% Horkheimer 1936, Fromm 1942, Adorno vd. 1950. Otoriter Kişilik üzerine ABD'deki tartışmalar için, bkz. Christie ve Jahoda 1954. 
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kişiliği şekillendiriş biçimleri arasındaki farkları hâlihazırda ortaya koymuşlardı.” Freud'un Oedipus Kompleksi kuramının ise genel anlamda bir erkeklik analizi sunmadığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyordu. Onun sunduğu şey daha ziyade tarihte olanaklı örüntülerden sadece birinin haritasıydı, dolayısıyla bu belirli örüntüyü, diğer erkeklik örüntüleriyle ilişkileri üzerinden düşünmek gerekiyordu. Bu vargı ilerleyen bölümlerde açımlayacağım bir erkeklik kuramına ilişkin kapsamlı içermeler barındırıyor. 

Ne Reich ne de Frankfurt Okulu libido kuramı konusunda Adler'in kuşkularını paylaşıyordu. Buna karşılık Jean-Paul Sartre Varlık ve Hiçlik'te (1943) bu kuram hakkında Adler'inkine benzer şüphelerinin olduğunu açığa vurdu. Sartre “empirik psikanaliz” diye nitelediği Freudcu okulun meseleye fazlasıyla mekanik yaklaştığını ve olanaklı yaşam tarzları arasından birini (cinsel arzunun belirlediği bir yaşamı) her türlü yaşamın temel koşulu olarak gördüğünü fark etti. Bu nedenle “varoluşçu psikanaliz” adını verdiği çarpıcı bir alternatifin taslağını sundu. Bilinçdışı kavramını, kendimizi tanımanın farklı yollarının bulunduğu savıyla ikame etti. Bir insanın yaşamını üzerine kurduğu bağlanmalarını belirlemek üzere o kişinin yaşamöyküsünün izini geçmişe doğru sürebilirsek “gün ortasındaki gizem”i de açığa çıkarabilirdik. 

Sartre bu yöntemi sadece edebi biyografiye uyguladı. Varoluşçu psikanalizi doğrudan cinsiyete uygulayansa İkinci Cins (1949) adlı eseriyle Simone de Beauvoir oldu. Beauvoir'nın en ünlü savı, kadının erkek öznenin “ötekisi” olarak kurulduguydu. Fakat söz konusu eser bunun yanı sıra kadınların arzularına daha etkin bir yer veren farklı dişilik tipleri üzerine bir dizi makale de içeriyordu. Varoluşçu psikanaliz Beauvoir'ya, psikolojiden aşina olduğu değişmez tipolojilerin ötesine geçme olanağı tanıdı. Onun yaklaşımında toplumsal cinsiyet, ortam koşulları ve toplumsal yapılar ile girilen ve sürek- 


7 Malinowski 1927; sonrası için, bkz. Parsons 1964. 
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li evrilen bir etkileşim olarak kendini gösterdi. Farklı cinsiyet yapılanı, değişmez kişilik tipleri değildi, farklı yaşam biçimleriydi. # 

Bildiğim kadarıyla bu yaklaşım, bir erkeklik kuramı olarak Birinci Cinse doğrudan hiç uygulanmadı. Fakat İskoç psikiyatr R. D. Laing'in çalışmalarında bu konuda bir potansiyel olduğu bariz biçimde görülebilir. Laing'in şizofreni üzerine yaptığı araştırmalar, onun ailelerin duygusal iç dünyalarında erkeklerin eylemlerine ilişkin canlı örnekler yakalamasına ve erkekler üzerine münferit birkaç vaka çalışması yapmasına imkân tanıdı. Bunların arasında “David” vakası da vardı. David, tuhaf davranışları birbiriyle uyumsuz dramatik roller üzerine kurulmuş koca bir yaşamın nasıl bir şey olabileceği konusunda bize ipuçları sunan bir öğrenciydi. Bu dramatik rollerden en güçlü olanları kadın rolleriydi. Bunlar duygusal kuvvetlerini David'in annesinin ölümüyle başlayan bir aile dinamiğinden alıyorlardı. David'in “şizofrenisi” onun dizginlenemeyen cinsel çelişkileriyle mücadelesinin bir sonucuydu. 
David kadınlarla özdeşleşmelerinden kurtulabilmek için artık son derece karmaşık bir sahte benlik sistemi haline gelmiş bir sürü başka persona yaratmıştı. ” 

Bu bir erkeklik “tipi” değildir; varoluşçu psikanalizde cinsel çelişkiler sabit olmadıkları gibi bunların ürünü de bir kimlik değildir. Bunlar toplumsal olarak üretilirler fakat birbirini tutmayan davranış biçimleri olarak kabul edildiklerinde çelişkilere dönüşürler. Kişiliğe yönelik bu yaklaşım toplumsal yapı kuramlarına bağlanabilir. Fakat bu da ancak toplumsal mekanizmalar yerine söylem ve eylem vurgulanarak yapılabilir.” 

Simone de Beauvoir'nın çalışmalarını saymazsak 1930'ların başı ile 1960'ların sonu arasında feminizm ile psika- 


23 Sartre 1958, de Beauvoir 1972 [1949]. 

>» Laing 1960: 73; Laing 1961, Laing ve Esterson 1964. 

% Sartre'ın sonraki çalışmasında görüldüğü gibi 1968, 1976. Toplumsal cinsiyete yönelik ilgisi üzerine, bkz. Connell 1982. 
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naliz arasında çok az etkileşim oldu. Yine de feminist görüşte psikanalizin barındırdığı radikal olanaklar iki temel kılıkta ortaya çıktılar. Bunlardan ilki Jacgues Lacan'ın çalışmalarından doğdu. İngiltere'de Juliet Mitchell ve Fransa'da Luce Irigaray gibi Lacan'dan etkilenen kimi feministler, erkeklik yerine kadınlığı kuramlaştırmakla ilgileniyorlardı. Fakat bu çalışmaların bir yandan erkekliğe ilişkin örtük bir anlatısı da yok değildi. Lacancı kuram, Freud'un duygusal aile ilişkileri modellerinin belirgin olduğu simgesel süreçlere odaklanıyordu. 
“Babanın Yasası” kültürün ve iletişimin olanağını kuruyordu. 
Burada erkeklik, klasik psikanalizdekinin aksine empirik bir olgu değildi; Jung’da olduğu gibi ebedi bir arketip de değildi. 
Bunun yerine simgesel ve toplumsal ilişkilerde yer işgal edendi. Ödipal bastırma, fallus (gerçek bir penisten kolaylıkla ayrılabilen bir simge) sahibinin merkezde olduğu bir simgesel düzen sistemi yaratıyordu! 

Cinsiyeti insanlarla ilgili değişmez bir gerçeklik olarak değil de bir simgesel ilişkiler sistemi olarak ele almak fallik konumun ikrarını son derece siyasi bir eylem haline getirir. 
Ona itiraz etmek her zaman mümkündür ancak bu itirazın ağır sonuçları vardır. Gilles Deleuze ve Felix Guattari, arzunun ödipal biçimde yapılanışını reddetme eylemini, anlaşılması güç fakat son derece etkili Anti-Oedipus kavramları çerçevesinde araştırdılar. Bu mesele Guy Hocguenghem'in erkek eşcinselliğini, fallik cinselliğin ve Ödipal baskının reddi olarak yorumladığı derinlikli çalışmasına da temel oluşturdu.32 

Lacancı feminizm Avrupa'da erkeklik üzerine siyasi, simgesel bir anlayış ortaya koyarken Kuzey Amerika feminizmi yüzünü aile ilişkilerinin daha dünyevi meselelerine döndü ve oğlanların psikoseksüel gelişimi konusunda var 


» Bu, karmaşık bir düşünceler grubuna ilişkin kapsamlı bir özettir. Lacancı ekolün tarihçesi için, bkz. Roudinesco 1990. Feminist kullanımları için, bkz. Mitchell 1975, Irigaray 1985, ve Grosz 1990. 

32 Deleuze ve Guattari 1977, Hocquenghem 1978. 
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olan bazı düşünceleri değiştirdi. Klasik psikanalizde konu erkekliğe ödipal karmaşa -kilit unsur ister Freud'un düşündüğü gibi baba olsun, ister Horney'nin düşündüğü gibi anne olsun- aracılığıyla adım atma meselesinde düğümlenmektedir. 
Nancy Chodorow ile Dorothy Dinnerstein'ın çalışmaları ise tamamen anneye odaklanıyor, ödipal evreden önce yaşanan biri durum olarak dişilikten kopuşu merkeze alıyor. Chodorow'un bu kopuş anlayışının son dönemde erkekler hakkında kaleme alınan metinler üzerinde büyük bir etkisi oldu. Chodorow erkek çocukların anneleriyle kurdukları ilk özdeşleşmeyi, kısmen, bizzat annenin duygusal olarak cinsiyet farklılıklarını teşvik etmesi yüzünden bozduklarını ileri sürdü. Bu durum kişiler arasındaki sınırları vurgulayan ve kadınlara has ilişkilere ihtiyaç duymayan kişilik yapılannın ortaya çıkmasına neden olur. Dinnerstein'ın savı ise ödipal evreyi önceleyen anne korkusuna ve erkek şiddetinin “ilk yaşlarda çocuk bakımırın tamamen annenin tekelinde” olmasının bir sonucu olduğunu vurguluyordu.9 Bu sava göre kişiliğin gelişimi, toplumsal işbölümüne sıkı sıkıya bağlıdır. Çocuk bakımı ise bir iştir ve işbölümü toplumsal cinsiyete dayalıdır. Bu gerçek, duygusal gelişim açısından büyük önem taşır. Ayrıntıları konusunda ne kadar ayrı düşersek düşelim bu yalın ama güçlü savın erkekliklerin inşasına ilişkin gelecekte yapılacak çalışmalarda baştan ikrar edilmesi şart olan bir gerçeği ifade ettiğini burada belirtmem gerekiyor. 

Geriye dönüp bakınca Freud'un bize işe yarar bir yöntem sunduğunu ve fakat sunduğu yöntemin yetersiz kaldığını gayet açık biçimde görüyoruz. Psikanalitik tutuculuk bu yetersizliği savunmaktan müteşekkildi. Son kertede psikanalizin 


8 Chodorow 1978, 1985; Dinnerstein 1976. Craib (1987), nesne ilişkileri 
yaklaşımını eril tahakkümün kurumsal temellerini daha net bir değerlendirmeyle uygular ancak birden bire buna son verir. Erkekliği kuramsallaştırması noktasında bu yaklaşıma getirilen eleştiri için, bkz. 
McMahon 1993. 
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erkekliğin anlaşılması konusunda işlevi, kişiliğin ve arzunun nasıl yapılandığını, toplumsal ilişkilerin çelişkileri ve dinamikleriyle birlikte kavrayabilme yeteneğimize bağlıdır. Bu gözlem ise bizi doğrudan sosyal bilimlere götürüyor. 


Erkek Rolü 


Erkekliği konu edinen bir sosyal bilim kurmayı amaçlayan ilk girişim, bir erkek cinsiyet rolü görüşüne odaklamyordu. Bu çabaların kökenleri, cinsiyet ayrımına dair hararetli tartışmaların yaşandığı ve kadınların özgürleşmesine gösterilen direncin, cinsiyet ayrımının doğuştan geldiğini varsayan bir bilimsel cinsiyet ayrımı öğretisine dayandırıldığı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar geri gider. Sözgelimi o dönemlerde kadınların ürüversitelere kabul edilmeyişi kadın aklının akademik çalışmaların barındırdığı zihinsel zorluklarla başa çıkamayacağı gerekçesiyle meşrulaştırılıyordu. Kadınların akılları karışırsa bu durum onların iyi birer eş ya da anne olma becerilerini olumsuz etkileyebilirdi. Bu yüzden, Kuzey Amerika'daki araştırma üniversitelerine girmeyi başaran ilk kadınlar, yalnızca bu öğretiyi ihlal etmiş olmadılar, ayrıca bu üniversitelerin bünyelerinde yaptıkları çalışmalarla erkekler ile kadınların zihinsel kapasiteleri arasındaki farkları araştırarak, bu konuda kemikleşmiş varsayımları da sorguladılar ve varsayılan farklara ilişkin çok az bulguya ulaşabildiler.* 

Bu sonuç o günler için tam bir skandaldı ve 1890'lardan 1990'lara kadarki dönemde bu konuda birbirinin peşi sıra birçok araştırmanın yapılmasına zemin hazırladı. Bu yeni araştırmalar yalnızca zihinsel yetenekleri değil, aynı zamanda duyguları, tutumları, kişilik özelliklerini, ilgileri, kısacası psikologlann ölçebileceklerini düşündükleri her şeyi kapsıyordu. 
Bu sayede bugün elimizin altında hatırı sayılır boyutlara ulaşmış bir “cinsiyet farklılıkları” araştırmaları külliyatı bulu- 


“u Rosenberg 1982. 
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nuyor. Teknik açıdan bu çalışmaları yapmak oldukça kolaydır ve bu çalışmaların sonuçlarına sürekli bir ilgi vardır. 

Fakat bu ilgi de başlı başına tuhaf bir durumdur çünkü yapılan onca çalışmaya rağmen sonuçlar bugüne kadar degişmedi. Onca psikolojik özellik ölçülmüş olmasına rağmen cinsler arasında ya hiçbir fark bulunamamıştır ya da bulunan farklar çok azdır. Cinsler arasında var olduğuna inanılan psikolojik farklılıklarla gerekçelendirilen toplumsal şartlarda — örneğin gelir eşitsizliği, çocuk bakımı konusunda erkek ile kadının sorumlulukların eşit olmayışı ve toplumun farklı alanlarında iktidar sahibi olmak konusunda var olan muazzam farklılıklar gibi hallerde- var olan farklılıklardan çok daha az olduğu kesindir. Konu hakkında yapılan çalışmalar istatistiksel meta analiz teknikleri kullanılarak bir araya getirilip değerlendirilecek olursa cinsiyetlerin psikolojik özellikleri arasında bir yere kadar farklılıkların var olduğu sonucuna varılması daha yüksek bir olasılık olmakla birlikte bu farklar cüzi oldukları için eğer zaten kültürel olarak bu farkları abartmaya meyilli değilsek onları önemli doğal fenomenler olarak değerlendirmeye kalkışmayız. Cynthia Epstein bu bölümün başında ele aldığımız ve kadınlarla erkeklerin farklı dilleri konuştuğunu bildiren gazete haberi gibi örneklere atıfta bulunarak kitabına güzel bir isim verdi: Deceptive Distinctions (Aldatıcı Ayrimlar).35 

Yüzyılın ortalarına gelindiğinde cinsiyet farklılıkları araştırmaları, konuyu güncel bilgilerin ışığında açıklıyor görünen “toplumsal rol” kavramıyla tanıştılar. Bu tanışma, zaman içinde günlük dile de geçen “cinsiyet rolü” kavramını doğurdu. Hatta cinsiyet rolü anlayışı bugün öylesine yaygındır ki 


5 Epstein 1988. Maccoby ve Jacklin'in (1975) geniş kapsamlı derlemesi, 
cinsiyet farklılıkları bulgularıyla ilgili genel bir örüntü saptadı. Metaanalitik literatürde, örn. Eagiy 1987'de, bu konumu geçersiz kılmaya yönelik bilinçli bir girişim söz konusudur. Her noktayı ayrı ayrı ele alan Eagly, cinsiyet farkını güçlü bir davranışsal özellik belirteci olduğunu doğrulayamıyor. 


onun henüz taze bir kavram olduğunu her fırsatta hatırlatmak gerekir. İnsan yaşamının bir çeşit tiyatro olduğu eğretilemesi elbette yeni değildir; bu eğretileme zamanında Shakespeare tarafından bile kullanılmıştır. Fakat “rol” kavramının sosyal bilimlerde toplumsal davranışı açıklamak için ilk kez bir araç olarak kullanılması 1930'lara rastlar. Rol kavramı, toplumsal yapı içinde bir yere sahip olma fikrini kültürel normlar anlayışıyla ilişkilendirmenin kullanışlı bir yolunu sunuyordu. 1950'li yılların sonuna gelindiğinde antropologlardan, sosyologlardan ve psikologlardan oluşan seçkin bir topluluğun çabaları sayesinde sosyal bilimlerin klasik terimler dağarcığına girmeyi başarmıştı. 

Rol kavramını toplumsal cinsiyete uygulamanın iki yolu vardır. Birinde roller belirli koşullara özgü şeyler olarak görülürler. Örneğin Mirra Komarovsky, ABD'li işçi sınıfı aileleri hakkındaki klasik çalışması Blue Collar Marriage'da (1964), flört sürecinde ve evlilik sırasında role uyma davranışını ayrıntılı biçimde betimliyordu. 

Daha yaygın olan ikinci yaklaşım ise erkek ya da kadın olmayı kişinin cinsiyetine —“cinsiyet rolüne”— bağlı genel bir dizi beklentiyi hayata geçirmesi olarak görmektir. Bu yaklaşıma göre, herhangi bir kültürel ortamda biri kadın diğeri erkek olmak üzere daima iki cinsiyet rolü vardır. Erkeklik ile kadınlığın içselleştirilmiş cinsiyet rolleri, toplumsal öğrenmenin ve “toplumsallaşma” sürecinin ürünleri olarak yorumlanmaları kolaydır. 

Bu kavram, cinsiyet rolleriyle kolaylıkla açıklanan biyolojik cinsiyet farklılıkları anlayışına pürüz çıkarmadan bağlandığı için 1940'lardan itibaren her ikisi de bulanıklaşmışştır. 
Nitekim araştırma dergileri hâlâ bu cinsiyet farklılıklarına 


% Bunlar arasında Florian Znaniecki, Talcott Parsons, Ralph Linton, Siegfried Nadel, Bruce Biddle sayılabilir. Bahsettiğim bu tarihçe için Connell 1979. 
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ilişkin (genellikle de önemsiz) bulguların basitçe “cinsiyet rolleri” olarak adlandırıldığı makaleler yayımlıyor. 

Çoğu kez cinsiyet rolleri, biyolojik cinsiyet farklarının kültür aracılığıyla inceltilip işlenmesi olarak görülürler. Fakat bu illa böyle olmak zorunda değildir. Nitekim 1950'lerin ortasında Talcott Parsons'ın Family, Socialization and Interaction'da cinsiyet rolü kuramı çerçevesinde getirdiği karmaşık açıklama daha farklı bir yaklaşımı benimsiyordu. Burada erkek ve kadın cinsiyet rolleri arasındaki ayrım, küçük bir grup sayılan aile içindeki “araçsal” ve “dışavurumsal” roller arasında var olan bir aynının tezahürü kabul ediliyordu. Dolayısıyla bu yaklaşımda cinsiyet, toplumsal gruplarda işlevlerin farklılaştığını ifade eden bir sosyolojik genel yasadan çıkarsanıyordu.” 

Erkekliğin içselleştirilmiş erkek cinsiyet rolü olduğu görüşü, toplumsal değişime olanak tarur. Bu durum kimileyin rol kuramının psikanaliz karşısında üstün yanı olarak da görülmüştür. Rol normları toplumsal olgular olduklarından toplumsal süreçler aracılığıyla değişebilirler. Bu değişim, aile, okul ve kitle iletişim araçları gibi toplumsallaştırıcı failler aracılığıyla yeni beklentilerin başkalarına aktarılmasıyla gerçekleşir. 

Değişim, 1950'lerde Amerikan sosyal bilim dergilerinde “erkek cinsiyet rolü” üzerine yürütülen ilk kapsamlı tartışmalarda karşımıza çıkan başlıca konulardan biriydi. Bunlardan en dikkate değer olanı Helen Hacker'ın digavurumsal işlevlerin artık araçsal işlevlere eklendiklerini öne süren “The new burdens of masculinity” (Erkekliğin Yeni Külfetleri) başlıklı makalesiydi. Erkeklerden “kapı gibi sağlam” olmalarının yanı sıra artık kişiler arası sosyal beceriler sergilemeleri de bekleniyordu. Hatta bu görüş 1970'lerde klişe haline gelmişti. Böyle bir rol kuramı erkekliğin çatışma barındırdığı fikrini bile — bastırma mekanizması görüşüne başvurmak yerine çatışan ve 


3 Komarovsky 1964; Parsons ve Bales 1956. Bu anlatıya dair daha ayrıntılı 
bilgi için, Carrigan vd. 1985. 
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idare edilemeyen toplumsal beklentiler anlayışına başvurarak- temellendirebilirdi.# 

Fakat ilk kuşak cinsiyet rolü kuramalarının çoğu, cinsiyet rollerinin sıkı şekilde belirlendiğini, toplumsallaşmanın ahenkle sürdüğünü ve cinsiyet rolünü öğrenmenin düpedüz iyi bir şey olduğunu savunuyorlardı. İçselleştirilmiş cinsiyet rolleri, toplumsal istikrara, ruh sağlığına ve toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesine katkıda bulunuyordu. Biçimsel olarak ifade edecek olursak işlevselci kuram, toplumsal kurumlar, cinsiyet rolü modelleri ve gerçek kişilikler arasında bir uyum olduğunu varsayıyordu. 

1970'li yıllarda feminizmin altüst ettiği şey “cinsiyet rolü” kavramının kendisinden ziyade işte bu kavramsal çerçevenin siyasi rehavetiydi. Gerçekten de cinsiyet rolü araştırmaları akademik feminizmin gelişmesiyle birlikte daha önce hiç olmadıkları kadar olgunlaştılar. Fakat genel olarak artık kadın rolünün baskıcı bir nitelik taşıdığı ve bu rolü içselleştirmenin, kızları ve kadınları toplumda geri planda tutmanın bir yolu olduğu görüşü kabul görüyordu. Bu çerçevede rol araştırmaları önce bir sorun tanımlayıp ardından o sorunu çözmek için stratejiler sunan siyasi birer araç haline geldiler. Mevcut cinsiyet rolleri, okul sıralarından itibaren çocukların beklentileri değiştirilerek, yeni rol modelleri oluşturularak ve benzeri hamlelerle değiştirilebilirdi. Cinsiyet rollerinde reform yapmaya yönelik stratejiler ilk önce ABD'de hayata geçirildiyse de Avustralya devletinin 1975 yılında yayımladığı Girls, School and Society raporunda ve Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar On Yılı bildirisinde açıkça görülebileceği üzere kısa süre içinde uluslararası düzeyde izlenen stratejiler haline geldiler.” 

Batılı aydınlar topluluğuna mensup kadınlar arasındaki bu düşünsel mayalanmanın erkekler üzerinde de zamanla 


8 Hacker 1957; karşılaştırma için Hartley 1959. 
» Okullar Komisyonu 1975. Cinsiyet rolü reformunun en bilinen modellerinden biri "çift cinsiyetlilik": bkz. Bem 1974, Lenney 1979. 
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birtakım etkileri oldu. 1970'lerin ortalarına gelindiğinde ABD'de çokça tartışılan ufak bir Erkeklerin Özgürleşme Hareketi, diğer ülkelerde ise erkekleri bilinçlendirme gruplarından oluşan küçük bir ağ kurulmuştu. The Liberated Man'in yazarı Warren Farrell ve Men's Liberation'ın yazarı Jack Nichols gibi yazarlar, erkek cinsiyet rolünün baskıcı olduğunu, değiştirilmesi ya da terk edilmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Yeni bir edebiyat türü olarak dolaşıma giren Erkekler Hakkında Kitaplarda, rehberlik yazılarında ve sosyal bilimler dergilerinde bu konuda küçük de olsa bir kıpırdanma oldu. Bu çalışmaların mizacını Şu iki başlık gayet iyi yansıtmaktadır: “Ketum erkek: Bir Amerikan toplumu trajedisi” ve “Dikkat: Erkek cinsiyet rolü sağlığa zararlıdır.” “Erkeklik çalışmaları” ile feminist bir tasarı olan “kadınlık çalışmaları”nın birlikte yürütülmesi gerektiği fikri böylece ivme kazanıyordu.“ 

Bu literatürün büyük bölümünde betimlenen erkek cinsiyet rolü epey gelenekseldi. Bu şaşırtıcı bir durum değildir çünkü bu konuda yapılan yeni araştırmaların sayısı son derece azdı. Erkek cinsiyet rolü literatürü daha ziyade erkekler üzerine kaleme alınmış feminist eleştiriler, erkekliğin medyadaki görünümleri, tutumlarla ilgili yazılı yoklamalar, cinsiyet farklılıkları ve spor üzerine otobiyografik anekdotlar gibi bildik öğeleri bir araya getiriyor ve bu kurguya “rol” adını veriyordu. 

Toplumsal yaşamdaki beklentilerin ya da normların etkilerini araştırmaya yönelik ise çok az girişimde bulunuldu. 
Basitçe bunların var oldukları ve etkili oldukları varsayılıyordu. Bir değişim sürecinin ana hatlarını ortaya çıkarmaya yönelik birkaç girişimde de bulunuldu. Bu alandaki en üretken yazarlardan biri olan Amerikalı psikolog Joseph Pleck, “geleneksel” ve “modem” erkek rollerini karşılaştırdı. 1970'lerin 


© Pleck ve Sawyer 1974, Farrell 1974 ve Nichols 1975 Erkeklerin Özgürleşmesi alanında çalışan ilk kuramcılardır. Farrell'ın daha sonra sağa kaymasi, Dokuzuncu Bölümde tartışılıyor. Sözü edilen metinler Balswick ve Peek 1971, Harrison 1978.. 


birçok yazılı eseri, terapi, bilinçlendirme grupları, siyasi tartışmalar, evlilik ya da kişisel gelişimde rol paylaşımı gibi yöntemlere başvurarak erkekleri modern erkekliği benimsemeye teşvik etti. 

Bu tartışmalar Kadınların Özgürleşme Hareketi ile başladı ve feministler için bir süre cazibesini korudu. Tıpkı Pleck'in 
1977 tarihli “Men's power with woman, other men, and society: a men's movement analysis” (Erkeklerin kadınlar, diğer erkekler ve toplum üzerindeki iktidarı: erkek hareketinin bir analizi) başlıklı denemesinde ve Jon Snodgrass'ın sağlam antolojisi For Men Against Sexism'de olduğu gibi cinsiyetin bir iktidar boyutunun da bulunduğu konusunda oldukça açık ifadeler vardı. Bu metinler kadınların madunluğu ile erkekler arası iktidar hiyerarşisi ve özellikle de siyahi erkekler ile eşcinsel erkeklerin gördükleri baskılar arasında bir ilişki kuruyordu. 
Ancak erkek rolü literatürünün bazı kesimlerinde kadınlara karşı ikircikli bir tavır söz konusuydu ve feminizme bağlılığı sindirme eğilimi de vardı. Kimi yazarlar erkeklerin gördüğü baskı ile kadınların gördüğü baskıyı bir tutuyor ve “baskı hiyerarşisi” diye bir şeyin var olabileceğini reddediyordu.*! 

Bu ikirciklik “cinsiyet rolü” kavramının doğasında vardı. 
Cinsiyet rolü analizinin mantıksal varsayımı, iki rolün karşılıklı ilişki içinde var olduklarıydı. Roller beklentiler ve normlarla, cinsiyet rolleri ise biyolojik şartlara bağlı beklentilerle belirleniyordu. Burada iktidar analizini gerektiren bir durum yoktu. Aksine, cinsiyet rolü kuramı, erkek ile kadını birbirinin mütemmim cüzü olarak görmeye meyilliydi. Parsons'ın araçsal (eril) ve dışavurumsal (dişil) yönelimlere ilişkin kuramı bu noktayı açıkça ifade ediyordu. 

Bir rol düzeninde baskının baş göstermesi halinde, bu durum, rolün benlik üzerinde uyguladığı ezici bir basınç ola- 


“ Pleck 1976, 1977; Snodgrass 1977. Feminizm aleyhine atılan ilk adımlar için, bkz. Berkeley Men's Center 1973 bildirisi baskısı, Pleck ve Sawyer 1974: 174; ve Goldberg 1976. 
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rak kendini gösterir. Bu durum kadında ne kadar kolay gerçekleşiyorsa erkekte de o kadar kolay gerçekleşebilir. Gerçekten de bu baskı 1970'lerin Erkekler Hakkında Kitaplarının ana izleğini teşkil ediyordu. Bu kitapların yazarları, ülke gençliği- nin paçasını spor programı sunucularına, hoyrat babalara ve mağrur akran gruplarına nasıl kaptırdığıyla ilgili anekdot üstüne anekdot anlatıyorlardı. 

Pleck 1981'de erkek rolü literatürünü kapsamlı şekilde yeniden incelediği The Myth of Masculinity başlıklı çalışmasını yayımladığında rol ile benlik arasındaki bu ilişki onun çalışmasının merkezinde yer alıyordu. Pleck “Erkek Cinsiyet Rolü Kimliği” paradigmasını (işlevselci cinsiyet rolü kuramına bu adı vermişti) her şeyden önce, norm ile kişilik arasında bir uyum olduğunu varsaydığı gerekçesiyle —yani cinsiyet rolü normlarına uygunluğun psikolojik uyarlanmayı desteklediği görüşünü savunuyor diye- eleştiriyordu. Bu eleştiri son derece etkiliydi. Pleck işlevselci cinsiyet rolü söyleminin birçok şeyi sorgusuz sualsiz doğru kabul ettiğini ve fakat bu söylemin anahtar fikirlerini destekleyen çok az empirik kanıtın bulunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Daha da ilginci, Pleck normatif cinsiyet rolü kuramının yükselişinin başlı başına bir toplumsal cinsiyet siyasası olduğu şeklinde -neredeyse Foucaultcu— bir sav dahi öne sürüyordu. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde meydana gelen tarihsel değişimler erkekler üzerindeki toplumsal denetim düzeneğinin dışarıdan dayatılan, harici bir denetim düzeneği olmaktan çıkarılıp içselleştirilmiş, dâhili bir düzenek haline getirilmesini şart koşuyordu. 


Cinsiyet rolü kimliği kavramı, cinsiyetleri adına geleneksel rollerini ihlal eden bireyleri, ona meydan okumaktan alıkoyar; 


bunun yerine bireyler kendilerini kişisel olarak yetersiz ve güvensiz hissederler.” 


2 Pleck1981: 160. 
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Normatif cinsiyet rolü kuramı bu yoldan toplumsal değişimi yavaşlatmaya yardımcı oluyordu. 

Pleck'in bunun yerine önerdiği şey ise normatif olmayan, rolü benlikten ayıran bir cinsiyet rolü kuramıydı. Pleck, cinsiyet rolüne uyma davranışının psikolojik işlevini yitirmesine izin veren; rol normlarının değişebildiği ve bazen değişmelerinin gerektiği; birçok insanın bu normları ihlal ettiği ve bu davranışlannın cezasını çekebildiği; birçok insarunsa kendini rolüne fazla kaptırdığı bir erkek cinsiyet rolü modeline ulaşmak istiyordu. Biyolojik belirlenimciliğin ve ona göbekten bağlı kimlik kuramının zincirlerinden kurtulmak erkek rolü kuramını kendi içinde daha tutarlı hale getirebilirdi ama bu da kuramı rol perspektifinin düşünsel sınırlannın ötesine taşımış olmuyordu. 

Bu sınırların varlığı defalarca ortaya konmuştur.“ Rol kuramcıları bu eleştiriyi bugün bile neredeyse oybirliğiyle görmezden geldikleri ve “erkek rolü” terimi hâlâ yaygın biçimde kullanıldığı için, burada konuyu fazla uzatma riskini göze alıp önemli noktaları irdeleyeceğim. 

Genel olarak bakıldıkta rol kuramı mantıksal açıdan belirsizdir. Aynı terim bir mesleği, bir siyasi makamı, geçici bir işi, bir hobiyi, yaşamın bir anını ve cinsiyeti ifade etmek için kullanılabilmektedir. “Rollerin” tanımlandığı zeminlerin kaygan olmaları nedeniyle rol kuramı, toplumsal yaşamın analizinde büyük bir tutarsızlığa yol açar. Rol kuramı, insanların toplumsal davranışlarının önceden belirlenmiş olma derecesini abartır. Fakat aynı zamanda bu belirlenmenin karşılıklı olduğunu varsayarak toplumsal eşitsizlik ve iktidar meselelerini olduklarından daha önemsiz meseleler gibi gösterir. “Rol” kavramı işte bütün bu nedenlerden dolayı, toplumsal analizde 


© Genel anlamda rol kavramı için, bkz. Urry 1970, Coulson 1972, ve Connell 1979. Cinsiyet rolü kavramı için, bkz. Edwards 1983, Stacey ve Thorne 1985. Erkeklik çalışmalarında kullarımına yönelik eleştiriler için, bkz. 
Carrigan vd. 1985, Kimmel 1987. 
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genel bir çerçeve olarak kullanılması halinde işe yaramayacağını kanıtlamıştır. 

Bu, dramaturjik bir eğretileme olan rolün, toplumsal durumların anlaşılmasına hiçbir katkıda bulunmadığı anlamına gelmiyor elbette. (a) Sahnelenecek iyi yazılmış senaryoların olduğu, (b) performansın sergilenebileceği izleyicilere sahip ve (c) kaybedilecek pek fazla şeyin olmadığı (bu sayede bu performansın asıl toplumsal etkinlik olarak sürdürülmeye uygun olduğu) durumları açıklamak için pekâlâ kullanılabilir. Fakat toplumsal cinsiyet ilişkileri ilkece bu şartların hiçbirini taşımamaktadır. “Cinsiyet rolü” cinsiyet etkileşimlerini ifade etmek için kullanılmaya uygun bir eğretileme değildir. (Elbette bu rollerin tam anlamıyla sergilenebildikleri cinsiyet etkileşimlerinin söz konusu olduğu kimi haller de yok değildir, ömeğin büyüleyici bir film olan Dans ve Aşk'ta (Strictly Ballroom) geçen dans yarışmaları sahneleri aklıma geliyor.) 

Cinsiyet rolü kuramında eylem (rol yapma), toplumsal ilişkilerce belirlenen bir yapıya değil, erkek ile kadının ikili karşıtlığına dayalı biyolojik farklılığın belirlediği bir yapıya bağlıdır. Bu durum cinsiyetin iki homojen kategoriye indirgenmesine neden olan ve cinsiyet rolleri ile cinsiyet farklarının ısrarla belirsizleştirilmesinin önünü açan bir sınıflandırma anlayışını da beraberinde getirmektedir. Bu kuram dâhilinde cinsiyet rolleri karşılıklı ilişkileri içinde tanımlanırlar; kutuplaşma bu kavramın olmazsa olmazı sayılır. Bu durumsa ırk, sınıf ve cinsellik gibi yapıların belirsizleştirilip erkekler ile kadınlar arasındaki farklılıkların abartılarak toplumsal gerçekliğin çarpıtılmasına yol açar. “Erkek cinsiyet rolü” tartışmalannın çoğunlukla eşcinsel erkekleri görmezden geldikleri ve ırk ile etnik köken sorununa dair söyleyecek çok az sözlerinin olduğu gerçeği bu bakımdan aslında bize çok şey anlatmaktadır. 

Davranış ile beklenti arasında yapılan ayrım, rol eğretilemesinin temelini oluşturur. Fakat erkek cinsiyet rolü literatürü bunları ayrı ayrı belgelemeyi başaramayıp birini diğerinin kanıtı saymakla yetinmiştir. Bu da son kertede cinsiyet siyasetinde direniş olgusunun anlaşılamamasına yol açmıştır. 
İktidara direnen insanlar (örneğin, Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin yaptığı gibi, dayanışmayı savunmak ve direnişi seferber etmek için, damgalanmış bir kimliği kullanarak direniş sergileyenler) “norm” ve “sapma” rol kategorilerinin altında kolay kolay temsil edilemezler. 

Cinsiyet rolü kuramı iktidar meselelerini kavramakta temel bir güçlük çekmektedir. Erkekler ile kadınlar arasındaki toplumsal konum farklarını rol farklılaşması ile açıklamak, şiddeti önemsizleştirmek ve yaygın bir nza varsayımıyla baskı meselesini örtbas etmek anlamına gelir. İktidar konusunda hassas, nza konusunda ise kuşkuları olan Pleck bile, erkeklerle ilgili bu fikirleri, cinsiyet rolü çerçevesinin diğer kavramlarıyla tutarlı kalacak biçimde savunamazdı. Nitekim bu meseleler onun metinlerinde kendilerine yer bulamamışlardır. 

İktidarla ilgili bu sorun aslında toplumsal dinamiklerle ilgili daha büyük bir sorunun parçasıdır. Erkek cinsiyet rolü literatürü, değişimin farkında ve değişim konusunda genellikle hevesli olsa da, değişime ısrarla rolü dışarıdan etkileyen bir unsur (örneğin teknolojide yaşanan değişimin bir sonucu) gözüyle bakar. Bu literatürün, değişimi cinsiyet ilişkilerinin içinde gerçekleşen bir diyalektik olarak kavramasının herhangi bir yolu yoktur. 

Demek ki erkek cinsiyet rolü yaklaşımı özünde tepkisel bir yaklaşımdır. Stratejik bir erkeklik siyaseti üretmez. 
1970'lerde cinsiyet rollerinin değiştirilmesi konusunda büyük çaba sarf etmiş erkeklerin, 1980'lere gelindiğinde onların modernliklerini “yumuşaklık” sayıp reddeden ve hayali bir geçmişe adeta iman etmiş ideologlara karşı etkili bir direniş sergileyememelerinin ardında yatan neden kanımca budur. 
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Yeni Sosyal Bilim 
Tarihçeler 


Erkekliğe dair yeni bir yaklaşımın unsurları Erkeklerin Özgürleşme Hareketi ile rol kuramının ve cinsiyet rolü psikolojisinin tetiklediği ve fakat rol kuramı tarafından eli kolu bağlanmamış çeşitli sosyal bilim disiplinlerinde yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bu konuda anahtar niteliğinde bulgulardan biri de tarih ile etnografya disiplinlerinin erkekliklerin barındırdığı çeşitlilik ve geçirdiği dönüşümler konusunda bize sağladıkları bilgilerdir. 

Akademik tarih literatürü elbette daima erkekler -en azından zengin ve ünlü erkekler— hakkında olmuştur. Feministler özellikle bu noktaya dikkat çekiyorlardı ve dengeyi sağlamak üzere 1970'lerde “kadınların tarihini” yazmak üzere kuvvetli bir hareket başlattılar. Cinsiyet rollerinin karşılıklı ilişki içinde kuruldukları varsayıldığı için bu karşılıklılık zemininde “erkeklerin tarihinin” yeniden yazılmasına ihtiyaç olduğu sonucuna varılması da fazla uzun sürmedi. Bu karar 1970'lerin sonlarına doğru açıklandı ve uygulanmaya başlandı.* 

Fakat erkeklerin zaten bir tarihi vardı. Dolayısıyla erkeklerin bu yeni tarihinin ana izleği ancak erkeklerin toplumsal cinsiyetsiz tarihinde eksik olan erkeklik fikri olabilirdi. Buna genellikle erkek rolünün tarihi adı veriliyordu ve ABD'de bu konuda yapılan tarih çalışmalarının ilk dalgası, önceki sayfalarda tartıştığımız erkek cinsiyet rolü literatürüyle örtüşüyordu. Yani o da aynı belirsizliklerden mustaripti ve çoğu zaman kaba genellemeler üzerine kuruluydu. 

Erkekliği belirleyen kültürel normlar hakkında kapsamlı anketler yapılmaya devam edilmesine rağmen kadınların tarihi konusunda yapılan yerel çalışmaların zenginliğinden ilham 


“ Stearns 1979, Pleck ve Pleck 1980, kolay anlaşılır örneklerdir. İyi niyet gösterip ahfta bulunduğum diğer örnekler daha beterdi. 
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alınarak meseleye dair daha keskin bir yaklaşım da geliştirilmiştir. Bu çerçevede kaleme alınan metinlerden bazıları, beklentilerin düşünüldüğünden daha değişken ve tartışmaya açık olduğunu eğlenceli bir dille açığa vurmasına karşın, “cinsiyet rolü” nitelemesini kullanmaya devam ediyor. Gerçi bu çalışmaların en iyi örnekleri normların da ötesine geçip bu normlann yerleşik birer parçası haline geldiği kurumlara kadar uzanmıştır. 

Bunlardan biri Christine Heward'ın Britanya'daki bir özel okulda değişimin ve farklılığın izini sürdüğü Making a Man of Him başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışma sadece okulun disiplin pratikleri, kılık kıyafet kuralları, akademik hiyerarşisi ve teşvik ettiği takım oyunları araclığıyla nasıl saygın erkeklikler inşa ettiğini göstermekle kalmaz, aynca okul yönetiminin, oğlanların ailelerinin sınıfsal ve toplumsal cinsiyet stratejilerine nasıl tepki verdiğini de ortaya koyar. Bir başka örnek ise Michael Grossberg'in on dokuzuncu yüzyılda ABD'de hukuk kurumunun pratiği üzerine yaptığı çalışmadır. Bu çalışma ABD'de hukuk mesleğinin sınırlarının kadınlara nasıl kapatıldığını ve bu sınırların nasıl sürekli gözetlendiğini, iç örgütlenmesinin (mahkemelerin “gezici” kısmının) ise belirli bir erkeklik tipini nasıl teşvik ettiğini ve en sonunda hukuk bürolarının ortaya çıkışının toplumsal cinsiyetin dinamiklerini değiştirip kadınların bu mesleği yapmalarına olanak tanımasıyla birlikte onu nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne sermektedir.5 

Aynı mantık, işgücü piyasası gibi daha büyük kurumlar için de geçerlidir. Erkek rolü literatürü, eve ekmek getiren kişi olmanın erkek rolünün özüne ait olduğunu sorgusuz sualsiz kabul ediyordu ama bu bağlantının nereden geldiğine herhangi bir açıklama getirmiyordu. Wally Seccombe erkek “aile 


“ Araştırmada tarama yaklaşımı için, bkz. Rotundo 1993; yerel çalışmalar için, Carnes ve Griffen 1990, Roper ve Tosh 1991, ve özellikle Heward 1988, Grossberg 1990. 
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reisi” ücretinin yeni bir icat ve evrensel açıdan kabul edilemez bir şey olduğunu ifade etmiştir. Bu maaş on dokuzuncu yüzyılın ortalarında Britanya'da, toplumsal kuvvetlerin büyük ölçüde yeniden düzenlendiği süreçte icat edilmiştir. Hem kapitalistler hem de işçiler bu mesele üzerinden ciddi biçimde bölünmüşlerdi. Sendikalar erkek ve kadın işçiler ile vasıflı işçiler ve vasıfsız işçiler arasındaki ayrışmaları sürdürmek pahasına “aile reisi” ücreti hedefini kademeli olarak benimsemişlerdir.* 

Bu gibi araştırmalardan da anlaşılıyor ki erkekliklerin tanımları, kurumların ve ekonomik yapıların tarihi içine kök salmıştır. Başka bir deyişle erkeklik, kafalardaki bir düşünce ya da kişisel bir kimlik ile sınırlı kalmamaktadır; örgütlü toplumsal ilişkilere sirayet ederek dünyaya da açılmaktadır. Erkekliği tarihsel bir bakışla anlamak istiyorsak bu toplumsal ilişkilerde meydana gelen değişimleri incelememiz gerekir. 
Michael Gilding'in The Making and Breaking of the Australian Family başlıklı son kitabında da dikkat çektiği üzere, “aile” birimini ameliyat masasına yatırıp onu oluşturan farklı ilişkileri -çocuk yetiştirme, istihdam, cinsel ilişkiler ve işbölümü gibi ilişkileri- gün ışığına çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu kurucu ilişkilerde değişim farklı hızlarda ve doğrultularda seyredebilmekte, bu da erkekliğin ve kadınlığın çeşitli gerilimler barındırmasına neden olmaktadır.*? 

Avrupa'nın iktidarının dünyaya yayılması gibi olanaklı en geniş ölçekli toplumsal ilişkiler bugüne dek erkeklikleri tarihsel bir bakışla ele alan en dikkate değer çalışmaların ana izleği olmuşlardır. Örneğin Jock Philips'in Yeni Zelanda'nın sömürge tarihini ve yirminci yüzyıldaki halini mercek altına 


“© Seccombe 1986. Aile gelirinin siyasi niteliğine ilişkin tartışma, Metcalfe'nin (1988) Avustralyalı madenciler, Rose'un (1992) Britanyalı dokumacılar üzerine yaptığı detaylı bölge incelemeleri sayesinde pekişmiştir. 

4 Gilding 1991. 
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alan çalışması bu bakımdan burada daha ayrıntılı biçimde ele alınmayı hak ediyor.# 

Phillips, çalışmasında hem beyaz yerleşimciler arasında erkek fazlalığı hem de sınır bölgelerinde tamamı erkeklerden oluşan çalışma grupları için yaşam alanları yaratan nüfus dağılımından ve iskân ekonomisinden hareket eder. Bu iki unsur toplumsal düzende ciddi sorunlara yol açan çalkantılı bir erkeklik altkültürünü doğurmuştu. Sömürge devleti aile çiftliklerine dayalı yerleşik tarımcılığı teşvik ederek dizginleri elinde tutmaya, denetimi sağlamaya çalışmıştı. Devletin bu girişimi erkekliği evliliğe ve daha düzenli bir yaşam biçimine mecbur bırakmıştı. Yüzyılın sonunda cinsler arasında sayısal denge tekrar kurulup kentleşme artınca ve yerli Maori halkının neredeyse tamamen zapt edilmesiyle birlikte toplumsal denetimle ilgili talepler de değişmeye başladı. Devlet bu kez rotayı aksi yöne çevirip şiddete meyilli bir erkekliği teşvik edecekti. 
Nitekim Yeni Zelandalı beyaz erkekler önce Boer Savaşı'nda, ardından iki dünya savaşında Britanya İmparatorluğu'nun ordu saflarında savaştılar. Phillips, [askerleri] toplu uğurlama ve karşılama törenleri üzerine yaptığı büyüleyici vaka çalışmalarında siyasetçilerin ve basının Yeni Zelanda erkekliğine nasıl kamusal bir gerekçe uydurduklarını gözler önüne sermektedir. Tarımla uğraşan yerleşimcilerin değerler sistemini imparatorluk dayanışmasını teşvik eden ırkçı fikirlerle kaynaştıran da buydu. Benzer şekilde Maori erkekleri de başka bir savaşçı mitiyle motive edilerek Maori taburlannda goérevlendirilmişlerdir. 

Eril şiddet ile toplumsal denetim ekserindeki çelişkileri birbirine bağlamanın yolu takım sporlarından —özellikle de ragbiden- geçiyordu. Ülkenin başbakanı, 1905 yılında Britanya'da yapılan turnuvadan dönen Avustralya milli ragbi takımını limanda iyi örgütlenmiş bir kitlenin coşku seli eşliğinde karşıladı. Takım sporu, o zamanlar İngilizce konuşulan dün- 


4 Phillips 1980, 1984, 1987. 
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yada fazlasıyla geleneğe bağlı bir alan olarak gelişiyordu. Spora bugün bir erkekliği karutlama sınavı olarak bakmayı kanıksamış olsak da bu bakış kesinlikle doğal bir değildir. Tarihin belli bir anında üretilmiştir ve bu vakadan da görebileceğimi üzere, siyasi bir strateji olarak kasten tasarlanmıştır. 

Bu hikâyenin ayrıntıları Yeni Zelanda'ya özgü olmakla birlikte bu yaklaşımın çok daha geniş çaplı içermeleri vardır. 
Phillips, kültürel bir kalıp olarak üretilmiş bir emsal erkeklikten söz etmektedir. (Bir anlamda bu erkeklik, erkekleri ölüme götürmüştür.) Bu erkeklik, yerleşimci bir halkın değişen toplumsal ilişkileri, yerel yönetim, Britanya'nın imparatorluk sistemi ile yayılmacı güçlerin küresel rekabeti arasındaki etkileşimde üretilmiştir. Tartışma konusu toplumsal cinsiyet kalıbı bu kuvvetlerin mekanik etkilerinden biri değildi; o sırada var olan koşullara verilen stratejik bir yanıttı. Üstelik o şartlarda ortaya çıkabilecek tek erkeklik kalıbı da değildi. Nitekim emek ya da barışseverlik daha ağır basabilir, ragbi gözden düşebilirdi; Maori halkı ile beyazlar arasındaki ilişkiler farklı bir hal alabilirdi. Emsal teşkil edebilecek belirli bir erkekliğin üretimi siyasi mücadele gerektiriyordu. Bu da olası tarihsel alternatiflerin bertaraf edilmesi anlamına geliyordu. 

Böylece kurumlar üzerinden erkeklikler hakkında yürütülen tarihsel araştırmalar, faillik ve toplumsal mücadele meselelerini gündeme getirmektedir. Benzer bir mantık antropolojide de ortaya çıkmıştır. 


Ötekinin Etnografyası 


Antropolojinin asıl konusu Avrupalılar ile Kuzey Amerikalıların sömürgeleştirme dönemi boyunca ilerledikleri güzergâhlarda karşılaştıkları küçük toplumlar olmuştur. Yirminci yüzyılın başlarında etnografya bu konuda başlıca araştırma yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntem, araştırmacının konu edindiği yaşam tarzına bizzat dâhil olarak edindiği gözlemlere ve temas kurduğu yerlilerle onların dilinde yaptığı sohbetlerden 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edindiği bilgilere dayalı son derece ayrıntılı betimlemelerden oluşuyordu. 

Etnografya, sömürgeleştirilen kültürlerin, seküler, pazar ekonomisine dayalı ve devletin denetimi altındaki Avrupa ve Kuzey Amerika toplumlarından hangi yönleri itibarıyla ayrıldıklarını kavramaya çalışıyordu. Bu durum antropolojinin, dine, mitolojiye ve genellikle “ilkel” toplumların yapısını oluşturduğu düşünülen akrabalık sistemlerine odaklanmasına yol açtı. Bu incelemelerin hepsi cinsiyet üzerine zengin birer bilgi kaynağı teşkil etmektedirler. Dolayısıyla yayılmacı güçlerin kütüphanelerinde biriken etnografya raporları, feminizm, psikanaliz ve cinsiyet rolü kuramının tartıştığı konulara ilişkin engin birer bilgi hazinesiydiler. 

Bu doğrultuda antropoloji de bu gibi tartışmalara kaynakhk eden alanlardan biri haline geldi. Oedipus Kompleksi'nin evrensel bir fenomen olduğu savının başlattığı tartışmadan daha önce bahsetmiştim. Bu savı Malinowski Trobriand Adaları'nda yaptığı etnografya çalışmalarından hareketle ortaya atmıştı. Margaret Mead'in 1930'larda kaleme aldığı Sex and Temperament in Three Primitive Societies de erkeklik ile kadınlığın anlamının kültürlere göre çeşitlilik sergilediğini ortaya koyan ikna edici çalışmalardan biridir. Fakat Mead tüm bu anlam çeşitliliğinin altında doğuştan gelen bir heteroseksüelliğin yattığına inarıyordu ve bu inancını asla tam olarak aşamadı.“ Feminizmin 1970'lerde ortaya çıkan ikinci dalgası ise cinsiyetin antropolojisi üzerine yeni çalışmaların yapılmasına önayak oldu. Tarih alanında olduğu gibi antropoloji alanında da bu yeni çalışmaların birçoğunu kadınlar yaptılar ve çalışmalarında kadınların yaşamlarını belgelemeye çalıştılar.. Yine tarih alanında olduğu gibi, bu çalışmaları da erkeklik üzerine yapılan yeni araştırmalar izledi. 


* Mead 1963 [1935]. Onun toplumsal cinsiyet üzerine daha sonraki kuramlaştırma çalışmaları, daha muhafazakâr bir nitelik kazanmıştır. Bkz. 
Mead 1950. 
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Bunlardan bir kısmı kültürlerin erkeklik imgelerine odaklanıyordu. Michael Herzfeld'in, Girit'in dağ köylerinde erkekliği kanıtlama fırsatı olarak görülen koyun hırsızlığı âdetini anlattığı incelikli ve eğlenceli çalışması The Poetics of Manhood buna bir örnektir. Latin Amerika'daki “maçoluk” -kadınlar üzerinde hâkimiyet kurmayı, erkekler arasında rekabeti, bıçkın tavırları, çapkınlığı ve bu konuda çifte standardı teşvik eden bir erkeklik ideali— etrafında dönen etnografik bir tartışma ise ideoloji meselesine özellikle dikkat çekiyordu.” 

Erkeklik hakkında yapılan yakın tarihli etnografya çalışmalarından en görkemli olanı, Gilbert Herdt'in Guardians of the Flutes'üdür. Herdt bu çalışmasında ideoloji ile pratikler arasında sıkı bir ilişki kurar. Bu kitap bize Papua Yeni Gine'nin doğusundaki dağlık bölgelerde varlığını sürdüren “Sambia” kültürü hakkında geleneksel, hatta tutucu diye niteleyebileceğimiz bir etnografya sunmaktadır. Bu etnografya bir tarım ve toplayialik ekonomisi, küçük bir köyün kendine has siyasal düzeni, bir kozmoloji, birtakım mitleri ve bir törenler ve ayinler sistemini betimler. Bu kültür sürekli bir savaş hali, işbölümü konusunda keskin bir cinsiyet ayrımcılığı ve kuvvetli biçimde vurgulanan saldırgan bir erkeklikle ıralanmaktadır. 

Herdt'in çalışmasının merkezinde yörenin erkekler kültü ve erginlenme törenleri yer alır. Bu toplulukta erginlenme, yani erkekliğe adım atma töreni, penisin emildiği ve meninin yutulduğu, ergenliğe henüz girmiş erkek kabile üyeleri ile genç yetişkin erkekler arasında kesintisiz cinsel ilişkilerin yaşandığı bir süreç olarak karşımıza çıkar. Meninin erkekliğin özü olduğuna, topluluğun varlığını sürdürebilmesi için erkekler arasında bu şekilde kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğine inanılır. Bu inanç ise Sambia'nın doğal çevresini, toplum düzenini ve erkekler kültünün alametifarikalanndan biri olan, kutsal flütlerle yapılan müziği de kucaklayan, koca bir öyküler ve ayinler sistemi ile desteklenir. 


5% Herzfeld 1985; maçoluk tartışması üzerine bir örnek için, bkz. Bolton 1979. 
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Herdt'in etnografyasını bir skandala dönüştüren şey çalışmanın barındırdığı cinsel unsurlardı. Herdt aslında kendi kültürümüzden aşina olduğumuz, şiddete meyilli, saldırgan, abartılı bir erkekliği betimliyordu ama bu erkeklik bizimkinden farklı olarak eşcinsel ilişkiler üzerine kuruluydu. Oysa bizim kültürümüz eşcinsel ilişkilerin erkekleri kadınsılaştırdığını varsayar. Hatta Herdt'in etnografyası daha da ileri gidip bizim kültürümüzün en sarsılmaz kabullerinden birini, eşcinselliğin toplumlarda küçük bir azınlıkla sınırlı kaldığı kabulünü de sarsıyordu (bu kabul sıklıkla bilim insanları ve siyasetçiler tarafından dillendirilir). Nitekim Sambia halkı arasında tüm erkekler hayatlarının belirli bir evresinde öyle veya böyle eşcinsel ilişkiler yaşıyorlardı. Herdt bu davranış kalıbını “ritüelleşmiş eşcinsellik” diye nitelemiş ve Malinezyalı diğer topluluklar arasında var olan benzer pratikler üzerine yapılan çalışmaları da bir araya getirmişti.5! 

Bu tür araştırmalar ne tür bilim üretmektedir? Pozitivist sosyal bilimler modeli çerçevesinde kültürler arası genellemelere ve insan toplumuyla ilgili genel yasalara ulaşabilmek için çok sayıda farklı vaka bir araya getirilir. David Gilmore'un Manhood in the Making başlıklı çalışmasında izlediği yol da tam olarak budur ve onun çalışması antropoloji biliminin erkeklik hakkında neler söyleyebileceğini gösteren son çalışmaların en ihtiraslı olanıdır. 

Gilmore antropolojinin erkekler ve erkeklik hakkında adeta bir maden olduğunu söylerken doğru bir noktaya parmak basıyordu. Onun çalışması mükellef bir kütüphanenin kılavuzluğunda İspanya, Truk Adaları, Brezilya, Kenya, Papua Yeni Gine, Polinezya ve Malezya yerlilerinin yanı sıra “Doğu ve Güney Asya” ve başka yerlerin yerli halkları üzerine de yapılmış etnografyaları özetliyordu. Gilmore'un amacı erkeklik ve erkekliğin nasıl kazaruldığıyla ilgili olarak dünya- 


5! Herdt 1981, 1982, 1984. Modjeska 1990 "ritüelleştirilmiş homoseksiiellik” kapsamında sorular sorar. 
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run her yerinde geçerli olacak genellemelere ulaşmak ve “Erkekliğin bir derin yapısı var mıdır? Adamlığın dünyanın dört bir yanında geçerli olan bir arketipi var mıdır?” gibi sorulara yanıt bulmaktı. Gilmore'un bulduğu yanıt, adam olmanın epey güç bir iş olduğu, ayrıksı biçimde eril bir alanda mücadele etmeyi gerektirdiği ve bu nedenle adamlığa erişmenin, yan erkek olmanın kabul törenleriyle kutlanması gereken bir şey olduğuydu. Erkeklik ideolojisinin kültürel işlevi erkekleri çalışmaya teşvik etmekti: 


Dövüşülecek savaşlar, kazanılacak mücadeleler, aşılacak engeller, yapılacak ağır işler olduğu sürece bazılarımız “erkek gibi davranmak” zorunda kalacak. 


Psikolojik açıdan erkeklik, ödipal evreden önce anneyle kurulan özdeşliğe geri dönülmemesi için geliştirilmiş bir savunmaydı. Gilmore'a göre kültürlerin çoğunda bu durum geçerliydi fakat daha esnek ve “edilgin” erkeklik kalıpları sergileyen Tahitili yerliler ve Malezyalı Semailer gibi kimi istisnai topluluklar da yok değildi.3? 

Etnografik kanıtlara ulaşmak için yapılan bu dünya çapında araştırmanın böylesi sığ sonuçlara ulaşmış olması insanda şaşkınlık yaratmıyor değil. Etnografya çalışmalarıyla ilgili ters giden bir şeyler mi var? Kanımca yok. Sorun bu çalışmaların nasıl kullanıldığıyla ilgili. Gilmore soruna cinsiyet rolü kuramının penceresinden bakıyor. Dolayısıyla onun çalışması da bu kuramın önceki sayfalarda değindiğimiz kafa karışıklıklarından ve indirgeyici tavrından payına düşeni almaktadır. Hatta meselenin derinine inecek olursak Gilmore'un kitabı aslında kültürler arası genellemeler aracılığıyla pozitivist bir erkeklik bilimi kurma çabalarının boşa kürek çekmekten ibaret olduğunu bize açıkça göstermektedir de diyebiliriz. 


2 Gilmore 1990. 
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Pozitivist yöntem, vakadan vakaya değişmeyen, yani sabit ve istikrarlı bir bilgi nesnesini baştan varsayar. Peki, “adamlık” veya “erkeklik” böyle bir nesne midir? Öteki etnografya öyle olmadığını işaret ediyor. Nitekim Marilyn Strathem'in Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde yaşayan Hagen halkı arasında cinsiyetin kazanılması diye nitelediği olgu üzerine yaptığı karmaşık çözümleme de cinsiyeti bir cinsiyet rolü olarak değil, bir eğretileme olarak bize sunmaktadır. Hagen halkından biri imalı bir ifadeyle “bizim klanımız bir erkekler klanıdır” dediğinde bu deyişle o klanda kadınların bulunmadığını veya klana mensup kadınların da erkek rolünü benimsediklerini kast etmez, klanın bir ortaklık tarzı olarak sahip olduğu kabiliyetlerini veya gücünü kast eder. Bu deyiş cinsiyet farklılığı fikriyle çelişir ve erkekliğin pozitivist tanımını da boşa çıkarır." 

Strathem'in etnografyası bizi toplumsal cinsiyetle ilgili farklı bir anlam evreni üzerinde düşünmeye zorlar. Keza Herdt'in Sambia halkıyla ilgili çalışması da Batılı okurlar olarak bize, gerçekten yabana olduğumuz, bizimkinden tamamen farklı bir deneyimi ve pratiği aktaran hareketli bir etnografyaydı. Bu deneyimi modern Avrupali/Amerikali toplumların kendilerine has toplumsal ilişkilerini yansıtan kavramlar aracılığıyla -yerleşik, geleneksel erkeklik kavramlarının yaptğı gibi (bkz. Üçüncü Bölüm)- kavramaya yeltenen bir bilim şirazesinden çıkmaya mahkümdur. 

O halde etnografya, cinsiyeti konu edinen bir sosyal bilimin parçası haline nasıl gelebilir? Ancak etnografik bilgiyi üretmenin koşulu olan toplumsal ilişkilerin varlığını ikrar ederek. 

Herdt 1982 yılında derlediği karşılaştırmalı çalışması Rituals of Manhood'a E. L. Schieffelin'in Papua yaylasında yaşayan Kaluli halkının erkeklerinin bau a adı verdikleri ava kulübelerinde düzenledikleri erginlenme törenlerini konu edinen 


5 Strathern 1978, 1981. 
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çalışmasını da dâhil etti. Schieffelin'in söz konusu çalışması Kaluli halkının yaşlı ve genç erkeklerinin belirli dönemlerde dünya işlerini bir kenara bırakıp ava kulübelerinde inzivaya çekildikleri sürecin ayrıntılı bir etnografyasını sunuyordu. Bu metin manevi âlemle kurulan ilişkilerin değiştiği, kadınlara dinsel gerekçeye el sürülmediği, topluluğun iç çatışmalarından uzak, huzurlu bir ortamın sağlandığı ve artan coşkunun avlanan hayvanların tütsülenen etlerinin erkekler arasında paylaştırıldığı törenlerde doruk noktasına ulaştığı bir süreci betimliyordu. 

Fakat anlaşılan o ki Schieffelin hiçbir zaman bir bau a'ya taruklık etmemiş. 1958'de Avustralya sömürge hükümeti bölgeye düzenli polis devriyeleri başlattı. 1964 yılında ise misyonerler bir grup işçiyle birlikte bölgeye gelip orada bir misyon ve iniş pisti inşa etmeye başladılar. O sıralarda iki Kaluli toplulugu bau a'nın himayesini üstlenmişti ve bu toplulukların genç erkekleri ormanda avlanıyorlardı. Bölgeye gelen bu yabancilann bir şekilde bau a'yı sekteye uğratmaları birçok nedenden ötürü bu törenin selameti açısından tam bir felaket olabilirdi. Kaluli kabileleri devriyelerle ilgili geçmiş deneyimlerinden dolayı özellikle tütsülenmiş etlerinin çalınmasından korkuyorlardı. Bu yüzden bau a'yı kısa kesip eti alelacele dağıttılar ve bir daha asla bau a yapmadılar.* 

Etnografya başından itibaren yerli topluluklar ile Batılı ekonomik ve siyasi imparatorluklar arasında temas kurmak için kullarulmıştır. Bu nedenle etnografyayı bir yöntem olarak kullanmaya yönelik yeni girişimler bu çalışmaları yapan etnografların varlığını ve onların taşıdıkları yüklü toplumsal ilişkileri vurgulamışlardır: yani sömürgecinin sömürgeleştirdiğine bakışı, bilen ile bilineni belirleyen iktidar ilişkileri. 

Pozitivist bilim, meselenin bu tarihsel boyutunu hasıraltı ederek iş görür. Bizi tütsülenmiş etleri kimin çaldığını unut- 


4 Schieffelin 1982. 
8 Clifford ve Marcus 1986, Strathem 1991. 
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maya davet eder. Fakat bu unutkanlığı kabullenmek zorunda değiliz. Ben erkeklikler hakkında ortaya konan etnografik bilgiyi tam da dünya tarihinin bir parçası olarak, yani mülksüzleşme, mücadele ve dönüşümle mimlenmiş bir tarihin parçası olarak anlayabileceğimiz için önemli görüp savunuyorum. 
Yerli halklar zamanla kendi hikâyelerini anlatma hakkını talep ettiklerinde, bizim Batılı erkekliğe ilişkin bilgimiz de elbette kökünden değişecektir. 


Toplumsal İnşa ve Toplumsal Cinsiyetin Dinamikleri 


Erkeklik konusuna cinsiyet rolü kuramının çerçevesinden bakan ilk çalışmalardan bazıları sosyoloji alanında yapılmışlardı. Şu işe bakın ki cinsiyet rolü çerçevesinden en keskin kopuşların yaşandığı alan da yine sosyoloji olmuştur. Son on yılda sanayileşmiş ülkelerde yapılan saha çalışmalarının sayısı katlanarak artmış ve yeni kuramsal diller ortaya konmuştur. 
Bu yeni çalışmaların henüz oturmuş bir paradigması yoksa da ortak birtakım izlekleri şimdiden mevcuttur: gündelik hayatta erkekliğin inşası, iktisadi ve kurumsal yapılan önemi, erkeklikler arasındaki farklılıkların anlamı ve toplumsal cinsiyetin çelişkili ve dinamik ırası. 

Cinsiyetin toplumsal etkileşimi önceleyen değişmez bir şey olmayıp bizatihi bu etkileşimler sırasında kurulduğu düşüncesi modem toplumsal cinsiyet sosyolojisinin -kılı kirk yaran etnometodolojik çalışmalardan, yöneticiler tarafından çalışanlara uygulanan ayrımcılığı ele alan örgüt araştırmalarına varasıya— önemli izleklerinden biridir. Tıpkı Michael Messner'ın meslekten sporcularla ilgili mülakat çalışması Power at Play ve Alan Klein'ın vücut geliştirme üzerine yaptığı katılımlı gözlem çalışması Little Big Men gibi erkeklikler üzerine son dönemde yapılan çalışmaların da mercek altına aldıkları asıl mesele budur.“ 


% Etkileşim ve toplumsal cinsiyet hakkında, West ve Zimmerman 1987; erkeklikler hakkında, Messner 1992, Klein 1999. 
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Cinsiyet rolü araştırmaları gibi bu çalışmalar da erkekliğe ilişkin toplumsal teamüllerle ilgilenmektedirler. Fakat bu yeni çalışmalar bu teamülleri öteden beri var olan ve edilgin biçimde kanıksanıp ifa edilen normlar olarak ele almak yerine bunların toplumsal pratikler dâhilinde nasıl üretildiklerini ve yeniden üretildiklerini araştırmaktadırlar. Bu yaklaşım bir yandan norm siyasetine —hareketli çıkarlara ve bu çıkarları inşa etmek için kullanılan tekniklere- ilgi doğurmaktadır. 
Richard Gruneau ile David Whitson'ın Hockey Night in Canada başlıklı çalışmaları iş ve siyaset dünyasının çıkarlarının profesyonel buz hokeyi camiasının kıyasıya erkeksileştirilmiş dünyasını nasıl inşa ettiğini son derece ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Diğer yandansa bu yaklaşım belirli bir erkeklik tipinin üretimini sınırlayan veya dengeleyen kuvvetlere yönelik bir ilgi de doğurmaktadır. Messner ile Klein'ın çalışmaları bu bağlamda sporu bir meslek olarak icra edenlerin meslek hayatlarını sınırlayan bir unsur olarak sakatlıkları ve vücut geliştirme sporu ekseninde var olan cinsel çelişkileri örnek göstermektedir. 

Sporda erkekliğin inşası kurumsal bir düzenin varlığını ve önemini de ortaya koymaktadır. Messner, oğlanların rekabete dayalı bir sporu yapmaya başladıklarında sadece bir oyun öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda örgütlü bir yapıya da dâhil olduklarını vurgular. Aralarından çok küçük bir azınlık sporu meslek edinip bu alanda zirveye ulaşıyorsa da spor dünyasının tamamında, erkekliğin üretimine spor kurumunun hiyerarşik ve rekabetçi yapısı damgasını vurur. Bu yapı ise tesadüfen oluşmuş bir şey değildir. Gary Fine'ın belirttiği gibi, sadece kurumsal şirketler değil bizatihi Amerikan devleti bile beyzbol “minikler ligi” aracılığıyla oğlanların boş zamanlarını düzenlemeyi kendine görev edinmiştir. Hatta bu ligin yönetim kurulunun bir üyesi de Edgar J. Hoover'dı.7 


9 Gruneau ve Whitson 1993, Fine 1987. 
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Spor için geçerli olan şey genel olarak iş ortamı için de geçerlidir. İktisadi koşullar ve örgütsel yapı da erkekliğin inşasında asli rol oynar. Mike Donaldson'ın Time of Our Lives başlıklı çalışmasında saptadığı gibi, fabrikalardaki ve madenlerdeki ağır çalışma koşulları işçilerin bedenlerini kelimenin tam anlamıyla tüketmektedir; işin zorluğunun ve işçinin dayaruklılığının göstergesi niteliğindeki bu tahribat ise erkekliği kanıtlamanın bir yolu olabilmektedir. Fakat bu durum beden gücüne dayalı işlerin illa yıkıcı ve yıpratıcı olmalarından değil, iktisadi baskı ve idari denetim altında yıpratıcı ve yıkıcı biçimde icra edilmelerinden ileri gelmektedir.” 

Fabrika çatısı altında üretilen işçi sınıfı erkekliğinin dinamikleri, klimalı ofislerde üretilen orta sınıf erkekliğinin dinamiklerinden farklıdır. Gerçi Collinson'ın yanı sıra Knights ve Collinson'ın Managing to Discriminate başlıklı çalışmalarının da gösterdiği üzere, erilleşmiş beyaz yaka mesleklerinin yaratılması ve savunulması da pekâlâ bilinçli veya kasıtlı bir süreç olabilir. Andrew Tolson'ın öncü kitabı The Limits of Masculinity, 1970'lerde bazı bulguları bir araya getirdiğinden bu yana erkekliklerde sınıfsal farklılıklar Britanya'da yapılan araştırmaların konu haline gelmiştir. ABD'deki sınıfsal farklılıklar meselesi ise James Messerschmidt'in, beyaz yakalıların işledikleri suçların ve sokakta işlenen suçların nasıl sınıflara özgü erkekliklerin inşası için kullanılan kaynaklar haline geldiklerini ortaya koyduğu Masculinities and Crime başlıklı çalışmasının da konusudur. Robert Staples'in etnik farklılıklarla ilgili öncü çalışması Black Masculinity de ekonomiyi ve ideolojiyi aynı oranda vurgulamaktadır. Staples siyah erkeklerin Amerikan ırkçılığı içindeki toplumsal durumunu üçüncü dünyada var olan sömürgecilik dinamiğine bağlıyordu ki bu içgörünün devamını getiren pek olmamıştır.” 


5 Donaldson 1991. 
» Collinson, Knights ve Collinson 1990, Tolson 1977, Messerschmidt 1993, Staples 1982. 
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Ortamların sınıflara ve ırklara göre farklı şekillendiğini ikrar etmek elbette önemlidir fakat bu farklılık, ortaya çıkan tek farklılık örüntüsü de değildir. Nitekim aynı kültürel ve kurumsal ortamda dahi farklı erkekliklerin üretildiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Bu durum ilk kez, okullarda yapılan araştırmalarla anlaşıldı. Paul Willisin Britanya'da işçi sınıfına mensup ailelerin çocuklannın gittiği bir ortaokulda yaşananları ele aldığı Learning to Labour başlıklı çalışması bunlardan biridir. Willis okul sıralarında dik kafalı bir erkeklik geliştiren “bıçkın delikanlılar” ile okulun kurallarına riayet eden uysal “efendi gençler” arasında bir ayrım yapıyordu ve bıçkın delikanlılığın ilk gruba mensup gençleri fabrika ortamına, efendi erkekliğin ise ikinci gruba mensup gençleri akademik alanda rekabete yönlendirdiğini ortaya koyuyordu. Şaşırtıcı biçimde Avustralya'da yönetici sırufın çocuklarının gittiği bir okullarda ve başka okullarda yapılan çalışmalar da benzer bir örüntüyü gün ışığına çıkarmışlardır.” 

Bu tür gözlemler —önceki sayfalarda ele aldığımız, kişilik üzerine yapılan psikanalitik çalışmalar ve ilerleyen sayfalarda ele alacağımız eşcinsellerin özgürleşme düşüncesi ile birlikte ele alındıklarında- hegemonik erkeklik fikrinin önünü açtılar. 
Erkekliklerin çeşitliliğini ikrar etmek yetmez, erkekliğin farklı türleri arasında var olan -ittifak, tahakküm, itaatkârlık gibi— ilişkileri de anlamalıyız. Bu ilişkiler içleme, dışlama, sindirme, sömürme gibi pratikler aracılığıyla kurulurlar. Dolayısıyla erkeklik bir toplumsal cinsiyet siyaseti de barindinr.*! 

Okullarda yapılan çalışmalar erkeklik kalıplarının var olduğunu bariz biçimde ortaya koymaktadırlar. Bazı okullarda rekabete dayalı sporlar aracılığıyla yüceltilen erkeklik, hegemonik bir erkekliktir. Bu da sporda becerinin ve kahramanlığın, soyunma odasından nefret eden oğlanlar için bile bir er- 


«© Willis 1977, Kessler vd. 1985. 
61 Carrigan, Connell ve Lee 1985 hegemonik erkekliği tanımlıyorlar; 
kavrama ilişkin bir eleştiri için, bkz. Donaldson 1993. 


keklik sınavı olduğu anlamına gelir. Hegemonik erkeklik kalıplarını reddedenler bu kalıplarla ya mücadele ya da müzakere ederek kendilerine bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar. 
James Walker'ın Avustralya'nın yoksul mahallelerinden birinde yer alan ve erkek öğrencilerin okuduğu bir okulda gerçekleştirdiği Louts and Legends başlıklı etnografya çalışması bu konuda bize oldukça iyi bir örnek sunmaktadır. Walker bu çalışmasında okuldaki “üç kafadar” öğrenci ile ilgili bir vakayı anlatır. Bu üç kafadar, okulun futbol geleneğinden tiksinmektedirler. Fakat okulda başkalarından saygı görmek için bir şeyler yapmaları, kendilerini bir şekilde başkalarına kanıtlamaları gerekir. Onlar da bunu okul gazetesinin yönetimini ele geçirerek yaparlar.& 

Demek ki hegemonya topyekün denetim demek değildir. 
Kendiliğinden gelişen bir şey de değildir. Akamete uğrayabilir. Hatta kendi kendini bile akamete uğratabilir. Ornekse sporda hırs ve gözüpeklik aşın boyutlara varabilir. Messner bu bağlamda rakip takımın oyuncularına uyguladıkları “meşru“ şiddeti aşırı boyutlara vardırmış Amerikan futbolu oyuncularıyla ilgili kaygı verici bazı vakalara değinir. Bu aşırı saldırganlık sonucu diğer oyuncuların ağır yaralanmaları nedeniyle eril saldırganlığın icrası bütün bir spor dalının itibarını sarsmıştır. 

Bu gibi gözlemler erkekliği inşa eden ilişkilerin diyalektik olduğunu göstermektedir. Bu ilişkiler bir toplumsallaşma modelinin tek yönlü nedenselliğine tekabül etmezler. Learning to Labour'da anlatılan “bıçkın delikanlılar”ın erkekliğinin okul tarafından kasıtlı olarak üretilmediğinden kuşku yoktur. Aksine, bu oğlanlar çatışmacı ve dik kafalı erkekliklerini okulun bu tür davranışlara müsamaha göstermeyen otoriterliğine karşı inşa etmişlerdir. Klein'in vücut geliştirme sporuyla ilgili çalışmaları ise başka türden çelişkileri gözler önüne sermektedir. Kendilerini vücut geliştirme sporuna adamış kimi sporcu- 


2 Walker 1988, 
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lar geçimlerini sağlayabilmek için onlara hayranlık besleyen ve onları arzulayan, orta sınıfa mensup geylere hem cinsel hem başka türlü hizmetler sağlamaktadırlar. Fakat homofobik bir kültürde bu eşcinsel pratik, bu erkeklerde kelimenin tam anlamıyla “vücut bulan” erkeklik çeşidini itibarsız hale getirmektedir. Dolayısıyla “fahişelik” yapanlar, yaptıklarını başka şekillerde yorumlamanın ve kendi eşcinsel uğraşlarını inkâr etmenin hayret verici yollarını bulabilmektedirler.# 

O halde farklı erkeklik tiplerinin varlığını ikrar ederken onları değişmez kategoriler olarak ele almamalıyız. Kişilik tiplerine ilişkin psikanalitik kuram bu noktada yanıltıcı olabilir. Toplumsal cinsiyeti inşa eden ilişkilerin dinamik olduklarını kabul etmemiz gerekir. Cynthia Cockburn, Londra'daki matbaalarda erkekliğin nasıl ortaklaşa inşa edildiğini gözler önüne serdiği olağanüstü çalışması Brothers'ta “işçi sınıfı içinde eski yapıların parçalanıp bu zanaat geleneğini yönetegelmiş ataerkil ilişki biçimlerinin tasfiye olmasından” söz eder ve "İhtiyar erkeklerin otoritesinin, “delikanlıların itaatkârlığının ve ibadethane adabının parçası haline gelmiş erkeklik ritüellerinin ve her şeyden önemlisi kadınların dışlanmasının yavaş yavaş sona erdiğini” söyler. Cockbum erkekliğin inşası ile erkeklikte meydana gelen bu değişimin siyasi nitelikli olduğunun altını çizer. Kanadalı bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve anket çalışmasıyla etnografyayı birleştiren ilk önemli erkeklik incelemesi olan Recasting Steel Labour da aynı noktaya parmak basmaktadır. Hamilton Çelik Fabrikalarında işçi sendikasının cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi için yürüttüğü mücadeleye kadınların iş arkadaşları olarak kabul görmeye başlamaları ve eril ideolojilerin gözden geçirilmesi gibi köklü değişiklikler de eşlik etmeye başlamıştı. Fakat bu durum işletmenin kanm arttırmak için başvurduğu küçülme stratejisiyle çatışı- 


& Okullardaki diyalektik üzerine, Connell 1989; spor salonlarındaki diyalektik üzerine, Klein 1993. 
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yordu. Bu durum toplumsal cinsiyette meydana gelen değişimin olabileceğinden daha küçük çaplı olmasıyla sonuçlandı.“ 

Erkekliklerin çokluğu ve bunların barındırdıkları çelişkiler birçok araştırmacı tarafından vurgulanmasına rağmen erkekliklerin toplumsal inşasının sistematik bir süreç olduğu düşüncesine kuşkuyla yaklaşan bazı araştırmacılar da yok değildi. Bu kuşku özellikle Britanya'da bugüne kadar genel bir erkeklik kuramı oluşturmaya yönelik belli başlı girişimler tarafından vurgulanmıştır. Bu yönde çalışmalar daha ziyade siyasetin sol kanadından gelmişlerdir ve sol siyasetin erkekler arasındaki geleneksel biçimlerine yönelik derin bir sorgulamayı yansıtmaktadırlar. Jeff Heam The Gender of Oppression'da Marksist kuramı, erkeklerin kadınların emeğini ve daha genel bir çerçevede bakıldıkta kadınların “insani değerini” nasıl gasp ettiğini soruşturan bir çözümleye dönüştürür. Heam, erkekler arasında kadınların sömürülmesinden sorumlu olan gayrişahsi ve karmaşık bir ilişkiler bütününden müteşekkil, iddialı (biraz da keyfi) bir ataerki modeli oluşturur. Bu ikiliğe dayalı ataerkillik kuramları açısından hatırı sayılır bir ilerlemedir. Victor Seidler ise Rediscovering Masculinity'de, erkeklerin gündelik deneyimlerini geniş bir ataerkil çerçeve içine yerleştirmek suretiyle Heam'ün toplumsal yapı için yaptığı şeyi kültür için yapar. Seidler erkekliğin inşasında duyguların dizginlenmesinin ve cinselliğin yadsınmasının oynadığı role dikkat çeker ve bu tavrı Batı'nın düşünce geleneklerinde soyut aklın yüceltilmesine bağlar. Bu kuramsal çalışma henüz tamamlanmış değilse de erkekliğin büyük ölçekli toplumsal yapıların ve süreçlerin bir veçhesi olarak anlaşılması gerektiğini ikna edici biçimde şimdiden ortaya koymuştur.5 


Cockburn 1983: 171-2. Daha sonraki çalışması, sürecin siyasi niteliğine vurgu yapmaktadır: Cockburn 1991. Çelik işçileri üzerine, Corman, Luxton, Livingstone ve Seccombe 1993. 

“ Hearn 1987, Seidler 1989. İngiliz soluna mensup diğer araştırmaalar da benzer temalarından peşinden gitmişlerdir, örneğin, Brittan 1989, Heam ve Morgan, 1990 ve Segal 1990 (bir sonraki bölümde tartışılacak). 
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Heam'ün çalışmasını ayrı tutacak olursak, yeni erkeklik sosyolojisi bize belirlenimci modeller sunmaz. Sartre'ın kavramlarıyla ifade etmek gerekirse, çeşitli erkeklik tasarılarını ve bu erkekliklerin hem ortaya çıktıkları koşulları hem de ürettikleri koşulları mercek altına alır. Böylesi bir bilgi tipi pozitivist bir erkeklik bilimi tasarısına belki herhangi bir katkı sağlamayacaktır ama toplumsal pratiklere yine de ışık tutacaktır. Bu yönü itibarıyla toplumsal hareketlerden edinilen bilgi ile birçok ortak yanı vardır. 


Siyasal Bilgi 


Buraya kadar erkeklik hakkında klinik pratikler ve akademik araştırmalar aracılığıyla üretilmiş örgütlü bilginin temel biçimlerini ele aldık. Ne var ki erkekliği bilmenin tek yolu bu bilgi biçimlerinden geçmez. Birçok pratik, hatta belki de tüm pratikler bilgi üretirler. Bu bakımdan cinsiyet meselesi ekseninde yürütülen toplumsal mücadelelerin de bize erkeklik hakkında son derece önemli bilgiler sağladığından ve anlayış kazandırdığından kuşku yoktur. 

Bu bilgi türü klinik ve akademik bilgiden daha farklı biçimde örgütlenmiştir. Bedenler etrafında değil genellikle —ve çoğu zaman son derece yalın halde- izlencelerde, polemikler- de ve stratejiler etrafında dönen tartışmalarda karşımıza çıkar. 
Akademik bilgi genellikle şu anda veya geçmişte ne olduğunu irdeleyen betimleyici bir dilde ifade bulurken siyasal bilgi genellikle neler yapılabileceğini ve hangi sonuçlara göğüs gerilmesi gerekeceğini belirten etkin bir dilde ifade bulur. 

Erkekliğin siyasal bilgisi birkaç farklı bağlamda geliştirilmiştir. Cinsiyetçilikle mücadele eden Erkeklerin Özgürleşme Hareketi dâhilinde ve bu hareketin devamı niteliğinde olan diğer hareketlerde (ABD'de Cinsiyetçilikle Mücadele Eden Erkeklerin Ulusal Örgütü bunlardan biridir) bu konu sürekli tartışılıyordu. “Geleneksel” saydıkları (aslında tamamen modem) aileyi yeniden tesis etme mücadelesi veren muhafazakâr siyasi partilerin ve köktenci kiliselerin de bir erkeklik söylemi vardı.“ Fakat en özgün ve düşünsel açıdan en sağlam erkeklik çözümlemeleri iki muhalif hareketten — Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinden ve Kadınların Özgürleşme Hareketinden- geliyordu. 

Yurttaşlık hakları, güvenlik ve kültürel alan talebiyle seferber olan eşcinsel erkekler bunu uzun bir geçmişi olan toplumdan dışlanma ve heteroseksüel erkekler tarafından istismar edilme deneyimleri temelinde yaptılar. “Homofobi” terimi 1970'li yılların başında bu deneyimi ifade etmek için ortaya atılmıştı. Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin temel anlayışı, homofobinin derinlere kök salmış, son derece yaygın ve erkekliğin baskın biçimleriyle yakından bağlantılı bir olgu olduğuydu.57 

Bununla birlikte eşcinsel erkekler heteroseksüel erkeklerin eşcinselliğe takıntılı bir ilgi duyduklarını da fark etmişlerdi Kimileri homofobiyi bastırılınca nefrete dönüşmüş gizli bir arzunun dışavurumu olarak görüyordu. Bu görüş özellikle Freud'dan etkilenmiş eşcinsel yazarlar arasında yaygındı. 
Örneğin Mario Mieli'nin Homosexuality and Liberation başlıklı çalışması bu düşünceyi yansıtan eserlerden biridir. Başkaları ise heteroseksüel erkeklerin uygun anda ve kuytu bir köşede hemcinsleri tarafından baştan çıkarılmaya teşne olduklarına dikkat çekiyor veya ordular ve hapishaneler gibi tamamı erkeklerden oluşan kurumların bünyesinde eşcinsel ilişkilerin yaygınlığının altını çiziyorlardı. “Heteroseksüel her erkek, Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin hedefidir!” sloganının ardında işte bu bilgi yatıyordu. Bu durum, erkeklerin toplumsal hayatının her yerine sinmiş olduğu halde hakkında fazla 


% Buna en iyi Achilles Heel (Britanya) Changing Men (ABD) ve XY (Avustralya) gibi dergilerde rastlarur. "Erkeklerin dini vecibeleri"nden ileri gelen muhafazakar yazarlık ("İsa, Bill'in erkekliğini yüceltiyordu"), bkz. Cole 1974. 

67 Weinberg 1973, Herek 1986. 
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konuşulmayan, hatta akademik çalışmalarda bile nadiren ikrar edilen cinsellestirilme sürecini işaret eder. 

Homofobi sadece bir tutum değildir. Heteroseksüel erkeklerin eşcinsel erkeklere düşmanlığı, medyanın karalamasıyla mesleki ayrımcılıktan, hapis cezalarına, hatta bazen cinayete varan -Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin “baskı” diye nitelediği yelpazede yer alan- gerçek toplumsal pratikleri kapsar. Bu pratiklerin amacı sadece bireyleri taciz etmek değildir, aynı zamanda "gerçek" erkekliği, yadsınanlardan uzaklığı üzerinden tanımlayarak birtakım toplumsal sınırlar da çizmektir. Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketi ilk zamanlarında eşcinsellere uygulanan baskıyı otoriter bir toplum düzenini devam ettirmeye yönelik daha büyük bir girişimin bir parçası olarak görüyordu ve bu baskıyı genellikle kadınlara uygulanan baskıyla bağlantılı bir durum olarak ele alıyordu.” 

Homofobik ideolojide heteroseksüel ile eşcinsel arasındaki sınır, erkek ve kadın arasındaki sınırla birlikte, yani eşcinsel erkeklerin kadınsı erkekler, lezbiyenlerinse erkeksi kadınlar olarak imgelenmesi neticesinde bulanıklaşmaktadır. Yine de eşcinsel erkekler fazla erkeksi görünenler arasında (spor meraklısı eşcinsel genç, tecavüzcü gardiyan, askerlik “arkadaşları" gibi) eşcinsel arzuların yaygın olduğunu da biliyorlar. Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin doğrudan doğruya toplumsal cinsiyet kalıplarına saldırmak için başvurduğu - örneğin toplu halde uluorta öpüşme eylemleri düzenlemek ve her iki cinsi yansıtan kıyafetleri bir arada giymek gibi- taktikler bugün Queer Nation tarafından güncellenip kullanılmaktadır. Batı'daki şehirlerde eşcinsel toplulukları arasında moda, efeminelikten erkek fatmalığa kaydı. Queer kavramı ile birlikte yeniden dönüşüyor olabilir. Bu nedenle eşcinsel erkeklerin ortak bilgisi cinsiyetin müphemliğini, bedenler ve kimlikler 


& Mieli 1980 gizli arzu üzerine; Connell, Davis ve Dowsett 1993 cinselleştirme üzerine. 
® Altman 1972, Watney 1980. 
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arasında var olan gerilimi ve erkekliğin hem barındırdığı hem de etrafını kuşatan çelişkileri içerir. 

Kadınların Özgürleşme Hareketi “baskı” kavramını eşcinsellerin hareketi -ve ABD'de siyahların gücü hareketi- ile paylaşıyordu fakat daha farklı bir noktayı vurguluyordu. Feminist çözümlemeler ağırlıklı olarak erkeklerin yapısal konumu üzerinde duruyorlardı. Bu doğrultuda feminist araştırmacılar erkeklerin devletleri, kurumsal şirketleri ve basın yayın organlarını nasıl denetimleri altına aldıklarını; daha iyi iş olanaklarına, gelire ve zenginlik üzerinde daha fazla hâkimiyete sahip olduklarını; şiddet ve zor aygıtlarını ellerinde tuttuklanm; kadınları toplum hayatından dışlayıp eve kapatan ve onların eşitlik taleplerine kulak tıkayan kemikleşmiş ideolojileri nasıl benimsediklerini belgelediler. Heteroseksüel erkekler feministlere, özgürleştirilecek bir hedeften ziyade iktidarı elinde bulunduran bir yönetici sınıf gibi görünüyordu. "Ataerki" terimi işte bu toplumsal cinsiyetli tahakkümü sistemini ifade etmek için 1970'li yıllarda yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.” ` 

Ataerkinin kişisel bir boyutu da elbette vardır. Kadınların Özgürleşme Hareketinin ilk zamanlarında kaleme alınan yazılar kadınların ilk bastırıldığı yerin aile olduğunun altını çiziyorlardı. Kuramcılar ve eylemciler bu doğrultuda kadınların kocaları için sağladıkları ücretsiz işgücünü, annelerin nasıl eve hapsedildiklerini ve erkeklerin günlük hayattaki önceliklerini ve ayrıcalıklarını belgelemeye başladılar. Lee Comer Wedlocked Women'ı yazdı, Selma James ve Kadınların Gücü Kolektifi, kadınların üstlendikleri ev işleri için ücret talep ettiler. Çok sayıda feminist, genellikle yeni bir işbölümünün ve yeni bir çocuk bakımı sisteminin oluşturulması konusunda erkeklerle 


7 Morgan 1970, Mitchell 1971. Kavrama ilişkin yakın tarihte yapılmış yararlı 
bir araştırma için, bkz. Walhy 1969. 
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anlaşmaya çalışarak, yeni aile düzenlemeleri üzerinde denemeler yapt.” 

Fakat zamanla Batılı feminizmin çizdiği erkek portresi aile içinde kadının ücretsiz işgücünü sömüren aile reisinden, kadına düşmanlık ve saldırganlık besleyen erkeğe dönüştü. 
Kadın sığınma evleri aile içi şiddet konusunda bilinç oluşturdular ve tecavüzle mücadele kampanyaları her erkeğin potansiyel bir tecavüzcü olduğunu öne sürmeye başladılar. 
1980'lerde pornografi karşıtı feminizm, erkek cinselliğini tepeden tımağa bir şiddet biçimi ve pornografiyi de kadınları hedef alan bir saldırı olarak görerek bu savı bir adım daha ileri götürdü. Yalnızca erkekler arasındaki sapkın bir grubun değil, ana akım erkekliğin ta kendisinin şiddete meyilli olduğu görüşü, feminist barış hareketlerine ve çevreci harekete de sirayet etti.? 

Feministler heteroseksüel erkeklerin değişip değişemeyecekleri konusunda keskin fikir ayrılıkları yaşıyorlardı: Kimileri bu meselelerin erkeklerle konuşulup müzakere edilerek daha iyi ilişkilerin kurulabileceği kanısındaydı. Kimileri ise kadın düşmanlığının erkeklerin iliklerine kadar işlediğini, dolayısıyla tek çözümün erkeklerle ilişkileri tamamen koparmak veya onlara karşı zor kullanmak olduğunu savunuyordu. 
Erkeklerin ekonomik üstünlüğü bile onların erkekliklerini ıslah etmekle fazla ilgilenmediklerini tek başına ortaya koyuyordu. Barbara Ehrenreich'ın 1940'lardan itibaren ABD'de erkeklerin “bağlanmaktan kaçınma” davranışı üzerine kaleme aldığı The Hearts of Men başlıklı çalışması bu kuşkuların billurlaşmış haliydi. Erkeklerin Özgürleşme Hareketi feministler tarafından çoğunlukla ataerkine bir saldırı olarak değil, erkek- 


7 Comer 1974; Dalla Costa ve James 1972. Segal (1983) aile ilişkilerini 
yeniden inşa etmek konusundaki İngiliz kökenli tartışmaları belgelemektedir. 


7 Feminist düşüncedeki bu eğilim üzerine bir araştırma için bkz. Segal 1987. 
Devam eden ilişkisine dair bulgular için, Smith 1989. 
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lerin temel ayrıcalıklarından vazgeçmeden feminizmin işlerine gelen yanlarından faydalanmalarının ve ataerkini modemleştirmelerinin bir yolu olarak görülmüştür. Feministler arasında "yeni baba tipi", "duyarlı yeni erkek" ve daha kibar ve anlayışlı erkeklik imgelerine karşı yaygın bir şüphecilik vardır.” 

Bununla birlikte erkeklerde gördükleri ilerleme emarelerini memnuniyetle karşılayan ve erkekler arasında farklılıkların bulunduğunu, erkeklerin kadınlarla kurdukları ilişkilerin karmaşık yapısını vurgulayan birçok feminist de vardı. Örnekse Phyllis Chesler, kadınlar ile erkekler arasında kurulan duygusal bağların çeşitliliğini sergileyen About Men başlıklı sağlam bir makale kaleme aldı. Erkeklik hakkında yapılmış en sistematik ve esaslı feminist çözümleme olan Lynne Segal'in Slow Motion başlıklı çalışmasının ise erkekler arasındaki bölünmeler ve bu bölünmelerin feminist siyasetle ilgili içermeleri üzerine söyleyecek çok sözü vardır. Segal, reform sürecinin hızının sadece erkeklerin haletiruhiyesi tarafından belirlenmediğine dikkat çeker. Reform sürecinin hızı, bu erkeklerin, küçük çocuklarına tüm gün babalık yapmalarına izin verecek iktisadi kaynaklara sahip olmaları gibi birtakım nesnel koşullardan da ziyadesiyle etkilenir. Feminist siyasi söylem bu noktada erkekliğin kurumsal boyutunu vurgulayan sosyal bilim araştırmalarına yaklaşır.7* 

Eşcinsellik kuramı ile feminist kuram, temelde iktidara bağlı, tahakküm kurmak için örgütlenmiş ve iktidar ilişkileri nedeniyle değişime direnç gösteren bir ana akım erkeklik algısını (en azından ileri kapitalist ülkelerde) paylaşırlar. Hatta bazı formülasyonlarda, erkeklik iktidarın en çıplak haliyle uygulanmasıyla bir tutulur. Bu eleştiriyi hazmetmek birçok heteroseksüel erkek için zor olmuştur. Erkekliğin iktidarla bağlantısı, erkekler hareketi içinde peyda olan feminizm 


7? Ehrenreich 1983. Akademik erkek hareketine yönelik feminist şüphecilik için, bkz. Canaan ve Griffin 1990. 
m Chesler 1978; Segal 1990. 
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aleyhtarı kanat tarafından ısrarla inkâr edilen noktadır. Bu nokta, halk psikolojisi ve yeni Jungcu erkeklik kuramlarıyla güçlenen bir inkârdır (Dokuzuncu Bölümde bunu ayrıntılı olarak göreceğiz). Fakat işin içyüzü son derece önem taşımaktadır. Kitabın devamında bu erkeklik kuramlarının hem psikanalitik hem de sosyolojik araştırmalarla bağlantılarını ele alacağım. 


Bir kez cinsiyetin kurumsal bir boyutu olduğunu kabul ettik mi toplumsal cinsiyet siyasetinde sorunun gerçekten de erkekliğin kendisi mi olduğu yoksa daha ziyade kurumsal düzenlemelerin mi eşitsizlik yaratmak suretiyle “erkekliği” zan altında bıraktıkları sorusundan kaçınmak epey zor hale gelmektedir. Toplumsal bir dinamiği kendi koşulları içinde ele alıp erkeklerin psikolojisi üzerinden okumaya kalkışmamak elbette önemlidir. Fakat homofobi meselesinde eşcinsel erkeklerin şahsi duygusal deneyimlerini, kadın düşmanlığı meselesinde kadınların bu konudaki şahsi tecrübelerini veya feministlerin ataerkinin yeniden üretilmesi meselesinde arzunun ve güdülenmenin önemli bir rol oynadığını vurgulayan savlarını bir kenara bırakmak epey güç olacaktır. Erkeklikle ilgili meselelerde önemli olan ne varsa hem kişiliği hem de toplumsal ilişkileri içerir; hatta esasen bu ikisi arasındaki etkileşimi kapsar. 
Peki, bu etkileşimde değişmez bir bilgi nesnesi var mıdır? 
Yani bir erkeklik bilimi olanaklı mıdır? 

Etnografyayı tartışırken, Strathern'in, Hagen halkı arasında cinsiyet kategorilerinin Avrupa/ Amerika kültürlerindeki benzerlerinden daha farklı biçimde işlediği yönündeki bulgusuna dikkat çekmiştim. Eğer bir erkek, bir kadın ya da bir klan, “erkek gibi" olabiliyor ama başarılarına bağlı olarak buna ihtiyaç duymuyorsa ve "bir kadın, dişil özellikleri temsil ettiğinden dolayı başkalarından ayn tutulmayı bir hakaret olarak görüyorsa" buradan şu yargıya varabiliriz: Dünyanın Hagen 


halkının cinsiyet kavramlarıyla ele alınış biçimi, Batılı cinsiyet kavramlarıyla ele alınış biçiminden düpedüz farklıdır. Diğer yönden bakıldığında ise Batılı cinsiyet kimliği kavramlarını Hagen halkının toplumsal süreçlerine uygulamaya kalkışmak da Hagen halkının ilgili toplumsal süreçlerinin çarpıtılmasına neden olacaktır. 

Bu gibi süreksizlikler erkekliğin pozitif bilimini inşa etmeyi mantıksal olarak olanaksız hale getirmektedir. Tüm toplumlardaki farklı görünümleri hakkında genellemelerde bulunabileceğimiz tek bir eril varlık yoktur. Farklı vakalarda aynı terimlerle gösterilen şeyler mantıksal olarak ölçüştürülemezdirler. 

Pozitivizmin bu zorluktan sıyrılmasının tek bir yolu vardır: Kültürden kültüre üç aşağı beş yukarı değişmeden kalan tek şey erkek bedenlerinin anatomisi ve fizyolojisidir. Dolayısıyla "erkekliği" bir penis, bir Y kromozomu ve belirli miktar- da testosterona sahip her insanın ortak özelliği olarak tanımlayan bir erkekler biliminin peşine düşülebilir. Erkekler üzerine yazılan kitaplar arasında kısa süre önce yayımlanan ve görece nitelikli popüler kitaplar arasında yer alan Fransızca bir kitaba basitçe XY başlığı konmuş. Kim bilir, "erkek çalışmaları" fikrinin nihai olarak ima ettiği şey belki de budur.” 

Bu yaklaşım mantıksal sorunu çözer ama sahip çıkmaya değer bir bilimin temellerini atamaz. Çünkü iflah olmaz ölçüde muğlâktır: Bu yaklaşıma göre dünya üzerindeki hangi erkeğin hangi eylemi bir erkeklik örneği olmazdı? Ayrıca böylesi bir çerçeve içinde hareket edildiğinde psikanalizin ortaya attığı temel sorunlardan birini -kadınlar arasında erkekliği ve erkekler arasında dişiliği- keşfetmek de mümkün olmazdı. 
Biyolojik sınırlar çizerek toplumsal dünyayı tamamen anlaya- 


bileceğimize inanmak, bedenler ve toplumsal süreçler arasın- 


73 Badinter 1992. Kemper (1990) testosteron araştırmalarına eğilmiştir ve 
toplumsal/biyolojik sebep sonuç ilişkilerinin karmaşıklığını ortaya koymaktadır. 
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daki ilişkiyi (İkinci Bölümde ele alacağımız gibi) yanlış yorumlamaktır. 

Erkeklik ile kadınlık, doğaları gereği birbiriyle ilişki içinde, yani toplumsal bir sınır çizme eylemi olarak ve kültürel bir karşıtlık olarak anlam taşıyan, ilişkisel kavramlardır. Bu ilişki, farklı toplumlarda ve tarihsel süreçlerde çizilen sınırların değişen içeriklerine bakılmaksızın değişmeden devam eder. 
Dolayısıyla bir bilgi nesnesi olarak erkeklik daima ilişki içinde erkekliktir. 

Bu konuyu başka ve daha açık bir biçimde ifade etmek gerekirse: burada tutarlı bir bilim nesnesi inşa eden şey toplumsal cinsiyet ilişkileridir. Erkekliğin bilgisi, toplumsal cinsiyet ilişkilerini bilme çabalarından doğar. Üçüncü Bölümde vereceğimiz tarumlara hazırlık olması adına burada şu kadarını belirmem gerekir ki erkeklikler, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapılandırdığı pratik tertibatlarıdır. Doğaları itibarıyla tarihseldirler. İnşa edilmeleri ve yeniden inşa edilmeleri ise toplumdaki çıkar dengesini ve toplumsal değişiminin yönünü etkileyen siyasi bir süreçtir. 

Bu gibi nesnelerin sistematik bilgisine sahip olabiliriz ama bu bilgi, pozitivist bilim modeline uymaz. Tarihsel ve siyasal gerçekliği mercek altına alan çalışmaların olanak kategorisiyle iş görmeleri gerekir. Çünkü bu çalışmalar dünyayı toplumsal eylemler aracılığıyla var edilmiş bir yer olarak ve gerçekleştirilen olanaklar kadar, gerçekleşmeden kalmış olanaklar üzerinden de kavrarlar. Böyle bir bilgi ise gerçek olanın sadece resmedilmesine değil, aynı zamanda eleştirilmesine de dayanır. 

Eleştirel sosyal bilim, ilgili çalışmanın mercek altına aldığı durumlarda empirik olarak temellenen etik bir gerekçeye muhtaçtır. Bu kitaptaki çözümlemenin etik gerekçesi ise toplumsal adalettir, yani toplumsal cinsiyet ilişkilerinde adaletin nesnel olanağıdır. Bu olanak bazen gerçekleştirilmekte bazense gerçekleştirilememektedir. Bu tür bir gerekçeyle hareket etmek, bir şeylere, bilme ediminden ayrı, keyfi bir değer yüklemek anlamına gelmez. Bunun yerine erkekliğe ilişkin bilgimizin siyasi bir ıraya sahip olduğunu ikrar etmek anlamına gelir. Bunu ise bir utanılacak bir durum olarak görmek yerine epistemolojik bir değer olarak görebiliriz.?6 

İşte bu çerçevede anlamlı bir erkeklik bilimine sahip olabiliriz. Böylesi bir bilim ise cinsiyet ilişkilerini ve bu ilişkilerin tarihsel süreçte izledikleri güzergâhı ele alan eleştirel bilimin bir parçasıdır. Bu bilim, insarun sahip olduğu olanağı ve bu olanağın olumsuzlanmalarını araştıran ve hem sosyal bilimin hem de pratik siyasetin ihtiyaç duyduğu daha geniş kapsamlı keşif sürecinin bir parçası olarak da görülebilir. 


76 Burada benim sanm, Frankfurt Okulu'nun "eleştirel kuram'ına 
dayanmaktadır ancak ben eleştiride empirik bilginin önemini vurgulamak istiyorum. Eleştirel bilgi pozitivizmden daha bilimsel olmalıdır, daha az bilimsel olmamalıdır: gerçeklere daha uygun, araştırmalarında toplumsal gerçeklik bakımından daha derinlikli olmalıdır. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarında yararlı modeller geliştirilmiştir: Giroux 1983, Sullivan 1984, Wexler 1992. 
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2 
Erkeklerin Bedenleri 


Gerçek Erkeklik 


Erkekliğin değişmesi gerektiğine ilişkin savlar genellikle kısa sürede hüsrana uğramaktadırlar. Bunun nedeni erkeklikte reforma karşı geliştirilen savların sağlam olmaları değildir, erkekliğin değişemeyeceği, dolayısıyla bunu denemenin nafile bir çaba olacağı, hatta son derece tehlikeli olacağı inancının kemikleşmiş olmasıdır. Kitle kültürü genellikle gündelik yaşamın akışının ve kötüye gidişinin altında değişmez, gerçek bir erkekliğin yattığını varsayar. Nitekim “gerçek erkek”, “dogustan erkek”, “sapına kadar erkek” gibi deyimleri gün içinde sık sık duyanz. Bu erkeklik anlayışı günümüzde mitopoetik erkekler hareketini, Jungcu psikanalistleri, Hıristiyan muhafazakârları, sosyobiyologlan, hatta özcü feministleri de kapsayan geniş bir yelpazede kabul görmektedir. 

Gerçek erkekliğin neredeyse daima erkeklerin bedenlerinden kaynaklandığı -yani erkeklerin bedenlerine içkin bir şey olduğu ya da erkek bedeniyle ilgili bir şeyleri ifade ettiği— düşünülmüştür. Başka bir deyişle beden eylemi yönlendirmekte, yönetmekte (örneğin erkekler doğal olarak kadınlardan daha saldırgan oldukları; tecavüzün, erkeklerin dizginle- 


nemez şehvetinden ya da doğuştan şiddete meyilli olmalarından kaynaklandığı inancı bu anlayışın tezahürüdür) ya da onun sınırlarını belirlemektedir (örneğin erkeklerin küçük çocuklara karşı ilgisiz oluşlarının doğal bir davranış olduğu, eşcinselliğin doğaya aykırı olduğu ve bu yüzden sapkın bir azınlıkla sınırlı kaldığı inancı bunu ifade eder). 

Bu inançlar, en azından İngilizce konuşulan dünyada, modem cinsiyet ideolojisinin stratejik birer parçasıdırlar. Dolayısıyla toplumsal bir çözümlemenin ilk ödevi erkeklerin bedenleri ve erkeklikle kurdukları ilişkiler hakkında bir anlayışa ulaşmaktır. 

Son on yıllarda bu meseleler hakkında yürütülen tartışmalara birbirine zıt iki beden anlayışı hâkim olmuştur. Bunlardan biri temelde egemen ideolojiyi biyoloji biliminin diline uyarlamaktadır. Buna göre beden, toplumsal cinsiyet ayrımlamm -genetik miras, hormon farklılıkları ve üreme sürecinde cinslerin üstlendikleri farklı roller üzerinden- üreten doğal bir makinedir. Beşeri ve sosyal bilimlerde epey rağbet gören diğer yaklaşıma göreyse beden daha ziyade toplumsal simge sistemlerinin üzerinde izlerini bıraktığı boş bir levha veya tuvalden ibarettir. Bununla birlikte bu iki yaklaşım arasındaki tartışmaları beylik “doğa mı yetiştirme mi?” ikiliğinin yeni görünümlerinden biri olarak gören başka araştırmacılar ise sağduyuya uygun bir uzlaşı önermişlerdir: Davranışlarda karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet farklılıkları biyoloji ile toplumsal etkilerin ortak ürünüdür. 

Kitabın bu bölümünde bu üç görüşün üçünün de hatalı olduğunu savunacağım. Erkeklerin bedenleri ile erkeklik arasındaki ilişki hakkında daha iyi bir anlayışa elbette ulaşabiliriz ama bunu sırf soyut savlar ve tartışmalarla yapamayız. Bu nedenle kitabın bu bölümünde, kitabın olağan akışının biraz dışına çıkıp kitabın İkinci Kısmında daha ayrıntılı biçimde sunacağım, yaşam öykülerine dayalı bazı bulguları, önden 


paylaşacağım. 
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Makine, Manzara ve Ödün 


Dinin toplumsal cinsiyet ideolojisini meşrulaştırma kabiliyeti zayıfladığında onun bıraktığı boşluğu doldurmak üzere imdada biyoloji yetişti. Bu boşluğu doldurma ihtiyacı muhafazakâr kitle iletişim araçlarının, sözde cinsiyet farklılıklarının bilimsel olarak keşfediliş öykülerine duyduğu iştahtan da anlaşılabilir. Benim bu konuda favorim ise kadın beyninin erkek beyninden farklı işlediği için kadınların araçlarını park etmekte sıkıntı yaşadıklarını anlatan hikâyedir. (Baştan belirtelim: araç park ederken cinslerin farklı davrandığına ilişkin elle tutulur hiçbir kanıt yoktur.) 

Erkeklik ve kadınlık üzerine kurgulamalar sosyobiyolojinin, yani insan toplumunu evrimle açıklama çabalarını yeniden canlandırma girişiminin -ki bu yaklaşım 1970'lerde epey revaçtaydı- temel dayanaklarından biridir. Nitekim bu literatürün ilk örneklerinden biri olan Lionel Tiger'ın Men in Groups'u, soyumuzun avcı bir türe dayandığı fikrini temele alan tamamen biyolojiye indirgeyici bir erkeklik kuramı öneriyordu. Tiger'ın deyimlerinden biri olan "erkek dostluğu" da çok sık kullanılır olmuştu. 

Bu kuramcılara göre erkeklerin bedenleri, insan türünün omuzlarına yüklenmiş evrimsel baskıların ürettiği doğuştan gelen bir erkekliğin taşıyıcılarıdır. Bu anlayışa göre [erkekler olarak] saldırganlığa, aile yaşamına, rekabete, siyasi iktidar mücadelelerine, hiyerarşik topluluklar oluşturmaya, bölgeci davranmaya, çapkınlık yapmaya ve erkek çeteleri kurmaya meyilli oluşumuzun nedeni, bu özellikleri genlerimiz aracılığıyla atalarımızdan miras almış olmamızdır. Bu liste kuramcıdan kuramcıya ufak tefek değişiklikler göstermekle birlikte özü itibarıyla hep aynı kalmaktadır. Duayen sosyobiyolog Edward Wilson'a göre "erkekler ile kadınların bedenleri ve mizaçları arasında doğuştan var olan farklar kültür aracılığıyla yükseltgenerek evrensel bir erkek egemenliğine dönüştürülmüştür." Daha muayyen bir yaklaşımı benimseyen başka 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sosyobiyologlar ise mevcut toplumsal düzenlemelerin, endokrin sistemimizin doğal bir sonucu olduğunda ısrar etmektedirler: Buna göre ataerki esasen erkeklerin hormonları nedeniyle kadınlar karşısında sahip oldukları “saldırganlık avantajı” na dayanmaktadır.! Erkeklikle ilgili endokrin kuramı da tıpkı cinsiyet sahibi beyinler kuramı gibi, gazetecilerin sağduyu bilgisine sirayet etıniştir. Örneğin kar kayağının güvenliği üzerine yeni yayımlanan bir gazete yazısının giriş cümleleri şunlardır: 


Dünyadaki en sann verici, riski tetikleyici kokteyl bir Zombi, Harvey Wallbanger, hatta kötü şöhretli Singapore Sling bile değildir. Ergenlerin ve genç erkeklerin damarlarından fışkıran, ateş kırmızısı testosteron ve adrenalin karışımıdır. Bu nedenle 
kar kayağı sırasında yaşanan kazaların %95'inden fazlasında 30 
yaşının altındaki erkekler başrolü oynamaktadır ve bu yaralanmalarda yaş ortalaması 21'dir.? 


Sosyobiyolojinin doğuştan gelen erkeklik diye tanımladığı şey neredeyse tamamen bir kurmacadan ibarettir. Kadınların ve erkeklerin kişilik özellikleri ile davranışlarında büyük farklılıklar öngörür. Birinci Bölümde de belirttiğim gibi bugüne kadar bu konuda birçok araştırma yapılmış ve erkekler ile kadınların zekâları, mizaçları ve başka kişisel özellikleri arasında ölçülebilir hiçbir farklılık saptanamamıştır. Farklılıkların ortaya çıktığı noktalarda ise bu farklılıklar ya cinsler arasında dağılımlarına vurulduklarında son derece küçük kalmaktadırlar ya da kadınlar ile erkeklerin toplum içindeki konumları arasındaki farklara kıyasla çok küçük kalmaktadırlar. Erkekliğin doğuştan geldiği savı, aile veya ordu kurmak gibi karmaşık toplumsal davranışlarda grup farklılıklarının katı biçimde 


! Sosyobiyolojinin ilk dönemleri için, bkz. Tiger 1969, Tiger ve Fox 1971 
(erkek kulüpleri); sonraki zamanlarında yaşanan gelişmeler için, Wilson 1978. Goldberg (1993) bir hormon şampiyonudur. 

2 San Francisco Chronicle, 3 Şubat 1994. 
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biyoloji tarafından belirlenmesini gerektirir ki böyle katı bir belirlenmenin söz konusu olduğuna dair en ufak bir kanıt dahi yoktur. Basit bireysel davranışlarda grup farklılıklarının biyolojik açıdan zayıf biçimde belirlendiğine dair kanıtların sayısı bile çok azdır. Toplumsal cinsiyetin kültürden kültüre ve tarihsel olarak çeşitlilik sergilediğine ilişkin kanıtlar ise dağ gibidir. Örneğin tecavüz vakalarının yaşanmadığı ya da son derece nadir yaşandığı; eşcinsel davranışın çoğunluğun pratiği olduğu (hayatlarının belirli bir noktasında); çocukların bakımından sadece annelerin sorumlu olmadıkları (mesela bu iş, yaşlılar, diğer çocuklar ya da bakıcılar tarafından da yapılıyordu) ve erkeklerin genel olarak saldırgan olmadıkları kültürler ve tarihsel dönemler de vardır. 

Biyolojik belirlenme yaklaşımının çekiciliği bu yaklaşımın kanıtlarla desteklenmiş olmasından ileri gelmez. Theodore Kemper'in Social Structure and Testosterone başlıklı çalışması gibi eldeki kanıtları büyük bir titizlikle mercek altına alan kimi incelemeler, toplumsal olanın biyolojik olan tarafından tek yönlü belirlendiği anlayışının sürdürülebilir olmadığını, durumun bundan çok daha karmaşık olduğunu açıkça ortaya koymuşlardır. Kemper'in de dile getirdiği gibi "Irkçı ve cinsiyetçi ideolojiler, belirli hiyerarşik toplumsal düzenlemeleri sırtlarını biyolojiye yaslayıp onaylıyorlarsa o biyoloji genellikle hatalı demektir."? 

Bu bakış açısının çekiciliği daha ziyade bir makine olarak beden eğretilemesinden ileri gelir. Buna göre, beden “işler” ve “çalışır”. Araştırmaclarn işi, davranışı doğuran biyolojik “çarkları” keşfetmektir. Erkek beyni erkekliği üretecek şekilde “donanmıştır”. Erkekler tahakküm kurmaya “programlıdırlar”. Saldırganlık bizim “biyograrrumiza” işlenmiştir. 
Hem akademik metinler hem de gazeteler bu gibi eğretilemelerle doludur. Örnekse kar kayağının güvenliği hakkında yu- 


3 Kemper 1990: 221. Sosyobiyolojik parametrelerin mantığına ilişkin mükemmel bir eleştiri için, bkz. Rose, Kamin ve Lewontin 1984: 6. Bölüm. 
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karıda değindiğimiz gazete haberini ele alalım: Bu haberini okuyan ABD'li okurların ancak pek azı haberdeki kokteyl benzetmesiyle iç içe geçmiş, yakıtı lıkır lıkır içen bir motor eğretilemesini gözden kaçıracaktır. Bu eğretileme kar kayağı sırasında yaşanan yaralanmaları asi delikanlıların pervasızca motosiklet kullanmaları nedeniyle karıştıkları kazalarla kaynaştırmaktadır ve her iki duruma ortak bir biyolojik açıklama getirmektedir. 

Eğretilemeler yerleştiklerinde tartışmaların önünü keserler ve bulguların yorumlanma tarzıru şekillendirirler. Biyolojik mekanizma eğretilemesinde de durum tam olarak böyle olmuştur; hatta bu eğretileme iyi belgelenmiş özenli çalışmaları -ki sosyobiyoloji çalışmalannın çoğu bu nitelikleri haiz değildir- dahi etkilemektedir, Julianne Imperato-McGinley ile meslektaşlarının çokça tartışılmış çalışmaları bu duruma iyi bir örnek teşkil etmekiedir. Söz konusu çalışma nadir rastlanan bir enzim eksikliğinin Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan iki köyde, genetik açıdan erkek olan bebeklerin dişi cinsel organlarına benzer cinsel organlarla dünyaya gelmelerine neden olduğu ve bu yüzden bu bebeklerin dişi oldukları düşünülerek kız çocukları gibi yetigtirildikleri on sekiz vakayı ele almaktadır. Bu durum ABD'de Stoller'in betimlediği cinsiyet değiştirenlerin hayatlarının ilk yıllarında karşı karşıya kaldıkları duruma benzemektedir ve onun savı çerçevesinde bu durum çocukların kadınsı bir “toplumsal cinsiyet nüvesi” geliştirmelerine neden olmalıydı. Oysa Dominik Cumhuriyetiindeki vakalarda çocukların ergenliğe gitmeleriyle birlikte durumları da değişmeye başladı. Bu evrede testosteron hormonu olağan seviyelerde salgılanmaya başlanınca bu durum ergenlerin bedenlerini erkeksileştirdi. Bu çerçevede, çalışmayı kaleme alan yazarlar, 18 vakanın 17'sinde çocukların erkek “cinsiyet kimliği” kazandıklarını, 16'sında ise erkek “cinsiyet rolü”nü benimsediklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar bunu 


fizyolojik mekanizmaların toplumsal koşullanmaları geçersiz kılabildiğinin kanıtı olarak gördüler.* 

Oysa bu çalışma daha yakından incelendiğinde bize daha farklı bir tablo sunmaktadır. McGinley ve meslektaşları, cinsiyete dayalı katı bir işbölümüne sahip olan ve erkek ile kadının kültürel olarak zıt kutuplar şeklinde kekin biçimde konumlandırıldığı -ki hem cinsiyete dayalı işbölümü hem de bu konumlandırma toplumsal olgulardır— bir köy toplumunu betimlemektedirler. Dahası makalenin yazarları gerek çocukların gerekse onların ebeveynlerinin toplumsal bir hata yaptıklarını, yani çocukların kimliğini tayin ederken hataya düştüklerini zamanla nasıl ikrar ettiklerinin izini sürmektedirler. Bu hata toplumsal yollardan düzeltilmiştir. Bu vakalarda ergenlik döneminde çocukların bedenlerinde meydana gelen değişimler son derece kuvvetli bir toplumsal yeniden değerlendirme ve yeniden [cinsiyet] tayin etme sürecini tetiklemiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın çürüttüğü şey cinsiyetin toplumsal nitelikli bir olgu olduğu savı değildir, çocukluk çağının ilk yıllarında şekillendiği varsayılan bir cinsiyet kimliği nüvesinin bireyin sonraki hayatında toplumsal gelişimini baştan belirlediği yollu daha muayyen bir savdır. , 

Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan bu çalışma, kazara da olsa, göstermek istediğinden daha fazlasını gözler önüne sermektedir. Makalenin yazarları, tp uzmanları bu köylere ulaştığından beri bu köylerde 5 alfa redüktaz enzimi eksikliğine sahip çocukların doğdukları anda saptanabildiklerine ve artık erkek çocuklar olarak yetiştirilebildiklerine dikkat çekmektedirler. Bu durumsa tıbbın cinsiyeti normalleştirmek amacıyla kullanılabildiğini göstermesi itibarıyla önem taşımaktadır: Tıp aracılığıyla yetişkin erkeklerin eril bir çocukluk dönemi geçirmeleri teminat altına alınmakta ve bu topluluğun benimsediği iki kutuplu cinsiyet düzeni muhafaza edilmektedir. İronik biçimde Stollerin ABD'deki transseksiiellerle ilgili çalışması 


4 İmperato-McGinley vd. 1979. 
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da bu araştırmanın yaptığı şeyi yapmaktadır. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının —ki bunlar hâlâ yaygın olmamakla birlikte gayet sıradan ameliyatlar haline gelmişlerdir- toplumsal açıdan kadın olmak ile erkek cinsel organlanna sahip olmak arasında ortaya çıkan tutarsızlığı bertaraf ettiklerini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle tıbbi pratiğin, bedenleri hizaya sokarak iki kutuplu bir toplumsal cinsiyet ideolojisiyle uyumlu hale getirdiğini göstermektedir. 

Toplumsal cinsiyeti ele alan göstergebilimsel çözümlemelerin öngöreceği de işte buydu. Kültür çalışmaları ile feminist çalışmaların kesiştikleri noktada kadinlann bedenlerini toplumsal simgeciliğin nesnesi olarak ele alan yaklaşımlar ortaya çıkmaya başladı. Sinemada, fotoğraf sanatında ve diğer görsel sanatlarda beden imgeleri ve kadınlığın üretilişi üzerine yapılan çalışmaların sayısı bugün yüzlerle ifade edilmektedir. Elizabeth Wilson'ın Adorned in Dreams'i ve Wendy Chapkis'in Beauty Secrets'ı gibi modayı ve güzelliği mercek altına alan, gündelik hayatla daha yakından temas içinde olan çalışmalar ise bedenlerin güzel, çirkin, çelimsiz ve şişman diye nitelenmesini sağlayan karmaşık ve fakat son derece kuvvetli imge sistemlerinin izini sürmektedir. Bu imgeler dağarcığı aracılıgıyla bedenlerle ilgili -diyet, makyaj, şık giyinmek, zayıflama programları gibi— bir dizi yeni ihtiyaçlar yaratılmıştır. 

Bu çalışmalar sosyal kuram dâhilinde yaşanan postyapısala dönüşten ya doğrudan esinlenmişlerdir ya da destek bulmaktadırlar. Michel Foucault'nun bedenlerin “disipline sokulması” ile ilgili çözümlemesi onun hakikatin söylemlerde üretildiği yollu görüşünün bir uzantısıdır: Bu görüşe göre, yeni iktidar teknolojilerinin bedenlerin en ince ayrıntısına kadar denetim alınmasına izin vermeleri, bedenleri yeni disipliner bilimlerin nesnesi haline de getirmiştir. Bryan Turner tarafından geliştirilen beden sosyolojisi de aynı doğrultuda ilerler ve fakat daha maddi bir seviyede hareket eder. “Bedenler, üzerlerinde emek harcadığımız -yemek yedirdiğimiz, 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uyuttuğumuz, temizlediğimiz, diyet ve idman yaptırdığımız— nesnelerdir.” saptamasında bulunan Turner, bedenin toplumsal işgücüne hangi yollardan konu olduğunu kuramlaştırmak amacıyla hem bireysel hem de toplu icra edilen “beden pratikleri” fikrini ortaya atmıştır. 

Bu pratikler kurumlar aracılığıyla dallanıp budaklanarak son derece geniş ölçekli hale gelebilirler. Nitekim spor sosyolojisi alanında yapılan yakın tarihli çalışmalar bunu açıkça göstermişler ve toplumsal cinsiyetin üretilişiyle bağlantısını da kurmuşlardır. Nancy Theberge'nin "Spor Sosyolojisinde Beden Üzerine Düşünceler" başlıklı makalesi, kadınlar ile erkeklerin uyguladıkları farklı idman rejimlerinin —yani sporu hem öğreten hem de teşkil eden disiplin pratiklerinin- nasıl cinsiyetli bedenler üretmek için tasarlandıklarını gözler önüne sermektedir. Toplumsal disiplinin yeterince cinsiyetli bedenler üretmeyi başaramadığı durumlarda ise cerrahi bunu sağlayabilir. 
Nitekim günümüzde plastik cerrahi “yüz gerdirme” ameliyatları ve meme implantları gibi eskiden beri başvurulan tekniklerden, bıçak altına yatarak zayıflama veya boy uzatma ameliyatları gibi bir dizi yeni tekniğe varasıya, toplumda daha fazla arzulanan bedenler üretebilmek için kullanılabilecek son derece geniş bir seçenekler yelpazesi sunuyor. Diana Dull ve Candace West'in ABD'deki estetik cerrahlar ve onların hastalarıyla yaptığı mülakatlarda saptadıkları üzere, kadınların güzelleşmek amacıyla bıçak altına yatmaları doğal karşılanırken erkeklerin bunu yapmaları doğal karşılanmamaktadır. Yine de bugün bu teknoloji, şişirilebilir veya dolgu penis implantları gibi teknolojiler aracılığıyla erkekliğin cerrahi olarak üretilmesine kadar varmış durumdadır. 


5 Feminist görsel göstergebilime ilişkin yeni örnekler için, bkz. Feminist 
Review 1994, no. 46. Moda ve güzellik için, Wilson 1987, Chapkis 1986. 
Düzenleme kuramları için, Foucault 1977, Turner 1984. Spor için, Theberge 1991; estetik ameliyatlar ve toplumsal cinsiyet için, Dull ve West 1991, Tiefer 1986. 
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Toplumsal cinsiyetin göstergebilimi alanında yapılan çalışmaların ezici bir çoğunluğu kadınlık üzerine odaklanmış olmakla birlikte zaman zaman bu yaklaşımın erkekliği kapsayacak biçimde genişletildiği de vakidir. Örneğin Anthony Easthope'un What a Man's Got to Do başlıklı çalışması, erkeklikle ilgili mevcut meseleleri dikkatle gözden geçirip erkeklerin bedenlerinin reklamlardaki, filmlerdeki ve haberlerdeki tasvirleri aracılığıyla nasıl erkeksi olarak tanımlandıklarını ortaya koymaktadır. Bu meseleyi daha yakından ele alan çalışmalar da vardır. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı Susan Jefford'un, ABD'nin Vietnam Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından bu savaş hakkında yapılan filmlerde ve romanlarda erkekliğin yeniden inşasının ve kutlanışının izini sürdüğü The Remasculinization of America başlıklı çalışmasıdır. 
Keza son zamanlarda toplumsal cinsiyette belirsizlik meselesine de ilgi artmıştır. Bu bağlamda Marjorie Garber'ın edebiyatta, sahnede ve kamera karşısında karşı cinsin kıyafetlerini giyme davranışı örneklerini ele aldığı ansiklopedik çalışması Vested Interests, toplumsal cinsiyetin göstergebilimini, beden ile ona giydirilen kıyafet arasındaki uyuşmazlığın “eğretilemenin ta kendisinin bedenlenişi” olduğunu iddia edecek kadar ileri bir noktaya götürmüştür. 

Toplumsal cinsiyet konusunda bedenin göstergebilimiyle desteklenmiş toplumsal inşaa yaklaşımlar, sosyobiyolojiye nedeneyse tam bir antitez oluşturmaktadırlar. Bu yaklaşımlara göre toplumsal düzenlemeler makine bedenlerin ürettikleri etkilerden ibaret değillerdir. Aksine, beden toplumsal belirlenimlerin adeta at koşturdukları bir açık alandır. Bu yaklaşım da kendi başat eğretilemelerine sahiptir; yalnız şu farkla ki bu eğretilemeler mühendislik eğretilemelerinden ziyade sanat eğretilemeleridir: Beden, boyanacak bir tuvaldir, üzerine baskı yapılacak bir yüzeydir, çizgileri belirgin hale getirilecek bir manzaradır. 


* Easthope 1986; Jeffords 1989; Garber 1992. 
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Bu yaklaşım da olağanüstü derecede üretken olmakla birlikte- bazı güçlüklerle karşı karşıya kalır. Gösteren fazla vurgulanmaya başlandığında gösterilen gözden kaybolmaya başlar. Bu sorun kaçınılmaz olarak bedensel bir etkinlik olan cinsel ilişki meselesinde bilhassa bariz hale gelmektedir. Toplumsal inşacı açıklamaların Kinsley, Masters ve Johnson'ın pozitivist cinsellik biliminde bir ilerlemeyi temsil ettiklerinden kuşku yoktur. Fakat toplumsal inşacı tartışmaların cinsel ilişkiyi bedenlerden arındırmak gibi garip bir etkileri de vardır. 
Carole Vance'ın esefle belirttiği gibi, 


toplumsal inşa kuramı cinsel edimleri, kimlikleri, hatta arzuyu bile kültürel ve tarihsel etkenler aracılığıyla oluşmuş şeyler olarak gördüğü için araştırmanın nesnesi —insellik— silikleşme, hatta yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır.” 


Toplumsal cinsiyet de söylemde öznenin alabileceği konumlardan, yani konuşmaya izin verilen yerlerden biri haline geldiği için; toplumsal cinsiyet her şeyden önce bir performans olarak görüldüğü için veya toplumsal cinsiyetli hayatların yürek burkan çelişkileri “eğretilemenin ta kendisini bedenlenişi” haline geldikleri için daha iyi bir durumda değildir. Rosemary Pringle'ın cinsellik/cinsiyet ilişkisi üzerine son değerlendirmesi olan "Cinsiyet Mutlak mı?" başlıklı makalesinde tartıştığı üzere, cinsiyeti tamamen göstergebilim ya da kültür üzerinden açıklamaya çalışmak biyolojiye indirgeyici yaklaşımdan daha ikna edici değildir. Çünkü kültürel anlamların kaydedildiği zemin düz veya boş olmadığı gibi sabit de kalamaz. 

Bedenler başlı başına beden olarak önem taşırlar. Yaşlanırlar, hastalarurlar, haz alırlar, üretirler ve doğururlar. Bu bakımdan deneyimin ve pratiğin indirgenemez bir bedensel 


7 Vance 1989: 21. 
a Pringle 1992. 
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boyut vardır; akan ter görmezden gelinemez. Üstelik bu konuda cinsiyet rolü literatüründen bile yararlanabiliriz. Erkek rolü literatürü ve Erkekler Hakkındaki Kitapların yaptığı az sayıdaki etkileyici işten biri, iktidarsızlık ve yaşlanmadan mesleki sağlık risklerine, şiddetli yaralanma, sporda yeterlilik kaybı ve erken ölüme varasıya erkeklerin bedenleriyle ilgili sorunları tasnif etmek olmuştur. Dikkat: Erkek cinsiyet rolü sağlığınıza zararlı olabilir.’ 

O halde sağduyuya kulak verip biyoloji ile kültürü kaynaştıran bileşik bir toplumsal cinsiyet modelinde mi ısrar etmeliyiz? Bu düşünce esasen kitabın bu kısmının ilk bölümünde ele aldığımız cinsiyet rolü kuramının sunduğu ve biyolojik ikiliğe toplumsal bir senaryo ekleyen formüldür. Sosyobiyolojiye ait ılımlı ifadeler biyolojinin dayattığı yontulmamış unsurların kültür aracılığıyla işlenip inceltildiğini genellikle ikrar ederler. Benzer bir konum 1980'lerde sosyoloji alanındaki feminist öncülerden biri olan Alice Rossi tarafından savunulmuştur: 


Toplumsal cinsiyette farklılaşma, toplumsallaşmanın, kapitalist üretim ilişkilerinin veya ataerkinin bir işlevinden ibaret değildir. Türümüzün soyunu devam ettirme amacına hizmet eden eşeyli üreme olgusunda temel bulur.!9 


Buradan hareketle erkekliğin, biyolojik babalık işlevinin toplumsal ilişkiler aracılığıyla inceltilmesi olduğu sonucuna varlmaktadır. 

Eğer hem biyolojik belirlenimcilik hem de toplumsal belirlenimcilik hatalıysa bu ikisinin bileşiminin doğru olma ihtimali de yok denecek kadar az olacaktır. Bununla birlikte bu iki "çözümleme düzeyi"nin tatmin edici biçimde bir araya 


% Harrison 1978. Erkekler Hakkındaki Kitaplara yönelik bu ilginin son örneği için, bkz. Farrell 1993: 4-7. bölümler 
10 Rossi 1985: 161. 
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getirilemeyeceğini düşünmek için gerekçelerimiz vardır. Bir kere bunlar ölçüştürülebilir şeyler değillerdir. Biyoloji daima bu ikilinin daha gerçek, daha yalın olanı olarak görülecektir. 
Sosyolog Rossi bile toplumsal süreçlerin temellerini eşeyli üremede bulduklarından, dolayısıyla bunlann asli amacının üremek olduğundan söz edebilmektedir. Üstelik bu düşünce sosyobiyoloji tarafından sorgusuz sualsiz doğru kabul edilmektedir. (Bense bu eğretilemelerin tarih ile canlıların evrimi arasında tamamen hatalı kurulmuş bir bağlantının ifadeleri olduklarını ileri sürüyorum.) 

Bu iki düzeyde yer alan farklılık kalıplannın birbiriyle örtüştüğü de söylenemez. Fakat genellikle bunların örtüştükleri varsayılmış ve bu varsayım kimileyin “davranışlarda eşeylilik” olgusuna dikkat çeken ifadelerle açıkça dile getirilmiştir. 
Toplumsal süreçlerin bedensel farklılıklar üzerinden işlenip inceltilebileceği doğrudur (örneğin kadınların destekli sutyenler kullanmaları, erkeklerinse bir dönem penis kılıfları ve kasıklık takmış olmaları bunun örnekleridir). Ayrıca toplumsal süreçler bedensel farklılıkları çarpıtabilir, karmaşıklaştırabilir, çelişkili hale getirebilir, yadsıyabilir, asgariye indirebilir ve değiştirebilir. Toplumsal süreç tek bir toplumsal cinsiyet tarumlayabileceği gibi (“iiniseks” modası, cinsiyetsiz emek gibi) iki (Hollywood bunu sık yapar), üç (Kuzey Amerika'nın yerli kültürlerinin birçoğunda böyledir), hatta dört (on sekizinci yüzyıldan sonra eşcinsellerin tasnif edilmeye başlanmasıyla birlikte Avrupa'nın kentli kültüründe olduğu gibi) toplumsal cinsiyet de tanımlayabilir veya geçişler, çeşitlenmeler ve farklı güzergâhlar barındıran koca bir cinsiyetler yelpazesi de pekâlâ tanımlayabilir. Bu doğrultuda Thomas Laqueur’iin tıpta ve popüler düşüncede tek cinsiyetli modelden iki cinsiyetli modele geçişin izlerini süren nefis tarih çalışması, toplumsal sürecin, bedenlerin cinsiyetine ilişkin algımızın ta kendisini zaman içinde nasıl yeniden şekillendirdiğini açıkça gözler önüne sermektedir."! 

Meseleye hangi taraftan bakarsak bakalım biyolojik belirlenme ile toplumsal belirlenme anlayışları arasında varılacak bir uzlaşının toplumsal cinsiyeti açıklamaya yetecek bir zemin sağlamadığını görüyoruz. Yine de ne toplumsal cinsiyetin tepeden tırnağa kültürel ırasını ne de insanların bedenleriyle var oldukları gerçeğini görmezden gelebiliriz. Dolayısıyla bu meseleyi daha farklı bir anlayışla yeniden düşünmemiz gerekiyor gibi görünüyor. 


Bedenin Kaçınılmazlığı 


Bu yeniden düşünme sürecini en azından bizim kültürümüzde erkek veya kadın bedenine sahip olma hissinin toplumsal cinsiyetin kültürel yorumlarının merkezinde yer aldığını ikrar ederek başlatabiliriz. Nitekim erkek cinsiyeti —başka şeylerin yanı sıra- tendeki belirli bir histen, kasların şekillerinden ve gerginliğinden, duruş ve yürüyüş biçiminden, cinsel ilişkide belli olanaklardan müteşekkildir. Bedensel deneyim çoğunlukla kendi hayatımızla ilgili anılarımızda merkezi bir yer tutar; dolayısıyla kim ve ne olduğumuzu anlamamızda merkezi bir rol oynar. Şimdi cinselliğin başlıca izleklerden biri olduğu bir yaşamöyküsü mülakatını bakalım. 


oe 


Hugh Trelawney 30 yaşında heteroseksüel bir gazeteci. İlk cinsel deneyimini 14 yaşında yaşadığını hatırlıyor. Hugh, eşine az rastlanır biçimde, henüz doğru düzgün mastürbasyon bile yapmadığı bir dönemde cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor. Hafızasına ayrıntılı ve canlı biçimde kazınan bu olay, dalgaların sörf yapmak için son derece uygun olduğu, adeta masal gibi geçen bir hafta sonunda yaşanmış. 


u Çoklu toplumsal cinsiyetler için, bkz. Williams 1986, Trumbach 1991. 
Cinsiyet konusundaki bilimsel anlayışların tarihçesi için, Laqueur 1990. 
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Hugh bir otelde ağzına ilk kez içki koyduğu o hafta sonunu “hayatımın asıl başlangıcıydı!” diyerek anlatıyor: 


Kız on sekiz yaşındaydı. Maroubra plajının piliçlerinden biriydi. 
Bende ne buldu doğrusu ben de bilmiyorum. Zihinsel olarak değilse bile duygusal olarak biraz aptaldı galiba. Şekil şemalimden etkilenmiş olsa gerek. Ne de olsa o sıralar uzun saçlı, havalı bir sörf manyağıydım. 
Her neyse, kızın üzerine çıktığımda aletimi neresine sokacağımı bile bilemediğimi, ulan amma aşağıdaymış bu meret diye söylendiğimi hatırlıyorum. Nihayet bir şekilde doğru yeri bulup içine girdiğimde benim alet fazla ileri gidemedi. Yetersiz kaldığımı düşünürken kız bacaklarını biraz daha ayırmış olsa gerek ki benim alet nihayet biraz daha içeri girdi. Bunun üzerine “Hah şöyle!” deyip rahatladığımı hatırlıyorum. Ardından beş veya altı kez ileri geri gittikten sonra boşalmış olmalıyım. Aldığım haz öylesine yoğundu ki bir an öleceğimi sandım... 
Ve o hafta içinde kendimi yeni biri gibi hissetmeye başlamıştım. Bir beklentiye girmiştim ama ne beklediğimden doğrusu emin değildim. 
Belki aletimin biraz daha irileşmesini, kasıklarımın biraz daha tüylenmesini umuyordum, bilemiyorum. Öyle acayip bir hafta geçirdim işte. 
O haftanın ardından kendi yolumu çizdim. 


ann 


Bu, bir gencin cinsel açıdan rüştünü ispatlama anını anlatan, tanıdık bir öykü. Neredeyse her ayrıntısında bedenin toplumsal süreçle karmaşık bir etkileşim içinde olduğunu ortaya koyuyor. Hugh'un bize anlattığı ayrıntılardan onun tercihinin ve cazibesinin (“plajın piliçlerinden biri” ve “sörf manyağı”) toplumsal nitelikli olduğunu görebiliyoruz. İhtiyaç duyulan icraat ise bedenseldir (“içine girdiğimde”). Genç Hugh cinsel ilişkiye girmek için gereken bilgiden ve beceriden o ana kadar yoksundur. Fakat becerisini cinsel ilişkiye girdiği kızın bedeniyle ona verdiği tepkiler araalığıyla (“bacaklarını biraz daha ayırmış olsa gerek ki”) etkileşimli biçimde geliştirmiştir. Hazzın doruğunda ulaştığı bedensel tatmin ise düpedüz bir yorumdur (bir an öleceğimi sandım”). Bu yorum hemen tanıdık bir simgeler silsilesini -ölüm, yeniden doğuş ve olgunlaşmatetiklemektedir. Diğer yönden bakıldığında ise Hugh'un ergenlikten cinsel olgunluğa ulaştığı bu toplumsal geçiş süreci doğrudan doğruya bedenle ilgili düşlemlerde (“aletimin biraz daha irileşmesini, kasıklarımın biraz daha tüylenmesini umuyordum”) ifade bulmaktadır. 

Hugh, şakayla karışık biçimde penisi erkekliğin düz degişmecesi olarak kullanıyorsa da -ki bu durum, kitabın ilk bölümünde ele aldığımız iğdiş edilme korkusunun ve erkekligin psikanalitik kuramının temelini teşkil eder- onun hatıraları aslında bundan daha ötesini de işaret etmektedir. Hugh ilk cinsel ilişkisini bir spor ortamında -dalgaların sörf yapmak için son derece uygun olduğu bir sörf kültürü ortamındayaşamıştır. Tarihe baktığımızda kitle kültüründe sporun erkekliğin başlıca göstergelerinden biri haline gelişinin yakın zamanlara rastladığını görüyoruz. Spor, hareketli erkek bedenlerinin kesintisiz biçimde sergilenmesini sağlar. Ayrıntılı ve özenle gözetilen müsabaka kuralları bu bedenleri birbiriyle yapay bir rekabete sokar. Rekabette galip gelen taraf olmak için üstün bir kuvvete sahip olmak yetmez (bu kuvvet, beden ölçüleri, zindelik ve sıkı bir takım çalışmasıyla saglarur), yüksek bir beceriye sahip olmak da gerekir (bu beceri ise iyi bir planlamayla, tekrarlamayla ve sezgiyle kazanılır).12 

Erkekliğin sporda somutlaşması için tek bir uzvun iyi kullanılması yetmez, bedeni bir bütün olarak geliştirmeye ve kullanmaya izin veren örüntülerin devreye sokulmaları gerekir. Elbette bu süreçte özel becerilerin de yeri vardır. Örneğin kriket sporunda atıcının vurucuyu ters köşeye yatırmak için dirseğini bükmeden, koparma tarzında yaptığı falsolu atış herhalde insanlığın bedensel performans dağarağı içinde yer alan en ilginç hareketlerden biri olsa gerektir. Yine de sadece 


2 Sporun kitlesel temsilini şekillendiren özellikle erkek bedenleridir; kadın 
sporları ise medya tarafından marjinalleştirilmektedir: Duncan vd. 1990. 
Buradaki savım Messner ve Sabo'nun (1990) derlediği araştırmaya dayanmaktadır. 


114 


tek bir beceriye sahip oyuncular başarılı sporculardan ziyade ucubeler olarak görüleceklerdir. Rekabete dayalı sporlarda parmakla gösterilen örnekler daha ziyade bedenin bir bütün olarak dâhil olduğu performanslardır, yani birçok şeyi göz kamastina bir ahenkle bir arada yapabilme kabiliyetinin konuşturulduğu durumlardır. Beyzbolda Babe Ruth, krikette Garfield Sobers, boksta ise Muhammed Ali, bu beceriye sahip sporcular arasında yer alırlar. 

Spor kurumu, erkekler arası rekabet ve hiyerarşi gibi, kadınların dışlanması ve tahakkümü gibi belirli birtakım toplumsal ilişkileri barındıracak şekilde örgütlenmiştir. Cinsiyeti ilgilendiren bu toplumsal ilişkiler bedensel performanslar aracılığıyla hem kurulurlar hem de simgeselleştirilirler. Bu yüzden erkeklerin spor alanında daha başarılı olmaları feminizme karşı çıkışın ana izleklerinden biri haline gelmiş ve bu durum, erkeklerin kadınlardan üstünlüğünün bir kanıtı, erkek egemenliğinin bir gerekçesi olarak görülmüştür. 

Söz konusu bedensel performanslar da ancak bu yapılar dâhilinde var olurlar. Dolayısıyla koşmak, fırlatmak ve vurmak gibi eylemler bu yapıların dışında icra edildiklerinde spor olmazlar. Performans hem simgeseldir hem de kinetiktir; hem toplumsaldır hem de bedenseldir ve onun bütün bu veçheleri birbirine bağımlıdır. 

Erkekliğin bedensel performans aracılığıyla inşa edilmesi, bu performansın örneğin kazalar veya sakatlanmalar gibi beklenmedik durumlar nedeniyle bir şekilde akamete uğraması halinde toplumsal cinsiyetin tehlikeye gireceği anlamına da gelmektedir. Thomas Gerschick ve Adam Miller, geçirdikleri kazalar veya hastalıklar nedeniyle sakat kalmış bir grup ABD'li erkek üzerine yaptıkları küçük çaplı ama şaşırtıcı derecede ilginç bulgulara ulaşan çalışmalarında bu erkeklerin bu gibi durumlarda üç farklı tepki verdiklerini saptamışlardır. Bu tepkilerden biri, var olan bedensel engellerine rağmen hegemonik erkeklik ölçütünü karşıladığını kanıtlamak için iki misli 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gayret göstermektir. Örneğin cinsel ilişki sırasında eşinin iflahını kesecek bir performansa ulaşmaya çalışarak cinsel iktidarını kaybetmediğini sürekli kanıtlamaya çalışmak gibi. Bir diğer tepki ise bağımsızlık ve hâkimiyet gibi eril izleklerden taviz vermeden hegemonik erkekliğin tanımını esnetip engelli halleriyle kendileri için mümkün olan sınırlara yaklaştırmaktır. 
Üçüncüsü ise bedenlere ilişkin kalıpyargıları eleştirip cinsiyetçilik karşıtı bir siyaseti benimseyerek -ki bu türden bir tasarıyı Beşinci Bölümde ele alacağız- hegemonik erkeklik kalıplarını topyekün reddetmektir. Demek ki beden aracılığıyla edinilen erkeklik hissini sekteye uğratan durumlara, geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli tepkiler verilebilmektedir. Bu engelli erkeklerin hiçbirinin yapamadığı tek şey ise erkekliklerini zedeleyen bu gibi durumları görmezden gelmektir.13 

Keza zayıflıkları erkekliklerini emekleri üzerinden tanımlamalarına izin veren şartların ta kendisinin bir ürünü olan beden emekçileri de bunu yapamazlar. Ağır beden işçiliği kuvvet, dayanıklılık, bir dereceye kadar duyarsızlaşma, sertlik ve grup dayanışması gerektirir. Dolayısıyla sınai işgücüne dayalı erkekliği vurgulamak hem sömürü üzerine kurulu sınıf ilişkilerinin ağında hayatta kalmanın bir yolu hem de kadınlara üstünlük taslamarın bir aracı olagelmiştir. Bu vurgu iktisadi bir gerçeği yansıtır. Mike Donaldson fabrika işgücü hakkındaki mülahazaları derlediği bir çalışmasında, işçi erkeklerin bedensel kapasitelerinin onların iktisadi varlıkları, yani işgücü pazarında görücüye çıkardıkları malları olduğuna dikkat çeker. Gelgelelirn onların bu iktisadi varlıkları zamanla değişikliğe uğramaktadır. Kârı en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir iktisadi rejimde sınai emek, işçilerin bedenlerinin yıpranarak, kazalar nedeniyle sakatlanarak ve zamanla kuvvetten düşerek tükenmesine neden olur. Ücret veya iş kaybına yol açabilecek kuvvetten düşmek hali ise ancak ustalık kazanılarak ve vasıfla telafi edilebilir; o da bir noktaya kadar. O nok- 


3 Gerschick ve Miller, 1993. 


116 


taya ulaşıldığında ise işçinin -eger çok talihli biri değilseişçilik günleri artık sona ermiş demektir. 

Kuvvet ile vasıf bu nedenle değişime açık bir bileşim teşkil ederler. İş düzeninin vasıfsızlaştırmalar veya geçici istihdamlar nedeniyle değişmesi, işçi sınıfına mensup erkeklerin zamanla bu bileşimin sadece kuvvet bileşeni olarak görülmelerine neden olmuştur. Bu süreç özellikle apartheid rejimi altındaki Güney Afrika'da olduğu gibi sınıfsal dışlamanın ırkçılıkla el ele verdiği yerlerde son derece şiddetli cereyan etmiştir. 
(Apartheid ekonomisi vasıf gerektiren tüm işleri beyaz erkeklere “ayırmış”, muazzam boyutlara ulaşan siyah işgücünü ise geçici istihdama mahküm etmiştir.) Orta sınıfa mensup erkekler ise bunun aksine, gitgide, çeşitli vasıflara sahip kesim olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu tanım işgücü piyasalarında yaşanan son derece etkili olmuş bir tarihsel değişim süreciyle, yani eğitimin sınıfsal çizgilerde verildiği ve teşvik edildiği bir yüksek öğretim sistemiyle bağlantılı olan diplomacılık (credentialsim) anlayışının yaygınlaştırılmasıyla desteklenmiştir.14 

Bu sınıfsal süreç erkeklik ile makinelerin işletilmesi arasında kurulagelen beylik bağlantıyı değişikliğe uğratmaktadır. 
Yeni bilgi iletişim teknolojileri masa başında yapılan (bilgisayar işletmenliği veya yazıcılık gibi) işlere daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu tür işler başta kadın işi olarak sınıflandırılıyorlardı. Fakat kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bu iş kollarında yer alan mesleklerden bazıları da birer rekabet ve iktidar alanı olarak -teknik ve fakat işçi sınıfına özgü olmayan erkek işi olarak- yeniden anlamlandırılmaya başladılar. Bu etkinliklerin yenilenen anlamları, bilgisayar dergilerinde yer alan yazılar ve görseller, bilgisayar üreticilerinin “güce” vurgu yapan pazarlama taktikleri ve reklamları (örneğin Apple, dizüstü bilgisayarına “Power-Book” adını vermişti) ve son yıllarda büyük bir ivmeyle bü- 


4 Donaldson 1991: 18. Güney Afika üzerine, bkz. Nattrass 1992; "yeni sınıf" 
ve eğitim üzerine, bkz. Gouldner 1979. 
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yüyen, şiddet içerikli bilgisayar oyunları sanayisi tarafından teşvik edildiler. Eski bir sırıfsal ayrım gereği bedensel kuvvet bileşeninden koparılmış orta sınıfa mensup erkeklerin bedenleri böylece kuvvetlerini modem sibernetiğin erkek/makine sistemlerinde (burada cinsiyetli bir dil kullanmak yersiz olmayacaktır) görkemli biçimde tekrar kazanmaya başladılar. 

İşte bu nedenle erkekliğin kuruluşunda beden kaçırılmaz bir unsur olarak yer alır. Fakat onun kaçınılmaz olması değişmez olduğu anlamına gelmez. Bedensel süreçler toplumsal süreçlere dâhil olduklarında tarihin -hem kişisel hem de ortak tarihin- parçası olurlar, dolayısıyla siyasetin olanaklı nesnelerinden biri haline de gelirler. Gelgelelim bu düşünce çizgisi bizi bedenlerin boş birer tuval veya levha oldukları anlayışına geri götürmek zorunda değildir çünkü bedenler toplumsal simgeciliğe ve denetime çeşitli yollardan direnebilirler. Şimdi bu konuyu mercek altına alacağız. 


Balçık ve Kandan Oluşan Karmaşa 


W.B. Yeats, “Bizans” adlı olağanüstü şiirinde, altından yapılmış, mekanik bir kuş tasvir eder. Yaşlanan bir uygarlığın ulaştığı ustalığı simgeleyen bu kuş, “balçık ve kandan oluşan karmaşaya” küçümseme ve tiksintiyle bakar. Şiirde mesafe ve soyutluk “damarda akan kan ve kirin tekdüze karmaşası” ile zıtlık içinde durur.!5 Bu ifadede geçen “tekdüze” nitelemesi düpedüz ironiktir. Yeats'in yaptığı bu ironiye gücünü veren şey tam da bedenlerin çokluğu ve dirençliliğidir. 

Felsefe ve toplum kuramı sıklıkla “beden”den söz eder ama bedenler çok sayıdadır (1994 yılı itibarıyla yeryüzünde yaklaşık 5,4 milyar insan bedeni vardı) ve epey çeşitlidir. İri bedenler, ufak bedenler, sürekli toz ve yağla kaplı bedenler, sürekli masa başında oturmaktan iki büklüm olmuş bedenler, hatta tırnakları törpülü, tenleri pürüzsüz bedenler de vardır. 


5 ‘Byzantium’, Yeats 1950: 280-1. 
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Bu bedenlerden her biri zaman içinde kendi yolunu çizer. Her biri büyüyüp yaşlanmak zorundadır. Bu bedenleri kuşatıp. 
onları ayakta tutan toplumsal süreçlerin zamanla değişmesi de kaçırılmazdır. 

Genel olarak “bedenler” hakkında geçerli olan ne varsa özel olarak erkeklerin bedenleri için de geçerlidir. Erkeklerin bedenleri de büyüyüp yaşlandıkça daha fazla çeşitlenirler. 
Meslek yaşamımın önceki yıllarında “erkeklerin bedenleri” hakkında kaleme aldığım bir makalede, bedensel erkekliğin sporun simgelediği kuvvet ile becerinin bir bileşimi olduğunu biraz ağdalı bir dille anlatırken şuna dikkat çekmiştim: 


Yetişkin bir erkek olmak yer kaplamaktır, yanı dünyada fiziksel olarak var olmaktır. Sokakta yürürken omuzlarımı dik tutar, kendimi gizliden gizliye sokaktaki diğer erkeklerle kıyaslarım. 
Gece geç saatlerde sokakta bir grup serserinin yanından geçerken yeterince tehditkâr görünüp görünmediğimi düşünürüm. 
Katıldığım sokak gösterilerinde polis memurlarının nasıl insanlar olduklarını anlamaya çalışır ve eğer köşeye sıkışırsam kitle eylemleri ve kitleleri denetim altında tutma teknikleri dikkate alındığında gülünç bir düşünce belki ama aynı zamanda istemsiz bir tepki- onlardan daha cüsseli ve kuvvetli olup olmadığımu merak ederim.!6 


Bu, on yıl önceydi. Şu anda ellisine merdiven dayamış bu beden biraz daha kelleşmiş durumda; omuzları belirgin biçimde daha düşük, daha az yer kaplıyor ve sokakta tehlikeli olaylara karışma olasılığı da eskisinden çok daha az. 

Erkeklerin bedenleri zaman içinde çeşitlenip değişmekle kalmıyor, ayrıca olumlu bir itaatsizliğe de sahip olabiliyor. 
Nitekim toplumsal hayata katılabilmeleri için bedenlere önerilen kalıpları bedenler genellikle reddediyorlar. İşte yaşam öykülerine dayanan görüşmelerden iki örnek. 


6 Connell 1983: 19. 
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eee 


Cinsel rüştünü ispat etme hikâyesini önceki sayfalarda aktardığımız Hugh Trelawney, bu hayata öğrenci olarak ve aşina olduğumuz bir süreçle başladı: “Efsane” olmaya kararlı olan Hugh, okuduğu üniversitede içkinin ve uyuşturucunun gırla gittiği sefahat âlemlerinde "yılın hergelesi” haline geldi. Öğretmenlik yaptığı birkaç yıl içinde bir alkol bağımlısına dönüştü ve sağlığı bozulmaya başladı. İşinden ayrıldı. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle duygusal bir buhran geçirdi ve bağımlılıkla mücadele merkezinde tedavi gördü. Gururunun incinmesinin nedeni bedeninin yıpranmasının yanı sıra maruz kaldığı toplumsal aşağılanmaydı: "Bunlar hiç doğru değil; ben aslında birinci sınıf bir futbolcuyum” diyordu. 


Sınıfsal olarak daha avantajlı bir cenahtan gelen Tip Southern ise onunkinden bile daha çılgın eğlencelerle zaman geçiriyordu. Özel okulda okurken aykırı kıyafetler giydikleri, davetli davetsiz her partiye katıldıkları ve çok fazla ot tüttürdükleri için kendilerini “ Arızalı Devriye” diye adlandıran bir akran grubuna mensuptu. 


Epey radikal, asi ve ateşli delikanlılardık. Bir misyonu olan fakat çılgınca eğlenmekten de geri durmayan adamlardık. Her gecenin sonu zihnimizde bulanık görüntülerden ibaretti. Âlem üstüne âlem, âlem üstüne âlem yapıyorduk... Allah ne verdiyse içiyor, kafamız sürekli kıyak geziyorduk. Yedi gün yirmi dört saat zil zurna sarhoştuk ama o kadar enerjiktik ki bana mısın demiyorduk. İnsan o yaşta ve o kadar imkâna sahipken akşamdan kalmalık nedir bilmiyor. 


Üniversiteye başlayınca katıldığı sefahat âlemlerinin dozu da arttı: "çok çılgın partiler”, sanayi tipi alkol, esrar ve halüsinojenlerle yapılan vuruşlar. Zamanla Tip'in ailesi ve bedeni bu hayatı kaldıramaz hale geldi. 
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İş bulmaya çalıştım. “Niteliklerin nedir?” diye soruyorlardı. 
Yanıtım hep aynıydı: hiçbir şey. Üzerimde doğru düzgün bir kıyafet bile yoktu, uzun süredir pejmürde takılıyordum... Bu yüzden hiç iş bulamadım. Saygı uyandıran bir görüntüm oldu-Şunu sanmıyorum açıkçası. Yani genel olarak çok sağlıksız besleniyordum, fazla uyuşturucu ve asit atıyordum ve her gün zilzurna sarhoş olana kadar içiyordum. Hatta hayal edebileceğiniz en kötü halimi gösteren bir fotoğrafım hâlâ odamda duruyor: Kan çanağına dönmüş, şişkin ve arpacıklı gözler ve ceset gibi solgun bir surat. Çok içiyordum, en leş uyuşturucuları kullanıyordum ve daha da beteri, asit atıyordum! Bakın şimdi söylerken bile midem bulandı. Gittikçe batıyordum. Bu gidişatı durduracak bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti ve geçiyordu bile. 


Bu gibi kriz öyküleri, baskı altındayken sınırlarını zorlayan bedenleri anlatıyor. ABD'deki eski sporcularla mülakatlar yapan Michael Messner de onlardan benzer hikâyeler dinlemiştir. Rekabet had safhada olduğu bir sporunun baskısı, profesyonel oyuncuları, bedenlerine aletleri, hatta silahları gibi davranmak zorunda bırakır. Messner'in ifade ettiği gibi "Beden bir silah olarak kullanıldığında en sonunda silahı tutana da döner." Yaralanmaya yol açacak şekilde oynamak, kazalar, uyuşturucu kullanımı ve sürekli stres, en zinde ve güçlü sporcuyu bile yıpratır. Timothy Curry'nin bir Amerikan güreşçisi hakkındaki son vaka incelemesi, spor yaralanmalarının nasıl olup da spor kariyerinin olağan bir parçası haline geldiğini gözler önüne sermektedir: Erkeklik ve başarı adına bedenlere düpedüz saldırılmaktadır. Nitekim eski atletler hayatlarının geri kalanını sıklıkla zarar görmüş bedenleriyle ve müzmin ağrılarla sürdürüp erken yaşta ölmektedirler.!? 

Bunlar uç örneklerdir fakat bu ilke yukarıda sözünü ettiğimiz sanayi atölyeleri gibi alışılagelmiş yerlerde çok daha sik 


7 Messner 1992, Curry 1992. 
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uygulanır. Bedenler, toplumsal pratiğin tarafsız bir aracı olarak görülemezler. Fiziksel varlıkları önem taşır. Bazı şeyleri yapar, bazı şeyleri yapmazlar. Dolayısıyla bedenler spor, emek ve cinsellik gibi toplumsal pratiklerde esaslı bir rol oynarlar. 

Bazı bedenler diğerlerine kıyasla daha itaatsizdirler; dâhil edilmeye çalışıldıkları toplumsal düzenlemeleri bozup tersyüz ederler. Guy Hocguenghem'in öne sürdüğü gibi, eşcinsel arzu farklı bir beden tipinin ürünü değildir. Bununla birlikte onun bedensel bir olgu olduğundan, üstelik hegemonik erkekliği kesintiye uğratan türden bir bedensel olgu olduğundan kuşku yoktur.!8 

Bedenlerin, modem cinsiyet düzeninin onlar için belirlediği en temel sınırları aştıkları cinsiyet değiştirme vakaları daha da çarpıcıdır. Bu mesele tartışılırken kullanılan dil tıp tarafından benimsenip barındırdığı çaresizlik ve karmaşa dondurulup sabitlenerek “travesti” ve “transseksüel” gibi koşullara ve sendromlara indirgenmiştir. Bu dondurma girişimi sosyal bilimciler ve postmodern kuramcılar tarafından haklı olarak eleştirilmiştir; bu itibarla "queer kuramı", toplumsal cinsiyet kategorilerinde meydana gelen simgesel kırılmaları ve çeşitlenmeleri över. Buna karşılık tıbbi ideoloji ile eleştiri, kültürün etkin unsur, bedeninse işlenmeyi bekleyen boş bir levha veya tuval gibi edilgin bir unsur olarak okunması girişimine birlikte iştirak etmektedirler. Hatta cinsiyet değiştirme eylemi -transseksiiellerin benimsedikleri simgesel kimlikleri bıçak altına yatarak kelimenin tam anlamıyla kendi bedenlerine kazımalarına izin verdiği için- simgenin kanlı canlı ten karşısında nihai zaferi olarak bile görülebilmektedir. 

Cinsiyet değiştiren insanların anlattıkları bize bedenin simgenin hâkimiyeti altında olduğunu göstermiyor. Aklı başında ve hazırcevap bir Avustralyalı gezgin olan Katherine Cummings'in otobiyografisi, simgesel benliğin ve toplumsal 


18 Hocquenghem 1978. 


122 


ilişkilerin boyun eğmek zorunda kaldıkları, anlaşılmaz fakat aynı zamanda inkâr edilemez bir maddi gereksinimden söz etmektedir. On sekizinci yüzyılın sonlarında yaşaruş Chevalier d'Eon'un klasik cinsiyet değiştirme hikâyesini yeniden mercek altına alan Gary Kates ise d'Fon'un bir kadın olduğuna kani olmasına rağmen kadın kıyafetlerinden nefret ettiğini, bu kıyafetleri simgeledikleri şeylerden ve beraberinde getirdikleri pratiklerden ötürü hiç sevmediğini gözlemler. D'Eon bu kadın kıyafetlerini, yalnızca Fransız siyasi otoriterleri tarafından buna mecbur bırakıldığı için, gönülsüzce giymektedir. 

Bunlar benzersiz vakalar değillerdir. Bedenler kendi çabalarıyla da toplumsal cinsiyet kategorilerinin sınırlarında gezinebilirler. Bazen bu itki o kadar kuvvetli olur ki kişinin kendi duyumlarına ve algılarına ilişkin bilinci kendini karşı cinsin bedenine sahip hissetmesine -bazen geçici bazen de kaha olarak- neden olacak sannların eşlik ettiği bir dönüşüm geçirebilir. Birinci Bölümde sözünü ettiğimiz "David" vakasında Laing, "onun içinde hep var olan ve bir şekilde daima açığa çıkıyor görünen kadın”dan söz ediyordu. İşte ben bunun sadece ruhsal bir deneyim olmadığını, bedensel bir deneyim de olduğunu ileri sürüyorum. İki farklı cinsiyete özgü bedensel deneyimler tek bir bedende ortaya çıkıyorlar. Görünen o ki bedenler yalnızca yıkıcı değiller. Yeri geldiğinde şaka da yapabiliyorlar.!9 


Banguo'nun Hayaleti: 
Refleksif Beden Pratikleri 


Bedenlerin doğa alanında kalmayı reddedip Banguo'nun hayaleti misali inatla toplumsal alana musallat olmalarını nasıl anlayabiliriz? An akım sosyal bilimin bize bu konuda pek yardımı olduğu söylenemez. Turner'ın The Body and Society'de 


19 Cummings 1992, kendi adına konuşur; D’Eon Kates (1991) vasıtasıyla bize 
mezarından seslenir. David için, bkz. Laing 1960: 73. 
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dikkat çektiği üzere, bedenler sosyal kuramda uzun zaman önce sırra kadem bastılar. Çünkü sosyal kuram hâlâ büyük oranda Descartes'ın, bilen, akıl yürüten zihin ile mekanik, akıldan yoksun beden arasında tesis ettiği keskin ikiliğin yarattığı evrende iş görmeye devam ediyor. Söylem kuramları da bu ikiliği aşamadılar: Bedenleri simgesel pratiğin ve iktidarın nesneleri haline getirdiler ama katılımcıları haline getirmeyi başaramadılar. 

Bu evrenden kaçmak en son feminist kuramların da vurguladıkları üzere önem taşımakla birlikte bedensel farklılıkların değerini kanıtlamaya yetmez. Bedenlerin toplumsal süreçlerde etkin olduklarını, yani düpedüz birer fail olarak yer aldıklarını kabul etmemiz de gerekiyor. Bu bölümün başlarında sunduğum kriz hikâyeleri bedenlerin maruz kaldıkları belirli baskı biçimlerine nasıl başkaldırdıklarını gösteriyordu. Bu başkaldırı failliğin bir göstergesidir ama burada olgunlaşmış bir faillikten söz edemeyiz. Ben burada daha ziyade bedenlerin toplumsal failler oldukları, yani toplumsal davranışın üretilmesinde ve şekillendirilmesinde pay sahibi oldukları yollu daha iddialı bir kuramsal konumu savunacagim.” 


+++ 


Don Meredith, harika bir öykü anlatıcı. İlk “milli olma” girişimlerinin öyküsünü de bize muzip bir dille anlatıyor. Birkaç başarısız girişimin ardından en sonunda hedefine ulaşıp ilişkiye girmeyi başarmış ama bu kez de boşalmayı başaramamış. Kendini tanımayı zamanla öğrenmiş: 


Ben özellikle makat bölgemden haz alıyorum. Bunu genç bir kadınla sevişirken tesadüfen fark ettim. Ne yalan söyleyeyim, çok hoşuma gitmişti. Sevişirken parmağını makatıma soktu-Şunda içimden “Tanrım, bu harika bir şey!” diye geçirmiştim. 


2 Turner 1984. Rhode (1990) farklılık konusunda yeni Amerikan feminist 
düşüncesini temsil eder. 
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Doğrusu mastürbasyon yaparken de genellikle o böl geme dokunuyordum ama kendi başıma bu kadar ileri gitmemiştim. Galiba beni uyaran şey buymuş. Çünkü sevişti ğim genç kadın bunu her yaptığında hazzın doruklarına çıkıyordum. Onunlayken boşalmakta hiç güçlük çekmedim. Nereye dokunacağını çok iyi biliyordu. Böylece artık bir erkekle birlikte olmaktan, onun içime girmesinden epey hoşlanacağımı düşünmeye başladım. Bunun düşüncesi bile beni heyecanlandırmaya yetiyordu. 


one 


Bu vakada bedensel uyarilmanin ve bedensel eylemin toplumsal eylemle iç içe geçtiğini görüyoruz. Don kendi bedenini ve bedeninin yapabileceklerini etkileşim aratılığıyla deneyimlemiştir. Hatta bedenini etkileşim aracılığıyla keşfettiğini söylemek daha doğru olur. Nitekim ilk cinsel ilişkisi sırasında onu kendi makatına yönlendiren kişi seviştiği kadınmış. İlk başarılı cinsel ilişkisinin doruk noktası hem bedensel bir histi hem de Don'un Bekâret Öyküsü diyebileceğimiz bu daha uzun anlatının en önemli yeriydi ki o da bunu “Vay canına! Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım” diye ifade ediyor. 

Bedensel performansın toplumsallığı, fizyolojik bir etkinliği toplumsal bir çerçeveye oturtma meselesi değildir. Özellikle fantezi boyutunda -hem Don'un bekâretinden kurtulma hikâyesindeki bazı ince ayrıntılarda hem de daha doğrudan biçimde “içime girmesinden epey hoşlanacağım” dediği yeni bir toplumsal ilişki fantezisinde- etkili olan daha mahrem bir bağlantıdır. Bu fantezi parmaklanma deneyimiyle başlıyordu. 
Toplumsal bir etkileşimden doğmuştu ama aynı zamanda tamamen bedensel bir deneyimdi. Don'un bedeninin verdiği tepkiler onun cinsel davranışını yönlendirecek kadar etkili olacaktı. Dolayısıyla, Don'ın büzgen kaslarının, prostat bezlerinin ve penis dokusunun kendi aralarında başardıkları şeyi ifade etmek için “faillik” terimini kullanmak yanlış olmayacaktır. 
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Spor üzerine yapılan ve toplumsal cinsiyeti üreten disiplin pratiklerine dikkat çeken araştırmalar, meselenin bu yönünü yakalayamıyorlar. Örneğin koşunun toplumsal disipline sahip bir etkinlik olduğu aşikârdır. Her sabah yataktan kalkmak için debelenirken ve koşu ayakkabılarımı bağlarken kendime bunu söylerim. Nitekim her Ağustos ayında Sidney'de 
40 bin çift ayak, William Caddesi'nden Bondi'ye doğru yapılan 
“Sörf Şehri” koşusu için memnuniyetle yollara düşmektedir. 
Koşan bir kalabalık, ortak beden pratikleri aracılığıyla toplumsallaşmanın verdiği keyfi yansıtan çarpıcı bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. 

Disiplin pratiklerine “direnme” düşüncesi de disiplinin demir kafesi zemine çakılıp şeklini kaybettiğinde olup bitenleri gerçekten kapsamamaktadır. Örneğin bundan iki gün önce üniversiteye gitmek için bindiğim otobüste, koşu ayakkabıları, koşu çorapları ve koşu şortunun üzerine ipek bir bluz giymiş, kulaklarına uzun gümüş küpeler takmış, yüzüne dolgun bir makyaj yapmış, saçı fönlü genç bir kadının karşısına oturdum. 
Acaba bu kadın bel hizasında pes edip daha ileri geçememiş iki disiplin rejiminin birden denetimi altında mıydı? Kim bilir. 
Ama en azından onlarla zekice bir şey yapıyordu: Kendine manevra yapabileceği bir alan sağlıyordu. 

Dolayısıyla karşımızda bedenlerin pratiğin hem nesneleri hem de failleri oldukları, pratiğin kendisinin ise bedenlerin sahiplenilip tanımlandıkları yapıları inşa ettiği bir örüntüyle karşı karşıyayız. Mevcut sosyal kuramın formülasyonlarının ötesine geçen bu örüntüyü refleksif beden pratiği diye adlandırabiliriz. 

Don Meredith'i hazzın dorukların taşıyan deneyim, bu devrenin akışını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. 
Prostat bezlerinin, büzgen kasların ve makatın da uyarılmasına neden olarak bedensel bir haz veren parmaklanma eylemi toplumsal etkilere de sahiptir. Doğrudan doğruya, bir erkekle yeni bir toplumsal ilişki kurma fantezisine neden olmaktadır: 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“Artık bir erkekle birlikte olmaktan, onun içime girmesinden epey hoşlanacağımı düşünmeye başladım. Bunun düşüncesi bile beni heyecanlandırmaya yetiyordu.” 

Bu heyecan sınır ihlalinin belirtisidir. Nitekim Don o güne kadar kendini bir heteroseksüel olarak görmüş. Hatta bekâretinden kurtulma girişimleri sırasında kendisine kancayı takan bir geyi “çadır kazığıyla bir güzel benzetip” reddetmişti. 
Ama yaşadığı parmaklanma deneyimi her şeyi değiştirmiş. 
Bundan sonra eşcinsel ilişki fantezileri kurmaya ve sırası gelince gerçekten eşcinsel ilişkiler yaşamaya da başlayacaktı. (Ne var ki Don'un talihi başlarda yaver gitmemiş. İlk eşcinsel ilişkisi sırasında partneri ereksiyonunu kaybetmiş.) 

Büzgen kaslar aracılığıyla gevşemek ve prostat bezleri aracılığıyla uyarılmak için illa bir erkekle cinsel ilişkiye girmeye ihtiyaç yoktur. Bu işi bir kadın da pekâlâ yapabilir. 
Don'un bedensel fantezilerine yapısını veren şey anal seks ile erkek partner arasında kurulagelmiş toplumsal denklemdi. 
Anal seks Batılı erkek eşcinselliğinin alâmetifarikasıdır; gerçi AIDS araştırmalarından elde edilen bulgulara bakılırsa simgesel önemiyle tezat oluşturacak şekilde seyrek yapılmaktadır.2! 

Bu vakada devre, bedensel etkileşim ve bedensel deneyim ile başlamakta, toplumsal olarak yapılarınış -hegemonik ve bastırılmış cinselliklerin kültürel inşasını da içeren- bedensel fanteziler aralığıyla yeni bedensel etkileşimleri merkeze alan taze cinsel ilişkilerin inşa edilmesiyle tamamlanmaktadır. 
Burada söz konusu olan durum sadece Don'un bedenine birtakım toplumsal anlamların zorla yüklenmesi veya kategorilerin dayatılması değildir; gerçi bu anlamlar ve kategoriler de olan biten için hayati bir öneme sahiptirler. Refleksif beden pratikleri bu anlamları ve kategorileri devreye sokarken be- 


n Morin (1986) denemek isteyenler açısından yararlı teknik ayrıntılar taşır. 
Hocguenghem (1978) hevesle kültürel anlamı geliştirir; Connell ve Kippax (1990) pratik konusunda çok çarpıcı detaylara sahiptir. 
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densel deneyim, yani afallatıcı bir haz da bu devreye enerjisini verir. 


Adam Singer babasının ona yaşattığı bir sarsıntıyı şöyle hatırlıyor: 


Noel'de babam erkek kardeşime bir kriket sopası almıştı. Bana böyle şeyler almazdı. Kriket oynamak veya top fırlatmak gibi işleri beceremeyeceğimi söyler dururdu. Bir erkeğin topu atış biçimi ile bir kadınınki birbirinden farklıdır. Babamın önünde top atmak istemiyordum çünkü bunu beceremeyeceğimi, topu güçlü kuvvetli bir erkeğin atabileceği kadar iyi atamayacağımı biliyordum. Bir keresinde tüm cesaretimi toplayıp o topu attıysam da babam topu kız gibi attığımı söyleyerek benle alay etti. 


Bu vakada devre çok kısa bir zaman aralığında yoğunlaşıyor. 
Kamunun toplumsal cinsiyete yüklediği anlamlar, bedensel etkinlikle ve ilişkinin barındırdığı duygularla anında kaynaşıyorlar. Buna rağmen ortada bir algı yarılması mevcut. Nitekim Adam aynı anda hem kendi bedeni içinde olmayı (top atarak) hem de bedeninin dışına çıkıp onun toplumsal cinsiyetli performansını seyretmeyi (“bunu beceremeyeceğimi biliyordum”) öğrenmiştir. 

Adam'ın hikâyesinde bir refleksif beden pratiği olarak spor, baba ile oğul arasındaki ilişkinin tüm duygusal yükünü barındıran bir farklılık ilanı (“...séyleyerek benle alay etti”) ile başlamıştır. Zamanla Adam farklı olduğuna ilişkin başka bulgulara da ulaşmıştır. En sonunda eşcinsel olup olmadığını öğrenmek için -yani bu “cesur beden“in toplumsal cinsiyet düzeni içinde nereye ait olduğunu anlamak icin- bir erkekle ilişki kurmuştur. 


eet 
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Steve Donoghue'nun nereye ait olduğundan kuşkusu yoktu. Sörf sporunda ulusal şampiyonluğa sahip bir sporcuydu. Bu alanda kazandığı ödüller, aldığı sponsorluklar ve oynadığı reklamlar sayesinde zengin bir hayat sürüyordu. Her gün dört ila beş saat idman yaptığı için mükemmel bir fiziğe sahipti. Steve'in bedeni, dayanıklılık gerektiren işlerin yanı sıra dakiklik isteyen işlerde de şaşırtıcı derecede kabiliyetliydi: 


Bayılmamak ya da ağırdan almak zorunda kalmamak için enerjimi dört saatlik bir yarışın tümüne yayabilirim. Her seferinde belli bir tempoda başlayıp yarışı yine aynı tempoda bitirebilirim. 
Yüzerken her biri elli metrelik dört turdan oluşan 200 metre yapmaya alışkındım. Başlayıp bitirene kadar neredeyse her elli metreyi saniyenin onda birinde alabiliyorum ve bir kez bile saate bakmıyorum... 


Spora yatkın diğer insanlar gibi Steve de bedeninin yetenekleri, ihtiyaçları ve sınırları hakkında ayrıntılı ve eksiksiz bil giye sahipti. 


Bu vakadaki refleksif beden pratiği tarıdıktır; fakat bu pratiğin toplumsal cinsiyetle ilgili sonuçları belki daha az tanıdıktır. 
Plaj müdavimi bir delikanlı olan Steve Donoghue, emsal erkek Steve Donoghue'u ayakta tutabilmesi için şart olan pratikler içinde bir kapana kısılmıştı. Alkollü araç kullanamazdı ya da kavgaya karışamazdı (kötü reklam olur endişesiyle). Kafa çekmeye gidemezdi (idmanlarından dolayı) ya da "doğru düzgün cinsel hayatı bile" yoktu (çünkü antrenörü buna karşıydı; birlikte olduğu kadınlar da onun antrenman çizelgesine uymalıydı). Başka bir deyişle akranları arasında erkeklik belirtisi sayılan davranışların çoğu ona yasaklanmıştı. 

Dolayısıyla Steve'in hegemonik erkekliğini inşa eden refleksif beden pratiği bir yandan hegemonik erkekliğin altını da oyuyordu. Steve'in toplumsal ve ruhsal hayatı bedenine odaklanmıştı. Bir şampiyon yaratmak için gerekli olan rekabetçilik içe dönük nitelikteydi. Steve antrenörü tarafından rakiplerinden nefret etmeye teşvik edildiyse de bunu yapmadı. O daha ziyade zihinsel açıdan ne denli “dayanıklı” olduğundan, "aayı kontrol edebildiğinden" ve bedeninin “aslında o kadar acımadığına” kendini inandırma becerisinden söz ediyordu. 

Kısacası, modern Avustralya kültüründe erkekliğin hegemonik nitelikli inşası dışa dönük nitelikteyken ve tüm şahsi duyguların önemini azaltmaya meyilliyken, Steve narsisizme doğru sürükleniyordu. Fakat bu narsisizm, kendine hayranlık beslemekte ve bedensel hazlarda bulunamaz. Öyle olsaydı Steve'in hayatını adadığı yolun bağlı olduğu performans! ortadan kaldırırdı. 

Steve'in rekabet anlayışında nihai zafer kişinin kendi bedenine karşı kazandığı zaferdi. Steve'in olağanüstü fiziği ancak müsabakalarda galip gelmek için kullanılırsa bir anlam taşıyordu. Onun kazanma isteğinin kaynağı kişisel “hırs” degildi (spor tartışmalarında sıkça geçen fakat Steve'in hiç kullanmadığı bir sözcüktür bu). Bu isteği ona veren, spor müsabakalarının toplumsal yapısıydı. Bu onun bir şampiyon olarak taşıdığı anlamdı. 

Steve'in refleksif beden pratiği devresi işte böyle karmaşık bir şeydi. Bu devre kurumsallaşmış, ticarete dökülmüş bir spor sistemi, plaj ürünlerinin üretimi ve tanıtımı ve de kitle iletişim araçları üzerinden, belirli idman ve rekabet pratiklerine doğru ilerliyordu. Fakat bu sistem iç tutarlılığa sahip olmaktan uzaktır. Nitekim Steve'in yaşamında inşa edilmiş tutarsız erkekliğin de ele verdiği esaslı bazı çelişkileri barındırmaktadır. Eğer bu durum Steve'inki gibi bir emsal erkeklik için bile geçerliyse erkeklerin çoğunluğuna özgü refleksif beden pratiği devrelerinin daha tutarlı olduklarını düşünmemiz için pek fazla nedenimiz yok demektir. 

Tüm bu örneklerde gördüğümüz üzere, refleksif beden pratikleri bireyin doğasından ileri gelmezler. Toplumsal ilişki- 


130 


leri ve simgeciliği de devreye sokarlar; hatta büyük ölçekli toplumsal kurumları bile kapsayabilirler. Erkekliğin muayyen biçimleri, kendi devreleri dâhilinde, anlamlı bedenler ve bedene bürünmüş anlamlar olarak inşa edilirler. Dolayısıyla refleksif beden pratikleri aracılığıyla bireysel hayatlardan çok daha fazlası -toplumsal bir dünya- şekillendirilir. 


Dünyayı Şekillendirmek 


Refleksif beden pratikleri aracılığıyla bedenler beden olmaktan çıkmadan toplumsal süreçlere katılıp tarihe dâhil olurlar; söylemdeki simgelere, göstergelere ya da konumlara dönüşmezler. Maddilikleri (doğurtmak, doğurmak, süt vermek, adet görmek, açmak, içine girmek, boşalmak gibi maddi kabiliyetleri dâhil) ortadan kalkmaz, önemlerini korumaya devam eder. 
Cinsiyetin toplumsal süreci; doğum ve çocuk bakımı, gençlik ve yaşlanma, spor ve cinsellikten alınan haz, işgücü, yaralanma ve AIDS’den ölmek gibi durumları da kapsamaktadır. 

Toplumsal cinsiyetin toplumsal göstergebilimi bitmez tükenmez anlam oyunlarını, söylemlerin ve özne konumlarının çeşitliliğini vurgulayarak biyolojik belirlenimciliğin katılığından kaginmamiza izin vermiş olması itibarıyla önemlidir. Fakat buradan hareketle toplumsal cinsiyetin en hafif rüzgârla bile savrulabilen bir sonbahar yaprağı gibi olduğu sanılmamalıdır. Refleksif beden pratikleri tarihsel bir ağırlığa ve sağlamlığa sahip yapılar kurarlar ve aynı zamanda bu yapılar tarafından şekillendirilirler. Toplumsal olan, kendi gerçekliğine sahiptir. 

1970'li yıllarda feminizm “ataerki”nden insanlık tarihinin egemen örüntüsü olarak söz etmeye başladığında aşırı genellenmiş bir sav ortaya koyuyordu. Bununla beraber bu savın temelini oluşturan fikir devasa bir toplumsal ilişkiler yapısının —akrabalık, çocuk bakımı ve cinselliğin yanı sıra devleti, ekonomiyi, kültürü ve iletişimi de kapsayan muazzam bir yapırun- gücünü ve ağırlığını gayet iyi yakalamıştı. 


131 


Pratik asla boşlukta icra edilmez. Daima mevcut bir duruma tepki olarak icra edilir. Durumlarsa ancak belirli olanakların gerçekleşmesine izin verip diğerlerini devre dışı bırakacak şekilde yapılanmışlardır. Pratik boşuna da icra edilmez. 
Bir dünya yaratır. Eylerken hâlihazırdaki durumları yeni durumlara dönüştürürüz. Bu itibarla pratik, yapıları hem var eder hem de var olan yapıları şekillendirir. İşte bu nedenle beşeri pratik, Çek felsefeci Karel Kosik'in biraz hantal fakat akılda kalıcı deyimiyle ontoformatiftir. İçinde yaşadığımız gerçekliği inşa eder.2 

Erkekliği inşa eden pratikler bu anlamda ontoformatiftirler. Refleksif beden pratikleri olarak bedensel bir boyuta da sahip olan ve fakat insarun biyolojik yapısı tarafından katı biçimde belirlenmemiş bir dünya inşa ederler. Bedenin fiziksel yarunın mantığı tarafından sıkı sıkıya belirlenmemiş olan bu yeni dünya, bedenlerin maddi esenliğine düşman dahi olabilir. 
Nitekim Tip Southern ile Hugh Trelawney'nin icra ettikleri hegemonik erkeklikler bu anlamda onların kendi bedenlerine düşmandı. Onlarınki Avustralya argosunda akşamdan kalmahk diye adlandırılan “kendini sakatlama” örnekleridir. HIV salgını varken [bir şeyler kanıtlamak için) korunmadan cinsel ilişkiye girmek de bu minvalde daha ağır sonuçları olan örneklerden biridir. 

Tip Southem ile Hugh Trelawney erkekliklerinde reform yapmışlardır; yani hem bedenlerinde hem de ilişkilerinde birtakım değişiklikler yapmışlardır. Hugh alkol bağımlılığından kurtulmak için bağımlılıkla mücadele merkezinde yatmış, yaşam tarzında “köklü değişiklikler” yapmaya karar vermiştir. 
Daha az rekabetçi olmak, başkalarına karşı daha açık davranmak ve cinsel ilişkilerde kadınlara birer eşya muamelesi yapmayıp insan gibi yaklaşmak için çaba göstermiştir. Bu değişimin onu nereye götürdüğünü Yedinci Bölümde göreceğiz. Tip ise uyuşturucu bağımlılığından kurtulmuş ve açık havada 


2 Kosik, 1976. 
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çalışabileceği, beden gücüne dayalı bir iş bulmuştur. Bu iş onun sağlığına yeniden kavuşmasını sağlamıştır. İlk kez genç bir kadınla kalıcı bir ilişki kurmuştur. 

Elbette bu iki hikâye, erkeklerin kendilerini değiştirme çabalarının tümünü temsil etmiyor. Beşinci Bölümde bunlardan daha farklı güzergâhlara da bakacağız. Yine de bu iki hikâye, tüm değişim tasarılarıyla ilgili kaçınılmaz bir gerçeği bize açıkça göstermektedir: Toplumsal cinsiyetle ilgili refleksif beden pratikleri aracılığıyla şekillenen dünya, kadınlar için olduğu gibi erkekler için de bir siyaset alanıdır. Yani eşitsiz şartların hüküm sürdüğü bir ortamda verilen çıkar mücadelelerinin alanıdır. Toplumsal cinsiyet siyaseti de bu nedenle bedenler araalığıyla yürütülen bir toplumsal siyasettir. Erkekliğin bedenlenmiş siyasetinin aldığı biçimler bu kitabın geri kalanının da başlıca izleklerinden biri olacaktır. 
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3 
Erkekliğin Toplumsal 
Örgütlenişi 


Birinci Bölümde yirminci yüzyıldaki erkeklik araştırmalarının ana akımlarının izini sürdüm ve bunların tutarlı bir erkeklik bilimi üretmekte başarısız olduklarını gösterdim. Bu durum bilim insanlarının başarısızlığından ziyade böyle bir bilimin olanaksız olmasından ileri gelmektedir. “Erkeklik” genelleyici bir bilime zemin hazırlayamayacak denli iç tutarlılıktan yoksun bir nesnedir. Yine de bu doğrultudaki girişimlerin gündeme getirdiği meseleler hakkında tutarlı bilgiler ortaya koyabiliriz. Eğer görüş açımızı biraz daha geniş tutarsak erkekligin yalıtılmış, yekpare bir nesne olmadığını, daha büyük bir yapının bir veçhesi olduğunu görebiliriz. 

Bu da öncelikle söz konusu yapının nasıl bir şey olduğunu ve erkekliklerin onun içinde kendilerine nasıl yer bulduklarını izah etmemizi gerektiriyor. Bu bölümün amacı, toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine yapılan modern çözümlemeleri temel alan genel bir çerçeve ortaya koymak. Bu çerçeve bize erkeklik tiplerini sınıflandırmanın ve değişimin dinamiklerini anlamanın bir yolunu sunacaktır. Fakat konuya geçmeden önce kavramsal bir temizlik yapmakta fayda görüyorum çünkü bu tartışmalarda kullanılan temel terimin, yani erkekliğin 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tanımı hiç bir zaman gerçek anlamda yeterince açık ve seçik olmadı. 


Erkekliği Tanımlamak 


Her toplumun toplumsal cinsiyet üzerine kültürel betimlemeleri vardır ama her toplum "erkeklik" kavramına sahip değildir. Bu terimin modem kullanılış biçimi, kişinin davranışının kişilik tipinin bir sonucu olduğunu varsayar. Başka bir deyişle, erkeksi bir kişiliğe sahip olmayan birinin erkeksi davranmayacağını örneğin saldırgan değil mülayim olacağını, baskıcı değil uzlaşmacı olacağını, futbolla ilgilenmeyeceğini veya çapkınlık yapmayacağını- varsayar. 

Bu erkeklik kavrayış bireysel farklılıkların varlığına ve kişilerin failler olduklarına inanmayı gerektirir. Bu yönü itibarıyla erken modem çağın Avrupası'nda sömürge imparatorluklarının ve kapitalist iktisadi ilişkilerin kuruluşuyla beraber gelişmiş bir birey anlayışı üzerine inşa edilmiştir. (Sekizinci Bölümde bu meseleyi daha ayrıntılı olarak ele alacağım) 

Fakat erkeklik kavramı aynı zamanda doğası gereği ilişkiseldir. "Erkeklik" ancak "kadınlık" ile karşıtlığı üzerinden var olabilir. Kadınları ve erkekleri kutuplaşmış kişilik tiplerinin taşıyıcıları olarak görmeyen bir kültür modern Avrupa/ Amerika kültüründeki anlamıyla bir erkeklik kavramına — en azından ilkece- sahip değildir. Tarihsel araştırmalar bu durumun on sekizinci yüzyıldan önceki Avrupa kültürünün ta kendisi için bile geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Elbette eskiden de kadınlara erkeklerden farklı varlıklar gözüyle bakılıyordu ama o zamanlar bu farklılık kadınların aynı beşeri doğanın eksik, kusurlu veya aşağı örnekleri olarak görülmeleri şeklinde tezahür ediyordu (örnekse kadınların aklının eksik olduğu, erkeklere kıyasla daha sınırlı bir anlayışa sahip oldukları düşünülüyordu). Başka bir deyişle o zamanlar kadınlar ile erkekler tamamen farklı nitelikte doğalara sahip varlıklar olarak görülmüyorlardı. Bu anlayış özellikle on dokuzuncu yüzyılda burjuvanın “ayrı dünyalar” ideolojisiyle birlikte kuvvetlendi.! 

Her iki açıdan da erkeklik kavramımız en fazla birkaç yüzyıllık bir geçmişe sahip yakın tarihli bir icattır. Dolayısıyla erkeklik üzerine konuştuğumuzda aslında toplumsal cinsiyeti kendi kültümüze özgü yollardan "imal ediyoruz” demektir. 
Adamlığa ve erkekliğe ilişkin değişmez, tarihaşırı hakikatlerin keşfedildiği iddiaları karşısında bu nokta asla akıldan çıkarılmamalıdır. 

Erkeklik tanımlarımız çoğunlukla bizim kendi kültürel bakış açımızı sorgusuz sualsiz benimsemişler ama eril insan tipini belirlemek konusunda birbirinden farklı stratejiler izlemişlerdir. İzlenen dört temel strateji genellikle pratikte bir tutulsa da mantıksal açıdan kolayca birbirinden ayırt edilebilir. 

Özcü tanımlar genellikle eril olanın özünü teşkil ettiği düşünülen bir unsur bulup erkeklerin hayatını o unsur ekseninde izah ederler. Bu bağlamda Freud erkekliği etkinlik, kadınlığı ise edilginlik olarak görüp birbirinin karşısına koyduğun- da cinsiyetin özcü bir tanımına göz kırpıyordu (fakat bunu meseleyi fazla basitleştirmek olarak görüp bir kenara bıraktı). 
Ondan sonraki yazarların erkekliğin özünü yakalama çabaları ise bin bir renge bürünmüştü: risk almak, sorumluluk, sorumsuzluk, saldırganlık, Zeus enerjisi vesaire. Bunlardan belki de en iyisi, sosyobiyolog Lionel Tigerin erkek dayanışmasının ve savaşın temelinde yatan gerçek erkekliğin "sert ve ağır fenomenler" tarafından gün ışığına çıkarıldığı yönündeki görüşüdür? Birçok heavy metal hayranı kuşkusuz bu görüşe katılırdı. 


1 Bloch (1978), İngiltere ve Kuzey Amerika'daki Protestan orta sınıfların 
iddialarını ana hatlarıyla çizmektedir. Laqueur (1999), bedene bakış konusundaki benzer satırlarda daha kapsamlı bir tartışma sunmaktadır. 

? Tiger 1969: 211. Tiger, savaşın yüksek hızda bir yarış arabası sürmek gibi "erkek estetiğinin" bir parçası olabileceğini öne sürmeye devam ediyor... 
Bölüm yine de okunmaya değer; tıpkı Bly'nin Iron John'u gibi, bu vakada C. Wright Mills'in daha önce "kafadan çatlak gerçekçiliği" olarak 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Özcü yaklaşımın zayıf yanı aşikârdır: Öz olarak seçilen her unsur keyfi kalmaktadır. Farklı özcüleri aynı unsur üzerinde uzlaşmaya zorlayacak hiçbir ölçüt yoktur ve çoğunlukla uzlaşmazlar. Dolayısıyla evrensel bir erkeklik ilkesine ilişkin savlar bize bu ilkeden daha ziyade bu savları öne sürenlerin dünya görüşleri hakkında bir şeyler söylerler. 

Olguların toplanmasıyla ilgilenen pozitivist sosyal bilimin erkeklik tanımı ise bu doğrultuda son derece yalındır: Erkeklik erkeklerin yaptıklarıdır. Bu tanım psikolojide kullanılan ve barındırdığı öğelerin geçerliliği erkek ve kadın grupları arasındaki istatistiksel dağılımları üzerinden denetlenen erkeklik/dişilik (E/D) ölçeklerinin de mantıksal zeminini teşkil eder. 
Keza bir kültürde erkeklerin yaşam kalıbını betimleyip o kalıbı erkeklik kalıbı addeden etnografik erkeklik tartışmalarının temelini de bu tanım oluşturur.3 

Burada karşımıza üç zorluk çıkmaktadır. Birincisi, modern epistemolojinin de kabul ettiği üzere, bakış açılarından bağımsız betimleme diye bir şey yoktur. Bu tanımların dayandıkları tarafsız görünen betimlemeler bile toplumsal cinsiyete ilişkin varsayımlar üzerine kuruludurlar. Nitekim bir E/D ölçeği derlemek için hangi öğelerin derlenip kayda geçirilmeye değer oldukları konusunda baştan bir fikre sahip olmamız gerekir. 

İkincisi, erkekler ile kadınların yaptıklarının dökümünü çıkarabilmek için insanların hâlihazırda "erkek" ve "kadın" kategorilerine ayrılmış olmaları gerekir. Suzanne Kessler ve Wendy McKenna'nın toplumsal cinsiyet araştırmalarına ilişkin klasik etnometodolojik çalışmalarında ortaya koydukları üze- 


adlandırdığı şeyi andıran, erkeklik meselesinin kışkırtıyor izlenimi uyandırdığı yönündeki karmaşık düşünceye dair çarpıcı bir örnektir. 

3 ED ölçeğinin son derece karmaşık mantığı, Constantinople (1973) 
tarafından klasikleşen bir makalesindede açıkça ortaya konmaktadır. 
Erkeklik konusuna eğilen etnografik pozitivizm, normatif kuram ve pozitivist pratik arasında gidip gelen en düşük değere Gilmore'da (1990) ulaşmıştır. 
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re bu, kaçınılmaz olarak toplumsal cinsiyete ilişkin sağduyu tipolojilerinin toplumsal olarak yüklendikleri bir süreçte cereyan eder. Dolayısıyla pozitivist yordam, toplumsal cinsiyet araştırmalarında soruşturulduğu varsayılan tipleştirmelerin ta kendilerini baştan varsaymaktadır. 

Üçüncüsü, erkekliği “erkeklerin yaptıkları” üzerinden tanımlamak kimi kadınları “erkeksi”, kimi erkekleri “kadınsı” diye —yani bazı davranışları, kimin sergilediğine bakmaksızın, “erkeksi” veya “kadınsı” diye- nitelemek için bu terimi kullandığımız durumları dışarıda bırakmaktadır. Bu ise terimlerin kullanılışıyla ilgili basit ve önemsiz bir meseleden ibaret değildir. Örnekse bu gibi durumlar kişiliğin barındırdığı çelişkileri ele alacak psikanalitik bir düşünme biçimi için hayati öneme sahiptirler. Aslına bakılırsa terimin bu kullanılış şekli toplumsal cinsiyet analizinin temel unsurlarından birini teşkil eder. Genel olarak kadınlar ile genel olarak erkekleri birbirinden ayıran farklılıklardan söz ediyor olsaydık “erkeksi” veya “kadınsı” gibi terimlere ihtiyacımız zaten olmazdı; “erkekler” ile “kadinlar’dan veya “erkek” ile “kadın”dan söz etmemiz yeterli olurdu. Oysa “erkeksi” ve “kadınsı” terimleri, bu kategorik cinsiyet ayrımının ötesinde, toplumsal cinsiyet bağlamunda erkekler ile kadınların kendi aralarında nasıl farklılaştıklarını işaret etmektedir.‘ 

Normatif tanımlar ise bu farklılıkları ikrar edip bize bir ölçüt sunarlar: Erkeklik, erkeklerin olmaları gereken şeydir. Bu tanım çoğunlukla medya çalışmalarında, özellikle de beyaz perdenin John Wayne gibi emsal erkeklerinde ya da gerilim gibi türlerine ilişkin tartışmalarda karşımıza çıkar. Nitekim katı cinsiyet rolü kuramı, erkekliği erkeklerin davranışlarını belirleyen bir toplumsal norm olarak görür. Pratikte, erkek rolü üzerine yazılmış metinler sıklıkla normatif tanımlarla 


* Kessler ve McKenna (1978) "toplumsal cinsiyet yüklemenin önceliği" ile ilgili önemli tartışmayı geliştirir. Eril kadınlar üzerine aydınlatıcı bir tartışma için bkz. Devor 1989. 
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özcü tanımları harmanlarlar. Robert Brannon'ın “kültürümüzde erkekliğin inşa planı” diye nitelediği ve yaygın şekilde atıfta bulunulan kurallar bütünü bu yaklaşımın bir örneğini teşkil etmektedir: hanım evladı olmamak; ağır olmak; kapı gibi olmak ve gözünü budaktan sakınmamak.5 

Normatif tanımlar farklı erkeklerin erkeklik standartlarını farklı ölçülerde yakalamalarına olanak tanırlar. Fakat bu durum hemen birtakım çelişkilere neden olur. Bu çelişkilerden bazıları Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin ta ilk zamanlarında ikrar edilmişlerdir. Gerçek hayatta çok az erkek Wayne'in, Bogart'ın veya Eastwood'un oynadığı tiplerin sergilediği bıçkınlığı veya başına buyrukluğu sergileyebilir veya söz konusu “inşa planına” uygun davranabilir (Blazing Saddles ve Play it Again, Sam gibi parodiler tam olarak bu noktayı hicvederler.) Peki, hiç kimsenin karşılayamadığı bir normun “normluğundan” söz edilebilir mi? Söz edilebilirse erkeklerin çoğunun erkeksi olmadıkları sonucuna varmamız mı gerekiyor? Bıçkınlık normuna direnmek için gereken dayanaklılığı ya da eşcinsel olduğumuzu açıklamak için gereken cesareti nasıl gösteririz? 

Bunun kadar bariz olmayan bir başka güçlük ise salt normatif bir tanımın erkekliği kişilik düzeyinde kavramamıza izin vermemesidir. Joseph Pleck'in, rol ile kimliğin birbirine tekabül ettiği kabulünün mesnetsiz olduğuna ilişkin saptaması haklıydı. Kanımca bu kabul, cinsiyet rolü kuramcılarının neden sıklıkla özcülüğe yöneldiklerini de açıklıyor. 

Göstergebilimsel yaklaşımlar kişilik düzeyini bir kenara bırakıp erkekliği eril ve dişil alanları bir simgesel ayrım sistemi üzerinden karşıtlaştırarak tanımlarlar. Bu yaklaşımda erkeklik, dişilik olmayan diye tanımlanmaktadır. Bu tanım, yapısal dilbilimin, dilsel öğelerin anlamlarını birbirlerinden farkları üzerinden kazandıklarını savunan formülasyonlarının izinden gider. Bu yaklaşım büyük ölçüde, toplumsal cinsiyet üzerine 


5 Eastliope 1986; Brannon 1976. 
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feminist ve postyapisala kültür analizlerinde ve Lacana psikanaliz ile simgecilik çalışmalarında kullanılmıştır. Bu tanım E/D ölçeklerinde erkeklik ile kadınlık arasında kurulan soyut karşıtlıktan daha fazlasını bize sağlar. Erkeklik ile dişiliğin göstergebilimsel karşıtlığında erkeklik, işaretlenmemiş terimdir, yani simgesel otorite alanıdır. Fallus burada efendigösterendir, dişilik ise eksiklikle simgelenir. 

Bu erkeklik tanımı kültürel analizde son derece etkili olmuştur. Özcülüğün keyfiliğinden ve pozitivist ve normatif tanımların barındırdığı çelişkilerden kaçınabilmektedir. Yine de —bazı postmodern kuramcıların yaptıkları gibi toplumsal analiz bağlamında sadece söylemler hakkında konuşabileceği varsayılmadıkça- sınırlı bir kapsama sahiptir. Erkeklikle ilgili her türlü sorunla mücadele ederken, başka türden ilişkiler hakkında konuşmamıza izin verecek yollara da ihtiyacımız var: Üretimde ve tüketimde, kurumlarda ve doğal çevrede, toplumsal mücadeleler ve askeri savaşlar için kullanılan toplumsal cinsiyetli mekânlar hakkında konuşma biçimlerine ihtiyaç duyuyoruz. 

Genelleştirilebilir olan unsur bağlantı ilkesidir. Bir simgenin ancak bağlantılı olduğu bir simgeler sistemi içinde anlaşılabileceği düşüncesi, diğer sahalar için de aynen geçerlidir. 
Erkeklik, toplumsal cinsiyet ilişkileri sisteminin dışında ortaya çıkamaz. , 

Erkekliği bir nesne (doğal bir kişilik tipi, ortalama bir davranış biçimi, bir norm) olarak tanımlamaya çalışmak yerine, erkekler ile kadınların toplumsal cinsiyetli yaşamlar sürmelerini sağlayan süreçlere ve ilişkilere odaklanmamız gerekir. 
"Erkeklik" -bu terimin kabaca da olsa tanımlanabileceği var- 


é Erkekliğe ilişkin literatürde tam anlamıyla göstergebilimsel bir yaklaşım geçerli değildir; bu yaklaşıma çoğunlukla toplumsal cinsiyete yönelik daha genel muamelelerde rastlarır. Bununla birlikte, Saco (1992) bu yaklaşımı çok açık bir şekilde savunmaktadır ve yaklaşımın potansiyeli, Saco'nun makalesinin de içinde yer aldığı derlemeyle ortaya konmaktadır, Craig 1992. 
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sayılırsa- aynı anda hem toplumsal cinsiyet ilişkileri içinde bir yerdir hem de kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyetli bu yere bağlanmalarıyla sonuçlanan pratikler ve bu pratiklerin bedensel deneyim, kişilik ve kültür üzerindeki etkileridir. 


Bir Toplumsal Pratik Yapısı Olarak 
Toplumsal Cinsiyet 


Bu alt bölümde kitabın savına dayanak teşkil eden toplumsal cinsiyet analizi üzerinde kısaca duracağım. Toplumsal cinsiyet, toplumsal pratiğin düzenlenme yollarından biridir. Toplumsal cinsiyetle bağlantılı süreçlerde hayatın içinden günlük işler bedensel yapılara ve insanın üreme süreçlerine göre tanımlanan bir üreme sahasına göre düzenlenirler. Bu saha cinsel uyarılmayı ve cinsel ilişkiyi, doğumu ve bebek bakımını, bedensel cinsiyet farklılığını ile benzerliğini kapsar. 

İkinci bölümde temas ettiğim noktayı vurgulamak için bunu bir "biyolojik temel" yerine bir "üreme sahası" olarak adlandırıyorum; çünkü burada birtakım değişmez biyolojik belirleyicilerden değil, bedenin dâhil olduğu bir tarihsel süreçten söz ediyoruz. Toplumsal cinsiyet, sürekli olarak bedenlere ve bedenlerin yaptıklarına gönderen bir toplumsal pratiktir, bedene indirgenmiş bir toplumsal pratik değildir — oysa indirgeyici yaklaşım bunun tam tersini savunur. Başka bir deyişle, toplumsal cinsiyet tam da biyolojinin toplumsal olanı belirlemediği ölçüde var olur. Bu itibarla biyolojik evrimin yerini tarihsel sürecin aldığı geçiş noktalarından birini teşkil eder. 
Özcülüğün gözünden bakılınca toplumsal cinsiyet bu nedenle bir skandaldır, giderilmesi gereken bir ayıptır. Bu doğrultuda sosyobiyologlar beşeri toplumsal düzenlemelerin evrimin değişmez buyruklarına riayet ettiğini kanıtlayarak toplumsal cinsiyeti daima yürürlükten kaldırmaya çalışırlar. 

Toplumsal pratik, yaratıcı ve özgündür ama iptidai değildir. Belirli durumlara karşılık verir ve belirli toplumsal ilişki yapıları içinde üretilir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri —yani 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üreme sahası vasıtasıyla örgütlenen insanlar ve gruplar arasındaki ilişkiler- kayda geçirilmiş tüm toplulukların başlıca yapılarından birini oluşturmaktadır. 

İnsanlar ve gruplar kendi tarihsel şartlarıyla boğuşurken ortaya çıkan bu yapıyla bağlantılı pratik ise birtakım münferit eylemlerden ibaret değildir. Eylemler daha büyük birimler halinde tertiplenmişlerdir ve biz erkeklikten ve kadınlıktan bahsederken toplumsal cinsiyet pratiğinin tertibatlarını adlandırmış oluruz. 

“Tertibat” (configuration) terimi kulağa fazla durgun geliyor olabilir. Fakat burada asıl önemli olan nokta pratiğin tertiplendiği süreçtir. (Jean Paul Sartre Yöntem Araştırmalarında "eylem yollarının birleştirilmesi"nden söz eder.) Pratiğin tertiplenişini dinamik bir süreç olarak ele aldığımızda toplumsal cinsiyet tasarıları olarak erkeklik ve kadınlık anlayışlarına ulaşabiliriz. Bunlar pratiği zaman içinde tertipleme süreçleridir ve toplumsal cinsiyet yapıları içinde bulunan kendi başlangıç noktalarını bu süreçte dönüştürürler. Kitabın İkinci Kısmında yer alan vaka incelemelerinde çeşitli erkek gruplarının yaşamlarını bu anlamda birer toplumsal cinsiyet tasarısı olarak ele alacağım.” 

Hangi analiz birimini seçersek seçelim, toplumsal dünyanın hangi kesitini ele alırsak alalım, toplumsal cinsiyetin pratiği tertipleyen şey olduğunu görüyoruz. Bu kesitlerden en tanıdık olanı, erkeklik ve kadinhkla ilgili sağduyu fikirlerinin de kaynağı olan bireysel hayatlardır. Bu analiz biriminde söz konusu olan pratik tertibatı psikologların geleneksel olarak “kişilik” veya “karakter” diye adlandırdıkları sahadır. Birinci bölümde tartıştığımız psikanalitik savlar neredeyse münhasıran bu sahaya odaklanmaktadırlar. 

Fakat bu sahaya bu şekilde odaklanmak herhangi bir sahada var olan pratikler arasında ulaşılan tutarlılığın abartılmasına neden olabilmektedir. En başından itibaren çelişkiyi 


7 Sartre 1968: 159-60. 
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vurgulayagelmiş psikanalizin zamanla "kimlik" kavramına yönelmiş olması işte bu nedenle şaşırtıcı değildir. Psikolojinin Wendy Hollway gibi postyapısalcı eleştirmenleri, toplumsal cinsiyet kimliklerinin pürüzsüz olmadıklarına, çatlaklarla dolu olduklarına ve zaman içinde değiştiklerine dikkat çekmektedirler çünkü bireylerin yaşamlarında birden fazla söylemin yolu kesişebilmektedir.! Bu yaklaşım başka bir sahayı söylem, ideoloji ya da kültür sahasını- vurgulamaktadır. Bu sahada ise toplumsal cinsiyet, bireyin ömründen çok daha uzun süreli simgesel pratiklerde örgütlenmiştir (örneğin destanlarda anlatılan kahraman erkekliklerin inşası; tıp kuramında “cinsiyetle ilgili rahatsızlıklar”ın ya da “sapkınlıklar”'ın inşası gibi). 

Kitabın ilk bölümünde sosyal bilimlerin toplumsal cinsiyet tertibatının üçüncü bir sahasında, yani devlet, işyeri ve okul gibi kurumlarda da iş başında olduğunu zamanla ikrar ettiğine değinmiştim. Birçok kişi, kurumların salt mecazi anlamda değil, esasen cinsiyetli olduklarını kabul etmekte zorlanabilir. Yine de bu önemli bir noktadır. 

Örneğin devlet eril bir kurumdur. Bununla kast edilen şey bu kurumların tepe noktalarında bulunan erkeklerin kişiliklerinin bu kurumlara sirayet edip onları kirlettikleri değildir. 
Bundan daha fazlası söz konusudur: Devletin örgütlü pratikleri üreme sahasıyla bağlantılı şekilde yapılanmıştır. Devletin üst makamlarında bulunanların büyük çoğunluğunun erkek olmasının nedeni işe alımların ve terfilerin toplumsal cinsiyeti gözetmesi; kurum içi işbölümünün, denetim düzeneklerinin, siyasa üretim süreçlerinin, pratik rutinlerinin, memnuniyet ve rıza oluşturma süreçlerinin toplumsal cinsiyete göre tertiplenmiş olmasıdır.” 

Pratiğin toplumsal cinsiyete göre yapılanmasının insarun biyolojik üreme işleviyle hiçbir ilgisi yoktur. Onun üreme sahası ile bağlantısı toplumsaldır. Nitekim bu pratiklere mey- 


t o Hollway 1984. 
*  Franzway vd. 1989, Grant ve Tancred 1992. 
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dan okunduğunda bu durum daha bariz hale gelmektedir. 
Bunun bir örneği, devlet içinde özellikle “ordudaki eşcinseller” konusunda yaşanan tartışmalardır, yani kara ve deniz kuvvetlerinde askerlerin cinsel nesne tercihleri dolayısıyla ordudan atılmalarını öngören kurallara karşı verilen hukuki mücadelelerdir. Bu mücadelelerin en sert şekilde yaşandığı yerlerden biri olan ABD'de eleştirmenler zaman içinde yurttaşlık haklarında ve ordunun verimliliğinde yaşanan değişimlerin ışığında cinsel tercihin öldürme kabiliyetiyle hiçbir bağlantısının olmadığını gerekçe göstererek eşcinsel askerlerin haklannı savunmuşlardır. Karşı tarafta yer alan amiraller ve generaller ise çeşitli düzmece gerekçelerle yerleşik düzenin sürdürülmesinde ısrar etmişlerdir. Bu ısrarın altında yatan ve açıkça dile getirilmeyen asıl neden ise modern silahlı kuvvetlerin kırılgan bütünlüğünün korunabilmesi için erkekliğin belirli bir tanımının kültürel açıdan büyük bir öneme sahip olmasıydı. 

Juliet Mitchell ve Gayle Rubin'in 1970'lerde yaptıkları çalışmalar sayesinde, toplumsal cinsiyetin çok sayıda farklı mantığın üst üste bindiği karmaşık bir yapı olduğu açık hale geldi. 
Bu gerçek, erkeklik üzerine yapılan analizler açısından son derece önemlidir. Bir pratik tertibatı olarak herhangi bir erkeklik, farklı tarihsel güzergâhları izleyen çok sayıda ilişki yapısırun içinde aym anda yer alabilmektedir. Dolayısıyla kadınlık gibi erkeklik de her zaman iç çelişkilere düşebilmekte ve tarihsel kırılmalara uğrayabilmektedir. 

Bu doğrultuda bizim (a) iktidar ilişkileri, (b) üretim ilişkileri ve (c) kateksis (duygusal bağlanma) ilişkilerini birbirinden ayirmamuza izin verecek en az üç ayaklı bir toplumsal cinsiyet yapısı modeline ihtiyacımız vardır. Bu model geçici bir kabul olmakla birlikte erkeklikle ilgili meseleler üzerine epey fikir verir.!° 


0 Mitchell 1971, Rubin 1975. Üç ayaklı model Connell'da (1987) tek tek 
anlatılmaktadır. 
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(a) İktidar ilişkileri: Çağdaş Avrupalı ve Amerikalı toplumsal cinsiyet düzeninde iktidarın ana eksenini, Kadınların Özgürleşme Hareketinin "ataerki" diye adlandırdığı yapı, yani kadınların tamamen boyun eğdirildikleri erkek egemenliği teşkil etmektedir. Bu genel yapı, yerelde zaman zaman tersyüz edilebilmesine rağmen (örneğin kadının idaresindeki aileler, erkek öğrencilere sahip kadın öğretmenler) varlığını bugün bile genel olarak sürdürmektedir. Feminizm içinde ifade bulan farklı direniş biçimlerine ısrarla karşı koymaktadır. Bu tersyüz oluşlar ve direnişler, ataerkil iktidarın güçlüklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterirler ve ataerkinin meşruluğunu tartışmaya açmaları itibarıyla erkeklik siyaseti için de büyük bir önem taşırlar. 

(b) Üretim İlişkileri: Cinsiyete dayalı iş bölümünün en tanıdık örneği, kimi zaman son derece ayrıntılı olabilen görev dağılımlarıdır. (Örneğin sosyolog Pauline Hunt'ın araştırdığı bir İngiliz köyünde evin içini kadınların, dışını ise erkeklerin temizlemesi adettendi.) Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün ekonomik sonuçları ile toplumsal işgücüyle üretilen ürünlerin bölüşümünden erkeklere düşen adaletsiz paya da aynı ölçüde ilgi göstermek gerekir. Bu konu genellikle adaletsiz çalışma ücretleri üzerinden gündeme getiriliyorsa da sermayenin toplumsal cinsiyetli karakteri de göz önünde bulundurulmalıdır. Toplumsal cinsiyete dayalı bir iş bölümü üzerinden işleyen kapitalist bir sistemin toplumsal cinsiyete dayalı bir birikim süreci olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla büyük kurumsal şirketlerin ve büyük servetlerin idaresinin kadınlardan ziyade erkeklerde olması istatistiksel bir rastlantıdan ziyade erkekliğin toplumsal inşasırın bir parçasıdır. Kulağa ne kadar inanılmaz gelirse gelsin servet birikimi, toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinden üreme sahasıyla sıkı sıkıya bağlantılı hale gelmiştir”! 


u Hunt 1980. Bununla birlikte feminist siyasi iktisat devam ediyor ve bu notlar Mies (1986), Waring (1988), Armstrong ve Armstrong'a (1990) dayanıyor. 
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(c) Kateksis: İkinci Bölümde belirttiğim üzere, cinsel arzu genellikle doğal bir şey olarak görüldüğü için çoğu zaman sosyal kuramdan dışlanmaktadır. Ne var ki arzuyu Freudcu terimlerle bir nesneye yüklenen duygusal enerji olarak kabul ettiğimizde, arzunun cinsiyete dayalı ırası da daha belirgin hale gelir. Bu hem heteroseksüel hem de eşcinsel arzu için geçerlidir. (Bizim kültürümüzde toplumsal cinşiyeti olmayan nesne seçimi, yani “biseksüel” arzunun iyi tanımlanmamış ve istikrarsız oluşu ise çarpıcı bir durumdur) Arzuyu şekillendiren ve gerçekleştiren pratikler, bu nedenle toplumsal cinsiyet düzeninin birer veçhesidirler. Bu pratiklerin devreye soktukları ilişkiler hakkında siyasal sorular -örneğin bunların rızaya mı yoksa zora mı dayalı olduklarını, bunlar araalığıyla verilen haz ile alınan hazzın eşit olup olmadığını- sorabiliriz. Cinselliğe ilişkin feminist analizlerde işte bu gibi sorular heteroseksüellik ile erkeklerin toplumdaki mütehakkim konumu arasındaki ilişkiyi mercek altına alan daha keskin sorular haline gelmişlerdir.2 

Toplumsal cinsiyet, pratiğin özel bir biçimi olmayıp genel olarak toplumsal pratiği yapılandırmanın bir yolu olduğu için onun başka toplumsal yapılarla da iç içe geçmesi kaçınılmazdır. Toplumsal cinsiyetin ırk ve sınıfla "kesiştiği"ni, daha doğrusu etkileşime girdiğini söylemek artık olağan bir hal almıştır. 
Biz bu saptamaya toplumsal cinsiyetin milliyet ya da dünya düzeni içindeki konumla da sürekli olarak etkileşime girdiğini ekleyebiliriz. 

Bu olgu, erkeklik analizi açısından kuvvetli birtakım içermelere de sahiptir. Sözgelimi beyaz erkeklerin erkeklikleri sadece beyaz kadınlar üzerinden değil, ayrı zamanda siyah erkekler üzerinden de inşa edilmektedir. Paul Hoch on yıl önce White Hero, Black Beast'te Batılı erkeklik söylemlerinde 


2 Heteroseksüelliğin siyaseti üzerine en iyi yazıların bir kısmı Kanada'dan 
çıkmaktadır: Valverde 1985, Buchbinder vd. Buradaki kavramsal yaklaşım Connell ve Dowsett'te (1992) geliştirilmiştir. 
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ırkçı imgelerin yaygınlaştığına dikkat çekiyordu. Beyazların siyah erkek şiddetinden duydukları korku, sömürgeleştirme dönemine ve sömürgeleştirme döneminden sonra yaşanan olaylara kadar uzanır. Keza siyahların beyaz erkek teröründen duydukları korkunun temelleri de sömürgelerde atılmış olup bugün kolluk kuvvetlerinin, mahkemelerin ve hapishanelerin beyazların denetiminde olduğu ülkelerde devam etmektedir. ABD'deki hapishanelerde Afrikalı-Amerikalı erkek mahkümların sayısı beyaz erkek mahkümların sayısından çok daha yüksektir. Avustralya hapishanelerinde ise Aborijin erkeklerin sayısı beyaz erkeklerin sayısından daha yüksektir. 
Amerikalı siyahların kullandıkları “Beyaz Adam” (The Man) deyimi beyaz erkeklik ile kurumsallaşmış iktidarı aynı potada eritmesi itibarıyla son derece çarpıcı bir ifadedir. Siyah repci Ice-T'nin ifadesiyle, 


İçeride veya diganda olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kenar mahalle olsun, kodes olsun, hepsinde [bu iktidar] kurumsallaşmış durumda. Hepsi Beyaz Adam tarafından kontrol ediliyor. 
1976'da kardeşlerimizi topluma yeniden kazandırmaya çalışmayı bıraktılar. O tarihten beri tek yaptıkları onları cezalandırmak. Beyaz Adam bu sorunu eğitimle değil cezalandırmayla çözmeyi, yani daha fazla hapishane inşa etmeyi tercih etti. Bunlan eğitmeyelim, kapatalım cezaevine, ne halleri varsa orada görsünler diyor. Hapishaneye girip çıkanın beyin ölümü orada çoktan gerçekleşmiş oluyor ve bu kısır döngü böyle devam edip duruyor.” 


Keza işçi sınıfının erkekliklerinin nasıl şekillendiğini işçi suufina mensup erkeklerin sınıflarının yanı sıra toplumsal cinsiyetlerine de eğilmeden anlamak imkânsızdır. Meseleye tarihsel olarak eğilen çalışmalar bu durumu ayan beyan ortaya koymaktadırlar. Örneğin Sonya Rose'un on dokuzuncu yüzyı- 


3 Ice-T ile City on a Hilt Press'teki görüşme (Santa Cruz, CA), 21 Ocak 1993; 
Hoch 1979. 
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lın sınai Britanyası'ni mercek altına alan Limited Livelihoods başlıklı çalışması bunlardan biridir: O dönemde Britanya'da sınıfsal mahrumiyetlere ve paternalist yönetim stratejilerine tepki olarak bir işçi sınıfı erkekliği ve özsaygı ideali inşa edilmiştir. Bu ideal, işçi sınıfına mensup kadınlara karşı eş zamanlı olarak inşa edilmiştir. Kadınların çalışma ücretini yirminci yüzyılın ekonomilerinde uzun süre erkeklerinkinden düşük tutmuş olan “aile reisi ücreti” işte bu etkileşimden doğmuştur." 

O halde toplumsal cinsiyeti anlamak istiyorsak toplumsal cinsiyetin ötesine geçmemiz şarttır. Aynı durum tam tersi için de geçerlidir: Toplumsal cinsiyete yakından bakmadıkça sınıf, ırk ya da küresel eşitsizlik gibi olguları anlayamayız. Toplumsal cinsiyet ilişkileri, toplumsal yapının bütününün ana bileşenlerinden biridir. Toplumsal cinsiyet siyaseti ise ortak kaderimizi belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alır. 


Erkeklikler Arası İlişkiler: Hegemonya, Madunlaştırma, Suç Ortaklığı, Marjinalleştirme 


Toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf arasındaki karşılıklı ilişkiler zamanla daha fazla ikrar edildikçe erkekliklerin çok sayıda olduğu da yaygın şekilde kabul görmeye başladı. Bu olumlu bir adım olmakla birlikte bir başka yönden konuyu aşırı basitleştirme tehlikesini de barındırmaktadır. Nitekim böyle bir kavramsal çerçeve dâhilinde bir siyah erkekliğinin veya bir işçi sınıfı erkekliğinin varlığından kolaylıkla söz edilebilir. 

Birden fazla erkekliğin var olduğunu kabul etmek bu noktada sadece bir ilk adımdır. Bunlar arasındaki ilişkileri de irdelememiz gerekir. Ayrıca sınıfsal ve ırksal toplumsal çevreleri mercek altına alıp bu çevrelerde işleyen toplumsal cinsiyet ilişkilerini de açığa çıkarmamız gerekir. Sonuçta eşcinsel siyah erkekler olduğu gibi fabrika işçisi kadınsı erkekler de vardır; 


u Rose 1992, özellikle 6. bölüm. 
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orta sınıfa mensup tecavüzcülerden ve karşı cinsin kıyafetlerini giyen burjuvalardan bahsetmiyorum bile. 

Analizin dinamik niteliğini koruyabilmesi, çoklu erkekliklerin örneğin Fromm'da ve Otoriteryen Kişilik araştırmasın- da olduğu gibi bir kişilik tipolojisine dönüşmemesi için, erkekler arasında toplumsal cinsiyet ilişkilerine odaklanması şarttır. 
Nitekim "hegemonik erkeklik" her zaman ve her yerde aynı olan, değişmez bir kişilik tipi değildir. Hegemonik erkeklik daha ziyade belirli bir toplumsal cinsiyet ilişkileri kalıbı dâhilinde egemen konumu işgal eden erkekliktir. Bu konumsa her zaman tartışmaya ve itiraza açıktır. 

İlişkiler üzerine odaklanmak bu çözümlemeye gerçekçilik de katmaktadır. Özellikle ABD gibi bir bireyci kültürde çoklu erkekliklerin varlığını kabul etmek, onları alternatif yaşam tarzları, yani tüketici tercihi meselesi olarak görme riskini barındırır. İlişkisel yaklaşım bu bakımdan toplumsal cinsiyet tertibatlarının ortaya çıktığı zorlayıcı koşulları ve toplumsal cinsiyetli deneyimde hazzın yanı sıra acıyı kavramayı da kolaylaştırır. 

Şimdi bu ana esaslar doğrultusunda günümüzün Batılı toplumsal cinsiyet düzeninde erkekliğin başlıca kalıplarını inşa eden pratikleri ve ilişkileri irdeleyelim. 


Hegemonya 


Antonio Gramsci'nin sınıf ilişkileri analizinden devşirilen “hegemonya" kavramı, bir grubun toplumda yönetici konum üzerinde hak iddia etmesini ve bu konumunu sürdürmesini sağlayan kültürel dinamiği ifade eder. Daima bir erkeklik biçimi kültürel olarak diğerlerinden daha öne çıkar. Hegemonik erkeklik, ataerkinin meşruluğu sorununa hâlihazırda verilmiş, kabul gören yanıtı somutlaştıran toplumsal cinsiyet pratiği tertibatıdır. Bu itibarla toplumda erkeklerin baskın, 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kadinlannsa madun konumda kalmalarını teminat altına alır (veya alması beklenir).5 

Fakat bu durum hegemonik erkekliğin en gözle görülür taşıyıcılarının daima en nüfuzlu insanlar olduğu anlamına gelmez. Sinema oyuncuları, hatta hayali karakterler ile film karakterleri bile hegemonik erkekliğin timsalleri, yani emsal erkekllikjler olabilirler. Ayrıca kurumsal iktidarı ya da büyük servetleri ellerinde bulunduran bireyler özel hayatlarında hegemonik erkeklik kalıbından çok uzak da olabilirler. (Nitekim iş dünyasının tanınmış ailelerinden birine mensup bir erkek, sahip olduğu muazzam servet ve bu servetin Soğuk Savaş'ın getirdiği sert siyasal iklimde ve olası polis tacizlerine karşı kendisine sağladığı koruma sayesinde 1950'lerde Sidney'in gey ve travesti çevrelerinin önde gelen simalarından biri haline gelebilmiştir.)!6 

Bununla beraber hegemonyanın ancak kültürel ideal ile kurumsal iktidar arasında bir mütekabiliyet varsa -bireysel değilse bile ortaklaşa— tesis edilmesi muhtemeldir. Bu nedenle iş dünyasırın, ordunun ve devletin en üst kademeleri bugün bile feminist kadınlar veya muhalif erkekler tarafından fazla sarsılamamış, oldukça ikna edici bir tüzel erkeklik sergiler. 
Hegemonyanın alameti doğrudan şiddette başvurmaktan ziyade otorite üzerinde başarılı biçimde hak iddia etmektir (gerçi şiddet bu otoritenin ya dayanağını oluşturur ya da onu destekler). 

Ben burada hegemonik erkekliğin "hâlihazırda kabul gören" bir stratejiyi somutlaştırdığının altını çiziyorum. Ataerkinin savunulma koşulları değiştiğinde mütehakkim erkekliğin tahakkümüne zemin hazırlayan koşullar da aşınır. Böylece 


5 Gramsci'nin hegemonya kavramının dinamik karakterini vurgulamak 
isterdim ancak bu kuram sıklıkla resmedilen kültürel yeniden üretime özgü işlevselci kuram değildir. Gramsci her zaman tarihsel değişim içinde liderlik için toplumsal bir mücadele verildiğinin bilincindedir. 

6 Wotherspoon (1991) (3. bölüm) iklimi tarif eder ama gizlilik nedeniyle 
bireylerden söz etmez. 


151 


yeni gruplar eski çözüm yollarına meydan okuyup yeni bir hegemonya inşa edebilirler. Herhangi bir erkek grubunun tahakkümüne kadınlar da meydan okuyabilirler. Şu halde hegemonya tarihsel olarak devingen bir ilişkidir. Hegemonyanın yaşadığı gelgitler, bu kitapta sunduğumuz erkeklik tablosunun kilit unsurlarından birini oluşturmaktadır. Sekizinci Bölümde bunun uzun soluklu tarihini, Dokuzuncu ve Onuncu Bölümlerde ise konu hakkında günümüzde yürütülen tartışmaları irdeleyeceğim. 


Madunlaştırma 


Hegemonya toplum genelindeki kültürel tahakküm ile bağlantılı bir olgudur. Bu genel sınırlar dâhilinde erkek grupları arasında toplumsal cinsiyetten kaynaklanan muayyen birtakım egemenlik ve madunluk ilişkileri yer almaktadır. 

Çağdaş Avrupa/Amerika toplumlarındaki en önemli sorun, heteroseksüel erkeklerin tahakkümü ve eşcinsel erkeklerin madunlaştırılmasıdır. Bu durum eşcinselliğin ya da eşcinsel kimliğin kültürel anlamda damgalanmasından çok daha fazlasını içerir. Eşcinsel erkekler, tamamen maddi bir dizi pratik aracılığıyla heteroseksüel erkeklere bağımlı kılınmaktadırlar. 

Bu pratikler Dennis Altman'ın Homosexual: Oppression and Liberation adlı çalışması gibi Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin ilk döneminde ortaya konan kimi metinlerde sıralanmışlardır. Ayrı zamanda NSW Ayrımcılıkla Mücadele Kurulu'nun 1982 tarihli Discrimination and Homosexuality başlıklı raporu gibi çalışmalarda da ayrıntılı biçimde belgelenmişlerdir. Eşcinsel erkekler günlük hayatlarında hâlâ bu pratiklere maruz kalmaktadırlar. Bunlar arasında siyasi ve kültürel dışlama, kültürel taciz (ABD'de eşcinsel erkekler bugün dinci sağ kesimin başlıca simgesel hedefi haline gelmişlerdir), yasal şiddet (fiili livatadan hüküm giymek gibi), sokak şiddeti (aşafilanmadan öldürülmeye kadar uzanmaktadır), ekonomik 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ayrımcılık ve kişisel boykotlar yer almaktadır. Homofobik bir kültürde dolaptan çıkış, yani eşcinsel olduğunu açıklama deneyimini aktaran Avustralyalı işçi sınıfından bir erkeğin dikkat çektiği şu nokta aslında hiç de şaşırtıcı değildir: 


Bilirsiniz işte, eşcinsel olmanın tam olarak ne anlama geldiğinin o zamanlar farkında değildim. Meğer piç edilmiş bir hayatmış bu.” 


Baskı, eşcinsel erkekleri, erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin en altına yerleştirir. Ataerkil ideolojide eşcinsellik, hegemonik erkeklikten simgesel olarak dışlanan ne varsa onu bünyesinde barındırır: Bunlar evin dekorasyonu konusunda müşkülpesentlikten makattan cinsel haz almaya varan muhtelif konulardır. Dolayısıyla hegemonik erkekliğin gözünden bakıldığında eşcinsellik, kolaylıkla kadınsılık olarak görülebilmektedir. Bu da -kimi eşcinsel kuramcılara görehomofobik saldırıların gaddarlığının asıl nedenidir. 

Eşcinsel erkeklik en göze çarpan erkeklik olmakla beraber, yegâne madun erkeklik tipi değildir. Bazı heteroseksüel erkekler ve oğlanlar da meşruiyet alanından dışlanmaktadırlar. 
Zengin bir hakaret dağarcığı bu sürece damgasını vurmaktadır: “pısınk”, “muhallebi çocuğu”, “ahmak”, “beceriksiz”, “hanım evladı”, “tabansız”, “dönek”, “ödlek”, “çıtkırıldım”, “bamya”, “sümsük”, “salon erkeği”, “ılık”, “mıymıntı”, “orospu çocuğu”, “süt oğlanı”, “ana kuzusu”, “dört göz”, “mülayim”, “ebleh”, “korkak” vb. Burada da simgesel olarak 


erkekliğin kadınsılıkla bulanıklaştırıldığı aşikârdır. 


Suç Ortaklığı 


Daha önce belirttiğim gibi, erkekliğin normatif tanımları erkeklerin çoğunun gerçekte bu normları karşılamaması nedeniyle sorunludur. Bu durum hegemonik erkeklik için geçerli- 


7 Altman 1972; Ayrımcılıkla Mücadele Kurulu 1982. Alıntılar Connell, 
Davis ve Dowsett 1993: 122. 
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dir. Hegemonik kalıpları bütün yönleriyle ve katı biçimde uygulayan erkeklerin sayısı muhtemelen oldukça azdır. Fakat erkeklerin büyük çoğunluğu buna rağmen hegemonyadan kazanç sağlamaya devam ederler çünkü ataerkil yapının nimetlerinden, yani kadınların genel olarak tabi kılınıp madunlaştırmasından avantaj sağlarlar. 

Birinci Bölümde ifade ettiğim üzere, erkekliğe getirilen açıklamalar sayılarla değil, genellikle belirtiler ve tiplerle ilgilenmişlerdir. Yine de toplumun dinamiklerini bir bütün olarak ele alırken sayıların da bir anlam ifade ettiği burada göz ardı edilmemelidir. Cinsel siyaset bir kitle siyasetidir ve stratejik düşünmek insanların kitleler halinde bulundukları yerleri saptamayı gerektirir. Eğer çok sayıda erkek hegemonik tasarıyla bir şekilde ilişkili olmakla birlikte hegemonik erkekliğe katkıda bulunmuyorsa bu erkeklerin özel durumlarını kuramlaştırmanın bir yolunu bulmamız gerekir. Bunu erkek grupları arasındaki başka bir ilişkinin -hegemonik tasarıyla suç ortaklığı ilişkisinin- varlığını kabul ederek yapabiliriz. Ataerkinin ön saflarında mücadele etmenin neden olacağı gerginliklerden ve risklerden uzak durarak ataerkil kazançtan pay sahibi olacak şekilde inşa edilmiş erkeklikler bu anlamda suç ortağı erkekliklerdir. 

Bu erkek gruplarını basitçe hegemonik erkekliğin miskin versiyonları olarak ele almak —yani bunları örneğin yağmur, çamur demeden sahada bilfiil top koşturan erkeklerden farklı olarak futbol maçlarına televizyonlarının başında tezahüratlarıyla eşlik etmeyi tercih eden erkeklerden ibaret görmek- cazip gelebilir. Fakat aslında bu erkeklikler daha belirgin sınırlara sahiplerdir ve daha ince işlenmişlerdir. Nitekim evlilik, babalık ve toplum hayatı genellikle kör göze parmak bir tahakküm gösterisinden ya da rakipsiz otoritenin sergilenişinden ziyade kadınlara karşı birçok alanda tavizler verip onlarla uzlaşmayı gerektirmektedir.!8 Ataerkinin nimetlerinden fayda- 


8 Örnek için bkz. Rubin'in (1976) tarif ettiği Amerikalı beyaz aileler. 
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lanan birçok erkek eşlerine ve annelerine saygı gösterir, asla kadınlar karşısında şiddete başvurmaz, ev işlerini paylaşmaya alışkındır, aylık maaşını eve getirir ve kendisini feministlerin sutyen yakan aşırılıkçılar olduklarına kolaylıkla inandırabilir. 


Marjinalleştirme 


Yukarıda tanımadığımız anlamlarıyla hegemonya, madunluk ve suç ortaklığı, toplumsal cinsiyet düzeni dâhilinde kurulan ilişkilerdir. Toplumsal cinsiyetin sınıf ve ırk gibi diğer yapılarla etkileşimi, erkeklikler arasında daha fazla ilişkiyi olanaklı kılar. 

İkinci Bölümde, işçi sınıhna mensup erkekler için emeğin ne anlam ifade ettiğinin tartışıldığı bir dönemde yeni bilgi teknolojilerinin orta sınıf erkekliklerin yeniden tarumlanmasında nasıl bir araç haline geldiğinden bahsetmiştim. Bu, değişmez bir orta sınıf erkekliğinin değişmez bir işçi sınıfı erkekliğiyle karşı karşıya gelmesi meselesi değildir. Çünkü her iki erkeklik tipi de sınıf ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin aynı anda iş başında oldukları bir toplumsal dinamik tarafından zaman içinde yeniden şekillendirilmektedir. 

Irk ilişkileri de erkeklikler arasındaki dinamiğin ayrılmaz parçası haline gelebilirler. Beyaz üstünlükçülüğü bağlamında siyah erkeklikler, beyaz toplumsal cinsiyetinin inşasında simgesel bir rol oynarlar. Örneğin, hayali bir figür olarak siyah tecavüzcü, beyazlar arasındaki cinsellik siyasetinde önemli bir rol -ABD'de siyasetin sağ kanadının çokça istismar ettiği bir rol- oynarken, siyah spor yıldızları erkeksi dayanıklılığın timsalleri haline gelmişlerdir. Buna karşılık beyazlar arasında hüküm süren hegemonik erkeklik, siyah topluluklarında erkekliklerin inşasını belirleyen kurumsal baskıyı ve fiziksel terörü besler. 

Robert Staples'ın Black Masculinity'de iç sömürgecilik hakkında girdiği tartışma, sınıf ve ırk ilişkilerinin etkisini eş zamanlı olarak ortaya koymaktadır. Staples, ABD'de yaşayan 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siyah erkekler arasındaki şiddetin seviyesinin ancak siyah işgücünün ABD kapitalizmi içinde değişen konumu ve bu konumu denetim altında tutmak için kullanılan şiddet araçları üzerinden okunabileceğini savunur. Şimdilerde kitlesel işsizlik ve kentsel yoksulluk, kurumsal ırkçılıkla kuvvetli bir etkileşim içinde, siyah erkekliği şekillendirmektedir."* 

Burada egemen ve madun sınıfların ya da etnik grupların erkeklikleri arasındaki ilişkilere atıfta bulunmak için -terim ideal olmasa da- “marjinalleştirme” terimini kullanmakla yetineceğim. Marjinalleştirme daima hegemonik erkekliğin yetkilendirilmesiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla ABD'de belli başlı siyah sporcular hegemonik erkekliğin timsalleri haline gelebilirler fakat bu yıldızların bireysel şöhretlerinin veya servetlerinin birikerek [toplumsal siireclerde] etkili olmak gibi bir özelliği yoktur, yani genel olarak siyah erkeklere toplumsal bir otorite kazandırmaz. 

Marjinalleştirme ile yetkilendirme arasındaki ilişki madunlaştırılmış erkeklikler arasında da var olabilir. Bunun çarpıcı örneklerinden biri Oscar Wilde'ın tutuklanıp mahküm edilmesidir. Oscar Wilde eşcinselliği suç sayan hukuki mevzuatın ağına takılmış ilk erkeklerden biridir. Onun bu ağa takılmış olmasının nedeni ise işçi sınıfına mensup eşcinsel gençlerle bağlantılarının olmasıydı. Bu bağlantılar zengin bir aristokrat olan Queensberry Markizi'yle girdiği hukuk mücadelesi sırasında Markiz tarafından mahkemede onun aleyhin- de delil olarak kullanilana dek sorgulanmamıştı.” 

Bu iki ilişki tipi -bir yanda hegemonya, tahakküm/madunlaştırma ve suç ortaklığı, diğer yanda marjinalleştirme/yetkilendirme- muayyen erkeklikleri çözümlememize 


19 Staples 1982. ABD'deki siyah erkeklik literatürü, örneğin Majors and 
Gordon 1994, son zamanlarda Staples'ın yapısal analizinden cinsiyet rolü kuramına doğru kaygı verici bir geri adım atmıştır. Bu nedenle siyasi stratejisinin siyah gençleri yeniden toplumla kazandırmayı hedefleyen danışmanlık programları tercih etmesi şaşırtıcı değildir. 

20 Ellmann 1987. 
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izin veren bir çerçeve sunar. (Bu gevşek bir çerçeve olsa da onu sıkı dokumak toplum kuramının işidir.) Bu itibarla “hegemonik erkeklik” ve “marjinal erkeklik” terimlerinin değişmez kişilik tiplerini göstermediklerinin, ilişkilerin değişen yapısı içinde ortaya çkan özgül durumlar dahilinde üretilmiş pratik tertibatlarını gösterdiklerinin altını çizmeliyim. Sahip olmaya değer her erkeklik kuramı bu değişim sürecini açıklayabilmelidir. 


Tarihsel Dinamikler, Şiddet ve Kriz Eğilimleri 


Toplumsal cinsiyeti toplumsal bir örüntü saymak onu tarihsel bir ürün ve aynı zamanda tarihi üreten şey olarak görmemizi gerektiriyor. İkinci Bölümde toplumsal cinsiyet pratiğini, gerçekliği inşa eden ontoformatif bir şey olarak tanımladım. Toplumsal gerçekliğin zamana tabi ve dinamik oluşu bu fikrin çok önemli bir parçasıdır. Biz toplumsal olanın biyolojik olandan, değişip devineninse değişmeden ayru kalandan daha az gerçek olduğunu düşünmeye alışkınız. Fakat tarih, göz ardı edemeyeceğimiz koca bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. 
Tarih insan yaşamının varlık tarzıdır, bizi insan yapan asli unsurdur. Başka hiçbir canlı türü tarih üretmez ve tarih içinde yaşamaz, organik evrimi tamamen farklı belirleyicilere sahip yeni bir değişim süreciyle ikame etmez. 

O halde erkeklik ile kadınlığın tarihsel nesneler olduklannı ikrar etmek onların mesnetsiz veya basit oldukları anlamına gelmez, aksine, onlan toplumsal faillerin ve faaliyetin dünyasında sağlam bir zemine oturtmak anlamına gelir. Bu da onların tarihsellikleri hakkında bir dizi soruyu beraberinde getiriyor. 

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapılar zaman içinde oluşmakta ve dönüşmektedir. Bu değişimin çoğunlukla toplumsal cinsiyetin dışında yer alan teknoloji ya da sınıf dinamikleri gibi kaynaklardan ileri geldiğini düşünmek, tarih literatüründe sık karşımıza çıkan bir durumdur. Oysa bu değişim aynı zamanda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kendi içinden de 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doğmaktadır. Bu dinamik, toplumsal cinsiyet ilişkileri kadar eskidir. Bununla beraber özellikle son iki yüzyılda toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine üretilen kamu siyasetinin ortaya çıkışıyla daha açık biçimde tarımlanmıştır. 

Kadınların oy hakkı hareketi ve ilk eşcinsel hareketleriyle beraber, toplumsal cinsiyet ilişkileri dâhilinde var olan çıkar çatışmaları da görünür hale geldi. Çıkarlar eşitsizlik yapısından doğarlar ki bu yapı da kaçınılmaz olarak onu sürdürmeleri veya değiştirmeleri halinde kazançları ve kayıpları birbirininkinden farklı olacak grupları tanımlar. Erkeklerin kadınlara boyun eğdirdikleri bir toplumsal cinsiyet düzeni işte bu nedenle erkekleri yerleşik düzeni savunmaya çekilmiş bir çıkar grubu, kadınları ise yerleşik düzeni değiştirmeyi isteyen bir çıkar grubu olarak inşa etmek zorundadır. Bu yapısal bir olgudur. Erkek bireylerin kadınlara karşı duyduğu sevgiden veya nefretten ya da eşitliğe ya da kadınların erkeklerden daha aşağı varlıklar olup olmadığına inançlarından bağımsız olduğu gibi, kadınların bilfiil değişim arayışında olup olmayışından da tamamen bağımsızdır. 

Ataerkil kazançtan söz etmek tam olarak işte bu çıkar meselesini gündeme getirmektir. Ataerki sayesinde erkekler şeref, itibar ve hükmetme hakkı kazanırlar. Ayrıca maddi kazanç da elde ederler. Zengin kapitalist ülkelerde erkeklerin ortalama gelirleri kadınların ortalama gelirlerinin yaklaşık iki katıdır. (Tam zamanlı çalışma ücretleri arasında yapılan bildik karşılaştırmalar ise toplumsal cinsiyetin iki cinsin net gelirleri arasında neden olduğu farkı, olduğundan.çok daha küçükmüş gibi göstermeye meyillidirler.) Erkeklerin büyük bir kurumsal şirketin yönetim kurulu başkanı ya doğrudan doğruya sahibi sıfatıyla çok büyük bir sermaye bloğunun kontrolünü elinde 
tutmaları kadınlara kıyasla çok daha olasıdır. Örneğin 1992 
yılında ABD'de boyutları 1 milyar doların üzerinde olan 55 
servetten yalnızca 5'i esasen kadınların elindeydi; üstelik bunlardan biri erkeklerden kalan bir mirastı. 
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Erkeklerin devlet iktidanm ellerinde tutma olasılıkları da daha yüksektir. Örneğin, erkeklerin parlamentoya girip devlette bir makam sahibi olma olasılığı kadınlannkinden on kat daha fazladır (dünyanın tüm ülkelerindeki ortalamaya göre). 
İşin büyük bölümünü erkekler mi yapıyor yoksa? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Zengin ülkelerde zaman bütçeleri konusunda yapılan araştırmalar, kadınların ve erkeklerin yıl içindeki ortalama çalışma sürelerinin aynı olduğunu göstermektedir. (Aralarındaki temel fark bu işin karşılığında aldıkları ücrettir.)2! 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda “cinslerin savaşı" denen şey şaka değilmiş gibi görünüyor. Toplumsal mücadele bu ölçekteki esitsizliklerden kaynaklanmaktadır. 
Buradansa erkeklik siyasetinin özel hayat ve kimlik sorunlarının yanı sıra toplumsal adalet meselesine eğilmesinin de şart olduğu sonucu çıkıyor. 

Toplumsal özkaynaklar konusunda muazzam boyutlara varan bir mülksüzleşmeyi de içeren bu ölçekte bir eşitsizlik yapısının şiddet barındırmayacağını düşünmek mümkün değildir. Şiddet araçlarını elinde bulundurup kullanan, egemen toplumsal cinsiyettir. Nitekim erkekler kadınlardan daha sık silahlanırlar. Aslına bakılırsa çoğu toplumsal cinsiyet rejiminde kadının silah bulundurması ya da kullanması yasaklanmıştır (bu kuralın orduda bile geçerli olması hayret vericidir). Kadınlığın ataerkil tanımı (bağımlılık korkusu) fiziksel silahsızlanma kadar etkili olabilecek bir kültürel silahsızlanma anlamını da taşımaktadır. Aile içi şiddet vakalarının birçoğunda kurban konumundaki kadınlar genellikle kendilerini savunacak fiziksel 


2 Servet kalıpları için, bkz. Forbes dergisinin ABD'li milyonerler üzerine 
yaptığı araştırma, 19 Ekim 1992. Parlamentolar hakkında, bkz. 
Parlamentolar arası Birlik tarafından 1993 tarihli San Francisco Chronicle'da raporlanan araştırma (12 Eylül 1993) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1992: 145. Zaman bütçe araştırmalarının sonuçları bazı okuyucuları şaşırtabilir; bkz. Bittman 1991. 
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kabiliyete sahip olan ve fakat tacizcilerinin onlara yüklediği kifayetsiz ve biçare kadınlık tarımını kabullenmiş kişilerdir.2 

Bu durum iki şiddet örüntüsüne neden olmaktadır. Birincisi, ayrıcalıklı grubun üyelerinin birçoğu tahakkümlerini devam ettirebilmek için şiddete başvurmaktadırlar. Kadınları hedef alan saldırılar sokakta laf atmaktan iş yerinde onları bezdirmeye, tecavüz ve aile içi şiddetten, örneğin boşandığı eşi gibi ataerkine göre onun “sahibi” sayılan biri tarafından öldürülmesine uzanan geniş bir yelpaze yer alırlar. Fiziksel saldırılara genellikle sözlü aşağılamalar eşlik eder (popüler müzikte şu sıralar kadınlara kötü davranmayı öven sürtükler ve “kaltaklar” şarkısında olduğu gibi). Çoğu erkek kadınlara saldırmaz veya onları taciz etmez ama bu tür saldırgan davranışları sergileyen erkeklerin kendilerini sapık olarak gördükleri de söylenemez. Bilakis genellikle tamamen haklı gerekçelerinin olduğunu, saklı tuttukları haklarını kullandıklarını söyleyerek eylemlerini savunurlar. Çünkü bir üstünlük ideolojisi onları buna yetkilendirmiştir. 

İkincisi, erkekler arası toplumsal cinsiyet siyasetinde şiddet önem kazanmaktadır. Büyük şiddet olaylarının birçoğu (örneğin ordular arası savaşlar, cinayetler ve silahlı saldırılar) erkekler arasında cereyan eder. Tıpkı eşcinsel erkekleri hedef alan heteroseksüel şiddetinde olduğu gibi, terör bir sınır çizme ve dışlama aracı olarak kullanılır. Şiddet, grup mücadelelerinde erkekliği kanıtlamanın ya da korumanın bir yolu da olabilir. 
Bu durumsa baskı gören bir grup şiddet araçlarını eline geçirdiğinde bu sürecin çığırından çıkmasına yol açar ki çağdaş Güney Afrika'da ve ABD'de siyah erkekler arasında tanık olduğumuz şiddetin boyutları buna örnektir. Şehir merkezindeki mahallelerde gençlik çetelerinin yarattığı şiddet de marjinalleştirilmiş erkekliklerin diğer erkeklikler karşısında savunulmasının çarpıcı bir sonucudur ve bu durum, erkekliğin 


2 Buradaki tartışmada yararlanılanlar, Russell 1982, Connell 1985, Ptacek 
1988, Smith 1989. 
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kadınlara cinsel şiddet uygulanarak kanıtlanması davranışıyla süreklilik arz eder.» 

Kısa süre önce ABD'de kürtaj kliniklerinin kundaklanıp buralarda çalışanların öldürülmesi olaylarında gördüğümüz üzere, gerici bir toplumsal cinsiyet siyasetini zorla kabul ettirmek için şiddete başvurulabilmektedir. Bununla birlikte erkeklerin müşterek olarak karıştıkları şiddet eylemlerinin toplumsal cinsiyet ilişkilerinde ilerlemeye neden olabileceğini ifade etmekte de fayda görüyorum. Nitekim bu yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı, kadın istihdamı konusunda önemli bir mesafe kat edilmesine yol açmış, toplumsal cinsiyet ideolojisini tersyüz etmiş, eşcinsel topluluklarının kuruluşunu hızlandırmıştır. 

Şiddet bir tahakküm sisteminin parçası olduğu kadar o sistemin kusurluluğunun da bir ölçüsüdür. Nitekim her yönüyle meşru bir hiyerarşinin tehdide başvurma ihtiyacı daha az olacaktır. Bugünkü şiddetin boyutları ise modern toplumsal cinsiyet düzeninin barındırdığı -Jürgen Habermas'ın deyişiyle- kriz eğilimlerini işaret etmektedir. 

Kriz eğilimleri kavramını, insanların günlük dilde "erkeklik krizi" diye adlandırdıkları durumdan ayırmak gerekir. 
Kuramsal bir terim olarak "kriz", krizin sonucunda yıkılan ya da yenilenen tutarlı bir sistemi baştan varsayar. Buraya kadarki tartışmamızın da açıkça gösterdiği üzere, erkeklik bu anlamda bir sistem değildir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri içinde kurulan bir pratik tertibatıdır. Mantıksal olarak, bir tertibatın krizinden söz edemeyiz, ancak sekteye uğramasından veya dönüşmesinden söz edebiliriz. Bununla birlikte mantıksal olarak toplumsal cinsiyet düzeninin bütününün krizinden ve onun krize meyilli oluşundan pekâlâ söz edebiliriz.2* 

Erkeklikler sekteye uğramazlarsa bile bu tür kriz eğilimlerinden paylanna düşeni önünde sonunda alacaklardır. Or- 


d Messerschmidt 1993: 105-17. 
“ Kriz eğilimlerine ilişkin genel kavram için, bkz. Habermas 1976, O'Connor 1987; onun toplumsal cinsiyetle ilişkisi için, Connell 1987: 158-63. 
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neğin kriz eğilimleri egemen bir erkekliğin yeniden tesis edilme girişimlerini tetikleyebilir. Michael Kimmel, kadınların oy hakkı hareketinin neden olduğu korkunun, doğa adamı (outdoorsman) kültünün önünü açtığı yeni yüzyılın başında, ABD toplumundaki bu dinamiğe dikkat çekmiştir. Klaus Theweleit Male Fantasies başlıklı çalışmasında, kadınların oy hakkı hareketinin ve Almanların Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından faşizmin cinsel siyasetini üreten daha vahşi bir sürecin izini sürmüştür. Daha yakın zamanlarda ise Kadınların Özgürleşme Hareketi ve Vietnam yenilgisi ABD'de Rambo gibi şiddet içerikli "macera" filmlerinden, silah modasının gelişmesine ve William Gibson'un dehşet verici yeni çalışmasında "paramiliter kültür" olarak adlandırdığı şeye varasıya, yeni “gerçek erkeklik” kültlerini harekete geçirmiştir.” 

Demek ki moder erkekliklerin inşasını anlamak için toplumsal cinsiyet düzeninin barındırdığı kriz eğilimlerinin haritasını çıkarmaya ihtiyacımız vardır. Bu hiç kolay bir iş değil! 
Fakat bu bölümün başlarında toplumsal cinsiyet ilişkilerinin üç yapısının belirlediği çerçeveyi kullanarak bir başlangıç yapmamız mümkün. 

İktidar ilişkileri kriz eğilimlerinin en gözle görünür kanıtlarını -ataerkil iktidarın meşruiyetinin tarihsel olarak çöküşü ve kadınların özgürleşmesi için dünya çapında başlatılan hareket- sergilemektedir. Bu durum, bir taraftan kadınlar ile erkeklerin eşitsizliği, diğer taraftansa modem devlet yapılarımn ve pazar ilişkilerinin evrenselleştirici mantığı arasındaki temel bir çelişkiden beslenir. 

Sivil toplum kuruluşlarının özellikle aile içinde var olan bu gerilimi çözmekte yetersiz kalması, geniş çaplı fakat tutarsız devlet müdahalesini (aile hukukundan nüfus siyasetine kadar) teşvik etmektedir fakat bu kez de bu müdahalenin ta kendisi siyasi kargaşarın odağı haline gelmektedir. Erkeklikler, bu kriz eğilimi etrafında hem meşruiyet stratejileri konu- 


5 Kimmel 1987; Theweleit 1987; Gibson 1994. 
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sundaki anlaşmazlıklar hem de erkeklerin feminizme yönelik birbirinden farklı tepkileri aracılığıyla yeniden tertiplenmektedirler (Bkz. Beşinci Bölüm). Bu eğilim bazı erkekleri yukanda sözünü ettiğimiz erkeklik kültlerine yöneltirken, diğerlerini feminist reformları desteklemeye yöneltmektedir.” 

Üretim ilişkileri de muazzam kurumsal değişikliklerin meydana geldiği bir saha olmuştur. Bunlardan en dikkate değer olanı, zengin ülkelerde evli kadınların istihdamında dünya savaşlarından sonra meydana gelen büyük artış ve yoksul ülkelerde kadın işgücünün para ekonomisine artık çok daha fazla katkıda bulunmasıdır. 

Erkeklerin ve kadınların üretime eşit katkıda bulunmaları ile toplumsal emeğin ürünlerinin cinsiyete dayalı bölüşümü arasında temel bir çelişki vardır. Servet üzerindeki ataerkil denetim, bazı kadınları mülkiyet sistemine hak sahipleri olarak dâhil eden miras mekanizmaları aracılığıyla da devam ettirilmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı birikim sürecinin çalkantılı oluşu, erkeklerin bu süreçten çıkar sağlama olanaklan konusunda bir dizi gerilim ve eşitsizlik yaratmaktadır. 
Örneğin bazı erkekler, işsiz kaldıklarında bu çıkarlardan mahrum bırakılırlar (Bkz. Dördüncü Bölüm); diğerleri ise fiziksel ya da sosyal teknolojilerle içli dışlı oluşları sayesinde başkalarına karşı avantaj elde ederler (Bkz. Yedinci Bölüm). 

Kateksis ilişkileri, lezbiyen ve gey cinselliğinin heteroseksüel düzen içinde istikrarlı bir kamusal alternatif haline gelmesiyle birlikte gözle görülür ölçüde değişmiştir (bkz. Altıncı Bölüm). Bu değişim kadınların kendi bedenleri üzerinde denetim ve cinsellikten haz alma talepleriyle desteklenmiştir ki bu talep heteroseksüel pratiğin yanı sıra eşcinsel pratiği de etkilemiştir. 

Ataerkil düzen bizzat ataerkil toplumun ürettiği duygu, bağlanma ve haz biçimlerini yasaklar. Bu durum özellikle cinsel eşitsizlik, erkeklerin evlilik kurumu içinde sahip olduk- 


2 Kimmel and Mosmiller 1992 içinde ayrıntılı bir biçimde bu yanıt kaleme 
almıştır. 
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lan haklar, eşcinsel yakınlaşmaların yasaklanması —ki ataerki homososyal kurumlar üretir- ve cinsel özgürlüklerin yerleşik toplumsal düzene oluşturduğu tehdit ekseninde gerilimlerin yaşanmasına neden olur. 

Kriz eğilimlerine ilişkin bu taslak, çok geniş bir konunun özetinden ibaret olsa da değişen erkekliklerin gerçek görüş açılarını bize sunmak noktasında yeterlidir. Karşımızdaki manzara, modem erkek rolü imgelerinden veya gerçek erkeğin yeniden diriltilmesinden çok daha geniş çerçevelidir. Ev içi ve kişisel ilişkilerin yanı sıra iktisadı, devletleri ve küresel ilişkileri de kapsar. 

Dünya genelinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinde meydana gelen büyük değişiklikler, pratiğin koşullarında kadınlar kadar erkeklerin de başa çıkmak zorunda oldukları son derece karmaşık ve zorlu değişimlere neden olmuştur. Bu değişim ortamında hiç kimse masum bir tanıktan ibaret değildir. Hepimiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinden oluşan bir dünyanın inşasına katkıda bulunuyoruz. Bu dünyanın nasıl inşa edildiği, bu süreçte farklı grupların hangi stratejileri izlediği ve bu stratejilerin hangi sonuçları doğurduğu gibi sorular ise siyasal sorulardır. Erkekler miras aldıkları toplumsal cinsiyet kalıplarına kadınlardan daha fazla zincirlenmiş değillerdir. Dolayısıyla erkekler de siyasi tercihlerini yeni bir toplumsal cinsiyet ilişkileri dünyasının inşa edilmesinden yana pekâlâ kullanabilirler. Fakat bu tercihlerin daima somut toplumsal koşullarda yapıldıkları ve bu koşulların tercih seçeneklerini sınırladığı ve yapılan tercihlerin sonuçlarının her zaman kolaylıkla denetlenemediği de akıldan çıkarılmamalıdır. 

Böylesi derin ve karmaşık bir tarihsel süreç a priori kuramsallaştırılamaz. Onu ancak somut örnekler üzerinden ele alabiliriz. Daha kesin bir ifadeyle, bu sürecin ardındaki büyük dinamiğe bir değil ancak (birbiriyle bağlantılı] bir dizi çalışma aracılığıyla ışık tutabiliriz. Kitabın İkinci Kısmında bu tasarıyı hayata geçireceğiz. 


2. Kısım 
Erkekliğin Dinamikleri 
Üzerine Dört Çalışma 


Giriş 


Üçüncü Bölümde, erkeklik üzerine düşünürken başvurabileceğimiz ayrıntılı bir çerçeve çizdik. Bundan sonraki dört bölümde ise bu çerçevenin içini dolduracağız. Bu bölümlerde erkekliğin barındırdığı farklı olanakları açığa çıkarabilmek için seçtiğimiz Avustralyalı dört erkek grubunun yaşamöykülerini mercek altına alacağız. 

Yaşamöykülerini derlemek sosyal bilimlerin en eski araştırma yöntemlerinden biridir. Yaşamöyküleri kişisel deneyimlere, ideolojilere ve öznelliklere dair zengin belgeler sağlamaktadırlar. Ken Plummer'ın Documents of Life'ta ayrıntılı biçimde sunduğu üzere, bu yönteme başvurmanın olağan gerekçesi budur. Fakat yaşamöyküleri -paradoksal şekilde- toplumsal yapıları, toplumsal hareketleri ve toplumsal kurumları da belgelerler. Başka bir deyişle, öznelliklerin yanı sıra gayrişahsi ve müşterek süreçler hakkında da bize zengin veriler sunmaktadırlar. 

Jean Paul Sartre'ın Search for a Method'da ortaya koyduğu felsefi sav bu paradoksu açıklamaya yardımcı olmaktadır: Her yaşamöyküsü bir tasarıdır; pratiklere zaman içinde birlik kazandırmaktır (bkz. Birinci Bölümdeki varoluşçu psikanaliz tartışması). Bir yaşamöyküsünde belgelenen tasarı, pratiği belirleyen toplumsal koşullar ile o pratiğin inşa ettiği müstakbel bir toplumsal dünya arasındaki ilişkinin ta kendisidir. 
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Başka bir deyişle, yaşamöyküsü yöntemi daima toplumsal yaşamın zaman içinde nasıl inşa edildiğiyle ilgilenir. Bu bakımdan kelimenin tam anlamıyla tarihtir. 

Bu ise yaşamöyküsünü, toplumsal değişimi incelemek için kullanılabilecek birinci sınıf bir yöntem haline getirmektedir. Bu yöntem William Thomas ve Florian Znaniecki'nin empirik sosyolojinin ilk klasik yapıtlarından biri de olan The Polish Peasant in Europe and America başlıklı çalışmalarında bu amaçla kullanılmıştı. Bob Blauner'in ABD'deki ırk ilişkilerini ele aldığı ve otuz yıla yayılan eşsiz çalışması Black Lives, White Lives'da görebileceğimiz gibi bugün de bu amaçla kullarılma- ya devam etmektedir. Gelgelelim bu yöntemin bir maliyeti de vardır. Yaşamöyküsü derlemek sosyal bilimlerdeki en zengin yöntemlerden biri olduğu gibi, en fazla zaman alan yöntemlerden de biridir. Dolayısıyla geniş çaplı toplumsal değişimleri yaşamöyküsü yöntemiyle mercek altına almak derinlik ile kapsam arasında bir denge kurmayı gerektirir. Örneğin erkekliği konu edinen bir yaşamöyküsü çalışması muayyen durumlara ilişkin derinlikli bir anlayış sağladığında geniş bir erkek nüfusu hakkında örneklem sunamayacaktır.! 

Bu nedenle kapsamlı ama yüzeysel bir araştırma yapmak yerine kuramsal açıdan daha derinlikli ve verimli sonuçlara ulaştıracak az sayıda vaka üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. Toplumsal cinsiyet düzeninin barındırdığı kriz eğilimleri analizini (bkz. Üçüncü Bölüm) kullanarak erkekliğin inşasının veya bütünleşmesinin baskı altında gerçekleştiği erkek grup- 


1  Yaşamöyküsü yöntemine ilişkin ilkeler için, bkz. Plummer 1983, McCall 
ve Wittner 1990. Toplumsal değişim için, Thomas ve Znaniecki 1927, Blauner 1989. Sartre'ın “ilerleyici-gerileyici yöntem” tartışması (Sartre 1968), yaşamöyküsü yöntemine ilişkin en önemli kuramlaştırmadır ancak sosyal bilimlerde çok fazla bilinmez. Sartre'ın konuya yaklaşımının toplumsal cinsiyetli olduğunun farkındayım ve ona başvururken, Weedon (1987) gibi, öznellik ve toplumsal cinsiyet üzerine postyapısalcı metinleri hesaba kattım. 
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lanru saptamaya çalıştım.? Kitabın bu bölümünde inceleyecegimiz dört erkek grubunu neden tercih ettiğimi aşağıdaki gibi gerekçelendireceğim. 

İktidar ilişkilerinin barındırdığı kriz eğilimleri, hegemonik erkekliğe doğrudan tehdit oluşturmaktadırlar. Bu eğilimler özellikle toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin meşruluğunu tamamen yitirdiği çevrelerde feministlerle yaşayan veya çalışan erkeklerin hayatlarında belirgin hale gelmektedir. Radikal çevreci hareket işte böyle bir çevredir. Bu hareketin içindeki erkekler, erkekliğin yeniden inşa edilmesi yönünde taleplerle mutlaka karşı karşıya gelirler. 

Yerleşik toplumsal cinsiyet düzeninde kateksis ilişkileri esasen heteroseksüel çift üzerinden örgütlenmiştir. Popüler kültürün “aşk” diye sunduğu ilişki biçimi budur ve bu ilişki biçimi toplumda muazzam bir kurumsal desteğe sahiptir. Bu da başka erkeklere cinsel istek duyan erkeklerin kendi yaşamlarında erkeklikle daima bir sorun olarak karşılaşmalarına yol açar. Bu da gey ve biseksüel ağlarındaki erkeklerin işte bu nedenle toplumsal cinsiyet meseleleriyle en az çevreci hareketlerin içinde yer alan erkekler kadar karşı karşıya kaldıkları -ve fakat onların hayatında bu meselelerin daha farklı bir yapıya sahip olduğu— anlamına gelmektedir. 

Üretimle bağlantılı olarak ise erkeklik, eve ekmek getiren kişi olmakla ilişkilendirilmiştir. Erkeğin eve ekmek getirmesi imkânsızlaştığında bu tanım da baskı altında kalmaktadır. 
Nitekim yapısal işsizlik bugün işçi sınıfının, özellikle de işçi sınıfına mensup genç erkeklerin karşı karşıya kaldıkları gerçek bir sorundur. Bu nedenle düzenli işi olmayan, işçi sınıfına mensup genç erkekleri bu çalışmada üzerine eğileceğimiz üçüncü grup olarak seçtik. 


2 Bunu temsil edici bir örnekten ziyade stratejik bir örnek olarak görebiliriz. 
Sözlü tarihte bu yaklaşım olağandır. Sosyolojide ise Glaser ve Strauss'un (1967) "yerleşik kuram" tarifindeki kuramsal örnekleme kadar bilinen bir olgudur. 
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Diğer kriz eğilimleri zenginlik içinde yüzenler arasında ortaya çıkmaktadır. Hegemonik erkeklik kültürel olarak hem otoriteyle hem de akılcılıkla -yani ataerkinin meşrulaştırılma sürecinin kilit izlekleriyle- bağlantılı olagelmiştir. Fakat değişen iktisadi ilişkilerin ve teknolojilerin otorite ile akılcılığı birbirinden koparması pekâlâ mümkündür. Bu bakımdan teknik bilgi gerektiren orta sınıf mesleklerinde çalışan ama sermayenin ve eski mesleklerin sağladığı toplumsal otoriteden yoksun erkekler -ki bazı kuramcılar bu erkekleri “yeni sınıf”ın erkekleri diye nitelemektedirler— bize hegemonya kalıplarının geçirdiği değişimler konusunda fikir verebilirler. 

Bu çalışma için yapılan görüşmelerin tamamında aynı genel plan gözetildiyse de her görüşmede olabildiğince esnek hareket edildi. Bu erkeklerden bir hikâye (“yaşam öyküsü) anlatmalarını istedik. İlişkilerin inşa edildikleri pratikler, yani insanların hayatları boyunca girdikleri muhtelif çevrelerde yaptıkları şeyler üzerine odaklandık. Kurumlar arasında yaşadıkları geçişleri (örneğin liseye başlamak gibi) görüştüğümüz erkeklerin hatıralarının dayanak noktası olarak seçtik ama aile ve işyeri gibi kurumlar içindeki ilişkilerini anlatmalarını da onlardan istedik. Yaşamın farklı dönemlerinde toplumsal cinsiyet yapılarının her birine (iktidar, emek ve kateksis) ilişkin bulgulara ulaşmaya çalıştık. Saha görüşmelerinde bilinçdışı güdüleyicileri açığa çıkarmak mümkün değildir. Fakat biz görüştüğümüz erkeklere en eski hatırlarını, aile düzenlerini, ilişkilerinde yaşadıkları krizleri ve gelecekle ilgili dileklerini sorarak yine de duygu dinamiklerine ilişkin birtakım ipuçlarına ulaşmaya çalıştık. 

Böylesine dolu bir gündemi görüşmelerin ses kaydının alındığı oturumlar şeklinde yapmak çoğu vakada zengin ve etkileyici anlatılara ulaşmamızı sağladı. Yöntem konusunda yürütülen son tartışmalarda her öyküyü kurmaca saymak, anlatıcının müellif sıfatıyla kurduğu bir hikaye olarak görüp o hikayenin barındırdığı eğretilemeleri, sessiz kaldığı noktaları 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ve anlatı araçlarını “okumaya” çalışmak gibi bir eğilim hâsıl olmuştur. Yaşam öyküleriyle uğraşan her ciddi araştırmaanın öykülerin bu özelliklerinin farkında olması elbette şarttır. Fakat bir yaşamöyküsüne baktığımızda tek gördüğümüz şey dil olursa yaşamöyküsünün anlatılma amacını ıskalamış -ve öykülerini anlatanların hakikati dile getirme. çabalarını hiçe saymuş- oluruz. Bir özyaşamöyküsü, kendi dilinden daha fazlası için deliller barındırır. Bu delilleri kullanmak her zaman kolay bir iş değildir. Öyküyü farklı açılardan değerlendirip başka delillerle sağlamasını yapmak zaman ve çaba gerektirir. Bu itibarla kitabın bu kısmında ele aldığım yaşamöyküleri üzerine yaptığım çalışmada aşağıdaki adımları izledim. 

Analizin ilk adımında görüşmelerin ses kayıtlarını dinledim, dökümlerini okudum, dizin oluşturdum ve her görüşmeyi bir vaka incelemesi olarak kâğıda geçirdim. Bu vaka incelemelerinin her birinde görüşmeyi bir bütün olarak ve üç açıdan mercek altına aldım: (a) olayların anlatılış sırası açısından; (b) toplumsal cinsiyet ilişkilerinin üç ayaklı yapısının sağladığı eleği kullanan yapısal bir analiz açısından; (c) erkekliğin inşasının ve ilgasının izini -onun barındırdığı toplumsal cinsiyet tasarısını kavramak amacıyla— süren bir dinamik analizi açısından. Bu vaka incelemelerini kaleme almak hem bir kişinin portresini çizme girişimiydi hem de bu portrenin toplumsal değişimin kanıtı olarak sahip olduğu anlam üzerine bir tefekkürdü. 

İkinci adımda ise vaka incelemelerini gruplayıp çözümledim. Burada amacım toplumda belirli yerlerde bulunan erkeklerin yürüdükleri yollar arasındaki benzerlikler ile farklılıkları ortaya koymak ve kapsamlı değişimlerde müşterek olarak nerede durduklarını anlamaktı. Yine bu aşamada da bu karşılaştırmaları sistematik hale getirebilmek için toplumsal cinsiyet kuramından devşirilen bir elek kullandım. Vakaları özetleyip yeniden bir dizin oluşturarak bir yandan ele aldığımız grubun tümünü görüş alanımızda tutarken diğer yandan 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vakalara konu olan bireysel yaşamların anlatı biçimini muhafaza ettim. Bu analizi her grup için ayrı ayrı kaleme alarak raporları belirli bir değişim sürecinin akıntısına kapılmış erkeklerin ortak portresini çizme girişimi haline getirdim. Bu raporlar bundan sonraki bölümlerin dayanaklannı oluşturuyorlar. 

Doğrudan doğruya görüşmelere geçmek yerine bu epey meşakkatli yordamın? nasıl ilerlediğini burada anlatmış olmamın nedeni, ilerleyen sayfalarda sunacağım savların sistematik bir temele sahip olduklarının altını çizmektir. Yaşamöyküleri harikulade bir çeşitlilik sergiledikleri için renkli kişiliklerin ve çarpıcı olayların peşine takılıp asıl konunun dışına çıkmak son derece kolaydır. Yukarıda izah ettiğim yordam bu doğrultuda dikkati yeniden toplumsal yaşamın ortak zeminine ve pratik rutinlerine çekmektedir. Bu bazen sıkıcı olabilmekle birlikte büyük ölçekli değişimi anlamak istiyorsak şarttır. 


? Diğer ayrıntılar: Tarihçeler Yeni Güney Galler'de toplandı, çoğu baraka Sidney'de değildi, 1985-6. Bazıları burada tartışılan dört grubun dışında kaldı. Görüşmeler bir ila iki saat sürdü ve kayda alındı. Katılımcılara araştırma amacımuzın, erkeklik ve erkeklerin yaşamlarındaki değişiklikleri incelemek olduğu söylendi. Konulara ilişkin belirli bir gündem etrafında ve görüşmeciye bu konulara nasıl gireceği ve hangi yanıtları arayacağı konusunda tamamen esneklik sağlayacak şekilde “odak görüşme” yöntemini kullandık. Üç görüşmeci vardı, bir kadın ve iki erkek. (Biri bendim ama en az görüşmeyi ben yaptım.) Kayıtlar tamamen deşifre edildi. Vaka incelemelerini hazırlarken, anlamı ve duyguyu daha yoğun yaşamak adına hem deşifreleri hem de kayıtları kullandım. Otuz altı vaka incelemesi tamamlandı; bunları 1988 yılını sonunda yazmayı bitirebildim. Dört grup çalışması ve belirli izleklere odaklanan bazı metinler 1989'dan 1992'ye kadar yazılıld. Grup çalışmalarını yazarken örnek aldıklarım arasında, yaşamöyküsü malzemelerini kullananlar yalnızca sosyal bilimcilerden ibaret değildi —Kalabalıktaki Yüzler' (1952) adlı çalışmasıyla David Riesman gibi— aynı zamanda özellikle Group Portrait with Lady (1973) adlı muhteşem eseriyle Heinrich Böll gibi, yaşam öykülerinin birbirleriyle olan etkileşimi üzerine yazan romancılar da vardı. 
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Aşağıda ele alacağım dört vaka incelemesi kendi başlarına büyük ölçekli değişimin birer haritası olma amacı taşımıyorlar. 
Bu incelemelerin amacı belirli -ve önceki sayfalarda belirttiğimiz nedenlerle stratejik önemleri olabilecek— durumlara ışık tutmaktır. Bu incelemelerin bulgularını, kitabın üçüncü kısmında daha genel meseleleri tartışırken işte bu noktadan hareketle kullanacağım. Keza bu incelemeler kitabın birinci kısmında sunduğumuz kuramsal savları da desteklemektedirler. 

Bu tasarı ne yazık ki her açıdan parlak bir girişim olmadı. 
Bir araştırma ulaşacağı sonuçlar konusunda baştan güvence veremez. Nitekim bu araştırma kimi insanların bu meselelerin bilgi edinmeye değer meseleler olduklarına inanmadıklarını da gözler önüne serdi. Bu tasarının saha araştırması Avustralya Araştırma Yardımları Komitesi, yani dönemin ulusal araştırma fonlama kuruluşu tarafından finanse ediliyordu. Araştırmanın bulguları daha yayımlanmadan önce federal meclisin liberal ve ulusalcı partilerinin vekillerinden oluşan “İsrafı İzleme ve Önleme Komisyonu” tarafından kamunun mali kaynaklarının çarçur edilmesi olarak görülüp eleştirilmişti. 
Onların haklı olup olınadıklarını okurlara bırakıyorum. 
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4 
Hızlı Yaşa Genç Öl 


Erkeklikte meydana gelen değişimler hakkında yapılan yakın tarihli tartışmalar, orta sınıfa mensup vasıflı iş sahibi erkeklere odaklanmışlardır. Bu tartışmaların çoğunda “mavi yakalı" erkeklerin cinsel siyaset konusunda gerici olmasalar bile en azından muhafazakâr oldukları baştan varsayılmaktadır. Oysa Judith Stacey ABD'de ortaya çıkan yeni aile yapılarına işçi simfirun öncülük ettiğine dikkat çekmektedir. Lynne Segal ise toplumsal cinsiyet siyasetinde, işçi sınıfı ve işçi partilerinin, blok oylarını zenginlerden alan partilere kıyasla genellikle daha yenilikçi bir tutum içinde oldukları gözleminde bulunmaktadır.! Bu gözlemlere paralel olarak, işçi sınıfı erkekliği üzerine daha ayrımcı açıklamalar, sınıf ilişkileri üzerine yapılan sosyalist analizlerden etkilenen yazarlardan gelmiştir. 
Onların tartışmaları beden işçiliği, iş yerindeki ilişkiler ve iş ücreti konularına odaklanmıştır. Örneğin Andrew Tolson, "toplumumuzda erkekliğin ana odağının iş ücreti oldugu"nu ileri sürüyordu. Biraz tutarsız bir biçimde olsa da işçilerin mücadelesini erkeklerin duygu ve siyaset analizinin merkezi haline getirdi. Paul Willis erkekliği, işçi kültürü ve ücret yapısına bağlıyordu. Mike Donaldson ise daha yakın bir tarihte 


! Stacey 1990; Segal 1990: 294-319. 
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"erkek işçi bilincinin şekillenmesinde ev içi deneyimin ve işyeri deneyiminin hayati bir rol oynadığını”, erkekliğinse bu ikisi arasındaki etkileşimi hem yarattığını hem de onun altını oyduğunu savunuyordu.? 

Kapitalist iş yerlerindeki çalışma şartlarının buralarda çalışan erkeklerin erkeklik inşa süreçlerini etkilediğinden kuşku yoktur. Fakat kapitalist ekonomiler istihdam güvencesi vermezler. OECD ülkelerinde çalışan yaklaşık 30 milyon insanın 1970'lerde yaşanan ekonomik buhran sırasında işini kaybettiği tahmin edilmektedir. Daha az kalkınmış ülkelerde ise işsizlik veya düşük istihdam müzmin bir sorun halini almıştır. Çok büyük bir genç nüfus bugün işçi sınıfının bildik erkeklik kalıplarının etrafında örgütlendiği iş güvencesi konusunda hiçbir beklentisi olmadan yetişmektedir. Bunun yerine geçici istihdamla yetinmek zorunda kalıp uzun vadede ekonomik açıdan marjinalleşirken kısa vadede ciddi yoksunluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Peki, böyle hallerde erkekliğin inşasının akıbeti ne olmaktadır? 


Grup ve Bağlam 


Bu tartışmanın odağında işsiz gençlerle çalışan bir iş ve işçi bulma ofisinin yetkilileri aracılığıyla bağlantı kurduğumuz 
beş genç erkek yer alıyor: Jack Harley (22), "Eel" (yaklaşık 21 
yaşnında), Patrick Vincent (17), Alan Rubin (29) ve Mal Walton (21). Hepsi işsizlik maaşıyla geçiniyor. Sürekli bir iş deneyimleri olmamış. 15 veya 16 yaşlarında okulu bırakmışlar. 
Bunlardan biri okuldan atılmış, ikisi ise okulu sürekli kırdıklan için okumaya niyetlerinin olmadığına karar verip en sonunda okuldan ayrılmışlar. Birinin okuma yazması yok, diğeri de neredeyse aynı durumda. Hepsi, hep birlikte, işgücü piyasasının dışında kalıyorlar. : 


? Tolson 1977: 58-81; Willis 1979; Donaldson 1991. 
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Devletle çatıştıkları zamanlar da olmuş. Çoğu, okuldan nefret ediyormuş ve öğretmenlerinin karşısında genellikle dik kafalı bir tavır takınıyor, hatta kimi zaman şiddete başvuruyormuş. Beşinden dördü en az bir kez tutuklanmış ve aralarından ikisi, hayatlarının en az bir yılını ıslahevinde geçirmiş. 
Hepsi kökenleri itibarıyla Anglo-Avustralyalı olmakla birlikte gerek kişisel üslupları gerekse geçmişleri nedeniyle “saygın” işçi sınıfırun dışında yer alıyorlar. Erkeklerden üçü motosiklet bir tutku. 

Bu erkeklerin deneyimlerini onlarınkiyle çok benzer bir sınıfsal arka plana sahip oldukları halde bugün işgücü piyasasında daha farklı konumlarda bulunan üç akranının deneyimleriyle karşılaştıracağım: Stewart Hardy (24) bir bankada bilgisayar stajyeri; Danny Taylor (23) çevreci bir kuruluşta ofis çalışanı; Paul Gray (26) ise bir sosyal yardım bürosunda geçici ofis çalışanı. 

Bu erkeklerin sekizi de beden işçilerinin çocukları. Birkaçı çok yoksul ailelerde büyümüş. Evi çekip çeviren ile eve ekmek getiren arasında yapılan ayrım bu çevrelerde anlamını yitiriyor. Nitekim bu vakaların çoğunda oğlanlar henüz çok küçükken anneleri bir işte çalışıyormuş. Birkaç vakada ise muhtelif zamanlarda anneler eve ekmek getirme rolünü tek başlarına üstlenmişler (işgücü piyasasının bu ucunda küçük yükselişler ile keskin düşüşler sık görülmektedir). Bu durum bu genç erkekler arasında pek yadırganmıyor; nitekim sekiz gençten sadece biri kadınların çalışıp para kazanmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. 

Bu vakalarda toplumsal cinsiyeti araçsal ve dışavurumsal diye ikiye ayırmanın da fazla anlamı yok. Nitekim Linley Walker'ın görüştüğü, işçi sınıfına mensup genç kızlar gibi bu genç erkekler de kadınların duygular konusunda erkeklerin 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olamayacakları kadar uzman olduklarını, dışavurumsal olduklarını ya da kişi odaklı olduklarını düşünmüyorlar.? 

Bu gençlerin içinde büyüdükleri aileler birbirine zıt iki ekonomik kalıp sergiliyorlardı. Birinde aile işleri sıkı örülmüş bir işbirliği içinde yürüyordu. Örneğin Stewart Hardy'nin babası elinden her iş gelen taşralı bir tarım işçisiymiş, iş bulmak için o çiftlik senin bu çiftlik benim dolaşıyormuş. Karısı da ona eşlik edip onun çalıştığı çiftliklerde çamaşır yıkayıp temizlik yaparak ailenin geçimine katkıda bulunuyormuş. 
Stewart lisedeyken anne ve babası sözleşmeli temizlik işçisi olarak çalışmaya başlamışlar, Stewart ise onların sözleşmelerini hazırlıyormuş. 

Mal Walton'ın ailesi ise keskin biçimde diğer ekonomik kalıbı sergilemektedir. Mal, babasını hiç görmemiş. Annesi ona hamileyken babası evi terk etmiş. Babaannesi fabrikada işçi olarak çalıştığı süre boyunca, ona ve annesine kendi maaşıyla destek olmuş, sonra da onları bir karavan parkına yerleştirmiş. 

Stacey'nin ele aldığı Amerikalı işçi sınıfı aileleri gibi bu aileler de orta sınıfın doğuşundan önce bile postmodermlermis gibi görünüyorlar. Bu kalıplar bilinçli şekilde alternatif aile biçimleri olarak tercih edilmemişlerdir. Eve iki maaş girmesi- nin daha iyi olduğundan kimsenin şüphesi yok; fakat bazen bir maaş da ev halkının idare edebilmesi için yeterli olabiliyor. 
Aslına balkırsa Bayan Walton'ın sevgilisi, eşini ve çocuklarını terk edip Mal ve annesiyle birlikte yaşamaya başladığında çift maaşlı aile ekonomisi kalıbı bu ailenin hayatına yeniden girmiş. Buna rağmen Mal, adamın üvey babalığını kabullenememiş; oysa babaannesinin onlara babalık yapmasını kabullenebilmiş. 


? Walker 1989. 


178 


Soyut Emek 


Bu sekiz genç erkekle yaptığımız görüşmeler, bu grubun toplumsal cinsiyet ilişkisi yapılarının her biriyle nasıl temas kurduklarını tüm yönleriyle belgeliyorlar. Üretim ilişkileriyle başlayalım: Bu yaşam öykülerinin gün ışığına çıkardığı can alıcı husus, erkekliğin bu gençlerin belirli işyerleriyle kurduğu ilişkiler aralığıyla değil, onların iş deneyimlerini iş bulmak ve işsiz kalmak arasında sürekli bir gelgit olarak şekillendiren işgücü piyasasının bütünüyle kurdukları ilişkiler aracılığıyla biçimlendiğidir. Bunu en iyi şekilde bu yaşam öykülerinin belli başlılarında görebiliyoruz. 

Grubun yaşça en büyüğü olan Alan Rubin'in diğerlerinin çoğundan daha fazla iş deneyimi var. Sürekli olarak okulu kıran Alan, ailesinin onunla ilgili beklentilerine karşı gelerek on beş yaşında okulu bırakmış. Bir ciltçi dükkânında muhtemelen annesinin ayarladığı bir iş bulmuş. Daha sonra belediye meclisindeki bir tanıdığını araya sokarak belediyede işçi olarak çalışmış. Ardından sörf yapmak için Yeni Zelanda'ya gitmiş. Paraları suyunu çekince bir otomobil montaj fabrikasında iş bulup istemeye istemeye de olsa çalışmış. Fakat beden işçiliğinden gocunduğundan değil, çalıştığı fabrikanın budalalar tarafından yönetilen ve işçilerin "robot karıncalar" gibi davrandıkları bir toplama kampı gibi işletildiği için çalışmakta gönülsüz olduğunu ifade ediyor. Avustralya'ya döndükten sonra bir süre profesyonel kumarbazlarla takılmış, sonra da alaycı bir ifadeyle "benim entelektüel işim" dediği mektup ayırıcılığı işini yapmış. İki yıl konteyner boyama işinde çalışıp Avrupa'ya gitmesine yetecek parayı biriktirmiş. Avustralya'ya geri dönünce devamını getiremediği geçici işlerde çalışarak ve zamanının çoğunu işsizlik maaşı alıp "olağandışı hiçbir şey" yapmadan geçirerek tekdüze bir yaşama saplanıp kalmış. Şu an para biriktirmek için ailesiyle beraber yaşıyor. 

Ele aldığımız gruba mensup erkekler arasında en uzun iş geçmişi bu olmakla birlikte hepsi için geçerli olan karakteristik 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özellikler taşıyor. Alan'ın satabileceği bir vasfı, nitelikleri veya statüye dayalı bir gücü yoktur. Bu nedenle işgücü pazarında sözü geçmez. Onun satabileceği tek şeyi Marx “soyut emek” kavramıyla -herkesin verebileceği, insanların asgari müştereki olan emek tipiyle- ifade etmektedir. 


İşçi, bedensel veya zihinsel becerilerini yoğun olarak kullanmak zorunda olmayan, basit, tekdüze bir üretici güce dönüşür. Onun verdiği emeği herkes verebilir. Bu nedenle dört bir yanı rakiplerle doludur.* 


İşverenin gözünde Alan herhangi bir işçiyle ikame edilebilir. 
Alan'ın gözünde ise mesele çalışmaksa her iş aynı, hiçbiri vazgeçilmez değil; onun bir işi diğerine tercih etme nedeni insan ilişkileri olabilir. Alan gerek açık alanda gerekse kapalı mekânda birçok farklı işte çalışmış. İş deneyimlerini anlatırken, bıkkınlığı ve yaşadığı yabancılaşma yoğun olarak hissediliyor. 
Geçimini sağlama kabiliyetinin gayrişahsi bir işgücü piyasasının ve işçilerle bireysel olarak ilgilenmeyen işverenlerin insafına kaldığı bir ortamda insanların böyle tepkiler vermeleri şaşırtıcı değildir. Bruce Wilson ve Johanna Wyn'ın Melbourne'da yaptıkları araştırmanın da gösterdiği üzere işçi sınıfına mensup gençlerin en öncelikli meselelerinden biri ekmek parası kazanmaktır 5 Bu işgücüne katılma deneyiminin kuvvetli etkileri olsa gerektir. “İşgücü piyasasının güvenilmezliği” yumuşak bir ifade olabilir fakat bu gençler ve onların yaşamlarındaki diğer insanlar açısından son derece katı bir gerçekliktir. 
Örneğin Jack Harley koyun kırkıcılık, geçici işçilik, yazıcılık, barmenlik ve ağır vasıta sürücülüğü yapmış. Vasıflarını arttırmaya çalışmıyor çünkü vasıflı olmanın kendisine bir faydası olacağına inanmıyor. Hep kısa süreli işlerde çalışmış, yani günü kurtarmaya bakıyor. Resmen değilse de fiilen karısı 


4 Marx 1969 [1849]: 171. 
? Wilson ve Wyn 1987. 
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olan Ilsa ise taşrada bir kasabada telgraf işletmeni olarak çalışmış. Fakat iletişim şirketi santrali otomatik hale getirince işinden olmuş. O da bu kez bir dükkânda bir iş bulmuş fakat işe başladıktan üç ay sonra dükkânda işler yavaşlamış ve Ilsa yine işten çıkarılmış. 

Jack'in arkadaşı Eel ise soyut emeğin dünyasından kurtulabilmek bir işte çıraklık eğitimi alıp ustalık ve vasıf kazanmaya karar vermiş. İlk işvereni üç aylık bir deneme süresinin sonunda biri dışında tüm çırakların işine son vermiş. Eel bu şanssız çıraklar arasındaymış. O da başka bir küçük şirkette kendine yeni bir iş bulmuş. Üç yıl boyunca bu şirkette çıraklık yapmış. Üçüncü yılın sonunda çalıştığı şirket kapanınca yine işsiz kalmış. Çıraklık eğitiminin kurallarının öngördüğü şekilde altı hafta içinde kendine yeni bir iş bulamadığı için çıraklık eğitimini başarıyla tamamlayamamış. 

Böyle hallerde insanlar ekonomiye güven duyamazlar, iyimser yaklaşamazlar. Nitekim Jack Harley'nin bugüne kadar uzun soluklu bir işi olmamış ve bundan sonra olmasını da beklemiyor. İşsizlik maaşı ile yaşayıp arada ek işler yapacağını öngörüyor. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işe yaramadığından, çalışanlarının “mendeburluğundan”, vasıfsız, tecrübesiz gençlerle ilgilenmediklerinden yakınıyor. Ailesi ve arkadaşları ona daha fazla yardımcı oluyorlar. 

İnsanlar gayrişahsi bir işgücü piyasasında kişisel bağlantılarını kullanarak ayakta kalırlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi örneğin Alan Rubin ilk iki işine kişisel bağlantıları sayesinde girebilmiş. Jack, eşinin teyzesinin işlettiği mekânda barmenlik yapmış ve kayınpederi sayesinde kırsalda iş kovalayan bir aile grubuyla birlikte sözleşmeli kırkıcılık yapmış. 
Kendi babası ise Jack'i Avustralya'yı dolaştıkları bir motosiklet turuna çıkarmış ve ona Pilbara madencilik bölgesinde geçici işçilik ayarlamış. Bu erkekler grubunun neredeyse tümünün iş bulma hikâyeleri işgücü piyasasıyla temas kurabilmek için kişisel bağlantıların, özellikle de aile bağlarının 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onların hayatında ne denli önemli bir yer tuttuğunu gözler önüne sermektedir. 

Dahası bu şartlar Jack'in ekmek parası uğruna —en kibar tabirle- bir “radikal pragmatizm” geliştirmesine neden olmuştur. Eşinin ondan daha iyi bir iş bulması Jack'in umurunda değil. Aynı umursamaz ses tonuyla, işsizlik yardımı alırken olur da başka iş bulursa o işe sahte bir isim kullanarak girecegini söylüyor ki bu, yakalanması durumunda ceza alabileceği bir suç. Sendikalarla ilişkisi ise tamamen maddi çıkar üzerine kurulu. Taşımacılık sendikasından memnunmuş ama sürücü ehliyetini kaybedince işinden de olmuş. Kırkıcılar sendikasını sevmiyormuş çünkü anlaşamıyorlarmış, bu nedenle işin kaybetmiş. Çalıştığı matbaada grev kırıalılık yapmayı kabul etmesini ise “meteliksizdim, paraya ihtiyaam vardı” diyerek gerekçelendiriyor. Bu davranışı nedeniyle yayıncılık sektöründe çalışmaktan men edilmiş. 

Beş erkekten hiçbirinin sendikaalıkla bağlantısı yok. 
Sendikaların normalde taban örgütlenmelerine bel bağladığı düşünüldüğünde bunun nedenini anlamak zor değil. İşçi sınıfırın seferber olma biçimlerinden biri olan an akım sendikacılık, doğası gereği, işgücü piyasasının kıyısına itilmiş insanlar için bir anlam ifade etmez. 

Gruptakilerden bazıları radikal pragmatizmlerini suç işlemeye kadar vardırmışlar. Bu suçlar —örneğin aralarından daha genç olanların gerçekleştirdikleri araba hırsızlıkları— heyecan ve eğlence unsuru da barındırıyor elbette, fakat çoğu bunu bir para kazanabileceği bir iş olarak görüyor. Mal Walton ilk hırsızlık deneyimlerini ve yıkıcı döviz kurunu şöyle betimliyor: 


Süt parasını bile denkleştiremeyip sokaklarda avarelik ederdim. 
Arabaların kilitlerini kinp teyplerini çaldığım hareketli bir döneme girmiştim. O sıralar öyle icap etti diyelim. Uyuşturucu işine ise ancak okulu bıraktıktan sonra başladım. Galiba işsizlikten sıkılmıştım, ondan. Yani çalışmıyordum — düzeltiyorum, aslında çalışıyordum çalışmasına ama bir iki hafta içinde o işten de oldum. Genellikle kaliteli oto teyplerinin peşine düşüyorduk çünkü o sıralar bunlar aşağı yukan 500 dolar ediyorlardı. Çaldığımız teypleri torbaamuza götürüp “Bunu al, bize cigara ver” veya “bize iki cigara ver” derdik. Bunu sürekli yapıyorduk. Enselenmediğimiz için şanslıyız. Birkaç kez kovalandık ama paçamızı kurtarmayı hep başardık. Yalnızca bir kez, o da bir yemek kitabı çalarken enselendim. 


Torbacılık yapmak açıkçası daha cazip bir seçenek gibi görünüyor. Gruptaki erkeklerden en az biri torbacılık yapmış. 
Bu işten haftada yaklaşık 300 dolar kazandığını iddia ediyor. 
(Yaşam standartları göz önünde tutulunca ifade ettiği meblağın biraz yüksek göründüğünü itiraf etmem gerekir; bu meblağ onun en kazançlı haftalarından birini ifade ediyor olsa gerek.) Erkeklerden diğer ikisi ise daha küçük çaplı torbacılık yapmışlar, yani hayatlarını torbacılık yaparak geçirmek gibi bir niyetleri yok. Bunu meteliksiz kaldıklarında kısa yoldan para kazanmak için başvurdukları düzensiz ve riskli bir iş olarak görüyorlar. Devletin ahlaki kaygılarla başlattığı Uyuşturucuyla Mücadele Seferberliği (ABD'nin uyuşturucuyla mücadele kampanyasından ilham alınarak 1986 yılında başlatılmış ulusal programa verilen militarist bir ad) umurlarında bile değil. Onlara göre ha uyuşturucuya savaş açmışlar ha ikinci el mobilya satıcılarına. 


Şiddet ve Devlet 


Bu grubun iktidar ilişkileriyle ilgili deneyiminin en öne çıkan özelliği şiddettir. Akademinin güvenli çatısı altından dışarıda olan biteni gözlemleyen bir akademisyen bile bu insanların hayatlarında çok fazla şiddet olduğunu kolaylıkla görebilir. 
Nitekim onlarla yapılan görüşmelerde, okulda yaptıkları ve maruz kaldıkları zorbalıklardan, oyun alanlarında yaşanan sataşmalardan, öğretmenlerine saldırdıklarından, kardeşleri ve ebeveynleriyle ettikleri kavgalardan, tutuklanmalarından, 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ıslahevinde ve cezaevinde yaptıkları veya maruz kaldıkları saldırılardan, bıçakların çekildiği arbedelerden bahsediyorlar. 
Bu çerçevede arabayla, kamyonetlerle veya bisikletlerle otoyolda sürat yapmak da etrafa bir çeşit gözdağı verme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bu en az bir kez polisler tarafından kovalanmak, durdurulmaya çalışılmak ve ciddi bir trafik kazasıyla sonuçlanmış. 

Pat Vincent'in şiddetle ilgili arıları ailesinde başlıyor. Babası onu sürekli dövüyormuş. Artık babasına bunun için kızmıyorsa da bugün bile aklına geldikçe “ihtiyarın kötek atmasından” korktuğunu itiraf ediyor. Ablası da Pat'e aynı şekilde muamelede bulunup “sorun çıkarırsan senin kafanı kırarım” diye evde onu tehdit ediyormuş. Pat de belki de böyle bir çevrede ilk vuran daima kazanır ilkesiyle hareket ettiğinden olsa gerek, okulda öğretmenlerine karşı saldırgan bir tavır takınmış, sevdiği bir iki öğretmen hariç diğerlerine karşı “sinkaflı küfürleri” sıralıyormuş. Bu süreç öğretmenine sandalye fırlatmaya kadar varmış. Onun bu hareketi bardağı taşıran son damla olmuş ve okuldan atılmasıyla sonuçlanmış. Anlattıklarına bakılırsa Pat akranlarına şiddet uygulamaktan da çekinmiyormuş. 
Katolik lisesinin ilk yılında, henüz 12 yaşındayken bile kavgasız günü geçmiyormuş. Okulun onu umursamadığını düşünüyormuş. Bu nedenle “Biri olmak istiyordum, hiç kimse olmaktansa tasdikname almış biri olmak daha iyiydi”, “Artık bir hiç değildim” diyor. Hatta tasdikname almak ona diğer oğlanlar arasında biraz da olsa itibar bile kazandırmış. “Kavgaya tutuşup kazarırsan kahraman olursun” diye ekliyor. 

Gelgelelim bu itibarın da sınırları vardır. Nitekim Pat arkadaş grubunun lideri olabilmiş görünmüyor. Belki de - özellikle akran grubundakiler biraz daha büyüdükçe- onlara aşırı zorba görünmeye başladı. Kavgaların sayısı azaldı. En sonunda “kavga etme alışkanlığını tamamen” bıraktı. Şimdi olsa kavgaya tutuşmaktan, hele onu “haşat edebilecek” insanlara diklenmekten kaçınacağını söylüyor. Gerçi daha sonra 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araba hırsızlığından tutuklanıp ıslahevine gönderildiğinde orada -herhalde bulaşılmaması gereken tehlikeli adam olarak nam salmak için olsa gerek— rakiplerini “bir güzel benzettiği” iki kavgaya karışmış. 

Pat Vincent, Jack Harley ve Eel, kavgaya tutuşmakla ilgili inançlarını neredeyse aynı terimlerle ifade ediyorlar ki bu da söz konusu inancın onların ağlarında ideolojik bir izlek haline geldiğini bariz biçimde ortaya koyuyor. Şiddetin haklı gerekçelerinin olabileceğine, ilk hamleyi karşı taraf yaptığında şiddete başvurmakta tamamen haklı olduklarına inanıyorlar. 
Hatta Eel bunu adeta bir yasaymış gibi sunuyor: 


Gereksiz şiddete karşıyım. Ama şiddet başkasından geliyorsa, yani karşı taraf kaşınıyorsa yiyeceği dayağı sonuna hak ediyor demektir. 


Burada şiddete şiddetle karşılık vermeyi yükümlülük sayan bir etik var. Ama iş kadınlara geldiğinde kendi aralarında anlaşmazlığa düşüyorlar. Eel, mensubu olduğu motosiklet çetesinin cazgır bir kadırı nasıl başlarından attığını keyifle anlatıyor: 


Zaten sayılan çok değildi. Benim hatun, baldızım ve grubumuzdaki iki elemanın sevgilileri vardı, hepsi o. Yani herkesin bir sahibi vardı işte, bilirsiniz. Çoğu sessizdi. Biri hariç. O cazgır sürtük de zaten çenesini tutamadığı için bir akşam ağzının ortasına okkalı bir yumruk yedi. O geceden sonra onu bir daha görmedik. Çocuğun üzerine çok gitmişti. Bizim eleman da çenesini kapatmazsa ağzını burnunu dağıtacağı konusunda onu uyardı. Ama hatun uyarıya kulak asmayınca arkadaşım dediğini yaptı ve hatunun ağzının ortasına yumruğu indirdi. Bunun üzerine hatun ortalığı velveleye verince herifin teki çıkagelip arkadaşıma arkadan saldırmaya çalıştı. Neyse ki onları çabucak başımızdan savdık. 
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Grupta neden çok fazla kadın olmadığı aşikâr. ABD'de erkeklerin üstünlüğünü savunan motosiklet çeteleri arasında da 
kadınlara benzer muamelelerde bulunulduğu belgelenmiştir 5 
Fakat Pat Vincent bu tavrı onaylamıyor. Ona göre kadına el kaldıran erkek “korkağın teki”dir çünkü “erkek kadına el kaldırdığında” kadın kendini savunamaz. Burada kadınların eril şiddetin dünyasında kendilerini savunamayacakları ve dövüşün meşru taraflarından biri olamayacakları varsayılmaktadır. Aile içinde, kız arkadaşlarla veya resmi nikâhsız yaşayan çiftler arasında yaşanan fiziksel kavgalar sıktır fakat bunlar gururla anlatılacak olaylar değillerdir. 

Kurumsal iktidar ve örgütlü şiddet, devlet kılığında karşımıza çıkmaktadır. Bu ilişkinin ruhu Paul Gray'in ilk hatıralarında bulunabilir. Paul'ün ailesi her yıl Noel yemeği için yetimhanede kalan oğlanlardan birini kendi evlerinde misafir ediyormuş. Paul altı veya yedi yaşındayken ailesiyle birlikte ve yine bu vesileyle misafir ettikleri çocuk da yanlarında arabayla yolda gidiyorlarmus: 


Yol kenarındaki çalıların arkasında motosikletli bir aynasız duruyordu. Çocuk onu görür görmez arabanı açık camından “N'aber lan, domuz!” diye bağırarak ona sataştı. Buna sinirlenen aynasız peşimize düştü. Bir süre takip edildikten sonra ondan kurtulmak için direksiyonu zenginlerin konakladığı bir otele kırmak zorunda kaldık. Aynasız işte o zaman bizi takip etmeyi bırakıp basıp gitti. 


Gelgelelim, yoksulların zengin taklidi yapmakta bu şekilde başarılı olmaları seyrek görülen bir durumdur. Devletin kolluk kuvvetleri ve baskı araçları genellikle onlara göz açtırmaz. 

Her şeyden önemlisi devlet bu gençlerin karşısına okul kılığında çıkmaktadır. Bundan doğan dinamikse bu gençlerin yaşamlarında yürüyecekleri yolun ve devlet okullarının başa- 


é Hopper ve Moore 1990. 
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rısızlığının kilit noktasını teşkil etmektedir. Nitekim bu gençlerin birçoğu için okul onları hayata hazırlayan bir deneyim değil. Okulun otoritesi onların karşısına genellikle yabana bir güç olarak çıkıyor. Bu nedenle erkekliklerini okulun otoritesinin karşısında konumlandinp tarumlıyorlar. Kimi hallerde (örneğin öğretmene saldırı vakaları gibi) karakolluk, hatta mahkemelik bile olabiliyorlar. Çoğu zamansa ya okulu kendileri bırakıyorlar veya uzaklaştırma alıyorlar ya da okuldan atılıyorlar. Linley Walker'ın işçi sırıfına mensup genç kadınlarla ilgili çalışmasında ortaya koyduğu üzere, bu gençler çoğu zaman ya okulu kendileri bıraktıkları veya uzaklaştırma aldıkları ya da okuldan atıldıkları için hayata vasıfsız şekilde atılmak zorunda kalıyorlar. Michelle Fine'ın çalışmasına konu olan New York lisesi gibi, dezavantajlı gençlere eğitim veren okullardan epey aşina olduğumuz bir kalıp bu.’ 

Pat Vincent, öğrencilik hayatındaki kabarık şiddet sicili nedeniyle iki okuldan atılmış ve zorunlu eğitimin onuncu yılında eğitim hayatı böylece sona ermiş. İşsizmiş, uyuşturucu kullanmaya başlamış ve ailesinin ona dayattığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle ailesiyle arası bozulmuş. Ekskavatör operatörlüğü yapan babası ona en sonunda bir yerde çıraklık ayar-. 
lamış. (Fakat bu düzenli bir iş olmadığı için çıraklığı gayrı resmiymiş.) Pat bundan sonra olanları ise şöyle özetliyor: 


Ne kadar sürdü? 

Yedi hafta. 

Neler oldu? 

İçeri girdim. Haliyle işimi kaybettim. 

İçeri neden girdin? 

Birkaç araba hırsızlığının ve haneye tecavüzün ardından enselendim. 

Nereye gönderildin? 

A tipine (çocuk ıslahevi); orada bir buçuk hafta kaldım ama sonra oradan kaçtım. Yine yakalandım ve bu kez dört beş hafta- 


? Walker 1989, Fine 1991. 
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lığına B tipine (yüksek güvenlikli cezaevi) gönderildim ama sonra mecburi kamu hizmeti cezası karşılığında serbest kaldım. 
Yaşından dolayı mı? 

Hayır, birkaç seferdir yakalanıyordum ancak dava sayısı neredeyse on altıyı bulmuştu... Üç ay kala kurtuldum (yani kaçtım)... 
Kamu hizmeti cezası talep ettim ve aldım. O zamandan bu yana hiç belaya bulaşmadım. Beladan uzak duruyorum. 


Bu süreç sayısız gözaltı, iki kez tutuklanma, kefalet koşullarının ihlali, gözetim, hukuki pazarlık ve çocuk adalet sisteminin teknik ayrıntıları ile ıslahevlerinin koridorlarına vakıf olunan yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsıyor. 

Pat polise kin gütmüyor. Çalıntı araçla yaşadığı bir kovalamanın ardından ilk kez tutuklandığında sonunun geldiğini düşünmüş "Lanet olsun, bittim ben! Beni öldürecekler!" demiş. 
Fakat polis beklediği kadar sert çıkmamış, gözaltı merkezinde çalışanlar da öyle. Dayak ya da tecavüz söylentilerine rağmen içerde bu tip olaylarla hiç karşılaşmamış. Aslına bakılırsa B tipi cezaevinde geçirdiği süreden "Aşağı yukarı her gece etrafta piliçlerin olduğu bir tatil" diye bahsediyor. Bu Pat'in halkın arasındayken taktığı bir maske; yani ne kadar haşin biri olduğunu böbürlenerek kanıtlıyor. Bu onun üslubu haline gelmiş. 
Fakat artık bu erkeksi görüntüsünü yumuşatmayı öğreniyor. 
Yakında on sekizinci yaş gününü kutlayacak ve bundan böyle yetişkin cezaevleriyle tanışacak. Bu da oyunun kurallarının artık değişeceği anlamına geliyor. O nedenle şimdilik beladan uzak durmaya çalışıyor. 

Fakat bütün bu süreçte Pat bir şeyler de kaybetmiş. Islahevindeyken ailesine yazdığı zehir zemberek mektup yüzünden annesi artık onunla konuşmuyor. Pat'in annesi bir fabrikada ustabaşı, ailenin düzenli para kazanan tek ferdi ve galiba -zira Pat'in ifadesi muğlâk- bir sendikanın da temsilcisi. Görünen o ki çocuklarını hizaya getirmek ve ailesini yoksulluktan kurtarmak için epey mücadele etmiş. Fakat Pat'in okuldan atılması, yasalarla sürekli ters düşmesi, bunun üzerine bir de 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ailesinden yakınması bardağı taşıran damla olmuş. Pat'a ağabeyi kalacak bir yer vermiş. 

Diğerlerinin deneyimleri de özleri bakımından aynı olsa da ayrıntılar bakımından farklılık gösteriyor. Jack Harley ıslahevinden cezaevine terfi etmiş. Mal Walton hırsızlıktan tutuklanıp kefaletle paçayı kurtarmış. Eel en az bir kez parmaklıkların ardına konmuş. Polis onun içkili âlemlerini düzenli olarak basıyormuş. Gruptaki işsizler arasından sadece Alan Rubin tutuklanmamış; anlattıklarına bakılırsa aralarındaki en iyi taktikçi o. Çalışanlar arasındansa Paul Gray'in serüveni Jack Harley'ninkine benziyor; o da uyuşturucu satmak ve kullanmak suçlamasıyla ıslahevinden cezaevine terfi etmiş. 

Bu sınıfsal çevrede deylet iktidarı soyut bir kavramdan ibaret değildir. Genç erkeklerin yaşamlarını etkileyen somut bir varlıktır. Yine de devletin gücü akran grupları arasında yaşanan şiddet alışverişinin bir parçası gibi görülemez. Oysa Pat Vincent devletin gücüne ilk başlarda bu şekilde karşılık vermeye kalkışmış. Polis sokak siyasetinde Büyük Güçtür ve bu gençler ne kadar haşin ve sert olurlarsa olsunlar devlete kişisel meydan okumalarla karşılık veremezler. Bellemeleri gereken taktiği aslında Paul Gray'in ailesi otoyolda doğaçlama olarak geliştirmiştir: kaçınmak. Dolayısıyla oğlanlar tabansız gibi görünmeden polisle karşı karşıya gelmekten kaçınmanın, sosyal yardım sistemini istismar etmenin ve mümkün oldugunca hafif hukuki yaptırımlara maruz kalmanın yollarını öğrenmektedirler. 

Beş işsiz gençten hiçbiri devlette kendi için bir gelecek görmüyordu; sadece çalışan grupta yer alan gençlerden biri devlette kendi için bir gelecek görmüştü: Stewart Hardy okulu bırakıp şehre geldikten sonra ebeveynlerinin onun bir vasıf sahibi olması gerektiği konusunda haklı olduklarına karar vermiş. Bu yüzden teknik okula kaydolup yüksek okul diploması almış ve ardından eğitim hayatına uzaktan öğretimle devam etmiş. 


189 


Burada belirleyici olan unsur Stewart'ın eğitim sistemiyle mücadele etmek yerine ondan faydalanmayı başarmış olmasıdır. Onun bu yaklaşımının kökleri lise yıllarına kadar gidiyor. 
Stewart o sıralar zamanının bir kısmını “mahallede” diğer delikanlılarla geçirmiş olmakla birlikte asla fazla ileri gitmemiş. Ergenlik çağının ortalarında öğretmenleriyle daha barışçıl bir ilişki kurmaya başlamış. Düşe kalka da olsa kendine bir meslek edinmiş ve erkekliğini dik kafalılık yerine bilgi ve öngörü ekseninde inşa etmiş. 


Erkeklerin Zorunlu Heteroseksüelliği 


Pat Vincent cinselliğin farkına aşağı yukarı 11 yaşındayken varmış. O zamanlar yaptıklarının “çocukça şeyler” olduğu düşünüyor. Cinselliği nasıl öğrendiğini hatırlamıyor, bir şekilde biliyormuş, fakat 13 yaşındayken yaşadığı ilk cinsel ilişkisini hatırlıyor: "Pilicin içine girdim ve kendimi ona her şeyi yaparken buldum. Sonra da aynen böyle devam ettim." Seks onun için rastgele yapılabilen, kolay ve sıradan bir şey. Pat'in özsaygısının çok önemli bir parçasını teşkil ediyor. Buna karşılık Alan Rubin “kimin kimi götürdüğü”nün ballandıra ballandıra anlatıldığı erkek muhabbeti ile alay ediyor. İlk kez 15 
yaşındayken cinsel ilişkiye girdiğini hatırlıyor: 


Sonrasında ne düşündüğümü duymak ister misin? 
Evet. 
Bu muydu yani! ... Bana biraz sıkıcı gelmişti. 


Bu görüş azınlıkta kalıyor. Nitekim Eel ilk cinsel ilişkisini 
17 yaşında yaşamasına rağmen Pat'in yiğidin malı meydandadır şiarını paylaşıyor. İlk cinsel ilişkisini kendinden yaşça büyük ve “ondan bu konuda çok şey” öğrendim dediği bir kadınla yaşamış. Ondan sonra ise kendi yaşındaki kadınlarla birlikte olmaya başlamış: 
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Başka bir manitayla çıkıyordum. Fakat o, başka bir şehre, Gamma'ya taşındı. Gerçi orada yaşarken de çıkmaya devam ediyorduk; yani beraberdik. Onu ziyaret etmek için bir seyahat planladım. Orada bir ay kalıp nasıl zaman geçirdiğini ve bunun gibi şeyleri görecektim. Ve bu süre içerisinde şu anda beraber olduğum bu diğer manitayla birlikte olmaya başladım. Aramızdaki yatak arkadaşlığıydı, bilirsin işte. Fakat ben Gamma'ya gitmek üzere yola çıkmadan yaklaşık bir hafta önce geldi ve bana hamile olduğunu söyledi. Öfkelendim, beynimden vurulmuşa döndüm. Sonra arkama bile bakmadan Gamma'ya uçtum. 
Güya geri dönmeyecektim ama bir şekilde döndüm işte. Zaten yaklaşık iki ay sonra Gamma'daki manitadan da ayrıldım. Çocuk nedeniyle hep diğerinin yanında kaldım. 


Eel'in kadınlara yönelik düşmanlığı gizli saklı değil. “O 


benim tepemi attırdığı için ben de ona hayatı zindan ediyorum,” diye annesinden yakınıyor; babasının yeni eşine “kaltak” diyor, kendi eşinin annesine ise “katıksız orospu” diye küfrediyor. 


Fiilen karım da olsa elime geçen ilk fırsatta ondan kurtulurum. 
Nedenmiş 0? 

Ben onunla yaşayamıyorum. Bunu üç yıldır deniyorum. Olmuyor. Bugüne kadar beni çileden çıkarmaktan başka bir şey yapmadı. 

Ne yapıyor ki? 

Yani söyledikleri olsun, yaptıkları olsun, tavrı olsun, aptalca şeyleri sorun edip başımın etini yemesi olsun, hepsi... Onu hiç dışarı çıkarmadığım için sürekli sızlanıyor. 


Kadınlar böyle bir muameleye neden katlanırlar? Cinsel- 


likte heyecan ve tutku olduğundan kuşku yok. Fakat asıl neden muhtemelen başka seçeneklerinin olmamasıdır. Kadınların kendilerini cinsel anlamda erkeklere sunmaları yönünde var olan kültürel ve toplumsal baskıları Gayle Rubin “bir görev olarak heteroseksüellik”, Adrianne Rich ise “zorunlu heteroseksüellik” diye nitelemektedir. Burada ele aldığımız yaşamöykülerinin de açıkça gösterdiği üzere bu saptamalara zorunlu heteroseksüelliğin erkeklere de dayatılan bir şey olduğu gerçeğini eklemek gerekir. Bu zorlama, erkeklerin kendi bedenleriyle kurdukları ilişkide bile iş başındadır. Mal Walton mastürbasyonu tesadüfen keşfedip bundan zevk aldığını fark etmiş: 


Mastürbasyonu keşfettikten sonra sürekli yapmaya başladım, hatta işi abarttım. Bağımlılık yapıyor. Gerçekten. Bir kitapta okumuştum, eğer fazla mastürbasyon yaparsan elin vajinadan sert olduğu için o sertliğe alışıyor ve bir daha kadınlarla birlikte olurken zevk alamıyormuşsun. 

Bu senin başına geldi mi? 

Evet, o yüzden mastürbasyon yapmayı bıraktım. Artık buna ihtiyacım yok. Yani fazla mastürbasyonun sonuçlannı öğrenir öğrenmez bu kadar yeter dedim. Okuduklarım beni korkuttu. 


Demek ki erkek bedeni de heteroseksüel olması için terbiye edilmelidir. Başkalarının bedenleri de buna dâhildir. 
Eel'in “kardeş gibiydik... yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi: hapse birlikte girdik, birlikte dayak yedik, birlikte âlem yaptık” dediği Gary adh bir arkadaşı var. İki kafadarin zilzuma sarhoş oldukları bir gece Eel Gary'nin eski sevgililerinden 
birine hakaret edince aralarında çıkan tartışmada Gary Eel'i 22 
kalibrelik bir tüfekle öldürmenin eşiğine gelmiş. Oysa her ikisi de erkek cinselliğini zapturapt altına almak konusunda birleşiyorlar: 


Geylerle sorunum var, onlara katlanamıyorum... Eskiden Gary ve diğer bazı arkadaşlarla bazen Cross civarında devriye gezer ve kuytu köşelerde kıstırdığımız ibneleri tartaklardık. [King’s Cross Sidney'de gey erkeklerin sosyalleştikleri mekânların merkezine oldukça yakindir] 


8 Rubin 1975, Rich 1980. 
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Fakat Eel bu konuda bir sorunla karşı karşıya kaldı: Büyük ağabeyi de onun deyişiyle “döndü”, İnce bir mizah anlayışına sahip olan Eel, ağabeyinin homofobik bir çevreyle başa çıkma kabiliyetini teslim ediyor: 


Onun tüm ahbapları moda meraklılarından, yuppilerden ve nonoşlardan oluşuyor. Arada beni ve annemi ziyarete gelir. Benim çok arkadaşım var ve hepsi aynı benim gibi. Annemin evindeyken arkadaşlarım etrafta olduklarında haliyle kendini rahatsız hissediyor, ben de onun arkadaş çevresinde aynı şekilde hissediyorum. Fakat o bir şekilde bunun üstesinden geliyor, durumu iyi idare ediyor. Yani mecbur kaldığında iki tarafa da oynamasını biliyor: Arkadaşlarım gittiğinde her zamanki haline geri dönüyor, geldiklerinde ise en azından davranışları sırıtınıyor. Böylece ne onların ne de annemle benim keyfimi kaçırıyor. 


Eel'in ağabeyi de kardeşiyle aynı çevrede ve aynı tedrisattan geçmiş ama o kardeşinden daha iri ve kuvvetli: “Tepesinin tasını attırırsam beni halı gibi silkeler, haşat eder!” diyor. 
Bu yüzden Eel artık King's Cross'a uğramıyor: “Gözüme görünmedikleri sürece ne bok yerlerse yesinler umurumda değil. 
Yeter ki karşıma çıkmasınlar.” 

Bu beşlinin cinselliği münhasıran ve alenen heteroseksüeldir. Fakat AlDS'i önleme araştırma tasarısı çerçevesinde yapılan çalışmalar işçi sınıfının yaşamında muhtelif eşcinsellik olanaklarının da var olduğunu bulmuştur.? Örneğin Paul Gray, ilkokulda bir erkek arkadaşıyla seks oyunları oynayarak bu olanaklarla erkenden tanışmış. İlk cinsel ve duygusal ilişkisini bir kızla yaşamış ama o ilişkinin tatmin edici olmaktan uzak ve kaba olduğunu düşünüyor: “Git, gel, git, gel, bitti. Böyle bir şeydi” diye ifade ediyor. Daha sonraları geylerin kimliklerini ifşa etmeden ilişkiye girebildikleri halka açık mekânları (beat) keşfetmiş: 


% Connell, Davis ve Dowsett 1993. 
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Umumi tuvaletlerde yapılanları öğrendim. Seks artık benim için tuvalet demekti. İşareti aldım da diyebiliriz. Sonra cinselliğin bu yönünü keşfetmeye koyuldum. İyiydi, hepsinden keyif aldım. 
Ama işim bittiğinde hemen gitmek istiyordum, asla takılmak ve geceyi birlikte geçirmek istemedim. 


Bundan para kazanmış olması da elbette mümkün. Er- 


keklerle birçok ilişki yaşamasına rağmen Paul asla toplumda gey kimliğine sahip olmamış. Heteroseksüel erkekliği de benimseyememiş. O da en sonunda meseleye daha köklü bir çözüm bulmuş ki bunu da aşağıda tartışacağız. 


Müşterek Bir Pratik Olarak Erkeklik 


Bu erkeklerin karşı karşıya kaldıkları durumlara verdikleri tepkiler bireysel olduğu kadar müşterektir. Bunu Eel'in motosiklet kardeşliği hakkında anlattıklarında görebiliriz: 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Çete sayılmazdı. 

Cehennem Melekleri gibi olmadığınızı mı söylüyorsun? 

Hayır, öyle bir şey değildik. Gerçi biz de onlar gibi âlemlerden âlemlere akiyorduk ama onlar kadar nam salmamushk. Bunu istemedik de. Daha dikkat çekmeden yaptık yapacaklarımızı. 
Hafta sonları tanışma toplantılarına katılır, günlük gezintilere, gece gezmelerine, partilere ve bu tür şeylere basıp giderdik. 
Herkes dağıtmış ve kafası dumanlı mıdır? 

Evet, evet, iyi âlemlerimiz olmuştu. Biraz mal alıp kâseye koyar, yanına birkaç gram da anfetamin veya benzer bir uyarıcı katardık. Bazen biri biraz çekiç (eroin) ya da ona yakın bir şey getirir, karbeyazla (kokain ve esrar karışımı) kaplar, çubuğun ucuna koyar ve tüttürürdük. Kafayı iyice bulup eblehleşene kadar dumanlanırdık. Bu âlemler yüzünden yeni kiraladığım ev tarumar oldu, harabeye döndü. Fakat biz her gece âlem yapmaya devam ettik. Daha sonra işyerimden bir herifle başka bir eve çıktım. İdare ediyorduk. Sonra başka bir herif ile birkaç manita da yanımıza taşındı. Sonunda o evden de kovulunca Delta Yolu'na taşındık. Orada da her gece âlem yapmaya devam ettik. O 


âlemlerde illa ki birileri yanında içki veya uyuşturucuyla çıkagelirdi. Gerçi evimizin önünden arabaların plakalarını alan ve bizi gözetleyen polisler eksik olmuyordu, orası doğru. Çünkü haftanın yedi günü kapının önünde yaklaşık 20 motosiklet park etmiş olurdu. Çoğumuz işsiz olduğu için yapacak daha iyi bir işimiz yoktu, biz de âlem yapıyorduk. 


Bu âlemler sık sık kavgayla bitiyordu. “Cazgır kaltağın” tartaklandığı kavgadan önceki sayfalarda söz etmiştim. Yine de bu kavgalar genellikle erkekler arasında yaşanıyordu. Fakat bunlar dizginsiz, psikotik şiddet eylemleri değillerdi. Aksine, toplumsal olarak belirlenen, hatta bizatihi yönetilen olaylardı. Nitekim Eel ve arkadaşları grubun birlik ve beraberlik duygusuna halel gelmesin diye aşırı kavgacı insanları aralarından atmışlardır: 


İnsanlar aranıza nasıl katılıyorlar? 

Genellikle harika insanlardı, normalde çok heyecan verici oluyordu. Ağzını her açtığında çam deviren, haddini aşan birileri arada bir çıkardı fakat onları hemen sepetliyorduk. Yoksa aramızdan su sızmıyordu. Hâlâ öyleyiz. 


Grup içi şiddet söz konusu olduğunda polisin dikkatini üzerlerine çekmemek için kol kırılır yen içinde kalır ilkesi uygulanır. Başkalarına yönelik şiddetse esas itibarıyla simgesel niteliklidir. Eel da bunu ikrar etmektedir: 


Çok kavgaya karıştın mı? 

Hayır, çok az kavgaya karıştım. İnsanlar genellikle bizi şöyle bir süzüp yollarına devam etmeyi tercih ederlerdi. Çoğu zaman büyütmeye değmezdi. Bize horozlanacak cesarete sahip olanlarsa aynı şekilde karşılık verdiğimizde çoğu zaman yelkenleri suya indirip geri adım atarlardı. 

Kalabalık olduğunuz için mi yoksa başka bir nedeni mi vardı? 

Hayır, sanmıyorum. Genellikle görünüşle ilgisi vardı. Çünkü bakışlarımız deliciydi; ayrıca kulaklarımızda küpe, üzerimizde dövmelerimiz vardı ve motosiklet kullanıyorduk. En harbi delikanlıyı bile ürkütmeye yeter bunlar. O yüzden biz daha çok kendi aramızda kavgaya tutuşurduk. Bilirsiniz, her grupta yaşanan sıradan arilaşmazlıklar işte. 


Bu durumun iki istisnası, eşcinselleri ve muhtemeldir ki Asyalı göçmenleri tartaklamak için devriyeye çıkmaktı. 

Eel kendi çetesinin bir Hell's Angels, hatta Sidney'in banliyölerindeki Milperra'da 1984 yılında gerçekleştirilen "Babalar Günü Katliamı"na karışan Comancheros ya da Bandidos çeteleri gibi bile olmadığının altını çiziyor. Ama hepsinin deyim yerindeyse aynı mahallenin çocukları oldukları, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin yanı sıra Avustralya'da ortaya çıkan “kanun kaçağı” motosiklet çeteleri ağının parçaları oldukları kesin. Chris Cunneen ve Rob Lynch, bu çetelerle polis arasında, özellikle Bathurst motosiklet yarışlarında her yıl yaşanan arbedelerle doruğa ulaşan çatışmaları takip ediyorlar. Devlet iktidarının bu çatışmalarım üretilmesinde rolü üzerine yaptıkları değerlendirme, burada ele aldığımız yaşam öykülerindekilerle paralellikler taşıyor.!9 

Birinci Bölümde ifade ettiğim üzere, sosyal bilim erkekligin müşterek boyutunun önemini gün geçtikçe daha iyi anlıyor ve burada sunduğumuz bulgular da bu kavramı destekler nitelikte. Elbette bireysel pratikler şart. Eel küpe takıyor, yanları kısa kesilmiş, arkası uzun saçı, her iki kolunda dövmeleri ve bir motosikleti var. Fakat bunlar tek başına pek bir şey ifade etmiyorlar. Erkekliğin asıl taşıyıcısı gruptur. Farklı bir çevrede Eel'in eli ayağına dolanır. Halen bir teknik okulda kısa süreli bir kurs alıyor ve onun bu deneyimi, çevrenin önemini ortaya koyan bir örnek. 


Kadınlarla konuşmakta biraz zorlanıyorum, özellikle de teknik okulda sınıfımdakilerle. Gözüme kestirdiğim biri var aslında. 
Ama yanlış bir harekette bulunmak istemem; bilirsiniz işte... Bu 


10 Cunneenve Lynch 1988; Hopper ve Moore 1983, ABD. 
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manitalar çok farklılar. Bazen ne diyeceğimi bilemiyorum, elim ayağım birbirine dolanıyor. Geçen akşam onu ve diğer pilici [arkadaşını] evlerine bırakıyordum. Diğerlerini önce bıraktım, ikimiz yalrız kaldık. Ne söyleyip ne söylememem gerektiğini bilemediğim için arabada 15 dakika boyunca tek kelime etmeden put gibi oturduk. 


Bu, kendini rahat hissettiği bir ortamda bir "yatak arkadaşı" tavlamaktan farklı bir mesele. 

Diğer vakalarda böylesine birbirine kenetlenmiş bir akran grubu yok. Örneğin Pat Vincent bir motorcu değil ve dağınık bir arkadaş ağı var. O ve en iyi arkadaşı iyi anlaşıyorlar, birlikte sörf yapmaya gidiyorlar, "âlemlere akıyorlar” ve konuşarak vakit geçiriyorlar ama Pat genellikle “havadan sudan” konuştuklarını vurguluyor. Görünüşe göre onlarınki erkekler arasında tasvip edilen, ritüelleşmiş bir ilişkiyi sürdürmekten ibaret. Pat bir homofobik (“görüldükleri yerde vurulmaları şart” diyor). Bu yüzden o ve arkadaşı, yakınlıklarının eşcinselliğe varmaması için çok dikkatli davranıyorlar. 

Bu genç erkeklerle yapılan görüşmeler onların büyüdükleri geniş çevrede cinsel ideolojinin ciddi gerilimler barındırdığını işaret ediyor. Kadınların kullanılıp atılabilir döl hazneleri olarak görülmeleriyle su yüzüne çıkan aşağılayıcı bir kadın düşmanlığı, kadınların kuvvetine duyulan ve zaman zaman hayranlığa varan bir saygıyla bir arada var olmaktadır. 
Öyle ki bazen bu iki görüş aynı kafadan çıkabilmektedir. Homofobi yaygın olmakla birlikte evrensel değildir. Genç erkeklerin bir kısmı “yaşa ve yaşat” şiarıyla bu meselenin etrafından dolanmayı öğrenmişlerdir. Babalık sorumluluk gerektirdiği için onlar için bir yandan korkulan bir durum olmakla birlikte bir yandan da erkek babası olmak arzu edilen bir durum. Hamile kalan sevgililerine duydukları öfke —ki bu erkekler bu konuda asla kendilerini suçlamıyorlar- birlikte yaşamak ve çocuğun bakımını birlikte üstlenmek konusunda pratikte duydukları istekle daima mücadele içinde. Görüştüğümüz 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çoğu erkeğin, onlardan bekleneceği üzere aşın uçlarda gezen feministleri aşağılaması ritüelleşmiş bir davranış olmakla birlikte bu tavır bilinçsizce dile getirilen, cinsiyet eşitliğini destekleyen ifadelerle yan yana var olmaktadır. Örneğin Pat Vincent “feminizm”in ne anlama geldiğini bilmiyordu. Görüşmeci ona bu terimin anlamını açıkladığında Pat buna yürekten katıldığını ifade etti: 


Kadınların eşit haklara sahip olması gerektiği görüşündeyim. 
Bence sahipler de. Etrafta hâlâ kadınlara neyi yapıp neyi yapamayacaklanm söyleyen önyargılı bir sürü herif var. Biz ne yapabiliyorsak onların da aynı şeyleri pekâlâ yapabileceklerini düşünüyorum. 


Bu ideolojik gerilimler farklı erkekler tarafından toplumdaki konumlarından bağımsız olarak ve farklı yollardan yumuşatılıyorlar. Bu gerilimleri ortadan kaldırmaya yönelik ortak bir süreç varmış gibi görünmüyor. 


Muhalif Erkeklik 


Bu noktada kişilik düzeyine dönecek olursak, yaşam öykülerini belirli duygusal kalıplar açısından irdeledim. Geleneksel psikanalitik görüşlerin bu konuda çok az yardımının dokunduğunu söylemeliyim. Ekonomik düzenlemeler göz önüne alındığında, anneyle hayatın ilk yıllarında kurulan özdeşleşmenin bu çevrede geleneksel burjuva ailesinde olduğundan daha düşük bir ihtimal olduğu görülüyor. Ama bunun yanı sıra babayla özdeşlemenin de belirgin bir kalıbı bulunmuyor. 
Daha da çarpıcı olan nokta ise erkeklik analizlerinden görmeye alıştığımız, cinsiyet ayrımlarına duygusal yatırım yapılması olgusuna ilişkin çok az emarenin bulunmasıdır. 
Örneğin şiddet geçmişine ve sabıka kaydına sahip bir motorcu olan Jack Harley, karısının onun maaşından daha dolgun maaşlı bir iş bulması halinde çocuğa bakmak için evde kalmaktan 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çekinmeyeceğini açıkça ifade ediyor. Hatta onun bazı arkadaşları tam olarak böyle yapıyormuş. Jack barmenlik eğitimi almak istiyor. Bu işin insan ilişkileri boyutu onun hoşuna gidiyormuş, yani insanlarla taruşıp onlann sorunlarını dinleme fırsatı bulmaktan keyif alıyormuş. Bunun fazla erkeksi bir tavır sayılmadığı kesin. Aslına bakılırsa bu kolaylıkla bir kadın işi, yani klasik olarak kadın barmenlerin görevi olarak görülebilir. 

Bu noktada toplumsal cinsiyetin kalın ve keskin çizgilerle çizilmiş sırırları ile onun içeriğine karşı dikkat çekici boyutlara varan -burjuva bakış açısından- bir kayıtsızlığın bileşimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Cinsiyet farklıkları cinsellik ve şiddet ile sınırlandırılıyor. Örneğin Jack homofobik biri. Geylerin ve lezbiyenlerin sayısının gün geçtikçe artması onu kaygılandırıyor ama o bu sorunu çözmenin kendince bir yolunu bulmuş. 
Eger bir erkek kadın olmak istiyorsa -ki burada cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kast ediyor- o erkeğin başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmesinde bir sakınca görmüyor, aksi halde iki erkeğin cinsel ilişkiye girmesini yanlış buluyor. 

Yoksul bir çevrede gelişen bu farklılık anlayışı başka bir kuramsal hat üzerinde ilerlenirse psikodinamik açıdan anlam kazanmaya başlıyor. Şimdi gelin kişisel bir güzergâhı daha yakından inceleyelim. 

Mal Walton daha doğmadan babası tarafından terk edilmiş. Yakın zamana kadar annesi ve büyükannesi ile birlikte yaşıyormuş: 


Annen ve anneannenle büyümek nasıldı? 

Zordu. 

Neden zordu peki? 

İki kadın olduğu için. Yani hak ettiğimde kulağımı çekip bana kötek atacak kimsem olmadı. Bilirsiniz işte, dik kafalı haytanın tekiydim. İşte bu yüzden hep bir babam olsun istemişimdir. Olsaydı bana “Bir daha öyle yapmayacaksın!” diye çıkışıp beni 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iyice silkeleyebilirdi. Oysa tam tersi oldu. Hep ben anneme “Hayır, böyle yapmak istiyorum!” diye çıkıştım. 


Bununla birlikte annesinin onu üvey babasının otoritesi- ne saygı göstermeye ikna etme çabalarını da boşa çıkarmış. 
Sadece büyükannesinin sözünü diniyormuş. Annesinin gözünden bakılırsa ergenliğinin ilk yıllarında serserinin tekiymis, her gece dışarıdaymış ve kızlarla düzüşüyormuş. Okuldaki başarısı da bu süreçte azalmaya başlamış, üstelik okulun onu dayakla yola getirme girişimleri de hiçbir işe yaramamış. Mal bir şeyler öğrenmeyi reddedip uyumsuz ve yıkıcı davranmaya devam edince düşük seviyelilerle birlikte özel bir sınıfa yerleştirilmiş. Zamanla okula daha az uğrar olmuş. En sonunda yaşı yettiğinde, okuma yazma öğrenemeden okuldan ayrılmış. Bu durumsa bugün onu işgücü pazarında dezavantajlı hale getiriyor. Nitekim okuma yazma bilmediğini gerek iş ve işçi bulma bürolarında iş başvurusu yaparken gerekse işe girdiğinde patronlarından mütemadiyen gizlemeye çalışıyor. 

Mal ilkgençlik yıllarında küçük suçlar işlemiş. Okulu bıraktıktan sonraysa uyuşturucu parası bulmak için daha ciddi hırsızlık suçlarına karışmış. 15 yaşında hapse girmekten kıl payı kurtulmuş ve o günden beri mahkemelerden uzak durmayı başarmış. Üç yıl işsizlik yardımıyla geçinip avarelik ettikten sonra silkinmiş ve “kirli para” dâhil, para getiren kısa süreli işlerde çalışmaya başlamış. Bu işlerden kazandığı paraları motosiklet almak ve vücuduna daha gösterişli dövmeler yaptırmak için harcamış. Motorla hız yaparken geçirdiği bir kaza sonucu ciddi şekilde yaralanmış. Şu anda kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor. İlk kez annesinin evinden ayrı eve çıkmış ve bu durumdan sanki çok güç bir iş başarmış gibi söz ediyor. 
Çiftin şu anda 2.000 dolar borçları var ve Mal bu borcu kapatabilmek için kolay para kazanabileceği yasadışı bir iş bulma- nın yolların arıyor. 

Bu vakadaki toplumsal cinsiyet pratiği de esas itibarıyla Pat Vincent, Jack Harley ve Paul Gray vakalarındaki toplumsal cinsiyet pratiğiyle (ergenlik çağının ortalarına kadar) aynıdır: şiddet olaylarına ve küçük suçlara karışmak; okulda kurallara uymayıp dikbaşlı davranmak; yoğun şekilde alkol ve uyuşturucu kullanmak; beden gücü gerektiren işlerde kısa sürelerle çalışmak; motosikletlere ve arabalara merak duymak; rastgele cinsel ilişkiler yaşamak. Burada bir çeşit cinnet hali ve gösteriş örüntüsü söz konusu. Paul Willis'in Britanyalı motosiklet düşkünü gençler hakkında yaptığı vaka çalışmasında dikkat çektiği üzere, burada mesele geleneksel erkeklik kahpyargilanrin benimsenmesinden ibaret değildir. © Örneğin Mal sporu “sıkıcı” bulduğu için sporla ilgilenmiyor. Pat Vincent da onunla hemfikir. Eel ise onlarla aynı fikirde değil; zaten “Eel” lakabını çocukluğunda Parramatta ragbi liginde top koşturan “the Eels” takımının fanatik bir taraftarı olması nedeniyle almış. 

Bu pratiğin Alfred Adler'in “eril protesto” diye nitelediği olguyla birçok ortak yanı var. Adler'in ilk bölümde değindigimiz bu kavramı, çocukluk çağındaki güçsüzlük deneyiminden doğan ve Avrupalı kültürlerin erkeklikle ilişkilendirdikleri abartılı bir iktidar talebini doğuran bir güdülenme kalıbını tanımlıyordu. Keza bu gençler arasında da güçsüzlüğe karşı bir tepki, toplumsal cinsiyetli iktidar talebi, geleneksel erkeklik kalıplarının zorla abartılması (eşcinselleri tartaklamak, motosikleti serseri gibi kullanmak) söz konusudur. Aradaki fark, bunun kişinin kendi iç hayatına özgü bir şey olmayıp müşterek bir pratik olmasıdır. İşçi sınıfının, özellikle de ABD'deki etnik azınlıklarnn ve sokak çetelerinin müşterek pratiklerinde de buna çok benzeyen kalıplar karşımıza çıkmaktadir.” Yoksulluğun neden olduğu gerilim ve şiddet ortamim bir kenara bırakacak olursak, bu koşullarda beden ve ruh gelişiminin izlediği standart bir yol yok gibi görünüyor. 
Nitekim böyle bir ortamda yaşanan etkileşimler yüzünden 


n Willis 1978. 
12 Messerschmidt 1993, ks. 4. 
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büyüme çağındaki oğlanlar gergin ve sert bir görüntü sergileyerek gerçek anlamda güç kaynağının bulunmadığı bir ortamda güç elde etme çabası içine girmektedirler. 

Nasıl göründükleri önemli. Bu konuda epey kaygılılar, istedikleri izlenimi uyandırabilmek için epey çaba sarf ediyorlar. 
Patrick Vincent'layken onun sahte bir benlik sistemine sahip olduğu hissine kapıldım; görünüşte yaşadığı çevrenin koşullanna ve kurallarına uyan katı bir kişiliğin ardında o kadar sıkı örülmüş bir karakter yok gibi. Beni korkutuyor. Hem Eel hem de Mal Watson biraz para biriktirip palazlandıktan sonra büyük içki ve uyuşturucu âlemleri yaptıklarından bahsettiler. Eel bile kendinden korkmuş: 


İki ayda 3.000 dolar harcamıştım, son sürat, tek başıma. Burnumun dikine gitmiştim. Ömrümün iki ayını heba ettim. Geldiğimi gittiğimi bilmiyordum. 

Keyfini çıkardın mı? 

Çıkardım evet. Hâlâ çıkarıyorum ama işin çok fazla içinde olsam herhalde bu kadar keyif almazdım. 

Bu değişimin sebebi ne? 

İki ayın sonunda kendimdeki değişimi fark ettim. Gerçekten çabuk parlayan biriydim; tek yanlış sözde hemen öfkeden deliye dönüyordum. İnsanlara sataşmak ve evde bir şeyleri kinp dökmek, duvarlara vurmak, omuz atmak, pencere gibi şeyleri kırmak; bunun gibi şeyler... 


Bu anlamda muhalif erkeklik basitçe kalıplaşmış bir erkek rolünün yerine getirilmesi değildir. Kadınlara karşı duyulan saygı ve ilgiyle (Eel'in kadın düşmanlığının aksine Mal Walton'ın tavrı), cinsiyetler konusundaki eşitlikçi görüşlerle (Pat Vincent), çocuklara duyulan yakınlıkla (Jack Harley) ve geleneksel rol şartlarının kesinlikle kadınsı olduğu bir gösteriş anlayışıyla da uyumludur. Örneğin Mal Walton adeta ayaklı bir sanat eseri: Bedeni, yıllar boyu bir Vogue gardırobu kadar özenle planlanmış ve para harcanmış dövmelerle dolu. 
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Başka Güzergâhlar 


Alan Rubin ele avuca sığmaz bir çocukmuş. Okulu kırmayı alışkanlık haline getirmiş. 15 yaşında okulu bırakmış. Yukanda bahsettiğimiz erkeklerle aynı toplumsal çevrede ve ekonomik koşullarda bulunmuş. Fakat onların aksine kaygısız, alaya, entelektüel -kendi deyişiyle "bohem"- bir yaşam tarzı inşa etti. Onun derdi "magandalar" ve "hödükler". Eşcinsellerle bir derdi yok. Karumca muhalif erkekliğin nasıl bir şey olduğunu o kendi gözleriyle görmüş ve bilinçli olarak kendini bundan uzak tutmuş. 

Stewart Hardy'nin kesintiye uğrayan eğitim hayatını önceki sayfalarda özetlemiştik. Stewart ile "çok çalışmasına rağmen eline fazla para geçmeyen" babası arasındaki iletişim — Stewart'ın bir barda çalışıp eve para getirdiği zamanları saymazsak- sınırlı kalmış. Stewart annesiyle daha yakınmış ama onunla da zaman zaman -özellikle babası eve sarhoş gelip Stewart ile tartıştığında— kavga ettiği oluyormuş. Stewart bu çevrede kendi için bir gelecek görmemiş. Bu nedenle hem toplumsal hem de coğrafi olarak başka bir yere yerleşip kendine yeni bir hayat kurmuş. Okuldaki erkek çetelerinin saldırgan üslubuyla kısa bir süre haşır neşir olduktan sonra onlarla arasına mesafe koymuş. Bir sonraki çıkış yolunu ona din göstermiş. İki genç kadın vasıtasıyla köktenci bir kiliseye üye olmuş. Bu kilise onun okuldaki serseri arkadaşlarından uzaklaşıp birkaç yıl boyunca başka şeylere odaklanmasına imkân tanımış. En sonunda büyük şehre göçmeye karar vermiş. Şehirde kendine bir masa başı işi bulmuş, bu arada dinsel inanan kaybetmiş, bilgisayar programlama işine merak salmış ve teknik liseye gitmiş. Şimdiyse üniversiteye hazırlanıyor. Ondan altı yaş küçük fakat cinsellik konusunda daha deneyimli bir kızla ilişkisi var. Kızın arkadaş grubunun hayat hakkında ondan daha fazla şey bilmesi biraz gücüne gidiyor ve o ortalıkta yokken arkasından neler söylediklerini merak ediyor. 
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Paul Gray ile Danny Taylor da hayata muhalif erkeklik çizgisine oldukça yakın bir güzergâhta adım atmışlar. Paul'ün yolu aile içi şiddetten, hırsızlık suçlarından, ıslahevinden ve cezaevinden geçmiş. Danny ise daha geleneksel bir erkekliği benimseyip babası ve erkek kardeşi gibi “futbol delisi” olmayı tercih etmiş. Tıpkı Stewart Hardy gibi Paul ve Danny de sonunda bu yoldan dönmüşler ama onların dönüşü daha keskin olmuş. Hegemonik erkekliği yok hükmünde sayıp kendilerini bu erkekliğin gerekliliklerinden kurtarmaya çalışmışlar. 
Danny'nin yürüdüğü yolu Beşinci Bölümde ele alacağız o nedenle burada sadece kısaca değinmekle yetineceğim. Danny annesiyle ilişkilerini düzeltmiş. Daha sonra bir karasevdaya tutulmuş ve bu ilişkinin bağımlılığa dönüştüğünü fark edince bu bağımlıktan kurtulmanın yolunu aramış. Bu vesileyle “yeşil” siyasetle atılmış. Çevreci bir örgütten iş teklifi almış ve en azından kişiler arası ilişkilerde feminizmin erkeklere yönelttiği kadın düşmanlığı eleştirilerini kabullenmeye çalışmış. 

Paul Gray'in yolu daha büyük sürprizlerle dolu. Vaktinden önce okuldan ayrılışı, küçük suçlara karşıması, tutuklanıp ıslahevine konması, annesine ve kız kardeşine karşı saldırgan bir tutum sergilemesi ve bir kızla yaşadığı ilk cinsel ilişki, Jack Harley'nin, Patrick Vincent'ın ve Mal Walton'ın hikâyelerine benziyor. Paul'ün onlardan ayrıldığı nokta zaman zaman eşcinsellerin takıldıkları umumi mekânlarda anlık ve rastgele eşcinsel ilişkiler de yaşamış olması. Ergenliğinin sonlarında artık bir yandan gizli saklı kadın kıyafetleri giyip eşcinsel dünyanın sınırlarında dolaşırken diğer yandan heteroseksüel bir ilişkinin özlemi içindeymiş. Avustralya'yı dolaşmış, bu arada üzerinde uyuşturucu ile yakalandığı için hapse girmiş ve içerde tecavüze uğramaktan son anda kurtulmuş. Yeniden bir kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişki iki yıl kadar sürmüş. En sonunda yurt dışına çıkmış. 

Paul Avustralya'ya döndüğünde kadın kıyafetlerini artık alenen ve sürekli giymeye başlamış. Yaşamını bir kadın gibi 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sürdürmeye çalışıyormuş. Bu tavrı onun deyişiyle “kafa karışıklığını” da ortadan kaldırmış. Karşı cinsin kıyafetlerini giymek onu “gerilim”den uzak tutuyormuş ama bunun büyük bir çaba istediği de apaçık ortada: 


Bu kılıkla insan içine çıktın mı hiç? 

Evet, son bir buçuk yıl içinde. Dışarı çıktığımda çoğunlukla kadın gibi çıkıyorum. 

Ve bu senin için oldukça farklı değil mi? 

Evet, farklı. Böyle giyindiğimde çevremdeki insanların daha fazla farkına varıyorum. Bunu yapmak benim için hâlâ çok zor. 
Fakat bu, kendimi bunu yapmaya zorlamakla ilgili bir mesele. 
Bir defa kapıdan çıktım mı geri dönmemek gibi bir kuralım var; yani zaman geçip de gece bitene kadar. Çoğu zaman gey barlara ve bu türden yerlere gidiyorum. Bir sürü film izliyorum, bir sürü lokantaya ve benzeri yerlere gidiyorum. Arkadaşlarımın büyük bir bölümü artık bu durumdan haberdar. İş arkadaşım da durumu artık biliyor. Daha geçtiğimiz hafta falan öğrendi ve bunu ona anlatmak gerçekten çok komik bir tecrübeydi. 


Bu davranışın büyük bir maliyeti var. Paul tam anlamıyla cinsiyet değiştirmediği için -ki kılık değiştirenlerin pek azı tam anlamıyla cinsiyet değiştirir- onun bu davranışı bedensel ve toplumsal bazı riskler barındırıyor. Nitekim partneri onun bu tür davranışlarını bir türlü kabullenemediği için bu süreç Paul'ün en uzun süreli ilişkisine mal olmuş. 

Travestilik ve transseksüellik konusunda var olan psikiyatri literatürü bu iki davranışı kişilik gelişirninin ilk aşamalarında yaşanan anomalilerle açıklanabilecek patolojik sendromlar olarak ele almaktadir. Paul Gray'in babasının çocuklarına ilgi göstermedi doğrudur. Ama ayrı erkek grubu içinde yer alan diğer erkeklerin yarısının babası da öyleymiş. Paul'ün çocukluğu bu çevrede geçirilen çocukluk çağı için makul sayı- 


1 Stoller 1968; bkz. Birinci Bölümdeki eleştiri. 


205 


labilecek sınırlar içinde kalıyor. Üstelik onun kişilik nüvesi bırakın kadınsı olmayı, Paul'ün ergenlik çağının ortalarındayken şiddet olaylarına, adi suçlara kanşmasına ve kızlarla rastgele cinsel ilişkiye girmesine sebep olacak kadar erkeksi. Dolayısıyla toplumsal cinsiyetin geleneksel psikopatolojisi böyle bir öyküde karşımıza çıkan yapısal meseleleri ve fail meselesini aynı anda gözden kaçırmaktadır. Paul'ün yaşadığı çelişkili ilişkilerin sonucunun ve onun yaşamındaki etkilerinin baştan belirlenmiş olması pek olası görünmemektedir. Paul bu sonucu bir pratik olarak bizzat inşa etmiştir; artık onun üzerinde çalışmaya devam etmesi ve de bunun bedelini ödemesi gerekmektedir. 


Çeşitlenen Erkeklikler ve 
Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 


Yukarıda ele aldığımız yaşamöyküleri benzer başlangıç noktalarına sahip güzergâhların zamanla nasıl birbirinden ayrılıp çeşitlendiğini ortaya koymaktadır. İnşa edilen erkekliklerin çoğu, Üçüncü Bölümde ele aldığımız iki konumdan birini temsil etmektedir. Muhalif erkeklik ise marjinalleştirilmiş bir erkekliktir ve toplum genelinde hüküm süren hegemonik erkeklik anlayışına özgü izlekleri ödünç almasına rağmen bunları yoksul bir çevre bağlamında yeniden işlemektedir. Bu bakımdan Stewart Hardy ile Alan Rubin, farklı yollardan yürümekle birlikte, doğrudan güç gösterisi yapmaktan uzak durup benimsedikleri toplumsal cinsiyetin kendilerine sağladığı ayrıcalıklardan istifade eden suç ortağı erkeklikler inşa etmişlerdir. 

Danny Taylor ile Paul Gray ise bu ayrıcalığı reddediyorlar. Paul'ün doğrudan doğruya cinsiyet değiştirmek gibi bir yola başvurmadığına burada özellikle dikkat etmekte fayda var. O “ameliyat olmak” istemiyor, günlük hayatını “kadın olarak sürdürmek” istiyor. Yani her şeyden önce, erkek kimliğinin dışına çıkmasına izin veren bir pratiği icra ediyor. Bu 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bakımdan onun tavn Danny'nin kendi erkek bilincinden kurtulma çabasına mantık olarak çok benziyor (elbette bu sırada ikisinin dışarıya verdikleri görüntü arasında dağlar kadar fark var). Onların kişiliklerini erkeklik tipleri diye tanımlayamayız ama eylemlerini kesinlikle erkeklik siyaseti çerçevesinde kavrayabiliriz. 

Karşı karşıya kalınan bir durumla başa çıkmak ve o durumun beraberinde getirdiği şartlar içinde yaşamanın yollarını bulmak için yürütülen etkin süreç, toplumsal cinsiyetin inşasında merkezi bir rol oynamaktadır. Bu sürecin siyasi ırası ise bu erkekler arasındaki farklılıkların kilit noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu adamların tüm tasarılarını sınıfsal yoksunluk olgusu şekillendirmiştir. Bu erkekler toplumsal cinsiyetlerini yoksunluklarından hareket ederek ve hem kültürel hem de ekonomik kaynaklara sınırlı bir erişimle inşa etmişlerdir. Dolayısıyla motorcuların “sıradan insanlara” öfkesi müşterek bir erkeklik gösterisi olmanın yanı sıra sınıfsal bir hıncın da ifadesidir. 
Stewart Hardy'nin muhalif erkekliği reddedişi; toplumda güçbelâ kazandığı dikey hareketlilik ve eğitim, din ve istihdam alanlarında kaldıraç görevi gören bir pratiği keşfetmesi ile yakından bağlantılıdır. 

Muhalif erkekliğin gövde gösterilerine katılmayan Alan Rubin'in geleneğe ve otoriteye karşı tavrı ise motorcularınkinden bile daha katıdır. Mevcut siyasi ve iktisadi sistemin “tamamen çürümüş” olduğunu düşünen Alan, dine de “deli saçması” gözüyle bakıyor. Dünyada olan bitenden zerre kadar haberi olmayıp yer kaplamaktan başka hiçbir işe yaramadıklarını düşündüğü “sahte insanlara” öfke duyuyor. Alan “beyinsiz riyakârlar olduğuna kanaat getirdiği bir dolu insandan” emir alacağı veya milyonerlerin zenginliklerine zenginlik katınaktan başka işe yaramayan işlerde çalışmayı reddediyor. 
Kısasa kısas kuralı —“Başıma bela olanın kâbusu olurum”— burada bir sınıfsal dışavuruma dönüşüp derinlik kazanmaktadır. Yine de Alan yoluna çıkanlara doğrudan karşılık vermemektedir. Richard Sennett ve Jonathan Cobb, klasikleşmiş çalışmalarında, ABD'li erkeklerin “gizli sınıfsal yaralan” olduğundan söz ederler.4 Bu vakada da sınıfsal öfkenin yanı sıra bolca sınıfsal yara, seçeneklerin sınırlılığı ve pratiğin dar alana hapsolduğu algısı mevcuttur. 

Stewart Hardy aldığı eğitimin seviyesini yükseltmiş olmasına rağmen bir homofobik ve kadın düşmanı olmayı sürdürmektedir. Kadınlarla gerçek ilişkilerinde manipülatif davranmaktadır. Feminizm hakkında ona sorulan sorulara verdiği yanıtlar uzun, karışık ve çoğunlukla da öfke doludur. Ayrıca Pat Vincent ve Jack Harley ile keskin bir tezat oluşturacak şekilde bir evde kadının erkekten daha fazla para kazanması fikrine bunun erkeğin haysiyetini zedeleyeceği gerekçesiyle geleneksel bir tavırla ve şiddetle karşı çıkmaktadır. 

Bununla birlikte Stewart ve Alan erkeklerin üstünlüğü anlayışının kendilerine sağladığı ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorlarsa da bu ayrıcalığın tüm bedelini ödemek istemiyorlar. Kavgalardan, duygusal emekten ve erkekler arası arkadaşlık ilişkilerini sürdürmekten kaçınıyorlar. Yontulmamış erkeklere ve cinsiyet siyasetinin kirli işlerini kendileri için yapan maşalar olarak gördükleri “magandalara” ve “lavuklara” -yani Eel ya da Patrick gibilere- tepeden bakıp onları hor görüyorlar. 

Dolayısıyla Alan ile Stewart hegemonik erkeklikle aralarına gerçekten bir mesafe koymuş olsalar da onların bu erkekliğe karşı bir direniş sergilediklerini söylemek oldukça güçtür. 
Onların erkekliği daha ziyade, ortaklaşa tesis edilmeye çalışılan ataerki tasarısının suç ortağıdır. Aslına bakılırsa bu adamlar ataerkini sürdürmenin bedelini daha az ödedikleri için onların pratiklerinin direnişe ve değişime yol açması, muhalif erkekliğinkinden daha düşük bir ihtimaldir. 


4 Sennett ve Cobb 1973. 
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Muhalif erkeklik tasarısı, hegemonik erkekliğin merkezi bir öğesi olan iktidar talebinin kültürel ve ekonomik zayıflık nedeniyle sürekli hüsrana uğradığı marjinal sınıfsal şartlarda da gelişir. Örneğin Mal Walton kuvvetli olabilir, ürkütücü dövmelere sahip olabilir ama okuma yazma bile bilmiyor. Eel kendi akran grubu içinde en bıçkın ve kavgacı tip olabilir ama polis teşkilatı bir kurum olarak onlann topundan daha çetin cevizdir ve onlar da bunun farkındalar. 

Sınıfsal koşulları ve pratikleri (örneğin okuldaki) yüzünden bu erkekler ataerkinin erkeklere sağladığı kazançların çoğundan mahrum kaldılar. Örneğin istihdam alanında kadınlar karşısında erkeklere daha fazla terfi olanağı ve daha iyi iş imkâru sağlayan ekonomik kazançtan oldular. Bu kaybı kabullenmeleri kendi mahrumiyetlerinin haklılığını da kabullenmeleri anlamına gelecektir. Bu mahrumiyeti doğrudan eyleme başvurarak gidermeye kalkıştıklarında ise karşılarında devlet iktidarını bulacaklardır. 

Bu çelişkiyi gidermenin bir yolu, marjinalliği ve damgayı sahiplenip bunlarla kendi çıkarlarına hizmet edecek bir çeşit gövde gösterisi yapmaktır. Kişisel düzeyde bu, sürekli bir görünüş veya itibar kaygısı kılığında karşımıza çıkmaktadır. 
Bu illa geleneksel işçi sınıfı erkekliğinin savunulması şeklinde karşımıza çıkmaz. Nitekim önceki sayfalarda da belirttiğimiz üzere, Jack Harley, kadınının ondan daha fazla para kazanmasından rahatsızlık duymuyor. Buna karşılık başka bir adamın çocuğuna babalık yapmak zorunda kalmak veya kadınının onu başka erkeklerle aldatması onu çileden çıkaracaktır. Dolayısıyla intikamından korkulacak çetin ceviz bir hasım olacağını göstermeye çalışmakla meşgul; yani zarar görmemek için mecbur kalırsa zarar verebileceğini göstermeye çalışıyor. Görüşme boyunca “Kellemi isteyenin aklını alırım!” gibi ifadeleri sıkça tekrarlıyor. 

Grup düzeyinde baktığımızda müşterek erkeklik pratiğinin de bir performansa dönüştüğünü görüyoruz. Nasıl ki motorcular yollarda birlikte gezdiklerinde etrafta onların bu gösterisini izleyen heteroseksüeller varsa Eel'in sefahat âlemlerinin de tanıkları, izleyicileri -örneğin ağzının payı verilerek susturulan kadınlar, dışarıda bekleyen polisler gibi— var. Bu gösterinin senaryosu hakkında ne düşünürsek düşünelim düşük bütçeyle iyi kotarılmış bir yapım olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. 

Burada sorun, bu performansın onları hiçbir yere götürmemesidir. Beş erkekten hiçbirinin gelecekle ilgili bireysel veya ortak bir beklentisi yok; geleceğin bugünkünden daha farklı olmayacağını düşünüyorlar. Eel kısa süreli bir bilgisayar kursuna gidiyor ve bu konuda başarılı olacağını hayal ediyor ama bu hayal bile bir anda duvara toslayıveriyor: 


Geleceği pek düşündüğüm söylenemez; günübirlik yaşıyorum. 
Günün birinde bilgisayar sistemleri analisti olmayı umuyorum. 
Her şey yolunda gider ve bu kursu başarıyla tamamlayıp bir işe kapağı atmayı başarabilirsem bilgisayar işletmeni olarak başlayıp programcılığa, oradan da sistem analistliğine kadar yükseleceğim. Ya böyle olacak ya da kırkıma varmadan ölüp gideceğim. 

Neden? 

Ne bileyim, hızlı yaşa genç öl gibi bir şey işte... Motosikletlerimi seviyorum. Ömrüm vefa ettikçe motor kullanacağım. Motor üstünde öleceğim. Âlemlere akmaktan vazgeçmeyeceğim. Ne de olsa bu da bir yaşam tarzı. Rastafaryanlık mı deniyordu ne, işte ben o dine inanıyorum. 


Bu sözler kulağa geldikleri kadar sıradan değiller. Ölüm, özellikle de motosiklet üzerinde ölüm, dünyanın her yerinde motosiklet kültürünün kuvvetli izleklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Normalde Eel kadar ağdalı cümleler kuramayan Pat Vincent ve Mal Walton ile yaptığımız görüşmeler ise onların ço- 


15 Congdon 1975, Willis 1978. 
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cuklarına miras bırakabileceklerinin neler olduğu konusunda rahatsız edici birtakım işaretler barındırıyor. Pat sadece bir oğlu olmasını hayal etmiş. Ona boks yapmayı ve vücut geliştirmeyi öğretmek istiyor ki 18 yaşına geldiğinde ona sataşanlara günlerini gösterebilsin. Mal de adını taşıyacak bir oğlu olmasını istiyor ama Pat'ten faklı olarak o bir kızı da olsun istiyor (“Çünkü süslü püslü kıyafetler giydirildiklerinde çok tatlı görünüyorlar” diyor). Kendi yapamadıklarını oğlunun yapmasını istiyor. Sahip olduğu en değerli bilgiyi ona aktarmak da istiyor: 


Eğer esrar içmek isterse beraber içebiliriz tabii. Ya da ben içmiyorsam ancak benim nezaretimde içebilir. İlk uyuşturucu tecrübesini başkalarının yaptığı gibi gerçek uyuşturucularla yaşamasını istemem elbette. Yani hemen gidip bombacıya [metanfetamin) abanırsa dünyanın kaç bucak olduğunu görür, kendini harcar. Bunu istemiyorum. Bana gelip “Baba ben bombacıyı denemek istiyorum” veya “Ot çekmek istiyorum”, “Kafayı bulmak istiyorum” demesini isterim. Bunu yaparsa hem ben onun ne yaptığını bilirim hem de başına gelecekleri ona anlatabilirim. 


Muhalif erkeklik bir çıkmaz sokağa benziyor. Karşı karşıya kalınan bir duruma verilmiş etkin bir tepki olduğu kesin. 
İşçi sınıfı erkekliğinin dayanışma ahlakı üzerine kurulu. Fakat bu erkekler grubunu işçi sınıfının geri kalanından ayıran şey de bu dayanışma. Eril otoritenin iktisadi temellerinden yoksun kalmak yeni bir siyasetin yolunu açmıyor, bilincin bölünmesi- ne —eşitlikçiliğin ve kadın düşmanlığının aynı anda ortaya çıkmasına— neden oluyor. 

Danny Taylor ile Paul Gray'in hegemonik erkeklikten uzaklaşmak için tuttukları yollar da kendi meşreplerince en az motorcu erkeklerin erkeklik gösterileri kadar çarpıcı. Taylor ve Gray'in onlardan farkı, ziyadesiyle bireyselleşmiş olmaları. 
Danny müşterek bir tasarı aracılığıyla değil tamamen kişisel 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bir arayış üzerinden kendini yeniden inşa ederek hegemonik erkekliği doğrudan reddetme yolunu tercih etmiş. 

Paul'ün kendiyle meşguliyeti Danny'ninkinden daha ileri boyutlara varmış. Kısa süre önce işyerinde kadın kıyafetleriyle boy göstermeye başlamış. Ailesinin ve arkadaşlarının karşısına da bu şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Kamusal alanda kadın kıyafetleriyle var olmayı öğreniyor, kendi geçmişini yeniden yorumlamak suretiyle kadın gibi yaşamanın kendi cinsel hayatı için ne anlama geleceğini idrak etmeye çalışıyor. Paul geleneksel anlamda bir transseksüel değil, “gerçekte bir kadın” olduğunu iddia etmiyor. Hayatındaki erkeklik algısını tamamen altüst etmeyen ama o algıda yarılmaya neden olan bir çelişkiden mustarip. Olsa olsa, kendini “inşa halinde bir kadın” olarak görüyor diyebiliriz. Bir erkek olarak geleceğine ve erkek cinsel organlarına sahip bir kadın olarak geleceğine ilişkin hayalleri arasında bir çatışma var. Gelgelelim onun tasarısı en azından şu an için tamamen bireysel bir tasarı gibi görünüyor. 

Motorcuların toplumsal cinsiyet pratiği toplumsal cinsiyetin kültürel boyutunu budarken Paul'ünki budaklandırıyor. 
Burada hayata geçirilmesi güç olmakla birlikte Paul'ün son birkaç yıl içinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinde birden fazla konumda bulunması örtük olarak birtakım siyaset olanakları barındırıyor. Toplumsal cinsiyet siyaseti toplumsal cinsiyetin dışa vurulduğu veya temsil edildiği alanı daraltmak yerine dallanıp budaklandırmayı veya başka alanlarla çaprazlayarak çoğaltmayı hedefleyebilir. 

Yine de Danny'nin yeşil eylemciliğinin veya Paul'ün yüksek topuklu ayakkabılarının işçi sınıfı gençliği arasında bir kitle hareketine öncülük etmesi fazla olası değil. Mevcut şartların muhalif erkekliğin gölgesinde kalmış olmakla birlikte işsiz erkeklerin yaşam öykülerinden yansıyan diğer veçhelerinde örneğin evde eşit işbölümüne yol açan iktisadi mantık, 


© Örneğin Bolin'in (1988) incelediği grupta olduğu gibi. 
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kadınların kendi kuvvetlerini sergiledikleri şahsi deneyimleri ve bu erkeklerin bazılarının çocuklara duyduğu ilgi (bunlardan birkaçının kendi babalarından gördükleri bir ilgi) gibi yönlerinde- daha geniş olanaklar mevcuttur. Bu gibi ayrıntılar, ev içinde, yollarda ve sefahat âlemleriyle sergilenen aşırı erkeksi görüntüyle tamamen tezat oluşturan bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin söz konusu olduğu izlenimini uyandırıyor. 

Burada şaşırtıcı, hatta belki de önemli birtakım olanaklar yatıyor. Bu olanakların gerçekleşip gerçekleşmemesi ise işçi sınıfı erkekleri arasında baş gösteren toplumsal cinsiyet meselelerine siyasi zeminde daha açıktan bir tepki verilip verilmemesine bağlı. Kanada'daki Amerikalı Birleşik Çelik İşçileri ve Avustralya'daki Avustralya İnşaat İşçileri Federasyonu örneklerinin de bize gösterdiği üzere, bu gibi bir tepki erkeklerin egemenliğindeki sendikalardan gelebilir 7 Fakat sendikacılığın gözden düştüğü ve mücadelenin büyük ölçüde işten çıkarmaları önlemek amacıyla verildiği bir çağda daha geniş çaplı bir tepkinin nasıl verilebileceğini öngörmek güç. 


7 Corman, Luxton, Livingstone ve Seccombe 1993, Burgmann 1980. 
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5 
Yepyeni Bir Dünya 


Bu bölümde protest erkeklikten kökten farklı bir deneyimi tartışacağız ve bu bağlamda kısmen feminist eleştirinin etkisiyle erkekliklerinde reform yapmaya çalışan bir grup erkeği mercek altına alacağız. Bu erkekler tam olarak mitopoetik erkekler hareketinin ve erkekliği yeniden diriltmeye çalışan diğer hareketlerin “yumuşak” diyerek küçümsedikleri erkeklerdir. Oysa bu erkeklerin tasarılarına daha yakından baktığımızda, maruz kaldıkları tüm küçümsemelere rağmen kalkıştıkları işin diğerlerininkinden daha zorlu, öykülerininse daha ilginç olduğunu görüyoruz. 

Dördüncü Bölümde, aynı ortam şartlarında farklı toplumsal cinsiyet tasarılarının doğabildiğinin altını çizdik. Bu bölümde ise söz konusu çeşitliliği bir yana bırakıp yalnızca tek bir tasarıya odaklanacağız çünkü burada ele alacağımız erkeklerin toplumsal cinsiyet konusunda izledikleri güzergâhlar temelde birbirine benziyor. Fakat bu işi daha derinlemesine ve söz konusu tasarının iç çelişkilerine daha fazla odaklanmak suretiyle yapacağız. 

İlk olarak bu erkeklerin feminizmle temas kurdukları ortamı betimlememiz gerekiyor. ABD'de olduğu gibi Avustralya'da da öğrenci hareketlerinin dümen suyunda bir karşıkültür gelişti. 1970'lerin sonlarina gelindiğinde Toprağa Dönüş hareketi Avustralya'nın doğu eyaletlerinde dağınık halde bulunan kırsal köyler ile karşıkültürü benimsemiş haneler arasında bir ağ kurmayı başardıysa da karşıkültürün büyük bölümü kentli kalmaya devam etti. 1970’lerin ortalarında siyasal radikalizmin gözden düşmeye başlamasıyla birlikte karşıkültürel yaşam tarzının odak noktası içgözlem ve kişisel ilişkilere doğru kaydı. 1980'lerin başında artık kişisel gelişime ve sağaltıma adanmış, son derece gelişkin bir terapi ortamı oluşmuştu. Meditasyona duyulan ilgi, vejetaryenlik ve holistik felsefeler aracılığıyla genellikle doğaya yönelik ilgiyle bağlantılıydı.! 

O sıralarda çevre sorunlarının etrafında yeni bir eylemcilik türü de şekilleniyordu. Uranyum Madenciliğine Hayır hareketi, Yeryüzünün Dostları, Greenpeace ve muhtelif ad hoc seferberlik grupları bu dönemde gençlik eylemciliğinin vasıtaları haline geldiler. Bu gruplar Avustralya Çevre Koruma Vakfı gibi daha köklü ve yerleşik toplulukları daha militan eylemlerde bulunmaya zorladılar. 1980'lerin başında bu hareketin düzenlediği eylemler Tasmanya'nın ücra bir köşesinde yer alan Franklin Nehri üzerine kurulacak bir hidroelektrik santralinin baraj inşaatının uzun süre durmasına neden oldular. 
Hatta basın yayın organlarında epey yer bulan ve kamuya mal olan bu çevre koruma eylemleri, 1983 seçimlerinde Avustralya'da dönemin muhafazakâr federal hükümetinin yenilgiye uğramasına dahi katkıda bulundular.? 

1960'ların sonlarında kampüs radikalizminden doğan bir kadın özgürleşme hareketi, yerleşik kadın örgütlerinin yerini 


! Avustralya'daki karşıkültürün arka planı için, bkz. Smith ve Crossley 
1975. 

? Franklin Barajı eylemi Wilderness Society'de (1983) belgelenmektedir. 
Avustralya çevreci hareketi Hutton'da (1987) anlatılmaktadır; strateji ve tabandan gelen gerçeklik üzerine mükemmel bir çalışma için, bkz. Watson 
1990. 
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alıp büyüdü ve görünürlüğünü gittikçe arttırdı. Uluslararası Kadınlar Yılı ilan edilen 1975'te bu yeni feminizm, medyada tartışılan başlıca konulardan biri haline gelmişti. 1970’lerin sonlarına gelindiğinde feminizm kadın hizmetlerinde, devlet bürokrasisinde, akademide, öğrenciler arasında ve karşıkültür içinde hatırı sayılır bir güç kazanmıştı.» 1980'lerin başında ise bu feminist hareketin çevreci hareket üzerindeki etkisi de arttı: Nitekim kalkınma hamlelerinin doğada yarattığı yıkıma Yeşiller cephesinden yöneltilen eleştirileri yankılayan ekofeminizm bu süreçte uluslararası bir hareket olarak ortaya çıktı ve feminist düşüncenin önemli bir akımı haline geldi. Bu akım ile çevreci eylem gruplarına mensup erkekler arasında bazı çatışmalar yaşandıysa da bu erkeklerin çoğu feminist görüşlere açıktılar. Hatta Avustralya siyasetinde feminist baskının bu denli başarılı olduğu pek az başka alan vardır. Çevre siyasetiyle iştigal eden erkekler -kişisel yaşamöyküleri ne olursa olsun- feminizmin tanımladığı haliyle toplumsal cinsiyet siyasetine bulaşmaktan kaçınamazlar. 

Bu bölümde ele alacağımız altı erkeğin altısı da çevreci hareketlerde yer almış ve çoğunun geniş bir karşıkültür deneyimi var. Barry Ryan (22) bir stajyer hemşire; Danny Taylor 
(23) çevreci bir eylem grubunun ofis çalışanı; Bill Lindeman 
(28) iş çıktıkça çalışan bir fotoğrafçı; Nigel Roberts (31) işsiz; Tim Marnier (33) bir devlet memuru; Petter Geddes (50) ise iş çıktıkça çalışan bir gazeteci. Bu erkeklerin hepsi heteroseksüel. 
İkisinin çocukları var. Hepsi şehirde doğup büyümüş ama çevreci ve karşıkültürel siyasete de bir şekilde bulaştıkları için birçoğu hayatının bazı dönemlerinde çiftliklerde ya da köylerde yaşamış. Üçü Franklin Barajı eylemine bizzat katılmış. 
Hepsi yağmur ormanlarının korunması gibi gerekçelerle ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen çevre eylemlerinde yer almışlar. , 


3 Hareketin tarihçesi için, bkz. Curthoys 1988 
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Temas Anı 


Bu erkeklerin çocukluklarına ilişkin ilk hatıralarından öğrendiklerimiz ve kendi aile ilişkileri hakkında bize anlattıkları, hepsinin geleneksel bir çocukluk dönemi geçirdiğini gösteriyor. Altı vakanın altısında da ailede çocukların bakımını büyük oranda anne üstlenmiş. Beşinin annesi, çocukları büyüye- ne kadar sadece ev kadınlığı yapmış. Bu bölümde ele aldığımız erkeklerde ödipal evreyi önceleyen anneyle özdeşleşme davranışının koşullarının Dördüncü Bölümde incelediğimiz erkeklerinkine kıyasla daha belirgin olduğunu görüyoruz ve bu durum kesinlikle bu altı erkeğin ailelerinin çoğunun daha yüksek gelire sahip oluşunu yansıtıyor. 

Birinci Bölümde ele aldığımız feminist nesne ilişkileri kuramı [anne ile çocuk arasında kurulan] bu ilişkiden ayrılmamız yönünde var olan baskılar konusunda bizi uyarmaktadır. 
Bu baskıların izlerini bu erkek grubunun çocukluk anılarında sürebiliyoruz. Bunlar kimileyin doğrudan doğruya çocukların babalarıyla bağlantılı olabilmektedir ki burada klasik bir ödipal sonrası kalıp olan her şeye gücü yeten fakat mesafeli babayla özdeşleşme örüntüsü bulunabilir. Barry Ryan bu grup içinde babasıyla özdeşleştiği en bariz olan erkek. Onu Tim Mamier takip ediyor. İkisinin de babası saygın meslekleri olan, toplumda belli bir otorite sahibi kişilermiş ve oğulları tarafından mesafeli insanlar olarak tarif ediliyorlar. Fakat bu vakalarda bile sadece özdeşleşme davranışı söz konusu değil. Nitekim Barry'nin annesiyle babası o 12 yaşındayken boşanmışlar. Annelerinin yanında kalan kardeşlerinin aksine Barry babasıyla birlikte yaşamayı tercih etmiş ki Barry'nin içinde bulunduğu şartlar özdeşleşme davranışının altında ödipal bir arzunun yattığını işaret ediyor. 

Bu grupta yer alan diğer erkeklerin yaşamöyküleri ise anne-baba-oğul ödipal üçgeninin dar sınırlarının ötesine de geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Küçük bir erkek çocuğun gözünde erkekliğin tek taşıyıcısı baba değildir. Hatta aslında 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kimi aile düzenlerinde baba ağabeyden daha silik bir figür bile olabilir. Nitekim Danny Taylor ağabeyinin elinde büyümüş. 
Çocukluk çağının sonunda ve ergenliğinin başlarında ağabeyi onun “en iyi arkadaşı” olmuş. Hatta ona cinselliği öğreten de oymuş. “Birlikte dışarı çıkardık, sabahtan akşama kadar hep beraber oynardık. Aynı odada kaldığımız için birçok şeyi paylaşırdık” diyor Bu nedenle Danny erkekliğini inşa ederken ağabeyini model almış. Ağabeyinin erkekliği ise hegemonik bir erkeklik çünkü Danny'nin ağabeyi bir futbol yıldızıymış ve onu futbol oynamaya “futbol delisi” babaları teşvik etmiş. 
Haliyle, Danny de futbola merak sarmış. 

Burada ilk bakışta hegemonik erkekliğin toplumda yeniden üretilmesinin iki yolu görülebilir: babadan oğula, ağabeyden erkek kardeşe. Bu durum psikanalizin penceresinden bakıldığında özdeşleşme, cinsiyet rolleri kuramının çerçevesinden bakıldığında ise başarılı toplumsal öğrenme olarak okunabilir fakat bu okumalar fazla mekanik kalmaktadırlar. 
Çünkü bu vakalarda, sunulan şeyin etkin biçimde sahiplenilmesi, bir dünyada oluş tarzının bilinçli biçimde inşa edilmesi söz konusudur. 

Bu sahiplenişi hegemonik erkeklikle temas anı, yani bir erkek çocuğun hegemonik erkeklik tasarısını benimsediği an diye tanımlayacağım. Bu an, burada ele aldığımız altı yaşamöyküsünün altısında da karşımıza çıkmaktadır. Bu erkeklerden hiçbiri —deyim yerindeyse- “anasının karından feminist doğmadı”. Her biri hegemonik erkekliğe doğru ilerleyen kişiliklerinin gelişimine hatırı sayılır bir yatırım yaptılar. Nitekim bu yaşamöykülerine baktığımızda rekabetçilik, kariyer odaklılık, duyguların bastırılması ve homofobi gibi tanıdık öğeler karşımıza çıkıyor. 

İkinci Bölümde beden aracılığıyla edinilen erkeklik hissini toplumsallaşma sürecinin merkezinde yer aldığını savunmuştum. Şu halde, temas anının kilit parçasının belirli bir beden deneyimi ve belirli bir bedensel duyarlılık geliştirmek 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olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda hemşirelik eğitim alan Barry Ryan duyarlılık, ifade gücü ve şefkat gibi “kadınsı” özelliklerin değerini yeni anlamaya başladığını ve okulda kendisine öğretilen “erkeksi” unsurları reddetmeye başladığını söylüyor. 
Bununla birlikte şunları da eklemeyi ihmal etmiyor: 


Aslında hâlâ erkeksiyim. Kendimi tam bir erkek gibi hissediyorum ve bundan gayet memnunum. Erkek olmanın bazı yanlarını seviyorum. Örneğin güçlü kuvvetli bir bedene sahip olmak hoşuma gidiyor. Bedenimi gerçekten beğeniyorum. Aynca yeri geldiğinde duygularımızı tamamen bir kenara bırakmayı öğrenmemize izin veren güçlü bir iradeye sahip olmamız da bence harika bir şey. 


Bu erkekleşme süreci algılara ve cinsel uyarılmaya kadar uzanmaktadır. Kadınları öteki olarak tanımlayan bedensel deneyimleri öne çıkarıp arzuyu ötekine duyulan arzu şekline sokmaktadır. Dolayısıyla kitabın Dördüncü Bölümünde ele aldığımız zorunlu heteroseksüellik, bedensel deneyim düzeyinde ve bir duyumsama kalıbı veya duyumsama yeteneği olarak (örneğin sadece kadınlardan tahrik olmak gibi) ortaya çıkıyor. Bu kalıbı “heteroseksüel duyarlılık” diye adlandıracağım. Bunun biraz zorlama bir terim olduğunu kabul ediyorum ama önemli bir kavramı gösteriyor. 

Heteroseksüel duyarlılık, kadınlığı inşa eden toplumsal bir pratik dâhilinde çelişkili bir farkındalık katmanı olarak bulunabilir. Barry Ryan'ın bir erkek hemşire olarak sahip olduğu benlik algısı bunun bir örneği. Fakat erkeklerde daha ziyade erkekliğin inşa edildiği toplumsal pratiklerin temelini teşkil etmektedir. Heteroseksüel arzunun doğal gelmesinin, erkek olarak deneyimlenen bedenle ayrılmaz bir bağı varmış gibi görülmesinin temel nedeni de budur. 

Ergenlikte heteroseksüelliğin inşası arkadaş ve akran grupları içinde icra edilen müşterek bir pratik haline gelir. 
Gençlik üzerine yapılan araştırmalardan bunu gayet iyi biliyoruz, bu konuda fazla söze gerek yok. Hatta Peter Geddes alaya bir dille Avustralyalı erkeklerin tanıdık bir toplumsal teknigi icra ettiklerini hatırlıyor: 


Gençken çapkınlığa çıktığımızda utanıp sıkılmamak, gücenmemek için içip sarhoş olurduk. Sonra kendimize takılacak bir kız arardık. Çoğu zaman en güzel kızı tercih etsek de bizimle yattığı sürece güzel olup olmaması pek önemli değildi... Ergenliğimde, hatta evlendikten sonra bile cinsel hayatım hep bu şekilde gelişti: Yani genellikle içip kafam güzel olunca seks yapıyor, orgazm olduktan sonraysa “güzeldi, her şey için teşekkürler ve iyi geceler” deyip ya evime dönüyordum ya da uykuya dalıyordum. 


Aile ve akran grupları erkek çocukların hegemonik erkeklikle kurdukları temas sırasında -bu erkekliğin arzuyu kalıba soktuğu süreçte- onlara ziyadesiyle destek oluyorlar. 


Uzaklaşma 


Gelgelelim aynı ilişkiler işlerin başka yönde gelişmesine neden olabilecek gerilimler de barındırıyor. Örneğin Danny Taylor'ın yetişkinliğe geçiş süreci, hareket noktasının vaat ettiği kadar dolambaçsız ve sorunsuz olmamış. Ağabeyini taklit ederek erkekliği sahiplenme girişimlerinden bir diyalektik doğmuş: Babasını etkileyip onun rızasını almak için futbola merak salmış ama bu hamlesi işe yaramamış. Babası ile ağabeyi arasındaki bağın fazla kuvvetli olduğunu görmüş, bu da Danny'nin ağabeyini ölesiye kıskanmasına ve onun gölgesinde kalmaktan rahatsız olmasına neden olmuş. Bunun üzerine annesine sığınmış. Olan biteni gören annesi ise ona “aşırı ilgi ve şefkat” göstermiş. Ergenlik çağının ortalarında -ki Danny “tam olarak 
15 yaşındayken” diyor- yeni duygusal bağlar kurulmuş ve 
aile içinde gerginlik ve kutuplaşma yaşanmaya başlamış. 
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Birkaç ay önce ağabeyimle tartıştığımızda bana -konuyla hiçbir ilgisi yokken, pat diye- “Bırak ya, anneme kalsa dünya senin nurlu yüzün hatınna ayakta duruyor!” dedi. Bu cümle bir anda bana o günleri tekrar yaşattı. Babam ağabeyimle, annemse benle bir olmuştu; aramuza kara kedi girmişti... Annemle ağabeyim birbirine diş biliyordu. Benimse babamla ilişkim berbattı. Sürekli babama çemkiriyordum, o da eğer sinirliyse bunun acısını annemden çıkarıyordu ki ben hep onun öfkesinin asıl hedefinin ben olduğumu düşünmüşümüdür. Babam bana sataştığındaysa -ki her zaman haksız olduğunu söyleyemem- araya annem girip beni savunuyordu. 


Demek ki erkek çocuğun annesinden ödipal kopuşu yeniden müzakere edilebilir ve daha sonra çeşitli pratiklerle bir dereceye kadar tersine çevrilebilir bir süreç gibi görünüyor. 
Danny'nin yaşadığı yüzeysel bir değişimden ibaret değildi. 
Annesiyle tekrar bir ittifak kurduktan sonra bu tavrını diğer tüm kadınlarla dayanışmaya, hatta onlarla özdeşleşmeye varacak kadar ilerletmiş. Danny'nin yaşamöyküsünün aldığı biçim, onun ergenlik çağında aile ilişkilerinin yeniden tertiplenme sürecinin, yetişkinliğinin ilk dönemlerinde yürüttüğü muhalif toplumsal cinsiyet siyasetinin duygusal temelini oluşturduğunu işaret ediyor. 

Benzer uzaklaşma, araya mesafe koyma girişimleri -bu kadar keskin biçimde değilse bile- başka yaşamlarda da karşımıza çıkıyor. Örneğin babasıyla epey yakın olan Bill Lindeman yine de babasının haline hayıflarıp onun hayatını “trajik” diye niteliyor ve “hayatının büyük bir bölümünü, neredeyse otuz beş yılını para kazanmak, eve ekmek getirmek için heba etti” demekten geri durmuyor. Nigel Roberts ise babası hakkında daha ağır konuşuyor ve onu “asla erkek olamamış”, eziğin biri olarak tarif ediyor. Nigel öğrencilik hayatı boyunca polisle ve hapse girme tehlikesiyle defalarca karşı karşıya kalmışsa da saldırgan tavrını fazla sürdürememiş. Aslına bakılırsa kendini, ergenliğinin sonlarında maço olmadığı ama 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kendini ifade etmenin başka bir yolunu da bilmediği için kızlarla ilişki kuramamış biri olarak tarif ediyor. 

Bu olaylardan hiçbiri alternatif bir erkeklik biçimine doğru atılmış olumlu adımlar değildir. Hatta burada bir olumsuzlamadan, olsa olsa toplumda kabul gören toplumsal cinsiyet çerçevesinin içinde kalarak uzaklaşma, mesafe koyma girişiminden söz etmek mümkün: Nigel Robert'ın babasının yeterince erkek olmadığı yönündeki yakınmasını düşünün. 

Yine de toplumsal cinsiyet düzeninin bizzat kendisi çelişkilidir ve pratik deneyim ataerkil teamüllerin altını pekâlâ oyabilir. Bu bölümde ele aldığımız altı vakadan beşinde erkekler kişiliklerinin şekillendiği süreçte bir kadının gücüyle yakın temas halinde olmuşlar. Örneğin Peter Geddes'in babası İkinci Dünya Savaşı'nın ardından günlük hayata uyum sağlamakta zorlanınca ancak eşinin ittirmesiyle bir düzen tutturabilmiş. 
Peter annesinin züppeliğinden hoşlanmasa da onu ailesini sırtlayan güç olarak kabul etmiş. Nigel Roberts okuldan ayrıldıktan sonra boşluğa düşüp kırsal kesimleri mesken tutan karşıkültürler arasında savrulurken aradığı sağlam desteği kız arkadaşında bulmuş. Böylece daha sonraları feminizmle tanıştıklarında kadının gücüne ilişkin feminist imge onların şahsi deneyimlerinde yankı bulabilmiş. 


Çevreci Hareket 


Bu Bu altı erkek, yeşil siyasete farklı güzergâhlardan varmışlar. 
Örneğin Nigel Roberts'ın çevre eylemciliği, onun iştirak ettiği gençlik radikalizminin bir veçhesi. Peter Geddes içinse gazetecilik hayatında yaşadığı buhranla başlayan maceralı yolculuğun varış noktası. Bill Lindeman'in çevre sorunlarına ilgisi ailesinin öteden beri kır gezilerine, özellikle de tatillerde kamp yapmaya meraklı oluşundan ileri geliyor. 

Tim Marnier'in ailesi 1960'larin ve 1970'lerin ilerici ve özgürlükçü hareketlerinde yer almış, hatta Tim bu süreçte kendi evinde bir grup feminist kadınla komün hayatı bile yaşamışsa 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da çevre sorunları ile ilgilenmeye hareketin içinden değil yönetim kademesinden başlamış. “Geceleri sarhoşlarla, özellikle de sarhoş erkek müşterilerle uğraşmaktan gına geldiği için taksicilik yapmayı bıraktım” diyor. Bir arkadaşı ona bir çevre araştırma projesinde yarı zamanlı bir iş teklif edince hemen bu teklifi kabul etmiş. “Hayatımı değiştirdi” dediği bu iş daha sonra tam zamanlı bir işe dönüşmüş. 

Danny Taylor cinsel hayatında yaşadığı bir krizin ardından şifayı karşıkültürde aramış ve bu arayışı sırasında çevre sorunlarıyla da ilgilenmeye başlamış. Bill Lindeman gibi Barry Ryan'ın çevre sorunlarına duyarlılığı da muhtemelen ve kısmen ailesinde ve okul çevresinde ilerici toplumsal düşüncelere maruz kalmasından ileri geliyor. Nitekim Barry bir erkek arkadaşıyla birlikte Avustralya'yı motosiklet üzerinde gezerken Franklin Nehri eylemlerine denk geldiğinde bölgeye gidip eylemlere katılmakta bir an bile tereddüt etmemiş. 

Bu erkekler çevreci hareket içinde kişisel ilişkilerin ve kültürel fikirlerin güçlü bir bileşimini bulmuşlar. Yeşil siyaset, hayatlarının birden fazla yönüne dokunup onların çeşitli ihtiyaçlarını dayanışma, yardımlaşma, kişisel değer duygusu gibi- karşılamış. İşte bu dokunuş bir toplumsal cinsiyet siyasetinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamış. Çevreci hareket kendi mensuplarının duygusal yaşamlarında deyim yerindeyse bir kaldıraç görevi görmüş. Barry Ryan'ın harekete katılış hikâyesinde bunu görmek mümkün: 


Ülkeyi karış karış geziyorduk. Yolumuz Tasmanya'ya düşmüştü. O sırada Franklin Nehri ablukası da devam ediyordu. Orada güya sadece iki hafta kalacaktım ama bölgeye vardığımda orada eylemlere katılan insanların birbirlerine ne kadar cana yakın davrandıklarını, ne kadar güzel zaman geçirdiklerini, ne kadar değerli bir iş yaptıklarını, birbirlerinden ne çok şey öğrendiklerini fark ettim. İşte o anda kafama dank etti: Böyle bir fırsat insanın karşısına hayatında belki bir kez çıkardı. Ben de orada kalmaya karar verdim... 
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Tasmanya'da yaklaşık altı ay kaldım. Oranın ormanlarında çok zaman geçirdim: Yeri geldiğinde baraj inşaatını fotoğrafladım, ablukaya katıldım (işçilerin ve malzemelerin baraj inşaatına girişini engelledik) ve ofis işlerine baktım. Her şey rüya gibiydi. 
Hayatımın en güzel günleriydi... 


Bu süre zarfında gruplar halinde çalışmanın ve insanlarla ilişki kurmanın bazı güzel yollarını da keşfettim. Kadınlarla ilk ciddi ilişkilerimi orada kurdum ki o ilişkilerimin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel ilişkilerdi çünkü o kadınlar kendilerini çok iyi tanıyorlardı ve kendilerine güvenleri tamdı -zaten öyle bir işe kalkigabiliyorsaruz aksi pek mümkün değil- ve çoğu, yaşça benden daha büyüktü... O altı ayın sonunda birçok kadınla duygusal ve cinsel birlikteliğim olduğu gibi çok yakın arkadaşlıklar da kurmuştum. Aslına bakarsanız çoğunlukla kadınlarla arkadaşlık ettiğimi, erkeklerin arkadaşlıgının ilgimi o kadar çekmediğini fark etmeye başlamıştım 


Elbette başka siyasal eylemcilik biçimleri de duygulara dokunup kişisel ihtiyaçlara cevap vermektedir. Fakat çevreci hareket bunu kendi ethos'u ve örgütlenme pratikleri aracılığıyla hegemonik erkekliğe meydan okuyarak yapmıştır. Görüşmelere bakarak, bu meydan okumanın, hareketin birkaç izleğinde örtük biçimde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz: 

1 - Eşitlik pratiği ve ideolojisi: Hareketin ortak ilkelerinden 
bazıları şunlardır: Kimse kimseye patronluk taslayamaz; işyerleri demokratik biçimde işletilirler; hiçbir grubun diğerleri üzerinde hakkı veya tasarrufu yoktur; kararlar müzakereyle alınırlar. Burada hiyerarşiyi ve otoriteyi hedef alan keskin bir eleştiri var. 

2 - Ortaklık ve dayanışma vurgusu: Barry Ryan'ın Franklin 
Nehri eylemleri sırasında “gruplar halinde çalışmanın bazı güzel yollarını” keşfettiğinden söz etmesi bir tesadüf değil. 
Bill Lindeman buna nasıl teşvik edildiklerini anımsıyor: 


Şiddetsiz direniş atölyelerinde eğitmenlik yapıyordum, yani küçük gruplar halindeki insanlarla çok işim oluyordu ve bu harikaydı: İnsanlarla bağ kurmanın, onlarla tanışmanın verdiği mutluluk ve istediğimiz atölyeleri açabilmek bizim için çok geliştirici oldu. Üstelik gruplar halindeyken öğrenme de gerçekten hızlı gerçekleşiyordu. Bunun yerine koyabileceğimiz başka bir şey yoktu. Gandhi'nin tüm kitaplarını ve ABD'deki Yeni Toplum hareketinin kitaplarını adeta yalayıp yutmuş ve bunları hareket noktamız haline getirmiştik. Fakat ablukarın selameti için, insanların bireyler ve gruplar halinde mevcut durumla etkili biçimde baş etmeleri sağlayacak yeni alıştırmalar ve insanlarla çalışmanın yeni yollarını geliştirip uyarlamamuz gerekiyordu. 


3 - Kişisel gelişim pratiği ve ideolojisi: Altı erkeğin altısı da 
çevreci siyaseti daha iyi, daha akil insan olmaya giden yolun bir parçası olarak görmüş. Nitekim Peter Geddes ve Danny Taylor'un asıl hedefi kişisel gelişimmiş ve çevrecilikleri onların bu arayışından doğmuş. Karşıkültür hareketi onlara meditasyon ve kişisel gelişim teknikleri sağlamış. Bill Lindeman'ın karşılıklı eleştiri ve cinsiyet, arkadaşlık ve iş ilişkilerinde reform yapma suretiyle “toplumsal ilişkiler üzerinde çalışmak” dediği şey bu bağlamda önemli tekniklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çevre eylemciliğinin ocağında pişen bu çalışma, dışarıda kişisel gelişim hareketinin ekmek kapısı haline gelmiş grup terapileri, konferanslar ve atölyelerle kaynaşıyor. 

4 - Organik bütünlük ideolojisi: Batı uygarlığının yabancılaştırıcı ve mekanik olduğunu savunan karşıkültür içinde oldukça yaygın bir izlek bu. Çevrecilere göre bu ideolojinin merkezinde doğayla tekrar bağ kurmak yatıyor. Özellikle Peter Geddes ve Bill Lindeman için kırsalda tek başına geçirilen zaman, aşkın bir deneyim. Bill Lindeman bunu şu sözlerle ifade ediyor: 


Yalruz kalmak, başıboş dolaşmak, bir şeyler yapmak, çevreyi takdir 


etmek ve güzelliklerle bezeli bir yerin tadını karmak bende hakikaten son derece berrak ve saf duygular uyandırabiliyor. 
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Uyuşturucular böyle bir deneyime sadece gölge düşürürler. 
Bu erkeklerin hepsi psikoaktif maddeler kullanmışsa da zamanla çoğu bundan vazgeçmiş. Beslenme alışkanlıkları da doğayla kurulan ilişkinin önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Peter Geddes bir sağlıklı gıda marketi açmış. Danny Taylor ise tam bir vejetaryen; diğerleri de muhtemelen öyle. 

Feminizmin yokluğunda bile yeşil siyasetin ve kültürün bu izlekleri hegemonik erkekliğe en azından fikirler düzeyinde meydan okuyorlar: Tahakkümün karşısına, eşitliğe ve katılma demokrasiye bağlılık çıkarılıyor. Rekabetçi bireyciliğin karşısına ise ortak çalışma yöntemleri konuyor. Organik ideolojiler illa cinsiyetçiliğe karşı olacaklar diye bir şey yok tabii. 
Nitekim karşıkültür hareketi içinde yer alan birçok kadının da teyit edeceği üzere, kadınlar Yeryüzünün Anneleri olarak tanımlandıklarında kucaklarında çocuklar, ellerinde ise bulaşıklarla baş başa bırakılabiliyorlar. Bununla birlikte kişisel gelişime yapılan vurgu, hegemonik erkekliğin savunmacı üslubunu, özellikle de duygulara ket vuran sıkı denetimini aşındırıp zayıflatma eğilimi taşıyor. 

Demek ki çevreci hareket, erkeklik siyaseti için verimli bir zemin teşkil ediyor. Fakat dışarıdan destek almadan toplumsal cinsiyeti bir sorun haline getiremiyor ve açıktan bir erkeklik siyaseti üretemiyor. Bunun için feminizmin dokunuşuna ihtiyaç duyuyor. 


Feminizmle Kurulan Temas 


Burada ele aldığımız gruptaki erkeklerin çoğu feminizmle ilk kez karşıkültür veya çevreci eylem grupları içinde tanışmışlar. 
Barry Ryan hariç. Barry, toplumsal cinsiyet siyasetini feminist annesinden ve okulda aldığı bir cinsiyetçilikle mücadele dersinden öğrenmiş ve bu onun, ergenlik dönemine özgü akran grubu erkekliğine iştirakini baltalamış. Yine de onun bile feminist pratikle hakkıyla tanışmasına çevreci siyaset vesile olmuş. 
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Bu erkekler hegemonik erkeklikle zaten temas halinde oldukları için feminizmle temas kurdukları süreç stresliymiş. 
Barry Ryan feminist kitapları okuduğu günleri şöyle hatırlıyor: 


Üniversileden sonra akademik literatürü okuyup anlayabilecek düzeye gelmiştim. Okuduğum bazı kitaplar hakikaten yenir yutulur cinsten değillerdi ve uzun süre boyunca beni erkekliğimden utandırdılar. Bunun bana o zamanlar çok zor geldiğini hatrliıyorum çünkü ihtiyaçlarım birbiriyle çatışıyordu: Sekse ve ilişki kurmaya ihtiyacım vardı ama bir yandan da kendi ideallerimi [yani arzularımı, dileklerimi] ve cinsiyetçiliğimi bir kenara bırakmam gerekiyordu. Bu ikisini bir türlü bağdaştıramıyordum. Bu yüzden epey suçluluk hissettim. 


Suçluluk Suçluluk hissi burada anahtar izlek. Barry feminizmi bir suçlama olarak içselleştirmiş. Öğrendiği toplumsal cinsiyet siyasetinin dilinin merkezinde “cinsiyetçilik” terimi yer alıyor ve Barry bu terimden erkeklerin kadınlara karşı sergiledikleri bireysel tavırları anlıyor. Bu nedenle feminizme cevap vermek üzere kafasını değiştirmeyi, kadınlara karşı diğer erkeklerin sergilediği tutumları eleştirip kadınlara daha fazla destek olan bir tavır takınmayı kendine görev bilmiş. 

Barry'nin feminizme bakışını bu gruptaki diğer erkekler de büyük oranda paylaşıyorlar. Örneğin Bill Lindeman “kendi gücünün farkında olan kadınları” feminist sayıyor, onların böylelikle “güçlü bağımsız ve girişken” hale geldiklerini düşünüyor. Bu araştırmada yer verdiğimiz diğer erkek gruplarına kıyasla bu gruptaki erkeklerin feminizme bakışı son derece olumluydu fakat feminizm anlayışlarının sınırlı kaldığını da belirtmek lazım. Bunu Nigel Roberts'ın feminizmle ilgili deneyiminde görmek mümkün. Nigel, feminist bir kadınla birlikte yaşamaya başlayana dek kendi feminizm deneyiminin pek de gerçek olmadığını ifade ediyor: 


Önceden de bunun farkındaydım, yani feminizm hakkında bildiklerim biraz okuduklarımdan, biraz da düşündüklerimden 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ibaretti. Sonuçta kadınlar da insandı ve sırf farklı bir rol üstlenmeleri nedeniyle onların daha önemsiz oldukları fikri bana makul gelmiyordu. Bunu bir türlü anlayamıyordum. Bu yüzden Kathy ile rolleri değişmeye karar verdik: Benim yerime o işe gidecekti, ben de onun yerine evde kalıp ev işleriyle meşgul olacakım. Zaten ev işleriyle uğraşmayı seviyordum. Bu şekilde (feminizmi| pratikler aracılığıyla öğrendim diyebilirim. İnsanlarla konuşarak ve sağduyu aracılığıyla öğrendim. Zaten toplumun kurallarını asla kabul etmediğim için öğretilenleri bir kenara bırakmak için aynca mücadele etmek zorunda da kalmadım. Feminizmi okuyarak değil, pratikler aracılığıyla, yaşayarak öğrendim ki muhtemelen bu durum feminizm anlayışımı daha gerçekçi ve yararlı hale getiriyor. Dahası, feminizmle kurduğum temas bende büyük bir değişime neden oldu çünkü hayatın daha önce hiç görmediğim başka bir yanını bana gösterdi: Hayatın kadınsı yanını —verici olmak, insanlara göz kulak olmak gibi nitelikler [banndinyordu]- o güne kadar tecrübe etmediğimi veya hesaba katmadığımı idrak ettim. 


Bu sözler bu gruptaki altı erkeğin feminizm ve cinsel siyaset hakkındaki düşüncelerinin tipik bir ifadesi. Beklentilere ve tutumlara, kişisel üsluba, yüz yüze iletişime odaklanırken iktisadi eşitsizlik veya kurumlaşmış ataerki ya da siyasal bir hareket olarak feminizm gibi konulara fazla eğilmiyorlar. 


Kopuş Anı 


Bununla birlikte kendi şartları içinde alındığında bu feminizm anlayışı da etkili olabilecek bir güç. Nitekim bu erkeklerin yaşadıkları birtakım kişisel olaylar ve radikal çevreciliğin ethos'u ile birleşince onların kendi erkekliklerini değiştirmek üzere harekete geçmelerine yetmiş. Bu tasarıyla amaçladıkları şeyse ana akım erkeklikten kendilerini kopanp kişiliklerini cinsiyetçi olmayan, yeni bir benlik üretecek şekilde yeniden inşa etmekti. 

Bu erkeklerin cinsel siyasetleri —erkeklikten suçluluk duyma izleğiyle birlikte- daha kapsamlı bir kişisel değişim 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gündeminin parçasıydı. Bu bakımdan yeni bir benliğe sahip olma fikri bir retorikten ibaret değil. Altı erkekten üçü, hayatlarının bir döneminde kişilik bunalımına girmiş veya değersizlik duygusuna kapılmış. Örneğin Nigel Roberts yirmi yaşındayken “elini attığı her işte” —eğitimde, aile ilişkilerinde, sekste ve siyasette- başarısız olduğuna ilişkin güçlü bir duyguya kapılmış. Yaşam biçimini değiştirmeye çok ihtiyaca varmış. 

Bu tasarı çoğu zaman geleneksel toplumdan vazgeçmeyi şart koşan karşıkültür bünyesinde kişisel gelişime ve değişime ilişkin kabul gören genel fikirlerle büyük oranda uyuşmaktadır. Karşıkültürün birçok kesiminde yeni benliğin nüvesini maneviyat teşkil eder. Bu nedenle karşıkültür mensupları sıklıkla bir şifacıyla -örneğin bir yoga hocası veya akupunkturcuyla- ilişki kurarlar ve bunların büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Burada topyekün bir reform söz konusudur: Yeni benlik, yaşamın tüm veçhelerinden kendini dışavurmalıdır. Bill Lindeman'ın da ifade ettiği üzere, gündelik pratiklerden manevi gerçekliği yansıtmaları beklenmektedir: 


Ahlak kurallarımı, iş yapma tarzımı, toplumsal tavrımı, beslenme biçimimi falan hep değiştirdim. Bu değişikliklerin hissettiklerimden ileri gelmesini, mümkün olduğunca hissettiklerimi yansıtmasını istiyorum... Bedenimin bana bu konuda neler söylediğine kulak vermemin -beslenme düzeni, idman, temiz hava ve benzeri şeyler aracılığıyla— önemli olduğu kanısındayım. 


Bu yaklaşım erkekliği yeniden inşa etmek için kullanılırsa ne olur? Burada vazgeçme izleği merkezi bir öneme sahiptir. 
Peter Geddes otuz yaşındayken başarılı kariyerinden ve sürekli baskı altında olduğu bir hayattan vazgeçmiş: 


Otelden sabah saat 9.00'da ayrıldık. Aynı gün saat 16.00'da kumsalda durmuş bizi getiren uçağın uzaklaşmasını izliyor, bir yandan da ona el sallıyorduk. Eşimin üzerinde hala döpiyes, ayaklarında ise yüksek topuklu ayakkabıları vardı. Bir kamyonetimiz vardı, ona atlayıp kulübemize doğru yola çıktık. Kulübede elektrik bile yoktu. Bizim için yepyeni bir dünyanın başlangiaydi o gün. 


Bunun kadar dokunaklı olmasa da Bill Lindeman ile Tim Marnier’in mesleki eğitimlerini ya da kariyer imkânlarını ellerinin tersiyle itmiş olmaları ve Nigel Roberts'ın üniversiteye gitmeye hak kazanması da ciddi vazgeçişlerdir. 

Bu vazgeçişin hem pratik hem de simgesel sonuçları vardır. Kariyerden vazgeçmenin erkekleri geleneksel işyerlerinde uygulanan erkekleştirici pratiklerden kopardığından Birinci Bölümde söz etmiştik. Bu onların gelirlerinin azalmasına ve bu nedenle geleneksel ailenin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına neden olur. Dolayısıyla ailenin esenliği hane halkının müşterek gelir paylaşım pratiklerine bağlı hale gelir. 
Vazgeçiş, erkeklerin gündelik ayrıcalıklarını ve etkileşim tarzlarını bir kenara bırakmaları —örneğin tartışmalarda ve alınacak kararlarda baskın davranmaktan bilinçli şekilde kaçınmaya çalışmaları- anlamına da gelir. 

Vazgeçişin cinsellik ve duyguların dışavurumu konularında da önemli sonuçları vardır. Ataerkinin özünün kadınlara yönelik cinsiyetçi tutumlar ve davranışlar olduğunu ikrar eden bir erkeğin bu konuda yapabileceği başlıca katkı cinsiyetçi eylemlerden ve söylemlerden uzak durmak olacaktır. 
Örneğin Barry Ryan bu tavrı kendi toplumsal cinsiyet siyasetinin özü olarak görüyormuş. Fakat bu onun hesapta olmayan bazı sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olmuş: Bu kez de karşı cinsle hiç cinsel yakınlık kuramamaya başlamış. 

Bir ilişki içindeyken vazgeçme stratejisine başvurmak, erkeklerin cinsel konularda inisiyatif almaktan suçluluk duymalannın, yani bir kadına erkek talepleriyle yaklaşmaktan kaçınmalarının daha muhtemel olması anlamına geliyor. Nitekim Nigel Roberts ve Barry Ryan kadınlarla kurdukları bu tür ilişkilerde bir türlü rahat olamamışlar. Bu durum, ilişkinin dizginlerini eline alabilen heteroseksüel feminist kadınlarla tanıştıklarında değişmiş. Nigel “enerji yayan, ateş parçası” bir 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kadınla birlikte yaşamaya başlamış. Bu kadın ona bir çocuk dünyaya getirmek isteyip istemediği konusunda karar vermesi için iki gün tanıyarak bir nebze kararlılık aşılamayı başarmış. 

Hegemonik erkeklikten kopuş anı temelde edilginliği tercih etmeyi gerektirir. Bu erkeklerin hepsi tahakküm ve aşırı özgüvenle ıralanan bir erkeklikle öteden beri temas halinde oldukları için bunun zor bir tercih olmuş olması muhtemeldir. 
Danny Taylor, cinsiyetçilikten vazgeçtiği “uzun yolculuğu” sırasında “bazen asabi olmamak çok güç” diyor. Bu vazgeçiş, normalde hegemonik erkeklik dâhilinde bastırılıp derinlere itilmiş (şiddetle inkâr edilmiş) bir edilginlik arzusunun yeniden su yüzüne çıkışı da olabilir. Burada eylemlerin ikircikliğinde ifade bulan son derece sorunlu bir şey var: Örneğin Peter Geddes'in eril kariyerinden vazgeçişi son derece eril bir eylemdir. Birçok şeyin yanı sıra işini bıraktığını da ancak bundan sonra yaşayacakları çiftliği satın aldıktan sonra eşine söyleyebilmiş. Yani vazgeçiş bireysel iradeye dayalı bir eylem de olabilir; o durumda, yadsımaya yöneldiği eril benliği baştan şart koşar. 

Yine de meselenin özü vazgeçme ve yadsıma değil. Bunlar yeni kişisel niteliklerin filizlenip büyüyebileceği bir alan açmaya yarıyorlar. Bu altı erkek, özendikleri ve geliştirmek istedikleri nitelikler konusunda hemfikirdi. Özellikle iki nitelik onlar için asli önem taşıyordu. Bunlardan ilki ifade becerisi; özellikle de duyguları dürüstçe dışavurabilme, açılabilme kabiliyeti. Danny Taylor açıksözlülüğünü şöyle anlatıyor: 


Ben çok açıksözlü ve fazlasıyla dürüsttüm. İnsanlar bana hep “çok açıksözlü ve çok cana yakınsın” diyorlardı... (İşe yen girmiş “dışadönük” bir kadın çalışandan söz ediyor:] İlk geldiğinde kendimi geri çekip ondan biraz uzak durdum. Ben hariç herkes kısa sürede onunla sıkı fıkı olmuştu. Ortalık durulup işyeri- ne alıştığını görünce onunla konuşmaya başladım. İlk günlerde neden kendisine mesafeli yaklaştığımı, kendi sorunlarımı, beni nelerin kaygılandırdığını ve nelerden mutlu olduğumu ([giiliyor], kısacası her şeyi dürüstçe ona anlattım. Tann'nın işine bakın ki o da bana açılıp kendisiyle ilgili her şeyi pat diye anlatıverdi. Davranışım ona çok cana yakın ve dobra gelmişti çünkü gereksiz nezaketi bir kenara bırakıp doğrudan konuya girmiştim. Şimdi bir ilişkimiz var ve bana herkesten daha yakın. 


En çok takdir ettikleri ikinci nitelik ise ifade edilmeye deger hislere sahip olma kabiliyeti: hassas olmak, duygusal derinliğe sahip olmak, insanlara ve doğaya karşı şefkatli olmak. 
Kırsalda tek başına yaşama deneyimi bunun bir boyutunu oluşturuyor. Diğer boyutunu ise siyasette olsun, ev içinde veya işyerinde olsun yahut sekste olsun, eşini veya yoldaşını kollamak, önemsemek oluşturuyor. Nitekim bu erkeklerin en keskin eleştirilerinin hedefinde eşlerine, yoldaşlarına veya iş arkadaşlarına karşı müşfik olmayanlar bulunuyor. Örneğin işyerinde veya evde müşterek süreçleri kendi kişisel çıkarları için manipüle edenlere ateş püskürüyorlar. 

Açıksözlülük ve şefkat niteliklerinin yeni model kişisel ilişkilerde devreye sokulmaları gerekiyor. Kadınlarla kurulan aile ilişkileri ve cinsel ilişkiler söz konusu olduğunda bu durum baskıcı davranmamak, konuşmaları tahakküm altına almamak ve cinsiyetçi bir dil kullanmamak için “çok dikkatli olmak” anlamına geliyor. Yaptığımız görüşmelerde bu erkeklerin, feminist görgü kurallarını benimsemeleri ve kadınlar arasındayken -ki içinde bulundukları çevre göz önünde bulundurulduğunda bu çoğu zaman demek oluyor— adımlarını dikkatli atmaları gerektiği kabulüyle hareket ettikleri görülüyordu. 

Daha belirgin biçimde zorlandıkları durumsa erkeklerle yeni model ilişkiler kurmaktı. Burada ele aldığımız altı erkeğin çoğu, hemcinsleriyle daha iyi ilişkiler kurmayı arzuladıklarını ama onlarla yakınlaşmakta güçlük çektiklerini ifade ediyorlar. Bill Lindeman bu konuda iyi kötü bir ilerleme kaydettiğini şu sözlerle anlatıyor: 
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Kadınlarla ilişki kurmak bana erkeklerle ilişki kurmaktan hep daha kolay gelmiştir. Erkekler söz konusu olduğunda “Tamam, bundan böyle erkeklerle arkadaşlık edeceğim” diyemiyordum çünkü bu asla bir anda olmuyordu. Bu benim için ilk başlarda fazla tatmin edici olmayan bir süreçti. Zaman harcamami ve çeşitli tercihler yapmamı gerektirdi. Altı ay veya bir yıl kadar sürdü. Fakat neticede kendimle ilgili birçok şeyi değiştirmeme yardıma oldu. Başka erkeklerle kurduğum arkadaşlıklar bana çok şey kattı diyebilirim. Artık erkeklerle kurduğum arkadaşlıklanm kadınlarla kurduğum arkadaşlıklarımdan daha önemli buluyorum. 

Erkeklerle ilişkilerinizi nasıl değiştirdiniz ? 

Olduğumdan fazlası olmaya gayret ederek, yani daha açıksözlü, daha güven duyan, daha müşfik, daha yakın, bedenine özen gösteren, dokunmaktan çekinmeyen, sarılmayı ve kucaklaşmayı seven biri olmayı başararak. 


Heteroseksüel erkekler arasındaki arkadaşlığın önündeki geleneksel engel homofobidir. Bu altı erkeğin altısı da heteroseksüeldi. Avustralya kültüründe gey erkekleri düşmanlaştırmak ve eşcinsel olarak mimlenmekten korkmak hegemonik heteroseksüelliğin olmazsa olmazıdır. Dördüncü Bölümde bu sürecin işçi sınıfı gençliği arasında nasıl işlediğini göstermiştik. 
Burada ele aldığımız Yeşil eylemcilerden üçü kısa süreli eşcinsel temasları olduğunu ifade ediyor ama bunu şevkle anlatmıyor, hatta biri bundan biraz tiksintiyle söz ediyor. Eşcinselleri destekleyen bir siyasi duruşları olmasına rağmen ve aralarından bazıları eşcinsel erkeklerle yakın ve sıcak dostluklar kurduklarını dillendirmekle birlikte birkaçının homofobi belirtileri taşıdığını burada ifade etmek gerekiyor. “Cinsiyetçiliğe” sarih biçimde meydan okuyan, buna karşılık erkekler arası eşcinselliğe aynı sarihlikte yaklaşmayan bir feminizm öğrenmişler. Uyguladıkları değişim pratikleri onların bedenlerinin heteroseksüel duyarlılığını tartışmaya açacak cinsten değilmiş. 
Bu yüzden erkekler arası yeni ilişki modelinin doğurduğu güçlüklere de eğilememişler. 
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Onların bedene hitap eden tasarıları Bill Lindeman'ın betimlediği hat üstünde yer alıyordu: Bedenin mesajlarına kulak vermek, sağlıklı gıdalarla beslenip stresten uzak durarak bedene özen göstermek. Bu erkeklerin ilişkilerini yeniden inşa etme girişimleri bir çeşit kadınsılığı benimsemek olarak görülebilirse de ortaya koydukları tasarı İkinci Bölümde değindiğimiz meselelere, yani erkekliğin bedene yerleşmesine izin veren pratiklere değinmiyordu. 

Onlann tasarıları bedeni daha ziyade bir doğa nesnesi olarak ele alıyordu ve bedenle doğanın diğer parçaları arasında kusursuz bir ahenk olduğunu kabul ediyordu. Bill Lindeman'ın başvurduğu kelime oyunu, yani “bedenim” ve “ben” diyerek telefonun iki ucunda bulunan iki ayrı insandan söz ediyormuş gibi konuşması, bu bakımdan oldukça anlamlıdır. 
Bu tasarıda benlik bedenli bir şey olarak düşünülmüyor. Aynı zamanda erkeklik de bir kenara bırakılabilecek toplumsal teamüller ile bir kenara atılamayacak doğal özellikler olarak iki kısma ayrılıyor. Özetle, bu erkekler bir cinsiyet rolleri kuramı ile hareket ediyorlardı ve bu kuramın onları fazla ileri götürmesi mümkün değildi. 

Açıksözlülük ve dürüstlük izlekleri de kadınlarla ilişkilerinde edilginliği ilke olarak benimsemiş erkekler için başka bir sorun doğuruyor. Dürüstlük yeri geldiğinde acı söz söylemeyi gerektirir ve işyerinde kurulan ilişkiler, hareket dâhilinde yaşanan cinsel yakınlaşmalar ve gerilimler de sık sık öfkeye neden olurlar. Hiçbir feminist ilke veya topluluk olma hissi bunun önüne geçemez. Bu durumsa bir yandan duyguları dışavurma ilkesini gözetip diğer yandan duygularını bastırmak zorunda olan bu erkeklerin iki arada bir derede kalmalarına neden olur. 

Bu erkeklerle yaptığımız görüşmelerin çoğunda gözlemlediğimiz dondurulmuş zaman perspektifi burada karşımıza çıkan açmaza saplanma hissini perçinliyor. Nitekim geliştirmek istedikleri kişisel nitelikler konusunda sarih olsalar da 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yeniden inşa ettikleri kişiliklerinin gelecekte kendilerini nereye vardıracağı konusunda aynı ölçüde sarih değillerdi. Vazgeçtikleri heteroseksüel kariyerleri hayatın gelecekte onlara ne getireceği konusunda sahip oldukları geleneksel imgeleri de silmiş ve bu imgelerin yeri henüz başka imgeler alamamış gibi görünüyor. 


Erkekliğin Yok Oluşu 


Kopuş anı kimileyin tamamen iradi bir eylemmiş gibi görünür. 
Nitekim diğer erkeklerin küçümseyici bakışları, tam olarak etkisinden kurtulamadiklan homofobi ve feministlerin onlara karşı sergilediği ikircikli tavır karşısında erkeksi bir kendinden eminliği yeniden tesis etmek epey kuvvetli bir irade gerektirir. Fakat burada aslında iradeden daha fazlası işin içine girmektedir. Bu tasarı erkekliğin ilk kez oluşmasına vesile olan ilişkiler ve duygularla iç içe geçip kördüğüm olmuştur. 
Söz konusu ilişkiler ve duygular ise yeni duygusal emeği hem destekleyen hem de onu şekillendirip sınırlayan nedenleri bünyesinde barındırır. 

Altı erkeğin altısı da çocukluk çağlarının ilk yıllarında geleneksel toplumsal cinsiyet ayrımına dayalı işbölümü uyarınca anneleri tarafından büyütülmüş. Buradan hareketle hepsinin ilk başta anneleriyle özdeşlik kurduğunu çıkarsamak yanlış olmayacaktır. Daha sonraki yıllarda ise babalarının, ağabeylerinin ya da simgesel ataerkinin etkisiyle -kendi aile ve çevre koşulları dâhilinde— ödipal erkekleşme sürecine girmişler. Bu vakaların bazılarında çocuklar bir noktada anneleriyle yeniden ittifak kurarak veya kadının gücünü ikrar ve takdir ederek hegemonik erkeklikten uzaklaşmaya başlamışlar. Fakat genel tabloya baktığımızda bu erkeklerin çoğunun, ergenliklerinin son yıllarında, hegemonik erkekliğin veya en azından suç ortağı erkekliklerin üretildiği yola bir şekilde tekrar girdiğini görüyoruz. Yine de en sonunda hepsi, ödipal erkekleşme sürecinin etkilerini gidermeyi hedefleyen bir tasarıyla benlik- 


236 


lerini ıslah etmeyi tercih etmişler. Bu tasarının ödipal dönemden önce kurulmuş ilişkilerin -yani temelde anneyle kurulan ilişkilerin- taşıdığı duygusal yükle desteklenmiş olması muhtemel. 

Kişilik gelişiminin bu denli erken evrelerine ilişkin doğrudan kanıtlara ulaşmak epey güç olsa da yaptığımız görüşmeler bizi oldukça ilginç bulgulara ulaştırdı. Örneğin Peter Geddes'le yaptığımız görüşmenin ilk yarısında Peter sorulanmuza yanıtlarken bize hikâyesini kronolojik bir tarzda ve gazetecilere has, berrak bir üslupla anlattı. Oysa görüşmemizin ikinci yarısında kendi karşıkültür deneyimini ve benliğini yeniden inşa etme sürecini anlatırken üslubu ve dili değişiverdi: Sorulara ucu açık, muğlâk cevaplar vermeye, kronolojiyi gözetmemeye, izleklerden ve çağrışımlardan belirli bir düzen içinde söz etmemeye, fikirlerin, olayların ve bunlara ilişkin yorumlarının birbirine dolandığı bir tarzda konuşmaya başladı. Julia Kristeva, anneden kopuş ve ödipal döneme özgü iğdiş edilme korkusunun ortaya çıkışı ile dildeki belirli bir evre özne ile nesnenin birbirinden ayrıldığı, önermelerin ve yargıların ortaya çıktığı evre- (“dogmatik evre”) arasında bağlantı olduğunu savunur. Onun bu savından hareket ettigimizde Peter'in konuşma tarzında meydana gelen bu değişiklik de ödipal erkekliği imha etme girişiminin bir göstergesi olarak anlam kazanmaktadır.* 

Bu erkeklerin çoğu, kendi karşıkültürel veya çevreci dünya görüşleri çerçevesinde holistik felsefeleri benimsemişlerdi. 
Ayrımlaşmamış bir bütünlüğe yapılan vurgu —özellikle de kucaklayıcı bir Doğa'ya yönelik edilgin-alıcı bir tutumla bağlantılı olduğunda- kişilik gelişiminin ilk evrelerinde anneyle kurulan ilişkileri o kadar güçlü şekilde anımsatmaktadır ki bu duruma bizzat karşıkültürel literatürde bile dikkat çekilmiştir. 
Bill Lindeman'ın doğayla “berrak ve saf duygular”la bütünleşmesi, Freud'un hayatın ilk yıllarından edinildiğini savun- 


* Kristeva 1984. 
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duğu “enginlik” hissini andirmaktadir.> Erkeklik mücadelesinden vazgeçme davranışında ifade bulan edilginlik arzusu da muhtemelen bu ilişkinin verdiği hazlarda temel bulacaktır. 

Keza açıksözlü olmak, her konuda dürüst olmak ve duygusal hassasiyet hedefi de tam olarak engelleri ortadan kaldırmak, kopuşu ve farklılaşmayı tersine çevirmek, ham bağları yeniden kurmakla ilgilidir, yani ödipal erkekliğin şekillendiren adımları geriye doğru takip etmektir. İktidarın ve cinselliğin barındırdığı gerilimleri, inisiyatif sahibi ve enerji kaynağı olan güçlü bir kadınla bağ kurarak ortadan kaldırma dürtüsü aynı zamanda çocukluğun ilk yıllarında anneyle kurulan ilişkiyi kuşkuya yer bırakmayacak şekilde yankılamaktadır. 

Bu bağlantıları vurgularken bu erkeklerin çevre eylemciliğinin veya erkekliği yeniden inşa etme tasarısının psikolojide gerileme dediğimiz olguya karşılık geldiği ileri sürmüyorum elbette. Bu bağlantılar olsa olsa bu tasarının ciddiyetinin bir ölçüsüdürler. Nitekim bu erkekler Duyarlı Yeni Erkek olmaya oynayan günübirlikçiler değillerdi. Hepsi gerçek ve uzun vadeli sonuçları olan kişilik siyasetlerine kendilerini vakfetmiş insanlardı. Ben onların giriştikleri tasarının muayyen biçiminin, kişilik gelişiminin ilk aşamalarından kaynaklanan duygusal tepkilerle desteklendiğini öne sürüyorum. Bu duygular yetişkinlikte hatırı sayılır bir risk oluşturabilirler. Açıksözlü olan, iddialı olmayan bir benlik inşa etme girişimi, benlik inşa edememe riskini de beraberinde getirir, yani yok oluşa davetiye çıkarır. Örneğin Nigel Roberts feminist bir kadınla ilişkisinden söz ederken “özümü kaybediyor gibi hissediyordum” diyor. Danny Taylor ise herkesin hayranlık duyduğu bir kadınla edilgin-bağımlı bir ilişki kurmuş. Kadın onu feministlerin epeydir kadınlarda eleştirdikleri bir konumda tutmuş; 


Benden hoşlanmasına çok şaşırmıştım, aklım başımdan gitmişti ve sanırım bu yüzden bir süre onun süs köpeği gibi davran- 


5 Freud 1961 [1930]: 65-8. 
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dım... Kendimi adeta onunla özdeşleştirmiştim. Onun kazarumları benim kazanımlarımdı. Onun başarıları benim başarılarımdı. 
Kendime ait hiçbir şeyim yok gibiydi. İlişkimiz biterse yerle yeksan olup aklımı kaybedecekmişim gibi hissediyordum. 


Bu ilişki gerçekten de oldukça kötü sonlanmış ve Danny'nin uzun bir süre kendinden nefret etmesine neden olmuş. 

Erkekliğin yok oluşu bu adamların hem hedefi hem de korkusudur. Ödipal erkekleşme süreci birçok erkeğin yanı sıra bu altı erkeğin de dünyalarının ve benliklerinin toplumsal cinsiyetli kavramlar aracılığıyla yapılanmasına neden olmuş. 
Bu erkekliği yok etmek, kişilik yapısını kaybetme tehlikesini de beraberinde getiriyor ki bu pekâlâ dehşet verici olabilir. 
Bunu bir çeşit toplumsal cinsiyet vertigosu olarak görebiliriz. 

Bu yüzden burada, bu yapı kaybını azaltacak sınırların oluşturulmasına yönelik kuvvetli bir motivasyon mevcut. Bu gibi sınırlar, vazgeçme eyleminin eril benliği kesinlemesi paradoksunda görünür hale gelmektedir. Ayrca heteroseksüel duyarlılığın ve heteroseksüel nesne tercihinin korunup sürdürülmesinde de onu görmek mümkündür. 

Toplumsal cinsiyet vertigosu bunun yerine erkekleri dünyayı yapılandırmanın başka yollarına aramaya da itebilir. 
Burada Freud'un ödipal ilişkiler hakkında değindiği daha ince noktalardan biri önem kazanmaktadır: Freud “eksiksiz” bir Oedipus Kompleksi'nin erotik cazibe ve korku gibi iki örüntünün çakışmasıyla ortaya çıktığını gözlemlemiştir. Bu örüntülerden biri babayla özdeşlik kurmaya götürürken, diğeri babanın bir erotik nesne olarak seçilip rakip olarak görülmesine neden olur ve anneyle özdeşlik kurmaya götürür. 

İktidar ilişkilerinin ve duygusal bağımlılıkların ataerkil ailede anneyle ödipal özdeşleşmeye, yani ilk özdeşleşmeden farklı olan ve toplumsal cinsiyet siyasetinde farklı bir rol oynayan ayrıksı bir örüntünün oluşmasına imkân tanıdığı düşüncesine katılmamız için illa Freud'un tümcinselciliğini (panseksüelizm) kabul etmemiz şart değildir. Bu, toplumsal cinsiyetli, son derece yapılaşmış bir ilişkidir; dolayısıyla vertigoya verilmiş bir yanıt da olabilir. Karen Homey ve Dorothy Dinnerstein'ın ilk özdeşleşme olgusunu açıklarken vurguladıkları gibi, bunun, annenin her şeye gücünün yettiği hissinden daha ziyade, ortak bir zayıflık deneyimiyle ilgili olması muhtemeldir. Kolay yolu tercih edip anneyle yeniden özdeşleşmek yerine babadan yakınlık görebilmek için anneyle rekabete girmek anlamına geliyor olabilir. Barry Ryan'ın gençliğinde ailesinin parçalanmasına neden olan bir krizin ardından babasıyla yaşamayı tercih ettiğini önceki sayfalarda belirtmiştim. 
Barry artık bir yetişkin olmasına rağmen babasından yakınlık görebilmek için bu çalışmada ele aldığımız diğer erkeklerin tamamından daha fazla çabalamaya devam ediyor. 

Anneyle ödipal özdeşleşmenin varlığı, erkeklikten sıyrılma sürecinde yaşanan yapı kaybıyla başa akmaya imkân tanıyan duygusal zemini sağlar. Böylece kişi kadınlarla dayanışmayı ve erkeklerden, özellikle de geleneksel, erkeksi adamlardan uzaklaşmayı bir yere kadar ikna edici biçimde savunabilir. Yaptığımız görüşmelerde bu duygular yaygındı. 

Bu altı vakadan elde ettiğimiz bulgular kadınlarla dayanışmanın illa tam anlamıyla kadınlaşmaya neden olmadığırı açıkça gösteriyor. Nitekim bu erkeklerden hiçbiri transseksüelliğe giden yola girmemişti. Bu vakalarda anneyle ödipal özdeşleşme ile bilinçdışı seviyede gerçekleşen ödipal erkekleşmenin kişilik yapısında bir çelişki olarak birlikte yer ettikleri anlaşılıyor. 

Yetişkinlerin toplumsal cinsiyet siyaseti bu çelişkiyi özellikle suçluluk duygusu izleği ekseninde faaliyete geçirmektedir. Klasik psikanaliz, erkeklerde bu suçluluk duygusunun ödipal erkekleşmeyle yakından bağlantılı olduğunu varsayar ve babayla özdeşleşmenin üstbenliğin temelini oluşturduğunu savunur. Bu modelin terimleriyle ifade edecek olursak bu 


è Horney 1932, Dinnerstein 1976. 
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bölümde ele aldığımız vakalardan en az ikisinin paradoksal nitelik taşıdığını söyleyebiliriz. Bu vakalarda suçluluk duygusu yeterince belirgindi fakat babanın yasasını ihlal etmekten ziyade o yasaya uymakla bağlantılı olarak ortaya çıkıyordu. 
Örneğin Barry Ryan basitçe “erkek olmaktan” suçluluk duyuyordu. Bill Lindeman ise eşit şartlarda olmayan bir bağlanma (iki anlama gelecek şekilde “onu kullandım” diyordu) deneyiminden ve ayrıca genel olarak erkek saldırganlığından dolayı suçluluk duyuyordu. 

Feminist literatürün cinsel şiddete, pornografiye ve savaşa odaklanan ana kollarından biri, erkekler hakkında son derece aamasiz bir tablo sunuyordu. Barry ile Bill de 1980'lerin başlarında bu literatürü didik didik okumuşlar. Ben bu iki erkeğin hissettiği yoğun suçluluk duygusunun, işte bu siyasi ortamın yeniden tetiklediği, ödipal erkekleşme ile anneyle ödipal özdeşleşme arasındaki çelişkiden ileri geldiği kanısındayım. Fakat bu grupta yer alan erkeklerin hepsi benzer yogunlukta bir suçluluk duygusu hissetmiyorlar. Örneğin Nigel Roberts da aynı literatüre aşina olmasına rağmen daha serinkanlı bir tepki veriyor. Hatta aslında suçluluk duygusunun tetiklediği efeminist tepkiyi eleştiriyor: 


Bana kalırsa feminizmi destekleyen birçok erkek tıpkı feministlerin yaptığı gibi diğer erkekleri sözleri ve davranış tarzları üzerinden yargılamaya devam ediyor. Feminizmi bir şekilde öğrendiğinizde bir süre boyunca deyim yerindeyse erkeklikten istifa etmek, diğer erkekler gibi olmamak, sadece kadınlara kulak vermek ve onların etrafında olmak istiyorsunuz. Bir anlamda, diğer erkekler tarafından tehdit edildiğiniz duygusuna kapılıyorsunuz ve onların da sizin kadar iyi feminist olmasını istemiyorsunuz gibi bir şey. 


Nigel'ın feminizme suçluluk duygusuyla tepki vermeme- 


sinin belki özel bir nedeni olabilir. Ailesi ve ergenlik döneminde cinsel yaşamı onda toplumsal cinsiyet izleğini bastırmış. 
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Dolayısıyla özdeşleşme edimlerinin neden olduğu çelişki Nigel'ın kişiliğinde ortaya çıktıysa bile diğerlerininkine kıyasla muhtemelen daha alız kalmış. 

Nigel bunu yerine feminizmden rahatsızlık duymuş gibi görünüyor; feminizmin onu dezavantajlı bir konuma düşürdüğü hissine kapılmış gibi. Toplumsal cinsiyetler arasında fiilen bir eşitsizlik olduğunu kabul ediyor ve toplumsal cinsiyetlerin eşitliği ilkesini benimsiyor. Hatta daha ileri gidip “hayatın kadınsı yanı”na hak ettiği değeri vermek için bizzat çabalamış. Fakat bu tepkisini yaşanabilir bir tasarıya dönüştürmeyi başaramamış. Kontrolünü kaybetmiş (“dengemi kaybediyordum” diyor) veya kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Bu riski ortadan kaldırmak için feminist kadınlardan uzak durmayı tercih etmiş. Erkekler için feminizm tasarısının -ki bu erkekler arasında bu tasarıyla en iç dışlı olan o olmasına rağmen- yapı kaybına neden olması Nigel'ın savrulmasına veya odağını yitirmesine neden olmuş gibi görünüyor. Kadınlar veya feminist erkeklerle özdeşleşerek odağını yeniden kazanmanın bir yolunu bulamamış. 

Özetleyecek olursak, erkekliği yeniden inşa tasarısı duygusal açıdan birkaç yoldan yapılanmış olabilir. Bu yapıların barındırdığı çelişkiler doyurucu şekilde çözülemediği gibi bunlar yeterince istikrarlı da değiller. Kanımca bunun nedeni, bu duygusal ikilemlerin kişilik düzeyinde kalınarak çözülemeyecek cinsten ikilemler olmalarıdır. Toplumsal cinsiyeti yeniden inşa etme girişiminin bu noktadan daha ileri götürülebilmesi için doğrudan doğruya duygusal çelişkinin yapısal kaynaklarının ele alınabileceği yeni bir alana adım atılması, yani ortak pratikler alanına geçilmesi gerekiyor. 


Çatışma Anı 


Toplumsal cinsiyetle ilgili meselelerin toplumsal ırası ile karşıkültür içinde bu meseleleri çözmek için başvurulan pratiklerin bireyselliği arasında bir uyuşmazlık vardır. Kişiliği ıslah 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etmeyi hedefleyen terapi yöntemleri bireye ıslah edilmesi gereken bir birim muamelesi yaparlar ve ilerlemenin ancak daha fazla bireysellikten geçtiğini öngördükleri için “asıl benliği” veya “gerçek ben”i ararlar. Odaklanılan hedef bu olduğu için benliği yeniden inşa etme tasarısı ataerkil toplumsal cinsiyet düzeninin devrilmesinden ziyade belirli sınırlar içine çekilip muhafaza edilmesi anlamına gelebilmektedir. Örneğin Danny Taylor toplumsal ve iktisadi yapıların varlığından bihaber değil. Kadınları “kölelerin köleleri” diye betimlerken bu konuda berrak bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. Fakat onun asıl derdi kendi kafasını değiştirmek; bu tasarı bir köle ayaklanmasıyla sonuçlanmasını gerektirecek hiçbir unsur içermiyor. Danny yeni benliğini bulmayı başarabilir; kadınlara karşı daha düşünceli olmayı, aradığı duygusal açıklığı ve cinsel edilginliği bünyesinde barındıran bir erkeklik inşa edebilir. 
Bu erkeklik, yeniden yapılandırılan ataerkil düzende, elbette bir egemen erkeklik biçimi olarak değil, tanınan ve kabul gören, güvence altına alınmış bir madunlaştırılmış erkeklik biçimi olarak kendine yer bulabilir. 

Erkeklikte reform yapmayı hedefleyen bireysel tasarı, ataerkini tamamen ortadan kaldırmak yerine onu modernlestirmek gibi siyasi bir risk barındırıyor. Duyarlı Yeni Erkek, bir medya figürü haline geldi bile. Bugün üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan emekçi kadınların karın tokluğuna imal ettikleri kıyafetlerin birinci dünya ülkelerinde pazarlanması amacıyla reklamcılar tarafından bir reklam aracı olarak kullanılıyor.? 
Değişimin sadece göz boyama olduğu algısı birçok feministin, feminist erkeklere şüpheyle yaklaşmasına neden olmuştur. 

1970'lerde “efeminizm” diye adlandırılan başka bir tavırsa erkekleri feminizme daha fazla yaklaştırmış gibi görünüyor Suçluluk duygusu, diğer erkeklere düşmanlık ve kadın 


? o Etkileyici bir gelişme değil. Uluslararası hazır giyim sektöründeki üdetler 


ve koşullar için, Fuentes ve Ehrenreich 1983, Enloe 1990. 
8 Efeminist Manifesto'da dile getiriliyor. Dansky, Knoebel ve Pitchford 1977. 
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hareketine tam anlamıyla biat etmek gibi unsurları barındıran bu tavır, baskının esasen erkeklerin kişisel cinsiyetçiliklerinden kaynaklandığını kabul eden bireyselleştirici mantığı benimsiyor ve pratik bir reform yerine ahlaki bir reform öneriyor. 
Nigel Roberts'ın efeminizme yönelttiği eleştiriye yukarıda yer vermiştik. Nigel, erkeklerin en iyi feminist olabilmek için kendi aralarında rekabete girmelerinin ne kadar erkeksi bir tavır olduğu söyleyerek artık beylik hale gelmiş bir şakayı tekrarlıyor. Fakat daha da önemlisi onun bu konudaki yorumu, erkeklerin ahlakileşmiş bir bireycilik aracılığıyla feminizmle ilişki kurmaları halinde erkekler arası bir rekabetin onların verdikleri tepkilerin altını oyduğunu gösteriyor. 

Altı erkekten ikisi, siyasi pratiklerini, benliği yeniden inşa etmenin ve erkekleri suçlamanın ötesine taşımışlar. Barry Ryan hemşirelik eğitimi görüyordu. Hastanede ataerkil ideoloji ve pratikle yeterince karşı karşıya kalmış ki toplumsal cinsiyet konusunda hassas olan hastane gibi bir kurum için bu beklenmedik bir durum değil.? Hatta hastanede erkek hemşire sıfatıyla bulunarak eril teamülleri altüst etmekten keyif de almış. Daha da önemlisi, işyerinde insanların konuyla ilgili bilincini arttırmak için bilfiil çabalıyormuş: 


Kıdemli bir öğrenci olarak şimdiki rolüm diğer öğrencileri örgütleyip onları eğitmek. Bir yandan da onlara müfredatta yer almayan, gayrı resmi bir eğitim veriyorum. İnsanların dikkatini grup içinde erkeklerin daha fazla konuştukları olgusuna çekiyorum ve bunun neden böyle olduğu merak ediyorum. 


Barry bu ortak çalışmanın, kişiliğini tepeden tırnağa yeniden inşa etme tasarısını bir kenara bırakmasını gerektirdiğini hissetmiş olacak ki daha ılımlı, yaşanabilir bir feminizmi benimsemeye istekliydi. 


? Avustralya hastanelerinde belgelendiği haliyle Game ve Pringle 1983. 
Buna benzer koşullarda çalışan erkekler üzerine kusursuz bir tartışma için, bkz. Williams 1989. 
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Bill Lindeman da erkeklerle ilişkilerini -bireyciliğin ötesine geçecek bir tarzda— yeniden düzenlemek için yoğun çaba harcıyor. Bu pratiğini şu sözlerle anlatıyor: 


Benim gibi değişmeye çalışan başka erkekler vardı. Ben de onlarla birlikte hareket etmek için büyük bir istek duyuyordum. 
Bu yüzden erkeklerin BA (bilinç arttırma) gruplanna ve benzeri etkinliklere katılmaya başladım. Okuyoruz. Erkekler tarafından erkekler için — “değişmeye” çalışan erkekler için- yazılmış az sayıda kitap var. Feminist literatüre ait birçok kitap okuyoruz. 
Açıkçası feminizmi —ve ilişkilerim sırasında onunla temas kurma şeklimi— değişim sürecimi hızlandıracak son kerece kuvvetli bir katalizör olarak görüyorum. [Duraksiyor] Çok okudum ve okuduklarım bana çok şey kattılar. 


Bill erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele gruplarındaki rolü ile çevre eylemciliğini birleştirmeyi denemiş. Benzer sorumlulukların bileşimine sahip diğer erkeklere ulaşmaya ve değişim adına fotoğraf ve diğer sanat dallarını kullanabilecekleri projelerde kendisiyle birlikte çalışmalarını sağlamaya çalışıyordu. 
Fakat bu kolay değildi: 


Hem bu tür [erkekliği değiştirmek gibi] duyarlılıklara sahip olup hem de çevre meselelerine müdahil olan erkekler bulmak hiç kolay değil... Birlikte çalışmaktan gerçekten mutluluk duyduğum insanların sayısı çok az. Bu yüzden süreç çok ağır ilerliyor ve önümüzde çok fazla engel var. 


Bu iki tasarının kapsamının sınırlı olduğu aşikâr. Bu görüşmeleri yaptığımız tarihlerde Barry Ryan mesleki eğitimine devam ediyordu. Yetişkin olsa bile bir öğrenci sıfatıyla bir eğitim programını etkilemeye çalışmak fazla umut vaat eden bir girişim değil. Bill Lindeman ise daha geniş olanaklar barındıran bir iş yapmaya çalışıyordu fakat birlikte çalışabilece-Bini düşündüğü insanlar aynı anda iki siyasi harekete men- 


245 


suptular. Bu da onun doğrudan eylem alanının gerçekten epey kısıtlı kalmasına neden oluyordu. 

Bu iki girişim her ne kadar deneme amaçlı ve küçük ölçekli kalmış olsalar da barındırdıkları mantık itibarıyla değişim tasarısında yeni bir uğrağı temsil ediyorlardı: Bir erkeğin kendini erkekleşme tasarısından koparmak için başvurduğu bireyselleştirici jestlerin kendi sınırların aşarak siyasi bir seferberliğe giden yola girdiğini, ataerkil toplum düzeniyle çatışmaya girilen bir sürece dönüşmeye başladığını ortaya koyuyorlardı. 

İlerleyen bölümlerde bu çatışmanın diğer biçimlerine de bakacağım. Bu iki vaka bize üzerine bir şeyler inşa etmeye izin verecek kadar sağlam bir zemin sunmuyorlar. Yine de burada bu iki vakanın kavramsal açıdan önem taşıdıklarını, bir dönüşüm anını işaretlediklerini vurgulamak istiyorum. Ortak dönüşüm tasarıları toplumsal düzeyde işlerler. Toplumun kurumsal düzeninin yanı sıra kişiliğin inşasında rol oynayan toplumsal unsurları da hedef alırlar. Bireysel yaşamdan daha büyük birimlerin -yüz yüze çalışma gruplarından toplumsal hareketlere varasıya— yaratılmasında pay sahibi olurlar. Bu açılardan çatışma anı, benliğin yeniden inşa tasarısından epey farklıdır. 

Burada çevreci hareketin, toplumsal cinsiyet siyasetinin doğumunu kolaylaştıran bir ebe görevi gördüğünü de tekrar vurgulamak isterim. Bu harekete mensup erkeklerin hatırı sayılır bir kısmı geleneksel erkeklikler için toplumda bir kaldıraç görevi sağlayan ortak süreçlere -kısmen feministlerin çevre eylemlerindeki varlığı nedeniyle- iştirak ediyor. Aynca Franklin Barajı eylemlerinde görüldüğü üzere bu süreçler konuyla yakından bağlantılı siyasi pratik modelleri de sunuyorlar. 

Bununla birlikte çevreci hareketin kültürel tarihi, erkekliğin dönüşümünü olanaklı hale getirmiş olsa da bir yandan da bu dönüşümü sınırlıyor. Çünkü karşıkültürün genelinde olduğu gibi çevreci hareket de toplumsal cinsiyetsiz bir zeminde iş görmeye çalışıyor. Hatta toplumsal cinsiyetlerin farklılaştığı hatları silerek hareketi cinsiyetsizleştirmeye dahi çalışıyor. 
Dolayısıyla bu hareketin ortak ideali de eril ve dişil ilkenin kaynaştınlması. Nitekim bu kısımda ele aldığımız altı erkeğin altısı da bir çeşit androjenliği hedef bellemiş. 

Burada asıl sorun, hâlâ ataerkil olan bir toplumda cinsiyetsizleştirme pratiğinin ilerici olabileceği kadar engelleyici de olabileceğidir. Ana akım erkekliği olumsuzlamakla yetinen bir tepki, yani yadsıma anında takılı kalmış bir tepki, toplumsal bir dönüşüme evrilmek zorunda değildir. Bu bölümde değindiğimiz toplumsal cinsiyet vertigosuna rağmen daha ileri gidebilmek için hegemonik erkekliği reddeden erkeklerin benimseyebilecekleri toplumsal cinsiyetli ve cinsiyetçiliğe karşı çıkan bir siyasete ihtiyaç var gibi görünüyor. Bu siyasetin neleri barındırdığını Onuncu Bolümde ele alacağız. 
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6 
Dümdüz Bir Gey 


Çağdaş Batı dünyasında düzcinsel erkek ile eşcinsel erkek arasındaki ilişki kadar simgesel açıdan yüklü başka bir ilişki daha yoktur. Bu ilişki sadece kişisel bir ilişki değildir, aynı zamanda kolektif bir ilişkidir. Toplumsal cinsiyeti toplum genelinde etkiler. Bu bölümde, erkekliğin inşası üzerinde bu ilişkinin ne gibi sonuçları olduğunu ele alacağız. 

Ataerkil kültürün gey erkekler hakkında yorumu basittir: Onlar erkeklikten yoksundurlar. Bu düşünce, geyleri kırıtarak konuşan veya abartılı mimikler sergileyen kişiler olarak tasvir eden bayağı bir mizah anlayışından, çocukluk çağındaki eşcinselliğin “etiyolojisi”ni soruşturan psikiyatrik çalışmalara kadar uzanan geniş bir yelpazede ifade bulur. Bu yorumun bizim kültürümüzün cinselliğin gizemine ilişkin kabulüyle, yani zıt kutupların birbirini çektiği inancıyla bağlantılı olduğu aşikârdır. Başka bir deyişle eğer biri erkeksi şeyleri çekici buluyorsa bedenen olmasa bile zihnen kadınsı olsa gerektir diye düşünülmektedir. 

Bu gibi inançlar pek tutarlı olmamakla birlikte (örneğin gey erkeklerin birbirlerini çekici buldukları gerçeğini kavramakta zorlanmaktadırlar) son derece yaygındırlar. Haliyle başka erkekleri çekici bulan erkekler için erkeklikle ilgili bir ikilem yaratırlar. 
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Bu ikilem 1970'lerde ve 1980'lerde zengin ülkelerde gey topluluklarının ortaya çıkışıyla birlikte gitgide belirgin hale gelmiştir. Britanya, ABD, Kanada ve Avustralya'da yapılan çalışmalar bu toplulukların tarihsel kökenlerinin daha eski kuşakların eşcinsel erkeklerinin birbirlerine destek olmak için kurdukları yeraltı ağları olduğunu ortaya koymuştur. 
1960'larda ve 1970'lerin başlarında büyük bir değişim yaşanmıştı. Genel kültür gittikçe cinselleşmişti; ABD'de Yurttaş Hakları Hareketi, Yeni Sol ve karşıkültür yerleşik geleneklere karşı bayrak açmıştı; Kadınların Özgürleşme Hareketi ortaya çıkmış ve bunu, gey erkekler ile kadınların Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin çatısı altında bir araya gelip siyasi bir seferberlik başlatmaları izlemişti.! 

Bu hareketlerin açtığı alanda kentlerin bazı kesimlerinde (bunlardan en ünlüleri San Francisco'daki Castro Caddesi ile New York'taki Cristopher Caddesi'dir) geyler kendi muhitlerini kurup kurumsal bir kimlik kazandılar. Bir dizi işletmenin (barlar, dükkânlar, gece kulüpleri, saunalar) yanı sıra siyasi gruplar (Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketi, gey kültür siyaseti ve AlDS'le mücadele grupları) da kurdular. Eşcinsel bir erkek olmak artık bu gey topluluklarından biriyle bağlantılı olmak anlamına gelebilecekti ve zamanla öyle de oldu. 

Bu süreçte sosyal bilimlerin erkek eşcinselliğine bakışının da değişmiş olması şaşırtıcı olmasa gerek. Nitekim psikiyatrlardan etiyoloji ve tedavi odaklı bakışından uzaklaştığı gibi, sosyologların eşcinselliği kekemelik, alkol bağımlılığı ve çek senet sahtekârlığıyla aynı kefede yer alması gereken bir “sapma” olarak gören bakışından da uzaklaştı. ABD'de eşcinselliği bir “kimlik” olarak gören ve bu kimliğin inşa edilip benlikle bütünleştiği aşamaları ele alan bir sosyal psikoloji geliştirilmeye başlandı. Bu yaklaşım, eşcinselliği bünyesine yeni üyeler katıp onları sosyalleştirerek ve toplumun geri kalanıyla kuracağı ilişkilerin sınırlarını müzakere ederek varlığını sürdüren 


1 Bu listede yer alan ülkeler için, bkz. Weeks 1977, D’Emilio 1983, Kinsman 
1987, Wotherspoon 1991. 
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bir “altkültür” olarak ele alan yeni bir sosyolojik yaklaşımla birlesti.? 

Bu eğilimler erkek eşcinselliğine, bundan sadece otuz yıl önce onu bir akıl hastalığı, sinsi bir sapkınlık olarak resmeden ve o günlerde bilimsel sayılan düşmanca tablodan daha tatmin edici bir açıklama getirmeyi başardılar. Ne var ki Amerikalıların kimlik ve altkültür meselelerine odaklanmaları ilginin cinsellik ve toplumsal cinsiyet siyasetinden uzaklaşmasına neden oldu. Gey camiasının bir devrimin veya toplumsal degisimin başlayacağı yer mi yoksa toplumsal cinsiyet konusunda muhafazakârlaşma alanı mı olduğu sorusu daha ziyade Britanya'da tartışıldı. Gregg Blachford, gey topluluklarının toplum geneline hâkim olan erkek egemen kültüre ciddi anlamda bir meydan okuma teşkil edemedilerse bile bir nebze direniş teşkil ettiklerini savunmuştur. Toplumsal düzeni postyapısalcı bir bakışla ele alan Jeffrey Weeks ise cinsel altkültürlerin daha büyük bir çeşitlilik barındırdığını ve değişim için daha büyük bir potansiyel taşıdıklarını ileri sürmektedir.? 

Bu meseleler henüz bir çözüme kavuşturulamadı. AIDS salgınının bunda kısmen bir etkisi var. Çünkü aynı anda kendilerine yönelik yeni bir önyargı dalgasını savuşturmak, AIDS gibi hastalıklarla boğuşmak, ölüm vakalarıyla ilgilenmek ve ellerindeki tüm kaynakları hastaların bakımı, tedavisi ve hastalığın önlenmesi için seferber etmek zorunda kalan bu insanlar için kuramsal sorunlar öncelikli değildi. Yine de bu sorunlar ortadan kalkmadı. Aslına bakılırsa toplumun AIDS'e verdiği tepkiyi anlamak için son derece önem taşıyorlar. 

Bu bölüm, Sidney'deki eşcinseller topluluğuyla bağlantısı bulunan sekiz erkekle yaptığımız görüşmelere dayanıyor. Bu kitapta ele aldığımız diğer erkeklerden bazılarının da (Beşinci Bölümde ele aldığımız erkeklerden üçünün ve Dördüncü Bölüme ele aldığımız erkeklerden en az ikisinin) eşcinsel dene- 


? Kimlik üzerine, bkz. Troiden 1989, Cass 1990; altkültür üzerine, bkz. 
Epstein 1987, Herdt 1992. 
3 Blachford 1981, Weeks 1986. 
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yimleri vardı fakat görüştüğümüz o erkeklerden hiçbirini eşcinsel camiadan seçmediğimiz gibi aralarından sadece birinin (kadın kıyafetleri giyip sokağa çıktığında güvenliği için geylerin muhitlerini tercih eden Paul Gray'in) eşcinsel ağlarıyla bağlantısı vardı. 

Bu sekiz erkekten Mark Richards (20'li yaşlarının başında| bir stajyer hemşireydi; Dean Carrington (20'li yaşlarının ortasında), bir ağır taşıt sürücüsüydü; Alan Andrews (20'li yaşlarının sonlarında) bir dış ticaret işinde teknisyendi; Jonathan Hampden (20'li yaşlarının sonunda) bir tüccarın yardimasiydi; Damien Outhwaite (30'lu yaşlarının başında) bir işsizdi ve ara sıra taksi sürücülüğü yapıyordu; Adam Singer (30'lu yaşların başında) ise büyük bir örgütün merkez ofisinde uzman olarak çalışıyordu; Gordon Anderson (40'lı yaşlarının başında) bir şirket yöneticisiydi; Gerry Lamont (40'lı yaşlannın sonunda) bir serbest meslek erbabıydı. 

Bu erkeklerden çoğu, kadınlarla cinsel ilişkiler yaşamış fakat şu anda biri hariç hepsi sadece erkeklerle ilgileniyor. 
İkisinin çocukları var, diğerleri de ilerde çocuk sahibi olmaya sıcak bakıyor. Üçü kırsaldan (bunlardan biri yurtdışından) kente göç etmiş ve büyük şehirlere göç etmeleri eşcinsel sosyal ağlara katılmalarıyla bağlantılı. Çoğu, işçi sınıfından geliyor; birkaçı dikey hareketlilik sonucu toplumda sınıf atlamış. Aralarından biri ayrıcalıklı bir ailede dünyaya gelmiş ve seçkin bir özel okulda okumuş. 


Temas Anı 


Eşcinselliğe ilişkin daha eski söylemler onun kökeni ile meşguldü. Modem cinsellik biliminin kurucusu Richard von Krafft-Ebing eşcinselliği "Bireyin mensup olduğu cinsiyetin karakteristik özelliklerinin tam tersini sergileyen... bir cinsel içgüdü” olarak tanımlıyor ve kalıtsal bir bozukluğa bağlıyordu. Bu yüzyıl içinde psikiyatri, gelişim döneminde meydana gelen bazı anormalliklerin eşcinselliğe neden olduğunu varsayıyorduysa da tartışma daha ziyade bu anomalinin tam olarak 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ne olduğu konusunda kızışıyordu. Geçmişte tutucu psikanalistler eşcinselliğin nedeni olarak patolojik aile yapısını, baştan çıkana anneler ile mesafeli babaları görüyorlardı. Bugünkü görüş ise Kinsey Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmanın etkisinde kalmıştır. Bu çalışma baştan çıkarıcı anne ile zayıf baba tezine ilişkin fazla kanıt bulamamış, bunun yerine eşcinsel erkekler arasında çocukluk çağında toplumsal cinsiyete uymama öykülerinin yaygın olduğunu saptamıştır. 

Eşcinselliğin kökenine ilişkin bu iki görüş de bu çalışmada ele alacağımız yaşam öykülerine ışık tutamıyor. Bu bölümde ele alacağımız erkeklerin tamamı, geleneksel işbölümünün ve geleneksel iktidar yapısının hâkim olduğu ailelerde yetişmişler. Dean Carrington babasından şaka yollu "Viktoryen erkek" diye söz ediyor. Bu erkeklerden yarısının babası, evde egemenliğini eşine şiddet uygulayacak denli ileri götürmüş. 
Anneleri ise ev kadınlığı yapıp çocuk bakımıyla meşgul olmuşlar. Bunlardan bazıları zaman zaman ücretli işlerde de çalışmış. Özetle bu adamların aile düzenleri 1950'lerde ve 1960'larda Avustralya'da sayısal olarak normal sayılan veya toplumsal olarak geleneksel diyebileceğimiz sınırlar içinde kalıyordu.i 

Üstelik bu erkekler henüz çocukken toplumsal cinsiyetleriyle uyumsuzluk da sergilememişler. İçinde büyüdükleri geleneksel aile ortamı heteroseksüellerin yaşam öykülerinde karşımıza çıkan erkekleşme pratikleriyle tam bir koşutluk sergiliyor. Anneleri onlara etek yerine pantolon giydirmiş, babalarıysa onlara futbol oynamayı öğretmiş, böylece cinsiyetler arasında farklar olduğunu öğrenmişler. Ailelerinin yanından ayrıldıklarında ise hemcinsleriyle birlikte olabilecekleri olağan arkadaş gruplarına katılmışlar ve cinselliği cinsiyetçi 


* Krafft-Ebing 1965 (1886). Bieber vd. 1962 ve Friedman 1988, değişen psikanalitik bakış açılarını ortaya koymaktadırlar. San Fransisco ile ilgili çalışma için, bkz. Bell vd. 1981. 

5 Araştırmadaki diğer gruplarla yapılan röportajlarda ve Game ve Pringle'ınki (1979) gibi bazı tarihsel çalışmalar [Gilding (1991)] vasıtasıyla tanımlandığı haliyle. 
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yollardan öğrenmişler ve okul hayatlarının her yanına nüfuz etmiş toplumsal cinsiyet ikilemlerine maruz kalmışlar. Mark Richard serseri bir akran grubuna katılmış ve küçük bir suça karışmış. Jonathan Hampden bir futbolcu olmuş. Gerry Lamont, annesini döven babasını tartaklamış. 

Bu erkekler işgücüne katıldıklarında da toplumsal olarak erkek kalmaya devam etmişler. Örneğin Jonathan Hampden erkeklerin ağırlıkta olduğu geleneksel bir ticarethanede çalışmaktan rahatsız değil. Babasından şaka yollu “Viktoryen Erkek” diye söz eden Dean Carrington ise ağır vasıta sürücülüğü yapıyor. Cinsel tercihi erkekler olsa da erkekliği cinsel faillik, yani cinsellikte faal ve yönlendirici unsur olarak görmeye devam ediyor. Gordon Anderson ofisini geleneksel patronsekreter ilişkisi çizgisinden çıkmadan ve görüşmelerimiz sırasında giydiği iyi kesimli, füme takım elbisesiyle uyumlu, kararlı bir idareci tavrıyla yönetiyor. Gordon hünerli bir iş adamı ve siyaset konusunda epey donanımlı bir yorumcu. 

Demek ki Beşinci Bölümde irdelediğimiz çevreci erkekler gibi bu sekiz erkeğin de yaşamlarında hegemonik erkeklikle temas kurdukları bir an var. Sonuçta baskın örüntünün hegemonyasindan da bu -diğer tüm örüntüler üzerinde de etkilerinin olması- beklenir. 

Gelgelelim Beşinci Bölümde ele aldığımız bazı aile dinamiklerinin gösterdiği üzere, toplumsal cinsiyetin inşa edildiği ilişkiler başka olanaklar da barındırmaktadırlar. Aileler degişmez unsurlar değil, mekanik sistemlerdir. Toplumsal cinsiyetin müzakere edildiği ilişki alanlardır. İttifaklar kurulup bozuldukça ve insanlar girip çıktıkça tertibatları da sık sık değişime uğrar. 

Geleneksel işbölümünün geçerli olduğu ev düzenlerinde erkek çocukların anneleri ve kız kardeşleri ile kurdukları ilişkiler onların hem cinsiyet farklılıklarını mimlemelerini sağlayan asli unsurlar haline gelirler hem de babayla özdeşleşmenin alternatiflerinin kaynaklarıdır. Ataerkil ev düzeninin geleneksel yapısı duygusal ilişkiler ve toplumsal cinsiyetin inşası konusunda zorunlu olarak bir dizi olanağı açığa çıkarır. 
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Nitekim Jonathan Hampden vakasında onun babasıyla kuvvetli biçimde özdeşlik kurmanın yanı sıra büyük ablasıyla da belirgin biçimde özdeşlik kurduğunu görüyoruz. Ablasıyla arasındaki ilişki babası ona duygusal yakınlık göstermeyi bıraktığında gelişmiş. Fakat daha sonraki aşamada Jonathan'ın ablasıyla ilişki kurma çabası kesin şekilde reddedilmiş. 
Damien Outhwaite gibi bir taşra çocuğu olan Alan Andrews ise annesiyle hep yakın olmuş; çocukluk arkadaşlarının çoğu kızlarmış ve kadınlara hep imrenerek bakmış, kendini hep onlara daha yakın hissetmiş. En sonunda annesi onu evden göndermek zorunda kalmış. Damien ise annesinin denetiminden kurtulup soluğu şehirde almış ama o da duygusal açıdan annesine bağlı kalmayı sürdürmüş. 

Daha geniş bir çerçevede baktığımızda kamu kültürünün —arkadaş gruplarının, okulların, işyerlerinin, spor müsabakalarının, medyanın- ısrarla erkekleştirilmesinin toplumsal cinsiyetin geleneksel tanımlarının tedavülde kalmasına yardımcı olduğunu görüyoruz. Gelgelelim bu yoğun ısrar aynı zamanda gençleri yetişkinlere ve yerleşik otoriteye direnmek için toplumsal cinsiyeti bir bahane olarak kullanmaya da itiyor. 

Bu anlamda direniş, Jonathan Hampden'ın ilk gençlik yıllarında yaptığı gibi aşırı erkeksi bir persona'ya sıkı sıkı sarılmak anlamına gelebilir: sigara içmek, dövüşmek ve Dördüncü Bölümde ele aldığımız işçi sınıfına mensup gençlerden birkaçının kendi okullarında yaptığı şekilde yönetici sınıfının okulunda isyankâr davranışlar sergilemek gibi. Bununla birlikte direniş, erkekliğe sığmayan şeyler yapmak anlamına da pekala gelebilir. Bu bölümde ele aldığımız erkeklerden ikisi ergenliklerinin son evresinde tam olarak öyle yapmışlar. Damien Outhwaite boğucu taşra ortamından kaçıp üniversite öğrenimi görmek için şehre geldiğinde ilk yaptığı iş saçını boyamak, vücuda yapışan dar pantolonlar giymek, tırnaklarına oje sürmek ve örgü örmek olmuş. İlk gençlik yıllarında ele avuca sığmaz, saldırgan bir genç olan Mark Richards ise gençlikten yetişkinliğe adım atınca uslanmış ve hemşire olmuş. 
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Demek ki temas anı kendine has birtakım güçlükler barındırıyor. Bu bölümde ele aldığımız yaşamların tamamında hegemonik erkeklikle bir şekilde temas kurulmuş. Bu bazen kendini ağır sorumluluklar bazen de hasret dolu fanteziler olarak gösterse de bir şekilde daima mevcut. Başka bir deyişle bu erkeklerin eşcinselliği kesinlikle bir eksiklikten, hayatlarında toplumsal cinsiyetin yokluğundan ileri gelmiyor. Dahası, erkekliğin inşası yekpare olmaktan epey uzak bir ilişkiler yumağı içinde gerçekleşir. Toplumsal cinsiyetin dinamiği hem son derece kuvvetlidir hem de yeterince karmaşıktır; ayrıca farklı yollara sapabilecek kadar esnektir. Dönün noktası niteliğindeki bu sapma bu erkeklerin yaşamında genel olarak bir cinsel deneyimin ardından -cinselliğin keşfinden veya cinsellikte keşfedilen bir şeyden sonra— meydana gelmiş. 


Kum Tanesi: Cinsellik 


Gruptaki erkeklerin yarısından çoğu, ilk cinsel deneyimini karşı cinsle yaşamış. Bu erkeklerden ikisi evliydi ve çocukları vardı. Diğerleri de evliliğin kıyısından dönmüşler. Dean Carrington'ın ilk ilişkisi cinsel açıdan tatmin ediciymiş ve karşılıklı şefkat barındırıyormuş. “Harika bir ilişki, hâlâ iyi arkadaşız” diyor. Geriye dönüp baktığında evlenmelerinin nerdeyse kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Taşrada büyüyen Alan Andrews içinse cinsellik demek fiilen bir kızla ilişki kurmak demekmiş. Annesi ve arkadaşları ona bir kız arkadaş edinmesi konusunda baskı yapıyorlarmış. Hatta arkadaşları ona birini ayarlamaya çalışmışlar. Bu konuda komik bir öykü de anlatıyor: Ormanda arkadaşlarıyla kamp yaptıkları bir gece arkadaşları onu kızların çadırına itince çadırda yanlış kıza sarılmış. 
Önceki vakalarda da belirttiğimiz üzere bu örnekte de zorunlu heteroseksüellik gençlerin büyüme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası sayılıyor: 


16 veya 17 yaşına gelen erkek çocuklara bekâretlerini bozmaları 
konusunda çok baskı yapılıyordu ve ben bakirdim. Dolayısıyla 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doğru kızla tarıştığımda bunun gerçekten çok güzel olacağını hayal ediyordum. Şu işe bakın ki o kişinin erkek olacağı tuttu. 


Alanın da ima ettiği üzere, kamusal söylem heteroseksüelliği sorgusuz sualsiz kabul ediyor. Fakat bu örnekte de görülebileceği gibi, zorunlu heteroseksüellik illa pratiğe dökülecek diye bir şey yok. Hem karşı cinsle hem aynı cinsle deneyimlerden söz eden vakalar da mevcut. 

Adam Singer “oldum olası cinselliğe meraklıydım” diyor. 
Gerek ilkokulda gerekse ortaokulda her iki cinsten arkadaşlarıyla oynadığı seks oyunları hakkında çeşitli ayrıntılar veriyor. 
Hatta bunlar arasında okulun tel örgülerinin hemen arkasındaki çalılıkta bir “çıplaklar kampı” kuran ilkokul öğrencisi oğlanlarla ilgili enfes bir hikâye de var. Keza Jonathan Hampden da çocukluğunda her iki cinsten arkadaşlarıyla cinsel oyunlar oynadıklarını anlatıyor fakat onun anlattıkları Adam'ınkiler gibi masum değil. Yedi yaşındayken komşunun kızıyla oynaşırken yakalanmış. Daha sonra erkek arkadaşlarıyla “gang bang” (muhtemelen toplu halde mastürbasyon yapmak anlamında kullanıyor) yapmaya başlamış. Eşcinselliğin toplumda yasaklı olduğunun farkına varınca yaptığından suçluluk duymuş. Burada ele aldığımız vakalardan birinde ise çocukluk çağında yaşanan ilk cinsel deneyim yetişkin ve akraba bir kadınla gerçekleşmiş ki bu deneyim çocukta büyük bir duygusal çalkantıya yol açmış.. 
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İmgeden alınacak ibret. Çağdaş mitopetik erkekler hareketi "kıllı adam" imgesini derindeki erkekliğin arketipi sayıyor. Oysa bu imge dünyanın başka yerlerinde çok farklı bir anlam taşıyor. Çinliler için bu imge Batı ticaretinin ve kültürünün-afyon ticaretini saynıyorum bile— yoğun baskısı altında kaldıkları 1850'lerde temas kurdukları Avrupalı denizcileri tasvir ediyor. Buna "Kıllı İhtiyar" diyorlar. (Kaynak: Hulton Deutsch Collection, Londra) 


mk ae OR et i ii 


Rau = fi 


258 


Kültürel süreç olarak erkeklik. 
Bu reklam toplumsal cinsiyeti açıktan vurgulamadan erkeksi spor imgelerini (araba kalkış yarışlarını) kullanmak suretiyle bilgisayar donanımı satmaya çalışıyor. Bunu yaparken erkeksi kahramanlığa yer olmayan sıkıcı ofis ortamıyla bu imgenin yansıttığı, heyecan, hız ve gürültüyü bir araya getirerek kişisel bilgisayar kullanımını erkeklerin iktidar alanı olarak tanımlıyor. (Kaynak: 
Seiko Epson Corporation © 1992 
Epson America Inc.) 
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Erkekliğin Göstergebilimi. Hegemonik erkeklikten reklam imgeleri oluşturmak bir çelişkiye yol açıyor: Tasvir edilen narsisitik haz, başvurulan erkeklik koduyla çelişiyor. Bu duruma bu reklamlar iki çözüm sunuyor. Sağdaki reklam, ciddiyeti ve gücün kontrol altında tutulduğunu imgelerin çoğaltılarak ifade ediyor. Soldaki reklam ise bu erkekliğin kodu alttan alta değiştirilerek görüntünün sahteliği vurgulanıyor 


(Kaynaklar: Air Canada'nın seyahat dergisindeki reklamlar ve Sidney Morning Herald'ın tanıtım ekleri, 
1987) 


Eril devlet. Kamu alanı simgesel olarak hegemonik erkekliğin alanı diye tanımlanır; gerçek alanlarsa gerçek erkeklerce işgal edilir. Fotoğraf ataerkil bir tevarüs anı olan 20 Ocak 1953'te çekilmiş. Eski general Dwight Eisenhower, Harry Truman ve Richard Nixon gibi diğer erkeklerin huzurunda ABD Başkanı olmak için yemin ediyor. (Kaynak: Associated Press Ltd., Londra) 
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Farklılığın inşa edilişi. İki ofis çalışanı aynı şeyi yaparken -telefonda konuşurken- tasvir ediliyorlar ama farklı şekilde sunuluyorlar. Kıyafet, makyaj, bıyık, saç modeli ve burnun eksikliğinden ayrı olarak, kadın çalışandan "kız" diye bahsediliyor, erkek çalışan ise sabit ve düz bir şekilde telefonu tutarken gösteriliyor. 
Denetimin hangisinde olduğu aşikâr. (Kaynak: Sidney Morning Herald'dan bir reklam, 21 Ağustos 1986) 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Emsal erkeklik olarak işçi sınıfı erkekliği: Boru hattı işçilerinin dayanıklılığı ve cesareti, kuruluşun hizmet taahhüdünün simgesi olarak kullanılıyor. (Kaynak: Collier's, 15 Ocak 1949) 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Bir arzu nesnesi olarak hegemonik erkeklik: Bu reklam heteroseksüel kadınlara seslenen bir erkek striptizcinin şovuna ait olmasına rağmen kullarulan görsel, gey erkeklerin erotizmine daha yalan. Aksesuarlar vahşi hayat hissi vermek amaçıyla kullanılmış ama açıkça görülüyor ki turist paketlerinde karşımıza çıkan türden denetlimli 


bir vahşi ortam bu. (Kaynak: Chippendales World Theatre Show, yalnızca kadınlar içindir) 
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Sağın erkeklik siyaseti. Faşizmi hegemonik erkekliğin emsali olarak sunan Nazilerin iktidara yükselişine ait propaganda afişlerinden biri. Anonim ve neredeyse hepsi biribiriyle özdeş Kara Gömlekliler, savaşçılar olarak sunuluyorlar, bazıları zaten savaşta yaralanmış. Hitler (o da göğsü brövelerle dolu bir savaş gazisiydi) kısmen savaşçı, kısmen peygamber olarak tasvir ediliyor. 
Sağ alt köşede ise korkaklığı ve yozlaşmayı temsil eden tekinsiz insan figürleri (Yahudiler, komünistler vb.) korkudan sindirilerek hegemonya iş başındayken resmediliyor. (Kaynak: Weimar Arşivi) 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Hegemonik erkeklik ve ordu. Birinci Dünya 
Savaşı için orduya katılma çağrısı yapan bir posterdeki asker imgesi. 
(Kaynak: Meehan askeri posterlerinden derlenmiş, 
Schellmark Inc. tarafından basılan poster, New 
York) 


Sınır bögele imgeleri, 
Avustralya'nın kuruluşunun iki yüzüncü yıl dönümünde “Avustralya'nın geleceği” konulu bir afişin o geleceği beyaz bir sığır çobarı imgesiyle kıtanın sömürge tarihinde araması İginç bir durum. 
Ekose gömlekse bir Amerikan yeniliği. (o Tıpkı 
Avustralya'daki "country" 
müziğin bugün Oodnatta'dan değil Nashville'den ilham alması gibi. (Kaynak: Australian Bicentennial Authority, Bicentenary '88, Ekim 1986) 


265 


Toplumsal cinsiyet unsurlarıyla eğlenmek. San Francisco Haight Caddesi'nde bir Cadılar Bayramı gecesi. Kadınların adetleri ile cinsiyet aynmının ta kendisiyle kafa bulan erkek bedenleri adeta birleşmiş. (Kaynak: San Francisco, The Bowler tarafından basılan kartpostal) 


Toplumsal cinsiyeti yeniden düzenlemek. Bebeklerle oynayan erkeklerin keyfine dikkat çeken resimlere bir örnek. Görünüşe göre bu baba enginlik duygusuna tamamen kapılıp gitmiş değil; hâlâ saatini takıyor. (Kaynak: © Noel Butcher 1985 / Melbourne Herald/‘Hot day, cool dip’) 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Çocukluk çağında her iki cinsten arkadaşlarla yaşanan cinsel ilişkilere eşcinsellerin hayat öykülerinin yanı sıra heteroseksüellerin hayat öykülerinde de rastlanır. Diğer oğlanlarla veya yetişkin erkeklerle erken yaşlarda kurulan cinsel temas, heteroseksüelliği tek başına engelleyemez. Başka ülkelerde yapılan anketlerden elde edilen bulgular, gençliğinde hemcinsiyle cinsel ilişkiye girmiş erkek sayısının, tamamen veya esasen eşcinsel olan erkek sayısından çok daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Gençlerin cinsel hayatı bir olanaklar alanıdır, baştan belirlenmiş kapalı bir sistem değildir. Freud çocukluk dönemi cinselliğinin serbestçe şekil verilebilir nitelikte olduğunu işaret etmiş (çocuğun “çok biçimli sapkın eğilimi” hakkındaki nüktesini hatırlayın) ve fakat bunun ancak çocukluk çağının ilk yıllarında olabildiğini düşünmüştür Oysa Adam Singer ve Jonathan Hampden vakaları çok biçimli cinselliğin ergenlik döneminin içlerine kadar uzandığını bize göstermektedir.6 

Yetişkin eşcinselliği de yetişkin heteroseküselliği gibi bu olanaklar alanının kapanışı anlamına gelmektedir. Yani baştan belirlenmiş bir şey değildir; belirli pratikler aracılığıyla üretilen, meydana gelen bir şeydir. Bu kapanış bir nesnenin seçilmesini içerir. Yaptığımız görüşmelerin hepsinde olmasa bile bazılarında bu seçimin izlerini sürmek mümkündür. 

Mark Richards'ın ergenliğinin ilk yıllarına tekabül eden, ağır bir mutsuzluk hissettiği, otoriteye başkaldırdığı çalkantılı dönem, yatılı bir erkek okuluna gönderilip orada bir sınıf arkadaşına âşık olduğunda sona ermiş. O bunu “klasik bir yatılı okul hikâyesi işte... hem sıkı dosttuk hem de aramızda kuvvetli bir cinsel çekim vardı” diye anlatıyor. Aralarındaki ilişki gizli olduğu kadar doludizginmis: 


6 {Ik çocuklu dönemi cinselliğinin ikircikliğine ilişkin diğer bulgular için 
bkz. Kinsey vd. 1948: 168, Schofield 1965: 58. Yakın tarihli bir anket çalışması için bkz. Turner 1989. Freud'un ifadesi, 1905 tarihli Üç Deneme'den alınmıştır. 
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Bir kez bile yakalanmadık. Nerelerde yapmadık ki! Toplantı salonunda, merdivenlerin altında... Ben müzik dersi alıyorum diye o da müzik dersi almaya başlamıştı; beraber gidip geliyorduk... 

Okuldakilerin bundan haberi var mıydı? 

Tanrım, hayır. Hayır. Kesinlikle yoktu. Nasıl olfu bilmiyorum ama yoktu. 


O andan itibaren Mark'ın erotik nesne olarak erkekleri tercih ettiğinden hiç kuşkusu kalmamış. 

Burada nesnenin belirli bir özelliğine duyulan fetişistik bir takıntı söz konusu değil. Bilakis Mark'ın cinsel pratiğinin bu ilişki etrafında yoğunlaşıp Mark'ın daha sonraki bağlanmalarına da bir bütün olarak aktaracağı bir yapı yarattığını görüyoruz. Haliyle Mark'ın cinsel yaşamı da görece uzun soluklu ilişkiler üzerinden devam etmiş. Nitekim hızlı cinsel hayatı reddediyor ve “herkesin olur olmaz her yerde düzüşmesini engelledi” diyerek son derece alaya bir dille AIDS’in “harika” etkilerinin de olduğundan söz ediyor. 

Bu cinsel kapanış, herhangi bir eşcinsel kimliğe veya geyliğin herhangi bir toplumsal tanımına göndermede bulunmadan da pekâlâ gerçekleşebilir. Nitekim Mark örneğinde böyle olduğunu görüyoruz. O vakada kapanışa temel teşkil eden şey ilişkinin ta kendisiydi. Adam Singer'ın çocukluğunda serbest biçimli cinselliğin uçlara varan örneklerinden biri olan cinselliği de duygusal ilişkilerin çevresinde pekişmiş ama bunu kadınlarla ilişki kurma imkânını dışlamadan, erkeklere daha fazla ağırlık vererek gerçekleştirmiş. Adam lise yıllarında, cinsel açıdan, son sınıftaki öğrencilerin erkeksi bir haleye sahip olduklarını fark etmiş. “Onlar da tıpkı benim gibi öğrencilerdi ama bana göre çok ama çok daha erkeksilerdi” diyor. 
Artık bir yetişkin olarak neyi arzuladığını çekinmeden dile getirebiliyor: “Sokulup yaslanabileceğimi hissettiğim, iri ve kaslı bir adamın benle ilgilenmesi hoşuma gidiyor” diyor. 
Burada nesne tercihi, çelişen toplumsal cinsiyet imgeleri (“kash’/“ilgili”) üzerinden belirleniyor. Bu çelişki soyut bir çelişki 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değil, somut bir çelişki. Adam'ın bir gün ondan çocuk sahibi olmak istediği “doğru kadın” imgesiyle kıyasladığımızda muğlâk kalıyor. 

Buradaki toplumsal süreci "eşcinsel kimlik" ya da “eşcinsel rolü" kavramlarıyla yakalamak mümkün değildir. İkinci Bölümde ele aldığımız heteroseksüel vakalarda olduğu gibi burada da hem cinsel pratik hem de cinsel imgeler, cinsiyetlendirilmiş bedenlerle ilgilidirler. Burada söz konusu olan şey bedene özgü hazların alınması ve verilmesidir. Toplumsal süreç esas itibarıyla dokunuşlar aracılığıyla yürütülmektedir. 
Buna rağmen bunun toplumsal bir süreç olduğundan, yani büyük ölçekli toplumsal cinsiyet yapıları tarafından yönetilen kişiler arası bir pratik olduğundan hiç kuşku yoktur. 

Benzer bir kalıba hem erkekler hem de kadınlarla ilişkiler yaşayan Dean Carrington da başvurmaktadır. Dean, bu iki ilişki tipi arasındaki farklar kendisine sorulduğunda, beden algısına odaklanan ve ayrıntılı olarak incelenmeyi hak eden dikkat çekici bir yanıt veriyor: 


Geleneksel anlamda aynıydılar. Anal seks ya da başka bir şey: öpüşmek, dokunmak, emmek, yalamak, tüm bunlar bedensel açıdan aynıydı. Fakat sanırım bunları bir erkekle yapmayı ne kadar heyecan verici bulduğumu fark ettim. Çünkü bir erkeği uyarabildiğimi biliyorum. Uyarılmaktan ne kadar keyif aldığımı da biliyorum. Bu çok güzel, hatta harika bir şey. Bunu kendime daha yakın buluyorum. Oysa sevgilim Betty asla böyle bir şey söylemezdi. O her şeyden hoşlanırdı ama asla bir şeye yoğunlaşmazdı. "Onu bu şekilde yapmanı istiyorum, oraya bastırmanı istiyorum ya da belirli bir şey yapmanı istiyorum ya da şu kıyafetleri giymeni istiyorum" demezdi. 


Bir erkekle daha fazla bağ kurabildiğimi hissediyorum çünkü benle aynı bedene sahip... bir erkekle seks yaparken, nasıl daha iyi hissettiğimi keşfedebiliyorum... Aslında bu şekilde bedenimi her geçen gün biraz daha iyi tanıyorum.. Biraz memelerim çıktı. 
Neye benzediklerini biliyorum: Çok büyük değiller, dümdüzler ama çok güzeller. Böyle birçok güzelliği daha önce görememişim. Şimdi kaybettiğim zamana yanıyorum. Meğer ne çok şey kaçırmışım. 


Dean'in verdiği yanıt, benzerlikler ve farklılıklar arasında adeta bir ileri bir geri salınıyor. Cinsiyetlerin erotik nitelikleri arasında kategorik bir fark görmediği ve onlara farklı pratiklerle yaklaşmadığı aşikâr. Dean'in verdiği yanıt Sidney'de yaşayan gey ve biseksüel erkeklerin cinsel dağarcığını ortaya koyan bir anketin bulgularıyla da bağdaşıyor.7 Bu kültürde erkek erkeğe cinsel ilişkilerde en yaygın görülen pratikler (öpmek, şehvetle kucaklaşmak vb.) aynı zamanda erkekle kadın arasında yaşanan cinsel ilişkilerde de yaygın olan pratiklerdir. Dean bir erkek söz konusu olduğunda farklı olan şeyin bedenin Gestalt'ı olduğunu açık bir dille ifade ediyor: Benzerliği hem rahatsız edici hem de güven verici olan bir tertibat bu. Bu benzerlik kişinin başkasının bedenini tanımak suretiyle kendi bedenini keşfetmesine izin veriyor.. 


Eşcinsel Olmak: Kimlik ve İlişkiler 


Bu gibi deliller toplumsal cinsiyetli bir cinselliğin muhtemelen tedrici ve geçici bir kurgu olduğunu işaret ediyor. Öte yandan gey toplumsal kimliği tamamen farklı bir konu. Bu kategori bugün artık öylesine olgunlaştı ve o kadar el altında ki insanlara beğenseler de beğenmeseler de dayatılabiliyor. Damien Outhwaite ergenliğinin son demlerini yaşayan bir isyankârken henüz kadınlarla ilgilenmeye devam ettiği bir dönemde şöyle bir deneyimi olduğundan söz ediyor: 


Üniversitede bir çocuk vardı, daha görür görmez benim gey olduğuma kanaat getirmişti. Hangi davranışlarımın gey oldugumu gösterdiğini söyleyip duruyordu ve bu o sıralar beni biraz rahatsız etmişti. Bunlardan biri dar paçalı, vücuda yapışan hipster kotlarından giymemdi. O bunun geylik belirtisi oldugunu düşünüyordu. Bir de ben kitaplarımı omuz çantasında taşı- 


? Connell ve Kippax 1990. 
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yordum ki o bunun gey olduğumun en büyük belirtisi olduğunu düşünüyordu. 


Damien bu süreçte kendisiyle ilgili bu tarımlamayı mecburen kanıksamış ve baskı altındayken -iki işini kaybederek- ve geylerin toplumsal aglanna her geçen gün biraz daha fazla katılarak bunu tasdik etmiş. 

Bugün geylik öylesine şeyleşmiş durumda ki erkeklerin bu toplumsal tanımı sanki kendileri hakkında bir gerçeği keşfetme süreci olarak yaşamaları son derece kolay. Nitekim Gordon Anderson gey olduğunun “farkına vardığından” söz ediyor. Alan Andrews da aynı ifadeyi kullanıyor. 

Alan bize altı aşamalı bir kimliğini açıklama hikâyesi anlatıyor. Tarihöncesi: taşrada, rahat ve muhafazakâr bir ailede büyümüş; belirgin bir gerilim yok. Hazırlık: ergenlik çağının belirsizlikleri ortaya çıkıyor, kızlarla birlikte olmaktan hoşlanıyor ama kız arkadaş edinmiyor; bir erkek arkadaşıyla cinsel oyunlar oynuyor ve fakat arkadaşı bir anda onda uzaklaşıyor. 
Temas: 19 yaşındayken geylerin takıldıkları mekânlardan (beat) birini keşfetmiş (bunlar geylerin kısmen kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girmek için kullandıkları yerler, ABD'deki “çay salonları” gibi) ve orada bir erkekle cinsel ilişkiye girmiş. 
Ardından benzeri başka mekânların arayışına girmiş ve bu konuda ustalaşmış; seks dolu “müthiş” bir plaj tatili yapmış. 
İkrar: 20 yaşında “Nihayet gey olduğum sonucuna vardım ve ilk gey dansıma gittim” diyor. Dalış: Barlarda tek başına takılip aynı anda birden fazla ilişki yaşamaya başlamış. Saglamlaşma: 22 yaşında Doğru Erkek ile tanışmış ve sevgili olmuşlar; daha fazla gey arkadaş edinmiş, çeşitli gey örgütlerine katılmış ve ailesine kimliğini açıklamış. 

Bunlar kulağa çok sade ve daha ziyade sosyal psikologların geliştirdikleri “eşcinsel kimliğin oluşumu” modelinin evreleriymiş gibi geliyorlar. Ne var ki bu aşamaların sadeliği aldatıcıdır ve ortaya çıkan sonuç da bu gibi evre modellerinin dayandığı benlik psikolojisinin işaret ettiği yeknesak bir kimlik değildi. 

Alan'ın eşcinsellerin cinsel ilişkiye girdikleri kamusal mekânlarda yaşadığı deneyimler hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Bu konuda ustalaşıp bu tür ilişkilerden haz alması ise zamanını almış. Sidney’de barlara takılmaya başladığında -ki buraların “son derece antisosyal ve soğuk mekânlar” olduğunu söylüyor- onu istismar etmişler. İri yarı, yakışıklı, ağır konuşan, taşralı bir delikanlı olduğu için görünüşe göre Sidney barlarında bir fenomen haline gelmiş ve hiç partner sıkıntısı çekmemiş. O aşk ve şefkat ararken partnerleri sadece seks yapmak istiyormuş. Bir çift tarafından “anal sekse zorlandığını” ve bu nedenle “tecavüze uğradığı” hissine kapıldığını söylüyor. Bu süreçte azgınlıklarını dizginleyemeyen geylere eleştirel yaklaşmaya başlamış ve onların bu davranışının kendi güvensizliklerini örtmek için kullandıkları bir yol olduğu sonucuna varmış. Gizlice flört edebilmek için heteroseksüel grupların içinde saklanmayı öğrenmiş. Kimliğini ailesine açıklaması epey zor bir süreç olmuş ve kendini onlara kabul ettirememiş. Gey olduğunu duyunca annesi yıkılmış, babası onunla bir daha konuşmamış. Alan'ın erkek kardeşine kötü örnek olacağından korkup onu kardeşinin yanına yaklaştırmamak için ellerinden geleni yapmışlar. Alan ise onlara karşı bir husumet beslemiyor, bu küskünlüğün zamanla geçeceğine inanıyor. 

Böylesi bir hikâyede “dolaptan çıkmak”, yani kimliği açıklamak aslında hâlihazırda var olan bir gey çevreye girmek anlamına geliyor. Gey kuramcılar özellikle de Foucault'dan etkilenenler— arasında, bir süredir, bu çevrede diri tutulan ortak kimliğin toplumu düzenlemenin bir yolu mu olduğu yoksa son kertede bir baskı unsuru mu olduğu konusunda hararetli tartışmalar yasaniyor. Dar kot pantolonu ve omuz çantası yüzünden gey olmakla itham edilen Damien 


è o Tartışmalar için bkz. Sargent 1983, Weeks 1986. 
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Outhwaite'in yaşadıkları pekâlâ bu şekilde okunabilir. Keza Alan Andrews'un, eşcinsellerin cinsel ilişkiye girdikleri kamusal mekânlardan barlara geçişi de böyle okunabilir. Mark Richards ise hızlı yaşam tarzı, gey altkültürü, efemineler ve deri kıyafetler giyenler ile arasına mesafe koymuş. Bu da gey camianın kendi içinde riayet ettiği kuralların bir eleştirisi olarak okunabilir. 

Fakat şurası kesin ki Damien, Alan ve Mark kendi gey cinselliklerini özgürlük olarak, yani gerçekten istedikleri şeyleri yapabilme kabiliyeti olarak deneyimlemişler. Onların bu tavrı yanlış bilinç olarak görülüp reddedilemez. Dolaptan çıkıp kimliğini açıklama ediminin barındırdığı şenlik havasını en parlak şekilde Dean Carrington ifade ediyor: 


Azalım, kuduralım, kendimizden geçelim! 25 yıldır kendimize yapmayı yasakladığımız ne varsa hepsini tek tek yapalım. Havaya girip cinselliğimiz doyasıya yaşayarak güzel zaman geçirelim. Âlemlere akalım, raks edelim, zilzurna sarhoş olalım.. 


Bu tavır Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin özgün deneyiminin en önemli parçalarından biriydi. Sidney'de her yıl düzenlenen en kalabalık etkinliklerden biri olan Lezbiyen ve Gey Mardi Gras festivalinin AIDS salgınından sonra bile devam eden başarısı bu deneyimin var olduğunu kanıtlıyor. Bu erkekler arasından kimliğini gizleyip dolaptan çıkmamak için en sağlam gerekçelere sahip olan Gordon Anderson için (kimliğin açıklasaydı işini kesinlikle kaybederdi ve muhtemelen çocuklarını görme hakkı da elinden alınırdı) geylerin cinsellik ve arkadaşlık ağları bu kadar gösterişli ve renkli değil. Ama bu ağlar ona da hayatın başka alanlarında uymak zorunda olduğu katı kısıtlamalardan tamamen kurtulabildiği bir özgürlük ve hazlar alanı sağlıyorlar. 

Cinsel özgürlük, “âlemlere akmak” veya Gordon Anderson'ın deyişiyle “felekten bir gece çalmak” bu haliyle önemli olsa da çoğunun arzuladığı bağ kurma tarzı bu değil. Adam Singer bir erkekle yaşadığı ilk cinsel deneyimini “bir ilişki 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değildi, sadece cinsel bir temastı” diyerek ifade ediyor. Bu grupta ele aldığımız diğer erkeklerin çoğu da onun yaptığı bu ayrıma katılıyorlar ve “ilişkiye” daha fazla değer vermek konusunda Adam ile hemfikirler. 

Hepsinin ortak ideali, uzun soluklu bir ilişkiye sahip olmak; ara sıra rastgele cinsel ilişkilere kapıyı tamamen kapatmıyorlar ama asıl istedikleri bağlanmak. Cinsel hazzın yanı sıra Alan Andrews'un sözleriyle “dürüstlüğe... şefkate, paylaşıma ve birbirinden bir şeyler öğrenmeye” de değer veriyorlar. 
Diğerleri ise bir ilişkinin yürümesi için iki tarafın duygularının karşılıklı, ilgilerinin ortak olması gerektiğini ve tarafların gerektiğinde sadece oturup birbirini dinlemeyi bilmesi gerektiğini de ekliyorlar. 

O halde bu arzu pratiğe nasıl dökülebilir? Bu erkeklerle yaptığımız görüşmelerin aktarılması en zor kısmını işte bu oluşturuyor çünkü katılımcılardan bazılarının ifade etmekte en çok zorlandıkları konu bu oldu. Bu gruptaki erkeklerden üçü şu anda erkek sevgilileriyle yaşıyor ve bu çiftler uzun süredir birlikteler. Hatta bu ilişkilerden bir 11 yıldır devam ediyor. Bu üç ilişkiden en sorunlu olanı, taraflar arasındaki yaş farkının en fazla olduğu ilişkiydi ki böyle bir ilişkide sağlanması en güç şey karşılıklılıkmış gibi görünüyor. 

Diğer üçü ise uzun soluklu olacak bir ilişki arıyorlar; onlar için bu eski bir aşkın yeniden alevlenmesi şeklinde de olabilir, yepyeni bir aşk bulmak şeklinde de olabilir. Bu süre zarfinda -aralarından birinin deyişiyle- açlığı bastırmak için kısa süreli “temaslar” yaşadıkları da oluyor, beklemekle yetindikleri de oluyormuş. Bir diğerinin ise esasen erkeklerle kısa süreli temasları olmuş (kadınlarla ise daha uzun süreli olmuş) ama artık bu gibi kısa süreli cinsel yakınlaşmaların etik boyutu onu kaygılandırmaya başlamış. Bu sekiz erkekten sadece biri kısa süreli yakınlaşmalara duygusal açıdan önem veriyor. Çünkü ağırlıklı olarak eşcinsel nitelikli olan aşk hayatını, aile içinde çocuklarının annesiyle sürdürdüğü ilişkiyle bağdaştırmaya, bu ikisini birlikte devam ettirmeye çabalıyor. 
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Bu erkeklerin aşina oldukları heteroseksüel dünyada da olduğu gibi, tercih edilen kalıp, uzun soluklu ikili ilişkidir. 
Fakat böyle ilişkiler kolay kurulmazlar. Geylerin barlarda ve halka açık çeşitli mekânlarda yaşadıkları rastgele ve anlık yakınlaşmalar bütün deneyimin önemli bir parçasını oluşturmaya devam etmektedir. Nitekim bu sekiz erkekten sekizi de kısa süreli cinsel yakınlaşmalar yaşamışlar. Aralarından bazıları için bu gey cinselliğine giden yolmuş ve çift olduktan sonra bile bu “yakınlaşmalar” onlar için önemli bir imkân olmayı sürdürmüş. 

Bu erkeklerin çoğu erkeklerle olduğu kadar kadınlarla da cinsel ilişkiler yaşamışlar. Yani teknik olarak hepsi biseksüel. 
Ama aralarından sadece Jonathan Hampden kendini doğrudan doğruya bir biseksüel olarak görüyor ve kimliğini nitelemeyi de ihmal etmiyor: ” [Erkekleri] tercih eden bir biseksüelim” diyor. Gerry Lamount “biseksüel” terimine sıcak bakıyorsa da o esasen bunu daima saklamak zorunda kaldığı gey kimliğini reddetmenin bir yolu olarak görüyor. Gey olmayı kontrolden çıkmakla aynı kefeye koyuyor. 

Bugün yaşadığımız dünyada biseksüellik müspet bir toplumsal kategori olarak görülmediği gibi, bu erkeklerin benimseyebilecekleri sıkı tanımlanmış bir ara kimlik de değil. Biseksüellik daha ziyade heteroseksüel ve eşcinsel bağlantıların sürekli birbirinin yerine aldığı veya birini diğerine tabi kılarak ayakta kalmayı başaran bir tertibat olarak deneyimleniyor. 
Başka kültürlerde daha iyi tanımlanmış ara konumlar mevcut.? Fakat Avrupa ve Amerika toplumu için cinsel tercihin münhasıran ikili hale geldiği ve bu itibarla biseksüelliğin istikrarsız bir yapıya sahip olduğu iddiası geneli itibarıyla doğru görünüyor. 


? Bu konuya ilişkin klasik tartışma için bkz. Williams 1986. 


275 


Erkeklikler Arası İlişkiler 


Üçüncü Bölümde herhangi bir erkekliğin ancak diğer erkeklikler ve toplumsal cinsiyet ilişkileri yapısının bütünüyle ilişkileri üzerinden kurulabildiğini savunmustuk. Bu ilişkiler sadece farklılıkların tanımlarından ibaret değildirler, aynı zamanda maddi pratikleri de içerirler. Tarihsel olarak baktığımızda hegemonik erkeklik ile eşcinsel erkeklik arasındaki ilişki, sözlü saldırı ve yasa dışı şiddet eylemlerinin yanı sıra eşcinsel erkekliğin hukuken suç sayılmasını da kapsamaktadır. 

Bu bölümün ilk taslağını yazdığım tarihte ve yerde (Sidney, 1991) bir grup liseli genç, bir gey erkeği telefonla ayarttıktan sonra şehrin göbeğindeki bir parka çekip orada öldüresiye dövmekten hüküm giymişti. David McMaster'ın bu saldırıyla ilgili analizinde işaret ettiği üzere, birini öldüresiye dövmek kolay bir iş değildir. Bu vakada saldırgan kurbanının başını ezmiş, Gnsel organlarının üzerinde tepinmiş ve tüm ağırlığıyla kurbanın gövdesine abanarak onun kaburgalarının kırılmasına neden olmuştu. Geyleri hedef alan saldırılar Sidney'nin kent yönetiminin gündemine girecek kadar yaygın bir sorun haline gelmişlerdir. Nitekim James Walker'ın yaptığı etnografya çalışması şehrin merkez mahallelerinde hüküm süren gençlik kültürünün ne denli homofobik olduğunu belgeliyor." 

Bu çalışma çerçevesinde görüştüğümüz erkeklerin hiçbiri fiziksel şiddete maruz kalmamıştı ama aralarından bazıları sözlü saldırılara uğramıştı. Konuşmaları onların homofobik bir çevrede yaşadıkları gerçeğini kabullendiklerini gösteriyordu. Damien Outhwaite homofobi yüzden işlerini kaybetmiş. 
Adam Singer kendisinde şevk ve çalışma isteği uyandırmayan bir işte kariyer yapmaya -kısmen gey erkekler için güvenli bir çalışma ortamı sağladığı gerekçesiyle- mahküm olmuş. Gor- 


10 Geyleri hedef alan şiddet konusunda görüşlerim üzerinde, yukarıda darp 
ve cinayetle ilgili betimlemesini aktardığım McMaster'ın (1991) etksi var. 
Yerel gençlik kültürü için, bkz. Walker 1988. 
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don Anderson ise işini ve çocuklarını kaybetmekten korktuğu için gey olduğunu saklıyor: 


Yaptklanmdan vazgeçmek istemiyorum, iyi bir baba olmayı bırakmak da istemiyorum. Zaten asla yaşam tarzımla öne çıkan biri olmadım. Galiba ödemem gereken bir bedel bu. 


Gordon, işi gereği işadamlarını ağırlamak zorunda kaldığında onlarda heteroseksüel bir erkek izlenimi bırakabilmek için neler yaptığına ilişkin güzel bir örnek anlatıyor: Konukları olduğunda onun dairesine gelip ev sahibesi gibi davranan kadın arkadaşları varmış ama bu aldatmaca en fazla onlar karabiberin yerini Gordon'a sorana kadar sürüyormuş. 

Demek ki bu erkekler, çoğunlukla, alttan alta tehditkâr buldukları düz erkeklerle kurdukları gündelik ilişkiler aracılığıyla heteroseksüel erkeklikle karşı karşıya geliyorlar. Bu da onların diken üstünde olmak, kimliklerini alıştıra alıştıra açıklamak ve bir eşcinseller ağına dâhil olmak gibi tanıdık tepkiler vermelerine neden oluyor. Fakat bu durum illa bunun meşruluğunun kabullenildiği anlamına gelmiyor. Düz erkekler de modası geçmiş fikirlerin ve sıkıcı bir yaşam tarzının biçare taşıyıcıları olarak görülebilirler. Nitekim Dean Carrington çocukluğunun geçtiği kasabaya ger dönüşünü şöyle anlatıyor: 


Eski arkadaşlarımı, örneğin okula birlikte gittiğim çocuğu gördüm. Şimdi 25 yaşında ve üç çocuğu var, o hayata saplanıp kalmış. Kasabaya onu görmek için gitmiştim. Doğup büyüdügüm yere yıllar sonra dönmek gibi korkunç bir günah işledim desem yeridir. Tanrım, yıldırım çarpmışa döndüm, gözlerim açıldı! Herkes büyümüş çoluk çocuğa karışmış. Bir ben evlenmemişim. Tırnak içinde “Doğru olanı yapmışlar” diyebiliyorum. 


Alan Andrews da heteroseksüel erkek kardeşinin ayyaş bir magandaya dönüşmesini izlerken ayrı tepkiyi göstermiş. 
Onun tasvir ettiği bu görüntüyle kıyaslandığında geylerin erkekliği adeta görgünün ve modemliğin timsali haline geliyor. Demek ki heteroseksüellikle kurulan ilişkiyi müzakere etmek, araya kültürel ve çoğu zaman da fiziksel bir mesafe koymak anlamına geliyor. 

Kişisel ilişkiler erkeklikler arasındaki ilişkileri tüketmez. 
Hegemonik erkeklik de ortak pratiklerde karşımıza kurumsal ve kültürel bir varlık olarak dikilmektedir. Jonathan Hampden'ın okuduğu okulda yönetimin teşvik ettiği ve bedensel mücadele ile saldırganlığı kurumsallaştıran futbol kültü bunun açık bir örneğini teşkil ediyor. İşyerlerindeki erkekleşmiş otorite de Damien Outhwaite ile Mark Richards için geçmişte bir sürtüşme kaynağı olmuş. Adam Singer ve Gerry Lamont da erilleşmiş mesleklerinden uzaklaşmışlar. 

Yine de hegemonik erkeklik toplumda otoriteye sahiptir ve bu otoriteye açıktan meydan okumak hiç kolay bir iş değildir. Hegemonyanın etkilerinden biri de geyliğe ilişkin algıları biçimlendirmesidir. Bir kaçınma stratejisi uygulayan Anderson geylikleriyle "gösteriş yapan" erkekleri eleştiriyor. O bunu Avustralyalı geylere özgü bir durum olarak görüyor. (Oysa aynı eleştiri ABD'deki "banliyö eşcinselleri" tarafından da yapılıyor.)!! Adam Singer, Damien Outhwaite ve Mark Richards aşırı erkeksiliği reddediyorlar fakat nonoşlardan, yani efemine geylerden pek hoşlanmadıklarını da ifade ediyorlar. 
Mark bu meseleden kısaca şöyle bahsediyor: 


Eğer erkeksen, neden erkek gibi davranmıyorsun? Sen kadın değilsin; öyleymişsin gibi davranma. Bu oldukça sağlam bir düşünce. Deri kıyafetler giymeyi ve diğer ıvır zıvırları bir türlü kafam almıyor. Özetle böyle. Ben dümdüz (straight) bir eşcinselim. 


Mark'ın burada sözünü ettiği cinsel/kültürel dinamik önemlidir. Cnsel nesne olarak başka bir erkeği seçmek, sadece penisli bir bedeni seçmek değildir; bedenlenmiş bir erkekliği seçmektir. Erkekliğin kültürel anlamları ise genellikle kavramsal bagajın içindekilerdir. Çoğu eşcinsel bu anlamda "düz"dür. Bu 


VI. Lynch 1992. 
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sadece orta sınıf itibarı meselesi de değildir. Bu çalışmadan kısa bir süre sonra aynı eyalette yapılan başka bir araştırma gey camiasının dışında yer alan işçi sınıfına mensup erkeklerin de benzer konumları benimsediklerini ortaya koymuştur.? 

Bununla birlikte hegemonik erkekliğin gözünden bakıldığında düzlük veya düzcinsellik hatalı nesne seçimi yüzünden tamamen tersyüz olmuş görünüyor. İşte bu yüzden geyler hakkındaki heteroseksüel kalıpyargılar onları kırıtarak hareket eden nonoşlar olarak betimlemektedir. Bu tersyüz oluş, ataerkil bir toplumda eşcinselliğin yapısal bir özelliğidir; Mark gibi geylerin kişisel tarzlarından veya kimliklerinden bağımsızdır. Dolayısıyla eşcinselliğin zorunlu olarak efemineliği de beraberinde getirdiğini savunan gey kuramcilar bu noktada — tam olarak düşündükleri nedenlerden ötürü olmasa da— haklıdırlar. Eğer durum buysa Mark Richards'ın çizgisinde bir gey erkeklik -ki bu erkeklik tipi şu anda en azından kentli gey erkekler arasında yaygın, hatta belki de baskındır- istikrarlı bir şekilde sürdürülemez.” 


Değişimle Yüzleşmek 


Değişim, özellikle de farklı muhitler arasında yaşanan hareketlilik bu kitapta ele aldığımız yaşam öykülerinin temel izleklerinden birini oluşturuyor. Bu bölümde ele aldığımız erkeklerden birkaçı bu değişimi muhafazakâr taşradan ışıltılı büyük şehre adım atarak yaşamışlar. Dean Carrington'ın “Doğru olanı yapmışlar” dediği çocukluk arkadaşıyla ilgili anısı erkeklikle ilgili olduğu kadar kasaba yaşamıyla da ilgilidir. 
Dean, Sidney'e taşınır taşınmaz, şehirde tanıştığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye, dolaptan çıkıp gey kimliğini açıklamaya, barlarda ve gece kulüplerinde fırtına gibi esmeye başlamış. 
Diğer erkekler içinse bu hareketlilik şehrin taban tabana zıt muhitleri arasında —örneğin burjuva okulu ile radikal bir ev 


12 Connell, Davis ve Dowsett 1993. 
3 Bkz. Mieli 1980. 
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hayatı arasında (Mark Richards); işyeri ile geylerin toplumsal ağı arasında (Gordon Anderson); mesleki kariyer ve kişisel olgunlaşma hareketi arasında (Gerry Lamont)- gerçekleşmiş. 

Dolaptan çıkıp kimliğini açıklama, yani homofobik bir dünyada bir eşcinsel olarak kendini kabul ettirme süreci, yaşam öykülerine neredeyse her zaman bu yapıyı kazandırmaktadır. Yaşamöyküsü, bir göç hareketi olarak, eskiden bulunulan yerden şimdi bulunulan yere yapılan bir yolculuk olarak deneyimlenmektedir. Eşcinsel kimliğini (yapısal bir] tertibat olarak gören yaklaşımlara karşı burada bu yolculuğun failliği içerdiğini vurgulamak istiyorum. Nitekim Dean Carrington bu yolculuğu hem bir kaçış hem de bir kendini tanıma süreci olarak betimliyor: 


Bu, benim Sidney'e gelmemi, ailemden uzaklaşmamı, düşünmemi ve gerçekte kim olduğumu keşfetmemi, gerçekten ne istediğimi ve yıllardır bu şeyleri neden yapıp durduğumu, neden değiştiğimi ve saklandığım şeyin ne olduğunu anlamamı sağlayan en büyük şeylerden birisidir. 


Böyle durumların ebeveynlerle kurulan ilişkilerin çarpıklığından kaynaklandığı ileri süren geleneksel psikiyatrik anlayışın aksine burada ele aldığımız vakaların büyük çoğunluğu bu erkeklerin reddedilmeden ayrılmaya olanak tanıyan sağlam benlikler geliştirdiklerini ortaya koyuyor. Nitekim birçoğu, ebeveynleriyle —onların izin verdikleri ölçüde- iyi ilişkiler kurmaya devam etmişler. 

Dean Carrington'ın yukarıdaki ifadelerinde görülen kişisel değişim arzusu onu erkekliğinde Beşinci Bölümde tartıştığımız türden bir reform yapmaya götürebilir. Bu doğrultuda en fazla mesafe kaydeden erkek Damien Outhwaite olmuş. 
Damien “rekabetçi” ve baskın yanını törpülemeye çalışıyor. 
Bu amaçla cinsiyetçilikle mücadele eden erkekler hareketinin etkinliğine katılmış ve erkekler arasında cinsellik içermeyen bedensel yakınlaşma konusuna daha fazla eğilmek istiyor. 
Jonatham Hampden ise vegan kahveden istemsizce tiksinmekle birlikte bir süredir vejetaryenlerle ayru çatı altında yaşıyor ve “yeniden doğuş” terapisine katılmış; şimdiyse cinsellik atölyeleri düzenleyebileceği bir merkez kurmanın “hayaliyle” yaşıyor. 

Erkekliği değiştirme talebinin illa karşıkültürün desteğine ihtiyacı yok. Örneğin Jonathan Hampden'ın hikâyesinin en çarpıcı anlarından birini, mesleğine itibarlı ve güçlü bağlantılara sahip olan babasının tüm aileyi toplayıp onlara açıldığı an oluşturuyor. Babasının ailesinin duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermemesi Jonathan'ın gelişimini de etkilemiş: 


Oturdu ve "Ben nerede yanlış yaptım?" diye sordu. İlk kez bu kadar açık konuşuyordu. Aslına bakılırsa o sırada kendiyle yüzleşiyordu. "Ben nerede yanlış yaptım? Belli ki doğru şeyi yapmamışım. Gecemi gündüzüme katıp çalışırsan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirim, sizi rahat ettiririm, ele güne muhtaç etmem sandım” dedi. Bunun üzerine kız kardeşlerim ve annem onun yanına sokuldular. Bense boğulduğumu hissedip kendimi dışarı atmak istedim çünkü babamı tanıyordum, o an neler hissettiğini gayet iyi biliyordum. Çok gururlu bir adamdı, onu o şekilde görmek, yani bilirsiniz işte, oracıkta darmadağın oluguna tanık olmak bana çok zor gelmişti. Annem ve kız kardeşlerim hiç eğip bükmeden “Sana yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorduk. Biz senin paranı istemiyoruz, tek istediğimiz sensin” dediler. Bunun üzerine babam biraz yumuşadı... bize kendini bu konuda çok kötü hissettiği için işin iç yüzünü anlatmak istediğini söyledi, inanamamıştık. 


Jonathan'ın babası bir yıl sonra kalp krizinden ölmüş. Jonathan onun kalp sorununun, erkekliğiyle ilgili krizinin de ilk habercisi olabileceğini düşünüyor. 

Eğer Jonathan bu konuda haklıysa Jonathan'ın babasının hegemonik erkekliğinin savunma hatlarında gediklerin açılması ancak kadınların baskısı (çünkü Jonathan “kendimi dışan atmak istedim” diyor) ile ölüm tehlikesinin yarattığı baskının üst üste gelmesi sayesinde gerçekleşebilmiş. Oysa bu erkeklerin çoğunun hayatında bu iki unsurun üst üste gelmesi 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fazla olası değil ve zaten buna ivedilikle ihtiyaç da duymuyorlar. Yine de birçoğu bir şeylerin değişmeye ihtiyaa olduğunun farkında ve cinsel farklılığın her halükarda silineceğine, yani erkeklerin kadınlara daha fazla yaklaşacaklarına veya daha fazla kadın gibi olacaklarına yaygın şekilde inanıyorlar. 

Damien Outhwaite'in taşradaki küçük bir şehirde yaşayan genç bir gey erkeğin düzenlediği partiyle ilgili hatırası gey erkekliğin de böyle bir değişime ihtiyacı olduğunu işaret ediyor. Partiye birkaç kadın da davetliymiş. Kadınlar gelince diğerlerine göre yaşça daha büyük olan gey erkeklerden bazıları ortamı terk etmiş. Onların toplumsal ağları kadınları tamamen dışlıyormuş ve kadına bakışlar da kadın düşmanlığı üzerine kuruluymuş. Oysa partiye katılan genç geyler için böyle bir şey söz konusu değilmiş. Bu bölümde ele aldığımız erkeklerin en gençleri olan Mark Richards, Dean Carrington ve Alan Andrews'un kadınlarla arkadaşlığa en fazla değer veren ve bu konuda en fazla çaba sarf eden kişiler olmaları da bu saptamayla tutarlıdır. 

Yine de bu değişim bilincinin siyaset üzerinde çok az etkisi olmuştur. Dennis Altman ABD'de Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin yürüttüğü siyasetin gey kimliğinin olumlanmasına indirgenmesinin ve gey topluluklarının saflarını sıklaştırmalarına hizmet etmesinin son kertede eşcinsel hareketin belli sınırlar içine hapsolmasına neden olduğunu savunmaktadır." Nitekim bu bölümde ele aldığımız grupta yer alan erkeklerin kapsamlı bir reform hareketinin parçası olmak gibi bir hevesleri pek yok. Doğrudan doğruya kendileriyle ilgili olmayan pratiklere iştirak ettiklerinde bile bunlar genellikle diğer erkeklerin kendi bireyselleşmiş reform tasarılarını gerçekleştirmelerine yardım ettikleri sağaltım pratikleri olmaktadır (Gerry Larmont'un atölyeleri, Jonathan Hampden'ın cinsellik merkezi gibi). 


4 Altman 1982. 
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Siyasi bilinç eksikliği en çok bu gruptaki erkeklerin feministlere karşı tavnnda kendini göstermektedir. Feminizmi iyi kötü destekliyorlar ama Ölçüyü Kaçıranları tasvip etmediklerini belirten bir şerh de düşüyorlar: 


Erkeklere pislik muamelesi yapan erkek fatmalara katlanamıyorum. (Mark Richards) 


Onlara kişisel bir düşmanlığım yok. Sadece aşırılıktan hoşlanmıyorum. Mesela sutyen yakmak gibi eylemleri aklım almıyor. 
(Gordon Anderson) 


Bu tavır -ve feminizm konusunda bilgisizlik- görüştügümüz heteroseksüel erkekler arasında da en yaygın tavırdır. 


Tasarı ve Tarih olarak Gey Erkeklik 


Eşcinselliğe ilişkin bildik yorumların -hem onu geleneksel “normal/sapkın” şemasına göre değerlendiren yorumların hem de “baskın kültür/altkültür” şemasına göre değerlendiren daha yeni yorumların- bu erkeklerin yaşamlarına uygulandiklarında fazla yekpare kaldıklarını görüyoruz. Bu erkeklerin cinsellikleri birçok alanda —evde ve cinsellik piyasasındaki duygusal ilişkilerde; iktisadi ilişkilerde ve işyeri ilişkilerinde; otorite ilişkilerinde ve arkadaşlık ilişkilerinde- yürütülen çok yönlü müzakerelerle şekillenmiştir. Bu ilişkilerin barındırdığı baskılar hem onları farklı yönlere doğru itmektedir hem de değişken bir silsileye birbirlerine bağlanmaktadır. 

Bu karmaşıklığı vurgulamak ne toplumsal yapının önemini inkâr etmeyi ne de olan bitenin belli bir biçimde olup bittiğini görmezden gelmeyi gerektirir. Aynı mantıksal anlar veya uğraklar ayrıntılar düzeyinde farklılık sergilemekle birlikte bu vakaların tamamında görülmektedir. Bu uğraklar (a) hegemonik erkeklikle temas kurmak, (b) cinselliğin erkeklerle ilişkilere odaklanması, yani kapanışı, (c) bir gey topluluğunun ortak pratiklerine katılmaktır. 
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Bu uğrakların veya anların eşcinsel kimliğin kuruluş aşamalarını gösteren yeni bir genel model olduğunu savunmuyorum. Nasıl ki genel bir heteroseksüel kimliği yoksa genel bir eşcinsel kimliği de yoktur. Nitekim erkeklerle cinsel ilişkiye giren birçok erkek asla gey topluluklarına katılmamıştır. 
Katılan erkeklerden bazıları ise -örneğin Mark Richards'ın sözünü ettiği “deri kıyafetler” giyen ve başka “ıvır zıvırlar” ile meşgul olanlar- kendi cinselliklerinin inşasını daha ileri uğraklara taşımışlardır. 

Bu uğraklar daha ziyade bu belirli ortam koşulları içinde belgelenebilecek bir tasarıyı, tarihte hayata geçirilmiş bir pratik tertibatı olarak bir eşcinsel erkekliğin inşasını tanımlamaktadırlar. Bunlar Beşinci Bölümde ela aldığımız heteroseksüel erkekliklerin yeniden inşa edildiği uğraklarla karşılaştırılabilirler ve aslında çıkış noktaları aynıdır. 

Bu tasarıyı tanımlayan, bu üç uğraktan veya andan herhangi biri değil, bunların arasındaki ilişkidir. Cinsel olanaklar alanının erkek erkeğe ilişkilerle kapanışı bu erkeklerin daha önce seyrek bile olsa hegemonik erkeklikle temas kurmuş olmalarından ileri gelir. Yeni arzu nesneleri icat etmek konusunda gey erkekler heteroseksüel erkeklerden daha özgür değillerdir. Onların arzularını yapılandıran da mevcut toplumsal cinsiyet düzenidir. Nitekim Adam Singer bir erkek bedenine değil, kadınsı şeyler yapabilen bir eril bedene sahip olmaya çalışmaktadır. Dean Carrington'ın erotizmi ise toplumsal cinsiyet terimleri üzerinden okunabilecek (yani bedensel farklılıkları ve benzerlikleri okumanın başka yollarına başvurmadan; Dean'in bizim kültürümüzde toplumsal cinsiyetin başlıca simgelerinden biri olan memelere odaklandığına dikkat edin) bedensel benzerlikler etrafından döner. Bu cinsiyetlendirilmiş erotizm bu erkeklerin bir şekilde -bazen Alan Andrews'un barlarla ilgili deneyiminde olduğu gibi 


5 Daha ileri bir başka uğrak veya an ise deri kıyafetlilerin ortaya çıkışı 
olabilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, bkz. M. Thompson 1991. 
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sıkıntılı şekilde, bazen de rahatça- ilişki kurmak zorunda kaldıkları şehirli gey topluluğunun oluşumuna dayanak teşkil eder ve bu topluluk burada ve şimdi bir gey erkek olmarun asli tanımıdır. 

Peki, bu şekilde yapılanmış bir tasarının tarihsel istikameti nedir? Hangi olanaklara kapı aralar, hangilerine kapıları kapatır? 

Bu erkekleri, tarihi yapanlardan ziyade tarihin ürünleri olarak görmek elbette daha kolaydır. Onların bireyselleşmiş siyasetleri toplumsal cinsiyet ilişkileri konusunda fazla kaldıraç etkisi gösteremez. Dean Carrington'ın kelimenin tam anlamuyla taşradan çıkıp şehirde yaşayan gey topluluğun yanına göç etmesi örneğinde gördüğümüz üzere, bir muhitten diğerine gerçekleşen bir yolculuk olarak şekillenen bir hayat akışı bu muhitleri de şekillendirmiş bir tarihi baştan varsayar. Bu erkekler gey kimliğini, geylerin ticaret hayatını, cinsel ve toplumsal ağlarını, yani önlerinde hazır buldukları bu unsurları benimseyebilecek, müzakere edebilecek veya reddedebilecek bir konumdadırlar. Aradan sadece on yıl geçmiş olmasına rağmen 1970'lerin özgürlükçü eşcinsellerinin ve “pembe kapitalistler”inin, yani AIDS’in henüz canına okumadığı bir kuşağın kurduğu bir dünyanın mirasçıları durumundadırlar. Ama ne bu tarihin yeterince bilincindeler ne de ona bağlılar. 

Bu açılardan bakıldığında bu tablo, eşcinsel siyasetin gerçekleştirmeyi başardığı toplumsal değişimin son derece sınırlı olduğunu savunan Blachford'un denetimli alan kuramını anımsatıyor. Bu erkeklerin cinsiyetlendirilmiş erotizmi, çoğunun eril toplumsal mevcudiyetlerini koruması, özelleşmiş ikili ilişkilere odaklanmaları ve feminizmle dayanışıma eksikliği hep aynı istikameti işaret ediyor. Burada toplumsal cinsiyet düzenine açıktan meydan okuma söz konusu değil. 

Yine de bu hikâyenin sonu değil. Bu tasarı iki yoldan degisim olanaklarına kapı aralıyor. Birincisi, eşcinselliğin şeyleştirilmesi -ki genellikle bir toplumsal denetim biçimi olarak 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kuramlaştırılır— bu erkekler için özgürlüğün bir koşuludur. 
Onları kuşatan ve hayatlarını sürekli işgal eden zorunlu heteroseksüelliği dengelemek için ihtiyaç duydukları karşı ağırlığı oluşturur. Ayrıca onlara yasak zevkleri tatma, cinselliklerini şenliğe çevirme ve diğer gey erkeklerle uzun soluklu ilişkiler yaşama olanağı da sağlar. (Bu gruptaki erkekler arasında en uzun süreli ikili ilişkinin geylerin anlık cinseli ilişkiler yaşamak için sık sık kullandıkları kamuya açık alanlarda başlamış olması da bu itibarla dikkat çekicidir.) 

Bu erkeklerin çoğu -kadınlarla da cinsel deneyimleri olmasına rağmen- önceki sayfalarda da gördüğümüz üzere ne kendilerini biseksüel olarak görüyorlar ne de biseksüel etiketinin kendilerine yapıştırılmasını kabul ediyorlar. Onların hem kişiliklerini hem de nesne seçimlerini belirleyen referans noktası erkeklikleridir. 

Baskın kültür, eşcinsel erkekleri efemine diye tanımlar. 
Oysa bu tanımın bu bölümde ele aldığımız erkeklere uygulandığında yanlış olacağı açıktır çünkü bu erkeklerin çoğu gerçekten de “erkek gibi” davranıyor. Fakat bu erkeklerin hegemonik erkeklikte uyandırdıkları büyük öfkeyi hissettirmesi itibarıyla yanlış da değil. 

Onların tercih ettikleri nesnenin eril oluşu karakterlerinin ve toplumdaki varlıklarının erilliğini tersyüz eder. Bu tersyüz oluş, hegemonik erkekliğin münhasıran heteroseksüel olarak tanımlandığı ve hegemonyasının erkek çocukların yetiştirilmesine kadar uzandığı ataerkil bir toplumda eşcinselliğin yapısal bir özelliğidir. Bu hegemonyayı bir şekilde sarsmadan eşcinsel olmak mümkün değildir. İşte bu nedenle ana akım erkekliğe Damien Outhwaite'in cilalı tırnakları, Mark Richards'ın hemşireliği, Alan Andrews ile Jonathan Hampden'ın kadınlarla kurduğu özdeşlik gibi unsurların iliştiriliverdiğini görmek bizi şaşırtmıyor. 
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Eşcinsel erkeklik, modem Batılı sistemlerdeki gibi yapılanmış toplumsal cinsiyet düzenleri için bir çelişkidir. Bu bölümde ele aldığımız yaşam öykülerinden (ve bunlar gibi başkalarından) elde ettiğimiz bulgular bu çelişkinin artık bir olanak olmaktan çıkıp gerçekleştiğini, hatta rutin hale geldiğini kanıtlamaktadır. Bu gruptaki erkeklerin apolitik dünya görüşlerinin kendisi bile hegemonik erkekliğe alternatif bir erkeklifin artık kamuya mal olduğunu ve istikrarlı bir yapıya kavuştuğunu bize göstermektedir. Önceki kuşakların aksine bu erkekler toplumda gey olarak var olabilmek için bir savaş vermek zorunda kalmamışlardır. Bu nokta bilhassa önemlidir çünkü bu erkekler hegemonik erkekliğin sağladığı çerçeve içinde yola çıkmışlardır. 

Bu erkeklik tasarısının kırılma noktasını cinsellik oluşturuyor ve radikal bir dönüş potansiyeli taşıdığı yer de cinsel ilişkiler. Yaygın heteroseksüel ilişkilere kıyasla gey erkeklerin cinsel ilişkileri kayda değer ölçüde karşılıklılık sergiliyor. !6 
Elbette istisnalar yok değil ama ideal olanın karşılıklılık olduğu vurgulanıyor ve bu büyük oranda hayata geçirilebiliyor. 

Karşılıklılığın koşulları karmaşıktır. Partnerlerin çoğu için hemen hemen aynı yaşlarda olmak, aynı toplumsal sınıfa mensup olmak ve toplumsal cinsiyet düzeninin geneli içinde birbirine yakın konumlarda bulunmak gibi şartları içeriyor. 
İroniktir, en değerli görülen ilişki türünü kurmanın -yani uzun soluklu çift olmanın- zorluğu, cinsel kültürde karşılıklılığın sağlanması konusunda bir baskı yaratıyor. Son olarak, burada beden kendine özgü bir yoldan cinsel pratiğe dâhil oluyor: Âşık ile maşuk birbiri için aynı zamanda bir ayna vazifesi görüyor, yani başkasının bedenini keşfetmek için çıkılan yolculuk kişinin kendi bedenini tanıdığı bir sürece dönüşüyor ki Dean Carrington'ın bunu naif fakat berrak bir dille nasıl ifade ettiğini önceki sayfalarda gördük. 


© Bu gözlemi Sue Kippax'a borçluyum; bu konudaki bulguları sağlayanlar, Connell ve Kippax 1990. 
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Burada bir grup devrimciden söz etmediğimiz kesin. Yine de belli sınırlar içine tam anlamıyla hapsolmak gibi bir durum da söz konusu değil. Toplumsal cinsiyet siyasetinde “dümdüz gey”, çelişkili bir konumu ifade ediyor. Bu erkeklerden daha genç olanlarının çalışma ortamlarında ve evlerinde genç kadınlarla daha dostça ve catismasiz ilişkiler kurabilmeleri ve kendi cinsel hayatlarında karşılıklılık aramaları bu çelişkilerin yaratabileceği değişimin de göstergeleridir. 
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7 
Akılcı Erkekler 


Kitabın dördüncü ve altıncı bölümlerinde marjinallestirilmis ve madun erkeklikleri tartışmıştık. Bu bölümde ise hegemonik ve suç ortağı erkeklikleri ele alacağız, özellikle de akılcılık meselesiyle bağlantılı olarak bu erkeklerin değişim konusunda taşıdığı potansiyele odaklanacağız. 

Ataerkil ideolojide karşımıza çıkan tanıdık izleklerden biri erkeklerin akılcı, kadınların duygusal varlıklar oldukları kabulüdür. Bu kemikleşmiş kabul Avrupa felsefesinin derinlerine kök salmıştır. Araçsallık/dışavurumsallık ikiliği kılığında cinsiyet rolü kuramına yön veren fikirlerden biri olarak da karşımıza çıkmaktadır ve popüler kültürde de oldukça yaygındır. Baskın ideoloji tarafından ilerlemenin itici güçleri olarak görülegelmiş bilim ve teknoloji gibi alanlar kültürde erkeklerin çalıştıkları alanlar olarak tanımlanmışlardır. Hegemonik erkeklik, hegemonyasını kısmen aklın gücünü temsil ettiğini, bu nedenle tüm toplumun çıkarlarını temsil ettiğini ileri sürerek tesis eder. Dolayısıyla hegemonik erkekliği kaba kuvvet ve ham saldırganlıkla bir tutmak hata olur. Victor Seidler ataerkil kültürü açıklarken ruh/beden ikiliğine ve eril otoritenin aklın bedenden kurtarılmasıyla bağlantısına vurgu 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yapar — bedenli olmanın doğurduğu çelişkilerin nasıl aşıldığını İkinci Bölümde ele alınıştık.! 

Michael Winter ve Ellen Robert, çığır açan bir makalelerinde, erkeklik ile akılclık arasındaki ilişkinin, değişimin yaşanabileceği kilit bölge olduğunu öne sürüyorlardı. İleri kapitalizm iş dünyasının yanı sıra bir bütün olarak kültürde de akılcığının artması anlamına geliyordu. Başka bir deyişle nihai amaçlara odaklanmak yerine araçların verimliliğine odaklanan teknik aklın kültür alanında gitgide daha baskın hale gelmesi anlamına geliyordu. (Sınırsız kaynaklarını ve büyüleyici teknik ustalığını beş para etmez yayınlara tahsis eden ABD'deki televizyon sanayisi bunun çarpıcı bir örneğidir.) 

Winter ve Robert, erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümünün günümüzde din veya cebir aracılığıyla meşrulaştınlmaktan ziyade üretime ilişkin teknik düzenlemeler aracılığıyla meşrulaştırıldığını savunmaktadır. Buna göre, erkek çocuklar yetiştirilirken onların erkeklikleri kurumsal iş dünyasının ihityaçlarını karşılayacak kalıba sokulmaktadır. Böylece bir bütün olarak erkeklik, kurumsal iş dünyasının ekonomik yapısına ve onun ehlileşmiş kültürüne uygun olacak biçimde yeniden şekillendirilmektedir: 


Erkeklik gitgide teknik aklın biçimlerinin birey tarafından içselleşmesini temsil eden kişilik özellikleriyle tanımlanmaya başladı çünkü çağdaş toplumda başlıca baskı biçimini teknik aklın ta kendisi teşkil ediyor.? 


Bu meselelerin önemli olduğundan hiç şüphe yok. Akılcılaştırma modem kültürün tarihinin ana izleklerinden biridir ve akılcılaştırma ile cinsiyetin toplumsal inşası arasında bir bağlantı olduğu fikri her geçen gün biraz daha kabul görmek- 


! Akılcılık, erkeklik ve Avrupa felsefesi üzerine, bkz. Seidler 1989. Araçsal/ dışavurumcu ikiliği üzerine, bkz. Parsons ve Bales 1956. Bilim ve teknolojideki kültürel erilleşme üzerine, Easlea 1981, 1983. 

? Winter ve Robert 1980: 270. 
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tedir. Dolayısıyla Winter ve Robert'ın teknik aklın egemen olduğu iş dünyasını incelemek için başvurdukları strateji sağlamdır. Fakat savları aşırı genellenmiştir; çünkü iş dünyası onların savının ima ettiğinden daha sınırlıdır. Tarihsel olarak baktığımızda doğrudan hâkimiyet (kurumsal şirket yönetimi, askeri komuta kademesi gibi) etrafında örgütlenmiş erkeklik biçimleri ile teknik bilgi (uzmanlık gerektiren meslekler, bilim gibi) etrafında örgütlenmiş erkeklik biçimleri arasında önemli bir ayrımın var olduğunu görüyoruz. İleri kapitalist toplumlann toplumsal cinsiyet düzeninde, bu ikinci grupta yer alan erkeklikler, birinci grupta yer alan erkekliklerin hegemonyasına meydan okumuşlarsa da bu konuda tam anlamıyla başarılı olamamışlardır. Şu anda bu iki grup erkeklik, hegemonik erkekliğin bünyesinde sapmalar ya da alternatif vurgular olarak bir arada bulunmaktadır. 

Teknik bilgi etrafında örgütlenen erkekliklerin ağırlıkta oldukları belirli ortamlar vardır. Özellikle “yeni orta sınıf”ın iş dünyasında baskınlar. Rakip kuramlar bunun yerine yeni sınıf, vasıflı düşünce işçileri, teknoyapı veya yeni küçük burjuvazi kavramlarını kullarıyorlarsa da bu kuramların hepsinde bilgi tabanlı sanayilerin ortaya çıkışı, yüksek öğrenimin yaygınlaşması, işçilerin vasıflarının artması, uzmanlaşmanın etkisi, mesleki ve teknik işlerde çalışma kültürü gibi konu başlıklarırun ortak olduğunu görüyoruz.3 Ben burada bu gibi ortamlarda çalışan ve uzmanlık sahibi olduğu halde zenginliğin sağladığı toplumsal otoriteden, eski mesleklerinin ve kurumsal şirket iktidarının sağladığı statüden yoksun erkeklere odaklanmak suretiyle akilalik etrafında gelişen kriz eğilimlerini ele almayı amaçlıyorum. 

Bunu bu konumda bulunan dokuz erkeğin yaşam öykülerinden hareketle yapacağım. Bu erkeklerin yaş aralığı 20'lerin ortaları ile 40'ların ortaları arasında yer alıyor. Muha- 


3 Yeni orta sınıf üzerine artık muazzam bir literatür var. Bu konuda 
özellikle yüksek öğrenimin kültürel önemini vurgulayan, Gouldner'ı (1979) ve Sharp'ı (1983) yararlı buluyorum. 
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sebeci, mimar, bilgisayar teknisyeni, gazeteci, kütüphaneci, pilot, psikolog, öğretmen ve sosyal yardım derneğinde müdür olarak çalışıyorlar. Dördü eşleriyle veya sevgilileriyle yaşıyor. 
Biri evlenmek üzere. İkisi kısa süre önce ayrılmış. İkisi uzun süredir yalnız. 

Bu grup, önceki bölümlerde incelediğimiz gruplardan daha fazla çeşitlilik barındırıyor. Vaka çalışması için toplanan malzemeyi derli toplu şekilde özetlemek her zaman zor bir iş olmuştur. Bu vakalarda daha da seçici davrandığımın farkındayım ama meseleleri açımlamaya yetecek kadar ayrıntıyı sunabildiğimi umuyorum. 


Erkekliği İnşa Etmek 


Tıpkı Beşinci ve Altıncı Bölümlerde ele aldığımız erkekler gibi bu grupta yer alan erkeklerin de büyük bölümü çocukluklarını geleneksel aile düzenine sahip evlerde geçirmişler. Babaları çalışıyormuş ve evin reisi konumundaymış. Anneleri ise ev kadınıymış ve çocukların bakımıyla ilgilenip ev ortamının duygusal hayatını yönetiyormuş. (Don Meredith vakası hariç. 
Onun annesi, kocasını terk edip çocuklarına tek başına bakmış.) Bu erkeklerden pek azının anne ve babası karşılıklı dayanışmaya sahne olan sıcak bir evliliğe sahip gibi görünüyor. 

Chris Arygris'in ailesi bu cetvelde ortaya yakın bir yerde yer alıyor. “Kral gibiydi” dediği babası iri yarıymış (ama dayakçı değilmiş), otoriter tavırlı, “hayatınızı yöneten türden” bir adammış. Annesini ise “yumuşak huylu, sakin, sessiz, şefkatli, harika” biri olarak tarif ediyor. Annesi geride durup “Babana söyleyeceğim!” gibi uyarılarla evde otoriteyi babasına devredermiş. En azında görünüşte öyleymiş. Chris zamanla annesini “kurmaz” ve başarılı bir “manipülatör” olarak; babasını ise “yumuşak kalpli” biri olarak görmeye başladığını belirtiyor. Ama elbette çocukken erkek/kadın kutuplaşmasından hiçbir kuşku duymamış. 

Chris erkek tarafa meyletmiş. Lise futbol takımında hevesli ve başarılı bir futbolcu olmuş, gösteriş olsun diye akranları arasında kafayı çekip erkeklik taslarmış. Kadınların çevresinde fazla dolaşmadığını ifade ediyor. Birkaç erkek kardeşi varmış, bir erkek lisesine girmiş ve boş zamanlarını futbol oynayarak değerlendirmiş. Artık bir yetişkin olmasına rağmen hâlâ futbola düşkün ama ilkesel olarak spor dışındaki tüm alanlarda şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyor. 

Paul Nikolaou bu tür bir akran grubunu dışarıdan görmüş. İşçi sırufına mensup, yoksul ve çalışkan bir göçmen ailenin tek çocuğuymuş. Eşi üzerinde tahakküm kuran bir koca ile çocukları üzerinde tahakküm kuran bir anneden oluşan soğuk ve hiyerarşik bir aile tablosu çiziyor. Annesini küçük gören babasından onun bu tavrını miras almış. 

Annesi ile babası Paul'ün eğitim görüp daha iyi bir yaşama kavuşmasını istedikleri için onu uzun saatler boyu ders çalışmaya zorlamışlar. Sporun rağbet gördüğü bir okulda bu durum Paul'ü soyutlanmasına neden olmuş. O da çareyi Anglo oğlanların “erkeklik taslamak, kızlara gösteriş yapmak ve benzeri” davranışlarıyla alay edilen bir etnik anklavda takılmakta bulmuş. Akdeniz erkekleri hakkındaki Anglo kalıpyargısıyla çelişir şekilde Paul bu davranışın “Avrupa yaşam tarzına o kadar da egemen olmadığı" konusunda ısrar ediyor. 
Fakat Paul egemen kültürün erkeklik tarımını eleştirse de kendi kültürünü eleştirmekten çok uzak. Mensubu olduğu etnik topluluktan genç bir kadınla evlenmek üzereler. Paul dışanda çalışıp para kazanırken eşinin evde durup çocuklara bakmasını bekliyor. Bebek bezlerini değiştirmeye elbette yardım edeceğini söylüyor. Ona göre bu, erkeklerle kadınlar arasındaki doğal farklılıktan ileri geliyor: 


Kadının bedensel ve ruhsal açıdan, evi çekip çevirmek, aileyi bir arada tutmak gibi işlere daha yatkın olduğuna inanıyorum. Elbette erkekler illa kadınlardan kuvvetli olacak diye bir kaide yok ama... erkeklerin geneli bir işte çalışmak konusunda hırslılar demeyelim de daha hevesliler ve örneğin eve ekmek getirmekle yükümlü olduklarını hissediyorlar diyelim.. 
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Paul'ün Anglo akran grubuna ilişkin yorumu başka bir meseleyi, olumsuz örneklerin önemini ortaya koyuyor. Bu gruptaki erkeklerin neredeyse yarısı, itici. buldukları ya da mesafeli oldukları erkeklikler hakkında yorum yapmaya gönüllüydüler. Hugh Trelawney'nin anlattıklarında böyle birçok olumsuz örnek bulmak mümkün: okulun A sınıfındaki "inekler"; okuldaki eşcinsel bir halterci; özel hayatlarındaki sorunlan büyüten “süt çocukları", "jilet gibi giyinenler" (kendisi ise sörfçülerle takılıyormuş); geyler veya en azından efemine olanları; üniversitedeyken birlikte futbol oynadığı beyinsiz futbolcular: 


Hiçbir zaman futbol tayfası tarafından tam anlamıyla kabul görmedim çünkü onlar kuvvetli, ketum ve vahşi tiplerdi ama nasıl davrandığınız, kendiniz hakkında ne söylediğiniz, diğer insanlar hakkında neler söylediğiniz gibi şeyler konusunda son derece güçlü bir algıları da vardı. Futbolla ilgilenmeyen, kafası kıyak gezen, sivri dilli, alaycı ve futbolculara bok atıp onların bir yığın mankafadan ibaret olduğunu söyleyen tiplere kendimi daha yakın hissediyorum. Yani onları arasında da yine yabanciydim ama bu kez biraz daha farklı görülüyordum. Gerçi birlikte futbol oynadığım herkesin mankafa olduğunu söyleyemem, aralarında benim gibi başka çocuklar da vardı. Özetle en azından kendimi yakın hissettiğim birileri vardı. 


Hugh'un ustalıkla tasvir ettiği bu imgeler, erkeklik tanımlarının ilişkisel niteliğini açıkça gözler önüne seriyor. Paul Nikolaou'nun yorumu da bunu gösteriyor; erkeklik tarumının neden soyutlanmış bireyin inşası olmadığını, bir grubun ortak çalışması olduğunu ortaya koyuyor. Onun vakasında bu, ergenliğindeki etnik akran grubu ve yaklaşan evliliğiyle ilişkili bütün bir etnik çevre olarak karşımıza çıkıyor. 

Don Meredith'in anlattıkları, toplumsal cinsiyetin bir mesleki grup içinde, öğretmenler odasındakiler arasında nasıl kurulduğunu bize gösteriyor: 
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Öğretmen kadrosu genel olarak sporseverdi. Hatta birinci sınıf bir futbolcumuz bile vardı. Çok arkadaş canlısı ve içten biriydi, insanlar onunla arkadaşlık etmekten hoşlanırlardı ama iflah olmaz bir cinsiyetçiydi. İnsanlar bundan besleniyor gibi geliyor bana... Bence o, öğretmenler odasındaki genel havayı etkiliyor. 
Şakalaşmaktan ve iyi vakit geçirmekten hoşlandıkları da ortada. 
Ama sıra ülkenin kültürel meseleleri hakkında konuşmaya geldiğinde hiçbir şey bilmek istemiyorlar. Özellikle de kadınlar; onlar da bir bakıma çok cinsiyetçiler. Flört edecekleri ve küçük oyunlar oynayabilecekleri birilerinin etrafta olmasını seviyorlar... Beni bunları yapabilecekleri biri gibi görmüyorlar. 


Bahsettiği birinci sınıf futbolcunun hegemonik erkekliği rutin desteğe, hatta kadınların desteğine bile bel bağlıyor olabilir. Don'un cinsiyetçiliğe karşı çıkışı ise onun “her şeyi fazla ciddiye alan biri” olarak görülmesine yol açmış. 

Görüştüğümüz bu erkeklerin anlattıkları da gösteriyor ki bu erkekleşme süreçleri kayda değer çeşitlilikte sonuçlar üretebiliyorlar. Örneğin yüksek teknoloji sanayisinde kariyer basamaklarını tırmanan Charles Lawrence, babasının üslubunu ve aile alışkanlıklarını yeniden üretiyor: Toplumsal cinsiyet ikiliğine tamamen geleneksel bir bakış açısıyla yaklaşıp "Bir kadını asla anlayamam ve nasıl düşündüğünü de bilemem; bundan adım gibi eminim" diyor. Bu onun, aynı kendinden emin tavırla karısı hakkında dile getirdiği “kendini çocuklarına adayan, kocasına son derece sadık bir eş” olduğu iddiasını değerlendirirken biraz daha temkinli olmamız gerektiğini gösteriyor. 

Diğer anlatılar hegemonik erkekliğin yeniden üretilişi konusunda daha fazla sorun ortaya koyuyor. Peter Blake yeni okuluna verdiği tepkiyi şöyle anımsıyor: 


Bizden liderler olmamız ve benzeri saçmalıklar bekleniyordu. 
Bunu bize açıkça söylediler. Toplantıların yapıldığı büyük salonun her yerinde zamanında kana bulanmış eski sömürgelerin ve devletlerin bayrakları ve savaşlarda ölen eski öğrencilerin adlarının yazılı olduğu hatıra plaketleri vardı. Futbol takımının 


295 


ilk on birine veya [ragbi takımının| ilk on beşine kaptanlık yapan futbolcuların, başardı münazaracıların ve kormuşmaaların adlannın yazılı olduğu bir sürü plaket vardı. Yani klasik Avustralyalı kafasıyla bir İngiliz devlet okulunun nasıl olması gerektiğini düşünüyorlarsa öyle bir okul yaratmışlardı. Bundan gerçekten hiç hoşlanmamıştım. 


Yine de Peter bir futbolcuydu. Onun hoşnutsuzluğu siyasi radikalizmden besleniyordu — nitekim o sıralar Vietnam Savaşı devam ediyormuş. Sıkıntılı aile ortamında kullanmayı öğrendiği duygusal mesafe koyma tekniğini yeni okulunda da kullanmış. Yetişkinliğinde ise öğrenci eylemlerine katıldığı kısa bir dönemi saymazsak pek değişmemiş. 


Akılcılığı İnşa Etmek 


Yeni orta sınıfa özgü tartışmalar örgün eğitimin kültürel ve kurumsal bir sistem olarak giderek artan ağırlığına dikkat çekiyor. Bu grupta ele aldığımız erkeklerin tamamı, liseden sonra eğitimlerine devam etmiş, hatta çoğu üniversitede okumuş. Avustralya eğitim sisteminin öğrenciler konusunda seçiciliği göz önüne alındığında bu, hepsinin okullarında nispeten başarılı öğrenciler oldukları, aralarından bazılarının ise hayli parlak olduğu anlamına geliyor. Bununla beraber uzmanlık alanları iki farklı biçimde belirlenmiş. 

Bugün bir bilgisayar teknisyeni olan Greg Brook, ilkokulda durumunun iyi olduğundan, bilgiyi "sünger gibi” emdiğinden ve "hep sınıf birincisi" olduğundan söz ediyor. İlkokuldayken onu özel eğitim sınıfına almışlar. Bu sınıflar ilkokulun son sınıflarındaki parlak öğrencilerden seçilerek oluşturuluyor. Bu sayede Greg'in liseye ve oradan üniversiteye geçişi kolay olmuş. Bu onun için hatırı sayılır bir toplumsal terfi anlamına da geliyor. Annesi bir barda çalışıyormuş, ilkokul mezunu babası ise dükkân açacak sermayesi olmadığı için kamyonetiyle mal satıyormuş. 
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Greg Brook'un iş dünyasına adım atma öyküsü kişisel açıdan bakıldığında böyle görülebilir. Kurumsal açıdan bakıldığında ise kalabalığın arasından “zeki” bir azınlığı seçip onları toplumda yukarılara taşıyacak şekilde örgütlenmiş bir eğitim sisteminin varlığını ifşa ediyor. Bütün o özel eğitim sınıfları ve üniversite seçme sınavları işte bu amaca hizmet ediyorlar. Greg'i vasıflı bir işçi ve bugün olduğu kişi haline getiren eğitimi yapılandıran şey, onu yetenekli biri olarak tarımlayan geniş kapsamlı bu kurumsal tanımdır. Nitekim Greg bu ilkeyi cinsel hayatında ve ilişkilerinde de uyguluyor. 
Kadınlar konusunda “seçici ve titiz” davrandığını, özellikle akıllı kadınlardan hoşlandığını, zekânın kendisi için bir çekicilik unsuru olduğunu ifade ediyor. Greg'e kalırsa insanlar bir ilişki pazarındalar ve burada kumaşlarına göre değer kazanıyorlar: 


Dürüst olmak gerekirse ortalamanın biraz üstünde olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla ortalamanın biraz üstünde şeyler arıyorum. Daima daha yukarılara bakıyorum veya bakmaya çalışıyorum. 


Charles Lawrence okuldayken sporla yeterince uğraşmışsa da bu alanda pek umut vaat etmemiş. Pilot olmak için güçlü bir arzu duyuyormuş. Pilotluk eğitimi almak için havayollarına başvurmuş ama bunun için gereken not ortalamasına sahip değilmiş ve bu yüzden başvurusu reddedilmiş. Ailesi ona üniversiteye gitmesi konusunda baskı yapınca onlara tepki olarak meyve hasatları için ırgatlık yapmış ve uçuş okuluna gitmek için bu yoldan para biriktirmiş. Sonunda pilot olmayı başarmış ama bir ekonomik durgunluk döneminde bir anda işsiz kalmış. 
Bunun üzerine, üniversiteye gitmeyi gönülsüzce de olsa kabul etmiş. Birkaç aylık mutsuz bir öğrencilik döneminden sonra "Uçmakta kararlıyım, ne yapıp edip uçacağım" demiş. Pilot olmak için sergilediği inat ve gösterdiği azimle en sonunda şeytanın bacağını kırıp hava kuvvetlerine katılmış. 
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Orada pilot adaylarının teknik becerileredinmelerinin yanı sıra kurumlarına sarsılmaz bir bağlılık geliştirmelerini de hedefleyen daha farklı bir eğitimle karşılaşmış. "Uçmak için nefes alıyordunuz, hava kuvvetleri için yaşıyordunuz", diyor. Hava kuvvetlerinin eğitim yöntemini şahsen sevmemiş ama etkili buluyor ve takdir ediyor. Eğitim süreci son derece stresli geçmiş. 
Pilot adaylarından bildikleri her şeyi unutmalan bekleniyormus. 
Çok stresli geçen bu eğitim süreci boyunca birçok olumsuz geri bildirim alıyorlarmış. Onlara ordudaki en seçkin pilotlar olacakları hissettiriliyormuş. Nitekim her beş adaydan sadece biri eğitimi başarıyla tamamlayabilmis. Adaylardan birbirleriyle ve diğer subaylarla sosyalleşmeleri, işlerini şevkle yaptıklarını göstermeleri, uzun saatler boyunca çalışmaları ve hava kuvvetlerinin teamüllerine uygun hareket etmeleri bekleniyormuş. 
Ayrıca evlenmeleri, üsse yakın bir yerde yaşamaları ve işleriyle evli eşleriyle ataerkil bir aile yaşamı sürdürmeleri de onlardan bekleniyormuş. 

Charles hava kuvvetlerinin ağır şartlarına bir süre dayanabilmiş. Sonra orada kurmak zorunda kaldığı yüzeyel arkadaşlıklardan uzaklaşmış ve ilk fırsatta sivil havacılık alanında kendine bir iş bulmak üzere ordudan aynlmış. Şimdiyse bir havayolu şirketinde mürettebat kadrosunda işbaşı eğitim alıyor ve kaptan pilot olma yolunda ilerliyor. 

Bu iki vaka, uzmanlığın tanımlandığı ve sürdürüldüğü farklı yolları göstermektedir. Greg Brook yaygın müfredatta ve ölçme ve değerlendirme alanlarında karşılığı olan genelleştirilmiş bir zihinsel beceri tanımından faydalanmıştır. Okul siciliyle çok çeşitli eğitim programlarına ya da işlere girebilirdi. Hangisinin olduğu önemsizdi. Nitekim görüşmelerimizde bu noktayı açığa kavuşturmak için en ufak bir çaba bile sarf etmedi. Kariyer meraklısı değildi. 

Oysa Charles Lawrence'ın kuvvetli bir görev duygusu var. 
İşiyle kişiliği adeta bütünleşiyor. Fakat bu da toplumsal. Çünkü burada ailevi pratikler devreye giriyor: Annesi başta ona bir 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uçuş okulu ayarlamış, babası masraflanm karşılamasına yardımcı olmuş. Uçuş dünyasına adıruru atmayı başanınca, özellikle de hava kuvvetlerine katıldığında, onu yoğurup kurumsal bir kalıba sokmak için tasarlanmış katı ve kesin bir görevlendirilme sürecine dâhil edilmiş. 

Bu özelleşmiş uzmanlık, genelleşmiş uzmanlıktan, yalnızca içeriği itibarıyla değil, aynı zamanda kurumsal temeli itibarıyla da farklıdır. Bu bölümde görüştüğümüz erkekler arasında pek rastlanmayan bir tavırla Charles örgün eğitimle ilgili kuşkuları olduğunu açıkça dile getiriyor. Kendini okuldaki “gerçekten zeki çocuklar”dan ayrı tutuyor ve babasınınki gibi bir "zekâ”nın doğuştan getirilen bir nitelik olmadığı, bir sağduyu ve icraat meselesi olduğu hususunda ısrar ediyor. 

Fakat Charles uçmanın deneyim ve beceri gerektirdiğinin bilincinde ve “kendi oyununda ustalaşmak için” epey titiz davranıyor. Hava kuvvetlerindeki pilotlar için uçmak nefes almak, yaşamak gibi bir şey. Bu nedenle hava kuvvetleri, personelinin şevkini arttırmak ve yeni beceriler geliştirmelerini sağlamak için bu akran ağını besleyecek adımlar atmıştır. Bu ağ son derece erilleştirilmiştir ve heteroseksüelliği bilinçli olarak teşvik eder (Avustralya'da 1992 yılına kadar, eşcinsel olduğu saptanan askeri personelin orduyla ilişiği kesiliyordu). Charles bu ortama tamamen dâhil olmakta isteksiz davranıp direnç göstermiş olsa da sivil havacılık sektöründe geçtikten sonra dâhil olduğu teknik akran grubunda böyle bir durum söz konusu olmamış. 
Nitekim bugün birlikte uçtuğu, birlikte sosyalleştiği ve “kabin ekibi”nden keskin biçimde ayrılan “teknik ekip” ile kaynaşmış durumda ve halinden memnun. Bu ayrım da cinsiyetlendirilmiş bir ayrım. Charles'ın gözünde kabin ekibi, kadınlardan ve gey erkeklerden oluşuyor ve Charles bu nedenle kendisiyle onlar arasına mesafe koyuyor. 

Uzmanlığın ziyadesiyle erilleşmiş bir tanımını dolaşımda tutan bir teknik akran grubu kalıbı başka sanayilerde de karşımıza çıkıyor. Örneğin Cynthia Cockburn Britanya'da yeni teknolojilerin mühendislik kanadında bu tanımın geçerli olduğunu ortaya koymuştur.* Charles Lawrence'ın içinde bulunduğu bu mesleki dünya adeta araçsal aklın arketipinin ete kemiğe bürünmüş halidir ve bu dünyada erkekliğin yeniden inşası yönünde bir baskının var olduğunu gösteren neredeyse hiçbir işaret yoktur. Aslına bakılırsa amaç-araç ilişkisine faydacı bir bakışla odaklanılması akıla analizde eğitimin etkisinin sınırlı kalmasına, dolayısıyla mevcut toplumsal cinsiyet ilişkilerinin eleştiriden muaf tutulup muhafaza edilmesine yaramaktadır. 

Yine de mesleki bilgi durağan değildir. Çünkü teknikler yeniden yapılandırılabiliyor ve yeni "uzmanlık" türleri yaratılabiliyor. Örneğin Peter Streckfuss ilk mesleğini bırakıp yeniden eğitim görerek bir danışman psikolog olmuş. Psikolojinin birçok yeniliğe ve deneye sahne olan insancıl kanadına olumlu bakıyor. Beşinci ve Altıncı Bölümlerde değindiğimiz kişisel gelişim hareketleri içindeki görüşler ve eylemlerle ilgileniyor. 

Kişisel gelişim hareketi, Peter gibi çalışanlar için kendi özelleşmiş diline sahip bir teknik akran grubu sağlar. Fikirlerin ve tekniklerin yaygınlaştırıldığı karakteristik bir kurum olan atölyeye sahiptir. Fakat bu akran grubu Charles Lawrence'ınki gibi erilleşmemiştir. Kişisel gelişim hareketindeki terapistlerin birçoğu kadındır ve hareketin feminizmi destekleyen bir ideolojisi vardır. Dahası, toplumsal cinsiyete refleksif bir bakış da sağlar. Cinsellik ve toplumsal cinsiyet ilişkileri, terapi ve atölye çalışmalarındaki ana başlıklardır ve bu denemeler süresince söz konusu teknikler erkeklik reformuna uygulanmaya çalışılır. Teknik akılcılık işte bu şekilde bir değişim tasarısına dâhil edilebilir. 


Kariyer ve İşyeri 
Jürgen Habermas kültürün akılıcılaştırılmasının, ekonomik performans ve siyasi rızaya ilişkin kültürel anlayışın altını 


1 Cockburn 1985. 
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oyarak, kapitalizm açısından bir teşvik krizi yarattığını öne sürüyordu. Hegemonik ve suç ortağı erkeklikler bu soruna toplumsal cinsiyet motivasyonunu devreye sokarak olası bir çözüm önermektedirler. Gruptaki erkeklerin neredeyse yansı, duygusal açıdan cazip kariyerlere sahip. Charles Lawrence ile Peter Streckfuss buna örnektir. Hatta Peter elindeki mesleğini bırakıp başka bir mesleği tercih etmiş olması itibarıyla burada daha tipik bir örnek olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. 

Bu gruptaki erkeklerin diğer yarısı ise berikilere kıyasla duygusal anlamda onlara hiçbir şey vaat etmeyen kariyerlere sahipler. Peter Blake mesleğini severek yapmadığını, son çare olarak bu mesleği yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor: 


Öğretmeyi sevmediğimi biliyordum, özel sektörde kariyer yapmak istemediğimi de biliyordum. Devlet memuriyetinin saçma sapan terfi basamaklarını tırmanacağım bir kariyerim olsun gibi bir şartım da yoktu. 


O da böylece kütüphaneci olmuş. Clyde Watson'ın ise muhasebe alanında kariyer yapmayı “seçtiği” pek söylenemez, o sadece babasına para kazandırdığını gördüğü işi yapmak istemiş ve onun izinden gitmiş. Şu anda bir üniversitenin işletme bölümünde okuyor. Bu onu entelektüel açıdan zorlamadığı gibi ona bir etik de sağlamıyor ama en azından “kişisel hedeflere ulaşmak” hakkında iş idarecilerini kullandığı jargonu kazandırmış. Clyde bu jargonu neden kadınlarla yakın ilişkiler kuramadığını (kişisel hedefleri uyuşmuyormuş) ve kardeşinin neden aylağın teki olduğunu (kendini motive edemiyormuş) açıklamak için kullanıyor. Dışarısı ona göre çorak bir arazi. 

Eğer bu işletme eğitimine bir örnekse buradan hareketle motivasyon krizi zirve noktasına o sıralar ulaşmış sonucunu çıkarabiliriz. Gelgelelim Habermas'ın savı, kurumların müşte- 


5 Habermas 1976, 2 Kısım, 7. Bölüm. 
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rek pratikler örgütleme becerisini hafife almaktadır. Akılcılık bireysel motivasyonlara fazla bel bağlanmadan, işyerinin yapısı aracılığıyla da pekâlâ sağlanabilir. Nitekim yaptığımız görüşmeler bunun iki farklı şekilde gerçekleştiğini bize gösteriyor. 

Charles Lawrence katı bir işbölümüne —kabin ekibine karşı teknik ekip- ve belirgin bir hiyerarşiye — üçüncü pilot/ikinci pilot/kaptan pilot- sahip olan işyerinde yeterince mutlu. Bir süre kokpit kapısının öteki tarafında çalışmış olan Peter Blake, karşıkültürden gelip havayolunda işe başladığında yaşadığı şoku hatırlıyor: 


Saç sakalın birbirine karıştığı, esrar çekilen, mantar yenen ve Tanrı biliyor ya daha nelerin olduğu bir dünyadan, bıyığınızın ağzınızın kenarlarını geçemeyeceği, günün yirmi dört saati nazik olmanız gereken muhafazakâr plastik bir dünyaya adım atmiştım. Gerçekten çok gergindim. 


Hiyerarşik düzene sahip bu tür işyerlerinde en fazla bilginin tepede toplanması beklenir. Örgütün akılcılığı resmi otorite ve toplumsal denetimle teminat altına alınır. 

İkinci işyeri türünde ise resmi emir komuta zincirinin yerine ortak hedeflere odaklanılır. Chris Argyris daha önce bir vergi dairesinde devlet memuru olarak çalışıyormuş. Dairede sıkıntıdan patlıyormuş. Şimdi başında bulunduğu sosyal yardım ofisi ise çalışanlar arasında resmiyeti azaltmaya, eşitliği sağlamaya ve paylaşımı arttırmaya ağırlık veriyor. Bu yaklaşımın karar alma süreçlerini ve hizmetleri iyileştireceği öngörülüyor ve Beşinci Bölümde ele aldığımız çevreci hareketin ofislerine benzer bir tarzı var. Chris'in bir kolektif evinde öğrendiği bu tarz, sosyal yardım ofisinde iyice sağlamlaştırılmış. 
Fakat iş yükünün ağırlığı (ki Chris “balataları sıyırmaya başladığı” için en sonunda iş gününü dörde indirmek zorunda kalmış) ve resmi bir denetim kurulunu şart koşan mali sorumluluk kuralları nedeniyle aşınmaya başlamış. 

Bu işyeri tarzı illa ilerici gruplarla sınırlı değildir. Clyde Watson finans sektörünün kıyısında yer alan küçük bir şirketin muhasebe kayıtlannı tutuyor. Onunla gerçekleştirdiğimiz görüşme sırasında bu işyerini ayrıntılarıyla betimledi. Bize tasasız, işlerin akıcı bir şekilde yürüdüğü, “rahat” bir ortam tablosu çizdi. Bu tabloya göre şirketin resmi örgütlenmesi yok denecek kadar az ve işbölümü de asgari düzeyde; kervan yolda düzülür misali, her görev ve iş, ayaküstü görüşülüyor. 
Chris kendi önemini vurgulamak için bu akıcılığı muhtemelen abartıyor; anlattığı bazı hikâyelere bakılınca işyerinin patronları olduğu ama onun bu patronlardan biri olmadığı açıkça anlaşılıyor. Ama temel iddiası kulağa inandırıcı geliyor. Bu şirkette belli ki bürokratik işleyiş teşvik edilmiyor, üstü kapalı, muğlâk kurallar geçerli ve makamlar müzakereye açık. Bu tarz, 1980'lerde yaşanan spekülatif genişleme sırasında para piyasalannın dahi çocukları arasında muhtemelen yaygındı. 
Bu bakımdan Clyde’in hikâyesi Apple Computer'ın ilk zamanlarki haline ve —daha farklı bir ölçekte- Michael Milken'in yönettiği ünlü çürük tahvil operasyonuna benziyor. 

Demek ki işyeri denetimine ilişkin çok farklı deneyimler mevcut. İşte bu yüzden, bu erkekler grubunun neredeyse tamamı için uzmanlık ile otorite arasındaki karşıtlık meselesinin aynı biçime büründüğünü görmek insanı biraz şaşırtıyor. İster Charles Lawrence'ın hava kuvvetlerinde üstlerinin yoğun baskısına direnişi olsun, ister vergi dairesinde Chris Argyris'in yaşayan ölülere karşı verdiği mücadele olsun, mesele otoriteyi savuşturup uzakta tutmakta düğümleniyor. Görüştüğümüz erkekler otoriteye genel olarak eleştirel yaklaşıyorlar; hatta aralarından bazıları kibirli ve sert patronlar hakkında iyi kotarılmış korku hikâyeleri anlatıyor. 

Fakat bu erkeklerin çoğu, kariyer yapılan işlerde çalışıyorlar. Ölmezler veya işyerleri iflas etmezse zamanla yükselip diğer çalışanlar üzerinde otorite sahibi olacaklar. Hatta birkaçı şimdiden olmuş bile. Charles Lawrence'ın işyeri gibi hiyerar- 


6 Apple Computer için, bkz. Roszak 1986; çürük tahvil ofisi için, bkz. Vise 
ve Coll 1991. 
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şik şekilde örgütlenmiş işyerlerinde bu gayet kolay olsa da her yerde öyle kolay olmuyor. 

Bir uyumsuz ve sakal bırakmayı seven bir radikal öğrenci olan Peter Blake biraz rol yapsa kolaylıkla kabin görevlisi olabilirmiş. Şu anda ise bir kütüphaneci olarak çalışıyor ve kendi personelinden sorumlu. İşbölümünden rahatsız ve hiyerarşik ilişkiler içerdiği için sekreterler kullanmaktan hoşlanmıyor. 
Personelini nasıl idare edeceği ve amir olarak sahip olduğu fiili otorite ile eşitliğe duyduğu inana nasıl bağdaştıracağı sorusuyla boğuşuyor. Şimdilik sonuç berabere; özellikle “iletişim” meselesinin altını çiziyor. 

O halde, işyerinde uzmanlık ile hiyerarşi arasındaki ilişkinin, bu gruptaki erkeklerin karşılaştıkları karakteristik bir sıkıntı olduğunu savunabiliriz. Teknik akılalık, hiyerarşik toplum düzeniyle tamamen bütünleşmemiş gibi görünüyor. 
Peter Blake'inki gibi rahatsızlık verici tavizlerde vermek bu durumun olası bir sonucudur. 

Bir diğer olası sonuç ise bir grup olarak entelektüel anlamda yetişmiş heteroseksüel erkeklerin işyerinde eril otorite ile teknik akilahgin karşı karşıya geldiği meselelerde kendi içlerinde aynlığa düşmeleridir. Örneğin kadınlar için istihdamda fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan düzenleme böyle bir meseledir. Bu, işe en kalifiye adayın alınmasını teşvik etmesi itibarıyla uzmanlığı gözeten akılcı bir stratejidir. Ama aynı zamanda bugüne kadar erkekler kulübü olarak görülegelmiş yerlerin kapılarını kadınlara açması itibarıyla teknik işyerlerine hâkim olan eril kültürü de aşındırır. Erkekler arasında yaşanan bu gibi ayrılıkların yarattığı siyasi olanaklar ise dikkate değerdir. 


Akıldışı 


Demek ki işyerinin akılcılığı en iyi ihtimalle ikirciklidir. Erkeklik ile akılcılık arasında kurulan eşitlik yaşamın diğer alanlarında daha zorlu sınamalara maruz kalmaktadır. Özellikle cinsellik -ki geleneksel olarak hem erkekliğin tanımladığını 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önemli bir saha hem de aklın denetleyiciliğine bir tehdit olarak görülür- söz konusuysa İkinci Bölümde tartıştığımız bedenlenmeyle ilgili meseleler geçiştirilemez. 

Bu grupta görüştüğümüz erkekler zorunlu heteroseksüelliğin yönettiği bir dünyada büyümüşler. Onlarla yaptığımız görüşmeler zorunlu heteroseksüelliğin kültür ve birey üzerindeki baskısını ortaya koyuyor. Hal böyleyken eşcinsel deneyimin -çocukluk çağında cinselliği keşfederken veya yetişkinlik deneyimlerinin bir unsuru olarak- bu grupta hiç de seyrek olmaması özellikle dikkat çekici bir noktadır. Aslına bakılırsa bu erkeklerin cinsel kariyerleri etkileyici bir çeşitlilik sergiliyor. 
Bazısı okul günlerinden beri faal bir cinsel yaşama sahip. Örneğin Hugh Trelawney üniversitedeyken “Yılın Hergelesi” seçilmiş. Diğerleri ise kendi çocukluk çağı erotizmleriyle ilgili bir şey hatırlamıyorlar ve bugün sınırlı bir cinsel yaşamları var. 
Paul Nikolaou ile Charles Lawrence ilk andan itibaren tek bir çizgi tutturup cinselliklerini o yönde ilerletmişler. Peter Streckfuss gibi bazılarının cinsellikleri ise zaman içinde yön değiştirmiş. Onlar bunu hayatlarındaki bir dönüm noktası olarak tecrübe etmişler. 

Bu erkeklerin seks pratikleri çeşitlilik sergiliyorsa da seks hakkındaki kültürel deneyimleri ortak. Çoğu, cinselliğin bastırıldığı, geleneksel ataerkil ailelerde büyümüş. Çoğunun ailesi onlara cinsellik eğitimi vermemiş, en iyi ihtimalle bağlı oldukları kiliseden cinselliğin onlar için yasak olduğunu öğretmişler. 
Çocukken faal bir seks hayatları olduysa bile bu ya cinselliği gizli kapaklı keşfetmek ve kaçamak hazlar tatmak ile sınırlı kalmış. 

Cinsellik, ergenlik çağında ve yetişkinliğin ilk yıllarında sık sık bir gerginlik ve kaygı kaynağı haline gelir. Çocukken geceleri yatağına yattığında içerde babasının temizlikçi kadını becerişini dinleyen Don Meredith, lisedeyken birkaç kıza gönlünü kaptırmışsa da asla okul otobüsünde yanlarına oturmaktan öteye geçememiş. Üniversitedeyken ise genç feministleri 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uzaktan hayranlıkla seyretmekle yetinip yanlarına yaklaşmamış. “Kadınlara çekici gelebileceğimi hiç düşünmedim” diyor. 
Don, bekâretinden kurtulmadan önce, hezimetle sonuçlanan, sinirlerini bozan bir dizi girişimde bulunmuş ve bunları nükteli ama açık bir dille anlatıyor. Bekâretinden kurtulduğunda bile düzlüğe çıkamamış: Bu kez de boşalamadığını fark etmiş. 
Bu durum onun için sürekli bir kaygı kaynağı haline gelmiş, hatta çözüm olarak hipnonterapiyi bile düşünmüş. Gerçi “onun için hiç önemli değildi” diyerek partnerinin hakkını da teslim ediyor. 

Cinsellik bir duygusal karmaşa kaynağı, akıldışı bir alan olacak diye bir kaide yok ama o hale de getirilebiliyor. Nitekim burada ele aldığımı yaşam öyküleri genellikle böyle sonuçlanmışlar. Bu potansiyel karmaşa ile bedeni dönüştüren farklı stratejiler aracılığıyla başa çıkılmaktadır. Cinselliği daha en baştan, sıkı sıkıya tanımlanmış, sınırlı bir alana hapsetmek bu stratejilerden biridir. Bunu Paul Nikoloua uyguluyor. Önceki sayfalarda da belirttiğimiz gibi, Paul evlilik hazırlığı yapıyor ama mensubu olduğu etnik topluluğun baskısı altında; çünkü ondan ve nişanlısından, evlenene kadar bekâretlerini korumaları bekleniyor. Bir anlık şehvet uğruna şeytana uymak onun için “utanç verici” bir durum olurdu. Gerçi hayli ateşli anlar yaşıyorlarmış ama nişanlısı çok ileri gitmelerine asla izin vermiyormuş. Yani hem ikilem hem de o ikilemin çözümü müşterek pratiklerdir. 

Cinsellik pazarlıkla da idare edilebilir; karşılıklı konuşarak onu başka bir kalıba sokmak pekâlâ mümkündür. Don Meredith bekâretinden kurtulmayı başardıktan sonra ayrıksı bir cinsel üslup geliştirmiş. Partnerine ilgi göstermeye çalışıyor, ön sevişmeyi ve yatak sohbetini uzun tutuyor, sevişirken parmaklarını kullanmak gibi çeşitli numaralara başvuruyor. 

Bu gruptaki erkekler arasında, erkek ile kadının karşılıklı hazzını ve pazarlığı vurgulayan bir cinsellik adabı yaygın. 
Greg Brook bunu şöyle anlatıyor: 
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Daima karşımdakini olabildiğince memnun etmeye çalışıyorum. 
Çok hızlı gittiğim, “bu kez berim sıram, sen istediğini haftaya alırsın” dediğim nadirdir. İşin tuhah, takıldığım kadınların çoğu da böyle. 


Greg'in ise son ilişkisi kısa süre önce sona ermiş. İlişkisinde iletişim kuramadığını hissetmiş. O yüzden şimdi kartlarını daha açık oynamaya çalışıyor: 


O hatunla ilişkim öyleydi mesela. Sonra kendime, ahmaklık etme, ne hissediyorsan git ona açıkça söyle, dedim. İçinde hiçbir şey kalmayacak; bir ay, bir hafta, bir gün, hatta bir saat bile beklemeyeceksin, ne hissediyorsan sıcağı sıcağına söyleyeceksin ki bir işe yarasın. Bunu yapmaya başladıktan sonra kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Galiba artık daha dürüst davramyorum ve karşımdakinden daha olumlu tepkiler alıyorum. 
Ben açıksözlü davrandığım için karşımdaki de birden kartlarını açık oynamaya başlıyorlar. Bunu yapmadıklarında onları yok sayıyorum demeyelim ama hayatımdan çıkarma eğiliminde oluyorum diyelim, bu daha doğru. 


Dengeyi sağlamak kolay değil. Pazarlıklar eşler arasında kimileyin sert tartışmalara da sahne olabiliyor. 1970'lerin ortalarında cinselliğin bereketini keşfeden Peter Streckfuss, eşi Ann'e “açık evlilik” isteğini ifade etmiş. Ann'in fazla seçeneği yokmuş. Anlaşıldığı kadarıyla Peter ona bu taleple geldiğinde zaten başka bir kadınla da birlikteymiş, yani önce diğer kadınla birlikte olmuş sonra bunun için eşinden izin istemiş. Ann buna şiddetle karşı çıkınca “kızılca kıyamet koptu” diyor. İkisi arasındaki pazarlıklar sürerken Peter eşinin arkadaşıyla birlikte olmaya devam etmiş. “Bu Ann'i çok incitmişti” diyor. Geceler boyu süren pazarlıkların sonunda Peter'in bazı kurallara uyması koşuluyla Ann razı olmuş; Peter ilişkilerini kesinlikle eve taşımayacakmış. Birlikte olacağı kadınlara evli olduğunu en baştan söyleyecekmiş. Fakat Peter'in bu ilişkileri fazla uzun 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sürmemiş, zamanla hevesi geçmiş. Peter şu anda “yalnız” olduğunu söylüyor. 

Son olarak, cinsellik nesneleştirilebilir. Kendini sakatlama hikâyesini ve erkekliğinde reform yapma tasarısını İkinci Bölümde ele aldığımız Hugh Trelawney şu anda biraz pornografik içeriğe sahip bir dergide çalışıyor. Bu konuda savunmacı bir tavır içinde —”“biraz riskli bir iş” diyor- ama yaptığı iş nedeniyle dikkatleri üzerine toplamaktan da memnun. İşinden bahsedince insanlar büyük bir merakla ona kulak kesiliyorlarmus ve katıldığı partilerde tanıştığı adamlar ona dergide yer alan modellerle yatıp yatmadığını sorup duruyorlarmış. “İlk zamanlar bundan biraz keyif aldığımı itiraf etmeliyim. Ama fazla uzun sürmedi. Bir süre sonra rahatsız edici olmaya başlıyor” diyor. 

Hugh'un işyerinde cinsel gerilim, işin rutine binmesi ve konu hakkında yapılan şakalar aracılığıyla azaltılıyormuş. 
Hugh yaptığı işin nitelikli dergicilik olduğunu vurguluyor ve onu olağan gazetecilik gibi göstermeye çalışıyor. Hugh'un yaptığı işi gerekçelendirmeye çalışırken sergilediği belirgin tedirginlik araçsal aklın gücünün birtakım sınırları olduğunu işaret ediyor. Çünkü Hugh cinsel ilişkilerin insan deneyiminin bir parçası olduğunu ve bu şekilde muamele görmemesi gerektiği düşüncesini sürdürüyor. Dolayısıyla akılcılaştırma süreci burada henüz tam olarak bünyesine katamadığı bir ahlaki düzenle karşı karşıya kalmaktadır.” 

Yaşamın cinsellikten başka alanlarında da akılcılaştırmaya sınırlar çizildiğini, hatta akıldışı olanın bilfiil kucaklandığını bile görebiliyoruz. Bunun en çarpıcı örneğini Charles Lawrence vakasında görüyoruz. Son derece akılcılaştırılmış bir alan olan havacılık sanayisinde sorumluluk sahibi bir teknik uzman olarak çalışan Charles'ın birçok batıl inancı var. 
İnsanların önceki hayatlarında kim olduklarını bildiğini ileri süren bir kâhinin sözlerini alıntılayıp kendi başarısını tama- 


7  Poole(1991) bu izlekler üzerin harika bir analiz yapmıştır. 
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men “talihin oyunu” olarak görüyor, şans oyunları oynuyor ve bazı anlarda son derece katı bir kadercilige sığınıyor. (Bunun üzerinde biraz düşününce kısa süre önce Amerikan Havayolları ile yaptığım bir uçak yolculuğu aklıma geldi. Uçakta dağıtılan dergide bir günlü fal kısmı bile vardı.) Teknolojinin Charles'ta bedenlenen akılcılığı adeta ondan failliği çalmış ve onu tesadüflerin, gizli güçlerin merhametine bırakmış. 

İleri kapitalizmin dünyasında elbette bundan daha geniş akıldışı eğilimler de vardır. Günlük fallar bunun sadece başlangıcıdır. Yeni Çağ (New Age) dinlerinin ortaya çıkışı ve köktendindiliğin hortlaması bugünkü ABD'nin çarpıcı özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa'da faşizmin hortlaması ve halk arasında ırkçılık ile şovenizme desteğin artması da aynı derecede çarpıcı olgulardır. Mitopoetik erkekler hareketi de Yeni Çağcı hassasiyetleri paylaşması ve akılcı tavrı reddedip erkeklerin ilkel duygularını geri kazanmaları gerektiğini ileri sürmesi itibarıyla bu yelpaze içinde yer almaktadır. Bu grupta ele aldığımız erkeklerden hiçbirinin bu hareketle bir bağlantısı yoktu. Zaten bu hareket Avustralya'da şu anda fazla etkili değil. Fakat bu erkeklerin verdikleri örneklere baktığımızda bu hareketin başka ülkelerde yeni orta sınıf içinde kendine nasıl muhatap bulabileceği açıkça görülebiliyor. 


Akıl ve Değişim 


Demek ki bu erkeklerin yaşamlarının çeşitli alanlarında akılcılık sınırlıdır ya da tartışmalıdır. Burada hegemonik erkeklik ile ileri kapitalizmin akılcılaştırılmış iş dünyası arasında doğrudan ve basit bir intibaka rastlamıyoruz. 

Aslında bazı noktalarda değişime karşı aleni bir direniş söz konusudur. Charles Lawrence ve Paul Nikolaou gibi erkekler geleneksel işbölümünü ve temelini evlilik kurumunun oluşturduğu muhafazakâr bir cinsel ideolojiyi onaylayarak, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin değişmesine karşı çıkıyorlar. 
Diğer erkeklerse kurumlardaki eril konumlarını yeniden müzakere etmeye zorlanmışlar ve bu müzakere süreci pürüzsüz geçmemiş. Tıpkı Charles ve Paul gibi Greg Brook da toplumsal cinsiyetin doğuştan geldiğini savunan bir ideolojiye sahip: 


Feminist hareketin fazla ileri gittiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlar kadındır. Kadın olmak zorundalar. Dediğim gibi feministler -ölesiye feminist olanlar diyelim- geçmişle aşınya kaçtılar ve kadınları, o kadınları, değersiz varlıklara dönüştürdüler. Onlar artık kadın bile değiller. 


Greg her kesime hoşgörülü yaklaştığını, (gerçek) kadınları kendi eşiti olarak gördüğünü, hatta eşcinsellere bile “fazla göze batmamaları koşuluyla” tahammül edebildiğini söylüyor. 

Bununla birlikte Charles ve Paul'ün aksine Greg işyerinde kadınların otoritesiyle başa çıkmak zorunda kalmış. Ablasının şirketinde çalışırken onun patronluğu devam ettirmekte ısrar ettiğini öğrenmiş. Ablası Greg'in işin nasıl yürütülmesi gerektiği hakkındaki “önerilerine” kulak asmıyormuş. Bu da gerilim tırmanmasına neden olmuş: 


Tamamen kaskatı kesilmiştim, adeta tüm kaslarım kilitlenmişti, deliye dönmüştüm. [Kız arkadaşımın] evinin önünde, arabanın içinde her zamanki gibi oturuyorduk. Birden tüm kaslarım ve kollarımın dirseklerimden bileklerime kadar olan kısmı kilitlendi. Ellerimi bir saat boyunca direksiyondan ayıramadım. Gidemedim; olduğum yerde kalakaldım. Kız arkadaşım bana “haydi içinde kalmasın, dök içini, ağlaman gerekiyorsa ağla, yeter ki içinde kalmasın. Ancak öyle iyileşebilirsin, yoksa içine oturur ve düzelemezsin” diye telkinde bulunuyordu... 


Bu örnekte birçok şey bir araya gelmiş: erkekliğin bedendeki emareleri; toplumsal cinsiyete dayalı duygusal işbölümü ve çatışmada yön değiştirme. Duygusal kriz anında Greg'in arabanın direksiyonunun başında kasılıp kalması bile tek başına dikkate değer bir durumdur. Arabalar ile genç erkeklik 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afasında simgesel bir bağ var: Ablası Greg'in şirketin direksiyonuna geçme girişimine karşı çıkmış. 

Salt iktisadi akılcılık, erkeklerin kadınlar üzerindeki koşulsuz otoritesiyle bağdaşmaz. Fırsat eşitliği reformlarının aşmaya çalıştıkları çelişki işte budur. Pazaryerinin araçsal akılcılığı toplumsal cinsiyeti sekteye uğratabilecek güce - sınırlı şekilde olsa da— sahiptir. Nitekim Greg Brook vakasında hegemonik erkekliği sekteye uğrattığını açıkça görebiliyoruz. 

Bu gruptaki erkeklerin tamamı ~ister değişime dirensinler ister değişimi kucaklasınlar— toplumsal cinsiyet ilişkilerinde birtakım değişimler yaşandığının farkındalar. Aralarından bazıları değişimi gönülsüzce kabulleniyor. Örneğin Peter Streckfuss artık daha fazla ev işini üstlendiğini ifade ediyor: “Kadınların yapması gereken işleri de yapıyorum: evi temizliyorum, yemek yapıyorum, çamaşırları yıkıyorum” diyor. Ama eşinin odun kesmek ve aletleri tamir etmek gibi “erkek işlerini” yapmamasını eleştiriyor ve feministlere veryansın ediyor: 


Benim kızdığım şey sürekli bütün bu işleri yapmaktan sızlanıp eşitliğe inandıklarını söylemeleri. Ama bak, sana tüm samimiyetimle söylüyorum dostum, motorda yağ çubuğunun yerini sorsan bilmezler. Dahası, öğrenmek için kıllarını kıpırdatmıyorlar. 
İşte ben buna kızıyorum. 


Erkeklikte yaşanan değişimi kabullenmek belirli hallerde akılcılığa giden yol olarak görülebilir. Hugh Trelawney için öyle olmuş. Hugh ağır bedensel ve duygusal bir kriz yaşadıktan sonra “bir şeylerin artık kökten değişmesi gerektiğini” hissetmiş: 


İnsanlarla ilişki kurma şeklimi, rekabetçi ve statüye önem veren anlayışımı yeniden gözden geçirdim. Özellikle kadınlarla ilişki kurma şeklime baktım. Gayrı ihtiyari olarak kadınların aşağı görülmesinden ve eşit ücret alamadıkları düşüncesinden nefret eden kişiyi kaybettiğimi fark ettim. Şovenizmin iliklerine kadar işlediği bir hıyar olduğumu gördüm. Aşkı/cinselliği temelde 


311 


hâlâ bir oyun olarak -futbolla karşılaştınlabilecek eğlenceli bir oyunolarak- görüyordum. 


Böylece Hugh, kişiliğini değiştirmek için harekete geçmiş. 
İnsanları daha fazla dinlemek, duygudaşlık geliştirmek, onlarla yeni ilişkiler kurmak, duygularını açıksözlülükle ifade edip zaaflarını göstermekten çekinmemek ve rekabetçiliğini törpülemek için kararlı davranmış: 


Alışkanlıklarımı değiştirmeye ve artık fazla tehditkâr görünmemeye çalışıyorum. Sadece ben ve personam var. İnsanlar hâlâ zaaflarımı arıyorlar ve ben de onlann bana daha fazla açılmalarını sağlamaya çalışıyorum. Yani bir makine değil, insan olmaya çalışıyorum. Eskiden asıl hedefin insan gibi olmamak olduğuna inarıyordum çünkü insan yerine bir makine gibi olmayı başarabilirsem hayatta daha az duygusal sarsıntı yaşanm diye düşünüyordum. 


Hugh'nun tasarısı Beşinci Bölümde ele aldığımız erkekliği ıslah etme tasarılarıyla aynı çizgide yer alıyor. Fakat bu tasarırun pratiklerde öngördüğü değişim Hugh'un inanmak istediği kadar büyük değil: Hugh bağlanmayı reddediyor ("hâlâ bir kaçağım" diyor), hâlâ tek gecelik ilişkiler yaşıyor ve kendi yaş grubunda bir kadın fazlası olduğundan dolayı bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Feministlerin onun gibi erkeklere yönelttikleri eleştirilerin farkında; bu eleştirilere sinirlenip kulaklarını tıkıyor. Kadınlara yalan söylemediği sürece bu yaptığında bir terslik olmadığını düşünüyor. Cinsel devrimi feminizmden ayırıyor ve erkekleri öldürmeyi hedeflediğine kanaat getirdiği radikal feminizmi tasvip etmiyor. 

Hugh, Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinden hoşlanmıyor —“kafa s.kiyorlar” diyor- ama yanlış anlaşılmamak için hemen eşcinsellerle bir sorunu olmadığını da ekliyor- Ardından perdelerin rengine kafayı takmış “kadınsı” geylerden şikâyet ediyor. Erkeklerin kadınlara karşı tavırlarını değiştirmek istiyor ama “duyarlılık yarışına da girmem doğrusu... 
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sadece bu bile bazen bir insarı sıkıcı biri yapmaya yetiyor” diyor. Fakat kişisel niyeti ne olursa olsun Hugh bir porno dergide çalışmakla kadın cinselliğinin meta haline getirildiği ve erkekler arasında hovardalığın meşrulaştırıldığı değirmene su taşımaya devam ediyor. 

Hugh'nun kafa karışıklığına, benimsediği kişisel gelişim jargonuna (“persona” Jungcu bir kavramdır), korkusuna, kızgınlığına ve gafletine tek tek değindim çünkü onun yaşamöyküsü bize baskıcı bir erkekliği o erkekliği doğuran toplumsal yapılarla mücadele etmeden değiştirmeye çalışmanın yol açtığı kafa karışıklığını ve tepkileri berrak biçimde gösteriyor. 

Bu bölümün başında sözünü ettiğim üzere akılcılık, ataerkinin modern meşrulaştırılışının parçasıdır. Onun hayati parçalarından biri olduğu bile düşünülebilir. Fakat bu tehlikeli bir meşrulaştırmadır. Bu yaşam öykülerinden elde ettiğimiz bulgulara bakılacak olursa akilaligin belirli bakımlardan toplumsal cinsiyet ilişkileri içinde rahatsız edici bir unsur olara karşımıza çıktığı görülmektedir. Akılcılığın toplumsal biçimleri (piyasa akılcılığı ve yasalar önünde eşitlik gibi) toplumsal cinsiyet hiyerarşisini aşındırıp feminist direnişi desteklerler. 
Akılcılığın bilgi tabanlı mesleklerin işyerlerinde kurumsallaşması da otoriteyi aşındırır ve hegemonik erkeklik içinde gerilimlere yol açar. Teknik akıl, değişimi tasarısında kullanılmak üzere seferber edilebilir ama değişimin nihai hedefine ulaştırmaz. 

Hegemonik erkeklik ile suç ortağı erkekliklere daha yakından baktığımızda bunların madunlaştırılmış ve marjinalleştirilmiş erkekliklerden daha yekpare bir yapıya sahip olmadıklarını görüyoruz. Bu bölümde mercek altına aldığımız erkeklerin hayatları her ne kadar toplumsal yelpazenin sadece belli bir aralığını yansıtıyorsa da ataerkil aile düzeni ve cinsel macera arayışı, eşitlikçi ve hiyerarşik işyerleri, feminizmle uzlaşan ve çatışan görüşler arasındaki tezatı bize gösteriyorlar. 
Hatta reform ve modemleştirme girişimlerini dahi görüyoruz; 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gerçi bunun: sıkı belirlenmiş sınırlar içinde gerçekleştiğini de burada belirtmek gerekiyor. Üçüncü Kısımda erkeklikte değişimi hedefleyen siyasetin esaslarını ele alırken bu karmaşık ilişkilerin akıldan çıkarılmaması önem taşıyor. 
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3. Kısım 
Tarih ve Siyaset 


8 
Erkekliğin Tarihi 


Erkekliklerin belirli yerlerde ve zamanlarda ortaya çıktıklarını ve sürekli bir değişim içinde olduklarını daha önce vurgulamıştım. Erkeklikler tek kelimeyle tarihseldirler ve Birinci Bölümde çalışmalarından söz ettiğimiz tarihçiler tarafından bu durum yeterince belgelenmiştir. Fakat tartışmamızın şu ana kadarki kısmında tarihsel derinlik ve ölçek eksikti. 

Bugünkü erkeklik kalıplarını anlamak istiyorsak geriye dönüp onların ilk ortaya çıktıkları dönemi mercek altına almamız gerekiyor. Erkeklik ancak bütün bir toplumsal cinsiyet ilişkileri yapısı dâhilinde var olabildiği için onu modem cinsiyet ilişkileri düzeninin oluşumu içinde aramamız gerekiyor ki bu da aşağı yukarı dört yüzyıla yayılan bir süreci ele almak demek. Erkekliğin yerel tarihleri üzerine yakın zamanlarda yayımlanan çalışmalar bize bu konuda önemli ayrıntılar sağlıyorlarsa da biz daha geniş ölçekli bir tartışmaya ihtiyaç duyuyoruz. 

Bu meselenin ölçeğini ve hayati bağlantılarını esasen etnografya çalışmaları gözler önüne sermiştir: Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın gücünün daha önce eşine rastlanmayan boyutlarda artması, dünya imparatorluklarının kuruluşu, küresel kapitalist iktisadın tesis edilişi ve sömürgeleştirilen dünyaların toplumsal cinsiyet düzenleriyle eşitsiz şartlarda 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kurulan temaslar bu çerçeve içinde yer alırlar. Burada “bağlam” terimi yerine “bağlantı” terimini özellikle kullanıyorum çünkü erkeklikler bu emperyalist genişleme süreci tarafından şekillendirildikleri gibi, bu süreçte faal bir rol de oynamışlar, onun şekillenmesine bilfiil yardıma olmuşlardır. 

Popüler kültür bunu gözümüze sokmadan bize anlatmaktadır. Emsal erkeklikler genellikle bu süreçlerde ön hatlarda yer almış gerçek veya efsanevi kişilerden -Kanada'da Paul Bunyan ve ABD'de Davy Crockett'ten Britanya'da Arabistanlı Lawrence'a kadar— oluşmuşlardır. Çocukken Avustralya'da epey sıra dışı bir oyun oynardık. Bu oyun adeta emperyalizmin Kuzey Amerika'da ilerleyişi sırasında ön cephede “kovboylar ve kızılderililer” arasında yaşanan çatışmaların yeniden canlandırıldığı bir ritüeldi ve aslında Pasifik Okyanusu'nu çizgi romanlar ve Hollywood'un erkeklik imgeleri aracılığıyla aşıp bize kadar ulaşmıştı. Erkeklik ile şiddet arasında kişisel düzeyde var olan ilişkiyi onun aslında küresel bir ilişki de olduğunu kavramadan anlayamayız. Avrupalı/Amerikalı erkeklikler Avrupa/Amerika kültürünün baskın kültür hale gelmesiyle sonuçlanan dünya çapında şiddet olaylarıyla derinden bağlantılıdır. 

Aşağıdaki satırlarda, son derece karmaşık olan bu tarihin yalnızca bir taslağını sunacağım. Yine de şu anda içinde bulunduğumuz durumun sorumlusu olarak görülüp önem atfedilmiş bu tarihe ilişkin böyle bir taslak ortaya koymak da önemli olsa gerek. 


Çağdaş Toplumsal Cinsiyet Düzeninin 
Kuruluşunda Erkekliğin İnşası 


Modem kapitalist ekonomi, 1450'lerden 1650'lere kadar uzanan bir süreçte —Fransız tarihçi Fernand Braudel'in kullanışlı deyişiyle “uzun” on altıncı yüzyılda- Kuzey Atlantik dolaylarından ortaya çıktı. Modern toplumsal cinsiyet düzeni de bu dönemde şekillenme başladı. Bugün “erkeklik” dediğimiz 


318 


toplumsal pratik tertibatlarının kuruluşunda, tarihte yaşanan dört gelişme önemli bir rol oynamış görünüyor. 

Bunlardan ilki Avrupa'nın büyük şehirlerinde yeni bir cinsellik ve kişilik anlayışı üreten bir kültürel değişimin yaşanmış olmasıdır. Ortaçağ'a hâkim olan ve o sıralar zaten bir değişim geçiren Katolik anlayış, Rönesans'ın teşvik ettiği seküler kültürün ve Reform hareketinin Avrupa'da yayılmasının da etkisiyle tamamen sekteye uğradı. Onunla birlikte erkeklerin hayatlarını belirleyen son derece kuvvetli ve yerleşik idealler de sekteye uğradı. Nitekim manastır |keşişlik| sistemi yıkıldı; dinin düşünce dünyasını denetim altında tutma ve günlük hayatı düzenleme gücü, zorlu ve fakat istikrarlı bir süreçte yavaş yavaş azalmaya başladı. 

Bir yandan bu durum aile kurup evlenmenin kültürel tarafından her geçen gün biraz daha fazla teşvik edilmesine yol açtı ki buna evli bir rahip olan Martin Luther bizzat örnek olmuştur. Evli çiftler arasında yaşanan heteroseksüel ilişki, cinselliğin en haysiyetli şekli olarak görülmeye başlanıp cinsel perhizi vurgulayan keşişliğin yerini aldı. Zorunlu heteroseksüelliğin kültürel otoritesinin bu değişimden kaynaklandığı açıktır. 

Öte yandan ifadenin bireysel olduğu ve Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceği gibi fikirlerin rağbet görmeye başlaması bireyciliğe ve özerk benlik anlayışına kapı aralayan gelişme oldu. Bunlar Üçüncü Bölümde tanımlandığı şekliyle erkeklik fikrinin, yani eylemlerinin nedeni toplumsal cinsiyetli karakteri olan bir kişi tipinin —bu kişilik tipi illa biyolojik olarak erkek olmak zorunda değildi, erkeksi kadınlar da olabilirdi— kültürel önkoşullarıydı. Victor Seidler'in de belirttiği gibi, Descartes'tan Kant'a kadarki klasik felsefe, aklı ve bilimi, doğa ve duygularla kurulan karşıtlıklar üzerinden inşa etmiştir. Erkeklik akılcı bir mizaçla ıralanıp Batı da dünyanın karanlıkta yaşayan kısımlarına aklı taşıyan uygarlık olarak tanımlanmaya başladığı an, ataerkinin meşrulaştırılışı 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ile imparatorluğun meşrulaştırılışı arasındaki kültürel bağ da kurulmuş oldu.! 

İkinci gelişme Atlantik Okyanusu'na kıyısı bulunan devletler önce İspanya ve Portekiz, ardından Hollanda, Fransa ve Britanya— tarafından denizaşırı imparatorluklann kuruluşuydu. (Rusya ile ABD gibi geniş topraklara yayılan imparatorluklar ve Almanya, İtalya ve Japonya'nın kurdukları denizaşırı imparatorluklar ise emperyalizmin ikinci dalgasıyla kurulmuşlardır.) : 

İmparatorluk en başından itibaren cinsiyetli bir girişimdi, ilk başta erkeklerin yaptkları askerlik ve deniz ticareti gibi mesleklerin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Avrupalı kadınlar sömürgelere erkeklerin karıları ya da onların denetimi altındaki ev ortamının hizmetçileri sıfatıyla gittiler. Başta Isabel ve Elizabeth olmak üzere birkaç kadın hükümdarı saymazsak, yeni imparatorlukları yönetmek için kurulan devlet kadroları tamamen erkeklerden oluşuyordu ve örgütlü erkek topluluklarının sağladığı kuvvete dayalı bir devlet yönetimi anlayışı geliştirdiler. 

Örneğin İspanya'nın sömürgelerinde devlet adına kuvvet kullanma yetkisine sahip olan erkeklere konkistador (fatih) deniyordu. Modem anlamda bir erkek kültürü çeşidi olarak tanımlanmaya başlayan ilk grup herhalde bunlardır. Konkistador, geleneksel toplumsal ilişkiler kurmaktan uzak, yeni topraklar, altın ve mühtedi arayışı sırasında aşırı şiddete meyleden ve imparatorluk devletlerinin dizginlemekte son derece zorlandıkları bir figürdü. (Nitekim İspanya kraliyet yetkilileri ile Meksika'nın İspanyol konkistadoru Hernan Cortes arasındaki husumet herkes tarafından biliniyordu.) Uç sömürgelerin kaybı imparatorluk tarihinde tekerrür eden bir izlektir ve emsal erkekliklerin inşasıyla yakından bağlantılıdır. 


! Akil, erkeklik ve klasik felsefe üzerine, bkz. Seidler 1989, 2. Bölüm. Fromm (1942) burada daha önce taslağı çizilmiş izlekleri açımlamıştır. 
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Fetih ahlakı konusunda yaşanan çatışmalar ve denetim talebi bu durumun dolaysız bir sonucu olarak ortaya çıktı. 
Bartolomé de Las Casas'ın, Very Brief Relation of the Destruction of the Indies başlıklı eserinde, İspanyol konkistadorlann uyguladiklan dizginsiz şiddetin neden olduğu kıyımı lanetlemesi meşhurdur. Bu, erkekliğin tarihinde bir dönüm noktasıdır: “Onların bu alçaklıklanna dünyanın bugüne kadar gördüğü en doymak bilmez açgözlülük ve ihtiras yol açtı” diyordu. Las Casas'ın retoriği tamamen doğruydu. Bu gerçekten de dünyanın daha önce görmediği yeni bir şeydi ve Las Casas'ın eseri de doğum sürecindeki bir toplumsal cinsiyet biçimine yöneltilmiş ilk kapsamlı eleştiriydi.2 

Üçüncü önemli gelişme ise ticari kapitalizmin merkezleri haline gelen özellikle Antwerp, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerin gittikçe büyüyerek yeni bir gündelik hayat ortamı yaratmalarıydı. Sınır bölgelerinin ve taşranın aksine bu ortam hem daha anonimdi hem de daha tutarlı biçimde yönetiliyordu. 

Bu değişimin toplumsal cinsiyet üzerindeki başlıca etkileri ancak on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda gözle görülür hale geldi. Burada bunları da kısaca belirtmekte yarar görüyorum. Değişen yaşam şartları, ayaklarını yere daha sağlam basan bir bireyciliği mümkün kıldı. Hesaplayıcı bir akıcılık “birinci sanayi devrimi” ve ticaretten, kölecilikten ve sömürgelerden elde edilen zenginlikle bir araya gelince kent kültürüne nüfuz etmeye başladı. Max Weber'in “Protestan ahlakı” savı işte bu gelişmeyi ele alıyordu. “Kapitalizmin ruhu”nun toplumsal cinsiyetli karaktere sahip oluşu bu bakımdan oldukça ilginç bir noktadır. Weber bunu örneklendirmek için Benjamin Franklin'i kullanır ve onun şu satırlarını bize aktarır: 


? Las Casas: 1992 [1552]: 31. Bu, onun eleştirisinin toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ifade edildiği anlamına gelmez; Katolik evangelizminin ve siyasi etiğin diliyle ifade dilmektedir. 
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Bir adamın itibarını sarsan en değersiz davranışlara bakalım: Eğer alacakhruz sabahın beşinde ya da akşamın sekizinde sizin çekicinizin sesini duyarsa bu onu rahatlatır ve altı ay daha sizden uzak tutar. Ama alacaklınız işte olmanız gereken saatte sizi bilardo oynarken görür, meyhanede sesinizi duyarsa ertesi gün parasını istemek için kapınıza dayanır... 


Burada kelimenin tam anlamıyla bir erkekten bahsediliyor. Girişimcilik kültürü ile ticari kapitalizme özgü işyerleri, muhasebe bürolarında, ardiyelerde ve alışverişte toplumsal cinsiyete dayalı yeni çalışma ve iktidar biçimleri yaratıp onları meşrulaştırarak belirli bir erkeklik modelini kurumsallaştırdı. 

Bununla birlikte ticaret şehirlerinde toplumsal cinsiyetin geçirdiği tek dönüşüm bu değildi. Aynı dönemde cinsel altkültürler de ortaya çıktı. Bunlardan en ayrıntılı betimlenmiş olanları on sekizinci yüzyılın başlarında Londra'da kurulan Molly evleridir. “Molly” özellikle belirli evlerde yahut meyhanelerde tanışan efemine erkekler için kullanılan bir argo terimdi. Bu erkeklerin toplumsal cinsiyet pratikleri arasında kadın kıyafetleri giymek, erkek erkeğe raks etmek ve erkek erkeğe cinsel ilişkiye girmek bulunuyordu. 

O dönemi inceleyen tarihçiler toplumsal cinsiyete ilişkin tıbbi ideolojilerde de bir değişimin yaşandığına, cinsiyet anomalilerinin kolayca erdişiliğe bağlandığı bir dönemden, bedenlerin kesin çizgilerle ikiye ayrıldığı varsayılıp anomalilerin sapkınlık olarak görülmeye başlandığı yeni bir döneme geçildiğine dikkati çekmişlerdir. Kişisel kimliğin erkek veya dişi (yahut erdişi) bedenine sahip birinin toplumsal düzen içinde işgal ettiği konum olmaktan çıkıp illa ya erkek ya da kadın olmak zorunda kalması Avrupa kültürünü zamanla daha katı hale getirmiştir. Mary Wollstonecraft'ın kadınların toplumsal cinsiyetli karakterinin toplumsal temellerini erkeklerinkiyle kıyaslayışı ona on sekizinci yüzyılın sonlarında kaleme aldığı 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Vindication of the Rights of Woman başlıklı eserinin esas savını da sağlamıştır.? 

Dördüncü gelişme ise geniş çaplı Avrupa iç savaşının başlamasıydı. On altıncı ve on yedinci yüzyılda yaşanan din savaşlarının, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda yaşanan hanedan savaşlarıyla kaynaşması birkaç kralı ve piskoposu yerinden etmekten daha fazlasını yaptı: Yerleşik toplumsal cinsiyet düzeninin meşruiyetini sarstı. Devrimci mücadelelerle tepetaklak olan dünya, sınıf düzeni olduğu kadar toplumsal cinsiyet düzeni de olabilirdi. İngilizce konuşulan ülkelerde din alanında kadınların eşitliğini kamusal alanda ilk kez savunanlar İngiliz iç savaşının yarattığı karmaşa ortamından doğan dinsel ve siyasi bir mezhep olan Quakerlar oldu. Quakerlar eşitliği bir ilke olarak benimsemenin yanı sıra pratikte kadınlara örgütlerinde önemli görevler de verdiler. 

Bu meydan okuma hafızalardaki yerini korusa da sonuçta geri tepti. Ataerkil düzen Avrupa iç savaşlarının bir başka ürünüyle, güçlü merkeziyetçi devletle pekiştirildi. Mutlak monarşi çağında devlet, erkeklerin iktidarının daha önce mümkün olmadığı kadar büyük bir ölçekte kurumsallaşmasını sağladı. Din ve hanedan savaşları ve de imparatorlukların fetihleri sırasında kurulmuş profesyonel ordular modern devletin hayati unsurlarından biri haline geldiler. Bir şeref sınavı olarak askeri cesaret, Ortaçağ Avrupası'nda şövalye suufının başlıca izleğiydi; Cervantes Don Kişot'unda işte bu bağlantıyı hicvediyordu. Fakat zamanla bir erkeklik ve milliyetçilik meselesi haline geldi ki bu geçişi Shakespeare'in en şovenist oyununda açıkça görmek mümkündür: 


3 Franklin'den alıntı için, bkz. Weber 1976 [1904-5]: 49. Molly evleri için, 
Bray 1982, 4. Bölüm. Bedenler ve toplumsal cinsiyetler üzerine, bkz. 
Trumbach 1991; değişmez kimlik üzerine, bkz. Foucault 1980b; ve 
toplumsal cinsiyetli karakterin oluşumu üzerine, bkz. Wollstonecraft 1975 
11792). 
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Haydi Soylu İngiliz, yürü, ne duruyorsun, 

Civanmert atalannın savaşçı karuru taşıyorsun, 

O atalar ki hepsi birer İskender'di, 

Şafağın ilk ışıklarından karanlığın çökene dek cenk ederlerdi, Kılıçları kınına ancak dövüşücek kimse kalmayınca girerdi.‘ 


On sekizinci yüzyılla birlikte en azından Avrupa'nın kıyı kesimlerinde ve Kuzey Amerika'da modern anlamda erkekligin —kadınlıkla karşıtlığı üzerinden tanımlanan, iktisadi alanda ve devlet içinde kurumsallaştırılan toplumsal cinsiyetli bireysel karakterin- üretildiği ve istikrarlı hale getirildiği bir cinsiyet düzeninin varlığından söz edebiliyoruz. Hatta bu süreçte hegemonik bir erkeklik türünü saptayıp onunla madunlaştırılmış ve marjinalleştirilmiş erkeklik biçimleri arasında kurulan ilişkilerden bazılarını da betimleyebiliyoruz. 

Tarihçilerin dikkatini daha ziyade kentlerdeki kültürel değişim çekmiş olsa da on sekizinci yüzyılın Kuzey Atlantik dünyasına tevarüse dayalı toprak ağaları sınıfı, yani eşraf (gentry) hükmediyordu. George Washington bu sınıfın ve onun hegemonik erkeklik biçiminin en bilinen örneklerinden biridir. Toprak mülkiyetine dayanan eşraf erkekliği bu itibarla kapitalist iktisadi ilişkiler içinde (pazar için üretim yapmak, kira toplamak) yer aldı ama tüccarların yolundan gidip katı akılcı hesaplar üzerinde durmadı. Üstelik yalıtılmış bir birey kavramına da dayanmıyordu. Toprak mülkiyeti akrabalık 


« V. Henry, III. Perde, Perde, sahne i. Henry'nin konuşması sınıfsal tabakalaşmaya dayalıdır; soylulara hitap eden kısım da burasıdır. Dolayısıyla, genellikle "en soylu" olarak düzeltilen "oldukça soylu", "soylu" ifadesini çağrıştırabilir. Cervantes gibi Shakespeare de kahramanlık ideolojisini küçümsemekte ustaydı. 

Şeref ayaklar altına alınabilir mi? Hayır: ya da ordu? Hayır: Veyahut kalkar mı bir yaranın yaması? Hayır. O halde şerefin neşterle işi yok, öyle mi? Şeref nedir? Yalnızca bir sözcük. Nedir şu şeref sözcüğü? Ayre: mahşerin gösterişlisi (IV. Henry, I. Kısım, V. Perde, sahne i.)? Ayre: gösterişli bir mahşer (IV. Henry, I. Kısım, V. Perde, sahne i.) 

Ouaker öyküsü için, bkz. Bacon 1986, 1. Bölüm. 
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ilişkilerine uzanıyordu. Dolayısıyla bireyin yarı sıra soy da toplumsal bir birim olarak görülüyordu. Örnekse Walpole ve Pitt'ler döneminde Britanya siyaseti genellikle büyük ailelerin himaye yoluyla denetimleri altında tuttukları devlet aygıtı sayesinde belli başlı sülalelere hizmet etti. Hindistan ve Kuzey Amerika'daki İngiliz yönetimi de benzer bir çizgide örgütlendi. 

Eşraf erkekliği devletle iç içeydi. Eşraf yerel idareyle ilgilenip devletin askeri aygıtına personel sağlıyordu. Kara ve deniz kuvvetlerine subay tahsis ediyor, hatta erleri de askere çoğunluklu bizzat onlar alıyordu. Şiddete bu şekilde dogrudan karışmak ile aile şerefi ahlakının kesiştiği noktada ise düello kurumu yer alıyordu. Ölümle sonuçlanma ihtimali bulunan teke tek bir çatışmada hasmın karşısına çıkmaya cesaret etmek eşraf erkekliğinin önemli sınavlarından biriydi ve bu çatışmalara şerefin lekelenmesi yol açıyordu. 

Bu anlamda eşrafın erkekliği duygusaldı ve şiddete meyilliydi. Yine de o sıralar toplumsal cinsiyet düzeni henüz ilerde denetleneceği kadar sıkı kurallarla denetlenmiyordu. Bu nedenle örneğin bir Fransız beyefendisi olan Chevalier d'Eon toplumda itibarını kaybetmeden erkeklikten kadınlığa geçebilmişti (gerçi bu yüzden hayatının geri kalanında bir merak nesnesi haline gelmişti). Toplumun üst sınıflarına mensup erkeklerin daha aşağı sınıflara mensup kadınlarla cinsel ilişkiler yaşamalarına müsamaha gösteriliyordu. Hatta bu davranış “hovardalar” tarafından bir yere kadar övülüyordu. Eşcinsel ilişkilerin o dönemde gitgide muayyen bir erkek tipini tanımlamaya başladıkları anlaşılıyorsa da Marguis de Sade'ın metinlerinde eşcinsel erkekler hâlâ genel anlamda hovardalığın bir veçhesinden ibaret görülüyorlardı. 

Eşraf erkekliği aile içinde kadınlar üzerinde bir otoriteyi de beraberinde getiriyordu ama eşrafı birbirine bağlayan ittifak ağlarının kurulup sürdürülmesi konusunda -ki Jane Austen'in romanları bu stratejileri nefis bir şekilde çözümler— kadınların da etkin bir rol oynadıklarını burada belirtmek gerekiyor. 
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Eşraf erkekliğinin tarlada çalışan işgücüyle -ki o dönemde nüfusun hâlâ büyük bir bölümünü teşkil ediyordu- ilişkisi ise çok daha katı ve acamasızdı. Burada toplumsal sınırları eşraf sınıfına mahsus töre ahlakı belirliyordu. Asayiş hapis cezası, kırbaç cezası, sürgün ve idam cezası aracılığıyla sağlaruyordu. Üstelik bu aamasuz disiplini uygulamak için bu konuda uzmanlaşmış bir mesleğe de ihtiyaç yoktu. Bu, İngiltere'nin kırsal kesiminden George Washington'ın Virginia'daki köle çiftliğine, hatta Yeni Zelanda'da sulh hâkimi Samuel Madsen'in “Kırbaççı Papaz” diye nam saldığı yeni sömürgelere kadar birçok yerde yerel yönetimin olağan bir parçasıydı. 


Dönüşümler 


Avrupa/Amerika erkekliğinin son iki yüzyıllık tarihi ise genel olarak eşraf erkekliğinin bölünüp yerini yeni hegemonik erkeklik kalıplarına bırakması ve bir dizi madunlaştırılmış ve marjinalleştirilmiş erkekliğin ortaya çıkması olarak anlaşılabilir. Bu değişimin ardındaki nedenler muazzam ölçüde karmaşık olmakla birlikte ben bu değişimlerden üçünün merkezi öneme sahip olduğu kanısındayım: kadınların yerleşik toplumsal cinsiyet düzenine meydan okumaları; sınai kapitalizmin cinsiyetli birikim sürecinin mantığı; imparatorluğa has iktidar ilişkileri. 

Kadınların nasıl meydan okudukları bugün ayrıntılarıyla belgelenmiş durumdadır. On dokuzuncu yüzyıl, toplumsal cinsiyet siyasetinde tarihsel bir değişime, bir kitle siyaseti olarak feminizmin doğuşuna -kadınların kamu alanlarında hak- 


5 Eşraf erkekliğine ilişkin bu taslak, esas olarak İngiliz, Amerikan ve 
Avustralya kökenli çok sayıda kaynağa başvurularak hazırlanmıştır. 
D'Eon için bkz. Kates 1991; düello için Kiernan 1988. Eşrafın Avustralya ve Yeni Zelanda'daki tarım işçileriyle ilişkileri için Connell ve Irving 1992, 
2. Bölüm. İlginçtir ki bu sınıfın üyelerinden biri olan, en ünlü sefahat kuramcısı, kötülük karşısında yaygın bir coşku ifadesi olarak, artık 
modası geçmiş bir eşcinsellik anlayışını benimsemiştir: bkz. de Sade 1966 
[1785]. 
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larına, özellikle de oy verme hakkına sahip çıkmak adına seferber oluşlarına— taruklık etti. Bu gelişme liberal devletin palazlanması ve yurttaşlık anlayışını esas almasıyla yakından bağlantılıydı. 

Dahası kadınların toplumsal cinsiyet düzenine meydan okumaları kısıtlı bir kitleye hitap eden kadınların oy hakkı hareketiyle de sınırlı değildi. On dokuzuncu yüzyılın başlarında eşrafa ve orta sınıfa mensup kadınlar ahlak kurallarında ve aile alışkanlıklarında yapılan ve eşraftan erkeklerin cinsel ayrıcalıklarına açıkça meydan okuyan reformlarda bilfiil rol oynadılar. İşçi sınıfına mensup kadınlar ise fabrika sisteminin gelişmesiyle birlikte erkeklere olan iktisadi bağımlılıklarını sorgulamaya başladılar. Yine orta sınıfa mensup kadınlar on dokuzuncu yüzyılın sonlarında alkol kullanımıyla mücadele hareketi üzerinden erkeklerin ayncaliklanna meydan okudular. Ataerkini devam ettirmek için gerekli olan şartların de-Bişmesine tepki olarak, hegemonyayı elde edebilecek erkeklik tipi de değişti. 

Sınai ekonomilerin yaygınlaşması ve bürokratik devletlerin (gerek liberal gerekse otokratik/despot) gelişmesiyle birlikte, eşrafın iktisadi ve siyasi iktidarı zayıfladı. Bu, ağır ilerleyen bir süreçti ve onu durdurmak için derhal birtakım tedbirler alındı. Örneğin Prusya eşrafı, yani Prusyalı toprak ağaları, yirmind yüzyıla girerken Alman devletinin denetimini ellerinde tutuyorlardı. Geçiş sürecinde eşraf erkekliğinin bazı biçimlerini burjuvazi erkekleri devraldı. Tarihçi Robert Nye bize bu konuda çarpıcı bir örnek sunuyor: merkezinde düello geleneğinin bulunduğu muğlâk törenin Fransa'daki burjuvaziye aktarılışı. Gerçekten de Fransa'da yapılan düelloların sayısı on dokuzuncu yüzyılın sonlarında arttı ve erkeklere kılıç kullanmayı ve töreyi öğretecek bir düelloda ustalaştırma mesleği bile ortaya çıktı. © 


¢ Nyc 1993. 
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Elbette bazı erkekler bu düellolarda öldüler ama bu, erkekliğin şiddet aracılığıyla simgesel olarak tanımlanmasından ibaretti. Oysa gerçek savaşlar gitgide daha örgütlü ve düzenli hale geliyordu. Devrim savaşlarının ve Napolyon Savaşlarının kalabalık orduları, orduda subaylığın bir memuriyet haline getirilmesiyle düzenli ordulara dönüştüler. Bu memur subaylar ilk başta eşraftan seçiliyorlardı. Bu sayede eşrafın erkeklik töresini orduya taşıdılar. Bunların en ünlü örnekleri Prusyalı subaylardır. (Hatta Hitler'in 1940'lardaki generallerinin çoğu hâlâ bu arka plana sahip subaylardan oluşuyordu.) Fakat zamanla toplumsal bağlam değişti. Yeni subaylar artık tamamen meslektendi; askeri okullarda eğitim görüyorlardı. 

Şiddet akılcılıkla el ele yürümeye başlamıştı; bürokratik örgütlenme tekniklerinden ve silah sanayisi ile taşımacılık alanlarındaki teknik gelişmelerden faydalanıyordu. Silahlı kuvvetler bunları bir teknik bilgi merkezinin çatısı altında denetleyebilecek şekilde yeniden örgütlendi ve Genelkurmay bu amaçla kurularak kurmay subaylık kademesi tesis edildi. 
Bu kurumu Prusyalılar icat ettiler ve Prusyalılardan korkan dönemin diğer büyük devletleri onlardan örnek aldılar. Nasıl ki Las Casas'ın kitabını erken modemliğin erkekliğini anlamamıza yardımcı olacak bir belge olarak görebiliyorsak, Carl von Clausewitz'in Savaş Üzerine başlıklı klasiğini de herhalde o belgenin on dokuzuncu yüzyıldaki muadili olarak görebiliriz. Clausewitz'in eseri, şiddeti olabilecek en büyük ölçekte akilalastiran bir toplumsal teknolojinin habercisiydi. Nitekim Clausewitz Prusya'nın yeni ordusuna yaratan reformculardan biridir. 

On dokuzuncu yüzyılda sömürgelerde yaşanan savaşlarda Avrupa devletlerini ve yerleşimcileri neredeyse yenilmez kılan, silahlarının üstünlüğü kadar şiddeti bürokratik yoldan akılcılaştıran toplumsal teknikleriydi. Fakat bu teknik, onu 


? Clausewitz 1976 [1832]. Prusya subay birlikleri üzerine, bkz. Wheeler-Bennett 1953, ve Genelkurmay kavramı üzerine, Dupuy 1977. 
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sürdüren toplumu yok etme riski de taşıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın muazzam yıkıalığı 1917-23 yıllarında devrimci kalkışmalara yol açtı. Avrupa'nın büyük bölümünde kapitalist düzen, on yıldan uzun süren mücadelelerin ardından ancak faşist hareketler sayesinde bir istikrara kavuşabildi. 

Toplumsal cinsiyetin terimleriyle ifade edildikte faşizm, kadınlara gün geçtikçe daha fazla eşitlik sağlayan toplumlarda erkeklerin üstünlüğünü yeniden tesis etmenin en ham yolu olarak ortaya çıktı. Faşizm bunu başarmak için hegemonik erkekliğe ilişkin yeni imgeler üretti, akıldışılığı (“iradenin zaferi” ve “karınla düşün” gibi sloganlarla) ve cephede savaşan askerin dizginsiz şiddetini alabildiğine yüceltti. Böylece faşizmin dinamikleri, kısa bir süre içinde, ilkinden bile daha yıkıcı yeni bir dünya savaşına neden oldu.® 

İkinci Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgiye uğraması, hegemonik erkeklikte yaşanan bu dönüşü kesintiye uğrattı ama şiddetin bürokratik yoldan kurumsallaştırılmasına kesinlikle son vermedi. Hitler savaştan önce ordusunu yenilemişti. Yüksek teknoloji ürünü silahlara meraklıydı. Dolayısıyla faşizm akılcılaşmayı desteklemiştir. 1945 yılında zafere ulaşan Rusların Kızıl Ordusu ve ABD silahlı kuvvetleri, nükleer cephaneliklerini güçlendirerek yıkıcı kapasitelerini arttırmaya devam ettiler. Çin, Pakistan, Endonezya, Şili'de ve Afrika'nın büyük bölümünde ise teknolojik açıdan onlannkinden daha az gelişmiş ordular kendi devletlerinin siyasetlerinde ağırlık sahibi olmayı sürdürüyorlar. Bugün dünyanın dört bir yanındaki çeşitli ordularda büyük çoğunluğu erkek olmak üzere yaklaşık 
20 milyon insan bulunuyor ve bu orduların çoğu Kuzey Atlantik güçlerinin askeri örgütlenmelerini örnek alıyorlar. 

Orduda teknik uzmanlığın gitgide önem kazanması ekonominin diğer alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak gerçekleşti. On dokuzuncu yüzyılda kitlesel ilköğretimin temel- 


8 Alman faşizminin kökenindeki eril imgeler üzerine, bkz. Theweleit 1987; 
Nazi önderliğindeki gelişimi için, bkz. örneğin, Manvell ve Fraenkel 1960. 
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leri atıldı. Yirminci yüzyılda ise buna orta dereceli devlet okulları ve üniversiteler eklendi. Araştırma enstitüleri kurulup şirketlerin ve devlet kurumlarının araştırma kapasiteleri önemli ölçüde arttınldı. Uzmanlık gerektiren mesleklerin çoğalmasıyla birlikte işgücü piyasaları da dönüşüme uğradı. Bilgi sanayileri katlanarak geliştiler. Şu anda ABD'deki en zengin iki kişiden biri uzman bir bilgisayar programasi ve bu kitabı yazmak için kullandığım bilgisayarın -ve başka milyonlarca bilgisayarın daişletim sistemini tasarlayan şirketin sahibi.? 

Bu eğilimler hegemonik erkeklik içinde başka bir bölünmeye daha neden oldular. Tahakküm ekseninde örgütlenen pratikler ile uzmanlık ya da teknik bilgi ekseninde örgütlenen pratikler gün geçtikçe birbirleriyle daha fazla çatışmaya başladılar. İdare ile işkolu birbirinden ayrıldı; bu ikisi arasındaki ilişkiler kurumsal şirketler ve devlet içinde müzmin bir sorun haline geldiler. (Uzmanların nasıl kullanılmaları gerektiği sorusu —“Tepede mi el altnda mı?”— yönetim biliminin klasik meselelerinden biridir; oysa bizzat “yönetim bilimi” nitelemesi uzmanlığın itibarını açığa vurmaktadır.) Hem kapitalist yönetici sıruf içinde hem de komünist seçkinler arasında işçileri zorlamayı savunanlar (muhafazakârlar/ödünsüzler) ile teknolojik ilerlemenin ve iktisadi büyümenin kuvvetinden ödün vermeye istekli olanlar (liberaller/reformcular) arasında keskin bir hizipleşme yaşandı. 

Böylece hegemonik erkeklik dâhilinde tahakküm ile teknik uzmanlık arasında bir kutuplaşma meydana geldi. Fakat bu kez iki taraf da birbirinin yerini almayı başaramadı. Şu anda kimileyin çatışan kimileyin kaynaşan cinsiyetli pratikler olarak varlıklarını bir arada devam ettiriyorlar. Bunların ikisi de hegemonik erkekliğin birbirine alternatif versiyonları oldukları için reklamlarda veya siyasi kampanyalarda kullanıla- 


? Forbes dergisinin haberine göre Microsoft Corporation'ın hissedarı Bill Gates'in varlığının, 6,3 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. (19 Ekim 1992) 
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biliyorlar. ABD siyasetinde karşımıza çıkan “suçun tepesine binmek” ve “bilgi otoyolu” gibi sloganlar bunun örnekleridir. 
Nitekim Yedinci Bölüm de ele aldığımız yeni sınıfa mensup erkeklerin yaşam öyküleri de bu kutuplaşmanın yarattığı gerilimlerden bazılarını gözler önüne seriyor.!° 

Hegemonik erkeklik büyükşehirde akılcılaştırmaya daha fazla maruz kaldıkça şiddet ve başıbozukluk simgesel olarak, hatta kısmen fiilen, sömürgelere kaydı: Beyazların yerleşimlerinin ileri karakollannda asayiş sağlanamıyordu ve yönetim etkisiz kalıyordu, bir şiddet salgını yaşanıyordu ve fiziksel şartlar ağırdı. Fakat madencilik gibi sanayiler, şansı biraz yaver gidenlere buralarda muazzam kâr elde etme fırsatı sunuyordu. Bu sınır bölgelerinde erkekler ile kadınların sayılarının dengeli olmayışı buraların kültürel açıdan erkekleşmesine izin verdi. 

Jock Phillips'in Birinci Bölümde değindiğimiz Yeni Zelanda hakkındaki çalışması iki erkek grubu ve erkekliğin iki kültürel anlatısı -ileri karakollarda göçebe yaşayan, kavgacı bekâr erkek ile yerleşik, tarımla uğraşan evli erkek—arasındaki tezatı ortaya koyuyor. Bu ayrımın bir benzeri Kuzey Amerika'nın batısındaki sınır bölgeleri için de geçerliydi. Bu sınırların yerli halkların askeri harekâtlarla zapt edilmesinin ve beyazların yerleşimlerinin tüm kıtaya yayılmasının ardından ortadan kalkmasından önce bile ileri karakollarda gezen kavgacı erkek tipinin emsal erkeklik haline getirilip yüceltilmiş olması çarpıcıdır. 

James Fenimore Cooper'ın romanları ve Buffalo Bill Cody'nin Vahşi Batı gösterisi, Western’in bir sinema türü haline geldiği ve kendini bilen bir ketum erkek kahraman kültü yarattığı sürecin ilk adımlarıydı. Tarihçi John McKenzie on dokuzuncu yüzyılda Britanya İmparatorluğu'nda buna benzer bir avcı erkek kültünün ortaya çıktığına da dikkat çekmektedir. 


10 Bu hizipleşmeler birçok yerde tartışılıyor; en bilinen örneği için bkz. 
Galbraith 1967. 
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Bakir doğa, avcılık ve doğada hayatta kalma becerisi, izci oğlanlar hareketini başlatan Robert Baden-Powel ve ABD'de ise Theodore Roosevelt gibi isimler tarafından kaynaştırılarak ayrıksı bir erkeklik ideolojisi yaratılmıştır.!! 

İzcilik hareketi keşfedilmemiş sınırlarda gezmeyi yüceltiyordu ama aslında büyükşehirde yaşayan erkek çocuklara yönelikti. Bu hareket oğlanları belirli erkeklik biçimlerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi girişimin sonucunda ortaya çıktı. Bu tarihin diğer uğrakları arasında on dokuzuncu yüzyılda Britanya'da eğitimci Dr. [Thomas] Arnold'dan sonraki süreçte İngilizlerin seçkin devlet okullarında yapılan reformu; işçi sınıfına mensup gençleri hedefleyen İngiltere Kilisesi Oğlanlar Takımı'nı; yüzyılın hemen başındaki Alman gençlik hareketini; Naziler Almanya'da iktidara gelince bir kuruma dönüştürülen Hitler Gençliği'ni ve 1960'larda ben henüz lisedeyken erkek ortaöğretim öğrencilerine ordunun eğitim subayları tarafından verilmeye devam eden askeri eğitimi sayabiliriz. (Onbaşılığa kadar yükselmiştim ve silah kullanmayı Boer Savaşı'nda kullanılan son model bir tüfek olan Lee-Enfield ile öğrenmiştim.) 

Bu hareketlerin çarpıcı yanı daima sınırlı kalan başarıları değildi; ataerkinin ideologlarının erkekliği yeniden üretmek ve denetim altına almak için inatla mücadele etmeleriydi. Bu durumun toplumsal cinsiyet siyasetinde ciddi bir soruna dönüşeceği o zamandan belliydi.!2 

Peki, bu neden bir sorundu? Jeffrey Hantover'ın Amerikalı İzciler üzerine kaleme aldığı çalışmasında dikkat çektiği üzere, yüzyılın başında kimi ideologlar erkek çocukların kadınların fazla etkisi altında kalıp kadınsılaşmalarından kork- 


1! Phillips 1987ABD'deki benzer izlekler için, bkz. Stein 1984. "Avcı" üzerine, bkz. MacKenzie 1987, Marsh (1990) bu imgenin büyükşehir yaşamının gerçekliğinden epey uzak olabildiğine dikkat çekmektedir. 

2 Bu hareketlerin birkaçı Mangan ve Walvin (1987) tarafından 
belgelenmiştir. 
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tuklarını ifade ediyorlardı. Bu da bizi ev hayatının düzeninde yaşanan değişim meselesine getirmektedir. Kadınların eşraf erkekliğine uyguladıkları baskı, burjuva kültürünün kilit kurumlarından biri olan “ayrı dünyalar” ideolojisini ve pratiğini doğuran tarihsel dinamiğin bir parçasıydı. Bu ideoloji evi kadının eylem dünyası olarak tanımlıyor, erkeğe ise iktisadi ve siyasi dünyaları bahşediyordu. 

Bu ayrım kadınlar ile erkekler arasındaki farkların doğal olduğunu savunan bir ideolojiyle destekleniyordu. Üstelik bu ideoloji erkek ideologların yanı sıra (örneğin Fransa'daki düello kültünün izleklerinden biriydi) on dokuzuncu yüzyılın feministleri tarafından da yaygın olarak kabul görüyordu. 
Kadınların eylem alanı olağan şartlarda erkeklerinkine tabiydi. 
Fakat burjuva kadını o alan içinde hizmetçilerin işvereni veya kendi işinin patroniçesi olarak da davranabiliyordu (örneğin Bayan Beeton gibi danışmanlar) ve çoğu zaman bu konuda hatırı sayılır bir özerkliğe sahipti. Erkek çocuklar işte bu alan içinde yetiştiriliyorlardı.!3 

Hemen hemen aynı zamanlarda hegemonik erkekliğin cinselliği artık arındırılmıştı. Eşcinsellik tarihçilerinin gösterdikleri üzere, on dokuzuncu yüzyılın sonları bir toplumsal tip olarak “eşcinsel“in açıkça tanımlanmaya başlandığı zaman dilimiydi. Bu süreç hem tıbben hem hukuken eşcinselin sınırlarının çizilmesini içeriyordu. Tarihin daha eski dönemlerinde fiili livata şeytana uyan herhangi bir erkeğin icra edebileceği basit bir edim olarak görülüyordu. Başka bir deyişle eşcinsel arzu belirli bir erkek tipinin, “dönme”nin tanımının bir parçası olmak zorunda değildi. Yeni yasalarsa eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına aldılar (İngiltere'de 1885 yılında yapılan Labouchere Yasa Değişikliği'nde eşcinsel ilişki “iğrenç ahlaksızlık” 


3 Hantover 1978. “Ayn dünyalar" ideolojisi ve pratiğine ilişkin bu taslak 
elbette fazlasıyla basitleştirmedir; Britanyası'nın orta sınfının karmaşık ayrıntılar için Davidodd ve Hall'un (1987) olağanüstü çalışmasına bakılabilir. 
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olarak anılıyordu) Bunu “sapıkların” polis tarafından rutin olarak gözetim altında tutulması izledi. 

Hegemonik erkekliğin gözünden bakıldığında homoerotik hazzın imkânı erkeklikten dışlanıp simgesel olarak kadınlar veya hayvanlarla bir tutulan sapkın bir gruba yüklenmiştir. “Heteroseksüel”in bir ayna yansıması yoktu ve olamazdı. Bunun yerine heteroseksüellik erkekliğin olmazsa olmazı haline geldi. Erkekliğin bu arındırılmış tarımı ile ordudaki veya paramiliter örgütlerdeki erkeklerin fiili duygusal yaşam koşulları arasındaki çelişki gittikçe büyüyerek faşizmle birlikte bir krize yol açtı. 1934 yılında Hitler'in Kahverengi Gömlekliler'in (Sturmabteilung) eşcinsel lideri Ernst Röhm'ü öldürtmesini haklı göstermeye, hatta muhtemelen bu cinayeti teşvik etmeye yaradı.!* 

Büyük şehirlerde eşrafın yerini yavaş yavaş işadamları ile bürokratların almaları, köylü nüfusun sınai ve kentli işçi sınıflarına dönüşmesiyle paralel ilerledi. Bu değişimin de bir toplumsal cinsiyet boyutu vardı. Fabrika sistemi ev ile işyeri arasındaki ayrımı keskinleştirmişti. Yapılan işin karşılığının para olarak alınması ev içindeki iktisadi ilişkileri de değiştirdi. Sınai üretimin yaygınlaştığı süreç, ücretli işçiler arasında para kazanma becerisi, mekanik beceriler, evdeki ataerkillik ve mücadeleci dayanışma gibi özellikler ekseninde örgütlenen çeşitli erkeklik biçimlerinin ortaya çıkmasına tanıklık etti. 

Aslına bakılırsa Sanayi Devrimi sırasında dokuma fabrikalarının asli işgücünün büyük bir bölümünü kadınlar olusturuyordu, hatta kömür madenciliği, matbaacılık, çelik imalatı gibi alanlarda da varlık gösteriyorlardı. Marry Blewett'in Fall River dokuma fabrikaları örneğiyle gösterdiği üzere kimi zaman grevlere katılarak, hatta grevlere öncülük ederek sınai militanlık sergiledikleri de oluyordu. Kadınların ağır sanayiden uzaklaştırılmaları işte bu nedenle işçi sınıfı erkekliğinin 


M Weeks 1977, D'Emilio ve Freedman 1988. Röhm'ün tasfiyesindeki cinsel siyaset için, Orlow 1969, 1973, 3. Bölüm. 
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inşasında kilit süreçlerden biri olmuştur ve hem aile reisi ücretiyle bağlantılıdır hem de burjuvanın ayrı alanlar ideolojisinden beslenmiştir. Mesleki sendika hareketi bu tür bir erkekliğin kurumsallaşmasının en somut hali olarak görülebilir.!5 

Bununla birlikte işçi sınıfının sadece bir kısmı sendikaya üye olmuştur veya aile reisi ücreti almıştır. Bu saygıdeğer, düzenli erkekliğin yaratılışı, marjinalleştirilmiş “tehlikeli sınıflar” arasında onun diyalektik zıttı olan kaba, düzensiz erkekliklerin doğmasına neden oldu. Hatta bu durumun devrimci sosyalistler arasında bile doğurduğu korku Friedrich Engels'in şehirli yoksullara ilişkin zehir zemberek yorumunda hissedilebilmektedir: 


Lümpen proletarya denen ve şehirlerde yuvalarup tüm sınıfların en sefil yanlarını bünyesinde toplayan şu ucube herhalde tüm müttefiklerin en yüz karasıdır... Yüzü kösele gibi olan bu ayaktakımı hiç utanmadan mutlaka rüşvet yer... Bu düzenbazları muhafız olarak kullanan ya da onların desteğine güvenen bütün işçi liderleri yalrızca bu eylemleriyle bile harekete ihanet ettiklerini kanıtlıyorlar. 


Bu gibi gruplar şimdiye kadar toplumsal cinsiyet tarihçilerinin ilgisini fazla çekmedi. Oysa bu grupların varlıkları sınıf tarihçileri tarafından “paryaların Londrası”, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında “yeni sendikacılık” ve geçici işçi çalıştırılan liman işletmeleri ve pazarlar üzerine yapılan çalışmalarla belgelenmiştir.!6 

Büyükşehirlerin dışında ise işgücünün bir kıtadan diğerine taşınmasıyla birlikte imparatorluğun iktisadi mantığı çok 


5 Blewett 1990. Aile reisi geliri ve kadınların sanayiiden dışlanmaları 
üzerine, bkz. Seccombe 1986, Cockburn 1983. 

6 Engels 1969 [1870]: 163. Kentsel yoksulluk üzerine, sınıf analizine dayalı 
klasik bir araştırma, Engels'in yoksullara örgütlenebilecek kişiler gözüyle baktığı zaman onlara yönelik tutumunun yumuşadığına işaret eden Stedman Jones'a aittir (1971). 
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büyük nüfus hareketlerine yol açtı. Bu bazı durumlarda “özgür” yerleşimcilerin Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve Cezayir gibi yerlere göç ettikleri anlamına geliyorduysa da birçok vakada insanların köleleştirilip işe zorlanmaları anlamına da geliyordu. Bu nakiller arasında örneğin Afrikalı köle işgücünün Brezilya'ya, Karayiplere ve Kuzey Amerika'ya götürülmesini; sözleşmeli işçilerin Hindistan'dan Karayiplere, Afrika'nın farklı kısımlarına, Malay'a ve Fiji'ye taşınmalarını; demiryollarının inşası için Çinli işçilerinin Kuzey Amerika'ya götürülmelerini ve İngiltere'den İrlanda ile Avustralya'ya suçluların çalıştırılmak üzere götürülmelerini sayabiliriz. 

Bu nüfus hareketleri erkekliklerin inşasında hem simgesel hem de pratik açıdan hatırı sayılır öneme sahip bir ırk hiyerarşisi miras bırakmıştır. Üçüncü Bölümde belirttiğimiz üzere, siyah erkeklik beyazların egemen olduğu kültürlerde çoğunlukla bir cinsel ve toplumsal tehdit olarak algılanmıştır. Bu toplumsal cinsiyet ideolojisi, ABD'den Güney Afrika'ya ve çağdaş Fransa'ya kadar farklı ortamlarda son derece katı bir polisliği ve siyasi ırkçılığı kışkırtmıştır. 

Bu şekilde taşınan işgücü içindeki erkekliğin gerçekliklerini yerleşilen yerin koşulları belirliyordu ki bu da çoğu zaman yoksulluk, ağır iş koşulları ve aileler ile toplulukların parçalanmaları anlamına geliyordu. Bu nakillerin yarattığı karmaşık sorunlar Chandra Jayawardena'nın 1950'lerde İngiliz Guyanası'ndaki şeker işçileri hakkında yaptığı çalışmada görülebilir. Bu işçiler bölgeye on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Hindistan'dan getirilmiş işçilerin torunlarıydılar. Dinsel inançları ve toplumsal pratikleri eşitliği ve “mati” (ahbaplık) veya “yarenlik” diye ifade edilebilecek bir toplumsal dayanışmayı vurguluyordu. Bu dayanışma içkinin su gibi aktığı ve hep birlikte içildiği dost meclisleriyle dışavuruluyordu. Bu erkekler arasında şerefi lekeleyen, rencide edici davranışlardan dolayı sürtüşmeler de yaşanıyordu ve bunlara “yan bakma” tartışmaları deniyordu. Fakat bu sürtüşmelerin epey farklı bir mantığı vardı, Fransız burjuvazisi içindeki gibi düellolara neden olan sürtüşmelere benzemiyorlardı. Bireyin itibannı zedeleyen ithamlara değil, zaten yoksul olan bu işçilerin cemaatinin parçalamasına yol açabilecek bu tür bireysel ithamlann kolektif olarak reddedilmesine dayanıyordu. Demek ki bu örnekte erkekliğin rekabet aracılığıyla değil, eşitlik davasına katkıda bulunularak perçinlendiğini görüyoruz.” 

Fethedilen yerlerin yerli nüfusunun tehcir edilmediği veya katledilmediği, bunun yerine yaşadıkları yerde işgücüne katılmaya zorlandığı -ve çoğu Latin Amerika'da, Hindistan'da, Güney ve Doğu Asya'da ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yer alan- sömürgelerde toplumsal cinsiyetin sonuçları sömürgecilerin baskısı altında yerel kültürün yeniden şekillenmesini de içeriyordu. İngilizler Hindistan'da yönetimleri altındaki farklı halklar için farklı erkeklik imgeleri oluşturdular. Ornekse Bengallilerin efemineliği ile Peştuların veya Sihlerin sertliğini birbirinin karşısına koydular. Önceki sayfalarda tartıştığımız beyaz ordu erkekliği ideolojisi gibi bu imgeler de muhtemelen hem istihdamda hem de toplumsal denetimde bir rol üstleniyorlardı. 

Benzer şekilde Latin Amerika'ya özgü maçoluk da muhtemelen sömürgeciliğin gölgesi altında kültürler arasındaki etkileşimden doğmuştu. İspanyol konkistadorlar bu erkekliği hem kışkırttılar hem de ona bir model temin ettiler. İspanyolların Katolik inancı ona kadınlığı reddeden bir ideoloji sundu, iktisadi baskı ise erkeklerin diğer otorite kaynaklarının önünü kesti. Walter Williams'ın da gösterdiği üzere, İspanyolların sömürgeciliği kimi yerli kültürlerin geleneksel eşcinselliğine karşı şiddetle ve aralıksız şekilde saldırıyordu. Bu durum erkekliğin çağdaş dışavurumlarını da etkiledi. Örneğin Meksika’da erkeklik halk arasında tamamen heteroseksüel bir şey 


7 Jayawardena 1963. 
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olarak sunuluyorsa da pratikte genellikle biseksüel olarak karşımıza çıkmaktadır.!8 

Erkekliğin tarihinin çizgisel olmadığı yeterince açık olsa gerek. Tarihte diğer tüm güzergâhların tabi oldukları tek bir gelişim güzergâhı yoktur; “geleneksel”den “modern”e geçiş tek hamlede olmamıştır. Avrupalı imparatorlukların yarattıkları dünyaya baktığımızda bunun yerine baskın, madun ve marjinalleştirilmiş erkekliklerin sürekli etkileşim halinde oldukları, birbirlerinin varlık koşullarını değiştirdikleri ve bunu yaparken kendilerini de dönüştürdükleri karmaşık toplumsal cinsiyet ilişkileri yapıları görüyoruz. 

Bu basmakalıp fakat zorunlu uyarıyı yaptıktan sonra günümüzde neler oluyor, şimdi ona bakalım. 


Nasıl ki geleneksel erkek cinsiyet rolünün günümüzde yumuşamaya başladığı düşüncesi gerçeği pek yansıtmıyorsa, hakiki ve doğal bir erkekliğin nihayet yeniden canlandığı düşüncesi de gerçeği pek yansıtmamaktadır. Bu iki düşünce de dünyanın büyük bölümünde olan biteni görmezden gelmektedir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet kurumlarının ve ilişkilerinin bu küresel ağında şu anda neler olup bittiğini anlamayabilmek için meseleye tamamen farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamız şart. 

Küresel ölçekte baktığımızda en esaslı değişimin Avrupah/Amerikali toplumsal cinsiyet düzeninin sömürgeleştirilen dünyaya ihraç edilmesi olduğunu görüyoruz. Üstelik bu eğilimin ivme kazandığını düşünmek için de her türlü gerekçeye sahibiz. Kapitalist dünya düzeni daha fazla yayıldıkça, yerel üretim sistemleri küresel pazarlarla daha fazla bütünleşip 


18 Britanyalıarlın Bengal erkekliğinin inşasın üzerindeki etkisi için, bkz. 
Sinha 1987. "Maçoluk" konusunda, bkz. bu kitapta Birinci Bölümdeki tartışma ve İspanyol sömürgecilerin yerli transları (berdache) hedef alan saldırıları ve bu saldırıların uzun vadeli sonuçları için, Williams 1986: 7. 
Bölüm. 
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ücret sistemlerine yerel işgücü daha fazla katıldıkça, Batılı ataerkil kurumların yerel versiyonlan dünyanın dört bir yanında tesis edilmektedir. Nitekim çağdaş dünyada orduların çoğunun Batılı orduların örgütlenmesini örnek aldığına önceki sayfalarda değindim. Eğitim sektörleri ise bundan biraz daha büyüktür (kalkınmakta olan ülkelerde toplamda her 100 askere karşılık yaklaşık 140 öğretmen vardır). Kurumsal sektörler ise daha da büyüktür. 

Bu durum toplumsal cinsiyetin ideolojisinde ve imgelerinde ve de gündelik yaşamın pratiklerinde değişime sağlam bir kurumsal zemin sağlamaktadır. Avrupalı/Amerikalı toplumsal cinsiyet ideolojisinin nasıl ihraç edildiğini, gelişmekte olan ülkelerin kitle iletişim araçlarında görmek mümkündür. 
Bu konuda çarpıcı bir örnek Brezilya'da -çocuklara hitap eden bir televizyon programında şöhreti ve zenginliği yakalayan sarışın bir model olan- Xuxa'rın emsal kadın olarak görülmesidir. (Aynı ülkede hayatında televizyon görmemiş sokak çocukları, erkeklerden oluşan ölüm mangalarınca katledilmektedir.) Toplumsal cinsiyet rejimleri aynı zamanda gündelik pratiklerde de dönüşüm geçirmektedirler. Örneğin Brezilya ve Java gibi dünyanın iki farklı ucunda bile yerliler arasında hemcins erotizmi gelenekleri bugün Batı'ya has şehirli “gey kimliği” modeliyle kaynaşmaktadır.!9 

Tarihte ilk kez tüm yerli toplumsal cinsiyet rejimlerinin bu kurumsal ve kültürel basıncın altında suya batma ihtimali var. Bazı toplumsal cinsiyet tertibatları çoktan yok olup gittiler bile. Bunlardan biri Çin'in Konfüçyüsçü erkek eşcinselliği geleneği olan “kesik yen” (bu adlandırmanın, uyuyan aşığını uyandırmaktansa kendi entarisinin yenini kesmeyi yeğleyen bir imparatorun hikâyesine dayandığı rivayet edilir). Böyle bir başka gelenek ise Hawaii'deki Polinezya yerlilerinin geleneksel heteroseksüel erotizmi ve yerli kadınlarının cinsel öz- 


9 Xuxa'nın çarpıcı öyküsü için, bkz. Simpson 1993. Brezilya'da gey kimliğinin ortaya çıkışı üzerine, bkz. Parker 1985, Java, bkz. Oetomo 1990. 
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gürlükleridir. Gerçi bunların yok olup gittiklerini söylemek meseleye fazla mekanik bakmak olur. Çünkü iki gelenek de Batı'nın homofobisinin ve müsyonerlerin püritenliğinin etkisi altında kasıtlı olarak yok edilmiştir.” 

Toplumsal cinsiyet düzenlerinin çeşitliliği, gittikçe daha eşgüdümlü ve görünür hale gelen küresel bir toplumsal cinsiyet düzeniyle ikame edilmeye başlanmıştır. Bu sistemde Avrupalı/Amerikab toplumsal cinsiyet düzenlemeleri hegemoniktir. Doğu Avrupa'nın son yıllardaki hali bunun dramatik bir 6mefini teşkil ediyor. Stalinci rejimin yıkılmasıyla birlikte bölge ülkeleri pazar ekonomisine geçtiler ve bu ekonomi Batılı toplumsal cinsiyet ideolojilerini de beraberinde getirdi. Bu ideolojiler o zamana kadar devletin güvencesi altında olan kadınların eşitliği ilkesinin yitirilmesine neden oldu (gerçi bu ilke asla tutarlı biçimde uygulanmadı ama pratikte biraz da olsa gücü vardı). 

Bununla birlikte küresel toplumsal cinsiyet düzeni homojen değildir, Avrupa/Amerika kültürünün kopyalanmasından ibaret de değildir. Nitekim modem çokuluslu üretimin dünyanın dört bir yanına yayılmış fabrikalarında çalışan kadın işçiler üzerinde yapılan feminist araştırmalar, Malezya'daki elektronik montaj hattı işçileri, Filipinler ve Tayland'daki fahişeler ve Meksika'daki konfeksiyon işçileri için farklılaşan konumların inşa edildiğini de göstermektedir.2! 

Açıkçası, erkekler hakkında daha az çalışma yapılmış olsa da aynı durum onlar için de geçerlidir. Örneğin Japonya'da on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Meiji rejiminin hayata geçirdiği modemlestirme programı, eğitim sisteminde büyük bir genişlemenin yanı sıra devletin idari işlerinde ve yazı işlerinde yer almak için bir rekabetin yaşanmasına yol açtı. Bu da Japonya'nın ekonomisine egemen olan kurumsal oligarşinin yöneticilerinin saygılı fakat hırslı kölesi olan "bordrolu" tipinin 


> Hinsch 1990; Ortner 1981. 
21 Fuentes ve Ehrenreich 1983. 
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doğmasına neden oldu. (Bu terim Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmadır ama İngilizce konuşulan ülkelerde ancak son yirmi yıldır gündeme geliyor.) Bu, küresel kapitalist ekonomi içinde sınıfa özgü erkeklik biçiminin çarpıcı bir örneğidir ve ancak küresel kapitalist ekonomi bağlamında anlaşılabilir; ama bir yandan da kültürel ve siyasi açıdan özgüldür.2 

Burada Batılı toplumsal cinsiyet düzenine verilen tepkilerin şiddetini de kayda geçirmeliyiz. Son yirmi yıl içinde en dramatik tepki İslam dünyasına mensup bazı ülkelerden geldi. 
Siyasi bağımsızlıklarını kazanan bu ülkelerin ilk yaptıkları iş, erkeğin ataerkil otoritesini ülkede yeniden tesis etmek oldu. 
Kadınları tepeden tırnağa örtünmeye ve kamusal alanlardan çıkmaya zorlayan bu erkekler, sömürgeleştirme karşıtı siyasetin uyguladığı taktiklere başvuran bir toplumsal cinsiyet siyaseti yürütüyorlar. (Bu elbette İslam'ın özüne ait bir şey değil. 
Örneğin dünyadaki en kalabalık İslam ülkesi olan Endonezya'da kadınlar bu şekilde örtünmüyorlar.)? 

Metropoliten ülkelerin erkekleri hep birlikte çağdaş dünya düzeninin başlıca mirasçılarıdır. Onların içinde bulundukları tarihsel koşulların en çarpıcı yanı hem doğa üzerindeki hem de başka halkların sunduğu hizmetler üzerindeki iktidarlarının muazzam boyutlarda artmış olması ve dünyadaki servetin büyük bölümünün onların elinde toplanıyor olmasıdır. 
Ellerinde toplanan serveti burada kısaca belirtmekte yarar var: Kısa süre önce yapılan hesaplamalara göre, dünya nüfusunun en zengin %5‘lik kesimi dünyada elde edilen toplam gelirin 9683'ünü elinde tutuyor. Dünyanın en fakir 965'lik kesimi ise bu gelirden ancak %1,4’luk bir pay alıyor. (Ulusal düzeyde yapılan çalışmalar servet dağılımının gerçekte gelir dağılımından daha eşitsiz olduğunu géstermektedir.)4 


2 Kinmonth 1981. 
3 Cezayir'deki bu dinamik için, bkz. Knauss 1987. 
“ Bu tahmini oranlar için, bkz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1992. 
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Bu güçlendirilmiş iktidar birkaç yoldan uygulanmaktadır. 
Kaynak (petrol ve dünyanın geri kalanındaki cevherler gibi) tüketimi hususunda eksiden sadece soylular sınıfının elinde bulunan bir maddi refahın sürdürülmesine imkân tanımaktadır. Teknolojik yatırımlar hususunda ise zengin ülkelerde ağır işçilik neredeyse üretim süreçlerinden tamamen çıkarılmıştır ve Yedinci Bölümde ifade ettiğimiz üzere, böylece mesleki hiyerarşiler yeniden inşa edilmişlerdir. Erkek bedenlerin kullanılma şekli ve sağladığı zevkler de bu şekilde esaslı bir değişikliğe uğramıştır. 

Aynı zamanda metropoliten ülkelerin serveti, dallı budaklı hizmet sanayilerini ayakta tutmaktadır. Bu sanayilerde erkekliğin simgesel anlamları da dallanıp budaklanıyor. Bu durum özellikle kitle iletişim araçları, ticari sporlar ve ulaşım alanında böyledir (nitekim hızlı arabalar ve ağır kamyonlar erkekliğin her anlamda vasıtalarıdır). Metropoliten servet ve teknoloji aynı zamanda dehşet verici boyutlarda yıkıcı güce sahip, erkekleştirilmiş orduları da beslemektedir ki bu ordulann zaman zaman üçünü dünyalı muhaliflerini (Vietnam, Kamboçya, Afganistan, Irak gibi) nasıl ziyaret ettiklerine hep birlikte tanık oluyoruz. 

Bu koşullar tek başına göz önüne alındığında, zengin ülkelerin erkekleri arasında toplumsal cinsiyet düzenlemelerinde gerçekleşen değişime dair yaygın bir farkındalıkla karşılaşmamıza şaşırmamamız gerek. Bu farkındalık İkinci Kısımda ele aldığımız tüm Avustralyalı erkek gruplar arasında da farklı biçimlerde karşımıza çıkıyordu. Esaslı bir değişim hissi başka ülkelerde de pekâlâ belgelenebilir. Belki daha şaşırtıcı olan nokta ise toplumsal cinsiyet ilişkilerinde denetimden çıkmış bir değişim ve yerinden olma duygusudur. Bu da çok yaygındır.5 


5 Bir araştıma olarak zayıf rağmen Hite (1981) hiç değilse bunu belgeler; 
Başka bir deyişle Birinci Bölümde ele aldığımız Erkekler Hakkındaki 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Metropoliten ülkelerdeki erkeklerin maddi iktidarında görülen inanılmaz büyümeye toplumsal cinsiyet düzenindeki kriz eğilimlerinin şiddetlenmesinin eşlik ettiği kanısındayım. 
Üçüncü Bölümde bu kriz eğilimlerini anlamamıza yardımcı olacak bir çerçeve sunmuştum. Bu kriz eğilimlerinin ataerkinin büyük bir meşruiyet kaybı yaşamasına neden oldukları aşikârdır ve farklı gruplardan erkekler bugün bu kayıpla çok farklı biçimlerde başa çıkmaya çalışıyorlar. 

Bu kaybın en açık göstergesi ve zengin ülkelerdeki toplumsal cinsiyet düzeninde günümüzün en çarpıa özelliği, feminizmin erkeklerin ayrıcalıklarına açıkça meydan okumasıdır. Bu ülkelerin servetleri ve kitle iletişim araçları üzerindeki denetimleri sayesinde bu meydan okuma anında küresel çapta dolaşıma girdi. Bunun sonucunda "Batı" feminizmi bugün sömürgecilik ve ırkçılıktan kendilerine kalan miras konusunda özellikle "üçüncü dünya" feminizmi ile karmaşık ve gerilimli bir tartışmanın içinde bulunuyor.25 

Daha önce de belirttiğim üzere, lezbiyen ve gey hareketlerinin hegemonik heteroseksüelliğe meydan okuyuşları mantiksal olarak en az feminizmin erkek iktidarına meydan okuyuşu kadar esaslıdır ama aynı şekilde dolaşıma girdiği söylenemez. Heteroseksüel erkeklerin çoğu, bu meydan okumayı azınlığı ilgilendiren ve kendilerini etkilemeyen bir mesele olarak görüp marjinalleştirebiliyor. 

Keza muhalif hareketler de tarihsel olarak yeni olan toplumsal cinsiyet ilişkileri açısından bir dizi yeni olanağa kapı araladılar. Jeffrey Weeks ve meslektaşları, cinsel altkültürlerin ve cinsel kimliklerinin son zamanlarda çoğaldığına dikkat çekiyorlar. Altıncı Bölümde değindiğim gibi, büyükşehirlerde eşcinsel topluluklarının ve eşcinsel toplumsal kimliğinin istikrarı hale gelmesi, toplumsal cinsiyet düzeninin artık bir tür 


Kitaplar adı altındaki tüm yapıtları ve Dokuzuncu Bölümde tartıştığımız erkeklik terapisini kayıtlara geçirmektedir. 
2 Bu tartışma hakkında bilgi için, bkz. Bulbeck 1988. 
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kalıcı alternatifi bünyesinde barındırdığı anlamını taşımaktadır. Dümdüz geyin şu anda sisteme vefalı bir muhalefeti temsil ettiğinden kuşku yok ama bundan böyle hegemonik heteroseksüellik, imgelemi daha önce yaptığı gibi tekeline alamaz.” 

Olanakların genişlemesi sadece şu anki cinsel pratiğin barındırdığı çeşitliliğin artması meselesi değildir. Toplumsal cinsiyet ve cinsellik konusunda ütopyac fikirler de filizlenmeye başladı. Bu da uzun vadede tarihsel olanakların genişlediği algısının ortaya çıktığını gösteriyor. Feminist bilimkurgu nitelemesi kulağa yabana gelebilir ama bilimkurguyu bir dönem tekeline almış (ve hâlâ rağbet gören), erkeklerin üstün olduğunu telkin eden “uzay westermleri” ile kıyaslandığında insan imgeleminde bir sıçramayı temsil ettiği oldukça açıktır. 
Cinselliğe ve toplumsal cinsiyete dair ütopyacı fikirler sinema, resim, Şiir, reggeae ve rock gibi türlerde de karşımıza çıkıyor.” 

Metropoliten ülkelerdeki erkekler işte bugün bu yüzden tarihin paradoksal bir anında yaşıyorlar. Geleceklerini şekillendirecek güce —özkaynak birikimine, fiziksel ve toplumsal tekniklere- kolektif olarak sahipler, onlardan önceki hiçbir insan sınıfırın bu kadar gücü olmamıştı. Feminist ve gey hareketlerin çalışmaları ve ütopyacı düşünüş, şimdiye kadar ikrar edilenlerden başka birçok geleceğin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. 

Fakat zengin ülkelerdeki "erkekler" kategorisi, tarihin yeni yönünün ne olacağını tasarlayıp seçebilecek bir grup değildir. Önceki sayfalarda gördüğümüz üzere, bu kategori kendi bünyesinde son derece esaslı farklılıklar barındırıyor. Bu kategoriye mensup olanların çıkarlarının ortak olması — gerek dünya genelinde gerekse zengin ülkelerde erkekler ile kadınlar arasında kaynak bölüşümünün eşit olmayışı nedeniyle- 


7 Weeks 1986. Bu alternatifin istikrara kavuşmaya başladığıma ilişkin daha 
fazla kanıt için bkz. Herdt 1992. 
æ İlk aklıma gelen eserler Le Guin 1973, Piercy 1976. 
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onları bu ütopyacı değişimi reddedip yerleşik düzeni savunmaya itiyor. 

Bu durumda ise bu erkeklerin kendi toplumsal cinsiyetleri yüzleşmekten kaçamayacakları bir sorun haline geliyor. 
Erkekliğin anlamı, çeşitleri, yeniden üretilişinin barındırdığı zorluklar, toplumsal cinsiyetin doğası ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutları bugün toptan sorgulanıyor ve kıyasıya tartışılıyor. Ben tarihin bu anında erkekliklere yönelik ilginin artmış olmasının bir rastlantı olmadığını savunuyorum. Medyanın mitopoetik erkekler hareketi gibi ucubelere ilgisinin zamanla azalacağı muhakkak ama bu sıraladığımız sorunlar ortadan kalkmayacak. 

Bu şartlar erkeklik meselesini ele alan geniş bir siyaset yelpazesi üretti ve erkekliği tanımlayıp onun yeninden üretilme sürecini etkilemeyi hedefleyen daha fazla girişimin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir sonraki bölümde bu erkeklik siyasetinin başlıca biçimlerine daha yakından bakacağız. 
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9 
Erkeklik Siyaseti 


Erkeklerin Siyaseti ve Erkeklik Siyaseti 


Devlet siyasetinin hangi tanımını alırsanız alın neredeyse daima erkek siyaseti olduğunu görürsünüz. Mecliste, genelkurmayda, bürokrasinin üst kademelerinden, siyasi partilerde, baskı gruplarında ve ayrıca kurumsal şirketlerin yönetim kurullarında erkekler ağırlıktadır. Devlet başkanları makamlarına erkekler arası ağları kullanarak geliyorlar. Bu engelleri aşabilen İndira Gandhi ve Margaret Thatcher gibi kadınlar bile bunu kadınların ağlarını değil, erkeklerin ağlarını maharetle kullanabildikleri için başarabiliyorlar. 

Dünyada sadece tek bir bölgede, İskandinavya'da, kadınlar siyasetin üst kademelerinde bir grup olarak kendilerine yer bulabilmişlerdir. Nitekim Finlandiya'da milletvekilleri- nin %39'u, Norveç'te ise %36'sı kadındır (1993 yılı verilerine göre). Daha yaygın olan durumu ise 1990 verilerine göre milletvekillerinin 9615'inin kadın olduğu İtalya ve %7'lik oranla ABD yansıtıyor. Aynı yılın verilene göre Japonya'da meclis üyelerinin %2’si kadındır. Büyük devletler arasında ataerkinin en katı olduğu ülke de Japonya'dır. Kısa süre önce Japonya'da 
502 üst düzey bürokrat arasında yapılan bir çalışma ise bunlardan sadece üçünün kadın olduğunu ortaya koyuyor ki bu 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da ülkede bürokratlar arasındaki kadın oranının %1’in bile altında kaldığını ortaya koyuyor. 

Olağan siyaset erkek siyasetidir. Kadınların iktidara ortak alma girişimleri, erkeklerin bu girişimi engellemek için barikatların arkasında, kadınların hukuk aracılığıyla uzak tutulmasından, deneyimi, vasıfları ve “liyakati” vurgulayan görevlendirme şartlarının tesis edilmesine ve de erkeklerin lehine çalışan önyargılara veya kabullere varasıya, dallı budaklı bir savunma hattı oluşturduklarını gün yüzüne çıkarmıştır. Bu savunma hattının ardında yer alan ve dışarıdan ancak belli belirsiz görülebilen iktidarın üst katlarında ise iktidarı ellerinden tutan seçkinlerin kendilerini yeniden üretmek için başvurdukları stratejiler bulunuyor. Para trafiğini yönetmek, nüfuzlarını kullanmak, kendi haleflerini seçmek, emir kullarını ve müttefikleri eğitmek ve iktidara ısrarla erkekleri taşımak gibi eylemler bu stratejilerden bazılarıdır. 

Feministlerin bu yapıya yönelik meydan okumaları İskandinavya'nın dışında büyük bir başarı sağlayamadı. 1975-85 Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı'nın sona ermesinden üç yıl sonra dünya genelinde seçilmiş temsilcilerin %85'ini erkekler oluşturmaya devam ediyorlardı. Bundan beş yıl sonra, yani 1993'te ise bu oran tekrar %90'a yükseldi. 

Yine de bu meydan okuma, durumun sorunsallaştırılmasını sağlayıp onu pratik ve düşünsel bir mesele haline getirdi. 
Devleti ataerkil bir kurum olarak ele alan yeni bir devlet kuramı doğuyordu.? Sekizinci Bölümün sonlarında da ifade ettigim üzere, son yirmi yıldır erkeklerin toplumsal cinsiyet ilişkileri içindeki konumu düzenli olarak siyaset yapılan zemin haline geldiği kadar siyasetin nesnesi haline de gelmiştir. 


' Parlamentolar Arası Birlik'ten gelen parlamenter temsil verileri, San Francisco Chronicle'da (12 Eylül 1993) ve BM Kalkınma Programı'nda (1992: 
191) belgelenmektedir. Japon üst düzey kamu çalışanlarına ilişkin veriler için, bkz. Kim 1988. 

2 Bunu Connell'da (1990) 6zetledim. 
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Bir toplumsal cinsiyet olarak erkekliğin ve onunla birlikte erkeklerin toplumsal cinsiyet ilişkileri içindeki konumunum mesele haline getirildiği seferberlikleri ve mücadeleleri “erkeklik siyaseti” diye adlandıracağım. Bu siyaset erkekliği sorgusuz sualsiz şekilde art alan saymaz, onu başlıca izlek haline getirir. 

Erkeklik siyasetinde aslan payı yukarıda aktardığımız istatistik verilerin ortaya koyduğu iktidar -belirli erkeklerin toplumsal cinsiyet süreçleri aracılığıyla toplumsal özkaynakları yönetmesi- ve bu iktidarın ürettiği toplum türüdür. Burada söz konusu olan pay, erkeklik hakkında yapılan gündelik tartışmalardan yansıyandan çok daha büyüktür. Erkeklerin özkaynaklar üzerindeki denetimi ve onların bu denetimlerini payidar hale getiren süreçler elbette dünyayı şekillendiren yegâne kuvvet değildir. Fakat bu kuvvetin şiddet, eşitsizlik, teknoloji, çevre kirliliği ve dünyanın kalkınması gibi meseleler üzerinde son derece büyük bir etkisi vardır. Erkeklik siyaseti bu meselelere tahsis edilen cinsiyetli iktidarların nasıl inşa edildiğiyle ilgilenir. Çağımızın en can alıcı meselelerinden bazılarının ardında işte bu kuvvet bulunuyor. 

Kitap boyunca vurguladığım gibi, tek bir erkeklik kalıbı yoktur. Dolayısıyla erkeklik siyaseti sonsuz sayıda olmasa bile birçok biçime bürünebilir. Bugün zengin ülkelerde dört temel erkeklik siyaseti mevcut ve bunlardan her biri toplumsal cinsiyet ilişkilerinin genel yapısıyla belirli bir ilişki içinde var oluyor. Bu bölümde bu erkeklik siyasetlerini, sırasıyla, erkeklik anlayışlarının içkin olduğu pratik türleri, toplumsal cinsiyet ilişkileri dâhilindeki yapısal temelleri ve toplumsal cinsiyet adaleti meselesi açısından önemleri üzerinden tartışacağım.3 


3 Bu paragrafta da belirtildiği üzere bu bölümde sadece erkekler arasındaki 
erkeklik siyasetiyle ilgileniyorum. Kadınlar arasında da erkeklik,siyaseti vardır. Birinci Bölüm'de bunun feminist örneklerine değindim. 
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Erkeklik Terapisi 


Bugünlerde özellikle ABD'de hakkında en çok konuşulan erkeklik siyaseti, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin heteroseksüel erkeklerde açtığı yaraların nasıl iyileştirileceğine odaklanmaktadır. 

Bu siyasetin kökleri 1970'lerin başlarında Yeni Sol'un zayıflayıp karşıkültürel terapilerin gelişmeye başladığı döneme kadar uzanır. Psikiyarların ve klinik psikologların öncülük ettiği teknikler klinik ortamdan dışarı çıktı ve halk arasında rağbet gördü. Kişisel gelişim hareketine mensup girişimciler bu doğrultuda ilişki analizi, bitkisel tedavi, "Dogu" dinleri, dövüş sanatları, biyoenerji, masaj, yeni Jungcu terapi ve daha sonraları Yeni Çağ mitolojileri ve çeşitli “12 adımda iyileşme” programları gibi bir pratik ve kült çeşitliliğine kucak açan renkli bir ortam yarattılar. Bu ortam ABD merkezli olmasına rağmen başka zengin ülkelerde de gelişti. 
Bu ortamın Avustralya'daki örneklerine Beşinci ve Yedinci Bölümlerde değinmiştik. 

Bu tedavi ortamında kullanılan başlıca teknikler terapiste danışmak, rehber eşliğinde kişisel meditasyona katılmak veya maaşlı bir kolaylaştırıcının başında bulunduğu gruplara veya bir defalık atölyelere katılmaktır. Bu gruplarda ve atölyelerde katılımcılar duygularını ve deneyimlerini paylaşıp yeni içgörüler edinirler ve grup tarafından kabul görürler.* 

Erkekliğe ve erkek rolüne ilişkin meseleler 1960'ların sonlarında Kadınların Özgürleşme Hareketi tarafından gündeme getirilince terapi gerektiren, sağaltılması sorunlar olarak yeninden yorumlanmaya başladılar. 1970'lerde “erkekler ve 


uu 


feminizm”, “erkek cinselliği”, “erkeklerin özgürleşmesi” ve 


4 Bu betimleme kısmen Beşinci. ve Yedinci. Bölümlerde tartışılan mülakatlardan, kısmen de ABD'de yayınlanmış malzemelerden derlendi. En iyi bilgi kaynaklarımdan biri, bu çalışma için yapılan yaşaöyküsü derleme çalışmalarına katılan tanınmış bir terapi girişimcisiydi. O nedenle burada adını vermiyoruz. 
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“erkeklerin meseleleri” ile meşgul olan grupların, atölyelerin ve danışmanlıkların sayısında küçük bir patlama yaşandı. 
1970'lerin sonlarında ise terapistlerin bu terapi deneyimini kaynak olarak kullanıp kaleme aldıkları kitaplar kitapçıların raflarında yerlerini almaya başladılar. Bu kitaplar arasında Erkek Olmanın Tehlikeleri, Seks ve Özgürleşmiş Erkek, Şefkat Güçtür, Dönüşüm İçindeki Erkekler gibi başlıklara sahip çeşitli çalışmalar yer alıyordu. Psikoterzpi dergilerinde ise örneğin "Süpermen'e Ağıt" gibi başlıklarla kaleme alınmış benzer makalelere rastlamak da mümkündü.5 

Bu etkinlik başlarda feminizme veya en azından liberal feminizme yakındı. Giriş seviyesindeki erkeklik terapi gruplarına "bilinç arttırma grupları" deniyordu. "Geleneksel erkek rolü"ne eleştirel yaklaşılıyordu. Bu terapilerin gerekçesi erkeklerin erkek rolünden kurtulabilmek, daha duyarlı ve duygularim daha açık şekilde ifade edebilen kişiler haline gelmek için terapistlerin yardımına ihtiyaç duydukları kabulüydü. Örneğin psikiyatr Kenneth Solomon, “toplumsal cinsiyet rolü terapisi‘nin amacının danışanları androjenliğe sevk etmek olduğunu açıkça söylüyordu. 

Bu terapistler için de illa kolay değildi. Sheryl Bear ve meslektaşları, 1979 yılında kaleme aldıkları bir makalede, psikiyatrların toplumsal bağlamları görmezden gelmeye, kendi toplumsal cinsiyetleri konusunda tutucu davranmaya ve danışanlarından basmakalıp davranışlar sergilemelerini istemeye eğilimli olduklarını ortaya koydular. Başka bir deyişle terapistlerin kendi bilinçlerini arttırmaları da gerekiyordu. 

Fakat bu gibi uyarılar, alanda esaslı bir değişimin yaşanmasıyla birlikte bir kenara bırakıldı. Bundan sadece dört yıl sonra Jack Kaufman ve Richard Timmers'ın kaleme aldıkları bir metin bu değişimin habercisi olacaktı. Bu metin, başlangıç- 


$ Goldberg 1976, Ellis 1976, Lyon 1977, Solomon ve Levy 1982 (Kitabı bu tepkinin başlangıcının yanı sıra resmi psikiyatri camiası ile ilişkisine işaret ediyor), Silverberg 1984. 
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ta feminizm yanlısı olan ama daha sonra bir şeylerin eksikliğini hissedip eril olanın arayışına giren bir grup Amerikalı erkek terapisti anlatıyordu. Bunlar derindeki erkekle yani "kıllı adam" ile temas kurmaya gösterdikleri direnci kirabilmek için bildik grup terapi teknikleri ile şair Robert Bly'ın ezber bozan imgelerine başvuruyorlardı. Biri derindeki erkeğe ulaşır ulaşmaz diğerlerinin de içlerindeki derindeki erkekle temas kurmasına yardımcı oluyordu.5 

1980'lerde erkeklik terapisinin girdiği yol, son zamanlarda yaşanan hızlı toplumsal değişimler sırasında kaybedildiği veya hasar gördüğü düşünülen bir erkekliği tamir etmeye, geri kazanmaya çalışmak oldu. Bu yaklaşım ABD'de büyük bir rağbet gördü. Bly'ın kaleme aldığı Iron John, 1990-1991 yıllarının en çok satılan kitaplarından biri haline geldi ve onun başarısı bu konuda bir kitap sağanağının yaşanmasına yol açtı. 
Erkekler Hakkında Kitaplar arasından son yıllarda yayımlanan ve erkeklik terapisi zemininde kaleme alınmış dört kitabı burada irdeleyerek erkekliğin bu hareket dâhilinde nasıl tamir edilmeye çalışıldığını ve bu kitapların ortak zeminini göstermek mümkün. 

Warren Farrell'in Why Men Are the Way They Are başlıklı çalışması onun yıllar önce yazdığı' ve erkekler hakkındaki kitaplar akımının ilklerinden olan Liberated Man'de ortaya koyduğu fikirlerden nasıl uzaklaştığını gösteriyordu. Farrell, 1970'lerin başında ABD'nin en büyük feminist örgütü olan NOW için bir erkek destek ağı kurmuştu. Erkekler için bilinç arttırma gruplarının kurulmasına yardımcı olup feminist ilkeleri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sokak eylemlerini teşvik etmişti. Eril değerler sistemine ve erkeklerin erkek rolünün tuzağına düşme şekillerine sağlam bir eleştiri yönelt- 


* Bear vd. 1979; Kaufman ve Timmers 1983. 

? Farrell 1986 ve 1993, Goldberg 1988, Bly 1990, Keen 1991. Karşılaştırmalar: Farrell 1971-2, Farrell 1974, Goldberg 1976. Bir başka yerde Bly'a daha kapsamlı bir eleştiri getirdim: bkz. Connell 1992. 
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mişti. Hatta Farrell ilk yazdığı metinlerden birinde erkeklerden, ayrıcalıklı konumlarından vazgeçmeleri gereken bir "egemen sınıf" diye bahsetmekten bile geri durmamıştı. 

On yıl sonra ise manzara büyük ölçüde değişmişti. Farrell kadınların güçsüzlük deneyimine aşırı ilgi gösterildiğini ve erkeklerin güçsüzlük deneyimine eğilme zamanının artık geldiğini savunuyordu. Bu 1970'lerin başında onun dikkat çektiği olgularla çelişiyor gibi görünse de aslında Farrell dış dünyayla kurulan ilişkilerden kişinin kendi duygularıyla kurduğu ilişkilere yöneliyor ve gücü bu çerçevede dikkatle yeniden tanımlıyordu. Ona göre erkekler kendi hayatlarını yönettiklerini hissedemiyorlardı ve bu yüzden güçsüzlerdi. Dünyada yanlış giden şeyler nedeniyle kendilerini suçlu hissetmemeliydiler çünkü kadınlar da eşit ölçüde suçluydular. Kadınlar erkeklerin değişmesini istiyorlarsa erkeklerle ilgili duygusal beklentilerini değiştirerek bunu kendileri yapmak zorundaydılar. 
Ama Farrell'ın bu konuda fazla ümidi yoktu. Artık erkeklerin ve kadınların ruh hallerinin tamamen farklı olduğuna kanaat getirmişti, “ilkel fantezileri” bunu açıkça gösteriyordu (erkeklerin ilkel fantezisi çok sayıda güzel kadınla cinsel ilişkiye girmekti; kadınlarınki ise güvenli bir yuva kurmaktı). 

(Ben bu bölüm yazdıktan sonra Farrell konu hakkında The Myth of Male Power başlıklı yeni bir kitap yayımladı: Bu kitabında aynı savları daha büyük bir coşkuyla savunuyor, feminizme karşı tavrı daha da sertleşmiş ve cinsiyet farklılığı- nın biyolojik temellerini daha fazla vurguluyor. Ayrıca bilin bakalım başka ne yapıyor? Robert Bly ve erkeklik ritüellerinden eskisinden daha büyük bir saygıyla söz ediyor.) 

Herb Goldberg'in The Inner Male'ı başlıklı çalışması da 1970'lerde kaleme aldığı Tha Hazards Of Being Male başlıklı kitabıyla karşılaştırınca bir U dönüşü anlamına geliyordu. 
Golgberg'in 1970'lerde yazdığı kitabının Surviving The Myth of Masculine Privilege (Erkeğin Ayrıcalığı Miti) şeklindeki alt başlığının da işaret ettiği üzere, o aslında siyasi yelpazede 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Farrel'ın sağında kalıyordu. Fakat bu iki yazar 1980'lerin sonlarında aynı zeminde buluştular: Goldberg de erkeklere toplumsal cinsiyetle ilgili sorunlar nedeniyle kendilerini suçlamamalarını salık vermeye başlamıştı. Özgürleşme hareketi başarısız olmuştu; erkeklerin kafasını karıştırıp onları suçluluk hissiyle baş başa bırakmıştı. Goldberg'e göre bu hareketin başarısız olma nedeni kadın ile erkek arasındaki temel duygusal farkları -ki ona göre bu farklar bilinçdışında iki farklı kut- bu temsil eden maço erkek ile toprak ana tiplerinde ifade buluyordu- inkâr etmesiydi. Bu “toplumsal cinsiyet girdabı”, bilinçli değişim siyasetini tepetaklak etmişti. Terapi, erkekler ile kadınların savunmacı tavırlarını yumugatmalanna ve böylece birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabilirdi. Fakat Goldberg bunun daha büyük sorunların çözülmesine nasıl yardımcı olabileceği konusuna bir açıklık getirmiyordu. Anlaşılan o ki kanaat önderlerinin bireysel terapilere katılmasıyla her şeyin zamanla kendiliğinden çözüleceğini düşünüyordu. 

Fakat Goldberg reddettiği strateji konusunda gayet netti. 
Önceki kitabı feminizmin olumlu bir değişim kaynağı olduğunu vurgulayıp feminizmin hakkını teslim ediyordu. The Inner Male'da ise savaş baltasını çıkarmıştı. Bu kitabın en çarpıcı yanı “özgürleşmiş” kadınlar ile onların erkek yoldaşlarını mercek altına alan ve onlara yönelik düşmanlığın hissedilebildiği, Kadın Maço Marilyn, Özgürleşmiş Buzlar Kraliçesi Ann, Özgürleşmiş Kuşatıcı, Koşulsuz Özgürlük Delisi Alice, Totaliter Hümanist Benjamin gibi bir dizi vaka incelemesini barındırmasıydı. Bu vaka incelemeleri bölümünün hemen ardındansa Goldberg bunların aslında vaka incelemeleri falan olmadıklarını, “özgürleşmiş” kişilerin ne kadar savunmacı ve aldatıcı kişiler olduklarına ilişkin kendi kanaatini ve algısını dile getirebilmek için uydurduğu hikâyeler olduklarını itiraf ediyordu. Popüler psikolojinin epistemolojik halipürmelalini 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merak edenlere kitabın o bölümünü okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum.! 

Robert Bly'ın Iron John'unun çığır açıcı bir çalışma olduğu o kadar çok yazılıp çizildi ki bu kitabın daha önce kaleme alınan erkeklik hakkındaki kitaplarla aynı zemini paylaştığını burada belirtmek iyi olacaktır. Bly da tıpkı Farrell ve Goldberg gibi erkeklerin feministler tarafından haksız yere suçlandıklarını düşünüyordu. Erkekler bu suçlamaları reddetmeliydiler; kadınlardan farklı olduklarını kabullenip bununla övünıneliydiler. Tıpkı Farrell ve Goldberg gibi o da cinsler arasında toplumsal eşitliği sağlayacak bir siyaseti reddediyor, duygular dünyasının önemini vurguluyordu. Bly'in kör noktaları -ırk, cinsellik, kültürel farklılık, sınıf— da diğerlerininkiyle aynıydı. 
Bly'ın onlardan farkı ise erkeklerin aldığı duygusal yaraların kaynaklarından birinin babalarından kopmaları olduğunu savunması ve erkeklerin kadınlarla pazarlık masasına oturmaktansa hemcinslerinden kabul görmeye ihtiyaçlarının olduğunu ileri sürmesiydi. 

Her halükarda onun toplumsal cinsiyetle ilgili sorunlara önerdiği çözüm de aynıydı: erkeklik terapisi. Bly'ın seçmeci simgeciliği ve arketip arayışı ve medyanın onun başını çektiği hareketin sahne olduğu tuhaflıklara (davullar çalıp eski savaşçılar gib davranmak vb.) ilgisinin bu noktayı gölgelemesine izin vermemek gerekiyor. “Mitopoetik erkekler hareketi”nin malzemesini terapi camiasının gayet iyi bildiği bir dizi teknik teşkil ediyordu: Önce girişimciler atölyeler açıyor; bu atölyelere katılanlar duygularını ve deneyimlerini anlatarak atölyeye katkıda bulunuyor ve bunun karşılığında grup tarafından onaylanıp kabul görüyorlardı. Son yirmi yıldır revaçta olan terapi kültleri, genellikle bu teknikler ile bir lider persona'sını ve kült için alâmetifarika görevi görecek bir ritüeli ve jargonu bir araya getiriyor. Bly bunları Iron John'un yayımlanmasından 


® Goldberg 1988:186-7. 
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neredeyse on yıl önce bile atölyelerde ve diğer toplantılarda sunuyordu. 

Sam Keen de Fire in the Belly başlıklı çalışmasında Bly'ın Jung'dan kabaca devşirdiği bir erkeklik anlayışını -kökleri arketiplere uzanan bir duygular sistemi olarak erkekliği— savunuyordu. Farrell gibi Keen de bilinç arttırma grupları ve psikoterapi konusunda tecrübeliydi ve yine Farrell, Goldberg ve Bly gibi o da duygusal ilişkilere odaklanıyor, spekülatif bir yöntem kullanıyor ve ufacık delil kırıntılarıyla yetinebiliyordu Keen de erkekliğin yaralarını iyileştirmek için bir terapi -şifa bulma yolculuğu- öneriyordu. Bly'ın erkekliğe mitler aracılığıyla adım atma töreni fikri gibi, Keen'in terapisi de erkeğin dişil olanla bağlantısını koparmasını ve derinlerindeki eril hakikati bulmasını hedefliyordu. 

Gerçi Keen bunu manevi bir yolculuk olarak görüyordu, ayrılıkçı bir erkekler kültü olarak görmüyordu. Erkekliğin şifa bulması ile homofobinin, ırkçılığın, çevre tahribatının elinde can çekişen gezegenin ve toplumun iyileşmesi arasında bir bağlantı kuruyordu. Özetle Keen, kullandığı dil eğretilemelerle ne denli yüklü olursa olsun, erkeklik terapisini daha kapsamlı bir değişim tasarısının bir parçası olarak görüyordu. 

Her halükarda erkeklik terapisi aslında yürütülen reform siyasetini desteklemekten ziyade onun yerini almaya meyilliydi. Burada siyasi bağlam önemlidir. Goldberg'in “özgürleşmiş” kadınlara ve erkeklere husumeti ile aynı tarihlerde ABD'de Reagan'ın “özgürlükçüler”i hedef alan düşmanlığının ortak yönleri çoktur. Farrell'in son kitabı ise “siyasi doğruculuğa” saldırıyor ve aslında kadınları gözeten tüm siyasalara ve inisiyatiflere cephe alıyor. Ama burada önemli bir iç dinamik de söz konusudur. Beşinci ve Yedinci Bölümlerde ele aldığımız vakalardan bazılarının da gösterdiği üzere, Batılı orta sınıf feminizmle kendine yöneltilen bir suçlama olarak karşılaşıyor. 
Bu durum kimi erkeklerin bir suçluluk duygusu geliştirmelerine neden olabiliyor. Bu suçluluk duygusunu Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin ilk zamanlarında yaşanan tartışmaların körüklemiş olması kuvvetle muhtemeldir. Erkeklik terapileri- nin 1980'lerden itibaren dümeni sağa kirmalan, stresin yerine onaylanma hissinin almasına ve erkeklerin duydukları suçluluğu üreten koşulları değiştirmek yerine suçluluk duygusuyla kişisel olarak başa çıkmalarına izin veren bir yol açtı. 

Bu erkeklik siyaseti biçiminin yapısal temellerini Üçüncü Bölümde tanımladığımız suç ortağı erkeklik teşkil etmektedir. 
Aslında terapistler buna kendi izlekleri üzerinden değiniyorlar. Nitekim bu terapistler danışanlarını hegemonik erkekliğin taşıyıcıları olmadıkları gerekçesiyle suçlu bulmuyorlar. Ne var ki bu erkekler ezilen kesim de değiller. Farrell, Goldberg ve Bly gibi yazarlar okurlarının beyaz, hetero, orta sıruf Amerikalılar olduklarını baştan varsayıyorlar. Dolayısıyla onların seslendikleri erkekler daha ziyade ataerkini ön cephede bilfiil savunmadan onun nimetlerinden faydalananlardan oluşuyor. 

Bu grup kelimenin tam anlamıyla olağan siyasetin tabanını oluşturuyor. Terapi oturumlarına, atölyelere ve konferanslara katılmak için para ödüyorlar, kitaplar ve dergiler satın alıyorlar. Erkeklik terapisinin sınırlarını da bu grubun çıkarları belirliyor. Kadınlarla ilişkilerini temelden değiştirmeye hazır değiller, bu konuda sadece ufak düzeltmeler yapmak istiyorlar. İşte bu yüzden bu hareketin feminizme ilk başlarda sergilediği bağlılık yüzeysel kaldı. Gey erkeklerle ittifak kurmak gibi bir düşünce ise ufukta bile görünmüyor. 
(1993 yılında Clinton yönetimi eşcinsellerin orduda istihdamı konusunda güvence vermekten caydığında bu çevrelerden en ufak bir itiraz bile yükselmedi.) Hem erkeklik terapisinin önemli pratik sonuçlarından biri olan kişinin kendiyle meşguliyeti hem de toplumsal meselelerin tamamen psikolojiye indirgenmesi, toplumsal cinsiyet ilişkilerinde 1970'lerden beri gündemde olan devrimci isyanın dizginlenmesinden bu grubun esaslı bir çıkar sağlamasıyla bağlantılıdır. 
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Demek ki erkeklik siyasetinin bir biçimi olarak erkeklik terapisinin önemini anlamak istiyorsak onun erkeklerin duygusal yaraları ve kişisel tedavileriyle meşgul olan yanının ötesini de görmeye çalışmalıyız. Erkekli terapisinin yaygın biçimlerinin daha esaslı bir sonucu ise erkekliğin modemleştirilmesi suretiyle ataerkil yapıların mevcut şartlara uyarlanmasıdır. Bly'ınki gibi metinlerin geçmişe duyulan özlemi yansıtan mitopoetik imge dağarcığı çarpıcı bir gericilik sergiliyorsa da terapi pratiği aslında erkekler ile kadınları intibak ettirmeye, kişisel seviyede çeşitli düzenlemeler yapmaya meyillidir. Bu yönü itibarıyla erkeklik terapisi siyasi açıdan bir sonraki bölümde tartışacağımuz ödünsüz erkeklik siyasetinden ayrılmaktadır. 

Bu konuyu kapatmadan önce erkeklik terapisinin erkeklik siyasetinde terapiyi, hatta Jungcu fikirleri kullanmanın tek yolu olmadığını da belirtelim. Nitekim Britanyalı terapist John Rowan yine bu konuda 1980'lerin sonunda yayımlanmış bir başka kitap olan The Horned God başlıklı eserinde bize başka olanakların da var olduğunu gösteriyor. 

Rowan da Farrell gibi bu yola cinsiyetçilikle mücadele eden bir erkekler grubuyla çıkmıştı ve terapi ortamında engin bir deneyime sahipti. Erkeklerin feminizme bağlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olacak özkaynaklar arıyordu. Rowan'ın tanrıça bilinci bağlamında ortaya koyduğu “boynuzlu tanrı” imgesi, kadınların güçlü oldukları, erkeklerinse onlardan kopmaya çalışmak yerine bağlı kaldıkları bir dünyada arketipler arasında erkeklere bir destek bulma çabasının bir ürünüydü. Onun sağaltıcı çalışmasının hedefi erkekliğin tadil edilmesi veya androjenliğin teşvik edilme değildi (gerçi ataerkil erkek/kadın ikiliğinin gözlüğünden bakılarak bu gerekçeyle eleştirilmiştir), kadınlar ile erkekler arasında ilişkilerde devrim niteliğinde bir değişimi tetiklemekti. Bu tasarının içeriğine Onuncu Bölümde bakacağız.” 


9 Rowan 1987. Terapistler arasında da elbette bir dizi ünvan vardır. Keen'de 
(1991) olduğu gibi, erkekleri özgürleştirme kaygısı genellikle erkekliğin 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Silah Lobisi: Hegemonik Erkekliği Savunmak 


1987'de Melbourne’da genç bir adam tarafından işlenen birden fazla korkunç cinayet, Avustralya'da halkın, otomatik silahları ve genel olarak silahlanmayı protesto etmesine neden oldu. 
Kamuoyu yoklamaları halkın silahların daha sıkı denetlenmesini desteklediğini gösteriyordu. Sistemin içinden gelen bir siyasetçi olan komşu Yeni Güney Galler eyaletinin İşçi Partili yeni başkanı bunun üzerine derhal sıkı bir silah denetimi yasa tasladığı hazırlattı ve ertesi yılın hemen başında halkın rızasını almak için seçime gitti. Yenilgiye uğradı. Halk arasında dolaşan söylentilere göre bu yenilginin nedeni seçim sürecinde özellikle kırsal bölgelerde kişisel silahlanmanın desteklenmesi için yürütülen yoğun kampanyalardı. 

Avustralya ilk kez böyle bir kampanyayla karşı karşıya kalmıştı. “Silah lobisi” ABD'de herkes tarafından tarurur ve nüfuzludur. Özellikle 1977 yılında sağcılar bir siyasi seferberlik sonucu National Rifle Association'ın (Ulusal Silahçılar Derneği, NRA) eski yönetimini devirdiler ve derneği silahlanmayı bilfiil teşvik eden dev bir kitle örgütü haline getirdiler. 
Silah denetimi yasasına ilişkin tartışmaları sırasında NRA silah denetim lobisinden neredeyse daima on kat daha fazla para harcıyordu. William Gibson, Warrior Dreams başlıklı önemli kitabında NRA, silah sanayisi ve sürekli silahlı çatışma tatbikatları yapıp “Yeni Savaş” mitlerini yayan -ki bu mitler aslında fantezilerde karşımıza çıkmakla birlikte gerçek dünyada da maalesef fazlasıyla gerçek sonuçlara yol açabilmektedirler- çeşitli paranoyak milis gruplar arasındaki bağlantıların izini sürmüştür.!0 


kutsarumasıyla bir arada ya da eklektik biçinde onunla harmanlanarak sürdürülür (ömeğin Silverberg (1984)]. 

10 Leddy 1987, NRA'nın hikayesini silahlana taraftarı bir çizgiden anlatmakla onun yeni sağ siyasetin başarı hikayelerinden biri olduğunu gayrı ihtiyar şekilde ortaya koyuyor; Gibson 1994. 
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Tabancanın bir silah olmanın yanı sıra penisi de simgelediği görüşü bir klişedir. Silah örgütleri kültürel tarzları itibarıyla geleneksel olarak erildirler; nitekim avcılık ve silah dergileri görsellerinde kullandıkları modellerin erkekliklerini vurgulamak için onlara ekose gömlekler ve çizmeler giydirirler. 
Bu nedenle silah lobisinin, siyasetçilerin onlardan silahlarının yanı sıra erkekliklerini de çaldığına kanaat getirmeleri için fazla düşünmesine gerek olmamıştır. Silahlanmayı savunmak hem simgesel düzeyde hem de pratik düzeyde hegemonik erkekliği savunmak demektir. 

Ataerkil düzenin savunulması çoğu zaman açıktan bir erkeklik siyasetinin yürütülmesini gerektirmez. Toplumda hegemonik erkekliğin taşıyıcıları olmak üzere seçilmiş heteroseksüel erkeklerin kurumsal şirketleri ve devleti yönettikleri düşünülürse bu kurumların bakımlarının düzenli yapılması bu iş için yeterli olacaktır. İşte bu, hegemonik erkekliğin müşterek tasarısının çekirdeğini teşkil etmektedir ve bu tasarının neden genellikle görünür halde olmadığını de açıklamaktadır. 
Hatta çoğu zaman erkekliğin izlekleştirilmesi bile gerekmemektedir. Onun yerine ulusal güvenlik, şirket kazancı, aile değerleri, hak dini, bireysel özgürlük, uluslararası rekabetçilik, iktisadi verimlilik, bilimsel ilerleme öne çıkarılmaktadır. Başka bir deyişle bu gibi terimlerle savunulan kurumların günlük işleyişi aracılığıyla belirli bir erkeklik türünün tahakkümü tesis edilmektedir. 

Buna rağmen toplumsal cinsiyet düzeni içinde kriz eğilimleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Hegemonik erkekliğin bunlara tepkisi muhtemelen izleklestirilmek ve “silah lobisi” Omeginde karşımıza çıkan bir siyaset tipi oluyor. Düzenli bakım ile aleni erkeklik siyaseti arasındaki karşılıklı etkileşimi farklı pratik alanlarında takip etmek mümkündür. Burada bunlardan üçünü kısaca ele alacağım: erkek şiddeti, emsal erkekliklerin teşvik edilişi ve örgüt yönetimi. 
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Heteroseksüel erkeklerin gey erkeklere boyun eğdirmek için aleni şiddet ile alttan alta aşağılamanın bir karışımına başvurduklarından önceki bölümlerde bahsetmiştim. Eşcinsellere şiddet uygulayan erkeklerin kendilerini genellikle erkekliğe ihanet edenleri cezalandırarak toplum adına onlardan intikam alan kişiler olarak gördükleri açıkça ortadadır. Aile içi şiddet üzerine yapılan araştırmalar da benzer bir durumu ortaya koyuyorlar. Eşlerini döven kocalar genellikle sahip oldukları bir hakkı kullandıklarını, aile içindeki düzeni sürdürdüklerini ve eşlerini hatalarından dolayı —özellikle de karılık vazifelerini yerine getirmedikleri için (ev işlerini kocaları- nın istediği gibi yapmamak veya kocalarına karşılık vermek gibi)- cezalandırdıklarını düşünüyorlar.” 

Mümkün olan en büyük ölçekte şiddete başvurmak ordunun amacıdır. Avrupa/Amerika kültüründe hegemonik erkekliğin tanımlanmasında başka hiçbir alan ordu kadar önemli bir rol oynamamıştır. Hayali askeri çatışmaların anlatıldığı literatür, ordunun bu rolü konusunda son derece sarihtir. Bunu bu rolün kucaklandığı The Red Badge of Courage'dan (1895), korkunç sonuçları nedeniyle reddedildiği All Quiet on the Western Front'a (1929) varasıya birçok eserde görmek mümkündür. Kahraman figürü Batı kültürünün erkeklik imgelerinin merkezinde yer alır (bu durum şu anki Yeni Jungçu kitap furyası içinde “savaşçı” ile “kahraman” arketipleriyle pekiştirilmektedir). Ordular asker toplamak için bu imgeden ziyadesiyle yararlanmışlardır. 1917 yılında gençleri orduya katılmaya çağıran bir posterde orta boylu bir Aryan aynı anda bir atlet, bir tamirci, bir mücahit ve bir er olarak resmediliyor- 


u Hegemonik erkeklik ile şiddet arasındaki bağlantı, erkekliğe ilişkin eleştirel literatürde önemli bir izlektir ve erkerklik literatürünü cinsiyet rolü literatüründen ayırır. Bkz. Fasteau 1974, Patton ve Poole 1985, Kaufman 1993. Russell (1982) evlilikte tecavüz üzerine ve Ptacek (1988) aile içi şiddet üzerine metinde adı geçen gerekçelendirmeleri belgelemektedir. 
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du; posterde “Birleşik Devletler ordusu sizi ERKEK yapar!” 
sloganı yazılıydı. 

Gelgelelim askeri harekâtların gerçekten destansı kahramanlıklarla yürütüldüğünü düşünmek saflık olacaktır. Nitekim aynı savaş hakkında kaleme alınan bir başka belge bize imgeler ile pratikler arasındaki bariz farklı göstermektedir. 
Savaş sırasında 57 Alman uçağını düşürmeyi başaran ve Britanya'nın en büyük savaş pilotu sayılan James McCudden 
1918 yılında ölmeden kısa süre önce kendi yaşamöyküsünü 
kaleme almıştır. Anlattığına göre uçaklarla haşır neşir olmaya bir uçak teknisyeni olarak çalışarak başlamış. Onun kitabı bize uçuşun son derece ilginç teknik yönlerini, Almanlara duyduğu saygıyı ve çatışmalar sırasında nasıl ihtiyatlı ve hesaplayıcı bir yaklaşımla hareket ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu kitapta anlatılanlar halk arasında gökyüzünün aşırı erkeksi şövalyeleri olarak resmedilen savaş pilotu imgesinin -örneğin Tom Wolfe'un The Right Stuffındaki “avcı pilotlar” gibi— yanından dahi geçmiyor ve McCudden'ın bizzat kendisi de böylesi tavırları “gökyüzündeki süvari taktikleri” diyerek ciddiye almadığını ifade ediyor. Buna rağmen onun vatansever yayıncıları kitabını Flying Fury (Uçan Öfke) başlığıyla çıkarmakta bir sakınca görmemişler. 

McCudden'ın ihtiyatını, onun altındaki siperlerde mevzilenmiş piyade birlikleri de paylaşıyordu. Tony Ashworth'un çarpıcı bir araştırması Batı Cephesi'nde savaşın büyük bölümü boyunca askerlerin “yaşa ve yaşat” ilkesiyle hareket ettiklerini, fiziksel şiddeti olabildiğince sınırlı tutmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini gösteriyor. Düşman askerleriyle üstü kapalı olarak varılan anlaşmalar ve tabadan gelen toplumsal denetim taraflar arasında sık sık ateşkeslerin ilan edilmesine veya ayinleşmiş saldırganlık gösterilerinden kaçınmaya izin veriyor ama böylece komuta kademesinin tepesinin öfkeden deliye dönmesine de neden oluyormuş. Paul Fussell'in İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede görevli ABD'li askerler hakkında 


362 


yaptığı çalışma ise savaşa dair medyada sunulan imgeler ile cephedeki gerçek hayatın sıkıalığı ve askerlerin birbirine yaptığı küçük zorbalıklar (askerler kibarca “ödlek” diyorlar) arasındaki derin uçurumu doğruluyor. Ön cephede sıcak çatışmaya giren askerlerin günlük gerçekliği ise aşırı korku, akıbetin belirsizliği ve ölümün mide bulandına çeşitli yüzleriydi (yakına düşen top mermisiyle paramparça olmak ön cephede en yaygın ölüm şekliydi). Sanayileştirilmiş savaşın tekniklerinin, bireysel kahramanlıkla ilgili hayallerle neredeyse hiçbir ilgisi yoktu.2 

Yine de erkek kahramanlığı imgesi kültürel anlamda konuyla ilgisiz değildir. Orduyu bir arada tutan, erkekleri hizaya getiren veya en azından ordunun onlardan beklediği şiddetli sonuçları üretene dek askerleri hizada tutmayı başarabilecek bir tutkala ihtiyaç vardır. Toplumsal cinsiyet düzeni içinde hegemonya uğruna verilen mücadelenin bir bölümünü kültürün disipline sokucu bir işlev üstlenmesi oluşturuyor: Ölçütleri belirlemeli, halkın nzasını almalı ve bunları karşılayamayanları itibarsızlaştırmalıdır. Emsal erkekliklerin üretilişi işte bu nedenle hegemonik erkeklik siyasetinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Emsal erkekliklerin önemi son iki yüzyılda Batı'da dinin ataerkini meşrulaştırma gücünün zayıflamasıyla birlikte muhtemelen artmıştır. Ticari popüler kültürün bazı türleri — örmeğin pulp western, gerilim filmleri, spor yayınları (gün geçtikte milyoner ünlülerin gösterilerini izlediğimiz bir alan haline geliyor) ve Hollywood sineması- emsal erkekliklere ağırlık veriyor. 

Bu türlerde erkeklikle ilgili simgecilik kesinlikle değişmez değildir. Amerikan sineması üzerine çalışan Joan Mellen, yüzyılın başlarından bu yana erkek kahramanların sergiledikleri duygu yelpazesinin gün geçtikçe biraz daha daraldığı sonu- 


12 Crane 1925 [1895], Remarque 1929, McCudden 1973 (21918), Wolfe 1980, 
Ashworth 1980, Fussell 1989. 
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cuna varmıştır. Hollywood, şiddeti erkekliği kanıtlamanın bir yolu olarak sunmaya odaklanıyordu. Mellen'in kitabı Stallo- ne'un ve Schwarzenegger'in şöhreti yakaladıkları 1970'lerin sonlarında yayımlanmıştı. Bu eğilim o tarihten sonra da devam etti. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan baskıların gitgide artmasıyla birlikte görünüşe göre erkeklerin hâlâ tamamen sahiplenebilecekleri bir alanda, adi şiddet alanında, iktidarlarının temsil edilebileceği bir pazar yaratıldı. 

Emsal erkekliğin kolektif hale getirildiği iddiasında haklılık payı var. 1950'lerde Playboy dergisinin doğuşu bunun çarpic: bir örneğidir. Bu derginin okur kitlesi onlara tedarik edilen çekici "kızları" tüketerek beslenen, tüzel kimliğe sahip bir 
cinsel kahraman olarak konumlandırıldı. Playboy şirketi 1960 
yılında ilk Playboy kulüplerinin açılmasıyla birlikte bu fantezinin misliyle ticarileşmesine önayak oldu. Derginin okurları, çirkin bir ifadeyle "Tavşanlar" diye adlandınlan kadın çalışanlar sayesinde üyelere dönüştürüldüler. Video pornografi sanayisinin gelişmesi bu kolektifleştirmenin hala devam ettiğini gösteriyor.13 

Medya ünlülerinin arkasındaki tüzel kişilerin faaliyetleri ve cinsiyetin ticarileştirilmesi bizi hegemonik erkeklik siyasetinin üçüncü alanı olan ataerkil örgütlerin yönetimine götürüyor. Kurumlar devamliliklanni kendileri sağlamazlar; iktidarın etkilerinin ortaya çıkabilmesi için birilerinin o iktidarı bilfil uygulaması gerekir. Tarihçiler bu konuda mükemmel örnekler sunuyorlar. Birinci Bölümde ele aldığımız Michael Grossberg'in ABD'de hukuk mesleğinin ortaya çıkışı üzerine yaptığı araştırma bu örneklerden biridir. Bir diğeri ise Michael 


B Mellen (1978), Easthope'a (1986) göre ince ayrıntılara daha duyarlı ve yalın bir anlatı. Playboy Corporation üzerine, bkz. Miller 1984. Ehrenreich (1983) bu hikayeyi, ideolojiyi gerçeklikle karıştırma eğiliminde olan ve erkekliğin bir tüzel kişilik olarak yeniden inşasını ıskalayan Amerikalı erkeklere özgü "sorumluluktan kaçış" olgusunun bir parçası olarak yorumluyor. 
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Roper'ın Britanya'nın imalat şirketlerinde eril otoritenin değişen karakteri hakkındaki analizidir. 

İktidar ilişkilerinin uygulanması gerektiği gerçeği onların uygulanma yollarının çeşitlenmesine olanak tanımaktadır. 
Sekizinci Bölümde erkeklik stratejilerinin emir komuta zincirine vurgu yapan strateji ile uzmanlığa vurgu yapan strateji olarak nasıl çeşitlenebildiğini görmüştük. Bu ayrıma, yönetim kademeleri ile meslek uzmanları, muhafazakârlar ile özgürlükçüler ve girişimciler ile bürokratlar arasındaki çatışmalardan dolayı aşinayız. Hatta görünen o ki orduların komuta kademelerinde de sahacı komutanlar ile teknokrat komutanlar arasında karşımıza çıkıyor. 

Bu gibi ayrışmalar, barındırdıkları toplumsal cinsiyet siyasetini görmeyi zorlaştırabilirler. Çünkü tüm stratejilerin planlandığı, önünde bayrakların göndere çekili olduğu ve kapısında limuzinlerin beklediği bir çeşit Ataerki Genel Komutanlığı yoktur. Her biri kendi hegemonik erkeklik tasarısına sahip farklı erkek gruplarının birbiriyle çatışması oldukça yaygın görülen bir durumdur. Bunun klasik bir örneği Avustralya'da her yıl düzenlenen Bauthurst motosiklet yarışlarında polisler ile motosikletçiler arasında yaşanan arbedelerdir."* 

Demek ki hegemonik erkekliğin ve heteroseksüel erkeklerin iktisadi, ideolojik ve cinsel tahakkümünün etkin biçimde savunulduğunu anlamak önem arz ediyor. Bu savunma farklı biçimlere bürünebiliyor ve çoğu zaman ya yerini bir başkasına bırakmak ya da taktiklerini değiştirmek zorunda kalıyor. Yine de müthiş özkaynaklara sahip ve son yirmi veya otuz yıl içinde karşı karşıya kaldığı ve tarihe mal olan onca meydan okumaya rağmen etkileyici derecede başarılı oldu. 

Bu savunmanın sonuçları sadece toplumsal cinsiyette yaşanan değişimde meydana gelen yavaşlama ve tersine dönme -mecliste temsil oranlarıyla ilgili dengesizlik veya Doğu Avrupa'da kadınların güvencelerinin ellerinden alınması gibi- de 


mM Cunneen ve Lynch 1988. 
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değildir. Nitekim bu sonuçları aynı zamanda hegemonik erkekliğin baskın olduğu kurumsal düzende karşımıza çıkan birtakım uzun vadeli eğilimler olarak da görebiliyoruz: Askeri teknolojinin yıkıcılığının gitgide artması (özellikle nükleer silahların yaygınlaşması), çevrenin uzun vadede tahrip olması ve dünya genelinde iktisadi eşitsizliğin artması gibi eğilimler bu sonuçlar -arasında yer alıyor. Dünya düzeninin temel kurumlarında rekabetçi ve tahakküm odaklı bir erkekliğin başarılı bir şekilde sürdürülmesi bu eğilimlerden her birini daha tehlikeli ve tersine çevrilmesi daha güç hale getiriyor. 


Eşcinsellerin Özgürleşmesi 


Batı tarihinin son dönemlerinde hegemonik erkekliğe karşı sunulan başlıca alternatif eşcinsel erkeklik olmuştur ve erkekler tarafından bu çizgide yürütülen en aleni siyasal muhalefeti ise Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketi sergilemiştir. 

Son yüz yılda eşcinsel erkekler tarafından gerçekleştirilen siyasi eylemlerin çoğu ihtiyatlı bir üsluba sahip olmuş ve hedeflerinin pek azına ulaşabilmiştir. Magnus Hirschfeld'in öncülüğünde 1897 yılında kurulan Bilimsel-İnsancıl Komite büyük oranda Hirschfeld'in bir hekim olmasına ve bilimsel bir söylem geliştirildiği iddialarına bel bağlıyordu. İkinci kuşak eylemci eşcinseller ise ABD'deki Mattachine Society (1950) ve Britanya'daki Homosexual Law Reform Society (1958) gibi örgütler üzerinden daha gizli kapaklı lobi faaliyetleri yürüterek devleti etkilemeye çalışmışlardı. Jeffrey Weeks berikinin tedbiri elden bırakmayan ve saygı görmeyi arzulayan “tek soruna odaklanan, klasik bir orta sınıf baskı grubu” olduğunu ifade etmektedir.!5 


5 Weeks 1977:171. ABD'de geçen bu hikâye üzerine, bkz. D'Emilio 1983; 
Kanada'da, Kinsman 1987; Avustralya'da, Wotherspoon 1991. Wolff 1986 
Hirschfeld üzerine yetersiz bir tarih yazımı ama işe yarar malzemeye sahip. 
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Eşcinsellik siyaseti yapma girişimleri bunlardan ibaret değildi ama bu saydığımız hareketlerin üçü de kendilerini sınırlamaları itibarıyla birbirine benzeyen girişimlerdi. O sıralar toplumsal cinsiyet meseleleri gündemden düşme eğilimindeydi (on dokuzuncu yüzyılın sonlarında kuramalann birçogu eşcinselleri bir şekilde bir ara cinsiyet olarak yorumlamaya başladıktan sonra böyle olmuştu) ve bunların yerine bireysel haklara odaklanan, toplumsal cinsiyetten arındırılmış bir siyaset rağbet görmeye başlamıştı. 

New York'ta 1968 yılında yaşanan -ve bir gey bara baskın yapan polise sergilenen direnişle başlayan- Stonewall Ayaklanması'nın ateşlediği Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketi ilk anda birçok kişiye geçmişteki eşcinsel hareketlerinin ihtiyatlı tutumundan esaslı bir kopuş gibi görünmüştü. Fakat Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin harekete geçirdiği kentli gey topluluklarırın zamanla nasıl büyüdüğünün izini süren tarihçiler bu hareketler arasında birtakım tarihsel sürekliliklerin bulunduguna dikkat çekiyorlar. Yine de bu hareketle birlikte en azından siyasetin nesnesiyle ilgili büyük bir kırılmanın yaşandığı açıktır. 
Aynı dönemde katlanarak büyüyen radikal feminizmle kurulan yakın temas ve 1960'larnın yerleşik iktidarlara meydan okunan iklimi Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin de hegemonik erkekliğe ve onun bir parçası olduğu toplumsal cinsiyet düzenine açıktan meydan okumasına izin verdi. 

Erkeklerin, ataerkinin, ailenin ve heteroseksizmin, eşcinsellere yönelik baskının kaynakları olduğunu ilan eden bildiri üstüne bildiri okunuyordu. Örneğin Dennis Altman Homosexual: Oppression and Liberation'da şunları yazıyordu:: 


Biz birçok bakımdan çekirdek aile ve cinsiyetler arasında aşılmaz farklar olduğu inancı üzerine kurulu bir topluma yönelik en arsız meydan okumayı temsil ediyoruz." 


16 Altman 1972: 56. 
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Psikanalitik fikirler özellikle Avrupa'da Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin bazı kuramalarını eşcinsellik siyasetinin toplumsal cinsiyet konusunda kaçınılmaz bir radikalizmi beraberinde getirdiğini savunmaya itti. Kaçınılmazdı çünkü eşcinsellik geleneksel erkekliğin bastırılmış hakikatiydi. Guy Hocguenghem Homoseksüel Arzu'da eşcinsellerin önce “normal” insanların imgeleminde var olduklarını ve arzunun akışı ödipal kesintiye uğradığında, yani ataerkil ailenin boyunduruğu altına girdiğinde üretilen bir yabancı tipini temsil ettiklerini ileri sürüyordu. Anal cinsel temasa dayalı arzu, kadının tek meşru cinsel nesne olduğu ve fallus sahiplerinin iktidar ve zenginlik uğruna birbiriyle mücadele ettiği eril normalliğin paranoyak dünyasının dışında tutulan şeydi. 

Mario Mieli'nin psikanalizi ise Hocguenghem'ınki kadar avangart değildi ama Homosexualit and Liberation'da sunduğu toplumsal cinsiyet öğretisi onunkinden daha pervasızdı. Heteroseksüel erkeklerin eşcinsel erkekleri ezmesinin, erkeklerin üstün olduğu fikrinin perçinlenmesi amacıyla erkeğin içindeki dişiliğin bastırılmasının doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürüyordu. Şiddet ise bu baskının kuvvetinden kaynaklanıyordu. Erkek eşcinselliği dişiliği barındırmaya mecburdu ve geyleri özgürleştirecek bir radikal siyaset bu hakikati tavizsiz biçimde savunmak zorundaydı. Mieli işte bu nedenle kraliçeleri, travestileri, gösterişi, mizahı ve parodiyi dönüştürücü siyasetin olmazsa olmazları sayıp övüyordu. David Fernbach ise The Spiral Path'te daha itidalli ve daha sistematik bir bakışla toplumsal cinsiyeti, kadınların ve eşcinsel erkeklerin içinde bulundukları durumun temeli olarak sunuyordu. Bu nedenle eşcinsel siyasetinin kaçınılmaz hedefinin, toplumsal cinsiyetin ta kendisinin ilga edilmesi olduğunu savunuyordu.!7 

Ne var ki toplumsal cinsiyeti hedef alan bu radikal meydan okuma, geylerin topluluk hayatında veya siyasetinde hâkim anlayış haline gelemedi. 1970'lerin sonlarında gey ca- 


1? Hocquenghem 1978, Mieli 1980, Fernbach 1981. 
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mianın tarzına yön verenler kadın kıyafetleri giyen kraliçeler değil, dar kotları, tişörtleri, bıraktıkları bıyıkları ve kısa kesilmiş saçlarıyla “Castro Caddesi Oğlanları” oldu. Cinsellikle ilgili pratiklerin çeşitlilik kazanmasıyla birlikte deri kıyafetler ve ürünler, sadomazoşizm, hoyratlık ve sert bir görüntü çizmek de epey rağbet görmeye başladı. Geylerin bu aşırı erkeksi tarzları benimsemiş olmasının bir çeşit parodi olduğunu savunanlar da oldu. Her halükarda o sıralarda geylerin kadınsıhktan uzaklaşmalarına neden olan bir kültürel değişimin yaşandığından neredeyse hiç kimsenin kuşkusu yok. 

Aynı sıralarda eşcinsellerin topluluk siyaseti de yeniden şekilleniyordu. Liberal feminizm yerleşik düzene tutunduğu ve radikal feminizm de ayrılıkçıığa yöneldiği için geylerin feminizmle yaptıkları ittifak zayıfladı. Gey temsilcilerin belediye meclislerine girdikleri ve eşcinsel işadamlarının siyasette varlık gösterdikleri yeni bir kurumsal siyaset ortaya çıktı. 
ABD'de yerel siyasette Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin devrimci itkisinin yerini, etnik baskı grubu siyasetine benzeyen ve sistemi yıkmak yerine onun boşluklarından faydalanmaya çalışan başka bir itki aldı. 

HIV/AIDS salgını bu eğilimi esasen pekiştirdi. Eşcinsellerin örgütleri bu süreçte baskı grupları (fon sağlanması ve siyasaların değiştirilmesi için lobi faaliyetlerinde bulunarak) ve hizmet sağlayıcılar olarak (bakım, araştırma, eğitim) işlev gördüler. Çeşitli komisyonlarda, kurullarda, soruşturmalarda ve panellerde seçmenlere seslendiler. Elbette eşcinsellik siyaseti yekpare değildi. Mücadeleci siyaset de örneğin ACT UP ve Queer Nation aracılığıyla devam ettirildi. Yine de ana eğilim kesinlikle baskı grubu siyasetiydi. Nitekim Altıncı Bölümde ele aldığımız dümdüz gey, özel yaşamda olduğu kadar kamu işlerinde de karşımıza çıkan bir kalıbın dışavurumudur.!8 


18 Gey erkeklerin yaşadıkları eril dönüşün anlamı sert tartışmalara konu 
olmuştur; bkz. Humphries 1985. Etnik siyasetle paralelliği ise Altman (1982) ve Epstein (1987) tarafından eliştirilmiştir. 
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Gey toplulukları Eşcinsellerin Özgürleşme Kuramını terk ettilerse bile homofobik siyasetçiler terk etmediler. 1980'lerin ortalarında başgösteren HIV salgınına, eşcinsellerin tüyler ürpertici biçimde taciz edilmesi eşlik etti. 1990'lı yılların başında ABD'de yeni bir homofobik kampanya dalgası yaşandı. 
Dinci sağdan provokatörler, eşcinsel erkekleri, Tanrı'nın emirlerine karşı gelen, önce aileyi sonra da toplum düzenini tehdit eden suçlular ordusu olarak resmettiler. Oysa halkın arasında yaygın olan homofobi —izleklerini takip edebildiğim kadanyla— Tanrı'yla ilgili bir şey söylemiyorsa da cinsellik konusunda gayet açık sözlüdür. Anal cinsel ilişkiden büyük bir tiksintiyle bahsediyor ve anal sekste alıcı konumda olmayı kadınsılık alameti olarak görüyor. Düzcinsel erkekler arasında yaygın olan homofobik mizah da hâlâ oynaklıktan, kırıtarak yürümekten ve iğdişlik imalarından oluşan bir dağarcığın etrafından dönüp duruyor." 

Bu izlekler geylerin kültüründe de yok değil. Seyircileri- nin birçoğu artık deri botlar giymesine ve AIDS‘le mücadele eğitiminde etkili bir araç olarak kullanılmış olmasına rağmen drag şovları hâlâ rağbet görmeye devam ediyor. “İbne” (camp) ve “nonoş” (nellie) tarzı, “oğlan” (clone) tarzının yanında varlığını sürdürüyor; Judy Garland'ın gözden düşmesine ise daha epey zaman var gibi görünüyor. Cinsellik konusundaki fikir ayrılıklarının yanı başında bir yere kadar toplumsal cinsiyetle ilgili fikir ayrılıkları da yaşanıyor ve bu ayrılıklar şu anda “queer” tarzı ve kuramı içinde kararlılıkla yeniden gündeme taşınıyorlar. 

Demek ki çağdaş erkek eşcinselliği dâhilinde ve çevresinde kaçınılmaz bir erkeklik siyaseti söz konusudur. Bu siyasetin yapısal temelini çağdaş toplumsal cinsiyet düzeni için- 


19 Bryant (1977) homofobik kampanyaların otobiyografik bir dökümünü 
sunar; Altman (1986), HIV salgınındaki homofobik siyaseti inceliyor. Halk arasında yaygın homofobi içinse İkinci Kısımda yer verdiğimiz görüşmelerden yararlandım. Bersani (1987) bu izleklerin Kuzey Amerika'da yankı uyandırdığını öne sürüyor. 


370 


deki başlıca madun erkeklik kalıbı oluşturuyor. Yukarıda özetlediğimiz çalkantılı süreç bu siyaset ile onun toplumsal temelleri arasındaki ilişkinin hiç de yalın olmadığını gösteriyor. Bu nedenle gey camiasını radikal toplumsal cinsiyet siyaseti için homojen bir kaynak olarak düşünemeyiz. 

Aslında taban ister istemez bölünmüş haldedir. Altıncı Bölümde değindiğim üzere, arzu nesnesinin hegemonik erkeklik üzerinden toplumsal olarak tanımlanması, gey erkeklik dâhilinde ve çevresinde, hiçbir tarz değişikliğinin ortadan kaldıramayacağı bir çelişki yaratır. Eşcinsel topluluklarda saygın ve etnik tarzda bir siyasetin gelişmesi, geyleri temsil edenlerin belediye meclislerinde, banka şubelerinde ve tıp kurullarında faaliyet göstermelerine olanak tanıyacak kadar yerleşik düzene uyulmasına bağlıdır. Kısacası, Mario Mieli çiçekli sabahlığı ve gümüş rengi topuklularıyla işe gitmeyiverecektir. Gelgelelim, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin genel yapısı göz önünde bulundurulduğunda tam asimilasyon olanaklı değildir. Hegemonik erkeklik, alıcı konuda girilen anal cinsel ilişkinin sunduğu zevkleri yasaklar ve asimilasyona karşı çıkar. Gey erkekler işte bu yüzden kişisel tarzlarından bağımsız olarak homofobik saldırılara kurban gidiyorlar.? 

Bir gey topluluğunun, muhalif bir erkeklik siyasetini kendiliğinden üretmediği açıktır. Fakat hegemonik erkekliğin karşısında istikrarlı bir alternatifin varlığı —ki son çeyrek yüzyılda verilen mücadelelerin geri döndürülemeyecek kazanımıdır bu- erkeklik siyasetini toptan yeniden tertipleyip toplumsal cinsiyete muhalefeti kalıcı bir olanak haline getirebilir. 
Toplumsal cinsiyet düzenine yönelik hem pratik hem de kuramsal meydan okumalar ilerde de ortaya çıkmaya devam edecektir ama bu illa kısmen pasifize edilmiş gey topluluğundan değil, kesinlikle onun varlığı üzerinden tanımlanan ortam şartlarından kaynaklanacaktır. 


2 Sabahlık ve topuklular için, Mieli 1980: 197. San Francisco'da ilk seçilen 
temsilcilerden biri olan Harvey Milk vakası da bu cinayetlerin arasında yer alıyor. 
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Çıkış Siyaseti 


Pratik kavramı toplumsal eylemin daima yaratıcı bir nitelik taşıdığı ilkesini örtük olarak barındırır. Hiçbir düzcinsel erkek toplumsal cinsiyet düzenini savunmaya programlı olmadığı gibi, hiçbir eşcinsel erkek de bu düzeni reddetmeye programlı değildir. Düz erkeklerin ataerkine başkaldırıp hegemonik erkekliğin ve suç ortaklığı erkekliğin dünyasından çıkmaya çalışması mümkündür. 

1970'lerde Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin radikal kanadının hedefi de buydu. Onların stratejileri erkekleri erkeklikleriyle (bundan genellikle içselleştirilmiş cinsiyet rolünün beklentilerini anlıyorlardı) yüzleşmeye ve onu değiştirmeye zorlamak, böylece bir toplumsal adalet siyaseti yürütebilmekti. Bu mantık Beşinci Bölümde tanımladığımız çatışma arına tekabül ediyor. 

Bu siyasetin kapsamını ve amaçlarını, 1980'de Britanya'nın Bristol şehrinde bir konferansta sunulan “Cinsiyetçilikle Mücadele Eden Erkekler Hareketinin Asgari Öztanımı” bildirisi gayet güzel biçimde ortaya koymaktadır. Bu bildiri Kadınların Özgürleşme Hareketini ve Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketini desteklediğini, ırkçılığı ve emperyalizmi reddettiğini ilan ediyordu. Erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarının erkeklerin hayatlarını da mahvettiğini ve bu durumu değiştirmek için erkeklerin ortak eyleme geçmeleri gerektiğini savunuyordu. Bu durumdan kurtulmak için çocuklarla yeni ilişkilerin kurulmasının ve iş hayatı ile ev hayatı arasındaki ilişkilerin değiştirilmesinin lazım geldiği ifade ediliyordu. 
Değişimin gerçekleşebilmesi için kişisel hayatta reformun yanı sıra cinsiyetçilikle mücadele eden bir kültürün yaratılması da şarttı.2! 

Bu siyaset ile erkeklik terapisinin ilk aşaması arasında ortak bir zemin vardı; ikisi de erkeklerin yaşamlarının hasar 


» Bristol Cinsiyetçilikle Mücade Elden Erkekler Konferansı 1980. 
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aldığını ve onanlması gerektiğini varsayıyordu. Fakat aralarında büyük bir fark da vardı. Bu hareket toplumsal cinsiyetten kaynaklanan toplumsal eşitsizliklerle, özellikle de kadınlann erkeklere tabi kılınmasıyla mücadeleye odaklanıyordu. 
Hem kâğıt üstünde hem de uygulamada erkeklerin kadınlara dışarıdan destek olmaları gerektiği düşüncesini taşıyordu: Kadınlar konferansa giderken erkekler çocuk bakımıyla ilgilenmeydiler; feminist kitaplar okumalıydılar ve tartışmalarını kadınların hakemliğinde yapmalıydılar. 

Dış destekçi olmak kimi ABD'li yazarlar tarafından gerçekten de önerilmişti: Örneğin 1973 yılında New York'ta hazırlanan Efeminist Manifesto'da ve Refusing to Be a Man başlıklı kitabı kısa süre önce yayımlanan John Stoltenberg tarafından, uygulanması gereken bir strateji olarak sunuluyordu. Stoltenberg'in pornografiye karşı katı bir tutum sergilemesi bu stratejiyle ilgili gün gibi ortada olan bir sorunu gündeme taşıyordu: Feministler birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kendi aralarında bölündükleri için erkekler hangi feminizme dışarıdan destek vereceklerdi? Ana izleği erkeklere duyulan öfke olan bir siyaset, erkekleri geniş kitleler halinde nasıl seferber edebilirdi?2 

Hal böyleyken erkekler arasında cinsiyetçilikle mücadele edecek bir siyaseti örgütleme girişimlerinin kararlılıkla devam ettirilmiş olması özellikle çarpıcıdır. Jon Snodgrassin For Men Against Sexism başlıklı antolojisi 1970'lerde Amerikalıların bu konudaki girişimlerini ortaya koyuyor. Andrew Tolson'ın The Limits of Masculinity başlıklı çalışması da aynı dönemin Britanyalı gruplarının girişimlerini belgeliyor. Yine Britanya'da yayımlanan Achilles Heel dergisi de 1970'lerin sonlarında bu konuda nitelikli kuramsal ve nesnel tartışmalara ev sahipliği yaptı. Almanlar arasında cinsiyetçilikle mücadele konusunda yaşanan tartışmaları Georg Brzoska ve Gerhard Hafner belge- 


2 Dansky vd. 1977, Stoltenberg 1990. Pornografiyle mücadele hareketine 
yönelik feminist eleştiriler için, bkz. Segal ve McIntosh 1993. 
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lediler. Kanada'daki deneyimi ise Cracking the Armour'da Michael Kaufman belgeledi. Avustralya'da "Ataerkiyle Mücadele Eden Erkekler" gibi gruplar vardı; İsviçre'de de erkekler ve feminizm üzerine tartışmalar devam ediyor. Son yıllarda ABD'deki üniversitelerde cinsiyetçilikle mücadelenin öğretildiği erkeklik derslerinin sayısı da arttı. 

Bir erkeklik hareketi örgütlemeyi hedefleyen en uzun soluklu girişim ABD'de 1980'lerin başlarında kurulan Cinsiyetçilikle Mücadele Eden Erkeklerin Ulusal Örgütü'dür (National Organization for Men Against Sexism, NOMAS). Bu örgütün ilk adı Değişen Erkeklerin Ulusal Örgütü'yken (National Organization for Changing Men, NOCM) ataerkiyle mücadelede daha keskin bir siyaset yürütme girişiminin bir ifadesi olarak 1990'da NOMAS adını almıştır. Bu hamle, bu örgüt ve onun resmi yayını olan Changing Men dergisi ile erkeklik terapisi akımı arasında var olan gerilimi yansıtıyordu. Söz konusu dergi aynı anda cinsiyetçilik karşıtı bakış açılarını yaygınlaştırmayı, terapistlerin kendilerini tanıtabilecekleri bir vitrin olmayı ve “erkeklerin sorunları”na eğilen literatürün ve sanatın buluşma noktası haline gelmeyi de hedefliyordu. 1980'lerin ikliminde böyle bir örgütü inşa ve idare etmek epey zorlu bir görevdi. Nitekim etrafında geniş bir hareket de oluşmadı. 
NOMAS şu anda üniversitelerde ve terapi camiası içinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda olsa da hedeflediği kadar büyüyemedi.> 

Bu girişimlerin (en azından İngilizce konuşulan ülkelerdekilerin) bazı ortak özellikleri ilgiyi hak ediyor. Erkekler arasında cinsiyetçilikle mücadeleyi hedefleyen örgütlü tasarılar genellikle küçük ölçekli kalmışlardır; feminizmle veya eşcinsel hareketleriyle kıyaslanabilecek boyutlarda bir seferberlik sağlayamamışlardır. Belirli bir olaya odaklanan kam- 


3 Snodgrass 1977, Tolson 1977, Seidler 1991 (Achilles Heel'de yer alan yazılardan oluşan bir derleme), Brzoska ve Hafner 1988, Kaufman 1993, Bengtsson ve Frykman 1988. 
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panyalar daha büyük bir destek bulabilmektedirler. Örneğin bu tür kampanyalar arasında en geniş çaplı desteği, kadınlara yönelik şiddete karşı başlatılan Beyaz Kurdele (White Ribbon) almıştır. 1989 yılında Montreal Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinde öldürülen kadınlar için düzenlenen anma, bir anda, kadınların yanı sıra geniş bir yelpazede yer alan — aralarında ünlü erkek siyasetçilerin ve medya mensuplarının da bulundugu- erkeklerden de büyük destek gören bir kitle hareketine dönüşmüştür. 

Yine de bu girişimler genel olarak baktığımızda küçük çaplı ve fazla istikrarlı olmayan gruplardan oluşuyorlar. Paul Lichterman'ın, ABD'de dövülen insanlarla çalışan, erkeklik ve şiddetle ilgili kamusal sorunların peşine düşmüş bir cinsiyetçilikle mücadele grubu olan MOVE (Men Overcoming Violence) üzerine yaptığı titiz çalışma, erkeklik karşısında sürekli olarak eleştirel bir duruş sergilemenin bu gruplar için ne kadar zahmetli olduğunu gözler önüne seriyor. Grup zamanla feminist itkisini kaybetmiştir ve erkeklerin sorunları konusunda özel bir mesleki uzmanlık geliştirmeye çalışan danışman psikologlar bu grubun rengini gitgide daha fazla belirlemeye başlamışlardır.24 

Erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele tasarılarında heteroseksüel ve eşcinsel erkekler ortaklaşa yer alırlar ve iki taraf arasında pek ayrım yapılmaz. Çoğu zaman bu tasarılar çevrecilik veya sosyalizm gibi diğer radikal siyasetler bağlamında geliştirilmektedirler. Bu hususlar bu hareketlerin kesin sınırlarla belirlenmiş bir toplumsal tabanının olmadığını işaret ediyor. Bu noktaya aşağıda tekrar döneceğiz. 

Son olarak, bu tasarılarda ortak olan bir başka özellik de onların gayrimeşrulaştırmaya maruz kalmış olmalarıdır. Feministler değişim çabalarını kimileyin takdirle karşılasalar da genel olarak erkeklerin kurdukları örgütlere kuşkuyla yak- 


% Lichterman 1989. 
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laşmışlar, hatta bazen bu tip hareketleri gerici bir kumpas olarak görüp onlara açıkça düşmanlık sergilemişlerdir. Kitlesel basın yayın organları ise bırakın feminist erkekleri, Duyarlı Yeni Erkeği bile sürekli hicvetmektedir. Nitekim hegemonik erkekliğin gözünden bakılınca bütün bu hareketler, kadınlara dönüşmek için yanıp tutuşan erkeklerin ahmaklıkları olarak görünmektedir.5 

Elbette bu, “erkek olmayı reddetme” -toplumsal cinsiyet düzeni içinde muhalif bir siyaset yürütmek yerine onun dışına çıkma- tavrının bir başka anlamıdır. Erkeklik siyasetinin bu sınırlayıcı türünde pratik, yaşanan erkekliğe onu modemlestirmek veya tadil etmek için değil, sökmek için yönelir. Örnegin Mario Mieli'nin eşcinsel erkeklerin efemine olmak zorunda oldukları iddiası ve heteroseksüel erkeklerin dişiliklerini bastırdıkları iddiası, onu "transseksüel" bir özgürleşme stratejisini savunmaya itti. Toplumsal cinsiyet unsurlarını yeniden düzenleyen "radikal drag" (örneğin sakalı kadın kıyafetleriyle birleştirmek) tarzı 1970'lerin başında Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketinin taktiklerinden biri haline geldi. 

Gördüğümüz gibi, ana akım gey topluluklarının yaşamı Mieli'nin yolundan gitmeyip kararlı bir şekilde o çizgiden uzaklaştı. Toplumsal cinsiyetin sınırlarını ihlal ederek gerçekleştirilen çıkış, zamanla siyasi bir strateji olarak görülmekten çıkmaya ve daha ziyade özel türden bir cinsel kimlik olarak görülmeye başladı. Aslında iki diyelim: “travesti” ve “transseksüel”. Tıbbi cinsellik bilimi, değişken pratikleri sendromlara çevirmek suretiyle bu tanıma destek çıkmaktadır. Böylece [toplumsal cinsiyete) muhalefet bir anda “eşcinsel olmayan toplumsal cinsiyet disforisi” halini alıvermektedir (bu evlere şenlik 


25 Erkeklerin Özgürleşme Hareketine yönelik ilk ve tamamen düşmanca 
feminist tepki için bkz. Hanisch'ten (1975), Daha karmaşık bir değerlendirme ise bu stratejiye ilişkin meseleleri gözden geçiren Segal'den (1990, 10. Bölüm), geliyor. 
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ifadeye Archives of Serual Behviour'da rastladım). Toplumsal cinsiyete sergilenen muhalefetin tıbbileştirilişi cerrahi ameliyatları ciddiyetin ölçütü haline getirmiştir. Heteroseksüel hekimler zarafet konusunda tek söz sahibi haline gelmişlerdir. “Transseksüeller” ameliyatla iğdiş olup cinsel organlannın yeniden oluşturulmasını istiyorlarsa hekimlerinin toplumsal cinsiyet ideolojilerine uymaya mecburdurıar. Dolayısıyla erkeklikten çıkışı bile hegemonik erkeklik düzenlemektedir. 

Toplumsal cinsiyet ikiliğinin cerrahi müdahaleyle bu şekilde perçinlenmesi de toplumsal cinsiyetin belirsizliğini kültürden söküp atmayı başaramamıştır. Örneğin kadın kıyafetleriyle sahneye çıkmak, yani drag, tiyatroda sık karşılaşılan bir durumdur. Marjorie Garber Vested Interests başlıklı çalışmasında karşı cinsin kıyafetlerini giyme davranışının dedektiflik romanlarından televizyon programlarına, popüler müziğe, hatta antropoloji dergilerine kadar uzanan farklı alanlarda nasıl bir kültürel kaygı izleği haline geldiğini iğneleyici bir dille belgelemiştir. Garber'ın analizinin dayanağını teşkil eden Lacancı kuram tarihdışıdır ve Garber birbirinden çok farklı durumları homojenleştirmeye meyillidir. Fakat Carol Clover'ın, tarihselliği çok daha fazla hesaba katan Men, Women and Chain Saws başlıklı çalışması da 1970'lerde ve 1980'lerde gelişen korku sineması türünün o dönemde yaşanan değişimler neticesinde erkekliğin istikrarsızlaşmasına verilmiş bir tepki olduğunu ortaya koyup benzer bir noktaya temas etmektedir. Bu filmler bunu hem cinsiyeti belirsiz veya toplumsal cinsiyetli anlamı filmin gidişatı içinde değişen karakterler kullanarak hem de -ki asıl çarpıcı nokta budur- çoğunluğu 


2% Blanchard (1989), etkileyici cümlelerin yazarıdır. Bolin'in 1988 tarihli kusursuz çalışması, Raymond'ın (1979) daha parlak görünen iddialarını çürüttü ancak Raymond'un, tıp mesleğinin cinsel siyasetine ilişkin gözlemleri sağlamdı. Millot (1990) Lacancı bir perspektiften, ameliyatla varılan çözümün yetersizliğini işaret ediyor. 
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genç erkeklerden oluşan seyirci kitlesini, filmin kadın karakterleriyle özdeşlik kurabilecekleri bir konumda bırakarak yapmışlardır.” 

Toplumsal cinsiyetin belirsizliğini bir sendrom yerine bir kültür siyaseti olarak ele almak Mieli'nin cinsellik siyaseti modeliyle örtüşüyor ve ikisi birlikte erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele siyasetinin kaynaklarına ilişkin önemli bir ipucu veriyorlar. Bu bölümde ele aldığımız diğer üç erkeklik siyasetinin aksine bu siyasetin temelleri erkekliğini baskın biçimlerinde bulunmuyor. Bilakis bu siyaset toplumsal cinsiyet düzeninin geneliyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. 

Buradaki asıl nokta İkinci Kısımda yer verildiğimiz vaka çalışmalarında tanımladığımız temas anında erkekliğin inşasının yalnızca birinci dereceden toplumsal ilişkiler tarafından değil, aynı zamanda bir toplumsal cinsiyet düzeninin genel örüntüsü tarafından da yapılandırıldığıdır. Erkeklik, iktidarın genel yapısı (kadınların erkeklere tabi oluşu) ve farklılığı mimleyen genel bir simgecilik (kadın/erkek karşılığı) ile ilişki içinde biçimlenmektedir. Erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele siyaseti bunlardan ilkine yönelik bir muhalefeti ifade eder, toplumsal cinsiyetin ihlal edilmesi ise ikincisine yönelik bir muhalefeti ifade eder. Bu ikisi illa birlikte hareket etmek zorunda değillerse de -nitekim kimi feministler transseksüelliğe ataerkinin yeniden onaylanışı olduğu gerekçesiyle karşı çıkarlar- pekâlâ birlikte hareket edebilirler. 

Çıkış siyaseti toplumsal cinsiyet düzeninin genel yapısıyla ilgili olduğu için yerel bir tabana sahip değildir. Belirli bir erkek grubunun somut çıkarlarını güttüğü de söylenemez çünkü genel olarak erkekler kadınların tabiyetinden çıkar 


7 Garber 1992, Clover 1992. Drag’ligin çeşitli biçimleri üzerine, bkz. Kirk ve 
Heath 1964: Bu çalışma beraberindeki gösterişli fotoğraflarla birlikte 1940'lar ve 1950'lerde sendromlaştırma moda haline gelmeden önce Londra'daki bulanık gey/travesti ortamı üzerine son derece ilginç bir sözlü tarihe dayalı bulgular barındırıyor. 
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sağlarlar. Dolayısıyla çıkış siyasetini budaklandırmak epey zordur ve bu tavır nadiren bir kitle siyasetine dönüşebilir. 

Kişilik bütünüğünün kadınların tabiyeti veya erkek/kadın ikiliği üzerinden sağlanmasına direnmek demek, kişilikte ayrışmaya, yani Beşinci Bölümde tartıştığımız toplumsal cinsiyet vertigosuna davetiye çıkarmak demektir. Bu son derece stresli bir yoldur, erkeklik terapisinin tersidir. Dolayısıyla çıkış siyasetini sarsıcı bir olayın başlatması daha muhtemeldir. Keza yapının herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir. Onu toplumsal cinsiyet düzeninden tamamen söküp atmak olanaksızdır. 

Şu anda bile kitlesel cinsiyet siyasetinin köşe bucağında hegemonik erkekliğin kökten yadsınma olanağının bir anlık farkındalığı olarak var olan çıkış siyasetini, heteroseksüel erkekler adına geleceğe giden geniş bir yol olarak görmek zordur. Ama onsuz bir gelecek hayal etmek de zordur. Çünkü toplumsal cinsiyet düzeninin barındırdığı değişim potansiyelini erkeklik siyasetinin diğer çağdaş biçimlerinin hepsinden daha fazla temsil eder. Son bölümde işte bu potansiyelin nasıl hayata geçirilebileceğini tartışacağım 
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10 
Pratik ve Ütopya 


i] 


Senin baban tam beş kulaç derinde yatıyor, Kemikleri mercandan yapılmış: 

Şu inciler de onun gözleri, 

Hiçbir parçası unutulup gitmiyor, 

Fakat büyük değişimi görmüş geçirmiş 

Değerli ve görülmemiş bir şeye dönüşüyor sonunda Shakespeare, Fırtına 


Bu bölümde erkeklik konusunda elimizde bulunan bilgilerin toplumsal cinsiyet ilişkilerinde toplumsal adaletin sağlanması tasarısı açısından ne anlama geldiğini tartışacağız. Bu tasarı hem lu an içinde bulunduğumuz koşullarda hem de bu koşulların ötesinde -yani hem mevcut pratiği hem de olanaklı ütopyayı- düşünmemizi gerektiriyor. 

Mitlerden veya öykülerden devşirilen bir arketipe yaslanmak Erkekler Hakkındaki Kitaplar literatürü için bir gelenek haline geldi. Bence bu hoş bir gelenek. Hem zaten Shakes- 


1 Burada Mannheim'ın 1985 [1929] kast ettiği anlamda “ütopya”yı kast 
ediyorum. Yani mevcut toplumsal durumu aşabilen ve ezilen bir grupbun o aşkınlıkta bulunan çıkarlarını temel alan bir düşünce çerçevesini anlıyorum. 
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peare'den daha iyi bir öykü anlatıcı var mı? Yine de benim yukarıda ondan alıntı yapmamın sebebi uzak geçmişin arketiplerine yaslanmak değil, gelecekle kurduğumuz ilişkinin ütopya boyutunu vurgulamaktı. Bu şarkıyı bir ruh olan Ariel, gemi kazasından kurtulan bir genç için söylüyor. Fırtına'daki muhteşem geçit alayının tümü gibi bu şarkı da bir yanilsamadan ibaret. Ama zengin düşlemlerin tümü gibi bu da bir olanaklar dünyası yaratıyor ve bu dünya Prospero'nun asasını kırıp kitaplarını denize atarak gündelik, gerçek hayatı tasdik etmesiyle tezat teşkil ediyor, teraziyi dengeliyor. Bizim de terazimizde hayatın olağan akışını dengeleyecek bir karşı ağırlığa ihtiyacımız var. Bu itibarla cinsellik siyasetinde toplumsal adaleti sağlama tasarısının hedefi gerçekten de bugüne kadar sahip olmadığımız “değerli ve görülmemiş bir şey” olmalı. 


Tarihsel Bilinç 


Kitabın İkinci Kısmındaki vaka çalışmaları toplumsal cinsiyet ilişkilerinde bir karmaşanın ve değişimin yaşandığı konusunda yaygın bir farkındalığın var olduğunu ortaya koyuyorlardı. 
Bu Avustralyalı erkeklerin değişimle ilgili bilinci istisnai bir durum da değil. ABD'deki araştırmacıların 1970'lerde yaptıkları çalışmalar erkeklerin değişimin bilincinde olduklarını ama ne yapacakları konusunda kararsız kaldıklarını ortaya koyuyordu. “Erkek rolü” üzerine çalışan ilk kuramcılar muhafazakârlığıyla ünlü 1950'li yıllarda bile cinsiyet rollerinde yaşanan değişimi anlamaya çalışıyorlardı. Böyle bir farkındalığın varlığından söz etmek için ellerinde sağlam kanıtlar vardı. 
Sanayileşmiş ülkelere Kadınların Özgürleşme Hareketinin henüz ortaya çıkmadığı bir dönemde, çalışan evli kadınların sayısı artmaya başlamıştı. Güvenilir doğum kontrol yöntemlerinin icat edilmesiyle birlikte heteroseksüel pratikler de de-Bişmeye başlamıştı. Ortalama ömrün uzaması, doğurganlığın 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azalması ve boşanmaların artması nedeniyle ailelerin yapısı da yavaş yavaş değişiyordu.? 

Gelgelelim diğer kalıplar değişmedi. Erkekler taşrada olduğu gibi büyükşehirlerde de ataerkil sistemden kazanç sağlamaya devam ediyorlar. Örneğin 1990'da ABD'deki erkeklerin ortalama geliri, kadınların ortalama gelirinin %197'siydi. 
1990'larda erkekler dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde şirketlerin yönetim kademelerini ve devlet iktidarını tamamen ellerinde tutuyorlar. Her sınıftan heteroseksüel erkek, para karşılığı, gelenekler aracılığıyla, zorla ya da baskıyla kadınlardan cinsel hizmet alabilecek durumda. Silahlar hâlâ erkeklerinde tekelinde. Ağır makineler ve yeni teknolojilerin büyük bölümü de erkeklerin denetimi altında. Kaynak bölüşümü konusunda büyük eşitsizliklerin ve dengesizliklerin pratikte sürdüğü aşikâr. Sekizinci Bölümde bahsettiğimiz Avrupa'ya/Amerika'ya özgü ataerki modelinin dünya geneline yayılması, kadınların otoritesinin yerel temellerini çoğu zaman aşındırıyor.? 

Dolayısıyla bu denli farkında olunan "değişim", ataerkinin maddi ve kurumsal yapılarının parçalanması anlamına gelmiyor. Sanayileşmiş ülkelerde parçalanan şey, ataerkinin meşruiyetidir. Dördüncü Bölümde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmalarını bilfiil destekleyen ve bunu yapmayan "önyargılı hödükler"den yakınan, şiddet, işsizlik ve hapis cezası sicili olan, işçi sınıfına mensup genç bir adamdan alıntı yapmıştım. Geçen yüzyıl boyunca meşruiyet konusunda yaşanan muazzam değişim, kanımca işte o alıntıda özetleniyor. 


? 1970'lerdeki Amerikalı erkekler için, Komarovsky 1973, Shostak 1977. 
1950'lerde erkek cinsiyet rolünün değişmesine yönelik kaygılar için, Hacker 1957. 

3 Gelir eşitsizlikleri için, bkz. ABD Nüfus Sayım Bürosu 1990. Kullanılan 
veriler, 15 yaş ve üstündeki gelir sahiplerinin ortalama gelirlerini yansıtmaktadır. Yerel toplumsal cinsiyet rejimleri ve kadınların otoritesi üzerinde var olan baskıya ilişkin klasik bir çalışma da Pearlman'ın (1984) Meksika'daki Mazatec halkı üzerine yaptığı araştırmadır. 
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Erkekler hiçbir zaman büyük kitleler halinde feminist olmadılar. Beşinci Bölümdeki çevreci erkeklerin azınlığı temsil ettikleri aşikâr, Ama tartışmanın zemini ve şartları değişti. 
Bugün tüm açık oturumlarda ve gitgide özel oturumlarda bile kadınların eşitlik talebinin reddedilmesi ve homofobinin sürdürülmesi gibi davranışları savunanlardan buna sağlam gerekçeler göstermeleri bekleniyor. Elbette gerekçe bulmak isteyen yine buluyor. Fakat artık eşitliğin kültürel bir varsayıma dönüşmesi nedeniyle ataerkinin izaha ve savunmaya muhtaç hale gelmiş olması sosyobiyolojiye, silah lobisinin ideologlanna, erkeklik terapisinin sağ kanadına ve “geleneksel değerleri” dilinden düşürmeyen dinci yeni sağa histerik bir nitelik kazandırıyor. 

Genç bir kitleyi barındıran mesleki ve entelektüel ağların bulunduğu Batılı şehirler gibi bazı ortamlarda ise aile içinde eşitlik ve aynı çatı altında yaşayanların ev işlerini paylaşmaları yeni sağduyu haline gelmiş durumda. Fiilen kaç erkeğin bütün gün bebek bakıcılığı yaptığı bu işin maliyetine bağlı olsa da (Lynne Segal'in Slow Motion'da dikkat çektiği gibi) burada asıl önemli nokta birçok ailenin artık bu davranışı doğru buluyor olmasıdır. Bazı kurumlar da eşitliğin kapsamını genişletecek şekilde işliyorlar. Örneğin eğitim sistemi erişimde eşitliği sağlamaya meyilli olagelmiştir ve bu sistemin iktisadi ağırlığı da zamanla artmıştır. Ataerkil devlette kadınların çıkarlarını korumayı amaçlayan fırsat eşitliği programları, kadın yardımlaşma ve dayanışma hizmetleri ve kadına yönelik şiddet önleme kampanyaları gibi muayyen birimler vardır. 
Bu tür özelleşmiş veya yerel kurumlarda meydana gelen değişiklikler toplumsal cinsiyet ideolojisi içinde yaşanan kaymaları de pekistirmektedir. 

Bu kültürel değişimin kalbini genellikle onun ifade bulduğu liberal “eşit haklar” kavramından daha derinlerde yer alan, toplumsal cinsiyet hakkında bir tarih bilincinin ortaya çıkışı teşkil ediyor. Toplumsal cinsiyetin bir toplumsal ilişkiler 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yapısı olduğu ve toplumsal reforma açık olduğu bilgisi, sınıf hakkındaki bilgimize göre daha yavaş gelişmiştir. Her halükarda bu bilgi de on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda sınai kapitalizmin toplumsal cinsiyet dinamiklerinin yanı sıra imparatorlukların vardıkları topraklardaki “yerli” halkların epey farklı toplumsal cinsiyet düzenleriyle temas kurmalarının da etkisiyle büyükşehirlerde üretilmiştir. O “yerli” halklar da bu süreçte toplumsal cinsiyet ilişkilerinin tarihinin ne denli şiddet içerdiğini, maruz kaldıkları fetihler ve sömürgecilerin onlara dayattıkları toplumsal cinsiyet rejimleriyle boğuştukları sömürge sistemlerinin gölgesi altında berrak biçimde görmüşlerdir. 

Toplumsal cinsiyetin tarihselliği neredeyse her yerde ilk başta bir kadın sorunu olarak anlaşıldı: On dokuzuncu yüzyılda “kadın sorusu” idi, yirminci yüzyılda “kadınların sorunları” haline geldi. Bu durum toplumsal cinsiyet siyasetinin ilk kez kadınların mücadelelerinde -mülkiyet hakkı için, oy hakkı için, eşit ücret için verdikleri mücadelelerde- bir kitle siyaseti haline gelmesinin yanı sıra kültürün ta kendisinin ataerkil şekilde yapılanmış olmasından da kaynaklanıyordu. Ardından bu bilgi erkeklere de uygulandı ama bu epey güç oldu. 
Psikanalizin ve cinsiyet rolleri kuramının kitabın Birinci Bölümünde genel hatlarıyla anlattığımız öyküsü, erkekliğin tarihsel bilincinin, bilimin diliyle anlatabilmesi için verilen uzun mücadeleleri gün yüzüne çıkarmaktadır. 

Bu bilinç, Kadınların, Eşcinsellerin ve Erkeklerin Özgürleşme Hareketlerinde zirve noktasına ulaştı. Bin yıllık ataerkine artık bir son verilebilirdi. Teknolojik şartlar oluştuğuna göre bilincin değişmesi an meselesiydi. Erkeklerin Özgürleşme Hareketine, tarihte bir sona yaklaşıldığı fikri hâkimdi. Bu fikir o ana kadar gayet mütevazı olan reform tasarılarına ve muğlâk değişim retoriğine bile bir anda can katmıştı. 
1970'lerde yazarların çoğu, erkekliğin bir krizde olduğunu ve değişimi bizzat bu krizin tetikleyeceğini ima ediyordu. Bu kriz 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bildiğimiz anlamda erkekliğin sonunu getirecek ve ondan boşalan yeri bir çeşit androjenlik alacaktı. Dokuzuncu Bölümde tartıştığımız “çıkış siyaseti” her ne kadar sesi artık pek çıkımıyorsa da işte bu son anlayışını sürdürmektedir. 

Erkeklikle ilgili kültürel ön kabullerde yaşanan ve 1970'lerin başlarının özgürleşme hareketlerinin damgasını vurduğu değişim geriye döndürülemezdir. Alana yeni yeni dâhil olan daha muhafazakâr ideolojiler bile erkeklik hakkındaki tarihsel bilincn çeşitlerinden ibarettirler; tarih öncesi bilincin hortlamış halleri değildirler. Nitekim hepsi erkeklikte meydana gelen toplumsal dönüşümleri ikrar etmektedir. Aralarında sosyobiyologlarin ve George Gilder gibi yeni muhafazakâr kuramcıların bulunduğu kimi düşünürler dahi bu olguyu ikrar etmekte ve fakat toplumun doğadan fazla uzaklaştığını belirtmektedir. Diğerleri ise toplumsal cinsiyetin dönüşmesi olgusuna kucak açmaktadırlar. Örneğin erkeklik terapisi, farklı terapistlerin veya guruların gösterdikleri doğrultuda erkekliği değiştirmek için kullanılan toplumsal tekniklerden başka bir şey değildir. Silah lobisi siyaseti bile kayıp erkekliği hayata döndürmeye çalışırken, kaybedilip geri kazanılabilen bir erkekliği varsayar. Başka bir deyişle aslında şu anda hiç kimse erkeklerin ve erkekliğin hep oldukları gibi olduklarını varsaymıyor. 

Bu tarihsel bilincinin çağdaş erkeklik siyasetinin ve çağımızda erkeklikle ilgili düşüncenin ufkunu teşkil ettiğini savunuyorum. Fakat erkekliğin sonunun geldiğine ilişkin tarihsel bilincin siyasetin hedefini de —erkekliğin ortadan kaldırılışı— belirlediğini düşünen Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin aksine bugün bu ufukta çok farklı siyasetlerin de yapılabileceğini biliyoruz. Haliyle, eylemin amaçlarını mercek altına almamuz gerekiyor. 


+ Gilder 1975. Bu görüş oldukça yaygındır; Birinci Bölümde tartıştığımız, bilimin hegemonyasını kullanarak toplumsal cinsiyet konusunda muhafazakarlığı sürdürme stratejisinin en basit formülüdür. 
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Eylemin Amaçları 


Toplumsal cinsiyette yaşanan tarihsel değişimin bilinci, bir yandan değişim siyasetinin kapılarını bize açarken diğer yandan da bu siyaseti sınırlıyor gibi görünüyor. Ortam koşulları ve gruplaşmalar zamanla değişiyorsa siyaset hangi ortak ilkelere dayanabilir? 

Böyle ortak ilkelerin var olamayacağı sonucuna varmak hiç zor değil. Nitekim bugüne rağbet gören iki düşünce akımı, liberal çoğulculuk ile postmodernizm, bu sonuca varıyor. 
Parlamenter kapitalizmin ana ideolojisi olan liberal çoğulculuk, siyasetin bireyin çıkarlarından başka bir temeli olamayacağını kabul ediyor. Bireylerin çıkarları gereği bir araya toplanmasıyla oluşan grupların itiş kakışının siyaset sürecini oluşturduğunu ileri sürüyor. Bireyin siyasetten önce var olduğu kabulüne haklı olarak kuşkuyla yaklaşan postmodernizm ise kolektivist alternatifi ve siyasetin bir “temeli” olabileceği anlayışını da reddediyor. Modernliğin “büyük anlatılar”ının gözden düşmesiyle birlikte postmodernlikte siyaset, ereklerini bırakın öngörmeyi, ifade bile edemeyeceğimiz kesinlemeler ile direnişlerden oluşan bir kaleydeskopa dönüşüveriyor. 

Her iki konum da pratiğin ontoformatifliğini, yani toplumsal gerçekliği yaratma kapasitesine sahip olduğunu gözden kaçırmaktadır (bu kavramı İkinci Bölümde ele aldık). 
Örneğin muhalefet sadece “direniş” demek değildir; çünkü yeni toplumsal düzenlemeleri -bölük pörçük biçimde olsa dahayata geçirir. İşte bu yüzden feminizm de kadınların söylemlerde işgal ettikleri konumlara itiraz etmekten ibaret değildir; yeni sağlık hizmetlerinin sunulmasını, yeni ücret miktarlarının belirlenmesini, huzurlu bir ev ortamının yaratılmasını, çocuk bakımının eşler tarafından dönüşümlü olarak üstlenilmesini sağlamak gibi pratikleri de kapsar. İşçi hareketi daha demokratik işyerlerinin oluşturulmasına çabalar. Sömürgeleştirme karşıtı hareketler ise özyönetim yapıları inşa ederler. Bütün bu 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hareketler yeni kültürel biçimler yaratıp yeni bilgileri dolaşıma sokarlar. 

Bu tasarıların çoğu, toplumsal adalet ilkesini -ki çoğu vakada bu eşitlik mücadelesi demeye geliyor- örtük olarak barındırmaktadırlar ve bu ilke, yürütülen diğer mücadelelerin başarıya ulaşabilmesinin de koşuludur. Toplumsal adalet peşinde koşmak, eşitlikçiliğe karşı çıkanların usanmadan tekrarladıkları gibi herkesi aynı kalıba sokmaya çalışmak anlamına gelmez. Felsefeci Michael Walzer “karmaşık eşitlik” fikrinin çağdaş toplumsal adalet anlayışı için bir olmazsa olmaz olduğunu ikna edici biçimde ortaya koymuştur: Adaletle ilgili meseleler hayatın birbirinden farklı yapılanmış alanlarında ortaya çıktıkları için birbirlerine indirgenemezler.5 Gerçekten de tek bir meseleyle sınırlanamayan her siyasi pratik türünden aşina olduğumuz bir durumdur bu. 

Toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında karmaşık eşitlik ise Beşinci Bölümde tanımladığımız farklı toplumsal cinsiyet yapılarıyla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidar ilişkilerinde toplumsal adalet arayışı, erkeklerin devlet kademelerinde, meslek dallarında ve yönetimde baskınlığına son verip kadınlara uyguladıkları şiddeti ortadan kaldırmak anlamına gelir. Ayrıca iktidarın seçkinlerin elinde toplanmasına ve fiziksel şiddete imkân tanıyan kurumsal yapıları değiştirmek anlamına da gelmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünde toplumsal adaleti aramak ise para ekonomisinde ataerkil bölüşüme son vermek, ev işlerini paylaşmak, herkese eşit örgün ve mesleki eğitim imkânı tanımaktır (dünya genelinde bu konuda hâlâ muazzam bir eşitsizlik söz konusudur). Kateksis yapısında toplumsal adaletin sağlanması, cinsel farklılıkların damgalanmasına ve zorunlu heteroseksüelliğe geçit vermeyip heteroseksüelliği hiyerarşi yerine karşılıklılık temelinde yeniden inşa etmek demektir. Ayrıca bunun bir koşulu olarak, cinselliğin hastalıkların yayıldığı ve korkunun hâkim 


5 Walzer 1983. 
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olduğu bir alan görülmesine neden olan, toplumsal olarak üretilmiş cehaleti ortadan kaldırmak anlamına da gelmektedir. 

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde bu şekilde anlaşılan toplumsal adalet, bir çeşit tektipleştirme değildir genellenebilir bir çıkardır. Karmaşık eşitlik, çeşitliliğin, insan olanaklarının sınırsızca keşfedilmesine izin verecek gerçek bir pratiğe dönüşmesinin de ön koşuludur. Toplumsal adalet postmodernizmin evrensellik iddialannda gördüğü “terörizm”i içersemez. 
Bilakis, bir söylem biçiminden ziyade ham kaba kuvvet kullarumı olarak anlaşılabilecek teröre karşı verilen mücadelenin ta kendisi toplumsal adaleti içerser. Toplumsal adalet arayışı elbette siyaset olanaklarını tüketemez ama erkeklik siyaseti gibi bir saha için genellenebilir bir zemin sağlar. Erkekliğe ilişkin bilginin inşası hakkında Birinci Bölümde ifade ettiğimiz konumun temelini de işte bu anlayış oluşturmaktadır. 

Eşitsizliklerle ilgili istatistikler erkeklikleri değil, erkekleri avantajlı grup olarak sunarlar. Carol Pateman erkeklerin bir toplumsal cinsiyet üzerinde değil, bedenli, kanlı canlı kadınlar üzerinde tahakküm kurduklarına ve iktidarlarını [biyolojik] cinsiyetleriyle uyguladıklarına dikkat çekmiştir. Burada terminolojiyle ilgili sıkıntı bir yana, siyasi amaçlarla ilgili de önemli bir sorun var.9 Toplumsal adaleti sağlamaya yönelik siyaset, erkeklerin avantajlarını ve iktidarını mı hedef alıyor yoksa erkekliğin mevcut biçimlerini mi hedef alıyor? Eğer basitçe erkeklerin avantajlarını hedef alıyorsa erkekliğin toplumsal inşası ekseninde bunca sıkıntı çekmeye gerek yok demektir. Erkekliği yıkmadan, hatta törpülemeden, alet edevatımız kuşanıp iktisadi ve siyasi yapıyı ıslah etmemiz yeterli olacaktır. Eğer sorun basitçe erkeklikse, yapısal değişimi kişiliğin yeniden inşasının takip etmesi gerekir. Ama o durumda kişiliği yeniden inşa etmeyi hedefleyen hâlihazırdaki tasarı en başından beri kusurlu demektir çünkü bu tasarı kadınların kişiliklerinde saklı olan erilliği göz ardı etmektedir (oysa er- 


é Bu görüşle ilişkin tartışma için, bkz. Pringle 1992. 
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keklerdeki dişiliği çoğu zaman tanıyor); dolayısıyla.bu süreç terapiye veya erkekler arasındaki siyasete hapsedilemez. 

Erkeklik hakkında yapılan tartışmaların büyük bölümü bu meseleye sessiz kalsa da psikanalitik ve toplumsal inşacı ilkelerden hareket edildiğinde erkekler kadar kadınların da erkekliğin taşıyıcıları oldukları sonucuna varılmaktadır. Kızlar anneleriyle olduğu kadar babalarıyla da özdeşleşirler. Annelerini ödipal arzunun nesneleri haline getirip onlara da bağlanırlar (Beşinci Bölümde bunun ödipal evreyi önceleyen bağlanmadan farklı bir süreç olduğunu ortaya koymuştuk). Bu anlamda kadınların kişilikleri de erkeklerinki gibi katmanlıdır (ama aynı kalıpta olmaları şart değildir). Kızlar ve kadınlar, bürokrasiden rekabet sporlarına varasıya, erkekleşmiş tüm kurumlara ve pratiklere katılırlar. Barrie Thom'un Gender Play'de işaret ettiği gibi, toplumsal cinsiyetle ayrışmanın şaşırta evreleriyle ilgilenirken çoğu zaman arka planda işleyen toplumsal cinsiyetle bütünleşme rutinini gözden kaçırıyoruz. 
Gerçi bu bütünleşme de eşit şartlarda gerçekleşmiyor; "erkek normdur" kabulüyle hareket eden ya da erilin yetkili olduğu ataerkil kurumlar bağlamında ortaya çıkıyor. Bu şekilde erkekliği ortadan kaldırmak için erkeklerin yaşamlarında olduğu gibi kadınların yaşamlarında da bir değişim tasarısı gerekiyor. Kızları beyzbol oynamaktan ya da kadınları bürokratik becerilerini kullanmaktan vazgeçirmekle adaletin sağlanabileceği bu nedenle şüphelidir. 

Yine de eşit haklar siyaseti üzerinden, yalnızca erkeklerin kadınlar karşısında sahip oldukları avantajları ortadan kaldırmaya odaklanmak, bu avantajların nasıl yeniden üretildikleri ve korundukları hakkında sahip olduğumuz bilgiyi yok saymak anlamına gelecektir. Aslında erkekliği bir pratik olarak anlamayı bırakmamız anlamına gelecektir. Böylece, penis sahibi bedenlerin talihin bir cilvesiyle iktidarı kucaklarında bulduklarını ve yine tesadüf bu ya, kendilerinden sonra yerlerini penis sahibi arkadaşlarına bıraktıklarını ve bunun böyle 


390 


kendiliğinden devam ettiğini varsayabilirdik. Liberal feminizmin bu meseleye yaklaşımı üç aşağı beş yukan budur. Bu akıldışı önyargı, kadınları ABD'de Senatodan ve Japonya'da Ulusal Meclisten maalesef uzak tutmaktadır ki bu durum bu uluslar için büyük bir kayıptır. 

Ataerkinin savunucuları daha iyi bilirler: Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde adaletsizliği savunmak için sürekli farklılıklara başvurmak, biri erkek bedeni, diğeri kadın bedeni için ayrılan iki konum tanımlayan bir erkek/kadın ikiliğini devreye sokmak gerekir. Ama burada söz konusu olan asla mantıktaki katıksız anlamıyla “farklılık” değildir. Bedensel farklılıkların, toplumsal cinsiyetle ilgili toplumsal ilişkilerin bedende deneyimlendikleri (cinsel uyarılmalar ve sönmeler, kasların gerilmesi, duruş şekli, rahatlık ve gerginlik vb. olarak) ve aynı zamanda bedensel eylemlerle (cinsellikte, sporda, çalışırken vb.) kuruldukları refleksif beden pratikleri aracılığıyla toplumsal gerçeklik haline geldiklerini İkinci Bölümde görmüştük. İşte bu pratiklerin ataerkil toplumsal cinsiyet düzeni dâhilinde toplumsal olarak örgütlerüneleri, farklılığın tahakküm olarak ve mecburen hiyerarşik şekilde kurulmasına neden olur. Bu durum feminist kültür eleştirisi tarafından yaklaşık yirmi yıllık bir süreçte muazzam boyutlara varan ayrıntılarıyla belgelenmiştir — bu elbette daha evvel de erkeklik olgusuyla ilgilenmiş Alfred Adler gibiler tarafından da gözlemlenmiş bir durumdur. 

Farklılık/tahakküm, mantıksal bir ayrılık değildir, hiyerarşik bir yapıdır. Yaygın kültürel izleklerin yanı sıra doğrudan kurulan toplumsal ilişkileri de barındırır. Tecavüz ve aile içi şiddet gibi bedensel pratiklerde şiddet araalığıyla gerçeklendiği görülür. Geçimliğin kısıtlı olduğu bazı ülkelerde oğlanların kızlardan daha fazla gıda tüketebilmesi şeklinde daha iptidai bir kalıp olarak da gerçeklenebilmektedir. Erkeklerin ve kadınların etkileşim halinde oldukları toplumsal ortamlar sayesinde farklılık/tahakküm meselesinin izini neredeyse son- 


suza kadar sürebiliriz: oflanlann ve erkeklerin işgal ettikleri alanlar; kadınların saldınya uğramaktan korkmadan yürüyemedikleri birçok sokak; oyun alanlarında oğlanların kızların oyunlarına zorla katılmaları; konuşmalarda erkekler tarafından kadınların sözünün kesilmesi gibi.” Bunlar hegemonik erkekliğin gündelik hayatta icra ediliş şekilleridir; çünkü ataerkil kültürde farklılıklar kutbunun erkek tarafını işgal edenler madun ya da marjinalleştirilmiş erkeklikler değildir, hegemonik erkekliktir. 

Farklılık/tahakküm örüntüsü kültürün, kurumların ve refleksif beden pratiklerinin o kadar derinlerine işlemiştir ki haklar temelinde reform yapmayı hedefleyen siyasete çizilmiş bir sınır vazifesi de görür. Tahakküm eleştirisi bu sınırı aştığı anda farklılığa saldırı olarak görülüp —ki böyle bir girişim toplumsal cinsiyet vertigosu ve şiddet doğurma riski barındınr- derhal reddedilir. Lacana terimlerle ifade edildikte Fallus'a, yani ataerkinin kültür üzerindeki tahakkümü ile bedensel erkek deneyiminin kesişim noktasına yönelik bir saldırı anlamı taşır. Freud'un daha geleneksel terimleriyle ifade edildikteyse iğdiş edilme korkusunu yeniden canlandırmak demeye gelir. Bu iki anlayışın erkekliğin psikolojisine doğru atılmış sarsak adımlar olduğunu düşünsek bile karşılaşılması muhtemel direncin ne kadar büyük olabileceğini işaret ettiklerini söyleyebiliriz. Beşinci Bölümde ele aldığımız çevre eylemcilerinin tarif ettikleri duygusal karmaşa ve suçluluk hissi, onlarınki gibi daha elverişli şartlarda bile karşılaşılabilen direncin boyutlarını göstermektedir. Dolayısıyla daha elverişsiz şartlarda bu tasarı erkekleri kadınlara dönüştürdüğü gerekçesiyle daha en baştan reddedilecektir. Ataerkil ideolojide ka- 


7 Aile içi şiddetin toplumsal cinsiyetli kalıplaşması için bkz. Dobash vd. 
1992. Büyüme sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı önyargılar için, Elson 1991; Bangladeş, Nepal ve Botsvana'daki yetersiz beslenmeyle ilgili bulgular, Taylor (1985) tarafından aktarılmıştır. Etkileşimler üzerine gerçekleştirilen yakın tarihli bir çalışma için, Thorne 1993. 


392 


dınlaşmış erkekler olarak görülen gey erkeklere uygulanan şiddet, bu gibi girişimlerin pratikte uyandırabildiği nefretin bir göstergesidir. 

Buradan hareketle bir cinsiyetsöküm (degendering) stratejisinin, yani hegemonik erkekliği söküme uğratmanın kaçını!- maz olduğu sonucuna varıyoruz. Cinsiyeti sökülmüş, hak temelli bir toplumsal cinsiyet siyaseti onsuz ilerleme kaydedemez. 


Cinsiyeti Sökmek ve Yeniden Birleştirmek 


Cinsiyetsöküm stratejisi sadece kültür ve kurumlar seviyesinde değil, aynı zamanda beden seviyesinde de uygulanır. Nitekim beden, erkeklerin kadınlaştırılma korkusunun en yoğun hissedildiği mevki olması itibarıyla ataerkinin muhafızlarının savunmak için seçtikleri topraklardır. Bu itibarla tam da erkekleri kadınlara dönüştüren ameliyatların, toplumsal cinsiyet düzeninin en radikal meydan okumalara maruz kaldığı tarihsel uğrakta icat edilmiş olmaları pek rastlantı değildir. Burada çarpıcı olan şudur ki halk arasında yaygın olan cinsiyet değiştirme imgesini sağlayan da yetkili ve varlıklı erkeklerin anestezi altındaki bedenler üzerinde icra ettikleri bir dizi işlemden oluşan ameliyattır. 

Toplumsal adalet siyasetinin, refleksif beden pratiklerini, failliği gözden çıkarmadan, bizzat bedenin failliği aracılığıyla değiştirmesi gerekmektedir (oysa anestezistlerin ameliyat sırasında işi tam olarak bu failliği değillemek, onu ortadan kaldırmaktır). Rol reformu bedenden sıyrılmayı gerektirirken bu süreç erkeklerin yeniden bedenlenmelerini, yani bedenlerini kullanmanın, hissetmenin ve sergilemenin farklı yollarını bulmalarını gerektirmektedir. 

Yeniden bedenlenme mesela bebek bakımıyla ilgili işbölümünün değişmesinde de rol oynamaktadır. Bu konu kurumsal değişiklikleri gerektirmekle birlikte bedenle ilgili önemli bir boyuta da sahiptir: Bebek bakımı dokunuşlarla 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yapılır. Bebeğe süt vermekten, onun kıçını silmeye, hatta uyusun diye sallamaya varasıya, ona dokunmayı gerektirir. Bunlan yapabilmek erkek bedenine savaşta, sporda veyahut sınai işlerde çalışırken kazandığı becerilerden daha farklı beceriler kazandırmak anlamına geliyor. Ayrıca başka zevkleri tatmak anlamına da geliyor: Erkekleri kartpostallarda, posterlerde, hatta rock müzik videolarında bile bebekleri severken görmek bana hep çok ilginç gelmiştir. Bu imgeler o sırada erkeklerin ne kadar zevk aldıklarını bariz biçimde gösteriyor. 

Cinsiyetsökümü savunmak için önce eşitlik ve farklılık konusunda yaşanmış eski bir feminist tartışmaya geri dönmemizi gerektiriyor. 1970'lerin sonlarında, cinsiyetsökümcü bir eşitlik stratejisinin kadınlara yararlı olmaktan ziyade zarannın dokunacağını savunuyordu. Bu strateji kadınlardan erkekler gibi olmalarını beklediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. 
Eşitlik, ayrulık demekti; aynılaşmak ise kadın kültürünün kaybolup gitmesi anlamına geliyordu. Bu ikna edici bir savdır. 
Erkekliğin eleştirisinden hareket eden bir strateji tam olarak bu güçlükle karşılaşmazsa da onunla bağlantılı başka bir güçlükle karşılaşmaktadır: Hegemonik erkekliğin ortadan kaldırılması şiddet ve nefretle birlikte hegemonik erkeklik çevresinde üretilmiş olumlu kültürün de ortadan kalkma riskini barındırır. Bunlar arasında Ramayana'nın, İlyada'nın ve Tanrıların Alacakaranlığı'nın anlattığı kahraman öyküleri, mahalle beyzbolu gibi herkesin katılımıyla gerçekleşen eğlenceler, saf matematik alanındaki soyut güzellikler; başkaları uğruna fedakârlıkta bulunma ahlakı gibi kültürel unsurlar vardır. Oğlanlar ve erkekler için olduğu kadar kızlar ve kadınlar için de korunmaya değer bir mirastır bu. (Keza kadın kültürünün zengin mirası da oğlanlar ve erkekler, kızlar ve kadınlar için korunmaya değerdir.) 

Toplumsal adaleti sağlamaya çalışırken bu mirasa da sahip çıkabilmek için yukarıda değindiğimiz eski savı söküp farklılığı ve cinsiyetsökümü aynı anda savunmamız gerekiyor. 
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Bu tür stratejiler daha önce de zaman zaman önerildi. Örneğin Mario Mieli'nin transseksüel gey siyaseti bir dizi simgeyi — hetero ve gey, eril ve dişil gibi- sürekli doğaçlayarak kullamyordu. Buna çok benzeyen bir başka strateji de şu anda “queer kuramı” adı altında sunuluyor. Wendy Chapkis'in kadınlar arasında işleyen görünüş siyasetiyle ilgili araştırması, dünya zevklerine daha fazla yer açan, yaratıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden “daha renkli bir devrime doğru” ilerlemeyi önermektedir. Burada ana fikir, toplumsal cinsiyetin olumlu kültürel unsurların ortadan kaldırmaktansa yeniden birleştirmektir. 
Bu bir çeşit cinsiyet çokkültürcülüğü yaratacaktır. 

Bu strateji kulağa yabancı gelse de altında yatan gündelik pratik o kadar yabancı değildir. Birinci Bölümde ele aldığımız cinsiyet farklılıkları araştırması, uzun süre boyunca cinslere özgü oldukları sarılagelmiş özeliklerin ve alışkanlıkların kadınlar ile erkekler arasında büyük oranda paylaşıldığını ortaya koyuyordu. Simgesel olarak cinsiyetlendirilmiş etkinlikleri birleştirmek oldukça pratiktir: Vücut geliştiriciler anaokullarında çalışabilir, lezbiyenler deri ceket giyebilir, erkek çocukları yemek pişirmeyi öğrenebilir. 

Fakat Chapkis haklı olarak toplumsal cinsiyetin unsurlarıyla uğraşmanın ancak güzellik ile statüyü birbirine bağlayan "paket teklif'in açılması halinde iyi niyetli olabileceğini öne sürüyor. Yeniden birleştirme stratejisi toplumsal adalet tasarıyla yakından bağlantılıdır. Bu tasarı sayesinde ataerkil kültüre özgü unsurlar sadece yeniden birleştirilmekle kalmaz, ayrıca yeni yollardan da geliştirilebilir. Örneğin kahramanlık ile hegemonik erkekliğin inşası arasında çok sıkı bir bağ oldu-Şu için, çağdaş kitle kültüründe gey erkeklerin kahraman olarak temsil edilmeleri neredeyse imkânsızdır. Oysa toplumsal adalet tasarısı gey erkeklerin eşcinselliklerinden doğan -toplu cinayetlere direnmek, deneyimin sınırlarında gezip oraları 


* Mieli 1980, Chapkis 1986. Bu stratejinin kavramsal arka planını ana hatlarıyla başka bir çalışmamda belirttim, bkz. Connell 1987, 13. Bölüm. 
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keşfetmek, HIV salgınıyla veya AIDS'le mücadele etmek gibikahramanlıklarını takdir etmemizi olanaklı hale getirmektedir. 
Kahramanlığa illa kara çalmak zorunda değiliz. 

Yeniden birleştirmenin önümüze açtığı olanaklar göz önüne alındığında cinsiyeti sökülmüş ve yeniden birleştirilmiş bir dünya bize fazla yabancı görünmeyecektir. Yine de o dünyanın tertibatı ile bizimki arasındaki farkı hafife almamak gerekir. Bugün o tertibatın sadece bir anlık görüntülerini Britanya'da “prefigüratif siyaset” denen akım ile feminist ütopya kurgularında yakalayabiliyoruz.? Yöneldiğimiz şey hakikaten "değerli ve yabancı bir şey"; dolayısıyla bir tutku kaynağı olmanın yanı sıra korku kaynağı da olması kaçınılmaz. 


Eylem Biçimleri 


Zengin ülkelerde erkeklik konusunda siyasi eyleme geçmek için kullanılan başlıca model bir “erkekler hareketi” fikridir. 
1970'lerde “Erkeklerin Özgürleşme Hareketi” diye adlandırılan bu hareket doğrudan doğruya Kadınların Özgürleşme Hareketini taklit etmiş ve biraz da Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketi tarafından esinlenmişti. Hareketin tabanını zamanla kısaca "erkeklerin grupları" diye adlandırılacak olan “erkeklerin bilincini arttırma grupları” oluşturuyordu. Bu gruplar zaman zaman belirli meselelerle ilgili konferanslarda ve kampanyalarda bir araya geliyorlardı ama -1960'larda Yeni Solu'nun diğer mirasçılarında yaygın olduğu üzere- kendi yollarından gitmeyi tercih edince hareketin bütünü âdemimerkeziyetçi bir yapıya kavuştu. 

Bu siyasi modelin esneklik, otoriteye karşı çıkmak ve yaratıcılık gibi meziyetleri vardır. Dokuzuncu Bölümde ele aldığımı erkek gruplannın da gösterdikleri gibi, aynı grup hem kişisel hayatı hem de kamuyu ilgilendiren meselelerle müca- 


9 "Prefigüratif siyaset" için, bkz. Rowbotham, Segal ve Wainwright 1979: 71- 
8. Piercy 1976, ütopya literatürünün önemli bir örneğidir. 
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dele edebilmektedir.! Britanya, ABD ve Avustralya'daki erkek grupları, kendi özel yaşamlarındaki toplumsal cinsiyet meselelerinin üzerine gitmekten (en temel meseleler), dergi yayınlamaya, gösteriler düzenlemeye, feministlerin konferansları sırasında onların çocuklarına bakmaya, şiddeti önleme programları oluşturmaya ve oyun grupları kurmaya varasıya geniş bir yelpazede yer alan bir dizi etkinliği sürdürmüşlerdir. 

Fakat bu yaratıcı etkinliklere kapı aralayan esneklik aynı zamanda onları bundan epey farklı bir siyasete götürebilen yolu da açmaktadır. Nitekim Paul Lichterman'ın üzerinde çalıştığı grup, erkekliğin sistematik eleştirisini terk edip en sonunda “erkek yanlısı” yeni bir konumu benimsemiş. 
ABD'deki “mitopoetik” erkekler hareketine ve son on yılın daha yaygın erkeklik terapisi hareketine --ki şu anda bu hareket Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin asla ulaşamadığı bir yaygınlığa ulaşmış durumdadır- çıkış noktalarını terapi odaklı erkek grupları sağlamışlardır. Böylece âdemimerkeziyetçi ve otoriterlik karşıtı bir hareketin, girişimcilik guruları ve meslekten psikologlar tarafından kolaylıkla işgal edilebilecek bir alan olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. 

Bunun altında yatan sorun Andrew Tolson'ın, Britanya'daki cinsiyetçilikle mücadele eden bir erkekler grubundan hareketle yaptığı ve Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin sorunları hakkında kaleme alınmış en titiz analizlerden biri olan çalışmasında açıkça ortaya konmaktadır: Özgürleşme modeli iktidarı elinde tutan bir gruba uygulanamaz. Tolson bunu “Bir anlamda biz, köle ayaklanmasına katılmış kölecilerdik” sözüyle ifade etmektedir." Heteroseksüel erkeklerde bilinç arttırma girişimleri kadınlarda ve eşcinsel erkeklerde olduğu gibi bir seferberliğe ve grup onayına yol açmadı. İlk başlarda bir içgö- 


© Böyle gruplarla ilgili en iyi açıklama için bkz. Lichterman 1989. 
11 Tolson1977:143 
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rü kazandırdıysa da zamanla marjinalleşmeye ve ayrışmaya yol açtı. 

Kitabın Dokuzuncu Bölümünde tarumladığımız çıkış siyasetinin ilk biçimi olan Erkeklerin Özgürleşme Hareketi, kendi tasarısını belirli bir erkeklik kalıbı üzerine değil, ataerkil iktidar eksenini teşkil eden, kadınların tahakküm altına alınması olgusu üzerine kurmayı denemişti. Dolayısıyla bu hareketin yapısal temellerini, toplumsal olarak tanımlanabilir bir erkekler grubu oluşturmuyordu, feminizm oluşturuyordu. 
Bunun cinsiyetçilikle mücadele eden erkeklerin kadın hareketiyle bağlantısı hususunda gergin ve epey çapraşık bir tartışmaya yok açmış olması işte bu nedenle hiç şaşırtıcı değildir (bu tartışma yakın tarihli kuramsal çalışmalardan hâlâ yankılanabiliyor).!2 Hareketin istikrarsız olması ve erkeklik terapisi hareketince çoktan yerinden edilmiş olması da şaşırtıcı değildir. Nitekim erkeklik terapisi hareketi belirli bir erkeklik kalıbı üzerine kuruluydu ve hatırı sayılır bir erkekler grubunun çıkarını ifade ediyordu. 

Erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele siyasetinin yapısal sorununun açıkça dile getirilmesi gerekiyor ama bundan sürekli kaçınılıyor. Radikal siyasetin bildik biçimleri ortak bir çıkar etrafında dayanışma seferber etmeye dayanır. İşçi sınıfı siyasetinde, ulusal kurtuluş hareketlerinde, feminizmde ve geylerin özgürleşme hareketlerinde yaygın siyaset yapma biçimi budur. 
Fakat erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele siyasetinin ana biçimi olamaz; çünkü toplumsal cinsiyet ilişkilerinde toplumsal adalet tasarısı, erkeklerin ortak çıkarlanna karşı mücadele verir. Kabaca ifade edecek olursak, cinsiyetçilikle mücadele siyaseti erkekler arasında bir dayanışma kaynağı olamaz, bir bozguncu ol- 


12 İlk evreleri için bkz. Tolson'un anlatıları ve Snodgrass 1977. Konurun son 
yankıları postyapısalcılık ve edebi züppelikle harmanlanmış, ziyadesiyle ağdalı bir dile sahip tartışmalarda karşımıza çıkıyor. Bu konuda bkz. 
Jardine ve Smith (1987). Okura daha saygılı tartışmalar içinse bkz. Heam ve Morgan 1990. 
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mak zorundadır. Bu bakımdan 1980'lerin hareketleri aslında oldukça sağlam bir mantıkla hareket ediyorlardı: Erkeklerin grupları ve guruları, erkekler arası dayanışmayı (“erkeklere olumlu gözle” bakmak, “derindeki erkeği” aramak vb.) ne kadar kuvvetli vurgularlarsa erkekler de toplumsal adalet meselelerini bir kenara bırakmaya o kadar teşne oluyorlardı. 

Eylemin biçimleri hakkında tüm söylenebilecekler bundan ibaretse dükkânı kapatıp gidelim daha iyi. Fakat Dokuzuncu Bölümde de belirttiğim gibi, cinsiyetçilikle mücadele siyaseti heteroseksüel erkeklerin yanı sıra eşcinsel erkeler arasında da devam ettirildi. Belirli çevrelerde (örneğin akademik sosyal bilimlerde) hâlâ geliştiriliyor. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapısının yol açtığı ve “hareket” modeline bel bağlamayan siyaset yapma biçimlerine izin veren başka stratejik olanaklara bakarak bunu anlayabiliriz. Bu olanakları toplumsal cinsiyet düzeninin iki genel özelliği yaratmaktadır: erkekliği inşa eden ilişkilerin zorluklarıyla çelişkileri; toplumsal cinsiyet ilişkileri ile diğer toplumsal yapılar arasındaki etkileşim. 

Erkekliğin kültürde ve toplumsal ilişkilerde karşımıza birden çok biçimde çıktığını ve kişilik düzeyinde alındığında erkekliğin birbiriyle çelişen katmanlardan ve özdeşleşmelerden oluştuğunu bu kitabın önceki bölümlerinde görmüştük. 
Bu çelişkilerin, varoluşçu psikanaliz tarafından, aynı kişinin birbiriyle çatışan bağlanmalarının veya tasanlarının var olmasına yorulduğunu (Birinci ve Beşini Bölüm) burada tekrar hatırlamakta fayda var. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde var olan ve Üçüncü Bölümde kuramsal olarak saptayıp İkinci Kısımdaki vaka incelemelerinde gerçek hayatta izlerini sürdügümüz kriz eğilimleri bazı gruplarda özellikle yoğunlaşıyorlarsa da genel olarak tüm erkeklerin hayatlarında karşımıza çıkmaktadırlar. Bu anlamda, erkekliği dönüştürmeyi amaçlayan siyasi tasarıların toplumsal cinsiyet ilişkilerinde birden fazla temeli vardır ve bu temeller yaygın şekilde bulunurlar. 
Bu gözle bakılınca erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele siyasetini sürekli yenilemeleri şaşırtıcı görünmüyor. Direnç arttıkça değişim çabaları da artmaktadır. 

Her halükarda erkeklik siyaseti için en parlak gelecek, katıksız bir toplumsal cinsiyet siyasetinin dışında, toplumsal cinsiyetle diğer toplumsal yapılann kesiştikleri noktalarda bulunabilir gibi görünüyor. Erkekler arasında dayanışmanın amaanın erkekliği kollamak olmadığı, toplumsal cinsiyet adaletini özellikle aynı durumdaki kadınlarla açıktan dayanışarak sağlamayı hedefleyen tasarıyı da destekleyebildiği başka durumlar da mevcuttur. Bu durumlar işçiler arasında, sosyalist partilerde, işçi sendikalarında, çevreci hareketlerde, komünist siyasette, sömürgeleştirme karşıtı direniş hareketlerinde, kültürel demokrasi hareketlerinde ve ırk eşitliği hareketlerinde ortaya çıkıyorlar. 

Bu tür bağlamlarda erkeklik siyasetinin önemi özellikle Britanya'da gayet iyi bilinmektedir ve Britanya'dan çıkan erkeklik çalışmalarının son derece nitelikli oluşunun nedenlerinden biri de budur. Oradaki tartışma özellikle işçi hareketi ile sınıf etrafında dönüyordu. İşçi sınıfına baktığınızda orada bir cesur yeni dünyanın doğrudan karşınıza çıkmasını beklemezsiniz. Nitekim sırufsal yoksunluk, erkeklerin üstünlüğüne ilişkin çok çirkin dışavurumlar üretir; Britanya'da futbol holiganlarının karıştıkları şiddet olaylarının yaygınlığı ve ırkçı dazlakların varlığı bu kabildendir. Böyle olmakla birlikte sınıfsal yoksunluk yabancılaşmış şiddetten başka şeylere de yol açar. 

İşçi grevleri ve lokavtlar, genellikle, on dokuzuncu yüzyılda Massachusetts’in Fall River şehrinde işçilerin verdikleri mücadelelerden 1984 yılında Britanya'da kömüş madeni işçilerinin başlattığı ve kadınların militanlığının son derece erilleşmiş bir sanayi alanında toplumsal cinsiyette değişimi başlattığı zorlu greve varasıya birçok vakada ilerici toplumsal cinsiyet siyasetine vesile olmuşlardır. Avustralya'da ise İşçi Partili erkekler bürokraside feminist inisiyatiflere ve kadınlara yönelik hizmetlerin arttırılmasına hatırı sayılır bir siyasi destek vermişlerdir. Örneğin İşçi Partisi federal hükümetin başında olduğu son yasama döneminde kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini hedefleyen benzersiz bir ulusal strateji üretti. 
ABD'de 1979-80 yıllarında Amerikalı Çelik İşçileri Birliği'nin (United Steelworkers of America) Kanada'da bulunan Hamilton Çelik Fabrikalarında kadınların da istihdam edilmeleri için yaptığı sıkı baskı sonuç verdi. Bu olaydan birkaç yıl önceyse Yeni Güney Galler'deki İnşaat İşçileri Federasyonu tamamen erkeklerin çalıştıkları alanlar olagelmiş şantiyelere kadınların 
da girebilmelerini sağlamıştı. 3 

Bu vakaları resmi işçi hareketinin kadınların büyük beyaz umudu olduğunu düşündüğüm için sıralamadım (kadınları sanayilerinden uzak tutmanın mücadelesini veren sendikalar bulunduğu gibi, İşçi Partisi'nde azılı ataerkçiler de var), sınıf ile toplumsal cinsiyet siyasetleri etkileşime girdiğinde önümüzde açılan olanaklar yelpazesini göstermek için anlattım. 
Bu gibi etkileşimlerden doğan ve envai sınıfta, etnik ve toplumsal hareket ortamında gelişebilen bir erkeklik siyaseti, bir birleşik “erkekler hareketi” olmayacaktır. Bir kere, neredeyse atılacak her adım kadınlarla müşterek eylemde bulunmayı gerektirecektir. İkincisi, işyerlerinde, kurumlarda, topluluklarda ve dinlerde verilen toplumsal mücadeleler farklı mantıklara sahiptirler ve çoğu zaman, farklı erkek gruplarının çatışan çıkarlarını ifşa ederler. 

Dolayısıyla burada bir erkekler hareketinden ziyade bir ittifak siyaseti söz konusudur. Böyle bir siyaset dâhilinde toplumsal adalet tasarısı, farklı grupların örtüşen çıkarlarına dayarur, bir grubun kendi ortak çıkarının etrafında örgütlediği seferberliğe dayanmaz. Bu örtüşme geçici de olabilir, kalıcı da 


3 Genç erkeklerin gözünden futbolda şiddeti üzerine, bkz. Robins 1984; 
Kömür madeni grevlerinde toplumsal cinsiyet üzerine, bkz. Maden Ocağı Kapatmalarına Karşı Barnsley Kadınları (1984); Çelik İşçileri Üzerine, Corman vd. 1993; inşaat işçileri üzerine, Burgmann 1980. Avustralya stratejisi için, bkz. Kadınlara Yönelik Şiddet Ulusal Komitesi 1992. 
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olabilir. Dolayısıyla uzun soluklu ittifaklar kurmanın önünde hiçbir engel yoktur ki zaten güncel siyasetten buna aşinayız. 

İttifak siyasetinin çoğulculuk ve taviz anlamına geldiği, dolayısıyla serbest hareket imkânını kısıtladığı yollu yaygın bir inanç vardır. Bu tür tavizleri reddedip katıksız bir devrimcilikte ısrar etmek öteden beri aşina olduğumuz bir militan tavırdır. Bu tavır erkeklerin cinsiyetle mücadele siyasetinde karşımıza çıkmıyor değil; pornografiyle mücadele eylemcileri bunun bir örneği.“ Ben çoğulculuğun şart olduğunu ama kısıtlanmaya yol açmak zorunda olmadığını savunuyorum. 
Ataerki erkeklerin kadınları istismar etmelerini kaçınılmaz hale getiren, zamandışı bir ikilik değil de tarihsel bir yapı olarak anlaşılırsa buradan onun sonunu başka bir tarihsel sürecin getireceği sonucu çıkmaktadır. Burada stratejik mesele, birikerek en sonunda bütün bir yapıyı dönüştürecek basıncın nasıl üretileceğidir; yapısal mutasyon, sürecin başlangıcı değil sonudur. Dolayısıyla bu sürecin ilk evrelerinde bu yapıya baskı uygulayabilen her inisiyatif bizimdir ve değerlidir. 


Eğitim 


Okullar bize erkekliklerin nasıl yeniden üretildiklerini inceleyebileceğimiz bereketli bir alan sunuyorlar (Learning to Labour'dan Gender Play'e, bunu görebiliyoruz) ve fakat erkeklik üzerine çalışanların çoğu eğitim sektöründe -akademisyen veya öğrenci olarak- bulunmasına rağmen erkekliğin dönüşümünde eğitimin rolü meselesi şaşırtıcı ölçüde az tartışılıyor. 
“Toplumsal cinsiyet ve eğitim” ile ilgili tartışmalar ağırlıklı olarak kızların eğitimi ve kadınlığın sorunları ekseninde yapılyor. ABD'de üniversitelerde “erkeklerle ilgili çalışmalar” yapılması konusunda bazı tartışmalar da oldu. Elbette oğlanlar ile kızların eğitimi üzerine, geçmişi ta Dr. Arnold'a kadar uzanan bir literatür mevcut. Fakat karma eğitim sisteminde 


M Bunun yeni örneklerinden en iyisi için bkz. Stoltenberg 1990. 
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oğlanlarla birlikte kızlara erkeklik meselenin anlatılacağı bir eğitim sürecinin ilkelerinin tartışılmaması şöyle dursun, oğlanlara erkeklik çalışmalarından edinilen bilgiler doğrultusunda eğitim verilmesi bile neredeyse hiç tartışılmıyor.5 

Bu meselelerin büyük önem taşıdıklarını ve ittifak siyasetinin kilit alanlarından birinin eğitim olduğunu savunuyorum. 
Erkekler tarafından bu meseleler hakkında yapılacak tüm çalışmaların kadınlarla birlikte yapılması gerekir çünkü eğitimde toplumsal cinsiyet meselelerini ilk kez gündeme getirenler kadınlar olmuştur ve bu konuda neyin nasıl yapılacağını, kendi deneyimlerinden bilmektedirler. Erkekliğin yüceltilmesi ile yadsınması arasında kısır bir tercih yapmak zorunda kalmak istemeyen her eğitim müfredatı, erkeklerin çeşitliliğini ve toplumsal cinsiyetin ırk, sınıf ve milliyetle hangi noktalarda kesiştiğini çocuklara anlatmalıdır. 

Erkeklik siyasetinin eğitim için taşıdığı önem, toplumsal cinsiyet pratiklerinin ontoformatifliğinden, yani erkeklik ile kadınlığın icrasının toplumsal gerçekliği yaratmasından ileri gelir. Eğitim sıklıkla öğretmenin öğrencilerin zihinlerine alabilecekleri kadar bilgiyi zerk etmesinden ibaret görülür. Fakat bu, eğitim sürecinin sadece bir parçasıdır. Eğitim esasen öğrencileri işleyerek onlara pratik kapasiteleri kazandırmak demektir.!6 Eğitimde toplumsal adaleti hedefleyen gündem, bu nedenle her türlü pratik kapasitesini gözetmeli, yani bu kapasitelerin geliştirilme, dağıtılma ve hayata geçirilme yolları konusunda adaleti sağlamalıdır. 

Dolayısıyla eğitim stratejisi ağırlıklı olarak müfredatla ilgilenmelidir. Schools and Social Justice başlıklı çalışmamda da 


15 Yates (1993), oğlanların eğitimine yeterince önem verilmemesini cinsiyet 
eşitsizliğine katkıda bulunduğuna dikkat çekerek kız çocuklarının önemi üzerine eğitimiyle ilgili mükemmel 'bir araştırma ortaya koyar. Bunu yapmaya yönelik girişimlerle ilgili olarak bkz. Şehir İçi Eğitim Merkesi 1985, Askew ve Ross 1988. "Erkek çalışmaları" üzerine yürütülen tartışmalar için, bkz. Farrant ve Brod 1986, Heam ve Morgan 1990. 

6 Connell 1994. 
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ileri sürdüğüm gibi, müfredatta adaletin sağlanması, bilginin en az avantajlı olanların bakış açısına göre tertiplenmesi anlamına gelir.17 Buysa bilgiyi ayrıcalıklı olanların bakış açısına göre düzenleyen mevcut toplumsal pratiği tersine çevirmek demektir. Böyle yapmakla elimizdeki bilgiyi çöpe atmıyoruz, mevcut toplumsal eşitsizliklerin perdelediği olanakları açığa gkarabilmek.adina onu yeniden tertipliyoruz. 

Bu yönde atılacak ilk adım müfredatta kullanılan kaynakların çeşitlendirilmesinden geçer. Jean Blackburn'ün önerdiği toplumsal cinsiyetleri içleyici müfredat anlayışıyla oluşturulan çokkültürlü müfredatın mantığı işte budur. 8 İkinci adımsa içleyici bir müfredatın, eski egemen müfredatı ıralayan hegemonyayı tersyüz etmesidir. Örneğin işçi sınıfına mensup öğrencilere orta sınıfın çıkarları etrafında örgütlenmiş öğrenme süreçlerine katılma şartı getirmek yerine, orta sınıfa mensup öğrencilere işçi sınıfının çıkarları etrafında örgütlenmiş öğrenme süreçlerine katılma şartı getirilir. 

Toplumsal cinsiyet ilişkileri içinde bu ikinci adımı atmak hem belirleyici hem de hassas bir konudur. Oğlanlara kızların çıkarları etrafından örgütlenmiş öğrenme süreçlerine katılma şartı getirmek ve heteroseksüel öğrencilere de lezbiyenlerin ve geylerin çıkarları etrafında örgütlenmiş müfredata uyma şartı getirmek, onlardan hegemonik erkeklik dâhilinde sistematik biçimde yadsınan empatiyi, yani olaylara başkasının gözünden bakma kapasitesini kullanmalarını talep etmeyi gerektirir. 
Bugün okullardaki ve üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet ilişkileri hakkında bildiklerimiz ise bunu gerçekleştirmenin son derece güç olacağını bize gösteriyor. (İlkokullarda teneffüslerde kızların oyunlarına ilgi duyan oğlanlarla nasıl dalga geçildiğine ve üniversitelerin cinsiyet çalışmaları bölümlerindeki erkek öğrencilerin sayısına bakmak yeterli.) Dahası bu adım, eğitimin klasik hedeflerinin -ufku genişletmek, adaleti 


17 Connell 1993. 
18 Bkz. Yates 1993: 89; Blackburn buna "cinselliği içleyici müfredat" adını 
verdi. 
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gözetmek ve kültüre katılmak gibi- öğrencilerin hayatının en önemli alanlarına uygulanmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla fazla destek görmezse bile ilgi görmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Birçok öğretmen günlük sınıf ortamında ellerindeki sınırlı kaynakla ve kuramsal ve siyasi destekten büyük oranda mahrum kalmalarına rağmen bu adımı atıyor. Onlara ihtiyaç duydukları kaynakları ve desteği sağlamak erkeklikler üzerine çalışan akademisyenlerin yapabilecekleri daha faydalı işlerden biri olacaktır. 

Bilginin en az avantajlı olanların bakış açısına göre düzenlenmesi, müfredatın da yalnızca en az avantajlı olanların deneyimleriyle oluşturulması anlamına gelmiyor elbette. (Aslına bakılırsa bir müfredat sadece belirli bir grubun deneyimini yansıtamaz; daima bir deneyim eleştirisi ve kültür seçkisi barındırır.) Toplumsal adalet siyasetinin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir müfredatın, avantajlı olanların deneyimlerini de incelemesi gerekiyor. Pratikte bu, heteroseksüel erkekleri ve oğlanları toplumsal cinsiyetle ilgili meselelerle tanıştırmanın çoğunlukla en iyi -hatta bazen tek- yoludur. 

Sosyal bilimin erkeklik üzerine yaptığı çalışmalar, olmazsa olmaz bir kaynaktırlar, çünkü bir dizi durumun tartışılmasına izin verip yerel gerçekliklerin keşfedilmesi için kullanılabilecek modeller sunarlar. Örneğin Beşinci Bölümde ele aldığımız, hegemonik erkeklikle temas anı, uzaklaşma ani ve kopuş anını, bambaşka bağlamlarda ve yaşamlarda da pekâlâ bulabiliriz. Blye Frank'ın Kanadalı lise öğrencileriyle yaptığı görüşme, tehdide rağmen kopuşun nasıl başarılabildiğini gösteriyor: 


Yürüyüşümün kadınsı görünmemesi için elimden geleni yapıyorum. Kısa süre modellik yaptım. Etrafta o şekilde yürümeye kalksam okuldakiler beni hemen fark ederlerdi. Taciz ettikleri de oldu. “Hayırdır, nonoş musun?” diyerek benle dalga geçiyorlar.'9 


19 Frank 1993: 56. 
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Bu soruya “evet” yanıtını vermek onun için tehlikeli olmaktan çıktığı gün ilerleme kaydetmiş olacağız. 


Beklentiler 


Bir siyasi strateji tanımlamak ile onu hayata geçirmek arasında dağlar kadar fark vardır. Bunun için kullanılabilecek araçların hesaba katılması gerekir. Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin ilk zamanlarında eylemciler tarihsel bir değişim dalgasının onları alıp daha ileriye sürüklediğine inanıyorlardı. Fakat o dalga kıyıya vurup kırıldığında ellerinde onları daha ileri taşıyacak bir araç da kalmadı. Bugün bir “erkekler hareketi”nden söz ediyorsak bu kısmen nezaketten, kısmen de belirli etkinliklerin toplumsal bir hareket biçimine sahip olmasındandır. Fakat sınai kapitalist dünyanın siyasi manzarasına serinkanlı şekilde baktığımızda, erkekliği dönüştürme tasarısının siyasette neredeyse hiç ağırlığının olmadığı görüyoruz: Kamu siyasalarında bir kaldıraç vazifesi görmüyor; kendi örgütsel kaynaklarına sahip değil; halk tabanında bir karşılığı yok ve kitle kültüründe -feminizme düşülen bir dipnot ve erkeklik terapisinin aşırılıklarının bir eleştirisi olmak dışındavarlık gösteremiyor. Buna karşılık Eşcinsellerin Özgürleşme Hareketine baktığımızda bu hareketin, geylerin topluluk siyasetinin HIV/AIDS salgınıyla yüzleşebilen yeni biçimlerine dönüştüğünü, bir dizi yeni kurum tesis ettiğini, toplumsal pratikte büyük değişimlere imza attığını (topluluk dâhilinde Güvenli Seks stratejisiyle) ve çeşitli siyasalarla ilgili tartışmalarda söz sahiplerinden biri haline geldiğini görüyoruz.” 

Basit bir menfaat hesaplaması, hegemonik erkeklik karşısında her türlü erkekler hareketinin zayıf kalacağını öngörmeye yeter. Erkeklerin ataerkinden sağladıkları genel çıkar epey 


> Eşcinsel topluluklarının faaliyetleri ve bunun pratik üzerindeki etkisi için, bkz. Kippax vd. 1993. 
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sağlamdır. Bu gerçek, cinsiyet rolü reformcuları?2! tarafından fena halde hafife alınmıştır ve bugün bile hafife alınmaktadır. 
Bu kitapta bu noktayı ısrarla vurgulamamın nedeni de işte budur. 

Erkeklerin ataerkinden sağladıkları çıkar, hegemonik erkeklikte derişmektedir ve hegemonik erkekliği göklere çıkaran tüm kültürel mekanizmalarca savunulmaktadır. Devlette kurumsallaşmıştır; heteroseksüel erkeklere şiddet, tehdit ve aşağılama yoluyla zorla kabul ettirilmiştir (Kanadalı liseli gençlerin deneyimi oldukça tanıdıktır); kadınlara ve eşcinsel erkeklere da şiddet kullanılarak dayatılmıştır. Erkeklerin ataerkinden sağladıkları çıkarın Avrupa'ya/Amerika'ya özgü kalıbı, kültürel ve ekonomik ilişkilerin küreselleşmesi sayesinde tüm dünyaya yayılmaktadır. Bu kalıbın büyükşehirlerdeki hâkimiyeti, spor yıldızları gibi emsal erkekliklerin metalaştırılmasıyla ve silah lobisi siyaseti ile şiddeti yücelten ticari medya arasındaki örtülü anlaşma aracılığıyla perçinlenmektedir. Erkeklerin ataerkinden sağladıkları çıkar, kadınların ataerkine yaptıkları yatırımlarla da iyice pekişmektedir. Bu yatırımlar arasında kadınların ataerkil dinlere bağlanmalarını, romantik anlatılara rağbet göstermelerini, çocukların yaşamlarına farklılık/tahakküm ilişkisini dayatmalarını ve elbette kürtaj hakkına karşı çıkıp eşcinsellikle mücadele etmelerini sayabiliriz. 

Fakat bu çıkar ne denli sağlam olursa olsun, bu kitapta bir haritasını çıkarmaya çalıştığımız erkekliğin toplumsal inşa sürecinin barındırdığı sorunların ağırlığı altında bünyesinde çatlaklar oluşabilmektedir. Hegemonik erkeklik ile suç ortaği erkeklikler arasında farklılıklar ve gerilimler mevcuttur; hegemonik erkeklik ile madunlaştırılmış ve marjinalleştirilmiş erkeklikler çatışma halindedirler. Bu pratik tertibatlarının her 


7 Siyasi açıdan en entelektüelleri olan Goode (1982) bile, toplumsal cinsiyet 
ilişkilerindeki değişime ilişkin güçlüklerin farkında olmakla birlikte, şiddet, homofobi, kurumsal iktidar ve devlet olgularını gözden kaçırmaktadır. 
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biri, özelikle kişiliğin psikanaliz tarafından betimlenen katmanlılığından ve kişilikte bu katmanlar arasında ortaya çıkan çelişkilerden ötürü kendi içinde bölünmüş durumdadır. Kitap boyunca defalarca gördüğümüz üzere, bunların nasıl gerçekleneceği, toplumsal cinsiyet ilişkileri ile sınıf ilişkileri, ırk ilişkileri ve küreselleşmenin kuvvetleri arasında var olan etkileşime bağlı olarak farklılık gösteriyor. (Metropoliten kültür kuramcılarının çoğunun inandığının aksine küreselleşme büyükşehirde ve çevrede bambaşka koşullar yaratır.) 

Demek ki erkeklerin ataerkinden sağladıkları çıkar, homojen bir yapı dâhilinde sağlanan bir kuvvet birliği görevi görmez. Bunu ikrar ettiğimizde ataerkini açıklamak için kullanılagelmiş daha eski modellerden kaynaklanan tek boyutlu stratejik düşünmeyi de kesin olarak aşabiliriz.2 Ataerkinin geniş kapsamlı gayrimeşrulaştırılma sürecinde, erkeklerin kadınlar ve kızların refahıyla ilişkiselliklerinden sağlayacakları çıkarlar da üstünlükçülükten sağladıkları toplumsal cinsiyete özgü çıkarlarını yerinden edebilir. Homofobi barındırmayan bir heteroseksüel duyarlılık geliştirilebilir, böylece heteroseksüel erkeklerin eşcinsellik siyasetiyle ittifaklar kurmaları da olanaklı hale gelir. Metropoliten ülkelerdeki ataerkinde görülen bu değişim örüntüsü, bu bölümün başında da tartıştığımız üzere, tanıdık bir dizi erkekliğin üretilip kurumsallaştırılmaya devam edeceği ama bu erkekliklerin unsurlarının kültürel olarak yeniden tertiplenmesinin de artık olanaklı hale geldiği anlamını taşıyor. 1980'lerde erkeklik siyasetinin barındırdığı çelişki de işte buydu: Devlete ve kitle iletişim araçlarına gerici bir toplumsal cinsiyet siyaseti hâkimdi ve feminizm yanlısı Erkeklerin Özgürleşme Hareketinin yerini erkeklik terapisi almıştı; ama bir yandan da devletin denetimi altında olmayan birçok ilişkide ilerici değişimler yaşanıyordu ve hegemonik 


2 Kabul etmek gerekiyor ki feminizmin bazı biçimlerinde bu durum hâlâ 
söz konusudur. Örneğin MacKinnon 1989. Contrast Walby 1989, Nicholson 1990. 
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erkekliği hedef alan eleştirel analizlerin derinliği ve inceliği de daha önce hiç olmadığı kadar arttı. 

1990'lı yıllar da önceki on yıldan çok farklı değil; erkekleri ataerkiyle mücadele etmek üzere birleştirecek bir hareket üretmiyor. Erkekler ataerkini savunmaktan uzak durmak için toplumsal cinsiyet ilişkilerinin barındırdıkları çelişkileri ve kesişim noktalarını kullanmaya devam ediyorlar. Bu durum erkekliklerin yeniden tertiplenmesini veya dönüşmesini sağlayacak yeni olanaklara kapı aralıyor. Aralanan bu kapılardan geçmeyi sağlayacak bir siyaset geliştirebilmek için yeni keşiflerin yanı sıra konunun bilgisine tam anlamıyla vakıf olmak - yani özgürleşme mitini bir kenara bırakıp erkeklerin ataerkinden ortak çıkar sağladıklarının bilgisiyle hareket edip “erkekler hareketi” modelinden fazla bir şey beklememek- şart. 

Taze bir erkeklik siyasetinin yeni alanlarda geliştirilebileceği karısındayım: Örneğin eğitim müfredatı siyaseti, AIDS/HIVWle mücadele çalışmaları ve ırkçılıkla mücadele eden siyasetler böyle alanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu siyasetin “erkeklerin grupları” yerine erkeklerle kadınları bir araya getiren ittifakları merkeze alan yeni biçimlere ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadarki tüm erkeklik siyasetlerinden daha enternasyonalist olacağını ve diğer demokratik hareketlerle birlik olup tepeden dayatılan küreselleşmeyle mücadele edeceğini de sarıyorum.? Ayrıca bu siyasetin bir 


3 Bu öngörüleri gerekçelendirmek gerekiyor: Müfredat siyasetini önceki 
sayfalarda tartıştık. Ayrıca dünya çapında HIV salgını ile ilgili verilere baktığımızda bunun esasen heteroseksüel erkekler arasında yayılan bir hastalık olduğunu görüyoruz (Mann vd. 1992): Erkek cinselliği siyaseti bu hastalığın hem düzcinsel hem de eşcinsel erkekler arasında yayılmasına katkıda bulunuyor. Gibson (1994) hegemonik erkeklik ile ırkçılığın ABD'de “paramiliter kültür”de kesiştiğine dikkat çekiyor ki bu durumda birine itiraz etmek, diğerine de itiraz etmek anlamına geliyor. Kadınlar ile erkekler arasında ittifar kurulması önerisi ise erkekteki dişiliğin yanı sıra kadındaki erkeklikle ilgili daha eski tartışmalara ve kadınların ataerkinden sağladıkları çıkara kadar uzanıyor. Tabandan küreselleşme tartışmaları için, bkz. Brecher vd. 1993. 
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anlamda çıkar siyasetinin ötesine geçmesi, katıksız bir olanaklar siyaseti olması da lazımdır. Gerçi bu da gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm insanlann toplumsal adaletten, barıştan ve doğayla dengeli bir ilişki kurmaktan sağlayacağı tüm çıkarları gözetmenin bir başka yoludur. 
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Sonsöz 
Çağdaş Erkeklik Siyaseti 


Bir süre önce ABD'li sosyolog Goode (1982), Kadınların Özgürleşme Hareketi karşısında erkeklerden gelen tepkileri irdelediği ve “Erkekler neden direniyor?" başlığını taşıyan önemli bir makale yayımladı. Goode'a göre erkekler değişime direniyorlardı çünkü toplumsal cinsiyet ilişkilerinde ayrıcalık sahibi grup onlardı. Fakat bu ayrıcalık zamanla çeşitli yollardan başka bir düzleme kaydı ve belirli kadınların —eşlerinin ve kızlarının- çıkarlarıyla kesişmeye veya örtüşmeye başladı. 

Goode "geri tepme" fikrine meydan okurken, erkeklerin (en azından ABD'de) toplumsal cinsiyet eşitliğine gün geçtikçe daha olumlu yaklaştıklarını gösteren bulgular sunuyordu. 
Fakat bu tavrın aynı oranda hayata geçirilmediğinin de altını çiziyordu. Erkekler kültürün merkezi olma özelliklerini yitiriyorlardı ama iş dünyasında ve ev işleri konusunda değişime başarıyla direnmeye devam ediyorlardı. Son kertede bu sürece iktisadi bir dinamik yön veriyordu: “Altyapıda yaşanan değişimler erkeklerin sağladığı marjinal faydayı azaltıyor”du. Bu durum erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine neden direndiklerinin yanı sıra bu direnişin neden nafile olduğunu da açıklıyordu. Şu anda iş başında olan toplumsal ve iktisadi 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kuvvetler modem toplumu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı yönde ilerletmeye devam ediyordu. 

Yirmi yıl sonra İsviçreli sosyolog Godenzi (2000) tarafından erkekler ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine ve yine bu meselenin iktisadi boyutunu vurgulayan, dikkate değer bir başka makale yayımlandı. Bu metin daha karamsardı. Bu karamsarlık belki tarihsel olaylardan kaynaklanıyordu ama yazarın erkek şiddetinin boyutlarıyla ilgili kaygılarını da yansıttığından kuşku yok. Bu yazısında uluslararası istatistikleri inceleyen Godenzi, çalışma saatleri, örgütlenme gücü, gelir farkları ve ev işlerinden muaf olmak gibi konularda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini belgeliyordu. Dünya genelinde muazzam boyutlara varan bir maddi ayncaliklar sisteminin yirminci yüzyılın sonlarında bile varlığını sürdürdüğünü gözler önüne seriyordu. Goldenzi'ye göre, erkek şiddeti bireysel bir patoloji değildi, erkeklerin ortak ayrıcalıklarının mantıksal bir sonucuydu. Şiddet eşitsizlikten doğuyor, eşitsizliği besliyordu ve aynı zamanda eşitsizliklere yönelik çağdaş meydan okumalara verilmiş bir tepki olarak da karşımıza çıkıyordu. 

Sonsözde Goode ile Godenzi'nin erkeklerin çıkarlarını toplumsal cinsiyet eşitliği meselesiyle ilişkilendiren bu soruşturmalarının izinden giderek Dokuzuncu ve Onuncu Bölümlerde yaptığım siyaset tartışmasını genişleteceğim. Şiddet siyasetinde erkeklerin ve erkekliklerin rolünü irdeleyip erkeklik siyasetinin küresel boyutunu tartışacağım. 


Erkeklerin Çağdaş Ataerkinden Çıkarlar: 
Bir Bilanço Taslağı 


Godenzi'nin erkeklerin iktisadi avantajlarıyla ilgili istatistiksel değerlendirmesi, iktisadi istatistiklere ters yönden -kadınların dezavantajlarını ele alarak- bakan ve bu konuda o güne kadar yapılmış çalışmalardan oluşan bir literatür üzerine bina edilmişti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine bugün de genellikle o 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pencereden bakılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla bugün elimizde kadınların seçkin mesleklerde ve yönetimin üst kademelerinde ne kadar yetersiz temsil edildiklerini, hangi iktisadi dezavantajlara sahip olduklarını, eğitimden nasıl dışlandıklarını, okuryazarlık oranlarını, hukuki dezavantajlarını ve anselliklerinin nasıl kısıtlandığını vb. ortaya koyan birçok kaynak mevcut. Hatta bu istatistiklerden oluşan seçkiler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde her yıl hazırlanan İnsani Kalkınma Raporu'nda kadınların toplumsal ilerleme endeksi olarak muntazaman yerini almaktadır. 

Günümüzde kadınların dezavantajlı oldukları görüşüne karşı çıkan başka bir literatür de oluşmuş durumda. Bu literatürün büyük bölümüne hâkim olan kavgacı üslubu (örnekse Farrell 1993, Sommers 2000) bir kenara bırakırsak, istatistiksel karşılaştırmaların zengin ülkelerde, hayatın belirli alanlarında erkekler ile oğlan çocukların kadınlar ve kız çocuklar karşısında daha dezavantajlı olduklarını savunuyor. Bu alanlardan en dikkat çekici olanları, ortaöğretim başarısı, ölüm oranları, çeşitli yaralanma ve sakatlanma şekilleri, bazı hastalıklar, maruz kalınan bazı şiddet biçimleri ve hapse girme oranlarıdır. 

“Erkekler” ile “kadınlar”ı farklılaşmamış kategorilermiş gibi ele alarak -ki bu istatistik çalışmaların çoğunun yaptığı da budur- erkeklerin bugünkü toplumsal cinsiyet düzenlemelerinden elde ettikleri kazancı, kaybı, kârı ve zararı gösteren bir bilanço tablosu hazırlamak mümkündür. 

Mevcut istatistiksel karşılaştırmaların konuları son derece çeşitli olduğu için burada verileri bir düzene sokmamıza izin verecek bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) başvurduğu yaklaşım, farklı alanlardan elde edilen verilerin tek bir endekste toplanmasınâ dayanıyor. Buysa oldukça çarpıcı bir sonuca yol açıyor: Önümüze, ülkelerin toplumsal cinsiyette hakkaniyet ölçüsüne göre sıralandıkları bir liste koyuyor. Ne var ki bu liste [sayisal açıdan doğu bilgiler verse de] insanları yanlış yönlendirebiliyor. 
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Çünkü toplumsal cinsiyet ilişkilerinin birçok boyutu var ve farklı boyutlarda var olan bu eşitsizlik örüntüleri pekâlâ birbirlerinden nitelikçe farklı olabiliyorlar. 

Aşağıda, Gender'da (Connell 2002) önerdiğim modelin bir özetini sunacağım. Bu model için kullandığım veri kaynaklarını da yine aynı çalışmamda belirttim. Bu model, toplumsal cinsiyet ilişkilerinde başlıca dört boyut (veya yapı) saptıyor. 
Burada zengin Batı ülkelerindeki (AB ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri ve Avustralasya) mevcut duruma odaklanacağız. 


(a) İktidar 


Avantajlar: Erkekler iş dünyasında ve devlet bürokrasisinde başlıca otorite konumundadırlar ve tepe kadrolarının neredeyse tamamını ellerinde tutmaktadırlar. Erkekler ve oğlanlar, sokaklar ve oyun alanları gibi kamu alanlarında denetimi ellerinde bulunduran kesim olmaya meyillidirler. Çoğu ailede ve sivil toplum kuruluşunda yetkili konumdadırlar. 
Kolluk kuvvetlerinde (ordu ve polis teşkilatlarında) neredeyse tam bir hâkimiyete sahiptirler ve şiddet araçlarını (silah, askeri eğitim) elinde tutan kesimi teşkil etmektedirler. Tecavüze uğrama veya ciddi boyutlarda bir aile içi şiddete maruz kalma ihtimalleri kadınlarınkine kıyasala daha düşüktür. 

Dezavantajlar: Tutuklananların, hapse atılanların, hatta idam edilenlerin ezici çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 
Erkekler, askeri şiddetin ve hukuki suç kapsamına giren saldınlann başlıca hedefleridir. İktisadi rekabetin ve örgütsel çekişmelerin hedefi olma ihtimalleri de kadınlarınkine kıyasla çok daha yüksektir. 


( b) İşbölümü 


Avantajlar: Erkekler kadınlardan yaklaşık iki kat daha fazla gelire sahiptirler ve zenginliğin büyük bölümü erkeklerin 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elinde toplanmıştır. Erkeklerin ekonomiye katılım oranı daha yüksektir ve mesleklerinde yükselmek ve ikramiye almak için daha fazla fırsatları vardır. Erkekler, özellikle de eşler, kadınların ücretsiz emeğinden faydalanırlar. Modern ekonominin temelini oluşturan ve emeğin değerini misliyle arttıran çarklann (ulaşım, enerji üretimi, bilgisayarlar) çoğunun denetimi erkeklerin elindedir 

Dezavantajlar: Tehlikeli ve insan sağlığına zararlı işlerde ezici bir çoğunlukla erkekler çalışmaktadır. Erkekler arasında ailenin tek gelir kaynağı (“eve ekmek getiren”) olanlar çoğunluktadır ve iş sahibi olmaları konusunda toplumsal baskı altındadırlar. Mesleki işbölümü olgusundan ötürü erkeklerin sahip oldukları vasıflar hızla değer kaybetmeye mahkürndur. 
Sosyal refah devletlerinin şartları gereği gelirler orantısız biçimde kadınlarla bölüştürüldüğü için kadınlara kıyasla ortalama olarak daha fazla vergi öderler. 


(c) Kateksis 


Avantajlar: Erkekler kadınlardan fazlasıyla duygusal destek alırlar ve toplumsal açıdan onlardan bu desteğin karşılığını vermeleri beklenmez. Heteroseksüellik toplumsal açıdan, kişiler arası ilişkilerde olduğu kadar medyada da erkeklerin hazlarına öncelik verecek şekilde düzenlenmiştir. Erkekler, cinsel özgürlüklerini ve onlara hizmet edecek bir cinsellik sanayisini meşrulaştıran bir çifte standarttan faydalanırlar. 

Dezavantajlar. Erkeklerin cinselliği homofobi nedeniyle daha fazla yabancılaşmıştır ve ağır kısıtlamalara tabidir. Duyguların, özellikle de zayıf yanların açıkça ifade edilmesi, erkekler arasında bir tabu olmayı sürdürmektedir (bu artık deişiyor olabilir). Erkeklerin küçük çocuklarla yakınlaşması büyük oranda engellenmektedir. 
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(d) Simgecilik 


Avantajlar: Çoğu kültürel kurum (kiliseler, üniversiteler, medya) erkeklerin denetimindedir. Genelde din, özelde ise belli başlı dinler, erkeğin kadının efendisi olduğunu telkin ederler. Erkekler daha itibarlıdırlar, yani onların etkinlikleri daha önemli görülür; daha değerlidirler ve kaynakların onlar için ayrılması daha uygun görülür. (Örnek: spor) Erkekler ve oğlanlar yüksek getirisi olan ve yüksek kaynak ayrılan eğitim alanlarında çoğunluğu oluşturan kesimdir. (Örnekler: İşletme mastırı (MBA), biyoteknoloji, bilişim) 

Dezavantajlar: Erkek çocukları ve erkekler genel eğitimde gerilemektedirler. Önemli öğrenme deneyimlerinde, örneğin beşeri çalışmalar alanlarında yeterince temsil edilmemektedirler. Kanunen annelerin çocuk bakımından sorumlu taraf sayılmaları, boşanma ve velayet davalarında babaların çıkarlarının korunmamasına neden olabilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet, bedenin, pratiğin hem faili hem de nesnesi olduğu refleksif beden pratikleri temelinde ortaya çıkan toplumsal bedenlenme olgusunu barındırır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet düzeninin toplumsal ilişkilerin yanı sıra beden üzerinde de önemli etkileri vardır. Şu anki toplumsal cinsiyet düzeninin erkeklerin bedenleri üzerindeki etkileri arasında yaralanma (iş ve yol kazaları dâhil), zehirlenme ve strese maruz kalma oranlarının daha yüksek oluşunu, madde bağımlılığının daha fazla görülmesini (en yaygını alkolizmdir), spor etkinliklerine ve açık hava etkinliklerine daha yüksek katılım oranını sayabiliriz. Erkeklerin hareketlerini kısıtlayıcı veya narin giysiler giyme ihtimalleri ve zamanları ile paralarını bedenlerinin bakımına ve güzelleşmeye ayırma oranları da kadınlarınkine kıyasla daha düşüktür. (Bu, erkeklere daha büyük bir hareket özgürlüğü ve alan denetimi sağladığı gibi, erkeklerin iktisadi birikimlerinin daha fazla olmasına ve “cazibelerine” daha az bel bağlamalarına da izin vermektedir.) 
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Şimdi zumanın zırt dediği yere gelelim. Yukanda sunduğumuz “bilanço”, şirket muhasebecilerinin nihai bir kârzarar hanesi oluşturmak için kazançları maliyetten düşerek yaptıkları hesaplamalara benzemez. Feminizmi erkeklerin dezavantajlarını sıralayarak çürütmeye çalışan geri tepme siyasetinin savunucuları tam olarak bu hatayı yapıyorlar. 
Cox’un (1995) da ifade ettiği üzere, “mağdur yarıştırma” retoriği bizi hiçbir yere vardırmaz. Dezavantajları “üstte olmanın maliyeti” olarak görmeye kalkarsak bilançoyu bile anlayamayız. Gerçi bu en azından daha iyi bir başlangıç noktasıdır çünkü olumlu ve olumsuz yanlar arasında bir bağlantı olduğunu bize göstermektedir. 

Toplumsal cinsiyete tamamen ilişkisel yaklaşıldığında aradaki bu bağlantının esaslı olduğu görülmektedir. Yukarıda sıraladığımız dezavantajlar, kabaca ifade edildikte, avantajlann koşullarını oluştururlar. Erkekler müşterek olarak şiddetin failleri haline gelmedikçe devlet iktidarını ellerinde tutamazlar. 
Yakın ilişkilerini kaybetmeden, örneğin küçük çocuklarla yüz göz olmaktan vazgeçmeden ev emeğinden ve duygusal emekten fayda sağlayan taraf haline de gelemezler. İktisadi baskıya göğüs germeden ve sosyal hizmetlere harcama yapmadan kapitalist iktisadi sistemde çoğunluğu oluşturan taraf olamazlar vesaire. 

Ne var ki en fazla kazanan ile en fazla harcayan, aynı kişi olmak zorunda değildir. İşte burada, “erkekler” kategorisinin barındırdığı çeşitliliği görmezden gelip bir akıl yürütme hatasına düşmek kolaydır. Örneğin orantısız şiddete maruz kalan erkekler ile ordunun ve siyasetin idaresini ellerinde bulunduran erkekler genellikle aynı erkekler değillerdir. “Erkeklerin” daha fazla vergi ödedikleri doğrudur ama bu verginin büyük kısmı kurumsal şirketlerin seçkin yönetici tabakasından değil, maaşlı işçilerden tahsis edilir. Toplumda itibar gören, otorite sahibi erkeklerse genellikle sağlığa zararlı ve tehlikeli mesleklerde çalışan veya hapse girme riski barındıran işler yapan erkekler değillerdir. 
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Sınıf, irk ve kuşak farklar da “erkek” kategori içinde farklı şekillerde kesişebiliyorlar. Bu durumsa toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kazançlarının ve maliyetlerinin erkekler arasında eşit dağılmamasına neden oluyor. Bu yapıların belirlediği farklı şartlar, toplumsal cinsiyet pratiklerinde ve bilinçte — yani erkeklik kalıplarında— karşımıza çıkan çeşitliliğin önemli temelleri arasında yer alıyorlar. 

O halde "erkekler" kategorisini kullanmayı tamamen bırakmalı mıyız? Hayır, bu da en az onu şeyleştirmek kadar büyük bir hata olurdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin genel düzeni de bilince ve pratiğe son derece kuvvetli bir temel teşkil etmektedir. Örneğin eşcinsel erkeklere aşırı şiddet uygulayarak onları marjinalleşmeye zorlayanlar -homofobik katiller- çoğunlukla genç ve iktisadi açıdan dezavantajlı erkeklerden oluşuyorlar (Tomsen 2002). 
Oysa bu erkekler böyle yapmakla erkekliklerini kanıtladıklarını ve erkekliğin namusunu koruduklarını düşünüyorlar. Kız arkadaşlarına şiddet uygulayan delikanlılar da ağırlıklı olarak iktisadi düzenin en altında bulunan erkeklerden oluşuyorlar. 
Bunlar birçok vakada öz veya üvey babaları tarafından şiddet gördükleri için mevcut toplumsal cinsiyet düzeninin zehrine erken yaşlarda maruz kalmış erkekler. Bu erkekler de erkekliklerinden aldıkları meşru bir hakkı kullandıklarını ve kadınlara hadlerini bildirdiklerini düşünüyorlar (Totten 2000). 


Geri Tepme Siyaseti: Erkeklerin Çıkarlarını Değişime Karşı Seferber Etmek 


Çıkarların altta yattıkları ve bilince çıkarılıp grup seferberliği- nin temeli haline getirildiklerinde tarihte etkili olabildikleri savı bildiktir. Sınıfla ilgili birçok soru da —“yanlış bilinç”in önemi, sırıhn “öncü parti”sinin rolü gibi- bu temelde enine boyuna tartışılmıştır. Bu tartışmaların hantallığından ve dolambaçlarından sıkılan kimi kuramcılar, çıkarların ancak söylemde ve toplumsal hareketler tarafından dillendirildikleri 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ölçüde var olduklarını savundularsa da hareketlerin kendileri maddi eşitsizliklere parmak basıp bu çıkarların gerçekten var oldukları kabulüyle hareket etmeye devam ediyorlar. 

Toplumsal cinsiyet reformuna bu yaklaşımın ışığında bakmak -bir yere kadar- kolaydır. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri (örneğin kadınların erkeklerden düşük ücret alması, güvencesiz işlerde daha fazla istihdam edilmeleri, iktidar ve otorite alanlarından dışlanmaları), altta yatan çıkarları belirlemektedir. Feminizm kadınların değişimden sağlayacakları çıkarları dillendiren ve bu değişimi, uygulanacak bir programa dönüştürmeye çalışan bir seferberliktir. Bazı kadınların feminizme karşı çıktıkları doğrudur fakat bu pratik bir meseledir, kavramsal bir sorun değildir. Bu meseleyi örtüşen çıkarlar, düzensiz seferberlik veya muhafazakâr ideoloji pekâlâ açıklayabilir. 

Buna karşılık erkeklerin konumu en baştan itibaren sorunlar yaratmıştır. Kadınların özgürleşmesini savunan ilk kuramalar, erkeklerin ataerkil düzenin yönetici sınıfı olduklarim kabul ediyorlardı ve bu nedenle onlardan, hangi ilkeleri savunurlarsa savunsunlar, kadınların ilerleyişine her cephede karşı koymalarını bekliyorlardı. Morgan (1970: wod) bu durumu şu iğneleyici sözlerle özetliyordu: 


Dolayısıyla biliyoruz ki ekonomik ve hatta kültürel açıdan erkek egemen bir sosyalist devrim yarın gerçekleşecek olsa bu bir devrim olmazdı; olsa olsa erkekler arasında yapılmış başka bir darbe olurdu. N 

Ne var ki aynı yıl “erkeklerin özgürleşmesi” için çağrılar yapılmaya başlanmıştı. Bu çağrılar erkeklerin de kadınların özgürleşmesinden fayda sağlayacaklarını, cinsiyet rollerinin iptal edilmesinin kadınlarla erkeklerin ortak çıkarına olduğunu varsayıyorlardı. Erkeklerin cinsiyetçilikle mücadele hareketi ABD'de yaklaşık beş yıl boyunca erkekleri kadın örgütleriyle ittifak yapmaları ve kadın hareketinin eylemlerini desteklemeleri için seferber etmeye çalıştı (Pleck ve Sawyer 1974, Farrell 1974). Bu fikirler epey yayıldı. Hatta İsveç'in sosyal demokrat başbakanı Olaf Palme bile kadınlar ile erkeklerin geleneksel cinsiyet rollerinden ortak hareket ederek kurtulabilecekleri fikrini dillendirmeye başladı (Palme 1972). 

Bu ittifak 1970'lerin sonları ile 1980'lerin başlarında her iki taraf içinden yükselen itirazlarla bozuldu. Bu dönem, belirgin biçimde feminizm aleyhtarlığı sergileyen “erkek hakları” gruplarının ortaya çıkışına ve Batılı feminizmin erkek şiddetine odaklanıp ayrılıkçı stratejilere meyletmesine tanıklık etti. Her iki eğilim de tarafların çıkarlannın temelden bağdaşmadığı hissini perçinledi. Sorun erkekler ile kadınlar arasındaki ittifakın ilkelerini ifade etmenin güçleşmiş olması (Segal 1987) ve ayrıca “feminizm yanlısı” erkek gruplarının bu şekilde ilerlemenin çok güçleştiğine kanaat getirmeleriyle (Lichterman 1989) bambaşka bir noktaya taşındı. 

Bugün neredeyse tamamen unutulmuş bu tartışmayı hatırlatmamın nedeni, onun toplumsal cinsiyet reformundan erkeklerin sağlayacakları çıkarı tek biçimli olarak tanımlama- nın ne denli güç olduğunu çarpıcı bir berraklıkla gözler önüne sermesidir. Feminizme ve kadınlara yönelik bir “geri tepme” kavramı ki Goode bu kavramı ilk eleştirenlerden biriydi, çoğunlukla erkeklerin çıkarlarının aynı olduğunu varsayar. Hatta Goode aslında bu konuda o kadar eskidir ki (yazısı 1979 
yılında verdiği derslere dayanmaktadır) yeni sağın feminizm karşıtlığı bile ancak onun yazısından sonra, Reagan, Thatcher ve Kohl'ün döneminde palazlanmıştır. 

O tarihten sonra gelişen toplumsal cinsiyet siyasetinin toplumsal cinsiyet reformunu yavaşlattığından kuşku yoktur. 
Kürtaj hakkına ve kürtaj kliniklerin yapılan saldırılar, pozitif ayrımcılık programlarının sonlandırılması, “bekâr anneler’in şeytanlaştırılması, sosyal yardımların kısıtlanması, “serbestlige” veya “eşcinsel hayat tarzlarına” yönelik saldırılar ve “geleneksel aile”nin yüceltilmesi gibi gelişmeler cinsiyet reformunun ne kadar ağır aksak yürüdüğünü açıkça gösteriyordu. 
Fakat bu kampanyaların çoğu, erkeklerce değil, kadınlarca yürütülüyordu ve kadınların çıkarlarının savunulması olarak sunuluyordu. Hatta “serbestlik” meselesi, pornografiyle mücadele eden feminist kampanyacılar ile sağ kanattan otorite yanlılarını, ticari cinsellik sanayisinin hukuki suç kapsamına alınması konusunda aynı çizgide buluşturmayı başarmıştı. 

Bu gelişme üzerinde kafa yoran McIntosh (1993), cinsiyet siyasetinin iç çelişkilerle malul olduğunu, bu nedenle feminizmin tamamen farklı bir yoldan yürümesi gerektiğini savunmuştur. Messner (1997) ise araştırma için ABD'ye gelip buradaki erkeklik siyaseti manzarasını incelediğinde burada en az sekiz “erkekler hareketi” veya erkeklik siyaseti yapan ve fakat farklı gündemlere sahip hareket saptamayı başarmıştır. 

Toplumsal cinsiyet karmaşası yeni muhafazakârlar arasında devam ediyor. George W. Bush, devlet iktidarının tam kalbine bir kadını getirip onu Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atayan ilk ABD başkanı olmuştu. Basında çıkan haberlere bakılırsa Condoleezza Rice, Bush yönetiminin şahinler kanadından biriydi; Ortadoğu'ya müdahaleyi ve ABD ordusunun askeri varlığının arttırılmasını savunuyordu. Yine de ABD devletinin ve ülkedeki Cumhuriyetçi Parti'nin sağ kanadı, ezici bir çoğunlukla hâlâ erkeklerden -muhteris, gaddar, kaba ve alabileceği tepkiyi hesapladığı için kendine hâkim olan erkeklerden- oluşmaya devam ediyor. Bu adamların eğer başlannın belaya girmeyeceğini düşünürlerse neler yapabileceklerini Guantanamo Adası'ndaki işkence kampları bize açıkça gösterdi. Keza Avustralya'nın yeni muhafazakâr hükümeti de ülkeye kaçak giren sığınmacıları adada ve çölde kurulan mülteci kamplarına yerleştirerek benzer karaktere sahip erkeklerden oluştuğunu gösteriyor. 

Goode, halkı her geçen gün biraz daha toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tavır almaya iten tarihsel bir değişimin yaşandığı konusunda haklıydı. ABD'nin yanı sıra Almanya'da 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ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalar da yeni kuşakların bu yönde ilerlediklerini gösteren daha fazla bulgu ortaya koyuyorlar (örn. Zulehner ve Volz, 1998). Fakat halkın tutumu, hikâyenin tamamını anlatmıyor. Aralarında çağdaş Batı toplumlannın üç temel kurumundan ikisi olan (eğitim bambaşka bir hikâye) Kilise ve kitle medyasının da bulunduğu başlıca kurumlar, bugün bile erkeklerin hâkimiyetinde olmakla kalmıyorlar, ayrıca erkek merkezli bir toplumsal cinsiyet kültürünü de bilfiil üretiyorlar. 

Bu yekpare bir süreç değil. Katolik Kilisesi toplumsal cinsiyetle ilgili meselelerde eskisinden daha tutucu hale geldi. 
Kadınlara kesinlikle otorite tanımıyor ve bugün dünyadaki en ihtişamlı ataerki olmayı sürdürüyor. Buna karşılık Protestan kiliselerinin baslicalannin özellikle vaizlik müessesesinin kapısını kadınlara da açtıktan sonra genel olarak daha ilerici hale geldiklerini görüyoruz. Ama bu reformcu kiliseler ile Protestanlığın toplumsal cinsiyetle ilgili meselelerde Katolik Kilisesi'ne daha yakın duran muhafazakâr kanadı arasındaki uçurum da gittikçe büyüyor. Bu yeni muhafazakâr mezhepler, Protestan sayısında artışın yaşandığı yerlerde (örn. Brezilya) yuvalanmış görünüyorlar ve siyasette Başkan Bush gibi yeni muhafazakâr liderlerin kilit seçmen tabanlarından birini oluşturuyorlar. 

Medya ise daha farklı bir toplumsal cinsiyet ideolojisi inşa ediyor. Geniş bir okur ve seyirci kitlesine ulaşan gazeteler, dergiler ve magazin televizyonculuğu, büyük oranda hisleri okşamaktan ve güven tazelemekten müteşekkil ikili bir gündeme sahipler. Cinselleştirilmiş kadın imgeleri, ünlüler hakkında çıkan dedikodular ve erotik tınıları olan reklamlar aracılığıyla cinsellik ve toplumsal cinsiyet bir “özgürlük” alanı olarak inşa ediliyor. Bu alanın ağırlık noktasını kadınları seçen erkek modeli oluşturuyor (kadınların bu nedenle kendilerini çekici hale getirmek için çabalıyorlar). Aynı anda medyaya egemen olan haberler, hikâyeler ve eğlence programları aracılığıyla heteroseksüellik, erkeğin otoriterliği ve kadının yumuşak huyluluğu norm haline getirilerek emeklerine yabanalasmış emekçiler ve çocuklarla uğraşmaktan bunalmış ev kadınları, bunun dünyanın düzeni olduğu konusunda tekrar güvence verilerek rahatlatılıyorlar. İstisnalar ve alternatifler — eşcinsellik, transseksüellik, ensest, kadın egemenliği vesaire— ise akıllara durgunluk verecek şekilde derhal hilkat garibeleri muamelesi görüp kitlelerin eğlenmeleri için kullanılan araçlara dönüştürülüyorlar (Jerry Springer bunun bir örneği). Başka bir deyişle, muhafazakâr dinlerin lanetlediğini, ticari medya paraya çeviriyor. 

Kiliseler ve geleneksel medya, ataerkini üretiyor ama bunlardan ne biri ne de diğeri münhasıran erkekleri seferber etmeye çalışıyor. Aslına bakılırsa kiliseye düzenli gidenlerin çoğunu kadınlar oluşuyor; televizyon izleyenler arasında da kadın kitlesi öne çıkıyor. 

Erkeklere çok daha fazla hitap eden ve kadınların çağdaş toplumda açıktan en hararetli şekilde aşağılandıkları alanı, gitgide kurumlardan, basın yayın organlarından ve iş kollarından oluşan karmaşık ve devasa bir canavara dönüşen ticari sporlar oluşturuyor. Geçen kuşak boyunca kurumsal şirketlerin ticari sporlara akıttıkları büyük paralar neticesinde bu alanın görünürlüğü ve siyasi önemi de etkileyici boyutlarda vardı. Ağırlıklı olarak erkek sporculara odaklanan, kuvveti, hâkimiyeti ve rekabetçi başarıyı yücelten, erkek yorumculara ve yöneticilere özel değer veren ve kadınların sık sık küçük görülüp marjinalleştirildiği bu spor/iş kompleksi, toplumsal cinsiyetin temsil edilmesinde ve tarımlanmasında önemi gittikçe artan bir mevki haline geldi. 

Bu, geleneksel ataerki değildir. Burada emsal bedenleri girişimcilik kültürüyle kaynaştıran yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Geleneksel aile içi ataerkinde erkekliğin inşa edilip sürdürüldüğü sürece kadınların da katılmaları şarttır. Oysa spor/iş kompleksinde bu sürece kadınların katılmaları şart 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değildir. Nitekim kadınlann bu alanda yapılan faaliyetlerin yanına en fazla yaklaşabildikleri an, genellikle erkek sporculann “sevgilileri” sıfatıyla orada bulundukları an olmaktadır. 
Çağdaş sporu analiz eden isimlerin en önde gelenlerinden biri olan ABD'li sosyolog Messner (2002), ticari sporların erkeklerin ve belirli bir erkeklik tipinin merkezliğini yenilediğini vurgulayarak bu durumu gayet güzel ifade etmiştir. 

Demek ki bir geri tepme gerçekten var ama bu geri tepme kültürde, siyasette olduğundan daha kuvvetli yaşandı. 
Erkekleri bir cinsiyet sınıfı olarak ve ortak çıkarlarını savunmak adına siyasi bir savaşa seferber etmedi. Bunun yerine “yeni delikanlı” (new lad) dergileri, aşın erkeksi bilgisayar oyunları ve spor taraftarlığı kültürü aracılığıyla tüketiciler olarak seferber etti. Erkeklerin eşitsiz bir toplumsal cinsiyet düzeninden sağladıkları kazançlar, muhafazakâr kiliseler tarafından, toplumsal cinsiyet reformuyla alay eden medya tarafından ve değişime son derece sağlam bir direnişin sergilendiği ordu ve mahkemeler gibi kurumlar tarafından dağıruk şekilde savunuldu. 


Neoliberalizm ve Erkeklerin Çıkarları 


1960'larda ve 1970'lerde Kadınların Özgürleşme Hareketinin fitilini ateşlediği birçok siyasi ve kültürel inisiyatif arasından varlığırı bugüne kadar en iyi şekilde sürdüreni "fırsat eşitliği" girişimi olmuştur. Bir örgüt reformu ilkesi olan İFE (istihdamda fırsat eşitliği), bugün Batılı toplumlarda neredeyse evrensel olarak kabul görmektedir. Siyasetçiler, kamu görevlileri ve iş adamları da neredeyse her zaman bu ilkenin altına imza atma iradesini gösteriyorlar. Bu ilke yasal mevzuata girmiştir ve mahkemelerce fiilen uygulanmaktadır. 

Fakat bu reformun şimdiki muayyen şekline bir göz atmakta fayda var. İFE bir cinsiyetsizleştirme ilkesi olarak benimsenmiştir. Alenen erkeklerin lehine işleyen tüzükler ve yönetmelikler örgüt yönetimi kitaplarından biraz tantanalı bir 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sürecin sonunda çıkarılmıştır. Modem bir yönetici, atamalardan ve terfilerden söz ederken “Ben kişiye bakanm” der, yani kişinin cinsiyetine, rengine ve engelli olup olmadığına bakmaz. 

Başka bir deyişle İFE, grupları intibak ettirme ilkesinden ziyade bir bireyselleştirme ilkesi haline gelmiştir. Nitekim aynı siyasetçiler, kamu yöneticileri ve iş adamları, neredeyse evrensel bir tavırla, yetersiz temsil edilen gruplar için “pozitif ayrımcılık” programları oluşturmayı reddetmektedirler ve genellikle buna gerekçe olarak da bu programların ayrıma olduklarını, fırsat eşitliği ilkesini ihlal ettiklerini göstermektedirler. 

İFE'nin bu yolla yeniden şekillendirilmesinin ana nedeni, yeni feminizmin zemin hazırladığı örgütsel reformların, aynı sıralarda hayata geçirilmeye başlanan neoliberalizmin örgütsel reform gündemi ile etkileşime girmiş olmasıdır (Yeatman 1990). Yeni bir kamu yönetimi, özelleştirme, serbestleştirme, “daha yatay” idari yapılara geçiş, genel müdür modeli, kullanan öder ilkesi, girişimcilik faaliyetlerinin vurgulanması gibi epey karmaşık, tam bir iç tutarlılığa sahip olmayan ve fakat son derece güçlü bir gündemdi bu. Bu gündemi yansıtan reformlar son yirmi yılda hem özel sektörde hem de kamu sektöründe fırtına gibi estiler. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sosyal devletin son kırıntılarını da ortadan kaldıran ve özel sektör ile kamu sektörü arasındaki sınırları yeniden çizen neoliberal piyasa gündeminin hayata geçirildiği bu kamu siyasetiyle birlikte bu durum bir ideoloji olarak bireyciliğin şaşkınlık verici bir şekilde sahalara geri döndüğü bir ortam yarattı: Bundan sadece otuz yıl önce düşünsel açıdan modasının geçtiği kabul edilen girişimci birey tekrar yüceltilmeye başladı. Hatta bugün Batılı siyaset kültürünün merkezinde bulunuyor. “Fırsat eşitliği" olgusunun bireyselleştirilmiş versiyonu bu övgüyle bağdaştığı gibi, bireyciliğin bugünkü meşruiyetine de katkıda bulunmaktadır. 
Nitekim bireyselleşmiş İFE, vaktiyle dışlanmış grupların, en 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zinde ve girişken üyelerinin “başanları” aracılığıyla hedefleri- ne ulaşmaları olarak görülebilir. 

Neoliberalizm retorik olarak toplumsal cinsiyetten bagımsızdır. Bireyin toplumsal cinsiyeti yoktur ve piyasa aslında erkeklere ya da kadınlara değil, en akıllı girişimciye avantaj sağlar. O halde neoliberal ideoloji ile kiliselerin, kitle iletişim araçlarının ve spor/iş kompleksinin toplumsal cinsiyete dayalı ideolojileri arasında büyük bir fark vardır. Neoliberalizm, geleneksel ataerkiyle çelişmektedir. Bu tutarsızlık bazen muhafazakâr partiler içinde, aile değerlerini savunan kanat ile iktisadi akılcılığı savunan kanat arasında, hizipleşmeler şeklinde patlak vermektedir. 

Gelgelelim neoliberalizmin ataerki sonrası oluşu, onun toplumsal cinsiyet konusunda toplumsal adaleti desteklediği anlamına gelmiyor. Neoliberal siyasetin adaletle hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim neoliberal rejimler, kadınların konumlarının birçok açıdan kötüleşmesiyle ilişkilendirilmişlerdir. Bunun en çarpıcı örneği kapitalizmin yeniden inşasının ve bölgede neoliberal siyasetin tesis edilişinin kadınların koşullarında belirgin bir gerilemeyi de beraberinde getirdiği Doğu Avrupa'dır. 
Zengin Batılı ülkelerde ise neoliberalizm, erkeklerden daha ziyade kadınların bağımlı oldukları refah devletini vurmuştur. 
İşgücü piyasalarında serbestleşmeyi desteklemiş, bu da güvencesiz, geçici kadın işçi sayısının artmasına yol açmıştır. 
Kamu sektöründe yapılan istihdamda ve kadınların yön verdiği ekonomi sektöründe küçülmeye gitmiştir. Kadınlara aktarılan verginin belkemiğini oluşturan kişisel vergi oranlarını düşürmüştür. Kadınlar açısından işgücü piyasasının gelişmesinin en önemli yolu olan zorunlu eğitimi zor duruma sokmuştur. 

İşte bu nedenle neoliberalizm küçük bir grup kadının resmi olarak cinsiyetsizleştirilmiş bir mesleki başarılar cennetine adım atmasına izin verirken, dolaylı yoldan kadınların çoğunluğunun şartlarının gerilemesine neden olmuştur. 
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Burada can alıcı nokta neoliberalizm, erkeklerin konumu ve burjuva erkekliğinin yeniden inşası arasındaki ilişkidir. 
Neoliberalizm bazı erkeklerin de iktisadi ve toplumsal şartlarının gerilemesine neden olmakla birlikte tüm erkeklerin şartlarını kötüleştirmemiştir. Toplumun 6zkaynaklannin devletten piyasalara aktarılması ve piyasaların serbestleştirilmesi birçok erkeğe dolaylı yoldan avantaj sağlamıştır ama bütün bu neoliberal siyasalar paketinin çıkar sağlamayı hedeflediği asıl kitle girişimcilerdir. 

"Birey" resmi olarak toplumsal cinsiyetten yoksun olabilir ama aynı şey "girişimci" için söylenemez. Birer girişimci olarak yöneticilerde ve kapitalistlerde aranan nitelikler (kıran kırana rekabet yeteneği, acımasızlık, sonuç odaklılık vb.) toplumsal cinsiyet düzeni içinde erkeksi olarak kodlanmış niteliklerdir ve bu konumlarda bulunanlar ezici bir çoğunlukla erkeklerdir. 

Yeni girişimcilik, burjuva erkekliğinin dindarlık, katı bir namus anlayışı ve evlilikte sadakat gibi bazı eskimiş unsurlarını paketten çıkarmıştır. Bunlar bugünün büyük iş adamlarında modası geçmiş, hatta biraz da gülünç özellikler olarak görülmektedirler. Eğlence ve himaye anlayışı da değişmiştir. 
Elbette itibar kazanmak isteyen silik şirketler örneğin operaya para akıtmak isteyebilirler ama yeni girişimcilerin futbol maçlarında reklam panolarını kiralamaları, hatta doğrudan futbol veya beyzbol takımı satın almaları daha olasıdır. 

Yeni girişimci kapitalizm ile sporun ticarileştirilmesi arasında bir etkileşim var ve bu etki tamamen tek yönlü değil. 
Spor, büyüleyici, sonu gelmeyen rekabet gösterileriyle ve her zaman bir öncekiyle aynı türden bir hiyerarşiyle sonuçlanan başkaldırılarıyla, kapitalizmin ve piyasa toplumunun çarpıcı bir eğretilemesi haline gelmiştir. Dolayısıyla spor, barındırdığı toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşmaya çalışsaydı bu eğretileme işe yaramazdı. Onun işe yaramasının sebebi, şampiyon sporcu ile başarılı girişimcinin birbiriyle bağlantılı erkeklikleri taşıyan erkekler olmalarıdır. 
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Kapitalizmin yeni yapısı, yani finans kapitalin yeniden doğuşu, piyasaların serbestleştirilmesi ve hepsinden önemlisi küresel piyasaların, küresel iletişimin ve ulusaşırı şirketlerin büyümeleri hesaba katılmadan yeni girişimciliğin yönetim anlayışı yakalanamaz. Bu küresel alanlar bugün çağdaş toplum açısından hayati öneme sahiptirler ve Önsözde de değindiğim gibi, çağımızın erkeklik kalıplarının inşasında gün geçtikçe daha fazla rol oynamaktadırlar. 

Dolayısıyla yeni yönetici ve mülk sahibi gruplarının eşi benzeri görülmemiş bir küresel güce erişmesinin, yeni iş erkekliği kalıpları ve toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki yeni hegemonya örüntüleriyle ilişkili olduğunu savunuyorum. Örneğin yerel toplumsal cinsiyet düzenlerinden zamanla kopmuş olan bu tür bir girişimcilik, aileye ya da erkeklerin aile içindeki eş/baba konumuna değer vermez. Daha önceki hegemonik erkekliklerde göze çarpan yoğun homofobinin azalmış, hatta ortadan kalkmış olması işte bu nedenle hiç şaşırtıcı değildir. 
Eşcinsel erkeklerin artık "görünür" olmaları ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik yapmaları mümkündür. Bu durum bundan bir veya iki kuşak öncesinin büyük işletmelerinde hayal dahi edilemeyecek şeylerdi. Öte yandan, “genel müdür” modeli de belirli bir şirkete, sanayiye veya sektöre bağlanma alışkanlığını zayıflatmıştır. Bu bağlanmaların azalmasıyla birlikte kapitalizm, yöneticiler ile işçi sınıfına mensup erkekler arasındaki dayanışmanın önemli bir temelini yitirilmiştir. Roper'ın (1994) Britanyalı mühendislik şirketlerinin yöneticilerinin tarihini incelediği nefis çalışması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Erkek yöneticilerin kadınlarla ilişkileri de yeniden düzenlenmiştir. Eski “hizmet” ilişkileri gözden düşmektedir. 
Patron-sekreter ikilisi tedavülden kalkmak üzeredir. Eşiannesi-ev sahibesiyle evli iş adamı kalıbı hâlâ varlığını sürdürmekle birlikte daha seyrek görülür haline gelmiştir. Kadınlar iş hayatında erkeklerle aynı çizgide yer almazlarsa - 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girişimci bireyler olmazlarsa— diğer yöneticilerin hayatında daha marjinal, daha geçici hale gelmektedirler. Hal böyle olunca Wajcnan'ın (1999) yerinde deyişiyle “erkek gibi yönetmek” zorunda kalmaktadırlar. 

Fakat aynı şey erkekler için de geçerlidir. Hegemonik gruba üye olanlardan başka işlerle bağlarını koparıp tamamen belirli bir işe odaklanarak belirli bir performans sergilemeleri yönündeki beklenti gitgide artmıştır ve girişimcilikte bu, hayatı iş olmak anlamına geliyor. Neoliberal küreselleşmenin, girişimcilik yönetimi erkekliği dâhilinde şekillenen birbiriyle iç içe geçmiş sınıf ve toplumsal cinsiyet dinamiği, özkaynakları erkeklere kaydırıyor olabilir ama aynı zamanda erkekler arasındaki maddi ayrımları da genişletiyor. Bu durum tüketimin yoğun olduğu alanlarda, özelikle sporda konuşlanmış emsal erkekliğin yeni modellerine harcanan enerjiyi açıklamaya yardımcı olabilir. Dahası bu eğilimlerin, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet reformu etrafında oluşan mevcut gerilimlere karşı istikrarlı bir çözüm üretmelerinin düşük bir olasılık olduğunu da işaret ediyor. 


Kişisel ve Uluslararası Şiddet Sorunu 


Bugün insanlığın acilen çözmek zorunda olduğu sorunların başında nükleer bir savaşın tekrarlanmasını önlemek geliyor. 
Bu durum elli yıldır böyle. Bugüne kadar tek bir nükleer saldırı gerçekleştirildi, o da 1945 yılında Japonya'ya nükleer bombaların atılmasıydı. O bombaların yıkıcılığı, savaşta gerçekleştirilen yoğun hava bombardımanlarından daha büyük boyutlarda değildi. Oysa bugün nükleer silahların yıkım gücü insanlığı yeryüzünden silecek boyutlara ulaşmış durumda. Başka bir savaşta kullanılmalarıysa işten bile değil (Onwudiwe 2000). Batılı toplumlarda şiddet bugün macera filmlerinden spora varasıya kitle kültürünün başlıca izleklerinden biri olarak karşımıza çıkmayı sürdürüyor (Messner 2002). Bar kavgalarından cinsel tacize, kişisel ilişkilerde müzmin bir sorun olmaya devam ediyor. 

Kişisel şiddet ile erkek toplumsal cinsiyeti arasında bir ilişki olduğunu istatistikler (ABD ve Avusturya gibi ülkelerde cinayet faillerinin, saldırı suçu işleyenlerin ve hapishane mahkümlarının %901 erkektir), cinayet vakaları gibi suçlar üzerine yapılmış araştırmalar (Polk 1994) ve suçlular üzerinde yapılmış odak grup çalışmaları (Messerschmidt 2000) ortaya koymaktadır. Erkeklikle örgütlü şiddet arasında da bir bağ var: Askerlerin, hava kuvvetleri pilotlarının, intihar bombacılarının, polislerin ve hapishane gardiyanlarının çoğu erkektir. 

Bunlar iyi bilinen olgular olmalarına rağmen bir sorun oldukları ancak kademeli olarak ikrar edilebildi. Aile içinde veya Körfez Savaşı gibi çatışmalarda şiddetin meşrulaştırılışında erkekliğin baskın biçimleri hangi rolleri oynuyorlar? 
Toplumsal cinsiyetin şiddet kültüründe ve kuvvet kullanma yetkisine sahip kurumlarda oynadığı rol nedir? Hangi kişisel gelişim kalıpları oğlanları ve erkekleri şiddet kullanmaya itiyor? Bugün bu meseleler ve bunların barışın korunmasında ne gibi etkilerinin olduğu sorusu yoğun şekilde tartışılıyor (Breines vd. 2000). Toplumsal çatışmalar ile şiddet arasındaki bağın erkeklik olduğunu ikrar etmek şiddetin önlenmesi konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesine olanak tanımıştır (Kaufman 1999, 2001). Gelgelelim bu bağlantının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bugün psikolojik, yapısal ve söylemsel yaklaşımların birbiriyle çekiştiği kıyasıya bir tartışma yaşanıyor (Jefferson 2002). 

Toplumsal cinsiyetin, şiddeti anlamamızı sağlayacak basit bir anahtar sağlamadığı besbelli. Şiddetin birden çok nedeni olduğu, toplumdan topluma çeşitlilik gösterdiği, hatta toplumların sınırlarını aştığı ve zamana yayılabildiği biliniyor (Archer ve Gartner 1984). Cinayet oranları ile yoksul bölgeler arasındaki bağlantı bunun önemli bir örneğini teşkil ediyor (Pridemore 2002). Her şey bir yana, erkeklik değişmez bir 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şiddet eğilimiyle ıralanamaz. Bu kitapta incelediğimiz araştırmaların da gösterdiği üzere, erkeklikler çeşitlidir ve tarihsel değişime tabidirler. Kersten'in (1993) Avustralya, Almanya ve Japonya üzerine yaptığı araştırma gibi karşılaştırmalı çalışmalar, farklı yerlerde şiddet suçu oranlannın farklı olmasının, farklı kültürlerdeki erkekliklerin muayyen tarihleriyle bağlantılı olabileceğini işaret etmektedirler. Dolayısıyla toplumsal gerilimlerin belirli failleri hedef alan şiddet eylemlerine nasıl dönüştüklerini anlamak için bu muayyen erkeklikleri mercek altına alıp incelememiz gerekiyor. Tomsen'in (1998) homofobik genç erkeklerin işledikleri cinayet vakalarında “heteroseksüel panik”in izlerini sürdüğü çalışması buna benzer bir mekanizmanın varlığını göstermektedir. 

Dahası, kişiler arası şiddet ile Körfez Savaşları gibi kamusal alanlarda yaşanan şiddetli çatışmalarda erkekliklerin kullanılmaları aynı şey değildir. Nükleer savaş dâhil tüm savaşlar kurumların ve grupların —orduların, hükümetlerin, sanayilerin, gerilla hareketlerinin vb.- eylemlerini kapsar. Barret'ın (1996) yaptığı gibi, savaşın toplumsal cinsiyet boyutunu anlamak için silahlı kuvvetlerde kurumsallaşmış erkeklikler meselesini iyi anlamamız gerekiyor. Messerschmidt'in (1997) Challenger uzay mekiği faciasıyla ilgili bir araştırması dâhilinde erkeklikler ve çatışma konusunda öncülük ettiği belgeleyici vaka çalışması yaklaşımı da savaşı anlamamıza yardımcı olacak potansiyele sahiptir. 

Bugün Almanya (Seifert 1993), Britanya (Morgan 1994), ABD (Barrett 1996), Avustralya (Agostino 1998), İsrail (Klein 2000) ve Türkiye'nin (Sinclair-Webb 2000) silahlı kuvvetlerindeki erkekliklerin örgüt içinde nasıl inşa edildiklerini ortaya koyan araştırmalara sahibiz. Keza Filistin'deki (Peteet 2000) ve Kuzey Afrika'daki (Xaba 2001) silahlı ya da kısmen silahlanmış direniş hareketlerinde erkekliklerin nasıl şekillendiklerine ilişkin aydınlatıcı izahatlara da sahibiz. 
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Devletin silahlı kuvvetleri üzerine yapılan çalışmalar, bu kurumların, öngördükleri şiddeti verimli şekilde icra edebilecek, dar tanımlı erkeklikler üretip onları hegemonik hale getirebilmek için örgütlü bir çaba sergilediklerini ortaya koymaktadır. Bu konuda özellikle Barrett'ın da gösterdiği gibi, ordunun farklı kuvvetlerinde veya kollarında bu erkeklikler için öngörülen şartlar farklı olabilmektedir. Çalışmalar, direniş hareketlerinin daha az belirgin bir kurumsallaşma sergilemekle birlikte kişisel şiddet uygulayabilecek erkeklikler üretmeye meyilli son derece kuvvetli ve gayrı resmi bir grup süreci barındırdıklarını ortaya koymaktadır. 

Bosna örneğinde savaşın ardından erkekliklerin hali ve toplumsal cinsiyetli bir uluslararası barış koruma süreci üzerine yapılmış eşsiz bir çalışmaya sahibiz (Cockburn ve Zarkov 2002). Ayrıca elimizde, savaşı çoğu zaman destekleyen —bazen de baltalayan- toplumsal cinsiyetli kültürel süreçler üzerine yapılmış epey aydınlatıcı bazı çalışmalar da var. Novikova'nın (2000) Sovyet kültür ve siyaset tarihi üzerine yaptığı karmaşık çalışma, ülkenin ilk dönemlerinde orduda moralleri yüksek tutmak için kullarılan ama Afganistan'a yapılan müdahalenin ardından çözülmeye başlayan ve SSCB'nin yıkılışının ardından bölgede toplumsal cinsiyet siyasetinin tepetaklak olmasına neden olan toplumsal cinsiyet imgelerinin izini sürüyor. 
Niva (1998) ise Birinci Körfez Savaşı üzerine yaptığı bir çalışmada, ABD'nin 1990-1991 yıllarında Irak'a müdahalesi sırasında başvurduğu imgelerin, askerin dayanıklılığı ve saldırganlığı ile erkeklerin duyarlılığı ve merhameti hakkındaki izlekleri nasıl kaynaştırmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Bu izlekler kısa süre önce ABD'de erkekliklerin yenilenme sürecinde ortaya çıkmışlardı ve askeri müdahalelere meşruluk kazandırmakta önemli bir rol üstlenmişlerdi. 

Fakat 2003 yılından itibaren bu çabadan büyük oranda vazgeçilmiş gibi görünüyor. Dünya Ticaret Merkezi katliamı- nın hemen ardından Bush yönetimi “terörle savaş” için uluslararası destek arayışına çıktı. Fakat Irak'a saldırmak için uluslararası alanda meşruiyet arayışını kısa süre içinde bir kenara bırakıp doğrudan güç kullanmayı tercih etti. Hükümet ve medya, ABD kamuoyunun çoğunluğunu, Irak devletinin Dünya Ticaret Merkezi saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna ikna ederek Irak'a yönelik saldırıyı ülke içinde meşrulaştırmayı başardı. Dünyanın geri kalanı ise bunun doğru olmadığının farkındaydı. 

Kaba kuvvete başvurmanın nasıl olup da muteber bir siyasi seçenek haline geldiğini belki başka bir kültürel çalışmada görebiliriz. Gibson (1994), Vietnam'da alınan yerilginin ardından yaşanan süreçte ABD'de aşırı erkeksi bir "paramiliter kültür'ün yükselişinin izini sürmüştür. ABD'nin şu anki hükümeti, doğrudan doğruya paramiliter bir kanattan gelmemekle birlikte, önceki yönetimlere kıyasla, kaba kuvvete başvurmanın kesin çözüm olduğuna inanan bir siyasi kültürden fazlasıyla etkilenmiş gibi görünüyor. 

Hem kişisel hem de kurumsal düzeyde bu bağlantıların daha iyi anlaşılması, araştırmaların yanı sıra pratikte de büyük bir farklar yaratabilir. Şiddeti önlemeye yönelik siyasalar, işe karışan toplumsal cinsiyet dinamikleri anlaşılmadığı sürece faydasız, hatta zararlı bile olabilirler. Örneğin bazı koşullarda çatışmacı siyasalar şiddeti azaltmaktan ziyade üreten eril bir meydan okumaya yol açıyorlar (krş. Tomsen 1997). Bu, İsrail'in Filistin'i işgalinin ürettiği dinamiğe çok yakın görünüyor ve Batılı devletlerin Müslüman toplumlara yönelik şu anki saldırılarının bu dinamiği yeniden üretmesi muhtemeldir. 

Şiddeti önleme programlarından bazıları, erkeklik çalışmalarından edindikleri fikirleri 1990'larda hem geniş halk kampanyalarında (Kaufman 1999) hem de ergenler (Denborough 1996) ve hapishane mahkümları (Sabo, Kupers ve London 2001) gibi sıkıntılı gruplar için stratejiler geliştirmek amacıyla kullanmaya başladılar. 
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Bu stratejinin yaygınlaştınlması önem arz ediyor fakat erkeklikler hakkında güncellenmiş bir anlayışla desteklenmesi şart. Bunun yolu ise hem erkekliklerin, şiddetin veya şiddetin önlenmesinin, yere ve şartlara göre değişebildiğini, yani duruma özgü olduğunu kavrama becerisini hem de birey seviyesinden kurumlar ve uluslar seviyesine geçme becerisini geliştirmekten geçiyor. Erkeklikler hakkında artmaya devam eden anlayışımız, daha barışçıl ve yaşanabilir bir dünya inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz bilginin önemli bir parçasını oluşturuyor. 


Dünya Çapında Bir Erkeklik Siyaseti 


Dünyanın toplumsal cinsiyet düzeni çoğunlukla erkekleri kadınlar karşısında kayırıyor. Yerelde istisnalar elbette yok değil ama erkeklerin kültürel ve cinsel ayrıcalıklannın yanı sıra daha fazla gelire sahip olmalarından, işgücüne daha fazla katılmalarından, daha fazla mülk sahibi olmalarından ve kurumsal iktidara erişimlerinin daha fazla olmasından doğan ortak bir ataerkil kazançları var. Kadınların şartları üzerine yapılan uluslararası çalışmalarda bu şartların erkeklerle ilgili içermeleri büyük ölçüde ihmal edilmiş olsa da bu durum belgelenmiştir (Taylor 1985, Valdés and Gomariz 1995). Dolayısıyla dünya çapında bir hegemonik erkekliğin -yani dünyanın toplumsal cinsiyet düzeninin genelinde erkeklerin tahakkiimünü somutlaştıran, örgütleyen ve meşrulaştıran baskın bir erkeklik biçiminin- üretilme koşulları mevcuttur. 

Dünyanın toplumsal cinsiyet düzenindeki eşitsizlikler de tıpkı yerel toplumsal cinsiyet düzenlerindeki eşitsizlikler gibi direniş üretirler. Bu ölçekte de değişim konusunda baskıyı esasen uluslararası feminist hareket yapmaktadır (Bulbeck 1998). Feminist hareketler arasındaki uluslararası işbirliğinin en az bir yüzyıllık geçmişi olmasına rağmen kadın hareketlerinin uluslararası kamuoyunda varlık göstermeleri son yirmi veya otuz yıla rastlar. 1979 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü 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Ayrımalığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ve 1975-1985 Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı gibi mekanizmalar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini uluslararası diplomasinin gündemine taşıdılar. Bunu takip eden 1995 Pekin Konferansı'nda ise ekonomik dışlanma, kadın sağlığı ve kadınlara yönelik şiddetten kız çocuklarının eğitimine varasıya bir dizi meselede uluslararası eylemler öngören kapsamlı bir "Eylem Platformu" oluşturulması konusunda anlaşma sağlandı. 

Fikirlerin, yöntemlerin ve eylem örneklerinin dolaşıma sokulması da ayrı ölçüde önem taşımaktadır. Dünya çapında bir feminist hareketin varlığı ve toplumsal cinsiyetle ilgili meseleler konusunda dünya çapında bir tartışma yaşandığı gerçeği, değişim konusunda kültürel baskıları arttırmıştır. Örneğin Japonya'da 1970'lerden önce de kadın hareketleri vardı fakat Kadınların Özgürleşme Hareketi ülkede yeni bir eylemliliğin fitilini ateşledi (Tanaka 1977). Bu durum ülkede kız çocuklanna hitap eden kurmaca eserler ve çizgi romanlar gibi kültür ürünlerinde güçlü kadın imgelerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla ifade bulmuştur. Erkekler ve erkeklere hitap eden kültür eserleri bu duruma kademeli olarak tepki verdi. 
Bu tepki bazen düşmanlık boyutlarına varıyordu. Ülkede yaşanan bu değişimlerin izini süren Ito (1992), erkeklerin hali üzerine yapılan hararetli tartışmaların arasında Japonların “erkek kültürü”nün eski kalıplarının yıkıldığını ileri sürmektedir. Ne var ki o zamandan beri yeni bir erkeklik modeli baskın çıkamamıştır. 

Yerel farklılıklar söz konusu olmakla birlikte birçok kalkınmış ülkede benzer olaylar yaşanmıştır. Meydan okuma ve direniş ve ayrıca dünyadaki toplumsal cinsiyet düzeninin yaratılması sırasında meydana gelen aksaklıklar, toplumsal cinsiyet düzenlemelerinde birçok yerel istikrarsızlığın bulunduğu anlarruna gelmektedir. Aşağıdakiler bunlardan bazılarıdır: 

e Kadınların siyasete, bürokrasiye ve yükseköğretime 

daha fazla katılmalarıyla birlikte, tamamı erkeklerden 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oluşan ağlara ve örgütlerde cinsiyetçi kültüre itiraz edilmeye başlanmıştır (Eisenstein 1991). 

e Metropoliten cinsel kimliklerin tersyüz oluşu "queer" siyaseti doğurmuş ve gey kimliklerin başka meydan okumalarla karşı karşıya kalmalarına yol açmıştır (Seidman 1996). 

e Şehirli entelijansiyada yaşanan değişimler heteroseksüel erkekler arasında feminizm taraftarı bir siyaseti doğurmuştur (Pease 1997). 

e Medyada "duyarlı yeni erkek", vatkali iş kadını ve toplumsal cinsiyet değişimini yansıtan başka imgeler dolaşıma girmiştir. 


İktidarlarına ve kimliklerine meydan okunan grupların bu gibi istikrarsızlıklara yanıtı, yerel toplumsal cinsiyet hiyerarşilerini yeniden onaylamak olmuştur. Dokuzuncu Bölümde tartıştığımız "silah lobisi" gibi bir eril köktencilik, toplumsal cinsiyet siyasetinde karşımıza çıkan bu kabilden bir örüntüdür. 
Swap (2001) bu çizgide yer alan çarpıcı bir vaka olan paramiliter Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) hareketini belgelemiştir. Eugene Terre Blanche'ın lideri olduğu bu Güney Afrikalı hareket, Afrikaner erkekleri apartheid sonrası rejime karşı seferber etmeye çalışmaktadır. Eril dayanıklılık kültü bu örnekte aleni bir ırkçılıkla harmanlanmıştır; silahlar kutsanmış ve kadınlara hiçbir yetki tanınmamıştır. Bu hareket ile Gibson (1994) tarafından belgelenen ve daha yakın bir tarihte Kimmel'ın da (2004) tartıştığı ABD'deki milis hareketi arasında gözle görülür benzerlikler vardır. Orta Avrupa'daki erkekliği ve ırkçılığı ele alan Tillner (2000) ise ırkçılığa kapılanların ayncalıktan yoksun gençler olmadığını, daha ziyade tahakküme meyilli genç erkeklerden oluştuğunu ve ırkın yanı sıra toplumsal cinsiyet konusunda da bu tavrın söz konusu olduğunu gösteren bulgular ortaya koymuştur. 
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Toplumsal cinsiyette yaşanan değişime verilen bu köktenci tepkilerin, çarpıcı olmakla birlikte, erkeklerin çoğunlugunun verdiği tepkiyi yansıtmadığı kanısındayım. Kitabın Önsöz bölümünde de belirttiğim gibi, yapılan anketler toplumsal cinsiyette meydana gelen değişimin tasvip edildiğini, yani halkın toplumsal cinsiyet eşitliğini onayladığını gösteren ciddi kanıtlar sunuyorlar. Yine de bu tutum değişikliği, pratiklerin de değişmesine yol açmak zorunda değildir. Örneğin Fuller'e göre Perulu erkekler arasındaki fikirler değişmiş olsa da, 


erkeklerin nüfuz, ittifak ve destek ağlarına erişimini teminat altına alan dayanışma ağlarının inşa edildiği alanlar, spor, alkol tüketimi, genelev ziyaretleri ya da çapkınlık öykülerinden oluşan bir eril kültür üzerinden yeniden üretilmektedir. Bu mekanizmalar erkeklerin kamu alanında tekelleşmelerine ya da en azından bu alanda ayrıcalık sahibi olmalarına imkân tanımaktadır ve erkekliğin kalıba döküldüğü iktidar sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. (Fuller 2001: 325) 


Erkeklerin toplumsal cinsiyette meydana gelen değişimi pratikte telafi etmek suretiyle verdikleri tepkinin eril köktencilikten daha yaygın ve daha başarılı olduğunu savunuyorum. 
Neoliberalizm de değişimin bu şekilde telafi edilmesini destekliyor: Erkeklerin ataerkinden elde ettikleri kazanç, erkeklerin seferber edildiği ve açıktan yürütülen bir erkeklik siyasetine ihtiyaç duyulmadan, piyasa gündemi aracılığıyla savunuluyor ve tadil ediliyor. 

Uluslararası devletler, çokuluslu kurumsal şirketler, küresel piyasalar ve uluslararası ilişkiler de her halükarda erkekliklerin konuşlandığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlarda olan biteni açıklamak amacıyla iki model önerilmiştir. 

Bunlardan biri Önsözde değindiğimiz, ulusaşırı iş dünyası erkekliği modelidir. Bu model, daha ziyade yerel örgütlerde ve yerel muhafazakâr kültürlerde yerleşmiş burjuva erkekliğinin daha eski ve yerel modellerinin yerini almıştır. Küresel hegemonya mücadelesinde son yirmi veya otuz yıldır uluslararası iş dünyası erkeliğinin tek rakibi son derece katı ve denetim odaklı bir kalıp olan ordu erkekliği ve onun bir çeşitlemesi olarak karşımıza Stalincilik gibi rejimlerde çıkan askeri bürokrasi tarzı olmuştur. Stalincilik çöküp Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte kapitalizmin daha esnek, hesaplayıcı ve benmerkezci ve girişimci erkekliği dünya sahnesine egemen olmuştur. Büyük güçlerin siyasi liderlikleri de Clinton, Schröder ve Blair gibi şahsiyetler aracılığıyla bir süre boyunca bu erkekliğe uyum sağlamışlar ve feminizmi [bu düzene] tehdit oluşturmayacak şekilde intibak ettirmeye çalışmışlardır. 

Ulusaşırı iş dünyası erkekliği homojen değildir. Örneğin bu erkekliğin Doğu Asya'daki Konfüçyüsçü çeşitlemesi, hiyerarşiye ve toplumsal uzlaşıya kuvvetli bir bağlılık sergilemektedir. Kuzey Amerika'daki sekülerleşmiş-Hıristiyan çeşitlemesi ise dünya zevklerine daha düşkündür ve bireycidir; ayrıca toplumsal çatışmaya epey tahammüllüdür. Belirli alanlarda bu erkeklik kalıplarını taşıyan iş dünyası ve siyaset liderleri arasında hâlihazırda çatışma vardır. Bu gibi çatışmalar “insan hakları”na karşı “Asyalı değerler” üzerinden ve ticaretin sınırları ile serbest yatırımcılığın kapsamının genişlemesi gibi nedenlerle yaşanmaktadır. 

İş dünyasından ziyade siyasete odaklanan Hooper (1998) ise bize küresel alanlardaki erkekliklere ilişkin biraz daha farklı bir hegemonya kalıbı sunmaktadır. Diplomasi, savaş ve iktidar siyaseti alanlarında sert ve iktidar odaklı bir erkeklik ezici bir ağırlık kazanmıştır. Bu erkeklik, kadınlara tahsis edilmiş ev hayatından uzak durmanın yanı sıra işçi sınıfına mensup erkekler, madun etnik gruplar, muhallebi çocukları ve eşcinseller gibi diğer erkekliklerle de arasına mesafe koymaktadır. Burada önceden var olan bir erkekliğin uluslararası siyaset alanında kendini göstermesi gibi bir durum yoktur. 
Nitekim Hooper, uluslararası siyaset alanı, erkekliklerin — 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örneğin savaşlarda ve sürekli bir güvenlik tehdit aracılığıyla— inşa edildikleri esas şantiye olduğunu ileri sürmektedir. 

Hooper daha ileri gidip bir süredir var olan küreselleşme eğilimlerinin hegemonik erkekliği birkaç yoldan “yumuşattığını” da savunmaktadır. Örneğin orduların küçülme eğilimine girmiş olmaları nedeniyle -ki dünyadaki ordulara mensup toplam erkek sayısı Soğuk Savaş'tan bu yana büyük bir düşüş kaydetmiştir- (hegemonik erkekliğin) orduyla bağlarını da gevşemiştir. Erkekler bugün daha ziyade tüketici olarak konumlanıyorlar. Üstelik çağdaş iş yönetimi anlayışı da geleneksel olarak “kadınsı” sayılan, kişiler arası iletişim becerisi ve takım çalışması gibi vasıfları gün geçtikçe daha fazla vurgulamaya başlamıştır. Hooper ayrıca Kuzey Amerikalı ve Japon kurumsal şirket kültürlerine değinerek küresel yeniden yapılan sürecinde iki tarafın da birbirinden bazı unsurları ödünç aldığına dikkat çekmektedir. 

Hooper (1998), Niva (1998) ve Messner'in (1993) hegemonik erkeklikte betimledikleri yumuşama yeterince gerçek olmakla birlikte bu durum “daha sert” erkekliklerin tamamen ortadan kalktıkları anlamına gelmiyor. ABD'de George W. 
Bush'un başkan seçilmesi, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıların siyasi sonuçları ve 2003 yılında Irak'a yapılan saldırı sırasında zirve noktasına ulaşan milliyetçilik ve askeri kuvvet kullanımı, dünyanın geriye kalan tek süper gücünde ödünsüz siyasi liderliğin hâlâ mümkün olduğunu gösteriyor. Çin'de ise zaten hiçbir yere gitmemişti. 
Bush'un ABD milliyetçiliğini, dini, kurumsal şirket çıkarlarını savunmayı bir araya getiren ve alternatif bakış açılarını tamamen reddeden ayrıksı erkekliği belki kolayca ihraç edilebilecek bir erkeklik modeli olmayabilir. Fakat bu erkekliğin yerel muadilleri başka yerlerde pekâlâ inşa edilebilirler. 

Bunlar hegemonya için rekabet eden erkekliklerse bile dünya kamuoyunda erkekliğin tek dışavurumları bunlar değildir. “Gey” kimliklerin uluslararası alanda dolaşıma girmiş olması, hegemonik olmayan erkekliklerin de küresel alanlarda 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faal olabileceklerinin önemli bir işaretidir. Bu erkeklikler örneğin insan hakları ve AIDS’i önleme mücadeleleri etrafında şekillenen siyasetlerde söz sahibi olup kendilerini ifade edebilirler (Altman 2001). 

Bir başka siyasi alternatif de mevcut toplumsal cinsiyet düzenine ve bu düzen içinde egemen olan gruplara muhalefet eden hegemonya karşıtı hareketler tarafından öngörülmektedir. Bunlar zaman zaman yeni erkekliklerin teşvik edilmesiyle ilişkilendirilseler de erkekliği toplumsal cinsiyet ilişkileri reformunun önündeki engellerden biri olarak da görmektedirler. 
Bunların en büyükleri ve en bilinenleri ABD'deki feminizm yanlısı erkek grupları ve onların 1980'lerin başından beri faaliyet gösteren çatı örgütü NOMAS'tır (Cohen 1991). Bunlardan daha küresel odaklı olanı ise erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddeti protesto etmek üzere düzenlenip büyük bir başarı sergilemiş olan “Beyaz Kurdele” kampanyasıdır. Bu seferberlik Kanada'da doğmuş, daha sonra faaliyetlerini uluslararası alanda devam ettirmiştir (Kaufman 1999). 

Bu gibi hareketler, gruplar ve reform gündemleri, Almanya (Widersprüche 1995), Britanya (Seidler 1991), Avustralya (Pease 1997), Meksika (Zingoni 1998), Rusya (Sinelnikov 2000), Hindistan (Kulkami 2001) ve İskandinav ülkeleri (Oftung 2000) gibi birçok ülkede bugün varlık göstermektedir. Ele aldıkları meselelerin kapsamı 1996 yılında Kyoto'daki Japon erkekler hareketi konferansında büyük ölçüde açıklanmıştır. 
Bu konferans, erkek hareketinin küreselleşmesi konusunu ele almanın yanı sıra gençlik, eşcinsellerin sorunları, çalışma hayatı, çocuk yetiştirme, bedenler ve kadınlarla iletişim üzerine oturumları da kapsıyordu (Menzu Senta 1997). 

Bu hareketlerin ve grupların birçoğu küçüktür ve bazıları kısa ömürlü olmuştur. Yine de 1970'lerden bu yana toplumsal cinsiyet siyasetinin göbeğinde yer almışlar bir yığın deneyim ve fikir edinmişlerdir. Bunlar metinlerin farklı dillere çevrilip yeniden basılmasıyla, eylemciler ve araştırmacılar aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yolculuk ederek ve devletlerarası 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kuruluşlar araalığıyla uluslararası alanda dolaşıma sokulmaktadırlar. 

Kısa süre önce Avrupa Konseyi (Olafsdottir 2000), FLACSO (Valdés ve Olavarria 1998) ve UNESCO'nun (Breines vd. 2000) da aralarında bulunduğu bazı uluslararası kuruluşlar, erkekliğe ilişkin yeni bakış açılarının kamu siyaseti açısından sonuçlarını tartışmak üzere duzenlenen ilk konferanslara sponsor oldular. 

Birleşmiş Milletler bugün erkekler ve toplumsal cinsiyet reformu konusunda yapılan uluslararası tartışmaların odağı haline gelmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin rolü, Pekin'de 1995 yılında gerçekleştirilen Dünya Kadın Konferansı'nda kabul edilen Eylem Programı'nda bir sorun olarak konmuştur. Son on yıl içinde başka bir dizi uluslararası konferans da bu konuya temas etmiştir. Bu mesele, iki ana izlediğinde biri "toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin ve erkek çocukların rolü" olan 2004 yılındaki BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında gündeme gelmiştir. Tüm kıtalardan bir dizi eylemciyi ve araştırmacıyı (BM Kadın Kalkınma Birimi 2004) kapsayan ve hazırlıkları tüm yıl süren bu toplantı, erkekler ve erkek çocuklarının rolü üzerine bu alandaki ilk kapsamlı uluslararası yıllık faaliyet raporu olan bir "Uzlaşılmış Sonuçlar" belgesini kabul etmiştir. 

Erkeklerdeki ve erkekliklerdeki değişim meselesi uluslararası gündeme de artık gelmiş görünüyor. Ne var ki bu meselenin gündeme geldiği şu günlerde yeni muhafazakâr siyaset de en parlak zamanlarını yaşıyor ve onun, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen tüm yaygın hareketlerin karşısında duracağından kimsenin kuşkusu yok. Dolayısıyla erkeklik siyaseti de epey muhalefete maruz kalacak gibi görünüyor. Bu kitapta açımladığımız, insan toplumunun geleceğini ilgilendiren çetrefilli sorunlar, önemlerini önümüzdeki yıllarda da korumaya devam edecekler. 
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Batı'da 1970'lerin kültürel devrim ortamında yaşanan feminizm tartışmaları ve bu tartışmaların dümen suyunda gelişen özgürleşme hareketleri, cinsiyetin esasen ortak pratikler aracılığıyla, çıkar ve iktidar ilişkileri ekseninde ve toplumsal süreçlerde inşa edildiğini ileri sürerek, erkek ile kadın arasındaki farklılıkların doğuştan geldiği, doğal ve aşılmaz olduğu inancına meydan okudular. “Toplumsal cinsiyet” kavramı ve kuramları, toplumda cinsiyet ayrımalığını ve eşitsizliğini meşrulaştıran, erkek egemenliğini kişiler arası ilişkilerden gruplar arası ilişkilere, hatta uluslararası diplomasiye varasıya birçok alanda ve bin bir yoldan yeniden üreten yerleşik ataerkil cinsiyet düzenini anlamaya ve değiştirmeye izin verecek esnek bir kuram ve eylem çerçevesi oluşturmayı hedefleyen bu çabalardan doğdu. Böylece toplumsal cinsiyet tartışmaları, erkekliğin sosyal bilimlerin görüş alanına bir sorun olarak girmesine vesile olarak erkeklik çalışmalarının meşru ve özerk bir akademik saha haline gelmesinin önünü açtılar. 


R.W. Connell, toplumsal cinsiyet ve erkeklik çalışmaları alanlarinda çığır açan ve birçok dile çevrilen klasikleşmiş eseri Erkekliklerde, cinsiyeti biyolojiye indirgeyen görüşlerin yanı sira “cinsiyet rolü” olarak değerlendiren görüşlere de kararlılıkla karşı çıkıyor. Cinsiyetin, toplumsal pratik tertibatları aracığıyla kurulan ilişkisel, tarihsel ve değişime açık bir olgu olduğunu ortaya koyuyor. Gramsci'nin “hegemonya” kavramından hareketle, erkekliğin yekpare olmadığını, her biri iktidar ilişkileri hiyerarşisinde farklı konumları işgal eden muhtelif erkekliklerin var olduğunu ve erkeklikler arasındaki bu ilişkilerin bizzat erkekler ile oğlanlar için de son derece külfetli olabildiğini gözler önüne seriyor. Bu ilişkilerin, kendilerini ortadan kaldıracak değişimin olanağını da barındırdıklarını ileri sürüyor. Bu çerçevede, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal adaletin sağlanması için kullanılabilecek stratejiler sunuyor. Batı'nın hegemonik erkekliğinin ve erkeklik hiyerarşisinin küreselleşme süreci aracılığıyla tüm dünyaya ihraç edildiği şu günlerde, kadınları, eşcinselleri, erkekleri ve ezilmiş, marjinallestirilmis, madunlaştırılmış tüm grupları başka bir dünya inşa etmek üzere bir araya getirecek bir ittifak siyaseti öneriyor. 
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